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Raad van Kerken wil eenheid der christenen bevorderen
Theologen en leken werken samen

Op initiatief van enkele leden van het Texels Theologen Convent is een ‘Raad van Kerken op
Texel’ in het leven geroepen. In de elf personen tellende raad zijn vertegenwoordigd: de R.K.
parochie, de N.H. gemeenten en de Doopsgezinde gemeente. Twee vertegenwoordigers van
de Gereformeerde Kerk Den Burg zijn als waarnemers aan de raad toegevoegd. Ds. P.
Oskamp uit Den Hoorn, een der initiatiefnemers, vertelde ons dat het doel van de raad de
bevordering van de eenheid der Christenen is. Men wil dit bereiken door het uitbreiden van
reeds bestaande oecumenische activiteiten en het organiseren van nieuwe. Alvorens tot
oprichting werd overgegaan, werden alle kerken op Texel om een principe-uitspraak
gevraagd. Hervormden, Katholieken en Doopsgezinden reageerden daarop direkt positief.

De Gereformeerden van Oosterend gaven er de voorkeur aan voorlopig een afwachtende
houding aan te nemen, maar hun geestverwanten te Den Burg verzochten als waarnemers in de
raad te mogen zitten. De Raad bestaat nu uit vier katholieken, t.w. kapelaan P. Bollerman, de
heer A. van Heerwaarden, mevrouw N. van Heerwaarden-Koopman en de heer J. van
Heerwaarden uit De Cocksdorp; vier Hervormden: Ds. P. Oskamp uit Den Hoorn, de heren F.
Blom uit Oosterend, H. Stark uit De Cocksdorp en C. van Groningen uit Den Burg; drie
Doopsgezinden: Ds. L. Koopmans, mevr. Y. Boerhorst-Veenstra en de heer M\W. Koorn. Namens
de Gereformeerde Kerk Den Burg treden ds. P. Uidam en de heer A. de Haan als waarnemers op.

Niet achter

Texel loopt, waar het de samenwerking tussen verschillende christelijke groeperingen betreft,
bepaald niet achteraan. Al jaren bestaat b.v. het Texels Theologen Convent, waarin de
voorgangers elkaar eens per twee maanden ontmoeten en waaruit reeds diverse initiatieven
naar voren zijn gekomen. Dat de oecumenische gedachte op Texel veld wint, blijkt uit de nauwe
samenwerking bij de avondsluitingen in de rusthuizen, de vrouwenwereldgebedsdag, het
Schuilhutwerk, de kerkzangsamenkomst, de interkerkelijke diensten in de dorpen, de
samenwerking binnen het vormingsinstituut voor meisjes, het overleg inzake gemengde
verkeringen, de gemengde gespreksgroepen en de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen.

Uitbreiden

De nu in het leven geroepen raad zal trachten deze activiteiten verder uit te breiden. ‘We willen
een beetje pressiegroep zijn met de bedoeling tenslotte geloofwaardiger van Christus te kunnen
getuigen’, zegt ds. P. Oskamp. ‘We moeten elkaar leren kennen en vertrouwen. Het wordt echt
niet een zaak van theologen alleen; dat blijkt al uit de samenstelling van de raad.

De raad heeft vele plannen. Zo zal rond 9 januari een oriénterende avond voor kerkeraadsleden,
hun echtgenoten en andere kerkelijke medewerkers worden gehouden. De eerw. Heer Heijligers,
oud-katholiek pastoor te Almaar, zal bij die gelegenheid informatie geven over oecumene. Voorst
zal er naar worden gestreefd alle dorpen intensief te betrekken bij de gebedsweek om de
eenheid van 18 tot 25 januari.

Kennis maken



Omdat men in het algemeen nog te weinig weet over elkaars eredienst en kerkelijke gebruiken,
zullen instructietochten langs de plaatselijke kerken worden georganiseerd, ook voor scholen.
Geinteresseerde buitenstaanders kunnen ‘model-erediensten’ bijwonen, waarna gelegenheid
bestaat tot discussie en vragen stellen.

Omdat samen dienen pas werkelijk oecumene is, zal de raad zich ook gaan bezighouden met
ontwikkelingshulp. Een begin hiermee is reeds gemaakt door de Hervormde gemeente van Den
Hoorn, die op het punt staat een ontwikkelingsproject op Madagaskar te adopteren. Men wil
hierbij graag ook de andere kerken betrekken.

Verder zal men ingaan op het verzoek van de Regionale kerkedagscommissie om ook Texel in te
schakelen bij de jaarlijkse kerkedag op Hemelvaartsdag. Voor de organisatie daarvan zal een
commissie worden benoemd.

Diverse reeds bestaande activiteiten zullen worden ‘open’ gemaakt. Zo bestaat in katholiek
verband een groep meisjes die als gezinshulp fungeren als een gezinsverzorgster niet
beschikbaar is. Men wil nu deze vrijwillige helpsters ook uit andere kerken aanwerven.



