
 

 
 
 

                    Programma            

Zomerkerk 
juli en augustus 2025 

 
 
 
Erediensten  
Erediensten in diverse kerken,                          
zie Texel Couranten of www.kerkpleintexel.nl 
 
Facebook.com/Zomerkerk Texel/ 

http://www.kerkpleintexel.nl/


                                      
                                                         Waddenkerk 
De Cocksdorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Waddenkerk in De 

Cocksdorp dankt zijn naam aan de Waddenzee, die 

op een steenworp afstand ligt en is één van de 

jongste kerken op Texel. Na drooglegging van de 

Eierlandse polder in 1835, werd in 1840 begonnen 

met de bouw van de kerk. Op 6 juni 1841 werd de 

kerk in gebruik genomen. Al in 1843 bleek de kerk te 

klein en werd deze verlengd. 

Bijzonder in deze kerk zijn het houtsnijwerk op de 

kansel en de kerkenraadzetels. Deze stammen uit de 

Engelse kerk uit Den Haag, die in1822 opgeheven 

werd. Tijdens de Georgische opstand op Texel in mei 

1945 werden het dak van de kerk en een gedeelte 

van de kerkenraadsbanken ernstig beschadigd. 

Na de oorlog werden de kerk en het interieur 

gerestaureerd. 

Af en toe geopend voor publiek, geen vaste dagen. 
 
 



 
 
 
                                              
                RK kerk  H. Francisca Romana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelegen aan de Molenlaan staat deze kerk met 
pastorie aan de hoofdstraat in het kloppende hart 
van De Cocksdorp. Deze zaalkerk met toren in neo 
romaanse stijl, dateert uit 1877. Het interieur is 
bijzonder intiem met 120 zitplaatsen.                            
Elke dag van 10.00 -18.00 uur open voor vrije 
bezichtiging van de kerk en het opsteken van 
kaarsen.                                                                                   
Elke eerste zondag van de maand is er een viering 
om 10.00 uur (in het Nederlands).                                                                  
Iedere zaterdagavond van 4 juli t/m 31 augustus om 
19.30 uur een viering in het Duits verzorgd door het 
Bisdom Essen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
De Koog 
 

 

 

 

 

Midden in de badplaats De 

Koog staat de uit 1719 

daterende kerk. De Koog 

heeft in de loop van de tijd 

een ongekende 

gedaanteverwisseling 

ondergaan, de kerk en het boerderijtje naast de kerk 

(beiden rijksmonumenten) zijn gebleven. Pal achter 

de protestantse kerk bevindt zich ‘De Schuilhut’. 

Deze kerk is een van de drie kerken van de 

protestantse (PKN) gemeente Waal, Koog, Den 

Hoorn. 
  
PKN kerk is geopend tijdens de zomermarkt op 
dinsdag van 14.00 -17.00 uur 

woensdag    14.00 -17.00 uur 

donderdag   14.00 -17.00 uur  

 
 
                      
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        
 
Samen Zingen met Fokke op zondag 6 juli            
van 19.30 - 20.30 uur 
Al jaren kent de kerk in De Koog op zondagavond 
een open deur. Voorbijgangers horen organist Fokke 
Walstra spelen en lopen binnen gedurende dit uur. 
In de kerk liggen liedboeken, Fokke nodigt uit om 
voorkeursliederen te noemen, die vervolgens gespeeld 
worden. In een ongedwongen sfeer wordt met elkaar 
gezongen. Voorbijgangers doen mee, maar steeds meer 
komen mensen ook speciaal voor dit uur samen zingen in 
de Kogerkerk. 
  
Taizé viering op woensdag 16 juli, 6 augustus, 20 
augustus aanvang 20.45 uur in de PKN kerk.   
De Taizévieringen zijn in het Duits en Nederlands. 
Gun jezelf een moment voor: Stilte, liederen, teksten 
en gebeden. 
Een Taizé viering is een oecumenische viering met 
kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en 
meditatieve teksten. 
                                              
                                                   
                                De Schuilhut 
 
  
 
 
                     
                                                  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                    
                                                       Burghtkerk 
 
 
Den Burg 
 
 
De Burght is de 
dorpskerk van Den 
Burg. Ze staat midden 
in het dorp aan de 
Burgwal en is het 
grootste gebouw van 
het dorp. Ze dateert al 
van de vijftiende eeuw. 
Daarvoor heeft er een 
kleinere tufstenen kerk 
gestaan. De pilaren in 
de kerk staan op de 
fundamenten van die oude kerk. Binnen is de 
inrichting sober maar smaakvol. Langs de wanden is 
een permanente tentoonstelling ingericht over het 
kerkelijke leven op Texel door de eeuwen heen. Om 
de kerk heen ligt een mooie begraafplaats. De 
Burght is (afgezien van de toren) eigendom van de 
Protestantse Gemeente Den Burg (PKN). Iedere 
zondag vieren we de eredienst: in de zomer om 9.30 
uur. Van harte welkom! 
Kerkgebouw de Burght is geopend op maandag, 
woensdag en zaterdag van 10.00 -16.00 uur, 
tentoonstelling, toren beklimmen.                              
Op woensdag extra koffiestamtafel. 
Op zondag 22 juli verzorgd studentenorkest TE KEK 
een concert om 14.00 uur, toegang gratis. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Doopsgezinde kerk 
 
Verscholen achter de huizen van de Stenenplaats en 
de Kogerstraat ligt de Vermaning van Den 
Burg.                                                                                     
Vermaning is een oud Nederlands woord voor de 
verzamelplaats van Dopersen of Doopsgezinden. 
Omdat zij hun kerken niet aan de openbare weg 
mochten bouwen is deze schuilkerk in de 
tuinen  achter de huizen gebouwd.                                        
Later is één van die huisjes weggebroken en 
ontstond de ‘Vermaningsglop’ als toegang vanaf de 
Kogerstraat nummer 18.                                                                  
Vanaf die kant kom je via een kleine groene deur 
binnen.                                                                                                 
            
                                                       Bijbelleesuur  

 
 
Op woensdagochtend  
in de grote koffiezaal 
‘De Gouden Bergen’ 
van 10.00 tot 11.00 
uur lezen we de bijbel 
en geven we de beurt 
aan elkaar door. 
Halverwege drinken 
we een kopje koffie. 
Bijbelleesuur op 
woensdag 2, 9, 16, 
23, 30 juli en 6, 13, 
20, 27 augustus 
 
 

 
                 
                   
 
 



 
 
                   RK kerk Johannes de Doper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een paar straten verwijderd van het drukke centrum 
van Den Burg staat de katholieke hoofdkerk van 
Texel. Deze nero Romaanse pseudobasiliek met half 
ingebouwde toren is in 1863 gebouwd en vergroot in 
1911-1912. Het staat op de plek van een eerdere 
kerk. In de Tweede Wereldoorlog is tijdens de 
beschieting van Den Burg door de Duitsers op 6 april 
1945 schade ontstaan, aan de gebrandschilderde 
ramen. Ter vervanging van een verloren raam is in 
1947 het grote Jozefraam aangebracht uit 
dankbaarheid voor de behouden terugkeer van alle 
door de Duitsers in 1944 gedeporteerde mannen.                                                    
Elke dag is van 9.00 -17.00 uur de kapel ‘De Kleine 
Johannes’ open voor vrije bezichtiging en het 
opsteken van kaarsen. Alle zondagen (behalve de 1e 
zondag van de maand) is er een viering om 10.00 
uur. Iedere vrijdag om 12.00 uur het bidden van het 
oecumenische Coventrygebed voor vrede en 
verzoening.                                          
 



 
 
 
 
 
 

Gebed voor vrede en  
verzoening 

 
 

                                                                   
Raad van Kerken Texel       

 
Wat kan je doen tegen alle onrust in de wereld? Wij 
zeggen: ga samen bidden!  
Vanaf vrijdag 4 juli wordt het Coventrygebed 
gehouden in de dag kapel van de Johannes de 
Doperkerk in Den Burg Texel. Het begint om 12.00 
uur en iedereen is van harte welkom om mee te 
bidden. De Raad van Kerken Texel ondersteunt dit 
initiatief. 

Hoe het begon 
De Engelse stad Coventry werd aan het begin van 
de Tweede Wereldoorlog, in de nacht van 14 op 15 
november 1940, zwaar gebombardeerd door de 
Nazi’s.  Ruim 500 inwoners kwamen om het leven. 
Een groot deel van de binnenstad van Coventry werd 
die nacht totaal verwoest, de Saint Michaels 
kathedraal brandde volledig uit. 
Na de oorlog heeft de deken van de kathedraal 
contact opgenomen met verschillende Duitse steden 
die door de geallieerden zwaar waren 
gebombardeerd, zoals Kiel, Dresden en Berlijn. 
Sindsdien is een verzoeningsbeweging op gang 
gekomen met als visioen een ‘vriendelijke wereld’, in 
de geest van Christus. Symbool voor deze 
internationale verzoeningsbeweging is een kruis, 
gemaakt van middeleeuwse spijkers, afkomstig van 
het ingestorte dak van de kathedraal: het ‘cross of 
nails’.  
 
 



 
 
 
 
Samen groeien in hoop  
De beweging groeit nog steeds onder de naam 
Community of the Cross of Nails (CCN). Momenteel 
zijn wereldwijd op meer dan 260 plaatsen in 45 
verschillende landen kerken en christelijke 
organisaties partner van de community. Stuk voor 
stuk plaatsen die door geweld getekend zijn, zoals  
Jeruzalem (Israël), Havana (Cuba) en ook New York 
(VS), na 9/11. 
 
In Nederland zijn kerken in Rotterdam, Arnhem, 
Nijmegen, Den Haag, Deventer en Den Helder 
partner van de CCN.  
Het is hun visie om een eind te brengen aan de 
cyclus van verwoesting en haat door opbouw en 
vernieuwing door verzoening. 
 
Vrede in eigen omgeving 
Het partnerschap van CCN houdt in dat elke vrijdag 
rond het middaguur een vast gebed voor vrede en 
verzoening gebeden wordt, het Coventrygebed. En 
hoewel er ter plekke soms maar een paar mensen bij 
aanwezig zijn, is er wel verbondenheid met de 260 
plaatsen, wereldwijd, waar in verschillende talen 
dezelfde woorden voor vrede en verzoening klinken. 
Zo is het Coventrygebed het geestelijk cement 
geworden van deze internationale 
verzoeningsbeweging. 
 
Wanneer en waar? 
In de maanden juli en augustus vanaf 12.00 uur in de 
dagkapel van de Johannes de Doperkerk, 
Molenstraat 36 Den Burg.  Voor meer informatie 
neem contact op met Joanne Matulis, Parochie 
Coördinator (0222) 322-161 of met ds. Geertje de 
Vries (06-25550285).  

 



 
 
Den Hoorn 
Markant in de vrije ruimte staat 
de kerk stevig op een 
keileembult, waar omheen het 
eiland Texel in de loop van de 
eeuwen zich gevormd heeft. 
Er is gelegenheid de 
eeuwenoude kerk van binnen te 
bezichtigen en u te laten 
informeren door een aanwezige 
gids. Deze kerk is een van de 
drie kerken van de (PKN) 
gemeente Waal, Koog, Den 
Hoorn. 
Kunstexpositie in de 
Hoeksteen  en rondleiding in de 
kerk op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 
11.00 en 16.00 uur. De expositie wisselt in periodes 
en is zeker de moeite van een bezoek waard. 
  
Op verhaal komen van 16.30 tot 17.30 uur op 3,10, 
17, 24 en 31 juli en op 7, 14, 21 en 28 augustus. 
De naam zegt het al: de activiteiten in dit uur zijn 
erop gericht ‘op verhaal te komen’.                                   
Acht weken lang is er op donderdagmiddag eerst 
een orgelconcert door een gerenommeerde organist. 
Het halve uur aansluitend wordt ingevuld met een 
verhaal of met gedichten, met muziek en stilte. Elke 
week door andere vertellers en musici en dus een 
andere invulling van het programma. 
 
Vanwege 600 jaar kerk is er een concertreeks:  
Zondag 20 juli  19.30 uur Sing in met Bert Koelewijn     
Zondag 27 juli  15.00 uur Christiaan Verbeek cs 
Texel odes 
Zondag 10 augustus 15.00 uur orgelconcert Toon 
Yzerman 
Zondag 31 augustus  15.00 uur Ode aan de 
Twijfelaar  Raoel Heertje en Hans Lebbis 
  



 
 
 
Oosterend 

 

                                                      Maartenskerk 

 

Het oudste gedeelte 

van de Maartenskerk 

stamt uit het begin 

van de 11e eeuw. Dat 

maakt deze kerk tot 

de oudste kerk van 

Texel. Bijzonder is de 

sarcofaag uit 800 / 

850 die bij een vorige 

restauratie van de 

kerk gevonden is. 

Verdere 

bijzonderheden van 

deze kerk zijn de 

huistekens die er te 

vinden zijn, de kroonluchter, lezenaar en het 

doophek uit de 17e eeuw. De kerk kent sinds kort 

een stilte hoek, waar men even rustig kan zitten en 

een kaarsje kan aansteken. 

Bij de openstelling van de kerk zijn altijd twee 

vrijwilligers aanwezig die u meer kunnen vertellen 

over de bijzondere geschiedenis van deze kerk.                                                            

Geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en 

vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
FIETS     
PUZZELTOCHT 
 

 

Op zondagmiddag 10 augustus organiseren we een 

fiets puzzeltocht aan de Waddenkant van Texel. Het 

zal een niet te lange tocht zijn, die ook geschikt is om 

met kinderen te fietsen. 

Startpunt is de Maartenskerk in Oosterend en u kunt 

tussen 13.00 en 13.30 met de tocht beginnen. 

Onderweg zijn er leuke vragen en opdrachten en is 

er een  rustpunt om even een adempauze te nemen, 

met wat drinken erbij. 

Tussen 16.00 uur en 16.30 uur verwachten we weer 

terug te zijn bij de Maartenskerk, 

Deelname is gratis En u hoeft zich niet van te voren 

op te geven. Wel even aanmelden bij vertrek waar u 

de routebeschrijving krijgt plus de vragen voor 

onderweg. 

We hopen op mooi weer en een gezellige tocht. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Kringloop van de Maartenskerk in de kelder in de 

Parel (t.o. de kerk). 

Kom struinen tussen de koopjes bij de kelderverkoop 

in De Parel aan de Oesterstaat 11. Er is een veelheid 

aan artikelen te koop van oude tot nieuwe spullen, 

boeken, speelgoed, kleding, potten, pannen, 

huishoudelijke spullen en meer. Een groot 

assortiment voor kleine prijsjes. Iedereen is van harte 

welkom om vrijblijvend rond te kijken in de kelder van 

De Parel. 

Open in de maanden juli en augustus op woensdag, 

donderdag en vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. 

Ook op zaterdag 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augustus, 
23 augustus geopend van 11.00 -14.00 uur.   
 
                                   

                            De Parel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oudeschild 

                                                            Zeemanskerk 

De Zeemanskerk in 
Oudeschild is één van de 
eerst kerken die na de 
Reformatie gebouwd 
werden. Deze kerk stamt uit 
1650 en dankt zijn naam aan 
de vele zeelieden die de 
kerkdienst bezochten. Met 
het drukker worden van de 
Rede van Texel werd ook 
het kerkbezoek groter en 
werd het kerkje in 1740 
uitgebreid met een uitbouw 
aan de noordzijde. 
Het kerkje bezit drie mooie 

kroonluchters waarvan de 

eerste geschonken werd 

door admiraal Cornelis Tromp. Michiel de Ruyter 

schonk de tweede, nog mooiere en grotere en de 

weduwe van Tromp naar alle waarschijnlijkheid de 

derde. 

Tevens bezit de kerk een zogeheten Tien Geboden 

bord uit 1651, de kansel in de kerk, met 

doopbekkenhouder, is nog de originele uit 1650. 

De kerk is onlangs uitvoerig gerestaureerd, zodat de 

oorspronkelijke bouw weer tot zijn recht komt. Bij 

openstelling zijn er vrijwilligers aanwezig die u graag 

meer vertellen. 

Op donderdag  geopend van 14.00 tot 16.00 uur. 

 
 
 
                                        
                                           



                                           
                                           
                                          RK kerk Sint Martinus  
 
Gebouwd als een 
rechthoekige 
huiskerk achter 
een woning in 
1712. Deze kerk 
heeft haar huidige 
vorm te danken 
aan meerdere 
verlengingen tot de 
huidige omvang. 
De pastorie en 
kerktoren dateren 
uit 1904. Er 
worden geen 
vieringen meer 
gehouden, maar 
de kerk wordt wel 
gebruikt voor pastorale activiteiten. Elke dag open 
voor vrije bezichtiging en het opsteken van kaarsen 
van 7.30 tot 19.30 uur. 

De RK Parochie Texel verwelkomt iedereen die op 
zoek is naar een plek voor bezinning en verbinding. 
In een prachtige omgeving biedt de parochie op 
Texel een uitnodigende sfeer, waar inwoners en 
bezoekers samen kunnen komen voor vieringen en 
activiteiten die het geloof verdiepen. Of je nu vast op 
Texel woont of tijdelijk op het eiland bent, je vindt 
hier een gemeenschap die met open armen 
klaarstaat. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat op 0222-322 161, #1 bij het 
keuzemenu. Het secretariaat is bereikbaar op 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 -15.00 uur. 

 
 
 
 



 
 
         
 
De Waal 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kleinste dorpje op Texel staat hoog op een 

terp een bijzonder voorbeeld van kerkarchitectuur uit 

de jaren vijftig. Waar het maar kon heeft architect Pot 

het principe van achthoekigheid toegepast. Het 

oorspronkelijke kerkje dat op de terp stond, is in april 

1945 tijdens beschietingen door kanonnen vanaf het 

Loodsmansduin, volledig verwoest. 

 
 
De kerk is geregeld open voor bezichtiging, er is 
geen vaste tijd. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Bisdom Essen 
Urlaubsseelsorge 3 juli bis 31 August  

Bei der deutschsprachigen Urlaubsseelsorge des 

Bistums Essen sind seit über 50 Jahren alle 

Urlauberinnen und Urlauber willkommen! 

Mit vielen Angeboten wie Gottesdiensten, Ausflügen, 

Spielerunden, Strandsingen, Gesprächsangeboten, 

kostenlosem Bücher- und Spieleverleih und lockerer 

Begegnung freuen sich unsere Teams in den 

Sommerwochen auf viele nette Begegnungen mit 

Besucherinnen und Besuchern jeden Alters. Dabei 

richten sich unsere Angebote an alle, unabhängig 

von Konfession, Religion oder Nationalität. Ihr findet 

uns auf dem Campingplatz Kogerstrand (Parzelle 

X32, in der Nähe der Rezeption). Unsere 

Gottesdienste feiern wir sonntags, freitags und 

mittwochs in der nahe gelegenen ehemaligen Kirche 

"St. Bonifatius" am Dorpshuis "De Hof" (gegenüber 

vom Lidl in De Koog) und samstags in De Cocksdorp 

(Francisca Romana Kirche, Molenlaan 2). In diesem 

Jahr weht unsere Fahne vom 3 juli bis 31 August  

wieder vor unserem Wohnwagen! Unsere drei 

Teams bestehen aus Ehrenamtlichen und je einem 

Pastor und freuen sich auf ein Kennenlernen und 

Wiedersehen: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Team 1 mit Maximilian Strozyk macht den Anfang 

am 3 juli - 24 juli 

 

Team 2 mit Bernd Wolharn ist ab dem                                      

24 juli - 14 august auf Texel. 

 

Team 3 mit Jan Sienert ist ab dem                                                        

14 august - 31 augustus 

 

 

 

 

Heilige Messen/ Gottesdienste: 

De Koog: (ehem.) St. Bonifatius-Kirche, Nikadel 13 

(gegenüber vom Lidl)  sonntags: 11.00 Uhr, 

mittwochs: 19.30 Uhr, freitags: 19.30 Uhr 

De Cocksdorp: Francisca Romana Kirche, Molenlaan 

2 samstags: 19.30 Uhr 

unterwegs (an wechselnden Orten): sonntags:                    

18:00 Uhr                                                                                 

 

Strandsingen: 

Jeden Dienstag um 19.00 Uhr in den Dünen neben 

dem Hotel Opduin. Weitere Informationen zu uns und 

unseren aktuellen Programpunkten findet ihr unter:  

 

www.urlaubsseelsorgetexel.de                                             

www.facebook.com/urlaubsseelsorge.texel  

 
 
 
 
 

http://www.urlaubsseelsorgetexel.de/
http://www.facebook.com/urlaubsseelsorge.texel


 
Zomeravondconcerten  20.15 uur  Toegang gratis 
 
1 juli PKN De Waal                                                    
Trio De Mast: Pieter de Mast, sebastiaan van Delft, 
Modar Salama    fluit / piano / percussie 
 
8 juli PKN Den Hoorn Firiël Werners, Sterre Hond   
fluit / piano 
 
15 juli PKN De Burghtkerk   
Sofia Pedro, Xander Baker sopraan / viola da Gamba 
 
22 juli PKN Maartenskerk Oosterend                                             
George Reijders, Iddo v/d Giessen    gitaar / orgel 
 
29 juli RK De Cocksdorp   fluit / harp 
Tickled Pink: Linda Speulman, Marije Vijselaar                       
 
5 augustus PKN De Waal   sopraan / gitaar 
Duo Abrazo: Marian v/d Heide, Rob Nijboer                                   
 
12 augustus RK kerk Den Burg 
Sara de Los Campus, Ekaterina, Uma  
zang, barok gitaar, fluit 
 
19 augustus PKN Den Hoorn  
Ingrid Lubbers, Kanoko Inoue   viool / piano 
 
26 augustus PKN De Waal 
Victoria Oftestad, Agata Sorotokin  zang/ piano/ fluit 
 
2 september PKN Maartenskerk Oosterend 
Anna Stegmann, Jorge Jimenez   fluit / viool 
 
9 september PKN Den Hoorn 
Trio Da Capo: Annemieke Corstens, Marjolein Dispa, 
Ceciel Strouken en Daniel Kramer viool / altviool / 
cello en piano 
16 september PKN Waddenkerk De Cocksdorp 
Dubbel en dwars: Loes Bakker, Reinour weiffenbach, 
Cees Dito    gitaar / accordeon / dwarsfluit 



 
 

 
Beeldverhaal Dag der Geboorte, De nieuwe dag 
in acht genomen.                                                                             
Op zaterdag 19 april opende burgemeester Mark Pol 
het beeldverhaal ‘Dag der Geboorte, de nieuwe dag 
in acht genomen’. Fotograaf Arjan Trap ontwikkelde 
acht drieluiken en een beeldboek ter herdenking van 
80 jaar vrijheid. De drieluiken zijn verspreid over het 
eiland te zien van april tot en met oktober, het 
beeldboek is te koop bij de boekhandel, VVV Texel 
en musea.                                                  

Vrijheid in beeld                                                                      
Voor zijn project Dag der Geboorte, de nieuwe dag in 
acht genomen’ fotografeerde de Texelse fotograaf 
Arjan Trap acht 80-jarigen, de ‘vrijheidsbaby’s’ die 
rond de bevrijding in 1945 geboren zijn. Uit ieder 
dorp een. Daarnaast fotografeerde hij acht Texelse 
baby’s, waarvan ook van ouders met een 
achtergrond als vluchteling. In samenwerking met 
filmmaker Agna Rudolph ontstonden 32 verhalen die 
gaan over vrijheid en onvrijheid. Vaak gezien vanuit 
het alledaagse, maar met de angst en beperkingen 
door de oorlog altijd op de achtergrond.                                                                       
De verhalen heeft Trap omgezet in beeld, acht foto’s  

 



 

die elk een andere scene representeren van wat zich 
in de Tweede Wereldoorlog en rond de 
bevrijdingsperiode op Texel afspeelde. Dat was op 
Texel later dan in de rest van Nederland, door de 
opstand van de Georgiërs. Zij noemden deze 
operatie Dag der Geboorte, de titel van Trap’s project 
verwijst hiernaar. Trap fotografeerde tevens met een 
warmtecamera en infrarood plekken en taferelen op 
het eiland die terugkomen in de verhalen. 

Beeldboek en drieluiken                                                             
De foto’s en verhalen zijn verzameld in een boek. 
Van een selectie van de foto’s is een tentoonstelling 
gemaakt, bestaande uit acht drieluiken die in de 
verschillende dorpen en bij de Bethelkerk te zien zijn. 
Achtergrondinformatie bij de foto’s is vindbaar via 
een QR-code. 

Vrijheid anno 2025                                                                    
Met dit project wil Trap de verhalen van het eiland 
levend houden en mensen met elkaar het gesprek 
aan laten gaan over wat vrijheid en inclusie voor hen 
betekent. Arjan Trap: ”Anno 2025 leven we in een 
wereld waarin oorlog en onvrijheid aan de orde van 
de dag is. Nooit eerder waren zoveel mensen op de 
vlucht voor oorlog en geweld. Vrijheid is niet 
vanzelfsprekend, we moeten er dagelijks aan werken 
om vrijheid, democratie en mensenrechten te 
bewaken.”                                                                        
De drieluiken zijn te zien van april tot en met oktober. 
Het boek is verkrijgbaar bij VVV Texel, Nauta boek, 
Het Open boek, Museum Waelstee en het Luchtvaart 
en Oorlogsmuseum en de Burght Kerk. Het project is 
mogelijk gemaakt met bijdragen van: Gemeente 
Texel, V Fonds, VSB Fonds, het Cultuurfonds, 
StifTexel, Texelfonds en T.E.S.O. Meer informatie via 
de website: Arjan Trap Photography 

 



 
 
Doopsgezinde Gemeente Den Burg      
Kogerstr. 18  
 
PKN De Koog Dorpstraat 168 
 
PKN De Koog de Schuilhut 
Parnassiastraat 2  
 
PKN Den Hoorn Kerkstraat 5 
 
PKN De Waal Hogereind 2 
 
PKN Den Burg Kerkgebouw De Burght 
Binnenburg 2 
 
PKN Oudeschild  Zeemanskerk 
Trompstraat 60 
 
PKN De Cocksdorp  Waddenkerk 
Kikkertstraat 85 
 
PKN Oosterend Maartenskerk Kerkstraat 2 
 
PKN Oosterend de Parel Oesterstraat 11 
 
RK Francisca Romana De Cocksdorp 
Molenlaan 2 
 
RK Johannes de Doper Den Burg 
Molenstraat 36 
 
RK Sint Martinus Oudeschild 
De Ruyterstraat 129 
 



 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 


