
 1 

Inhoud Tessels kerkblad november 2022 

Overdenking     1 

Texel     3 

Doopsgezinde Gemeente Texel    5 

Impressie Startzondag PKN     9 

Protestantse gemeente Den Burg  13 

Protestantse Waddengemeente Texel 19 

Protestants Waal, Koog, Den Hoorn 24 

Algemeen   28 

  



 2 

Het terras voor de Pastorie 
óZet je tent ruimer op, maak de scheerlijnen langer, de tentpinnen sterker en spreid de tentkleden uit, wees royaal.ô 
Jesaja 54 vers 2 
 

 
 
Op de foto van links naar rechts: Arco Boogaard, 
Siety Visser Edda Bakker, Nick Henning, Pim van 
Beckhoven, Tom Rijk, Jacqueline Kuiper, Co van 
Heerwaarden en Lineke Oosterhof. 
(niet op de foto Mitchell Kampstra, Yvonne Bremer, 
Irma Braam, Jan Schaart, Robbin van der Ster, Linda 
Tjepkema,  Lia Dogger, Anja Smit, Thamara Kingma 
en Dirk Witte) 
 

Deze zomer zaten de toeristen als vanouds op 
terrassen van Texel. Nieuw was het terras voor onze 
deur in de Kogerstraat. Elke dag kon je daar de 
cliënten van de dagbesteding van De Waerden 
vinden.  Pim van Beckhoven is één van hen. Hij komt 
elke ochtend met de boot van half negen uit den 
Helder en zet als eerste 8 stoelen en twee tafeltjes 
buiten.  Eén voor één druppelen de anderen binnen 
en vanaf een uur of tien zijn alle stoeltjes buiten 
bezet. Er wordt koffie gedronken en de verhalen van 
de dag worden verteld. Iedere client heeft een eigen 
week- en dagprogramma, met daarin één of 
meerdere dagdelen in de Kogerstraat. Wie hier naar 
toe komt, verheugt zich op een plekje in de zon. 
 

Oorspronkelijk was de boerderij in de Kogerstraat 
één geheel: stal en woonhuis hoorden bij elkaar. Ook 
toen het onder beheer kwam van Downies en 
Brownies voor mensen met een beperking. Het terras 
daarvan was vrij toegankelijk voor iedereen en de 
cliënten van de dagbesteding hadden een eigen 
grote tafel. Maar gaande weg veranderde dat en had 
de dagbesteding geen plek meer buiten. Voor 
sommige activiteiten is dat niet erg, die kun je beter 
binnenshuis doen. Zo worden er binnen hele 
originele ansichtkaarten gemaakt door onder ander 
Jacqueline Kuiper en Mitchell Kampstra. Binnen 
wordt er ook naar muziek geluisterd, muziek 
gemaakt, gezongen en gegeten.  
 

Maar met het mooie zomerweer wil je liever naar 
buiten. Bijvoorbeeld koffie drinken in een halve kring 
en de zelf gemaakte spulletjes aan de man brengen. 
De vraag was alleen: Waar moesten ze naar toe? De 
eigen stoep is veel te smal en te schuin om goed te 
kunnen zitten. De stoep aan de overkant van de 
straat is veel breder dan de stoep voor hun eigen 
deur. ñZo zijn we op de drempel van de pastorie 
terecht gekomenò, zegt Co van Heerwaarden. En 
eigenlijk vindt hij dat die zin ook de titel van dit artikel 
moet zijn. óOp de drempel van de pastorieô. Voor de 
kaarten hebben ze aan de buitenmuur een 
kaartenrek opgehangen en bij de óSjopô verderop in 
de straat en bij Monique Zegel in de Weverstraat 
worden ze ook verkocht.   
Edda Bakker en Siety Visser zijn maar wat blij met 
deze nieuwe mogelijkheden. Het blijkt een heel sterk 
sociaal punt te zijn en de cliënten maken hier 
makkelijk contact met de voorbijgangers. Als er nog 
een stoel vrij is wordt er spontaan een kopje koffie 
aangeboden. Tom Rijk en Linda Tjepkema houden 
de tuin in de gaten en halen het groen tussen de 
stoepstenen weg. Aan het eind van de dag wordt 
alles weer keurig opgeruimd. Dan helpt iedereen 
mee. Voor de zon is een hele grote parasol gekocht 
waarvan de voet onopvallend aan de andere kant 
van het hek staat.  
 

Natuurlijk hebben ze eerst met ons overlegd. 
Gelukkig kenden we elkaar al, ook omdat de mensen 
van de dagbesteding trouwe kerkgangers zijn: één 
keer in het jaar vieren ze kerst in de doopsgezinde 
kerk. Ze wachten dan tot de kerstboom is opgetuigd 
en oefenen met Jan Bakkers accordeon de 
kerstliederen. Een paar dagen voor kerst hebben ze 
hun eigen feest in de kerk met chocolade melk en de 
dominee die het kerstverhaal verteld. Naast het 
officiële programma moet ook altijd even de 



 3 

preekstoel worden beklommen, de microfoon moet 
worden geprobeerd en een dansje gemaakt.   
 

Als ze God zouden zijn, dan wisten ze het wel, dan 
zouden ze voor vrede op aarde zorgen. ñEn niet 
alleen met kerstò, zegt Arco Boogaard, maar ook 
minder inbraken met geweld. Vrede is voor hem 
meer zingen met elkaar, muziek en gezelligheid met 
iets erbij. Lineke Oosterhof gunt iedereen die jarig is 
een taartje. Co van Heerwaarden zou regelen dat 
mensen meer respect voor elkaar hadden. Hij 
bedoelt daarmee dat de mensen samen door één 
deur kunnen. Dirk Witte vouwt de krant van vandaag 
open waarin hij voorleest over een mevrouw die 
taarten bakt voor de kinderen van de voedselbank. 
Voor iedereen is dat een voorbeeld van vrede. Net 
als samen zingen, wat ze ook graag doen.  
 

Yvonne Bremer denkt aan óomkijken naar elkaarô. Ze 
bedoelt dan dat de mensen om hun buren geven ook 
al zijn ze misschien een beetje anders. Zelf heeft ze 
sinds een half jaar een buurman uit Syrië. Ze heeft 

met hem kennis gemaakt en nu groeten ze elkaar 
elke dag. ñJe kunt zien dat hij dat fijn vindtò Dan 
vertelt ze nog een verhaal hoe fijn het is als je gezien 
wordt en er iemand is die met je meevoelt. Afgelopen 
februari is Hilly, haar zus, overleden. Een paar dagen 
terug was ze in de jaarbeurs van Utrecht voor 
Nederland-zingdag. Het samen zingen maakte een 
groot geluksgevoel in haar en Rommy vrij. Opeens 
was Hilly heel dichtbij. Yvonne Bremer ontroerde 
ervan. Een wildvreemde mevrouw naast haar zag 
dat, en sloeg een arm om haar heen. ñZe zag me en 
voelde met me mee.ò Instemmend vertellen de 
anderen hoeveel ze van zingen houden. Hoewel ze 
allemaal kunnen lezen, kennen ze ook heel wat 
liedjes uit hun hoofd.  
ñEn zingen jullie weleens buiten?ò vraag ik. ñNee, 
antwoorden ze, zingen op het terras hebben we 
(nog) niet gedaan.ò 
Hans Marseille 
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Texel 
 

Durf jij orgel te spelen??? 

Geef je op om op een van de Texelse kerkorgels te 
spelen. We hebben op Texel vele mooie kerkorgels, maar 
er wordt steeds minder op gespeeld. Wie durft het aan? 
 
Op Texel zijn veel bijzondere orgels. Bijvoorbeeld het 
schattige zelfbouworgel in de Zeemanskerk in Oudeschild, 
waar het front (dat gedeelte van het orgel dat vanuit de 
kerk te zien is) bestaat uit beschilderde 
dennenstammetjes. Of het onlangs geheel 
gerestaureerde orgel in de Maartenskerk in Oosterend, 
wat door toevoeging van een aantal registers (nieuwe 
pijpen, nieuwe stemmen in het orgel) een zeer fraai geluid 
heeft gekregen. Het meest bijzondere orgel is toch wel het 
orgel in de Burghtkerk in Den Burg. In vrijwel elk boek 
over Nederlandse orgels vind je dit orgel. Het verhaal gaat 
dat toen de orgelbouwer in de kerk kwam en de ruimte 
zag, hij schrok want zijn orgel was te klein voor de ruimte! 
Hij heeft toen een groot front gebouwd voor een relatief 
klein orgel. Er zijn in Nederland twee zulke orgels en die 
ene staat dus in één van onze kerken!  
 
Het is echt verschrikkelijk jammer dat er steeds minder 
mensen zijn die het orgel kunnen bespelen. Terwijl het 
toch een fantastisch en rijk muziekinstrument is.  
 
Het orgel is uitgevonden door Ktesibios, reeds de derde 
eeuw vóór Christus. Hij baseerde het mechaniek op 
bestaande dubbelriet blaasinstrumenten. Veel meer 

tekeningen zijn hiervan niet overgebleven, maar het is 
duidelijk dat het orgel als muziekinstrument zeer oude 
papieren heeft. Helaas is er steeds minder belangstelling 
voor het orgel en de orgelmuziek. Dit heeft natuurlijk vele 
oorzaken. Eén van de voornaamste oorzaken is de 
afname van de kerkgang.  
 
Vroeger kwamen kinderen in de kerk, of ze nou wilde of 
niet en werden daar geconfronteerd met orgelmuziek. 
Tegenwoordig weten de meeste mensen niet eens wat 
een orgel ís of hoe het werkt. Laat staan dat men op het 
idee komt lessen te gaan volgen om orgel te gaan leren 
spelen! En dat is jammer.  
 
Niet alleen omdat het orgel één van de oudst bekende 
muziekinstrumenten is, het is ook een zeer bijzonder 
muziekinstrument. Er zijn geen twee orgels hetzelfde en 
als organist ben je vaak afhankelijk van het instrument 
waar je op mag spelen bij de keuze van je repertoire. 
Bovendien ben je als organist bijna dirigent van een 
(groot) orkest; het orgel bestaat immers uit diverse 
instrumenten die allemaal door dezelfde speler bediend 
worden. Orgel spelen is echt één van de allerleukste 
dingen die ik ooit geleerd heb. 
 
De kerk heeft ook last van het feit dat er steeds minder 
mensen orgel leren spelen. Het is elke week weer een 
kopzorg om de orgelbank bezet te krijgen en soms wordt 
er a capella (zonder begeleiding) gezongen. 
 
Met al deze ontwikkelingen in het achterhoofd wil de PKN 
Texel een  lans breken voor het orgel. Er worden twee 
orgeldagen georganiseerd. De eerste is voor alle mensen 
van 10 jaar en ouder die nog nooit een muziekinstrument 
bespeeld hebben (of pas zijn begonnen met een 
muziekinstrument te bespelen) en die weleens willen 
weten hoe een orgel werkt. De andere is voor gevorderde 
muzikanten (bij voorkeur pianobespelers, maar andere 
instrumentalisten zijn ook van harte welkom) die het orgel 
weleens willen uitproberen.  
 
De dag voor beginners zal bestaan uit een rondleiding 
door het orgel, uitleg over registreren van het orgel, het 
bespelen van het orgel en een korte presentatie aan het 
eind van de dag voor familie, vrienden en andere 
belangstellenden. 
 
De dag voor gevorderden zal bestaan uit een rondleiding 
door het orgel, uitleg over registratie van het orgel, 
liedbegeleiding en een korte presentatie aan het eind van 
de dag voor familie, vrienden en andere belangstellende. 
 
Wanneer: we denken aan de maand December, maar zal 
in overleg met de deelnemers worden bepaald. 
Waar: de Burghtkerk aan de Binnenburg te Den Burg. 
Kosten: we denken aan een klein bedrag van 2,50 euro. 
Opgeven: per email aan rachelvroombarnard@gmail.com 
Koffie, thee en limonade wordt verzorgd; een 
lunchpakketje zelf meenemen. 

Soep op Zondag ï voor Texelse cultuur, 

mooie verhalen, bijzonder ontmoetingen én 
soep  20 november vanaf 15 uur in Ecomare 
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Soep op Zondag is een initiatief van een aantal 
Texelaars om in de koude maanden middagen 
te organiseren voor warme ontmoetingen 
rondom de Texelse cultuur. Dit initiatief wordt 
mede mogelijk gemaakt door het fonds óSamen 
één Texelô en bijdragen door diverse betrokken-
en. Deze editie met speciale dank aan Ecomare! 

 
Foto: Peter Ampt 

Thema: óAangespoeldô 
Wat landt er op de Texelse kust. Juttersgoed 

natuurlijk, soms hele schepen, bijzondere vogels en 

vreemde vissen, maar ook nieuwe Texelaars, harde 

Noordwesters, van alles eetbaars en niet te vergeten 

mooie muziek en fijne gedichten. Deze editie 

medewerking van o.a.: 

Robin en Rob ï Jonge Texelse met zelfgeschreven 

liedjes én vader; ook al een succes op Skemere 

De duikers Betsema ï Met hét verhaal over de 

ontdekking van óde jurkô en meer (ovb) 

Kunstenares Paulien Valk ï Over hoe je ook kunt 

kijken naar wat je vindt 

Mardik Leopold ï Bioloog bij de NIOZ over de 

vogelgriepramp en ook weer hoopvolle tekens 

Fiet van Beek ï Onze eilanddichter met een 

aangespoelde bijdrage 

Sabien Bosman ï Over groen en eetbaar uit de zee 

en met overheerlijke soep! 

Wikke Huizing en Rein van den Burg ï Presentatie 

en verbinders van de middag 
 

Inloop vanaf 15.00 uur.   Programma 15.30 ï 16.45 

uur.  Na afloop soep met brood en een drankje. 

De entree is gratis (maar een kleine bijdrage is 

welkom!). Ben je enthousiast geworden en wil je erbij 

zijn, dan is opgeven vooraf wel een must. Je kunt dit 

doen op www.texelswelzijn.nl/soep-op-zondag 
 

Oikocredit investeert in Farmerline Group 
Het in Ghana gevestigde bedrijf Farmerline is van 
plan om haar aanbod aan kleinschalige boeren in 
Ivoorkust uit te breiden naarmate de kunstmestcrisis 
in West-Afrika verergert. 
Farmerline is een organisatie die samenwerkt met 
landbouwbedrijven en -verenigingen om Afrikaanse 
boeren te ondersteunen door toegang te bieden tot 
hoogwaardige kunstmest en zaden, gratis onderwijs 
over landbouwpraktijken die beter zijn voor het 

klimaat en verbinding met de internationale markten. 
Dankzij Oikocredits investering kan Farmerline meer 
boeren sneller en beter bereiken. 
Het bedrijf, ook wel de óAmazone voor Afrikaans 
boerenô genoemd, is van plan om haar aanwezigheid 
in Ivoorkust uit te breiden. Deze uitbreiding komt op 
een cruciaal moment nu de kunstmestprijzen zijn 
verviervoudigd en het conflict in Oekraïne de 
wereldwijde uitdagingen op het gebied van 
voedselzekerheid vergroot. 
 

Uit de gezamenlijke PKN-kerkenraden 
ñWat heeft u nog in huisò Dat is de vraag die de 
profeet Elia aan een weduwe uit Sarfat stelt. Niet 
meer dan een handjevol meel en een restje olijfolie. 
Nauwelijks genoeg om een dag van te leven, laat 
staan om van uit te delen. Toch is dat precies wat er 
gebeurt: delen van wat je hebt. 
Wat hebben wij in huis, dat is ook de vraag waar de 
kerkenraden van de drie protestantse gemeentes op 
Texel zich over gebogen hebben in een gezamenlijke 
ontmoeting op 31 oktober. En dat blijkt nog heel wat 
te zijn. Markante gebouwen, die het dorpsgezicht 
mede bepalen; de deur van die kerken, die vaak 
open staat (en niet alleen op zondagmorgen); ruimte 
voor kunst en muziek; een kleine maar actieve groep 
vrijwilligers; saamhorigheid ï om maar een paar 
steekwoorden te noemen, die opgeschreven werden 
als antwoord op de vraag die de profeet ook ons 
stelt. Wat hebben wij in huis. 
Natuurlijk herkennen we met elkaar ook het tekort ï 
de hongersnood in de tijd van Elia, de krimp in onze 
gemeentes. Daarvoor hoeven we alleen maar de 
lege plekken in de kerkbanken te zien, of de 
leeftijdsopbouw in de kaartenbak. De zorgen zijn ons 
niet vreemd. Maar de krimp hoeft niet tot kramp te 
lijden; dan zouden we zoals een kerkenraadslid het 
treffend verwoordde in de mopper modus terecht 
komen. 
Geloven is ook een kwestie van vroom en vrolijk 
leven. En die ontspanning hebben we geproefd in de 
ontmoeting met elkaar, in de heerlijke maaltijd die we 
gedeeld hebben, in de speelse wijze waarop we met 
elkaar kennismaakte. Er komt dan ook zeker een 
vervolg. En we hebben onszelf huiswerk gegeven: 
een vraag aan de kerkenraden: kunnen we samen 
verantwoordelijkheid nemen voor wat we ieder 
afzonderlijk in huis hebben. Niet door alles op een 
hoop te gooien, maar door onze krachten te 
bundelen. Niet door één grote fusiegemeente te 
worden, maar door samen te werken waar het kan, 
met behoud van de eigen identiteit. Zoals onze 
classispredikant Peter Verhoeff ons voorhield. En 
voegde hij er aan toe: de Kerkorde biedt  daartoe ook  
volop mogelijkheden. 
Hoe die samenwerking eruit kan en gaat  zien, dat is 
nog een hele puzzel. Maar we hebben een stap 
gezet: we zoeken een gewenste samenwerking, 
voordat we daartoe gedwongen worden. Die urgentie 
voelen we met elkaar en dat alleen is al winst. 
Wat hebben we nog in huis ï meer dan we soms 
denken. Genoeg om van uit te delen. 
Ds. Evert van Leersum 

http://www.texelswelzijn.nl/soep-op-zondag
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  

Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 

website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 

 

Agenda 
  8 november  14.00 uur  Studio   
  9 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
10 november  20.00 uur  Ledencommissie   
13 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
15 november  14.00 uur  Wijkmiddag bij fam. Roeper-Watertor 
16 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
20 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Jaap Klanderman 
22 november  14.00 uur  Kronen poetsen 
22 november  20.00 uur   Doperszaaigoed 
23 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
23 november  14.00 uur  Wijkmiddag bij fam. Zuidewind-Koorn 
24 november  13.30 uur  Rembrandtkring 
24 november  20.00 uur  Kerkenraad 
27 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
30 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
30 november  14.00 uur  Zusterkring 
  1 december  10.30 uur  Praatcafé Gollards  
  1 december  20.00 uur  Broederkring 
  4 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Anne Kooi 
                                        aansluitend verkiezing leden kerkenraad 
  6 december  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  7 december  10.00 uur  Bijbelleesuur  
 
 Kerkbloemen                                                                                                                                           
Weet u iemand die de kerkbloemen zou kunnen krijgen, dan kunt u contact opnemen met br. Jaap 
Zuidewind, tel. 312360. 
 

Vooruitblik  in honderd woorden door Hans 

Marseille 
Welkom Cor Brandsema, welkom Riethie Kuiper, 
welkom Rinus Kuiper, wat ontzettend leuk dat jullie 
lid worden van onze gemeente. En wat positief dat 
jullie tegelijkertijd lid blijven van jullie huidige kerk. 
Dat betekent dat jullie in vrede naar ons toekomen. In 
de kerkenraad waren we er allemaal stil van. In de 
dienst van 6 november willen we jullie van harte 
persoonlijk in de gemeente welkom heten. 
We vinden het ook bijzonder dat jullie met zôn drie±n 
komen, zo verschillend jullie ook zijn. Alle drie 
kenden we jullie al jarenlang. Maar nu is het toch 
zover gekomen. Welkom! 
 

Verkiezing leden kerkenraad 
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan 
de dienst worden de verkiezingen voor leden van de 
kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 4 
december.  Aftredend en herkiesbaar is br. Herman 
Boekel, Aftredend en niet herkiesbaar zijn zr. Geke 
Moojen en zr. Marianne Bonne.. De kerkenraad stelt 

voor als kandidaten br. Herman Boekel, br. George 
Jimmink en br. Maarten ôt Hart.  
Ook kunnen er leden als kandidaat worden 
voorgedragen via een aanbevelingslijst, die moet zijn 
voorzien van tenminste 10 namen met 
handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november 
worden ingeleverd bij de secretaris van de 
kerkenraad (art. 13.3) 
 

Nieuwe website 
De nieuwe website is in de lucht. Omdat het bedrijf 
waar onze, nu oude, website bij was ondergebracht 
er mee stopt op 1 januari 2023 heeft de ADS alle 
websites ondergebracht bij bureau MAX in 
Apeldoorn. De helpdesk is nu de afdeling ICT van de 
ADS. Al in april van dit jaar werd in Amsterdam in de 
Singelkerk een nieuwe site gepresenteerd, die van 
DG Leeuwarden de pilotgemeente. In september 
kwamen de gegevens voor onze eigen site 
beschikbaar. Op 1 oktober was er in de Vermaning 
van Heerenveen een bijeenkomst waar technische 
uitleg is gegeven. In de week van de 
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ledenvergadering was het dan zover: onze nieuwe 
site is in de lucht. Velen hebben de site al bekeken, 
blijkt uit de reacties. Op de site staan dezelfde 
onderwerpen als op de oude site. Onderaan in het 
blauwe stukje staat de knop om bij Kerkdienst gemist 
te komen. Bovenaan links staat het nieuwe logo van 
de ADS met daarachter Texel. Dat is de knop om 
weer bij de voorste pagina te komen.  
 

Wijkmiddagen 
Nadat we vorig seizoen meerder bijeenkomsten 
hebben gehouden in Den Burg volgen er nu nog 
twee in het buitengebied. Het thema van de middag 
is óandere tijdenô. Weet u nog wat Mi Za Mir 
betekende?  Het is de actie die bijna 30 jaar geleden 
werd gehouden vanwege de oorlog die toen in Zuid-
Oost Europa woedde.  En Mi Za Mir betekent: Wij 
voor de vrede.  
De bijeenkomst voor Den Hoorn en De Koog zal 
worden gehouden op dinsdag 15 november om 
14.00 uur bij de familie Roeper-Watertor, Dorpsstraat 
223 De Koog, telefoon 0618270915 
De bijeenkomst voor Oosterend, Oost, De Waal en 
Oudeschild zal worden gehouden op woensdag  23 
november om 14.00 uur bij de familie Zuidewind-
Koorn in de Heemskerckstraat 58, telefoon 31 23 60. 
 

Landdag    

Op 1 oktober, tijdens de landdag, is de boerderij van 
fa. Eelman aan het Lageveld bij Oosterend bekeken. 
De landdag is bestemd voor de leden van de 
kerkenraad op uitnodiging van de land- en financiële 
commissie, die de dag organiseert. 
 

Kronen poetsen 
Op dinsdagmiddag 22 november vanaf 14.00 uur 
worden de twee kronen uit de kerk gepoetst. Na 
afloop hangen ze dan weer te stralen in kerk in de 
weken van advent en met kerst. Wie wil helpen met 
poetsen, zusters en broeders, is van harte welkom. 
Poetsmiddelen en ïdoeken zijn aanwezig. Na afloop 
is er een kopje thee. Rond 15.00 uur zal naar 
verwachting de klus geklaard zijn. 
 

Regiobijeenkomst 
Op woensdag 9 november as. wordt de tweede 
regiobijeenkomst van dit seizoen gehouden in 
Dopersduin in Schoorl. Naar de eerste bijeenkomst in 
september zijn 5 zusters en 1 broeder geweest. Dat 
was een fijne bijeenkomst. Naar de bijeenkomst in 

november gaan we per auto met de boot van 16.00 
uur heen. Het begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 
uur. Er is een broodmaaltijd inbegrepen, waarvoor 
een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. We komen 
terug met de boot van 21.30 uur. Opgeven kan bij 
Anneloes Visman, tel. 315670 of via de mail op het 
mailadres van de kerk. Vervoer regelen we onderling.   
 

Ledenvergadering   

Op donderdagmiddag 20 oktober is de 
ledenvergadering gehouden. Rond de 40 leden en 
vrienden waren aanwezig. De nieuwe website stond 
aan op de beamer in het begin van de vergederingen 
en kon bekeken worden. Na de notulen van de vorige 
ledenvergadering, de jaarverslagen van de 
secretaris, de penningmeester en de predikant 
kwamen Liesbeth Rijk en Reinalda Slagter aan het 
woord. 
Zij vertelden over dementie en in het bijzonder over 
Alzheimer. Allerlei wetenswaardigheden werden 
verteld met veel enthousiasme en in gemakkelijke 
taal. Ook konden er vragen worden gesteld. 
Daarna volgde de maaltijd: boerenkool, zuurkool, 
worst, gehaktballen, draadjesvlees en een heel 
lekker toetje. Fotoôs op de website.  

 
 

Broederkring bijeenkomst 1 september 2022 

door Dirk Kievit. (door de redactie vergeten te 
plaatsen in het oktobernummer) 
Met de voordracht van het Broederkringenlied  (lied 
474 melodie) opende voorzitter br. Zuidewind de 
bijeenkomst en was tevens verheugd over de grote 
opkomst bij de eerste bijeenkomst van het 
winterseizoen, Na het lezen van de notulen van 7 
april 2022 waarin Gerrit Gerrits een lezing hield over 
het leven van zijn buurman Joh. Bakker voor de 
Texellaars de luitenant waarover Gerrit een boek aan 
het schrijven is. Wat we met belangstelling 
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tegemoetzien. Notulen goedgekeurd. Ook kondigde 
br. Jaap alvast de volgende bijeenkomst aan n.l. een 
bezoek aan de Mosterdmakerij aan de Zuid- Haffel 
op 6 oktober a.s. Daar dit de eerste bijeenkomst was 
dit seizoen wisselen we zoals gebruikelijk verhalen 
uit voorgedragen door broeders uit eigen kring. Deze 
keer opende br. Jan Wieten met een lezing over de 
oorlog in de Oekraïne, hij had hiervoor 11 stellingen 
opgeschreven waarover we uitvoerig hebben 
gediscussieerd. Na het bespreken van 3 van de 11 
stellingen moesten we alweer stoppen wegens 
tijdgebrek. Daarna hebben we nog ter afsluiting lied 
904 gezongen (Beveel gerust uw wegen) Waarna we 
nog even hebben nagezeten met een hapje en 
drankje ter gelegenheid van opening van het 
seizoen. Br Zuidewind sloot dan ook met een goed 
gevoel de avond af en wenste eenieder een ówel 
thuisô. 
 

 
 

Broederkring bijeenkomst op locatie. 6 oktober 

2022 door Dirk Kievit 
Op de vorige broederkring bijeenkomst heeft de 
voorzitter Br. Jaap Zuidewind al iets verteld over 
deze bijeenkomst. 
We gaan een bezoek brengen aan de Mosterdzaad 
boerderij op de Zuid-Haffel van de fam., De Vries-
Slot. Graag om 19.30 daar aanwezig zijn, we gaan er 
op eigengelegenheid naar toe. Vraagtekens bij de 
broeders de naam de Vries-Slot, toen viel het muntje 
Mieke Slot is dochter van br. Piet Slot en zr. Martha 
Vonk (In de broederkring willen ze graag weten van 
wie ben je er ien). We werden ontvangen in de netjes 
gerestaureerde boerderij waar tafeltjes en stoelen 
stonden in het hooi vak waar op de tafeltjes al het 
een en ander van de mosterdproducten stond 
uitgestald. Van bonbons waarin mosterd was 
verwerkt tot grove, fijne en honigmosterd Er was 
koffie - thee -frisdrank. Eerst gaf dhr. De Vries een 
productpresentatie aan de hand van eigengemaakte 
fotoôs van zaaien tot oogsten met de combine 
gevolgd door Mieke. Er is zoveel over de producten 
te vertellen dat we allen geboeid hebben zitten 
luisteren. Na van alle soorten iets geproefd te 
hebben heeft br. Jaap de avond besloten - na eerst 
de fam.de Vries bedankt te hebben voor deze 
gezellige, maar vooral interessante bijeenkomst - met 
voor eenieder een wel thuis. 
 
 

Theemiddag 4 oktober door Riny Wielinga. 

Deze middag waren we met totaal 7 zusters en onze 
Hans is niet alleen predikant maar is af en toe zelfs 
chauffeur om een gevallen schaap in een rolstoel op 
te halen. Er waren nog een aantal niet aanwezig, 
maar we wisten de reden. 
We zijn meestal erg trouw. Gré werd speciaal 
welkom geheten, want ze was ook door een val een 
poosje niet in staat geweest om te komen. 
We begonnen met het zingen van een lied, waarin 
ook dieren voor kwamen.  
Daarna had Gré twee gedichten waarin ook dieren 
een rol speelden, n.l. motten en é. 
o.a. eentje van Ida Gerhardt. 
Toen gingen we nog een rondje doen over wat we de 
afgelopen maand zelf beleefd hadden en dachten we 
nog samen aan Tine , die in een moeilijke fase zit 
van haar leven.  
Janna was jarig geweest en trakteerde op heerlijke 
koeken bij de koffie. 
Het onderwerp werd vanmiddag DIEREN met hun 
bijzondere gewoonten en eigenschappen. A.s.  
weekend komen er weer een groot aantal ñvogelaarsò 
naar Texel om met elkaar de vogeltrek te bekijken. 
Ze hopen bijzondere vogels te ontdekken, die alleen 
maar even gingen rusten en wat eten bij ons en dan 
gaan ze door naar het zuiden. Wat zijn de vogels 
toch vrij!!! Wij zijn op aarde aan allemaal regels 
gebonden.  
Hans had weer een cd meegenomen over een lezing 
van Midas Dekker (bioloog ) die bijzondere 
eigenaardigheden ontdekte ook bij de vogels, die 
contact hadden en allemaal anders reageerden 
net als bij de mensen.  Ze konden elkaars geur 
ruiken , converseren,  ruzie maken en signalen 
doorgeven. Hij kon het op een geweldige eenvoudige 
manier aan ons overbrengen zodat wij het konden 
begrijpen. De mens is ook een zoogdier (mammalia), 
maar ze werken in de wetenschap niet als een 
proefdier of ze moeten zichzelf beschikbaar stellen. 
De eerste hond Laika (Rusland) werd in 1957 als 
proefdier met een raket in het luchtruim  gelanceerd,  
Amerika kon niet achterblijven en stuurde  de eerste 
aap ñAlbert de 2eò. Veel mensen vinden dit heel erg. 
Ook kleine beestjes b.v. fruitvliegjes en spinnen, 
doch de spinnen maakten wel een web, maar er 
kwam geen voedsel langs, want hij bleef in het 
midden van de web zitten. In 1961 ging de eerste 
mens. 
Franciscus van Assisi werd ook nog even besproken, 
niet over zijn afkomst, maar vooral dat hij met de 
dieren kon spreken en zijn hele leven eraan gewijd 
en met ze geleefd had. 
Tot slot zongen we nog een lied, wat Tine altijd graag 
zong. Hans wenste ons het allerbeste en wel thuis.  
We hopen elkaar over 4 weken weer te zien. 
  

Zusterkring 28 september 2022 

Na de opening met gedicht, notulen, mededelingen, 
herdachten we Sietske, die deze zomer is overleden. 
Tine Witte trakteerde omdat haar eerste kleinkind is 
geboren. Na de pauze van deze eerste zusterkring 
van het nieuwe seizoen gingen we aan de slag met 
ówarmteô. Kaartjes met begrippen en woorden die met 



 9 

geloof en de kerk te maken hadden zijn in 4 kleine 
groepen besproken. Dat leverde mooie gesprekken 
op. Woorden als aandacht, zegen, vieren, gebed, op 
weg, luisteren kwamen langs. Elk groepje had vijf of 
zes andere woorden.  
26  oktober 
Grote opkomst. Elisabeth (90 jaar geworden) 
trakteerde op cranberrycake en Tiny op bonbons (60 
jaar getrouwd). Het onderwerp deze zusterkring was 
een blad met stellingen gemaakt door Jan Wieten. 
Het waren stellingen die om discussie vroegen. In 
vier groepen bespraken we ze. Elke groep mocht zelf 
kiezen welke stellingen werden besproken. Fijne 
gesprekken met soms een nostalgisch tintje, 
wanneer we het over óvroegerô hadden zonder 
douche, centrale verwarming e.d.  De onderwerpen 
van stellingen gingen o.a. over oorlog, 
klimaatveranderingen, het belang van een preek, 
vreemdelingen, democratie. Na een korte 
nabespreking sloot Tiny deze prettige bijeenkomst af. 
 

 
 

Bijbelleesuur  door Hans Marseille 

We zijn nu begonnen met de Statenvertaling in een 
grote letter uitgave. Dat is ook interessant omdat er 
veel bijzondere woorden en uitdrukkingen in 
voorkomen. Per hoofdstuk geef ik één voorbeeld. 
Eerst schrijf ik een zinnetje uit de  Staten vertaling 
van 1618, en daaronder schuingedrukt dezelfde zin 
in de óBijbel in Gewone Taalô uit  2014. 
 
Genesis Hoofdstuk 1 vers 2  
En de Geest Gods zweefde op de wateren 
er waaide een hevige wind over het water 
Hoofdstuk 2 vers 23  
Men zal haar Maninne heten 
Ik noem haar óvrouwô 
Hoofdstuk 3 vers 24  
en stelde cherubim bij het oosten 
zette engelen bij de ingang 
Hoofdstuk 4 vers 5  
Toen ontstak Kain en zijn gezicht verviel zeer  
Toen werd Kain woedend en zijn ogen werden 
donker 
Hoofdstuk 5 vers 24  
Henoch wandelde met God 
Henoch had geleefd als een vriend van God  
 

Doperszaaigoed door Hans Marseille 

Geloven met Albert Schweitzer, zou dat kunnen? 

Albert Schweitzer was een zeer begaafde en 
intelligente man. Hij studeerde filosofie, theologie, 
medicijnen en muziek. Hij was ook heel handig met 
zijn handen want hij kon niet alleen mensen opereren 
maar ook orgels bouwen en repareren. In Frankrijk 
wordt zo iemand een genie genoemd. Fransen 
vinden het prachtig dat er zulke mensen in hun stad 
of land wonen. Ze hebben het gevoel dat de glorie en 
eer van zoôn genie ook op hen straalt. Wij, Neder-
landers, wantrouwen alle mensen die boven het 
maaiveld uitsteken. Opeens hebben we allemaal 
kritische en vooral argwanende vragen over Albert 
Schweitzer. Hield hij wel van zijn vrouw? Was hij wel 
een aardige vader? Had hij wel aandacht voor zijn 
kleinkinderen? Wij laten ons maar al te snel 
intimideren door mensen tegen wie we op kijken. In 
vergelijking met alle talenten van Albert Schweitzer 
voel ik me zelf minderwaardig. Nu hoeft dat helemaal 
niet. Je kunt je ook verheugen in de magnifieke 
kwaliteiten van een ander, een beetje zoals de 
Fransen dat doen.  
Maar het wordt nog leuker als je weet dat het 
grootste talent van Albert Schweitzer iets was, wat 
wij allemaal bezitten: Levenszin. Albert Schweitzer 
had ontzettend veel zin in zijn leven. En hij ziet om 
zich heen allemaal leven dat er zin in heeft. De 
meest beroemde zin die Albert Schweitzer ons naliet 
luidt: óIk ben leven dat leven wil te midden van leven 
dat leven wilô. Zijn levenswil was ongemeen 
groot leven en daarin ervoer hij overeenstemming 
met mensen om hem heen zoals u en ik. Nu heb je 
ook mensen die niet zo gelukkig zijn. Mensen bij wie 
het leven niet vanzelf lijkt te gaan en die hun leven 
lang strijden tegen depressies. Zo iemand is volgens 
mij Eva Meijer schrijfster uit Hoorn. Van haar kun je 
veel leren, vind ik. Ze zegt: ñEen depressie brengt je 
bij de basis vragen van het leven. Er zijn dingen die 
er niet zo veel toe doen. Geld, mode, spullen, 
oordelen van anderen. Voor zichzelf heeft ze 
vastgesteld hoe je uit een depressie weer het best in 
het leven kan gaan staan. Ze noemt drie stappen: 
1)door relaties aan te gaan. 2)door verantwoordelijk-
heid te voelen 3)door verplichtingen op je te nemen. 
Nu vermoed ik dat Albert Schweitzer met zijn grote 
levenslust precies dat deed wat onze Eva Meijer voor 
zichzelf heeft opgeschreven. Zou Albert Schweitzer 
ooit een depressieve periode hebben gekend? Dan 
zou hij Eva Meijer op gelijke hoogte de hand kunnen 
de hand kunnen schudden, want van hem is de 
uitspraak: In mijn kennen ben ik een pessimist en 
mijn hopen een optimist. 
 

Praatcafé Gollards 

Sinds Corona én de verbouwing is er geen gespreks-
ochtend in de Gollards meer geweest. In november 
beginnen we weer onder de naam: Praatcafé. Het is 
niet van ons alleen, maar van de gezamenlijke 
kerken van Texel. Samen met mijn collegaôs zal ik bij 
toerbeurt de ochtend leiden. We beginnen om 10.30 
uur en u bent van harte welkom. 
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