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De Os en de Ezel. 
 
1.Ik ben de os en de ezel 
Uit het oude Jesajaverhaal! 
Die zich toonden bij Kind Jezus 
Al leek dit een vreemd onthaal 
Waren dit gezelschapsdieren? 
Boden zij hun diensten aan? 
Kwamen zij om mee te vieren 
Om wat zich had voorgedaan? 
 
2.Os en Ezel die verwijzen 
Naar de opdracht van de Heer! 
Ja, waar beiden hier op wijzen 
Komt op Jezus’ opdracht neer! 
Ik zie Hem nu al weer trekkend 
Door het oude Israël! 
Trekkend, dragend en ook reddend 
Toonde Hij het Godsbestel! 
 
3.Ook ik voel mij Os en Ezel 
Uit het oude Kerstverhaal! 
Een trekdier en een lastgezel 
En dat is niet mis, echt waar! 
Ik draag bijvoorbeeld kerststerren 
En bied ze ruimhartig aan! 
Maar ze stralen reeds van verre: 
Zie de Morgenster opgaan! 
 
4.Hoor mij luid de Kerkklok luiden! 
Ik trek als Os aan het koord! 
Zelfs om vrede aan te duiden 
Zie je hoe mijn trekkracht gloort! 
Ik leg ook hulst bij het wiegje 
Om Hem dragend bij te staan 
Ik ben Ezel en geen mietje 
Mijn hulsttakje geeft dit aan! 
 
                                          Conclusie: 
Neemt U deze boodschap over? Hoort u wel 
wat ik vertel? 
Is uw spankracht soms te pover 
Voor wat ik beleef en stel? 
 
 

5.Ik ben zelf dus Os en Ezel 
En de Geest gaat met mij mee! 
Ja, de Geest dat is mijn gever, 
Houdt mij levend bij die twee! 
Ik trek en draag naar behoren 
Om het ‘Kerstkind’ bij te staan! 
Hun kracht en zelfs ezelsoren 
Komen bij mij heel goed aan! 
 
6.Ook de Heer heeft van die oren 
Al lijkt dit dan heel apart. 
Oren ja, die alles horen! 
Van het zachtste tot heel hard! 
Maar die oren; grote oren 
Komen dus ook op mijn bord! 
Want goed horen! Want goed horen 
Is een noodzaak onverkort! 
 
7.Ik ben Os! Ik ben ook Ezel! 
En geef dit nogmaals weer! 
Ik ben en blijf zijn reisgezel 
Ofwel partner van de Heer! 
Al trekkend, dragend en horend 
Loop ik dus met Jezus op! 
De tegenmacht werkt vaak storend 
Maar mijn oerkracht kent geen stop! 
 
8.En tot slot breng ik weer nader 
Jesaja de Kerstprofeet! 
Tevens geestelijke vader 
Van wat ik wel doe en weet! 
Hij sprak eens heel lang geleden 
Van de komst van onze Heer! 
Dit met trekkracht dus omgeven 
En met draagkracht evenzeer! 
 
 
Maar in deze boze wereld 
Is elk klein gebaar al veel! 
Juist het kleine is omkerend 
En heeft aan het Kerstkind deel! 
 
Rinus Kuiper. 
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Texel 
 

Eilandelijk Diaconaal werkverband (EDW) 

Het project is de Havanaschool in Namibië, project 
van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband van 1 
maart 2022 tot 1 maart 2024.                                                                                                                                
Behalve de 3 PKN gemeentes is de RK Parochie ook 
in vertegenwoordigd in het EDW. 
Erik Hutink uit Oosterend, contactpersoon van dit 
project, heeft steeds geld gekregen van het EDW en 
dat heeft hij op een goede manier met de 
contactpersoon van de Havanaschool geregeld.              
Er komen steeds bankafschriften bij Erik binnen wat 
alles heeft gekost wat ze aangeschaft hebben. 
Van de eerste schenking zijn met name 
schoolboeken en een deel schoolkleding betaald. 
Van de tweede schenking zijn er sport artikelen en 
sport kleding gekocht. 

Van het resterende geld is een begin gemaakt met 
het aanleggen van een moestuin en daarvoor zijn 
tuingereedschappen. 
Van de 3e sponsoring wordt het hekwerk om de 
moestuin afgemaakt en zullen groentezaden en 
tuingrond worden aangeschaft. 
Al het geld tot nu toe wordt geïnvesteerd in 
materialen welke meerdere jaren meegaan. 
Sport artikelen en kleding gaat in Namibië jaren mee, 
en zal na slijtage nog vaak worden versteld en 
opgeknapt. 
Als het project volgend jaar stopt hopen we dat er 
een goede basis is voor de school om verder te 

gaan. We laten u horen welk bedrag we samen bij 
elkaar hebben gekregen voor het project. 
De laatste maanden voor dit project gaan in en 
daarna mag PKN Den Burg een project kiezen voor 
twee jaar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hartelijke groet van het bestuur van het EDW: Corrie 
Hordijk, Bea Aalders, Jantine Brouwer.  
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Advent en Kerst in de beeldende kunst 
met muzikale intermezzo’s.  
Zondag 17 december 15.00 uur in de Maartenskerk 
in Oosterend. Toegang vrij, aan de uitgang wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. Ds. Geertje de Vries 
verzorgt de lezing waarbij beelden te zien zijn.                                 
Tussen de lezing zal er muziek en zang te horen zijn 
van Mijke van Leersum en Elisabeth Waverijn. 
In de pauze is er koffie/thee met wat lekkers. 
 

 
 
Een lezing over de verbeelding van het kerstverhaal 
in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Er zijn 
uiteraard duizenden kunstwerken die het kerstverhaal 
als thema hebben.  
In de lezing komt een kleine selectie langs van 
kunstwerken die typerend zijn voor een bepaalde tijd 
en die ook van invloed zijn geweest op hoe wij nu 
nog ons het kerstverhaal voorstellen. De traditie van 
afbeelden is ook een traditie van uitleg en 
interpretatie van dit verhaal.  
U zult merken dat de Bijbel daarin een inspiratie is 
geweest, maar dat kunstenaars en theologen er in de 
loop van de tijd ook veel hebben bij verzonnen. De 
kunstwerken weerspiegelen dit.                                                                           
Dat maakt dat wij niet altijd meer begrijpen waarom 
iets op een bepaalde manier wordt afgebeeld. 
Waarom heeft Maria vaak een blauwe mantel aan? 
Waarom staan er vaak lelies te bloeien? 
Wat doen die os en die ezel eigenlijk in de stal? 
Op deze en veel andere kwesties zal ds. Geertje 
ingaan als we samen naar schilderijen kijken.       
 

Help mee: boek Hoornderkerk 600 jaar 
In 2025 bestaat de Hoornderkerk 600 jaar. Heel veel 
Texelaars hebben er herinneringen aan en 
afbeeldingen in of rond de kerk. De redactie van het 
boek is al jaren onderzoek aan het doen om allerlei 
interessante feiten boven tafel te krijgen, maar om 
het een echt mooi boek te maken zijn ook bijdragen 
van kerkgangers nodig. Daarom de vraag: wie heeft 
er bijzondere herinneringen, afbeeldingen of 
documenten aan de Hoornderkerk? Zat u op de 
Vrouwenvereniging? Was u diaken of ouderling? 
Bent u er getrouwd? Weet u van uw ouders of 
grootouders een verhaal dat niet algemeen bekend 
is? Heeft u een tastbare herinnering?  
Neem dan contact op met Wilma Eelman. Zij is een 
van de drijvende krachten en neemt uw verhaal, foto 
of document graag in ontvangstnemingen. Wilma is 
het best te bereiken door haar een mail te sturen: 
rozenburgvof@hetnet.nl 
 

Een kachel voor een koude winter 
Nu het kouder wordt en de winter is aangebroken, 
genieten wij van de warmte van de kachel. 
Dat wij die mogelijkheid hebben om ons door te 
warmen bij de warme kachel, dat is voor vele 
mensen niet zo vanzelfsprekend. 
Daarom zou het mooi zijn, als wij die mensen in de 
kou zouden kunnen helpen met een kacheltje... 
In Roemenië kan onze contactpersoon al voor 190 
Euro een kachel kopen, waarop ook gekookt kan 
worden. 
De eerste kachel is al gekocht en ook geplaatst....... 
Helpt u mee, om meer gezinnen warm de winter door 
te komen? 
Uw gift is welkom op NL 18 RABO 036 25 21 905 ten 
name van Stichting HULP OOST-EUROPA TEXEL 

 
Met een hartelijke groet en een mooie Kersttijd 
gewenst door alle vrijwilligers van de stichting Hulp 
aan Oost-Europa Texel. 
 

mailto:rozenburgvof@hetnet.nl
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Stichting Kerken en minima Texel 2022 
In 2022 heeft de stichting Kerk en Minima 5 personen 
hulp geboden door het geven van leningen met een 
totaal bedrag van € 10.655,-.  De aflossingen van de 
vorige leningen bedroegen in 2022 in totaal € 12488,. 
Deze aflossingen komen maandelijks binnen en 
worden naar draagkracht vastgesteld. Aan giften is  
€ 2000,- uitgegeven en rond de kerstdagen zijn er via 
de voedselbank cadeaubonnen van € 50- uitgedeeld. 
 
De aanvraag voor hulp kwamen vooral binnen via 
Bewindvoering Texels Welzijn en sociale 
dienstverlening. Zelf aan de bel trekken komt ook 
voor. 
 
De angst, die ook bij de Gemeente Texel heerste dat 
door de energiekosten de aanvragen flink zouden 
toenemen werd niet bewaarheid. Van de gemeente 
Texel mochten we hiervoor een bedrag ontvangen, 
maar daar is tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. 
 
De ontvangsten voor de stichting komen van de 
collectes in de kerken en soms een particuliere gift. 
Het geld dat we van de deelnemers terugkrijgen 
rouleert en daar kunnen we weer anderen mee 
helpen. Helaas komt het ook voor dat er ondanks de 
afspraak niets afgelost wordt Gevraagd naar de gang 
van zaken geeft men aan dat het een paar maanden 
financieel moeilijkheden geeft en dan is uitstel van 
enkele maanden geen probleem. Niet reageren levert 
een langdurige schuld op. 
 
We doen dit werk al zo’n 25 jaar op Texel en hopen 
met uw financiële hulp hiermee door te kunnen gaan. 
Mensen komen soms in situaties terecht waarbij een 
steuntje in de rug nodig is. 
Meer informatie over ons is te vinden op Kerkplein 
Texel 
Secretaris    Flip Breman 
                                                               

Stralend Licht 
We gaan naar kerst toe waarin we de geboorte van 
Christus vieren. Om dit met u te vieren organiseert 
Christelijk gemengd koor Voices of Light een                                  
Kerstzangavond met koor, muziek en samenzang op 
vrijdag 15 december 2023 om 20.00 uur in de RK 
kerk te Den Burg. Het wordt een mooie avond met 
prachtige muziek.                            
Meewerkenden zijn: Voices of Light o.l.v Nelleke 
Schreur-Visser                                                                                    
begeleiding: piano Karen Haasdijk, viool Marlies 
Uithoven en cello Frank Haasdijk.                                          
Texels Blazersensemble o.l.v. Nelleke Schreur-Visser 

Collecte is voor de verwarming van de kerk.               
 

Voor de kerk van morgen 
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar 
ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het 
is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar 
we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met 
elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende 
jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die 
God nog niet kennen. We willen mooie en 
inspirerende diensten organiseren, evenals 
verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles 
kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk 
van morgen mogelijk. 
 
Samen voor onze kerk  
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de 
week van 22 januari komt een vrijwilliger het formulier 
bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal 
overmaken.  
Sommige gemeenten maken gebruik van een Qr 
code. Supermakkelijk! 
 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen!  
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  5 december  14.30 uur  Oudere zusterkring 
  6 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  7 december  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
  7 december  20.00 uur  Broederkring 
10 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Geertje de Vries 
13 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
14 december  20.00 uur  Ledencommissie 
17 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
17 december  19.30 uur  Concert Bert Koelewijn 
20 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
21 december  14.30 uur  Adventmiddag 
24 december  GEEN DIENST 
25 december  10.00 uur  Kerstdienst. Ds. Hans Marseille 
27 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
31 december  10.00 uur  Oudejaarsdienst. Ds. Hans Marseille 
              Wij noemen de namen van hen die ons dit jaar ontvielen 
   1 januari  11.00 uur  Nieuwjaarsbegroeting 
   3  januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
   4 januari  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
   4 januari   20.00 uur  Broederkring 
   7 januari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
                 Welkom voor de nieuwe leden van de kerkenraad. 
  9 januari  14.30 uur  Oudere zusterkring 
 

Vooruitblik in 144 woorden 

Hans Marseille 
Kersttijd is muziektijd. Met de vier 
adventsweken komen we steeds 
dichter bij kerst en zullen we weer 
de mooiste liederen uit het 
liedboek zingen. We mogen ons 
gelukkig prijzen met ons oude 
orgel en onze vleugel. En niet 
alleen in de komende weken, maar 
ook de komende jaren. Laat ik 
uitleggen hoe ik dat zie. Met de 
laatste verkiezingen is de PVV de 
grootste geworden. Om goed te 
kunnen stemmen heb ik hun 
programma gelezen en daarin 
staat dat ze niet alleen de Eerste 
Kamer willen afschaffen maar ook 
willen stoppen met kunst- en 
cultuursubsidies. Dat betreft ook 
het organiseren van concerten. 
(Waarmee wij nu juist begonnen zijn) Als dat echt zo 
is dan gaan de musici magere jaren tegemoet. Maar 
dat betekent voor ons, dat wij, met het organiseren 
van kleine concertjes nog belangrijker en 
waardevoller worden voor de muziekmakers. 
 

 
Verkiezing leden kerkenraad 
De verkiezing van de nieuwe leden van de 
kerkenraad heeft plaatsgevonden op zondag 3 
december. De uitslag kunt u lezen op onze site 
www.dgtexel.doopsgezind.nl.  De nieuwe leden van 



 7 

de kerkenraad worden welkom geheten in de dienst 
van 7 januari 2024. 
 

Adventmiddag 
Op donderdagmiddag 21 december wordt de 
adventmiddag gehouden, georganiseerd door de 
federatie en bestemd voor alle zusters, broeders, 
leden, vrienden van onze gemeente. Aanvang 14.30 
uur. Er is een liturgie, gemaakt door ds. Gea Laan, 
kleindochter van ‘meester’ Laan. Verder zingen we 
veel kerstliederen, is er een kerstverhaal en natuurlijk 
thee, koffie en wat lekkers erbij. Iedereen is welkom.  
 

Nieuwjaarsbegroeting 
Op maandag 1 januari 2024 wordt u uitgenodigd om 
naar de Nieuwjaarsbegroeting in onze Vermaning te 
komen vanaf 11 uur. Onder het genot van een kopje 
thee of koffie met wat lekkers erbij kunnen de 
aanwezigen elkaar een uurtje ontmoeten.  
  

 
  

Ledenvergadering 
Op dinsdagmiddag 14 december is onze 
najaarsledenvergadering gehouden. Er waren 45 
zusters en broeders aanwezig. Na de begroeting, en 
de mededelingen vertelde zr. 
Anneloes Visman kort over de 
regiobijeenkomst in Dopersduin 
in Schoorl waar zij samen met 3 
andere zusters heen was 
geweest. De notulen en de 
rondvraag volgden. Op de vraag 
van vicevoorzitter Margriet 
Tromp-de Boer naar de behoefte 
van parkeren bij de kerk, werd, 
net als een paar jaar geleden, 
gereageerd dat daar geen 
behoefte aan was.  In de pauze 
kon met elkaar worden gepraat. 
Dat gebeurde dan ook goed. 
Daarna vertelde prof. Jan Berend 
Stuut van het NIOZ aan de hand 
van beelden op de beamer over 
woestijnzand in de oceaan. Hoe 
dat kan worden gemeten, wat de 
gevolgen zijn, over de 
klimaatveranderingen. Er was 
gelegenheid om vragen te 

stellen. Rond 17.00 uur begon de maaltijd. 
Boekhouder Herman Boekel had boerenkool en 
zuurkool met worst, gehaktballen en lekkere jus 
besteld voor ons. Dat viel goed in de smaak. Tot slot 
was er een heerlijk toetje. Rond 18.00 uur ging 
iedereen weer naar huis. 
 

Theemiddag 8 november door Riny Wielinga. 

Ook zonder Hans gaat het wel door. Het is altijd een 
gezellige middag. Thuis zit je toch maar alleen. 
Maar hij is er toch en ziet er goed uit met zijn nieuwe 
bril, hij kan nog hoofdpijn krijgen.  
Ik kwam gelijk aan met Betty de Wit en nu haar man 
is overleden had iemand haar uitgenodigd om eens 
op onze theemiddag te komen. We kennen haar 
allemaal en vonden het fijn dat ze er was. 
Het onderwerp van deze middag zal over de Heilige 
St. Maarten gaan. Dat wordt 11 november gevierd. 
Waar ik geboren ben (in Leiden) werd dit niet 
gevierd. Ik heb gister alles al in huis gehaald en 
hoop, dat de kindertjes wel komen.  De heilige St. 
Maarten was een strijdbaar man. 
Hans stelt voor eerst een kopje thee te drinken met 
een lekkere bonbon. Gré had zelfs in het nieuwe 
liedboek een lied over St. Maarten gevonden, maar 
niet om te zingen, ze leest het voor en Tilly vertelt 
een legende. Hij gaf veel weg en zelfs zijn jas. 
Hans had in zijn bed wat liggen broeden over het 
onderwerp: creatief bezig zijn met Israël en Palestina. 
Alle voorbereiding heeft hij thuis al gedaan. Een 
blinde kaart van de landen met stippen 
en 16 vragen waar alles lag en iedereen had een 
envelop gekregen met een nr. Heel moeilijk om 
sommige plaatsen te vinden en goed aan te wijzen. 
De plaatsen werd wel iets erom heen van verteld. 
Sommige wisten we wel waarom ze zo bekend 
waren. Toen kwam ons werk en dat konden we wel 
goed en het resultaat kan bekeken worden in de 
volgende kerkdienst aan vlaggenstokjes. De dames 
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voelden zich weer op de kleuterklas 
zitten. Koffie en koek smaakte ook 
goed. Zou Betty dit ook wel leuk 
gevonden hebben? We merken dit 
vanzelf. We zongen nog een lied 
913: van Jacqueline v.d. Waals: 
Wat de toekomst brengen moge 
enz. En wensten elkaar wel thuis. 
 

Broederkring 2 november 2023. 

Door Dirk Kievit. 
Om 20.00 uur opende 
vicevoorzitter br.  Fer Gieles de 
bijeenkomst waarbij hij allereerst 
stilstond bij het overlijden van de 
broeders Piet Slot en Kees 
Breeuwer. Br. Slot was een trouw 
bezoeker van onze bijeenkomsten 
en onze oud koster Br. Kees 
Breeuwer bezocht ook trouw de 
bijeenkomsten, totdat hij verhuisd is naar Den Hoorn. 
Met een korte stilte hebben we bij het overlijden van 
beide broeders stilgestaan. Dat ze mogen rusten in 
vrede. Hij besloot dit moment met het gedicht 
“terugdenken”. 
Na het voorlezen van de notulen en een verslag van 
de vergadering van de Landelijke 
Broederkringbijeenkomst, deze keer gehouden in 
Witmarsum, gaf br. Fer het woord aan de 
avondverzorger Dat was deze keer 
collectiemedewerkster van Museum Kaap Skil  
Manon  Schooneman . Zij doet onderzoek naar de 
herkomst van alle onderwerpen die gevonden zijn en 
nog te vinden zijn in scheepswrakken gestrand voor 
de Texelse kust. Zoals meubel sierbeslag, tafelgerei, 
doppen van glazen flessen, deksels van steengoed 
kruiken, edelmetalen. enz. enz. 
Nadat br. Fer haar met de overhandiging van een 
boekenbon bedankt had voor deze geslaagde avond, 
hebben we nog Lied 868 1 en 2 “Lof zij de Heer, de 
almachtige koning der ere.” gezongen en wenste hij 
ons allen een welthuis. 
 

Verdriet 
Op 14 november 2023 is overleden Tine Anke Witte 
– de Vries, op de leeftijd van 68 jaar. In de middag 
bezocht ze nog onze ledenvergadering. Ze genoot 
van de maaltijd erna. Plotseling is het dan gebeurd. 
Een schok voor ieder die het hoorde. Tine was heel 
actief bij onze gemeente betrokken. Alle weken 
bezocht ze onze kerkdienst. Ze had haar plaatsje aan 
tafel onder de kraak bij de ingang. Jarenlang heeft ze 
Monique Zegel ter zijde gestaan bij de 
zondagsschool. Samen waren ze een goed duo. Ook 
in de zusterkring was ze actief. Tot het laatste toe 
was ze secretaris van de zusterkring, totaal 16 jaar. 
De narcissen bij de paasmaaltijd werden al vele jaren 
door Tine aangeleverd. Van de kerkenraad is ze ook 
secretaris geweest. Ze stond op het punt om in 
december weer gekozen te worden als lid van de 
kerkenraad. Verder bracht ze kerkbladen rond en 
kerststaven. Naar de regiobijeenkomsten in 

Dopersduin ging ze regelmatig mee, voor het laatst 
begin november nog. Wij zullen Tine heel erg missen. 
We hopen dat Mark Jan, Sandra, kleinzoon Daan en 
de andere familieleden steun zullen vinden bij elkaar 
om dit verlies te verwerken. 
 

Kerstmuziek door Hans Marseille 

Zondagochtend 17 december komt Bert Koelewijn uit 
Spakenburg-Bunschoten ons begeleiden met het 
zingen van kerstliederen uit Duitsland en Engeland 
en natuurlijk Nederland.  Hij zal ons zowel op de 
piano als op het orgel begeleiden.  
Hier vijf kanshebbers die we kunnen zingen. Stille 
Nacht, Heilige Nacht is geschreven voor de nacht 
van 24 december. Het lied is in 140 talen vertaald. In 
het Nederlands heb je een protestantse vertaling en 
een katholieke. Zingt iemand: “Stille nacht, heilige 
nacht, Davidszoon lang verwacht” dan is ie goed 
protestants. Maar zingt ie in plaats daar van “alles 
slaapt, sluimert zacht” dan is ie katholiek. 
De herdertjes lagen bij nachte. Voor hen is het 
geen stille nacht want zij hoorden engelen zingen. 
Het lied staat niet in ons liedboek maar wel in de 
zondagsschoolbundel: ‘Kinderen van één Vader. 
Bijna iedereen kent het, ook buiten de kerk en de 
zondagschool. Bijvoorbeeld in de Amsterdamse 
Arena, daar scanderen de voetbalsupporters 
vrijmoedig:”……. daar hoorden zij engelen zingen: 
Ajax, Ajax!”  
Once in Royal David’s City. Dankzij ons nieuwe 
liedboek kunnen we opeens veel meer carols, 
Engelse kerstliederen zingen. Veel liederen uit 
Engeland geven je een winnaars-gevoel. Toch 
vertaalde Huub Oosterhuis dit lied met de woorden: 
“Uit het duister hier gekomen” Ik vond dat altijd 
spannend; als of wij de herders waren die er nog niet 
zeker van zijn. Maar het liedboek heeft voor de 
vertaling van Wonno Bleij gekozen waarbij elk 
couplet eindigt op de woorden “Koning Jezus Gloria, 
Zoon van God, Halleluja.” 
O kom, o kom Immanuel is van naam veranderd, 
het heet nu: ‘O wijsheid daal in vruchtbare taal…’ Wat 
vroeger in het rode liedboek het begin was: “O kom 
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Immanuel” dat is nu de slotregel van zeven 
coupletten geworden. Elke keer kom je op die bede 
uit en je gaat er vanzelf van galmen want de muziek 
is gelukkig wel hetzelfde gebleven.  
Ik ben een engel van de Heer. Bij elk kerstfeest hoort 
een kerstverhaal of een kerstmusical. Dit lied van 
Maarten Luther past in een kerstspel waarin het 
bijbelverhaal wordt nagespeeld. Op de vrolijke 
melodie vertelt de engel het nieuws aan de herders, 
die vervolgens al zingend op weg gaan en zingend 
het pasgeboren kindje begroeten.  
 

Concert door Hans Marseille 

Zondagavond 17 december 19.30 uur door Bert 
Koelewijn op de vleugel. Eerst even kennismaken 
met Bert Koelewijn. Hij is geboren op Koninginnedag 
van het jaar 1953. Thuis in Spakenburg, en op het 
orgel in de kerk, kwam hij in aanraking met muziek. 
Op school deed hij het zo goed dat hij bouwkunde 
kon gaan studeren. Maar gelukkig kreeg hij juist heel 
inspirerend les van Rutger van Mazijk te Laren en 
gooide hij in die tijd zijn muzieklessen niet overboord. 
Laren klinkt misschien ver weg, maar ik ben een keer 
met een jeugdclub rond het IJsselmeer gefietst en wij 
kwamen toen ook langs Spakenberg en Laren. In 
mijn herinnering ligt er één lange rechte polderweg 
van tien kilometer tussen die twee plaatsen. Nu ben 
ik benieuwd of Bert Koelewijn diezelfde polderweg 
fietste naar zijn muziekles. In die periode nam hij de 
beslissing om te stoppen met zijn studie voor de 
muziek te kiezen; hij volgde zijn roeping. Wij kunnen 
van geluk spreken dat hij die keus heeft gemaakt. 
Vanaf dat moment kreeg hij les aan verschillende 
conservatoria in piano, orgel en zang. Vanaf zijn 
21ste gaf hij les aan muziekschool in Amersfoort en 

was hij dirigent voor allerlei koren met prachtige 
namen als: De kleine harp, De herdersfluit, Deo 
Gloria, Deo Juvante en Cantate Deo. Hij bezocht 
voor de muziek niet alleen Canada, Engeland, 
Tsjechië en Polen maar hij kwam ook naar Den 
Hoorn om daar op het Scheuerorgel van de 
hervormde kerk een CD op te nemen. Deze zomer 
bezocht Bert Koelewijn en zijn vrouw een kerkdienst 
op zondagochtend. Na afloop van de dienst heeft hij 
kennisgemaakt met onze vleugel. Hij was daardoor 
zeer verrast en tijdens de onderbreking met een 
kopje koffie hebben we plannen gemaakt voor de 
komende advent. Zondagavond 17 december is het 
zover, dan zal hij zijn ‘Kerstherinneringen’ laten horen 
in de vorm van twaalf bewerkingen voor piano. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij. 
 

Feest door Hans Marseille 

Donderdag 23 november was het feest in de 
Vermaning. Youri van Mierlo speelde zijn 
zelfbedachte composities op de concertvleugel, 
afgewisseld met een paar stukjes quatre-mains door 
Elisabeth Waverijn. We hadden hier bijna een jaar op 
moeten wachten maar nu was het dan zo ver: Youri’s 
moeder kon er nu ook bij zijn. De zon scheen en ons 
instrument werd naar het midden van de kerkzaal 
gerold. 29 mensen waren gekomen om te luisteren. 
Sommigen kozen een plekje met zicht op de pianist, 
anderen kozen een plekje in de zon. Het applaus 
klonk hartelijk en welgemeend. Na een uur was 
einde, maar iedereen bleef lekker zitten en niemand 
maakte aanstalten om te vertrekken. Daarom nog 
twee keer een toegift als laatste nummer, met de 
toezegging voor de volgende keer: Weer om 11.00 
uur op een donderdagochtend in 2024  

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 

Colofon 
 

Inhoud: 
Overdenking  1 
Texel  2 
Doopsgezinde Gemeente Texel  5 
Protestant Texel  9 
Protestantse gemeente Den Burg  11 
Protestantse Waddengemeente Texel  17 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  22 
 
 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Marjan Krotje 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 22 december 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl 

 
  

mailto:spek-druif@introweb.nl
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Protestants Texel 
 

 
 

Dromen van de kerk 
Op dinsdag 21 november kwamen we als Texelse 
ambtsdragers weer samen. Deze keer waren we te 
gast in De Parel te Oosterend, waar een heerlijk 
soepenbuffet op ons wachtte. Daarna gingen we aan 
de slag, met als motto de tekst die bij de opening van 
de avond gelezen werd 
Dit is een huis waar de deur openstaat 
Waar zoekers en zieners, genood of gekomen 
Hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen 
Margreet Poortstra 
En dat is wat we gingen doen: dromen van de kerk; 
op zoek naar een venster op de toekomst. We deden 
dat in vijf groepen die elk een collega maakte met als 
elementen: een bijbels beeld, een foto, een slagzin 
en een eigenschap. Dat leverde mooie gesprekken 
op, waarin je kan merken dat we geen vreemde meer 
voor elkaar zijn. Dat we elkaar iets durfden te laten 
zien, van de hoop die in ons is.  
In de verschillende colleges vielen verschillende 
dingen op. Allereerst hoe belangrijk zingen is. 
Wanneer je zingt kun je geen ruzie maken, zei 
iemand. Je wordt even opgetild en voelt de 
verbinding met de ander en met Boven. Daarnaast 
kwam de stilte naar voren. Telkens wanneer de deur 
van de kerk openstaat, zoeken mensen de rust, 
steken een kaarsje aan of gaan even zitten om op 
adem te komen.  
Zo is ook in onze kerk(gebouwen) de gast aanwezig, 
En dat is een derde element wat vaak terugkeerde. 
We willen een gastvrije kerk zijn. Het vierde en 
laatste element, dat opviel was hoezeer de kerk een 
plek is waar een mens tot zichzelf kan komen. Waar 
een mens zichzelf mag zijn. 
En niemand wordt vergeten zoals het klinkt in het 
Lied dat we met elkaar tot slot zongen: De Tafel van 
samen (Lied 385). 

Hoe nu verder? 
Als Eilandelijk Moderamen die het proces van 
samenwerking aanstuurt gaan we komend jaar aan 
de slag met de Beleidsplannen van de drie 
onderscheiden gemeentes. Waar zien we 
overeenkomsten en verschillen. Waar vinden we iets 
van een gezamenlijke visie. Een venster op de 
toekomst. Deze avond vol gesprek, ontmoeting en 
dromen, levert daar ook een wezenlijke bijdrage aan. 
Juist omdat we op deze avond gezamenlijk ons 
verlangen gedeeld hebben. 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u nog 
steeds contact met ons opnemen. 
Marjan Nicolay – Mosk voorzitter Eilandelijk 
moderamen. 
Evert van Leersum scriba Eilandelijk moderamen. 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 
17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, 
Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-
313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-
312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie 
Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 
0222-315577, email penningmeester@pkndenburg.nl .  

Bankrekeningnummers:  
Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  
Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. 
NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 
Redactie kerkblad: Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK, email 
corriehordijkkoster@gmail.com 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor 
reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw 
Marian Huizinga,   tel 0222-314222 / 0616935862. 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email 
beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  
Zondag 10 dec. 2e advent 
De Waal 
 

10.00 uur Ds. Ds. M. Staudt 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e: hospice Texel, 2e: kerk, 3e: verwarming 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 17 dec. 3e advent 
De Burght 
mmv de cantorij 

10.00 uur Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e: diaconie, 2e: solidaridat, uitgang: onderhoud 
gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 24 dec. 4e advent 
De Burcht 
mmv koor Voices of Light 
olv Nelleke Schreur 
 
Kerstnachtdienst 
De Burght 
mmv het Texels Mannenkoor 
olv Rob Hodzelmans 

10.00 uur 
 
 
 
 
22.00 uur 
 
 

Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Wout Stam 
Collecten: 1e: binnenlands diaconaat, 2e: kerk, uitgang: 
onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 
Ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e:diaconaal project: Namibië, 2e: kerk, uitgang: 
onderhoud gebouwen 

Maandag 25 dec. 1e kerstdag 
De Burght 

10.00 uur Ds: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: kinderen in de knel 
Zondagsbrief:Joke Vlaming 

Zondag 31 dec 
oudejaarsavond 
 
 

19.30 uur Ds.: ds. M. Staudt 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e: voedselbank 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Maandag 1 jan 2024 
nieuwjaarsdag 

10.00 uur Ds.: ds. M.C. Aten 
Organist:  
Collecten: 1e: : diaconie, 2e: kerk, uitgang: onderhoud gebouwen 

Maandag 7 jan  10.00 uur Ds.: ds. I.M. Bossenbroek 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e: hulp aan Oost Europa, 2e: kerk, uitgang: 
onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

 

Agenda  
   

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:corriehordijkkoster@gmail.com
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
https://www.pkndenburg.nl/
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Woensdag 6 dec.  19.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Maandag 11 dec. 19.45 uur Cantorij in de doopsgezinde kerk 

Woensdag 13 dec 15.30 uur Avondgebed in de Schakel 

Donderdag 14 dec. 19.30 uur Advents/kerstmiddag in de Schakel, graag opgeven 

Zondag 17 dec.  
                   

19.30 uur Festival of Lessons and Carols, Artex Kamerkoor 
In de Burght 

Maandag 18 dec.  19.45 uur Cantorij in de Schakel  

Woensdag 20 dec.  16.00 uur Diaconievergadering in de Schakel 

Woensdag 20 dec. 19.30 uur  Avondgebed in de Schakel 

Vrijdag 22 dec. Voor 17.00 uur Kopij kerkblad jan 2024 inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 8 jan 2024 19.45 uur Cantorij in de Burght 

Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

 
 
Bij de diensten: 
Op 3, 17 en 24 december is het uitgangspunt van de 
liturgie de Brief van Paulus aan de gemeente te 
Filippi . Deze brief schreef de apostel Paulus terwijl 
hij in de gevangenis zat. Dat doet wat met een mens, 
als je geen zicht hebt of je daar nog levend uit komt. 
Het is voor hem een plek waar blijkt welke bronnen 
uit het verleden voor hem gelden, waar volop geleefd 
wordt in het heden en waar ernstig wordt nagedacht 
over de toekomst. Evangelie, vreugde en denken zijn 
de drie centrale thema’s van de brief. Er spreekt 
vriendschap en troost uit, naast stevige cultuurkritiek.  
Ik verheug me op de voorbereiding en hoop op uw 
komst in de vieringen. 
Ds. Wikke Huizing 
 

Vierde advent en Kerstnacht. 
Zondag 24 december is het vierde advent en tevens 
de Kerstnacht. Dat betekent dat er twee diensten zijn: 
’s morgens om 10 uur m.m.v. het koor Voices of Light 
en ’s avonds de kerstnachtdienst 
9 22 uur) m.m.v. Het Texels Christelijke Mannenkoor 
o.l.v. Rob Hodzelmans. In beide diensten gaat 
ds. Wikke Huizing voor. 
 

Van de predikant. 
Advent en Kerst: tijd van hoop en verwachting? 
Donderdag 23 november is de dag dat ik dit stukje 
schrijf. De dag ná de Tweede Kamerverkiezingen. 
Vol hoop was ik gaan stemmen. Hoop op een 
eindelijk blijken van besef dat er haast is bij het 
tegenhouden van verdere opwarming van de aarde. 
Haast bij het verder voorkomen van afname van 
soorten dieren en planten. Haast bij het redden van 
de toekomst voor de generaties na ons. Haast bij het 
ondersteunen van de mensen die nu al in groten 
getale lijden onder klimaatverandering. Haast bij 
internationale samenwerking om zo de noodzaak van 
migratie te beperken en te reguleren. Ik wist wel dat 

die hoop waarschijnlijk niet waarheid zo worden. 
Maar dat het zó erg zou zijn? Ook op Texel? 
Ik kan er nog niet over uit. Bijna een kwart van de 
stemgerechtigde Nederlanders kiest voor een racist, 
nationalist, anti-democraat, klimaat-ontkenner, 
haatspuier, etc. met hele gevaarlijke vriendjes in 
binnen-en buitenland. Omdat ze ‘het’ zat zijn…. 
Voor mij en voor velen wordt de tijd van advent geen 
tijd van hoop. Tenminste niet op het gebied van de 
politiek en de grote ontwikkelingen. 
En tóch gaan we advent en kerst vieren. Net als 
altijd. Net als in al die tijden dat het moeilijk was. Als 
tegenwicht. Tegen de klippen op. Juist nu wordt er 
moed en kracht gevraagd en kunnen we terecht bij 
dat aloude verhaal van een ‘koning’ die geboren 
wordt op een plek en in een situatie die in níets laat 
zien dat dit kind een toekomst heeft. Geen 
machthebber wil dit koningskind in de buurt, geen 
mens met groot ego wil naar zijn boodschap van 
genezing door liefde luisteren. Alleen degenen die in 
hem erkenning van hun lijden, van hun randpositie, 
zien. (De herders) En zijn geboorte en wezen vindt 
gehoor bij hen die kennis en inzicht willen vergaren, 
nieuwsgierig zijn en wijs (de drie wijzen uit het 
oosten). In het duister wordt het nieuwe licht 
geboren. Ja, het zal zelfs sterker blijken dan de 
duisternis van de ideologie van de dood. Met dat 
geloof wil ik leven. In elke tijd. 
Ds. Wikke Huizing. 
 

Adventskalender Petrus. 
Voor de adventsweken heeft Petrus/PKN een 
adventskalender gemaakt, net als vorig jaar. Voor 
elke dag een tekst en een idee om te doen of over na 
te denken. We hebben voor onze gemeente 100 
exemplaren besteld. Een aantal gaan mee met de 
zondagsbrieven. Ook in de kerk, na de dienst, kunt u 
er één meenemen. Mocht u die momenten missen 
dan kunt u ook zelf eentje gratis bestellen via 
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. 
Wikke Huizing. 
 

Pastoraat. 
Dhr. Gijsbert Kraai is in verpleeghuis De Hollewal 
opgenomen. Hij was er eerst alleen ’s nachts maar 
ging zo snel achteruit dat het niet anders kon. We 
wensen Deet en familie innige laatste weken toe. 
Mevr. Wiering – Smit (Gasthuisstraat) verblijft ter 
revalidatie in verpleeghuis Den Koogh. Daar gaat ze 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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goed vooruit. De verwachting is dat ze over twee á 
drie weken weer naar huis kan, met wat extra hulp. In 
de tussentijd is bezoek, telefoon of kaart welkom 
(Drs. F. Bijlweg 4,1784 MC, Den Helder). 
Een goede thuiskomst gewenst, alvast! 
 

In memoriam dhr. Huib de Ridder. 
Op 3 november overleed Huib de Ridder, in de 
leeftijd van 94 jaar. Na een lange tijd van afnemende 
kracht woonde hij de laatste maanden in De Gollards. 
Huib de Ridder had de bijnaam “Duumstok” en hij 
vond dat prima. Er wonen nog twee Huib de Ridders 
op Texel, en hij was timmerman van zijn vak, 
vandaar…Van oorsprong boerenzoon was Huib 
boerenzoon, in Eierland. In de oorlog kon hij niet naar 
school en werd hij als leerling aangenomen bij een 
timmerman. Al doende en bijlerende kreeg hij het vak 
onder de knie en heeft het met plezier altijd 
uitgeoefend. Een bescheiden en tevreden mens, met 
een groot gevoel voor de gemeenschap. Hij wist wie 
hij was, had een gezond gevoel vaneigenwaarde, 
was wijs door het leven zelf. Zo was de oorlogstijd 
voor hem zeer vormend geweest. 
Hij kon er op het Praatcafé goed over vertellen. En 
ook over zijn jarenlange werk voor de vakbond CNV-
afdeling Hout-en bouw, waarvoor hij de contributie 
inde en te maken kreeg met werknemers die waren 
afgekeurd of ontslagen. Hiervoor werd hij koninklijk 
onderscheiden. 
Huib de Ridder was getrouwd met Thea Duinker en 
samen kregen ze vier kinderen: Johan, Flip, Theo en 
Martin. Daar kwamen schoondochters en klein-en 
achterkleinkinderen bij. Thea overleed in 2016 en ook 
zoon Johan moest hij de laatste jaren missen. Op 
woensdag 8 november is er afscheid genomen van 
Huib de Ridder in een bijeenkomst in het 
Uitvaartcentrum Texel, waar ds. Geertje de Vries een 
gedachtenis uitsprak. Op de Algemene Begraafplaats 
volgde daarop de teraardebestelling. 
We gedenken hem als één van ons. Moge de 
herinnering aan Huib de Ridder ons allen tot zegen 
zijn. ds. Wikke Huizing. 
 

In memoriam mevr.  Nel Westdorp 
Op 11 november overleed mevr. Nel Westdorp- 
Schotanus. Kort ervoor was ze opgenomen in De 
Hollewal. Daar was ze nog aanwezig geweest bij de 
weeksluiting. Nel had drie kinderen: Marja, Jaap en 
Sieb (in liefdevolle herinnering ). Ze heeft het niet 
altijd gemakkelijk gehad in haar leven, maar ze hield 
de moed erin en was altijd vrolijk .  Nel  was 
getrouwd met Jaap Westdorp, die vorig jaar 22 nov. 
overleed . 
In onze gemeente was ze vroeger actief betrokken. 
Jarenlang  zong ze met veel overtuiging in het koor 
Singers of the Lord. Op informele wijze is in het 
Uitvaartcentrum afscheid genomen. Vanuit de 
gemeente waren er belangstellenden aanwezig. De 
crematie heeft in stilte plaatsgevonden. Moge de 
herinnering aan Nel Westdorp ons tot zegen zijn. 
ds. Wikke Huizing. 
 

Festival of Lessons and Carols. 
Festival of Lessons and Carols door Kamerkoor Artex 
o.l.v. Ellen Verburgh i.s.m. Raad van Kerken Texel. 
Zondag 17 december, aanvang 19.30 uur in De 
Burght 
Een Festival of Lessons and Carols is een 
traditionele Engelse manier van kerstliturgie vieren. 
Op steeds meer plekken in Nederland 
worden Festivals of Lessons and Carols gehouden, 
naar het voorbeeld van een Engelse traditie die 101 
jaar geleden, in 1918, in King’s College Cambridge 
begonnen is. Het is een viering waarin lezingen 
(lessons) en liederen (carols) afgewisseld worden. 
Een koor staat centraal en zingt afwisselend met de 
aanwezigen. Traditiegetrouw klinkt als 
openingslied ‘Once in royal David’s city’. Dankzij de 
radio- en televisie-uitzendingen door de BBC en de 
vele plaat- en cd-opnames die op de markt kwamen, 
werd het Festival of Lessons and Carols ook in 
Nederland populair. In De Burght is het ook al een 
aantal jaren een mooie gelegenheid om in 
samenzang Advent en Kerst te vieren. De liedteksten 
zijn in het Engels, de overige teksten in het 
Nederlands. Toegang gratis, collecte voor goed doel 
aan het einde. 
Vierde advent en Kerstnacht 
Zondag 24 december is het vierde advent en tevens 
de Kerstnacht. Dat betekent dat er twee diensten zijn: 
’s morgens om 10 uur m.m.v. het koor Voices of Light 
en ’s avonds de kerstnachtdienst 9 22 uur) m.m.v. 
Het Texels Christelijke Mannenkoor o.l.v. Rob 
Hodzelmans. In beide diensten gaat ds. Wikke 
Huizing voor. 
 

Advents/kerstmiddag 14 december. 

 
Wees welkom voor een sfeervolle middag met zang, 
verhalen en een lekkere broodmaaltijd in De Schakel 
op 14 december a.s.! Aanvang 15.30 uur. Opgave bij 
Marga Drijver (tel. 06-13415258) of Froukje Vlaming 
(tel. 06-30912191). U kunt opgehaald worden en dat 
bij hen melden. 
Froukje, Marga en Wikke. 
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Van de diaconie. 
Het collecterooster voor december: 
Zondag 26 nov. Wereld Diaconaat. Libanon, kansen 
voor jongeren in achterstandswijk. In Bourj Hammoud 
een overbevolkte wijk in Beiroet zijn de problemen 
niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, 
werkloosheid en geweld ontnemen jongeren die er 
wonen elk perspectief op een betere toekomst. In het 
jongerencentrum Manara in Beiroet krijgen kwetsbare 
tieners huiswerkbegeleiding, examentraining, 
psychosociale hulp en vaktrainingen. 
Zondag 3 dec. 1 e Advent: St. Hulp Oost- Europa 
Texel. Door de ontwikkelingen in het Midden – 
Oosten, is dit wat naar de achtergrond geraakt, steun 
is nog steeds van groot belang. 
Zondag 10 dec. 2 e Advent Hospice Texel. 
Zondag 17 dec. 3 e Advent Diaconie 
Zondag 24 dec. 4 e Advent Binnenlands diaconaat: 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. 
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.00 
migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen 
zijn arbeidsmigranten, andere zijn na een mislukte 
asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet 
meer terug kunnen. Mensen zonder papieren mogen 
in Nederland niet werken en hebben geen recht op 
sociale verzekeringen. Onder hen zijn ook 
minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven die ongedocumenteerden helpen met 
advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven 
krijgen. 
Zondag 24 dec. Kerstnachtdienst Eil. Diaconaal 
Project: Namibië. 
Zondag 31 dec. Oudejaarsdag. Voedselbank, er zijn 
nog steeds mensen die door de hoge kosten voor 
levensonderhoud en stookkosten niet rond kunnen 
komen en een beroep doen op de Voedselbank. Een 
gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de 
Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv voor 
welk doel uw gift bestemd is. 
Maandag 1 jan. 2024 diaconie 
Zondag 7 jan. Hulp aan Oost-Europa. 
 

Collectes Diaconie 
29 okt. LEPRAzending € 277,00 
5 nov. KIA Noodhulp Afghanistan € 233,00 
12 nov. Diaconie € 109,00 
19 nov. KIA Noodhulp Israël en Gaza € 277,00 
Tevens mochten wij een gift ontvangen voor de 
zending ὰ € 80,00, waarvoor onze hartelijke dank. 
Een fijne decembermaand, namens uw diaconie, 
Anke van Harten. 
 

Van de voorzitter. 
Tijdens de eredienst van 5 november 2023, stonden 
wij stil bij 12,5 jaar fusie Protestantse Gemeente Den 
Burg. Op 8 mei 2011 was de fusiedienst, met Peter 
den Braanker en Michiel Aten als voorgangers. 
Organist was Jan Kruithof, en dat was hij ook op 5 
november. En Froukje Vlaming was toen ouderling 
van dienst.  
Tijdens de fusiedienst werden twee kunstwerken 
onthuld: het nieuwe logo op schilderij dat door Cobie 

Bremer is gemaakt. En ‘Twee handen worden één’ 
van Marcel Tielemans. Beide kunstwerken staan nog 
steeds voorin op het podium in de kerk. 
Onder leiding van notaris Jan Dogger werd tijdens de 
dienst de fusieovereenkomst getekend door de 
voorzitters van de kerkenraden Erna Tuinema en Jan 
Oosterhof (die Froukje Vlaming gemandateerd had 
voor hem te tekenen), door de scriba’s Roelie Struick 
en Froukje Vlaming, door de voorzitters van de 
kerkrentmeesters Jan van Groeningen en Wim 
Eelman, door de secretarissen van de 
kerkrentmeesters Gijs Bouw en Johan Ramaker, door 
de voorzitters van de diaconie Wim Tinholt en Piet 
van Groningen en door de secretarissen van de 
diaconie Jannie Maat en Iet Eelman. Wim Eelman is 
helaas overleden. De andere personen zijn allen nog 
heel actief binnen onze gemeente. 
In de 12,5 jaar zijn er veel onderwerpen die een 
gevolg van de fusie zijn, opgepakt. Een aantal noem 
ik hier. De verkoop van de pastorie van de 
Wilhelminalaan, De Poort en pastorie Keesomlaan. 
Van de opbrengsten van deze verkoop hebben we 
twee zomerhuizen gekocht, waar we vergoeding uit 
verhuur van krijgen. De Burght en De Schakel zijn 
van binnen erg verbouwd. 
Dominee den Braanker vertrok in 2014. Onze 
toenmalige kerkelijk werker, Wikke Huizing, ging in 
de vacante periode meer werken. Op 15 januari 2017 
werd Wikke als onze predikant bevestigd. 
In 2016 besluit de kerkenraad dat echtparen zitting 
mogen hebben in de kerkenraad.  
In oktober 2020 verhuizen we van De Poort - in 
optocht - naar De Burght. De tegel met het 
liefheersbeestje dat bij De Poort lag, is verhuisd naar 
het pad van De Schakel; het nationaal symbool tegen 
zinloos geweld. In de afgelopen 12,5 jaar hebben we 
nog veel meer gedaan, maar dit was een greep van 
onderwerpen die een relatie met de fusie hadden. 
We mogen dankbaar zijn een fijne gemeente te zijn, 
waar nieuwe en oude gewoonten plaats hebben. Ik 
geloof dat we hierin door God gedragen worden. 
Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk. 
 

Van de Kerkenraad. 
Op 8 november kwam de kerkenraad weer bijeen 
rond de oude paaskaars. Marjan Nicolay zat de 
vergadering voor. Roelie Struick las ons voor uit 
Onderstroom hoofdstuk 9: Een deel van het geheel. 
In februari is PG den Burg aan de beurt voor het 
komende diaconaal project. 
Er wordt nagedacht over een goed doel. Suggesties 
zijn nog steeds van harte welkom. De 
kerkrentmeesters kregen de complimenten voor de 
wijze waarop de verhuizing naar de 
Waal was georganiseerd. Het was een hele klus. 
Corrie Hordijk gaat het inzamelen van ansichtkaarten 
en postzegels overnemen van Siep Rienstra. Door 
Waal/Koog/den Hoorn is een sponsering gevraagd 
voor he plaatsen van een zonnepaneel bij het huisje 
van Mosk. 
Kerkenraad gaat hiermee akkoord. Kerk in Actie 
houdt een collecte voor Gaza en Israël, als diaconie 
hebben wij daar moeite mee, Bea heeft contact 
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gehad met Kerk in Actie en deze kan ervoor instaan 
dat het op de goede plekken komt. De reünie van de 
CVO- school heeft een klein tekort, we springen bij. 
Er komen nieuwe ansichtkaarten voor verkoop in de 
kerk. 
Vanuit de Gemeente is de vraag gekomen om meer 
gebruik te kunnen maken van het archief. De 
kerkenraad geeft akkoord. 
We zijn blij dat we in de Waal kunnen kerken, maar 
omdat de schilders ook in de kerk bezig zijn, moet er 
wel iedere week schoon gemaakt worden. Dit 
gebeurt door Douwe, Ank, Marjan en Anke. 
Evaluatie Kerkdiensten: De laatste tijd hebben we 
mooie diensten gehad. 
21 januari 2024 staat er een oecumenische dienst 
gepland, op deze datum wordt ook pastoor Garcia 
bevestigd als deken en zoijn alle R.K.-kerken op 
Texel gesloten. In overleg wordt deze dienst nu 
alleen met de Doopsgezinde gemeente gehouden. 
Ring (vroeger classis): Op de Roadshow was de 
sfeer goed. De gemeenteavond wordt gehouden op 
29 november om 19.30 in de Schakel. Meta, Marjan 
en Wikke zijn bezig met de voorbereiding en Erik zal 
een presentatie verzorgen over de nieuwe indeling 
van de begraafplaats. Marjan Huizinga stopt per 1 
januari met het beheer van de Schakel, we zullen op 
gepaste manier afscheid nemen. Froukje vertelt ons 
nog, dat door afwezigheid van Wikke, Geertje de 
Vries de begrafenis van H. de Ridder heeft geleid. 
Marjan sluit de vergadering met: “Elke volle maan is 
uniek” waarna we om 22.00 uur weer op huis 
aangaan. De kerkenraad wenst u een goede 
Adventstijd en fijne Kerstdagen, Anke van Harten. 
 

Van de kerkrentmeesteres. 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2024 komt 
eraan  
In januari gaat Actie Kerkbalans 
van start. Het thema is ook dit jaar 
‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’. Tijdens deze Actie 
krijgen alle leden van onze 

gemeente een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 
2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een 
bijzonder jaar voor Actie Kerkbalans, want de Actie 
bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via  
Actie Kerkbalans voor het voortbestaan van de kerk.  

Voor de kerk van morgen 
Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar 
ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het 
is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar 
we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met 
elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende 
jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. 
We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die 
God nog niet kennen. We willen mooie en 
inspirerende diensten organiseren, evenals 

verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles 
kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk 
van morgen mogelijk. 

Samen voor onze kerk  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee 
aan de Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In de 
week van 22 januari komt een vrijwilliger het formulier 
bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal 
overmaken.  
Sommige gemeenten maken gebruik van een Qr 
code. Supermakkelijk! 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 
waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk 
van morgen!  
 

Hierbij een bijdrage van de penningmeester. 
Opbrengst van de maand oktober: 
Kerk    € 194,85 
Onderhoud/verwarming    € 184,40 
Wat hier nog niet is meegerekend zijn de bedragen 
voor de collecten die een aantal gemeenteleden 
vrijwel maandelijks overmaken. Uiteraard onze 
hartelijke dank daarvoor!!  Kunt u minder vaak de 
dienst in de kerk bijwonen dan is dat DE manier om 
toch met de collecten mee te doen. 
Er zijn gemeenteleden die thuis meekijken met de 
diensten via het logo van Givt een 
bijdrage geven. Die mogelijkheid 
bieden we nog steeds aan. 
 

Werk aan het kerkgebouw. 

 
Het stukwerk verloopt 
ondertussen goed en lijkt 
kort na Sinterklaas klaar 
te zijn, ondertussen 
worden plannen gemaakt 
voor het weer in orde 
maken van het gebouw 
voor de eredienst en 
andere activiteiten. Op 
13 december wordt het 
orgel uitgepakt. Mensen die willen helpen kunnen 
zich melden bij Nico Blonk 0640094506.  
Eerst is het grootschalige stukwerk hersteld en 
daarna volgde de afwerking b.v. rond de ramen aan 



 16 

de buurt; monnikenwerk. Afgelopen week is de 
afwerklaag aangebracht en het schilderwerk 
uitgevoerd. Volgende week begint het opruimen en 
afbreken van de tijdelijk wand.  
Ondertussen is ook duidelijk dat er onder de oude 
stuclaag wat extra werk verstopt zat; loszittende 
stenen en extra afbikwerk door andere stenen die bij 
het herstel van de oorlogsschade zijn gebruikt. Dit 
levert een extra rekening van bijna € 3.500 op, 
jammer maar zoiets kan je verwachten bij een 
monumentaal gebouw. De collectes voor het 
onderhoud zijn dus van harte aanbevolen. Tijdens de 
gemeenteavond zullen we foto’s van de 
werkzaamheden laten zien. 

 
Al dit werk is medemogelijk gemaakt door: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie 
Noord-Holland, Cultuurfonds (het Welcker Fonds, het 
Harmen Coops Fledderus Fonds en het Ingwersen 
Bax Fonds), TBI Fundatie, STIFT, TESO, Texelfonds; 
waarvoor hartelijk dank. 
De bijdragen zijn ook bedoeld voor de restauratie van 
het orgel in het najaar van 2024. We proberen ook 
geld bij elkaar te krijgen om het orgel meer ‘af’ te 
maken. Zo is het pedaal niet vrij en ontbreekt het 2e 
klavier. Lukt het dit te realiseren dan wordt het orgel 
(beter) geschikt voor het geven van concerten en kan 
het kerkgebouw er een functie bijkrijgen. 
 

Isoleren. 
Met hulp van Roel 
Struick is gekeken 
waar we energie 
kunnen besparen. 
Naar aanleiding 
daarvan hebben de 
kerkrentmeesters de 
ruimte van de hete 

lucht verwarming geïsoleerd, zodat we geen warmte 
meer aan de grond kwijtraken. Een volgende stap is 
het isoleren van de boilervaten in De Burght en De 
Schakel, zodat er minder energie gebruikt wordt om 
deze warm te houden. 
 

Zonnepanelen. 
Er is opdrachtgegeven om op De Schakel 
zonnepanelen te plaatsen, dat zal begin 2024 
gebeuren. We onderzoeken nog hoe er 
zonnepanelen kunnen komen voor het stroom 
gebruik in De Burght. 
In januari krijgen we van de gemeente Texel nog een 
energieadvies aangeboden, net als voor de andere 
kerkgebouwen op het eiland. 
Namens de kerkrentmeesters, Erik v.d. Spek. 
 

Schoenendoosactie. 
De hele periode van de 
schoenendoosactie was af 
en toe veel overleggen 
omdat we in de Waal de 
kerkdiensten hadden en 
daar de dozen niet konden 
laten staan. We hebben de 
dozen thuis daarom 
verzameld. 
Op 9 november zijn 66 
dozen succesvol de naar de overkant gebracht en is 
€ 715,-- overgemaakt. Hartelijke groeten Anneke, 
Tineke en Alide.  
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Waddenkerk 
De Cocksdorp 

 
 

                                    Diensten in december 2023                                            
 
3 december, 1e Advent               
Oudeschild                10.00u. Waddendienst 
                                  Voorg.: Ds. G. de Vries 
 
10 december, 2 Advent 
De Cocksdorp            10.00u. Waddendienst 

                                   Voorg.: Ds. F. Stark uit Lexmond 
 
17 december, 3e Advent           
Oosterend                  10.00u. Waddendienst, Viering Heilig Avondmaal 
                                    Voorg.: Ds. E.v. Leersum  
 
24 december , 4e Advent            
De Cocksdorp            10.00u.  Waddendienst 
                                   Voorg.: Ds. E. v .Leersum 
 
24 december 
Oosterend                    22.30u. Kerstnachtdienst 
                                     Voorg.: Ds. G. de Vries       
25 december              
Oosterend ,1e Kerstdag  9.30u.  
                                      Voorg.:  Ds. G. de Vries 
Oudeschild                    11.00u.  
                                      Voorg.: E.v. Leersum  

mailto:dsgeertje@gmail.com
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Bij de tijd 
Als ik vanuit mijn keukenraam kijk, zie ik ergens in 
een van de tuinen aan de Oesterstraat een boom die 
vol hangt met kerstlichtjes. Laatst sprak ik de 
bewoner. ‘Je bent er vroeg bij’, zei ik. ‘Ja’, 
antwoordde hij. ‘We zijn met kerst bij familie aan de 
overkant, en zo hebben we er in ieder geval voor die 
tijd flink plezier van’. Dat inspireerde mij om ook zelf 
alvast maar wat lichtjes op te hangen bij de voordeur. 
Want wat is het ’s avonds donker in Oosterend. 
Zeker als hier en daar ook nog eens de 
straatverlichting het begeeft. En ook al is het nog 
geen advent, een lichtje op je pad kan goed van pas 
komen.  
Wanneer u dit leest, is het inmiddels wel advent. 
Ongetwijfeld zullen er gaandeweg steeds meer 
lichtjes gaan branden. Gezellig en hoopvol. Want 
ergens diep (of niet zo diep) in ons, zit nog dat gevoel 
van de mensen van vroeger. De Kelten en 
Batavieren, de Saksen en Friezen. Die mensen die 
leefden met de natuur, en die elk jaar weer de zon 
zagen verdwijnen onder de horizon, om er in het 
midden van de winter nog maar nauwelijks boven uit 
te komen. De lichtjes die wij aansteken, zijn een 
protest tegen het donker, zoals dat ook al die eeuwen 
geleden al gedaan werd door onze verre voorouders.  
Natuurlijk weten we wel dat het lente wordt. Maar 
weten en voelen zijn twee verschillende dingen. De 
decembermaand kan in meer dan één opzicht een 
hele donkere maand zijn. Om tegenop te zien als een 
berg. Door alles wat moet, of doordat er niemand is. 
Door de verwachtingen van wat hoort, of door de 
leegte en het donker.  
Ook door de verkiezingsuitslag zijn er allerlei 
gevoelens losgekomen, angst, boosheid, 
bezorgdheid voor velen, en voor anderen toch ook 
verwachting. Het gevaar bestaat dat verschillen er 
groter door worden dan ze al zijn. Laten we daarom 
lichten aansteken voor elkaar. Letterlijk en figuurlijk. 
Elkaar niet loslaten, in het licht van het kerstkind dat 
gekomen is in een donkere wereld. Kijk naar elkaar 
om en hou elkaar vast, in woord en gebaar. En laat 
alle lichtjes die je ziet een verwijzing zijn naar dat ene 
Licht van Christus, dat straalt in het donker.  
 
Lied 452:  
De lange nacht, de winter, 
doorstaan wij met geduld; 
wij leven ongehinderd,  
de dagen zijn vervuld. 
Gij hebt het woord volbracht 
dat feilloos staat geschreven 
en keert niet ijdel weder. 
Uw licht komt na de nacht! 
 

Bij de diensten 
Op 3 december is er een Waddendienst in 
Oudeschild, met als voorganger ds. Geertje de Vries.                   
De eerste zondag van Advent. Vaak moeten we dan 
nog even wennen. Maar de eerste adventsliederen 
zullen al klinken, waaronder het mooie adventslied 
van Luther: ‘Kom tot ons de wereld wacht’.  

Op 10 december is er een Waddendienst in De 
Cocksdorp. Voorganger is de gewaardeerde 
gastpredikant ds. F. Stark uit Lexmond.  
Op 17 december vieren we de Maaltijd van de Heer 
in de Waddendienst in Oosterend. Daarin is ds. Evert 
van Leersum de voorganger.  Op deze derde zondag 
in advent schemert het licht van kerst al door. 
Dankbaar mogen we ons scharen om de Tafel en 
ons laven aan het licht.  
Op 24 december is het zowel de vierde zondag van 
advent, als ook kerstnacht. Bijzonder om dat op één 
zondag samen te vieren. In de ochtend is er een 
Waddendienst in de sfeervolle Zeemanskerk. 
Voorganger is ds. Evert van Leersum.  
In de vroege avond is er een kerstsamenzang in de 
Waddenkerk. Medewerking is er van de ‘Achter de 
Rugediek-zangers’ onder leiding van Rob 
Hodzelmans. Deze samenzang begint om 19.00 uur 
en duurt ongeveer een half uurtje.  
De kerstnachtdienst wordt gehouden om 22.30 uur in 
de Maartenskerk. Voorganger is ds. Geertje de Vries. 
Muzikale medewerking is er van Jan van der Vis op 
orgel en een Carol-koor dat speciaal voor deze dienst 
is samengesteld.  
Kerstmorgen is er dienst in alle drie de 
kerkgebouwen. 
In Oudeschild gaat ds. Evert van Leersum voor, met 
op orgel Rachel Vroom-Barnard.  
In De Cocksdorp is er dienst met Co Boon als 
voorganger. Muzikale medewerking is daar van het 
A-koortje onder leiding van Rob Hodzelmans en een 
pianokwartet. Beide diensten beginnen om 11.00 uur.  
In Oosterend is er dienst om 9.30 uur. Voorganger is 
ds. Geertje de Vries. Muziek is er van het 
dubbelkwartet van het Texels Mannenkoor en van 
Jan van der Vis op orgel.  
Oudejaarsdag valt dit jaar ook op een zondag. ’s 
Ochtends is er in Oudeschild om 10.00 uur een 
Waddendienst met ds. Geertje de Vries, waarin ook 
teruggekeken zal worden op het afgelopen jaar. ’s 
Middags is er om 16.00 uur een dienst in de 
Waddenkerk in De Cocksdorp, waarin Co Boon de 
voorganger zal zijn.  
Kortom, we kunnen onze harten ophalen in de 
advents- en kersttijd! 
 

Advent en Kerst in de beeldende kunst 
met muzikale intermezzo’s.  
Zondag 17 december 15.00 uur in de Maartenskerk 
in Oosterend. 
Toegang vrij, aan de uitgang wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd. 
Ds. Geertje de Vries verzorgt de lezing waarbij 
beelden te zien zijn.                                    
Tussen de lezing zal er muziek en zang te horen zijn 
van Mijke van Leersum en Elisabeth Waverijn. 
In de pauze is er koffie/thee met wat lekkers. 
Een lezing over de verbeelding van het kerstverhaal 
in de beeldende kunst door de eeuwen heen. Er zijn 
uiteraard duizenden kunstwerken die het kerstverhaal 
als thema hebben.  
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In de lezing komt een kleine selectie langs van 
kunstwerken die typerend zijn voor een bepaalde tijd 
en die ook van invloed zijn geweest op hoe wij nu 
nog ons het kerstverhaal voorstellen. De traditie van 
afbeelden is ook een traditie van uitleg en 
interpretatie van dit verhaal.  
U zult merken dat de Bijbel daarin een inspiratie is 
geweest, maar dat kunstenaars en theologen er in de 
loop van de tijd ook veel hebben bij verzonnen. De 
kunstwerken weerspiegelen dit.                                                                           
Dat maakt dat wij niet altijd meer begrijpen waarom 
iets op een bepaalde manier wordt afgebeeld. 
Waarom heeft Maria vaak een blauwe mantel aan? 
Waarom staan er vaak lelies te bloeien? 
Wat doen die os en die ezel eigenlijk in de stal? 
Op deze en veel andere kwesties zal ds. Geertje 
ingaan als we samen naar schilderijen kijken.                                                                                                                               

Lectoren 
We kunnen uit de Bijbel lezen, maar nog belangrijker 

is om het Woord te horen. Daar klinkt namelijk iets in 
door van gehoor geven aan de woorden die we 
hoorden. Dat willen we ook zichtbaar maken in de 
liturgie, in de eredienst van de gemeente. Daarom 
zijn we op zoek naar lectoren. Dat zijn 
gemeenteleden die met ons en voor ons de Schrift tot 
klinken willen brengen door in de zondagse diensten 
de lezingen te verzorgen. Ieder die hier belangstelling 
voor heeft kan zich bij ons aanmelden. 
Daarna zullen wij een kleine workshop geven rond de 
vraag waar je zoal op moet letten, wanneer je uit de 
Bijbel leest in het midden van de gemeente. Samen 
oefenen we zodat je als lector beslagen ten ijs komt.  
We hopen begin volgend jaar te kunnen starten.  
Wie doet er mee? 
Evert van Leersum, Geertje de Vries 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
God en de mensen, Jezus en zijn volgelingen, ook de 
dokter en zijn patiënten, de leraar en zijn leerlingen 
en ook de winkelier en z'n klanten, ze horen bij 
elkaar. Wat zouden toch de dokter, de leraar en de 
winkelier, etc. zijn zonder hun klanten? Gewoon 
niets, want zonder klanten kun je geen dokter, leraar 
of winkelier zijn. Ook Jezus zonder zijn leerlingen zou 
toch ondenkbaar zijn. En God zonder de mensen op 
aarde dan? God alleen met zijn schepping en alle 
leven daarin wat Hij in vijf lange dagen voor elkaar 
kreeg. Dat zou toch een eenzame bedoening zijn. 
Stel dat God in de hemel die vijfdaagse werkweek 
wat eerder in het vizier had gehad dan wij op aarde in 
1965?  Mogelijk was de goede God gelukkiger, want 
we zijn op aarde inmiddels met z'n acht miljarden, 
met meer dan genoeg om God te dienen. En 

niemand kan toch ontkennen dat wij met zovelen op 
aarde Gods schepping behoorlijk ontregelen: 
oorlogen te over, klimaat en milieu in zwaar weer, 
diersoorten die uitsterven. Zijn we wel Gods goede 
en getrouwe rentmeesters? 
Beste lezeressen en lezers, ondanks bovenstaande 
ben ik geen pessimist. Ik geloof in de God die 
geloofde in een complete schepping met de mens 
erbij, anders zou God die mens vast niet gemaakt 
hebben. “Vol verwachting klopt ons hart”, zo horen 
we de kinderen weer zingen in de decembermaand. 
Zo moet het toch ook in de hemel zijn toegegaan: vol 
goddelijke verwachting bij de creatie mens. Laat ons, 
voortgekomen uit die creatie, toch geen 
doemdenkers zijn. Weet u, gelukkig varen nog altijd 
vele goede doelen wel, gelukkig zijn er mensen die 
schoenendozen vullen voor arme kinderen in verre 
landen, gelukkig zijn er mensen die deze kinderen 
weten op te sporen, gelukkig zijn er ook in onze tijd 
ontelbare Samaritanen, die hulp bieden waar die 
nodig is. 
Ik viel van de fiets, had verwondingen maar in minder 
dan geen tijd werd ik overeind geholpen en 
deskundig verbonden door een van die barmhartige 
Samaritanen. Weet u, machteloos zitten we avond 
aan avond te staren naar al die vreselijke beelden 
van oorlog en geweld. Het is ver weg en je kunt er, 
zittende voor dat tv-scherm, niks aan veranderen. 
Maar ik weet het zeker. Wanneer je leed en pijn 
onder je eigen ogen ziet gebeuren, zomaar in het hier 
en nu om ons heen, dan verander je toch opeens in 
zo'n barmhartige hulpverlener? Wie weet had je 
zoiets nooit van jezelf verwacht... 
Volgende maand is het weer de laatste maand van 
een bewogen jaar. Altijd weer komen we dan eerst de 
goede Sint tegen met zijn blijde kinderschaar.  Weet 
u, verreweg de meeste kinderen zijn ras optimisten. 
Een goed voorbeeld voor ons om na te volgen. Ze 
zetten op hun verlanglijst de mooiste, de 
wonderlijkste dingen, zonder zich af te vragen of dat 
allemaal wel haalbaar en betaalbaar is. Want ze 
geloven in een Sint die alles kan geven. Wat zou die 
Sint toch zijn zonder zijn brave, jonge gelovigen? En 
dan, wat later, zien jong en oud het kerstfeest 
tegemoet. “Vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen”, laten we dat toch met dezelfde intentie 
zingen als onze kinderen “Zie ginds komt de 
stoomboot” zingen. 
God, zonder zijn dienaren op aarde, kan weinig 
beginnen. God en mens hebben elkaar nodig, net 
zoals de dokter, de winkelier, enz. om klanten 
verlegen zit. Hemel en aarde hebben elkaar nodig 
voor vrede op aarde, een vrede steeds kostbaarder 
wordt omdat die zo zeldzaam wordt. Zet hem met 
gerust hart op uw verlanglijstje...     
U allen gezegende dagen toegewenst, met groeten 
van huis tot huis, drs. H.J. Boon 
 

Van het Diaconaal Team 
Het Diaconale Team geeft dit jaar de 
Adventskalenders uit van Petrus/ PKN kerk met het 
jaarthema, Ga mee!     De boekjes zijn uitgedeeld in 
de diensten op 26 november. En wie staat erin? 
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Dominee Geertje de Vries met mooie woorden: Mijn 
baken in het leven is mijn vertrouwen in de God van 
hemel, zee en aarde. Veel leesplezier tot eerste 
Kerstdag. 
Wij willen Lida Vlaming hartelijk bedanken voor het 
maken van de gedachteniskaarsen voor onze 
gemeente. Lida heeft in haar ‘Kaarsenboet’ de 
kaarsen gemaakt en beplakt. Lida deed dit zeer 
zorgvuldig en heeft dit jaren verzorgd. Per 1 januari 
gaat Wijkje v/d Berg dit verzorgen. Wijkje beschildert 
de kaarsen en dat zal er ook prachtig uitzien. Fijn 
Wijkje dat je dit wilt doen voor onze gemeente. 
  
Het Kerstfeest in De Bijenkorf is dit jaar op 
donderdag 14 december, aanvang 16.00 uur. 
Iedereen boven de 65 jaar is van harte welkom! We 
hopen op een mooie viering met elkaar. 
De collecten brachten in oktober € 1.287,08 op, 
waarvoor onze hartelijke dank.  
Het rooster voor december ziet er als volgt uit:  
Zondag 3 december: 1e collecte: diaconie. 2e 
collecte: KIA Kinderen in de Knel, Oeganda 
Zondag 10 december: 1e collecte: KIA Kinderen in de 
Knel, Myanmar 
Zondag 17 december: avondmaal: collecte: 
Havannaschool, Windhoek, Namibië  
Zondag 24 december: 1e collecte: diaconie. 2e 
collecte: PKN Kinderen en jongeren 
Zondag 24 december kerstnachtdienst: collecte: 
Voedselbank Texel 
Maandag 25 december: Kerst: 1e collecte: Kinderen 
in de Knel voor Oekraïne 
Zondag 31 december: 1e collecte: diaconie 
Maandag 1 januari: nieuwjaarbegroeting  
Zondag 7 januari: 1e collecte: diaconie. 2e collecte: 
Kerken en minima op Texel 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
We wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig en mooi 2024 toe! 
Een hartelijke groet, Jantien, José, Toos, Jaap, 
Willeke, Marjan, Heike  
 

Openstelling Maartenskerk en de 
Kelderverkoop in de Parel. 
Het seizoen voor de openstelling van de 
Maartenskerk en de kringloop van de kerk in de 
Parelkelder is voorbij. Wij hebben het gezellig 
afgerond met de vrijwilligers die er elke keer maar 
weer zijn. 
De Maartenskerk heeft veel bezoekers mogen 
ontvangen, mooie gesprekken zijn er geweest. De 
sarcofaag, Runentekens werden veel bekeken. Het 
orgel werd vaak bewonderd, vooral als ze de hele 
restauratie in de map bekeken hadden, die er aan 
vooraf is gegaan. Ook de getekende plaat van het 

oude Texel van 1200, geschonken door familie de 
Wolf, vinden de bezoekers zeer interessant. Er zijn 
heel veel kaarsjes aangestoken in de 
‘gedachtenishoek’. Er kwamen mensen de kerk 
binnen die heel rustig ergens gingen zittenen 
luisteren naar de muziek van de cd. Er is € 2250,- 
aan giften en van verkoop binnengekomen deze 
zomer. Dank voor de inzet van de vrijwilligers, de 
groep wordt wel klein dus mocht u zin hebben om 
mee te doen met de ‘Openkerkgroep’ reageer dan 
naar onderstaand mailadres of telefoonnummer. 
De Kelderverkoop is erg goed gegaan deze zomer, 
ook door het enthousiasme van de vrijwilligers.  Hier 
kunnen nog mensen bij, er zijn twee vrijwilligers 
gestopt. We beleven van alles, soms is het rustig en 
soms zo druk dat de kelder gezellig vol is. De 
bezoekers zijn zeer verbaasd dat er beneden zo’n 
grote kelder is, vol met spullen. Sommigen gaan drie 
keer een rondje en eigenlijk iedereen vindt wel iets. 
We hebben veel mooie spullen in de vorige 
winterperiode gekregen, daar waren we erg blij mee, 
we prijzen het en geven het weer een plaatsje. Ook 
kregen we enige kasten aangeboden, dat was fijn 
want dan konden we wat hoger inrichten. We 
merkten dat er meer kleding wordt verkocht. Ook 
jongelui die op kamers gingen, vonden ons en 
kochten lekker allerlei spulletjes die ze nodig hadden. 
Als we extra open zijn staat het bord aan de weg. 
Tijdens de Kerstmarkt zijn we ook open en er zijn nog 
diverse kerstspullen te koop.                                                                                                                                                                                                
We hebben voor € 4650,- verkocht voor bijdrage aan 
de kerk.                                                                                                       
Daarvan gaat € 500,- naar een Texels doel en deze 
keer kozen we voor Hulp Oost-Europa Texel. 
Hartelijke groet van alle vrijwilligers van de 
‘Openkerkgroep’ en de ‘Kelderverkopers’. 
Jantine Brouwer janenjantine@hotmail.com 
0222318946 / 0633037774 
 

Schoenendoosactie 2023 

Het Diaconale Team van de Waddengemeente 
organiseerde dit jaar weer de Schoenendoosactie, 
die om het jaar plaats vindt. De leerlingen van de 
Vliekotter gingen in optocht naar de Maartenskerk 
met de goed gevulde en mooi versierde dozen.  
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Daar waren dominee Geertje de Vries en diaken 
José Weeke aanwezig die de dozen in ontvangst 
namen en ds. Geertje vertelde daar een verhaal. De 
week er na kwamen de kinderen van kinderopvang 
De Pepermolen en zij waren ook trots op de dozen 
die ze gevuld hadden en mochten brengen naar de 
kerk. Zittend in een kring vertelde ds. Geertje samen 
met ds. Beertje een verhaal voor de kinderen. Door 
de gemeenteleden van de Waddengemeente zijn er 
ook dozen ingeleverd. En door de collecte in de kerk 
en giften komen de transportkosten ook goed. We 
konden zelf iets meer geld overmaken naar de 
organisatie. Het zijn uiteindelijk 104 dozen geworden.  
Al met al een superactie! We willen iedereen 
bedanken voor het meedoen!     
Hartelijke groet namens het Diaconale Team: Toos 
van Reenen, Marianne Duinker, Willeke Nederlof, 
Jaap Visser, Heike Bremer, José Weeke en Jantine 
Brouwer. 
 
 

Van de voorzitter Waddengemeente Texel 
U zult misschien denken:” Wat heeft Erna nu voor 
foto?” 
Onlangs bestond de PG Den Burg 12,5 jaar. Een 
mooi gegeven en een prachtige dienst. 
Voordat we de kerk” in mochten” was daar de vraag 
van Wikke: ”Waar ben je dankbaar voor?” 
In de dienst was er gelegenheid om dat te vertellen 
en dat was herkenbaar en mooi. “Dat we hier dit in 
vrede kunnen vieren” sprak Froukje. En Wikke stak 
een van de 10 olielampen aan. “Dat Govert zijn leven 
terug heeft na de transplantatie “sprak Hannie 
En Wikke stak een van de 10 olielampen aan. 
10 lampen brachten ons veel licht, in gedachten naar 
de bruiloft. Het mooie verhaal waarin de lantaarns 
worden ontstoken en er olie genoeg is. 
 
Kaarsen aansteken voor diegene die we moesten 
loslaten in andere handen. De handen van Hem 
waarin alle namen staan gegrift. Op de 
Gedachteniszondag benoemt en uitgesproken  
Herdacht in liefde en in het licht van de kaarsen en 
de bloemen, de liederen en gebeden. Loslaten is 
moeilijk en doet verdriet maar kan ook een gevoel 
van dankbaarheid geven voor wat was.  
Inderdaad dankbaar voor de vrede hier op ons 
eiland. De adventstijd breekt aan, we gaan het licht 
tegemoet van de kerstdagen en het kind wat geboren 
wordt in de stal. 

Niet overal is deze vrede, en dat doet pijn, juist daar 
waar alles begon, de oorsprong, zou er licht moeten 
gloren. Ooit kreeg ik een boom, eigenlijk een stek 
van Jan Winters, u kent hem vast nog wel, hij was 
lector indertijd. Een vijgenstek die bij ons in de 
groentetuun een plaats kreeg en uitgroeide tot een 
mooie boom met vruchten. 
Olijven doen mij denken aan het land van Hem, de 
Olijfberg, de boom die vruchten draagt in een zonnig 
klimaat. Heerlijke zoete vruchten. Dankbare vruchten, 
toevallig kwam de boom op de foto toen ik het 
bloemstuk van Piet & Ellie Bas op de foto nam. Het 
jubilerende echtpaar kreeg een mooi bakje omdat er 
geweldig zorg gedragen wordt voor de vruchten van 
de Waddengemeente. Het is de tijd ook van de 
begroting en daar gaan vele uren inzitten. We dragen 
allemaal op onze eigen manier ons steentje bij. Ook 
heel blij was ik met het bericht dat Heike Bremer 
Gersthage het LRP voor de Waddengemeente gaat 
bijhouden. Geweldig om te ervaren dat we met elkaar 
die handen uitsteken en er voor elkaar zijn. Tevens 
wil ik u bedanken voor de kaarten en berichtjes voor 
en na de operatie aan de galblaas.  Ik knap weer op 
en kan de taken weer vervullen gelukkig.  Ik hoop op 
een mooie Adventstijd, een tijd van licht in de 
duisternis, de kerstmarkt met de gezellige 
kerstmuziek. De opening van de Maartenskerk en de 
Parel. De kerstvieringen overal, laat er vrede zijn.   
Steek uw olielamp of lantaarn aan….. Ik wens u ook 
namens Marco Fijne feestdagen en een gezond en 
gelukkig en vooral bloeiend 2024 toe. Erna Drijver 
Tuinema  
 

Bedankt 
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de lieve 
woorden, kaarten en bloemen, die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze lieve Jan.\Het 
was hartverwarmend dat zovelen met ons hebben 
meegeleefd. Dat heeft ons heel goed gedaan en 
troost gegeven. 
Arie en Rina Koopman en de kinderen. 
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
 

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Kerkenraad: scriba: Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579/ 0637343487 
Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekening NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. 
Voorzitter: Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-312983  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-310681  
Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl en anne.kooi@planet.nl tel. 0222-729039 
/ 06-20601270 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, wluiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202 
- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912 

 

Kerkdiensten in december 2023 en begin januari 2024 
 

Zondag 10 december  2e Advent 
Den Hoorn, 10.00 uur:  mw. ds. A. Kooi, koor Voices of Light  
Collectedoel   Werelddiaconaat  
 

Zondag 17 december  3e Advent 
De Koog, 10.00 uur:  mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel   Eilandelijk Diaconaal Werkverband 
 

Zondag 24 december  4e Advent, kerstnachtdienst 
De Waal, 21.00 uur:  mw. C. Vlaming 
Collectedoel    Kinderen in de knel 
 

Maandag, 25 december  1e Kerstdag 
Den Hoorn, 10.00 uur:  mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel    Kinderen in de knel 
 

Zondag 31 december  Zangdienst op Oudejaarsdag 
De Koog, 10.00 uur:  mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel    st. Hulp Oost-Europa 
 

Zondag 07 januari  Dienst van Schrift en Tafel (H.A.) 
De Waal, 10.00 uur  mw. ds. A. Kooi 
Collectedoel   Werelddiaconaat 
 

Collecteopbrengsten oktober 2023 
Diaconie startzondag 1 okt. € 577 
  verdere zondagen € 657 
Kerkrentmeesters  € 556 

  

Grote lijnen in de Bijbel: licht 
In de Advent-periode en met Kerst leven we naar het 
licht toe. De komst van Jezus herinnert ons aan de 
komst van het licht van de wereld. Het evangelie 
volgens Johannes heeft bij het verhaal van de komst 
van Jezus een prachtige ouverture: ´In het begin was 
het Woord, het Woord was bij God en het Woord was 
God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor 
ont-staan en zonder dit is niets ontstaan van wat 
bestaat. In het Woord was leven en het leven was het 
licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis 
en de duisternis heeft het niet in haar macht 
gekregen. ´ (Johannes 1:1-5).Die opening is een 
echo van Genesis 1: 3-5: ´God zei: ‘Er moet licht 
komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed 
was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het 
licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.`  
Het is bijzonder om te horen dat er ´licht´ was voor 
dat de zon, de maan en de sterren gescha¬pen 

werden. Dat hoef je niet letterlijk te nemen, maar je 
kan wel lang creatief nadenken over wat dat nu 
betekent. Licht is in de Bijbel geen natuurkundige 
werkelijkheid, maar vooral een morele categorie. In 
de eerste brief van Johannes (1 Joh 1: 5-7) staat het 
er zo: ´Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen 
en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem 
geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met 
hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister 
gaan, liegen we en leven we niet volgens de 
waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals 
hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar 
verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, 
ons van alle zonde. ´ 
Licht en duisternis zijn niet twee evenwaardige 
categorieën. Niet zoals bij Ying en Yang waarbij het 
licht de duisternis veronderstelt en anders-om. Het 
licht en het duister zijn dan beide even sterk en 
waardevol. In de Bijbel is de gedachte dat het licht 
veel sterker is dan het duister. Als je in een geheel 
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donkere kamer een kaars aansteekt verjaagt dat licht 
het duister volledig. De duisternis is eigenlijk ´niets´. 
Het licht in de wereld is bij de schepping al sterker, 
maar bij de komst van Jezus wordt daar nog een 
uitroepteken bijgezet. Hij is ons lichtend voorbeeld 
als we naar God willen toegroeien, zoals we in psalm 
119:105 horen: ´uw Woord is een lamp voor mijn 
voet, een licht op mijn pad´. Het evangelie van 
Johannes zet dan dit drieluik bij elkaar: Woord, Licht 
en Waarheid.  
We kennen de duisternis overigens wel. Alle ellende, 
geweld, pijn, honger, kou, onderdrukking en 
onrechtvaardigheid betekent leven in de duisternis 
voor de mensen die dat ondergaan. Daar is de 
wereld vol van en daar horen we in de Bijbel net zo 
goed over. De komst van het licht is nodig om deze 
duisternis te verjagen. En de duisternis zal het licht 
niet in haar macht krijgen. Dat geloven we. Jezus 
zegt: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt 
loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat 
leven geeft.’ (Johannes 8:12). Met het lichtfeest van 
Kerst vieren we dat Jezus, het licht van de wereld, 
onder ons mensen gekomen is!        ds. Anne Kooi 
 

Gemeenteavond 
De gemeenteavond wordt op 7 december om half 8 
in De Hoeksteen gehouden. Als u een favoriet lied wil 
zingen, geeft u dat dan door aan Alie Vlaming 
(acvlamimng@live.nl)/(stefaniebremer@hotmail.com 
Stefanie Bremer)? Stefanie Bremer, Joke Sabelis en 
Jacob Lap bereiden deze avond samen voor. Op de 
agenda staat waar u het over wil hebben (graag 
doorgeven aan Fiet van Beek 06 405 855 26 of 
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl) en wat wij van 
tevoren bedachten: hoe bevalt de beamer in De 
Koog? Waar kerken we deze winter? Hoe staan we 
er financieel voor? Wie wil helpen de volgende 
gemeenteavond mede voor te bereiden? Wat is de 
voortgang rond Warm Onthaal in huisje Mosk? Wie is 
Marieken Franse, de nieuwe coördinator van 
Demtex?  
 

Uit de Kerkenraad 
In november kwam de kerkenraad tweemaal bij 
elkaar. De eerste keer lag het accent op onze 
dromen over de toekomst van de kerk. We noemden 
de onderwerpen die we belangrijk vinden het kerk-
zijn van de toekomst. Wat wensen we voor de kerk 
over 5 jaar en over 25 jaar? We kwamen erachter dat 
verbinding met elkaar en anderen, en het geloof in 
Jezus Christus (de kern) mee zal blijven gaan. Maar 
of we nog in alle huidige gebouwen bij elkaar komen? 
En met wie? We hopen dat we eigentijdse vormen 
vinden. Dat we blijven zingen en vieren, een open 
deur hebben voor anderen en elkaar. En nog meer. 
We zetten het gesprek voort als we het beleidsplan 
volgend jaar tegen het licht houden.  
De tweede kerkenraadsvergadering ging vooral over 
de begroting en de werkzaamheden van de 
kerkrentmeesters en de diaconie. De begrotingen 
2024 werden vastgesteld, met dank aan de 
ploeteraars die de voornemens en verplichtingen van 

2024 in cijfers wisten om te zetten en presenteren. 
We hopen in 2024 een plan te maken om het 
jaarlijkse tekort stapsgewijs te verminderen, zodat we 
weer op een gezonde 0-lijn uitkomen. Verheugend 
overigens, dat het verwachte tekort in 2024 minder is 
dan vorig jaar. Aangezien we verwachten 20.000 
euro aan energie en water uit te geven in 2024, was 
de vraag ‘waar kerken we in januari-februari-maart?’ 
weer aan de orde. De Koog is verreweg het 
goedkoopste qua energie, Den Hoorn het duurste. 
Tegelijkertijd weten we ook dat er veel kerkgangers 
uit Den Hoorn komen en willen we in elk dorp 
aanwezig zijn. Zo kwamen we tot een voorstel dat we 
graag op de gemeenteavond bespreken: per maand 
kerken we een keer in elk dorp en we 
experimenteren in januari een keer met een variant 
waarin we zowel in de Hoeksteen (luisterend, 
biddend) als in de kerk (zingend) zullen zijn. Als dat 
bevalt, gaan we ermee door. Zo niet, dan wordt het - 
vanwege de financiën - twee keer De Koog, een keer 
De Waal en een keer Den Hoorn. Bij ‘hoogtijdagen’ 
zijn we sowieso in Den Hoorn.  
Misschien is er wel zo’n dag in januari. Naar 
aanleiding van mijn oproep in het vorige kerkblad 
heeft zich een kandidaat gemeld die mee wil doen in 
het college van kerkrentmeesters. Over het hoe en 
wat zijn gesprekken gaande, we hopen snel een 
naam bekend te kunnen maken.  
Verder spraken we over de ledenadministratie, de 
actie Kerkbalans, de Eeuwigheidszondag, de 
aanschaf van de Elisabethbode, een idee van Arie 
Lap om elkaar wat meer op de hoogte te houden van 
wel en wee en de dagboekjes 2024 en nog veel 
meer. Uit de voorbereidingen van de kerstvieringen 
en de gemeenteavond bleek: december wordt een 
maand met veel muziek!  
We wensen u een zingende en feestelijke maand en 
hopen dat u thuis of in de kerk de bijeenkomsten mee 
kunt beleven. Mocht u vervoer nodig hebben, laat het 
onze scriba Henk van den Top weten. Dan regelen 
we dat.  Namens de kerkenraad, Fiet van Beek 
 

Bij de zondagse dienst van 10 december 
Op weg naar Kerst, op de 2e Adventszondag, komt 
het koor ´Voices of Light´ onze kerkdienst verlichten 
met muziek en zang. We zijn blij dat het koor ons 
advents- en kerstliederen wil laten horen, en we 
zullen zelf vanuit ons hart ook prachtige liederen 
kunnen zingen. 
Meewerkenden zijn: Voices of Light o.l.v. Nelleke 
Schreur-Visser; piano Karen Haasdijk, viool Marlies 
Uithoven en cello Frank Haasdijk. 
 

Gezamenlijke middag, voor wie senior* is 
of zich senior voelt 
Op maandagmiddag 18 december, in die donkere 
weken, nodigen we alle senioren van onze gemeente 
van harte uit voor een gezellige, gezamenlijke 
middag in De Hoeksteen. Of u daarbij hoort, dat 
bepaalt u zelf! We willen samen een fijne middag 
beleven, die als thema heeft: ‘je mooie, goeie 
herinneringen aan de kerkgang uit je jeugd’ 
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Weet u nog, die King-pepermunt, met daarbij de 
boodschap: ‘niet op kauwen, dan heb je er de hele 
preek wat aan’. Dat lukte maar zelden trouwens… 
Ingrediënten voor deze middag:  
Welkom met koffie of thee met wat lekkers, 
bespreken van vragen in kleine groepjes, waarin u 
uw warme herinneringen aan de kerkgang in uw 
jeugd kunt delen, een quiz, luisteren naar een 
verhaal, met elkaar zingen, luisteren naar een lied, 
een korte overweging, nog wat lekkers eten, gevolgd 
door een afsluiting. 
Starttijd: 15.00, einde: 17.30 uur, De Hoeksteen, Den 
Hoorn 
Wanneer u mooie oude liederen zou willen zingen, of 
nog voorwerpen heeft van uw kerkgang destijds, die 
u zou kunnen laten zien, wilt u dat dan even 
doorgeven? 
We vragen u van tevoren even bij Stefanie of Henk te 
melden wanneer u van plan bent aan te schuiven, 
zodat we kunnen inschatten wat klaargemaakt moet 
worden. Er is overigens ook de mogelijkheid u te 
komen halen en thuis te brengen, wanneer u dat 
tijdig aangeeft. 
Zet de datum op de kalender dus en weet u van harte 
welkom! Groet van de voorbereidingscommissie 
Stefanie, Jacob en Henk 
(*Tegenwoordig duidt de term, in ’t Engels 
uitgesproken, op enorme ervaring…. en noemen 
jonge medewerkers zich graag senior…) 
 

Kerstconcert D.E.K.  
In de Hoornder Kerk geeft de muziekvereniging 
D.E.K. dinsdag 19 december om 19.30 uur het 
jaarlijks Kerstconcert. D.E.K., onder leiding van 
Rachel Vroom-Barnard, zal een gevarieerd 
programma van kerstmuziek, van “Away in a Manger” 
tot “Christmas on the Rock”, ten gehore brengen. 
Daarnaast wordt het publiek uitgenodigd een aantal 
bekende traditionele kerstliederen mee te zingen.  
Na afloop staat er warme chocolademelk en glühwein 
klaar in de Hoeksteen. Toegang is vrij! 
 

Kinderkerstfeest in Den Hoorn 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s en alle mensen die 
een fijn kinderfeest willen bijwonen, zijn van harte 
welkom op 23 december om 3 uur in de kerk van Den 
Hoorn. Het is dit jaar georganiseerd door een groepje 
jonge ouders uit Den Hoorn en een drietal 
grootouder-gemeenteleden. Het belooft een muzikaal 
en feestelijk geheel te worden! 
 

Resultaat schoenendoosactie  
Wij willen iedereen bedanken die 
een bijdrage geleverd heeft aan 
de schoendoosactie. Door een 
mooie sjaal te breien, 
knikkerzakken te maken, zelf een 
schoenendoos te versieren en te vullen of dat 
gezamenlijk te doen of via een financiële bijdrage. 
Door jullie bijdrage konden we 46 kinderen blij maken 
met een mooie schoendoos.  
Joke Sabelis en Rietha Lap  
 

Bericht van overlijden 
Op dinsdag 31 oktober is ds. Kees Frank Klaassen 
plotseling overleden op een leeftijd van 62 jaar. Thuis 
werd hij onwel en hij is met spoed naar het 
ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden aan een 
hartprobleem. 
Dinsdag 7 november is hij in Ermelo begraven. 
 
Ds. Klaassen was van 2005 tot 2016 verbonden aan 
onze gemeente. Hij laat zijn vrouw Diana en zijn 93-
jarige moeder achter. Zijn afscheid van onze 
gemeente was geen gemakkelijk afscheid. We 
leggen hem in de handen van onze Schepper, met de 
woorden uit Johannes 14 vers 1 en 2 waarin staat: 
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij.  
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. 
Gezongen is ter nagedachtenis lied 885 vers 1 en 2 
Groot is Uw trouw, o Heer. 
Voor Diana en de moeder van Kees Frank bidden wij 
om steun van de Allerhoogste. 
Namens de kerkenraad, Flip Breman 
 

Herdenking overledenen 2023 
In de kerkdienst van 26 november herdachten we de 
mensen die we gedurende het afgelopen kerkelijk 
jaar moesten verliezen: 
Mw. Cato van Oyen   (90 jr.) 
Dhr. Willem Mets   (82 jr.) 
Dhr. en mw. A.,A. Houwing-Por (90 en 88 jr.) 
Dhr. Aad H. Kooger   (87 jr.) 
Dhr. Paulus A. ter Steege  (88 jr.) 
Mw. Bernadina T. Goënga-Dros (78 jr.) 
Mw. Yvonne Lasthuizen-Steensma (81 jr.) 
Dhr. Cees J. Kikkert   (85 jr.) 
Mw. Mary Broersma–van Leeuwen (83 jr.) 
Ook ons gemeentelid ds. Jan ter Haar overleed in 
2023. Hij was emeritus predikant van PG Den Burg 
en hij is in de dienst aldaar herdacht. 
 

Op Oudejaarsdag: verzoeknummers! 
Op zondagochtend 31 december zullen we weer bij 
elkaar komen voor een bijzondere viering met veel 
zingen. De uitdaging is: geef van tevoren een lied op 
dat uzelf heel mooi vindt! Als dat een lied uit het 
Liedboek is, is het altijd goed. Als het uit een andere 
bundel komt vraag ik u of u dat uiterlijk op woensdag 
27 december wilt doorgeven, want behalve de tekst 
moeten we ook de muzieknotatie en de orgel-
begeleiding zien te vinden (zonder dat wordt het 
moeilijk!). Ik ben heel benieuwd waar uw hart ligt als 
het om zingen gaat! 
ds. Anne Kooi  
0222-729039 en anne.kooi@planet.nl  
 

Noteert u alvast:  
Na de kerkdienst van 7 januari houden we, als altijd 
in de kerk van De Waal, onze traditionele 
Nieuwjaarsreceptie! 
En reserveert u 22 januari vast? Dan is de jaarlijkse 
Samen Stamppot met gemeenteleden en vrijwilligers 
rond de gemeente. Half zes inloop, zes uur maaltijd 
in de Hoeksteen 
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