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Wordt eens gast! 
 
We zijn een nieuw jaar in gegaan met een 
prachtig getal: 2020. Uitgesproken door velen 
als twintig-twintig. Een nieuw jaar, een nieuw 
decennium. Altijd een goed moment om eens 
vooruit te kijken en je gedachten te laten gaan 
over wensen, ontwikkelingen, op persoonlijk 
gebied maar ook voor de gemeente.  
Daarbij laat ik me graag leiden door anderen die 
onderzoek doen en daarover schrijven. Zo kwam 
ik via via bij een artikel uit 2014, gepubliceerd op 
online medium De Correspondent*. 
Stel je zou met het christendom opnieuw 
beginnen. Wat zou je meenemen en wat 
achterlaten? Met die vraag ging journalist Karel 
Smouter samen met enkele geestverwanten 
zeven weken op pad, kriskras door Nederland. 
Hij verzamelde zoveel mogelijk reacties op dit 
gedachte-experiment. Die kwamen van zeer 
uiteenlopende mensen, al dan niet gelovig of 
kerkelijk betrokken (42 mensen 7x7). Zo kwam 
hij tot zeven ‘Pragma’s”. Geen dogma’s, 
leerstellingen, maar pragma’s, handelingen.  
Als je ze leest zijn ze niet allemaal heel 
realistisch maar de opzet is verfrissend en 
verrassend. Ik beperk me voor nu tot het 
tweede pragma. Die viel me het meeste op. Je 
zou het kunnen zien als een voornemen voor 
het nieuwe jaar.   
2. Stop met gastvrijheid (en word een gast) 
“Als je Jezus tweeduizend jaar geleden zou 
volgen, zat je voor je het wist bij de meest 
dubieuze figuren aan tafel. (…) Gast durven zíjn, 
in plaats van gastheer. Je 
vooroordelen thuislaten en de 
atheïst, de pedofiel, de 
bankdirecteur, de salafist, of wie 
je ook maar voor je hebt, recht in 
de ogen kijken.” 
Dit pragma prikkelde me. We 
hebben in ons beleidsplan het 
praktiseren van de gastvrijheid 
prominent genoemd, zonder 
eigenlijk te weten wat we ermee 
aan moeten. Voor wie willen we 
bijv. gastvrij zijn?  Voor 
‘iedereen’? Dat is in feite voor niemand. Zo 

werkt gastvrijheid niet. Het is meer een wens 
om het te zijn, gastvrij, dan een werkelijke 
praxis. En nu wordt die in dit ‘pragma ‘door ‘ 
buitenstaanders’ omgedraaid. Wees als 
gemeente, als gelovige, als kerk, eens gast! Doe 
niet zo krampachtig, alsof je al weet wat je 
eventuele gast nodig heeft, maar schuif eens 
aan bij anderen, die je nog niet kent. Wees een 
gast!  
Smouter cs. interpreteren ‘gast-zijn’ op een 
bepaalde manier:  je vooroordelen (of je angst 
voor de vreemde!) loslaten en werkelijk 
nieuwsgierig zijn, contact maken, aandacht 
delen, gesprek aangaan, ruimte en tijd besteden 
aan elkaar. In de ruimte van die ander. Juist aan 
degene die niet al veilig aanvoelt. Die niet tot je 
normale kring behoort. Daarmee doe je als Jezus 
zelf, suggereert hij. Die ging immers aan tafel bij 
de tollenaar Zacheüs, bij prostituees, Farizeeërs, 
genodigd of niet.  
Ik lees het zo: wees geïnteresseerd als gast in 
iemand, die je zo leert kennen op haar eigen 
terrein en die je vervolgens gastvrij kunt 
uitnodigen. Op jouw terrein, in jouw ‘huis’. Als 
een geïnformeerde, betrokken gastheer/vrouw. 
Zou dit niet een goede manier zijn om 
uiteindelijk een gastvrije gemeente te kunnen 
zijn?  Zou dat een manier zijn waarop de Geest 
van de Eeuwige onder ons wil zijn?  
 
Wikke Huizing 
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Texel 
 

Dienst voor de eenheid van de christenen 
Op zondag 21 januari organiseert de raad van kerken 
op Texel de jaarlijkse dienst voor de eenheid van de 
christenen. Er wordt op twee plekken op het eiland 
gevierd, beide met dezelfde orde van dienst. Deze is 
in gezamenlijkheid voorbereid door ds. Anne Kooi, 
ds. Hans Marseille, Ank van Putten en ds. Geertje de 
Vries. 
 
Deze dienst maakt deel uit van de wereldwijde Week 
van gebed voor de eenheid van de christenen. Dit is 
een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd 
miljoenen christenen samen bidden. We doen 
voorbede voor wat er speelt in de samenleving: 
dichtbij en ver weg. En. we stappen over kerkmuren 
heen om elkaar daarin te ontmoeten en te vinden.  
Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 175 jaar. In 
Nederland werken het netwerk MissieNederland, de 
Raad van Kerken in Nederland en de internationale 
kerken van SKIN nauw samen om kerken te 
ondersteunen. 
 

Poëzie leesavond 
De jaarlijkse poëzieweek wordt dit jaar gehouden van 
25 tot en met 31 januari; en het thema is deze keer 
‘Thuis’. In aansluiting bij deze week organiseren we 
een Poëzie leesavond op woensdag 31 januari in De 
Parel te Oosterend. We beginnen om 20.00u en 
sluiten rond 21.30 weer af. 
We lezen met elkaar gedichten rond het thema 
‘Thuis’; over blijven en weggaan, over welkom heten 
en afscheid nemen. Over de vraag Kun je in een 
gedicht wonen? En wanneer, of waar ben je echt 
thuis?  Er zal ook alle ruimte zijn om uw eigen 
favoriete gedicht voor te lezen; en het zou mooi zijn 
wanneer dit ook aan zou sluiten bij het thema. 
Van harte welkom om aan te schuiven; een mailtje of 
telefoontje zou handig zijn in verband met het 
kopiëren van de gedichten. 
Ds. Evert van Leersum 
 
Alle goede wensen voor het nieuwe jaar 2024! 
Wensen u de vrijwilligers van stichting Hulp Oost-
Europa Texel. 
 
Veel mochten wij, als stichting Hulp Oost-Europa 
Texel, doen in 2023 om onze medemens in nood te 
helpen... Het begin van het jaar stond in het teken 
van hulp bieden aan de vluchtelingen uit de 
Oekraïne, die onderdak hadden gevonden in 
Roemenië en in Moldavië. Vanuit Roemenië werden 
ook hulpgoederen van Texel met kleine auto’s 
regelmatig naar de Oekraïne gebracht. 
Begin februari werd hulp gebracht naar Turkije voor 
de slachtoffers van de aardbeving. 19 februari werd 
gestart met het inzamelen van voedsel in de 
Supermarkten op heel Texel en dit voedsel ging 
samen met heel veel hulpgoederen eind maart op 

weg naar de slachtoffers van de aardbeving in 
Syrië... 
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Op dinsdag 18 april kon er een wagen geladen 
worden voor Moldavië, waar ook veel vluchtelingen 
uit Oekraïne worden opgevangen. 
En dinsdag 10 mei vertrok er vanaf Texel weer een 
groot transport naar Roemenië, waar in Sacele een 
deel is gelost en de rest werd gebracht naar Zizin, 
waar de zondag daarop een kerk geopend zou 
worden en de stoelen van Texel komen... 
Op 21 juni kregen wij een officiële hulpvraag van een 
Kerk in Oekraïne en hieruit is een heel intensief en 
mooie samenwerking ontstaan..... Zo zijn er tot het 
eind van het jaar 3 hulptransporten vanaf Texel 
vertrokken naar de Oekraïne....... Dan is er ook nog 
de kacheltjes actie voor mensen die in de kou 
moeten leven... Dit alles is alleen mogelijk, door 
gezamenlijk de schouders eronder te zetten.  
Heel dankbaar dat wij de kracht ontvangen om dit 
alles te mogen doen en dat zoveel mensen meeleven 
ieder op zijn eigen manier...., maar dat het mogelijk 
gemaakt wordt om al deze auto’s te laten rijden. Door 
giften en door collectes in de Kerk, dit alles is niet in 
woorden uit te drukken.... 
 

 
 
VEEL HEIL EN ZEGEN voor het nieuwe jaar 2024! 
 
Ria van der Vis 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
   3  januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
   4 januari  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
   7 januari  10.00 uur  Dienst met avondmaal. Ds. Hans Marseille 
                 Welkom voor de nieuwe leden van de kerkenraad. 
   9 januari  14.30 uur  Oudere zusterkring 
10 januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
11 januari   20.00 uur  Broederkring 
14 januari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
17 januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
18 januari  20.00 uur  Ledencommissie 
21 januari  boot 9 uur  Regiodag op Dopersduin, Schoorl 
23 januari  14.00 uur   Studio 
24 januari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
24 januari  14.00 uur  Zusterkring 
25 januari  13.30 uur  Rembrandtkring 
26 januari 14.00 uur  Kerkenraad, Rekendag 
28 januari  10.00 uur  Dienst. Ds. Ciska Stark 
30 januari  14.00 uur  Doperszaaigoed 
  1 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  4 februari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
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Terugblik 2023/ vooruitblik 2024 
In de laatste drie maanden van 2023 ben ik hersteld 
van een verkeersongeluk. 
Het ongeluk zelf was een 
éénmalig incident, terwijl 
het wonderbaarlijke herstel 
een hele periode besloeg. 
Herstellen is een 
wonderbaarlijke 
gebeurtenis die zich buiten 
jezelf om lijkt te voltrekken. 
Natuurlijk heb ik op 
doktersadvies meegewerkt 
aan mijn lichamelijke 
conditie, maar als je 
zachtjes aan beter wordt, 
sta je toch verrast (én 
dankbaar) te kijken.  
In dezelfde tijd kreeg de 
mensenwereld er een grote 
oorlog bij onder het motto: 
“From the river tot the sea: 
Free!” Wat betekent dat ze 
het gebied van de Jordaan 
tot de Middellandse-zee 
voor zichzelf willen hebben. 
Het woordje vrij betekent hier vooral vrij-van-anderen. 
Niet alleen de Palestijnen roepen dit, het stond ook in 
het verkiezingsprogramma van de Likoed-partij van 
premier Netanyahu. Omdat de partijen alleen hun 
eigen leed zien, is geen oplossing…. Óf die moet 
‘van buiten’ komen, misschien wel zoals mijn lichaam 
zich buiten mijn regie om leek te herstellen. Van zo’n 
vrede kunnen we alleen nog maar dromen en dat 
moeten wij voor iedereen blijven doen. Bijvoorbeeld 
met psalmlied 97 die van z’n geluk spreekt dat 
uiteindelijk God koning is van kustland tot kustland én 
de eilanden. Laat het zo zijn.  
 

Verkiezing leden kerkenraad 
De verkiezing van de nieuwe leden van de 
kerkenraad heeft plaatsgevonden op zondag 3 
december. De nieuwe leden van de kerkenraad zijn 
zr. Marianne Bonne en br. Albert Keijser. Zij worden 
welkom geheten in de dienst van 7 januari 2024, een 
dienst met avondmaal. 
 

Regiodag 21 januari 2024  
Bericht van ds. Louise Pondman: 
Op 21 januari 2024 hopen wij u allen op Dopersduin 
te ontvangen voor de eerste regionale 
Broederschapsdag. Het thema van deze dag is: 
Wees nou eens eerlijk  
Het programma wordt als volgt: 10.30 – 11.00 uur 
ontvangst met koffie en thee  
11.00 – 12.00 uur ‘speeddaten’  
12.30 – 13.30 uur lunch  
14.00 – 15.00 uur ‘langs de meetlat’ 9  
15.00 – 15.30 uur afsluitende viering  
15.00 uur koffie en thee 

Een opgavelijst voor deze dag ligt in de kerk tijdens 
de dienst. Opgeven kan ook bij Nel Bakker, tel. 

314278 of per mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl. 
Er zijn geen kosten verbonden aan dit uitstapje. 
Vertrek - naar boot 9.00 uur - vanaf het parkeerterrein 
bij Grisnigt uiterlijk 8.30 uur. Terug boot 16.30 uur. 
 

Adventmiddag  
Op donderdagmiddag 21 december is de 
adventmiddag gehouden. Er waren 37 zusters en 
broeders aanwezig, waarvan één zuster uit Den 
Helder. De liturgie was grotendeels gemaakt door ds. 
Gea Laan, kleindochter van ‘meester’ Laan. We 
zongen veel kerstliederen, Mies las een kerstverhaal 
voor (de portemonnee) en natuurlijk was er thee, 
koffie en wat lekkers erbij. De collecte bij de uitgang 
was bestemd voor de Voedselbank. Foto’s zie 
website. 
 

Zusterkring 29 november 2023   

Op onze Sinterklaasmiddag waren 16 zusters 
aanwezig. We begonnen met een toepasselijk 
gedicht van Tiny, de notulen en de mededelingen. 
Daarbij werd met name stilgestaan bij het plotseling 
overlijden van onze secretaris, Tine Witte – de Vries. 
We zongen lied 745, een lied over Sinterklaas. Lies 
Gieles trakteerde op chocolaatjes in de vorm van 
sinterklaastafereeltjes. De tweede ronde trakteerde 
Tiny Zuidewind op stukken banketstaaf. Allebei ter 
ere van hun verjaardag in de afgelopen dagen. Na de 
pauze kwamen de pakjes met gedichten op tafel. 
Voor een bedrag van €5 kun je veel verschillende 
cadeautjes bleek, bleek maar weer eens. Ook 
zongen we veel bekende sinterklaasliedjes. Het was 
een geslaagde middag. Foto’s zie website 
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Groot was onze schrik toen we later vernamen dat op 
9 december Janny Heethuis – Koerts was  overleden. 
Zij was al jarenlang lid van de zusterkring. Ook op de 
sinterklaasmiddag was zij, samen met dochter Rita, 
aanwezig. Ze genoot zichtbaar. We wensen Rita en 
de andere familieleden veel sterkte toe in de 
komende tijd. 
 

Theemiddag op Sinterklaas Riny Wielinga. 

In mijn agenda had ik in de volgende notulen van de 
theemiddag moeten opschrijven ”een andere 
theemiddag” en dat was toevallig 5 December. Nu 
begreep ik het. De inhoud ging 
alleen over Sinterklaas en Hans 
wilde toch al erbij zijn zo kort na zijn 
ongeluk. We hadden afgesproken 
geen cadeautjes mee te nemen en 
geen gedichtjes te maken. Dat 
vinden sommigen moeilijk. Gré had 
afbericht gedaan. Hans had een oud 
boekje van Annie M.G.Schmidt 
meegenomen en begon daar uit 
voor te lezen. Het waren hele leuke 
kinderverhaaltjes en we vonden ze 
ook nog leuk: zeker als je nog in 
Sinterklaas gelooft. De meeste van 
onze zusters vierden het zelf niet of 
je moest uitgenodigd zijn bij je 
kinderen en kleinkinderen.  Maar 
snoepen daar houden we allemaal 
van. Bij de thee en de koffie en was 
heel lekkere speculaas en echte 

pepernoten. Als je nog eigen tanden hebt, dan moet 
je daar erg voorzichtig mee zijn. Hans had nog een 
heel mooi boekje samen met Albert Kok (helaas 
overleden) gevuld met16 liedjes. We gingen ze 
allemaal zingen. Dat had Hans in zijn hoofd en jawel 
we hebben ze allemaal gezongen. Dit was natuurlijk 
niet verplicht. Hans was nog niet helemaal beter en 
we stopten. Het was 4 uur geworden en dit vonden 
wij ook genoeg. We wensten elkaar een mooi 
Kerstfeest en dan is er ook nog veel te doen, o.a. 
concerten op de vleugel. 
 

Broederkring 7 december 2023, door Dirk Kievit. 
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Onze vicevoorzitter br. Fer Gieles opende de avond 
met een advent gedicht. Waarna hij vrijwilligers vroeg 
om te helpen met het Kerstboom opzetten en te 
versieren, spontaan melden zich weer enkele 
broeders aan, al hoewel we nog maar een broeder 
hebben die het aandurft om de top te versieren. We 
hebben dan ook gelijk besloten om de komende jaren 
de hoogte van de kerstboom (nu 6 meter) te laten 
afhangen van de gezond-lenigheid van de broeders. 
Ook hebben we weer besproken om de aanvangstijd 
van de bijeenkomsten van de avond naar de middag 
te verplaatsen. We komen erop terug in de 
Nieuwjaarsbijeenkomst van 11 januari 2024, er zijn 
nl. nogal wat broeders die op de middag wat anders 
hebben 
Na het lezen van de vorige notulen waar geen op of 
aanmerkingen op waren, had inmiddels de avond 
verzorger Dhr. Dennis Wetenkamp van A.B transport 
van de vestiging Oudeschild plaatsgenomen Hij 
stelde zich gelijk voor als Dennis wat gelijk een stuk 
gemakkelijker discussieerden. 
Hij heeft uitleg gegeven over het bedrijf hoe het is 
gegroeid van 1 auto naar thans 3000 stuks met 1750 
opleggers in diversen landen en het aantal miljoenen 
liters Dieselolie wat ze per jaar verbruiken, kortom 
voor ons ongelofelijke activiteiten, we hebben dan 
ook met ingehouden adem de uitleg over ons heen 
laten komen. Hoe is het mogelijk. Doordat onze huis 
organist niet aanwezig was, hebben we geen slotlied 
gezongen.  Na Dennis bedankt te hebben voor zijn 
helder betoog door br. Fer, ondersteund met een 
kleine attentie, zijn we zwaar onder de indruk van dit 
bedrijf huiswaarts gekeerd. 
 

Nieuwjaar door Rinus Kuiper 
Vanuit het onderstaande, Beste mensen 
Wil ik u veel Heil en Zegen toewensen! 
Licht. 
Wij hebben zojuist het feest van het Licht gevierd 
En dit zelfs met kleine lichtjes opgesierd! 
Juist vanuit het kleine kan iets groots ontstaan, 
Dus laat ons hiermee maar het nieuwe jaar in gaan! 
Licht dat zelfs door alle hoeken en kieren schiet 
En dan een heel verrassende uitkomst biedt! 
Liefde. 
Laat ons de liefde alle ruimte geven! 
Liefde is onmisbaar voor het ganse leven! 
Liefde zorgt voor verbondenheid, en een warm 
gevoel! 
Het geeft iets ondefinieerbaars aan ons levensdoel! 
Laat de liefde maar een grote factor spelen 
In het nieuwe jaar, van geven en van delen! 
Hoop. 
Houd de hoop en de verwachting ook heel hoog! 
Hou elk stipje aan de horizon goed in het oog! 
Al lijkt alles nog zo zwart en afgemat: 
Een warm hart en een scherp oog vindt altijd wat! 
Bij elke ramp en een gevoel van ontreddering 
Wijst de Bijbel ons toch weer op een nieuw begin! 
Vrede. 
De vrede is vorig jaar compleet zoekgeraakt! 
De hele wereld stond voor vergelding en wraak! 

Laat ons maar volop op Menno concentreren 
En het geweld en de oorlog opnieuw afleren! 
Vrede in het hart! Geweldloosheid! Dat was zijn ding! 
En altijd weer onvoorwaardelijk voor ging! 
                                                                                  

Studio 
We lezen de interviews van Fokke Obema met 
bekende Nederlanders over ‘de zin van het leven’. 
Eén van die ‘bekende’ Nederlanders is Theunis 
Wiersma. Op de vraag hoe hij als bioloog naar de 
dood kijkt, antwoordt hij: Nu ik de zestig ben 
gepasseerd vraag ik me af hoeveel tijd ik nog heb. 
Door vogels heb ik veel met de dood te maken. Wat 
ik vooral bijzonder aan ons leven vind, is dat wij er zo 
lang zijn. Dat je zoveel winters en voorjaren kunt 
meemaken! Te gek toch! Bij de dood houdt het voor 
mij allemaal op. Nou ja je leeft nog even voort in de 
mensen om je heen en in het werk dat je nalaat. Ik 
geloof bijvoorbeeld niet dat we een onsterfelijke ziel 
hebben. Maar ik vind wel dat we bezield zijn. Onze 
bezieling is de interactie met mensen. Zoals ik dat 
ben met mijn collega’s en mannen uit mijn dorp, dat 
vind ik fantastisch veel. Tot zover Theunis Wiersma. 
Wat we lezen is voor ons verder te praten. Ook als u 
nieuw bent, bent u van harte welkom. We hebben 
nog een boekje voor u over. 
 

Doperszaaigoed 
We zoeken een geschikte middag voor 
Doperszaaigoed. Ik hoop dat dinsdagmiddag 30 
januari geschikt is. Anders moeten we nog maar even 
overleggen. Voor de zomer van 2023 ontdekten we 
bij het lezen van Albert Schweitzer de enorme 
belangrijke betekenis die muziek voor hem heeft 
gehad. Albert Schweitzer speelde het liefste Bach op 
het orgel of anders op de piano. Hij hield zoveel van 
die muziek dat hij apart een piano naar Afrika liet 
verhuizen. Wij hebben alle koralen van Bach in het 
liedboek beluisterd en tot onze verrassing kenden we 
er heel wat. Hat komende seizoen wil ik musici 
uitnodigen om hen te laten vertellen wie Johan 
Sebastiaan Bach voor hen is en wat zijn muziek voor 
hen betekent. 
 

Rembrandtkring 
In oktober was ik van plan de Geboorte-etsen van 
Jezus te bekijken. Die zijn door omstandigheden 
blijven liggen. Hoewel kerst achter de rug is, blijven 
ze gewoon heel erg de moeite waard om samen te 
bekijken. In veel kunst van Kerst wordt een relatie 
gelegd met Pasen. Jezus wordt bijvoorbeeld niet in 
een voederbak gelegd maar in een rechthoekige 
doodskist/sarcofaag. Toen wij voor onze antipendia 
van advent een hele klare beeltenis zochten, waarin 
ook die relatie wordt gelegd. We kozen voor Maria 
drie blokken die samen een schoot vormen en vier 
kleine blokjes voor het kindje. De drie grote blokken 
ondersteunen het kindje. Die vier blokjes vormen 
samen weer een kruis van Pasen. Héél anders tekent 
Rembrandt met juist heel veel gevoel voor detail. 
Zeker zo boeiend om samen te bekijken. 
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Kerkdiensten  

Zondag 7 jan. 2024 
De Burght 
 

10.00 uur Ds.: mevr. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Hulp Oost-Europa Texel, 2e kerk, 3e: 
onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 14 jan. 
De Burght 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e St. Kerk en Minima Texel, 2e kerk, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 21 jan. 
De Burght 
Oecumenische dienst 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: worden bepaald door de Raad van Kerken. 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 28 jan. 
De Burght 
 

10.00 uur Ds.: mevr. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e St. Voedselbank Texel, 2e  kerk,  
3e Jong Protestant 
Zondagsbrief: Maaike Vonk 

Zondag 4 febr. 
 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e: Werelddiaconaat: Bangladesh, 2e kerk, 3e 
onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

Zondag 11febr. 
 

10.00 uur Ds.: ds. P.C. Barnard uit Blaricum 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Hoop voor Albanië, 2e kerk, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

 
Agenda  

Woensdag 3 jan. 19.30 uur Moderamen in de Schakel 

Donderdag 4 jan. 10.30 uur  Praatcafé in de Gollards 

Vrijdag 5 januari   9.30 uur Ouderllngenberaad in de Schakel 

Maandag 8 jan.  19.45 uur  Cantorij in de Burght 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:corriehordijkkoster@gmail.com
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
https://www.pkndenburg.nl/
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Woensdag 10 jan.  
                   

13.30 uur BHV training voor ambtsdragers en kosters in de Schakel 

Woensdag 10 jan. 19.30 uur Kerkenraad in de Schakel 

Maandag 15 jan 19.45 uur  Cantorij in de Burght 

Woensdag 17 jan.  16.00 uur  Diaconievergadering in de Schakel 

Maandag 22 jan.  19.45 uur Cantorij in de Burght 

Vrijdag 26 jan. voor 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 29 jan.  19.45 uur  Cantorij in de Burght 

Dinsdag 30 jan.    9.15 uur Texels Theologenconvent in DG Vermaning 

Donderdag 1 febr.  10.30 uur Praatcafé in de Gollards 
 

Vrijdag 2 febr.  9.30 uur Ouderlingenberaad in de Schakel 

 Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant. 
Van mijn kant deze maand een woord van dank. Voor 
de goede samenwerking met zoveel mensen, dit 
afgelopen jaar, op heel veel momenten. Elke keer 
ervaar ik het overleggen en praktisch organiseren als 
bijzonder plezierig en positief; met de organisten, 
kosters, kerkenraad, commissies, redactie, en zovele 
anderen. Er wordt met elkaar meegedacht, vóóruit 
gedaan, achteraf nabesproken, en onderling 
gewaardeerd. Veel tijd en aandacht wordt gegeven 
door een relatief kleine groep mensen. En dat is 
soms best veel gevraagd. Als predikant heb ik daar 
grote waardering voor. Het maakt het werken in de 
gemeente tot een genoegen.  Nogmaals dank voor 
de samenwerking! En alle goede wensen voor het 
komende jaar. 
Ds. Wikke Huizing. 
 

 
 

Pastoraat. 
Wiep Blommers is gevallen en heeft een operatie aan 
zijn heup ondergaan. Op moment van schrijven 
revalideert hij in Den Koogh te Den Helder. Meta 
Blommers moest in dezelfde tijd een oogoperatie 
ondergaan die complicaties opleverde en veel pijn en 
nabehandeling. Stressvolle tijden voor hen beiden. 
Hopelijk doet goede zorg hen goed herstellen. Een 
blijk van belangstelling door telefoon of kaartje zal 
zeker helpen. Adres: Jan Dirksoord 29, 1791 GR, 
Den Burg. 

Van andere mensen weten we dat ze herstellen van 
ziekte. Een virus of een verkeerde medicatie kan 
enorm verzwakken. We wensen ieder die het betreft 
een zo goed mogelijk herstel van krachten. Anderen 
wachten op een operatie of behandeling. We wensen 
hen kracht en zegen toe.  
 

Zangdienst. 
In deze maand willen we kijken of we binnenkort een 
zangdienst kunnen organiseren. 
U weet, vroeger was er een commissie die “Uur voor 
Iedereen” vormgaf; een zangdienst, vaak met een 
ensemble of koor, op de zondagavond. De 
belangstelling ervoor liep echter terug en ook de 
commissie hief zichzelf op.  
Toch blijft er behoefte , zoals uitgesproken op 
meerdere gemeenteavonden, om bekende liederen 
te zingen, die niet in het nieuwe liedboek staan. Om 
een beetje zicht op die liederen te krijgen , wil ik u 
vragen om titels van liederen aan te leveren die u 
graag gezongen wil hebben tijdens een zangdienst. 
Graag met vermelding van de liedbundel waar het in 
staat. U kunt uw voorkeur mailen naar 
wikke.huizing@outlook.com. Of op een briefje in de 
brievenbus doen, Kogerstraat 17A.   In een volgend 
Kerkblad leest u dan meer.  
Wikke Huizing. 
 

 
        

 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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In Memoriam Gijsbert Willem Kraaij 
Op 30 november overleed Gijsbert Kraay. Echtgenoot 
van Deet Kraay en vader van Hans en Jan Willem. 
Opa van vijf kleinkinderen. Gijsbert kwam 
oorspronkelijk uit Oegstgeest. Met Deet, die hij 
ontmoette bij TNO waar beiden als analist werkten, 
kwam hij begin jaren ’70 naar Texel. Daar had hij 
werk gevonden bij het NIOZ; zijn droombaan. In een 
klein, hecht team werkte hij mee aan onderzoek naar 
‘het gras van de zee’ ; kleine organismen die 
essentieel zijn voor het voedselsysteem in de 
oceaan. Handig, gedreven en nieuwsgierig als hij 
was, zocht hij altijd naar oplossingen voor praktische 
problemen. En probeerde hij graag nieuwe dingen 
uit. Als je met hem op pad ging, dan beleefde je wat. 
In zijn eigenzinnige enthousiasme zat ook zijn 
charme. Vanaf het begin sloten Deet en Gijsbert zich 
aan bij de Gereformeerde Kerk. Daar vervulde 
Gijsbert meerdere bestuursfuncties. Kritisch én loyaal 
beleefde hij zijn gemeentelidmaatschap; ook op 
geloofsgebied nieuwsgierig en altijd lerend. Hij had 
een groot vertrouwen. Omdat De Burght nog niet 
gebruikt kon worden werd de afscheidsdienst 
gehouden in de Doopsgezinde kerk. Daar haalden de 
beide zonen op anekdotische wijze herinneringen op 
en dankten ze hem voor alles wat hij hen , als echte 
familieman -en vader, geleerd had. Aan de hand van 
het verhaal van de Emmaüsgangers vertelden we 
verder over zijn leven. Daarna brachten we Gijsbert 
naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof, naast De 
Burght. Moge de herinnering aan Gijsbert Kraay ons 
allen tot zegen zijn.  
Wikke Huizing. 
 

 
 

In Memoriam Mary Sylvia Veltkamp- Kalf 
Op 8 december overleed Mary Veltkamp. Volkomen 
onverwacht, aan een hersenbloeding. Nog geen twee 
jaar na het overlijden van Dries.  Ze werd zeventig 
jaar.  En zelfs in haar laatste uren was ze nog de 
gevende mens, als altijd.  In een volle kerk namen we 
op 14 december afscheid van haar. Haar kinderen, 
kleinkinderen, tante-zeggers en ‘aangewaaide’ 
familie spraken in emotionele woorden over wat ze 
voor hen betekent heeft. Geheel zichzelf, was Mary 
betrokken op de mensen in haar omgeving die dat 
nodig hadden. Samen met Dries, een op elkaar 

ingespeeld koppel, was ze er voor hun eigen 
kinderen, kleinkinderen en die van anderen. Ook in 
de gemeente wás ze er altijd: positief, aandachtig, 
prijs stellend op een verzorgde liturgie, een goed 
woord, ontroerd door een lied of een gebed. Haar 
geloof belevend in relatie tot mensen. Vele kaarten 
met bemoediging en groet sturend. In de gemeente 
vervulde ze vele taken: ouderling, heel lang diaken, 
vele hand- en spandiensten. Op bescheiden wijze 
gastvrouw vooraf aan de dienst. Op haar eigen 
manier had ze ontdekt hoe je leven rijker wordt als je 
ervan geeft. Dat als je ruimte geeft, je ontvangt. Dat 
is een Bijbelse, gelovige waarheid. Met woorden van 
Jezus en Paulus (Romeinen 12) werd dat 
onderstreept. Ze wordt zeer gemist. Begraven werd 
ze bij Dries, op de Algemene Begraafplaats. Moge ze 
rusten in vrede en moge de herinnering aan wie ze 
was, ons allen tot zegen zijn.  
Wikke Huizing. 
 

     
                  

Van de diaconie. 
De afgelopen maanden mochten wij het volgende 
ontvangen:                                                                                                                                                    
19  nov.  KIA Noodhulp Israël en Gaza        €   278,00                                                           
26 nov.  Werelddiaconaat KIA Libanon       €   155,00                                                                   
03 dec.   St. Hulp Oost-Europa                   €   131,90                                                         
10 dec.   Hospice Texel                               €   151,00                                                          
17 dec.   Diaconie                                       €   159,25                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Het collecterooster voor januari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Zondag   7 jan.  St. Hulp Oost-Europa Texel, door de 
oorlog in Israël en Gaza, is de oorlog in Oekraïne na 
de achtergrond geraakt, maar ook daar zijn mensen 
op de vlucht en komen terecht in buurlanden, die ook 
al onder armoede lijden. Uw hulp is hard nodig.                                                                                                                    
Zondag 14 jan.  St. Kerk en Minima Texel, door de 
hoge energierekeningen en stijging van de kosten 
voor het levensonderhoud, wordt er vaker een 
beroep gedaan op de Stichting.                                                                                                      
Zondag 21 jan. is er een oecumenische dienst in de 
Burgh kerk, deze wordt georganiseerd door de Raad 
van Kerken.                                                                                      
Zondag 28 jan.  St. Voedselbank Texel, hier wordt 
nog steeds door mensen een beroep op gedaan, ook 
hier is uw steun van harte welkom.                                                                      
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Zondag 4 febr.  Werelddiaconaat Bangladesh- Beter 
bestand tegen klimaatverandering. Bangladesh lijdt 
zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 
steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen 
valt en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting 
van de landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite 
om te overleven. Kerk in Actie helpt boeren zich aan 
te passen aan klimaatverandering. Zo leren zij om 
gewassen op een bamboe geraamte boven de grond 
te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 
wegrotten.                                                                                                                                                         
Zondag 11 febr.  Hoop voor Albanië.                                                                                                                               
Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van de 
Diaconie: NL50 RABO 0137 195 761, graag ovv voor 
welk doel uw gift bestemd is.                           
Een goed 2024, namens uw diaconie, Bea Aalders 
en Anke van Harten.           
                                                                                                                                          

Kerst in De Schakel 

 

Van de voorzitter. 
Een nieuw jaar, waarbij veel dingen door blijven gaan 
zoals ze waren. Er komen ook nieuwe dingen bij. 
Mooie en zorgwekkende. En aan ons om daarin een 
weg te vinden. 
Ik heb een mooie spreukenkalander. Wat er bij 1 
januari staat van Peace Pilgrim (een Amerikaanse 
vredesactiviste uit 1908 met de geboortenaam 
Mildred Lisette Norman) wil ik graag met u delen: 
Leef in het heden, 
Doe alle dingen die gedaan moeten worden. 
Doe elke dag 
zo veel goed als je kunt. 
De toekomst zal zich    
ontplooien. 

Ik hoop in 2024 veel gebruik van deze spreuk te 
mogen maken. 
Marjan Nicolay-Mosk. 
 

Van de kerkrentmeesters. 
Collecte opbrengsten van oktober: 
Kerk          € 80,75 
Onderhoud gebouwen  € 260,90 
Dankdag collecte     € 117,90 
Kerk en Israël     € 68,50 
Hospice Texel     € 91,35 
Ook dit jaar werden we blij verrast met een bijdrage 
van € 150,-- welke Ard van de Werken heeft verdiend 
met het inleveren van heel veel lege flessen. 
Erg fijn dat we zo'n mooi bedrag mochten 
ontvangen!! 
 

 
 

Kerkbalans 2024.  
  “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen” 
We verwachten ook in 
2024 ‘De Burght’ weer 
regelmatig open te kunnen 
stellen, waarbij onder meer de toren kan worden 
beklommen. We kunnen hierbij nog wel wat hulp 
gebruiken, het is een mooie service aan onze gasten 
en een welkome inkomstenbron. U weet dat de 
financiële positie van onze gemeente niet geweldig 
is, ook al hebben we voorlopig een ruime reserve. Er 
wordt nu gelukkig weer wat rente over gegeven, 
maar de inflatie is een stuk groter. Door alle 
persoonlijke inzet van veel gemeenteleden, we zijn 
gelukkig een kerk met veel vrijwilligers, kunnen we 
veel activiteiten blijven organiseren. 
Wel is daarvoor ook uw financiële bijdrage nodig om 
onze gemeente te laten functioneren. 
Het is januari en dus zijn de kerkbalansvrijwilligers op 
pad met uw toezegging voor Kerkbalans 2024. 
In deze ronde worden de bekende Kerkbalans 
enveloppen in week 3 (15 - 20 januari) bij u gebracht 
en in week 4 (22 - 27 januari) wordt uw antwoord 
weer opgehaald. Legt u de retourenveloppe met uw 
toezegging alvast klaar? Bij voorbaat onze hartelijke 
dank! 
Hierbij nog een klein puntje wat enige aandacht nodig 
heeft. Veel gemeenteleden maken hun bijdrage over 
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via een periodieke overschrijving van de bank. Dat is 
natuurlijk prima! We begrijpen dat het een erg 
makkelijke manier is en je hoeft er niet naar om te 
kijken. En dan kan het zomaar gebeuren dat er 
jarenlang hetzelfde bedrag wordt overgemaakt terwijl 
de inflatie in die periode richting de 20 % is gegaan. 
Hierbij dan ook het verzoek om, als u daar de tijd 
voor wilt nemen, uw bijdrage eens kritisch tegen het 
licht te houden. Ook de nota's die de 
kerkrentmeesters moeten afdragen kennen een 
stijgende lijn. We laten ons graag verrassen en 
danken u alvast voor uw ruimhartige bijdrage(n). 
Hartelijke groeten van uw kerkrentmeesters. 

 
Geluid in de kerkzaal. 
Voor de zondagse kerkdienst functioneert de 
geluidsinstallatie naar behoren. Daar horen we 
weinig klachten over. 
Helaas komt het voor bij o.a. de 4 mei overdenking of 
een uitgebreide uitvaartdienst met heel veel mensen 
in de kerkzaal dat de verstaanbaarheid achterin de te 
wensen over laat. Het zou natuurlijk ontzettend 
jammer zijn als bezoekers daardoor niet meer naar 
de kerk komen. 
Als experiment worden voor de kerstnachtdienst 
onze reserve luidsprekers, die nu nog naast de grote 
luidsprekers aan de voorste pilaren hangen, naar 
achteren verplaatst. Als dat goed bevalt dan kunnen 
er extra luidsprekers worden aangeschaft. Nu zit er 
een natuurkundig addertje onder het gras en dat 
heeft te maken met de geluidsgolven. Als het geluid 

van de voorste luidspreker iets eerder uw oor 
binnenkomt dan het geluid uit de achterst luidspreker 
dan ervaart u dat als onaangenaam. Dus dat is even 
afwachten en uiteraard horen we, zoals altijd, graag 
uw mening. Wij horen ook niet alles! Hartelijke 
groeten van het Geluid, Beeld- en Licht team. 
 

Werk aan het kerkgebouw 

 
De afronding van het stucwerk is vlot verlopen, haalde de 
laatste materialen bijna een week eerder dan gepland 
weg. Daarna kwam de schoonmaker om het werkgebied 
schoon te maken, ondertussen konden de 
kerkrentmeesters met hulp van velen de rest van het  

 
gebouw schoonmaken. Ook alle meubels zijn afgezogen 
en afgesopt. Waarna alles weer op zijn plaats kon worden 
gezet. De orgelbouwer kon ook eerder komen om het 
orgel uit te pakken.  
Na de dienst laatste diens in De Waal zijn alle spullen die 
we in De Waal nodig hadden weer teruggebracht naar De 
Burght. Vervolgens zijn onze technici de geluidsinstallatie 
en beeldverbinding weer opgaan bouwen. Er waren ook 
nog talloze kleine zaken die geregeld moesten worden, 
waaronder het terugplaatsen van de fietsenstalling. De 
aannemer zorgde er nog voor dat de poort kan worden 
teruggeplaatst, hiervoor moest een bout worden 
vervangen.  
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Hartelijk dank aan alle mensen die zich er op een of 
andere manier voor hebben ingezet om dit hele proces 
goed te laten verlopen. 
 

Aantekeningen van bezoekers 
Dat de openstelling van De Burght wordt 
gewaardeerd melden bezoekers graag in het boek 
dat daarvoor klaarligt, enkele voorbeelden 
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Postadres: Oesterstraat 11, 1794 AR Oosterend 
Predikanten:: Ds. G. de Vries,    tel. 06- 25550285 
                      email: dsgeertje@gmail.com 
                 en Ds. E.v. Leersum, tel. 06- 23467137  
                      email: ds.ewjvanleersum@gmail.com 
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema, tel. 0222-365523    
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930 
Penningmeester: dhr. P. Bas,  tel. 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v. de  Prot. Waddengemeente Texel:  
                                            NL19 RBRB 069 5893 211 
Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100 
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente : 002860715 
Voorzitter v. Coll. van Kerkrentmeesters: dhr. D. de Lugt, tel. 06- 06-40100177 
Voorzitter v. Coll. van diakenen: mw. J. Brouwer-Medema, tel. 0222-318946 
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl 
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930 
Website van de Waddengemeente: dsgeertje@gmail.com 

 
        

 
 

 
Maartenskerk 

Oosterend 
M 
 
 
 
 

Maartenskerk  
Oosterend 

 

 
 

Zeemanskerk   
Oudeschild 

   

 

 
 

Waddenkerk 
De Cocksdorp 

 

 
                                    Diensten in januari 2024 
                                           
7 januari 
Oosterend                 Waddendienst 
                                 10.00u.  Voorg.: Ds. E.v. Leersum 
 

14 januari 
De Cocksdorp           Waddendienst  
                                 10.00u. Voorg.: Drs. H.J. Boon 
 
21 januari             
Oosterend                  Waddendienst 
                                  10.00u.   Voorg: .Ds. H. Marseille 
 
28 januari 
Oudeschild               Waddendienst 
                                   10.00u.  Voorg.: Ds. E.v. Leersum 
 

 
  

mailto:dsgeertje@gmail.com
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Bij de diensten 
Op zondag 7 januari is er een Waddendienst in 
Oosterend. We staan dan kort stil bij de wijzen uit het 
Oosten die oplichten in de geschiedenis, om dan 
weer te verdwijnen zonder een spoor achter te laten. 
Na de dienst is er alle gelegenheid om elkaar een 
gelukkig en gezegend nieuwjaar toe te wensen. 
Op 14 januari is er een Waddendienst in De 
Cocksdorp met Co Boon als voorganger. Op 21 
januari zijn er twee gezamenlijk diensten rond de 
week van het gebed voor de eenheid. Eén dienst in 
de Maartenskerk, met ds. Hans Marseille en één 
dienst in de Doopsgezinde Vermaning in Den Burg 
met ds. Geertje de Vries. Elders leest u hier meer 
over. 
Op 28 januari is er dienst in Oudeschild met als 
voorganger ds. Evert van Leersum. Het rooster reikt 
ons dan Marcus 1:21-28 Jezus confrontatie met een 
onreine geest. Het evangelie is Gods grote Ja tegen 
de mens; we vinden welbehagen in zijn ogen. Maar 
bij dat ruimhartige Ja hoort ook een helder en klaar 
Nee; Nee tegen de machten van het kwaad die 
mensen in hun greep houden. 
Ds. Evert van Leersum 
 

Lectoren 
In het vorige nummer van dit blad deden we een 
oproep voor lectoren. Dat zijn mensen die in de 
zondagse erediensten de bijbellezingen willen 
verzorgen. 
Het is mooi dat er meerdere stemmen klinken in een 
dienst, en de ervaring leert dat het lezen van de 
bijbelgedeelten mensen vaak veel voldoening geeft. 
Inmiddels hebben zich een aantal mensen gemeld, 
dat is heel fijn. 
Maar om echt van start te kunnen gaan zou het mooi 
zijn als zich nog een drie- of viertal mensen daarbij 
zou voegen. 
Dus, had je het bericht al gelezen, maar dacht je: ik 
denk er nog even over na? 
Of zie je het bericht nu voor het eerst en denk je: 
nou, dat is misschien wel iets voor mij? 
Laat het dan weten aan ds. Evert van Leersum of ds. 
Geertje de Vries. 
Voordat we gaan beginnen zullen wij eerst een 
workshop geven over voorlezen uit de bijbel. 
Wanneer je je hebt aangemeld, hoor je meer over 
waar en wanneer deze workshop plaatsvindt. 
 

Taxi-service 
Het bezoeken van de zondagse kerkdiensten is een 
brandpunt van gemeente-zijn. Daar kom je samen, 
spreek je elkaar en beleef je samen de kerkelijke 
seizoenen. Maar soms kan het om praktische 
redenen lastig zijn om de kerk te bereiken. 
Bijvoorbeeld na een operatie of behandeling, of door 
andere omstandigheden.  
Daarom willen we graag een kleine taxi-dienst 
organiseren. Dat wil zeggen dat u, wanneer dat nodig 
is, opgehaald kunt worden om naar de kerk te gaan, 
en vanzelfsprekend ook na afloop weer wordt 
thuisgebracht. 

Om te kijken of dit haalbaar is, doen we een oproep 
naar twee kanten: 
1. Wanneer u graag van deze service gebruik zou 
willen maken, wilt u dat dan laten weten? 
2. Wanneer u het fijn zou vinden om als chauffeur 
iemand op te halen, wilt u dat dan ook laten weten? 
Dan kunnen wij als kerkenraad bekijken of er een 
match is tussen vraag en aanbod.  
Reacties kunnen naar de voorzitter van de 
kerkenraad: Erna Drijver.  
 

Heilig Avondmaal thuis 
Op zondag 17 december was er een 
avondmaalsdienst. Na afloop daarvan heeft een van 
de ambtsdragers ook met een aantal mensen thuis 
het avondmaal gevierd. Zij hadden de dienst online 
gevolgd, en kregen aansluitend de gelegenheid 
brood en wijn te delen. 
Dit was een prachtige ervaring. Mocht u 
belangstelling hebben om ook eens zo mee te vieren, 
dan kunt u dat aangeven bij de predikanten. 
Het is ook mogelijk om op aanvraag het avondmaal 
thuis te vieren, bijvoorbeeld in geval van ernstige 
ziekte of een andere aanleiding. Dit kan op ieder 
moment en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een 
zondagse viering. Een van de predikanten komt dan 
graag bij u thuis.  
Het delen van brood en wijn is een ritueel dat veel 
verbinding en troost kan geven. We willen alle 
gemeenteleden daar ruim in laten delen, als zij dat 
willen. Aarzel dus niet om dit aan te vragen, als u 
daar behoefte aan heeft.  
 

Vakantie 
Na alle Kerst- en Nieuwjaars drukte hebben wij een 
weekje vrij, namelijk van 8 tot en met 14 januari. 
Waargenomen wordt door de andere collega’s op het 
eiland. 
 

Tot slot 
In de afgelopen weken vielen er vele goede wensen 
bij ons in de bus. Dat doet ons goed, zo gaan we 
gezegend een nieuw jaar in. 
Wij wensen u en jullie dan ook van onze kant van 
harte veel heil en zegen toe in het jaar dat voor ons 
ligt! 
ds. Evert van Leersum en ds. Geertje de Vries 
 

Houd elkander vast…. 
De Kerstdagen, altijd fijn om met elkaar te vieren. 
Het kerstkind wat ons licht bracht en brengt in de 
duisternis. 
De kerststal staat bij ons in de keuken, prachtige 
gemaakte popjes waar de kinderen graag mee 
spelen en naar kijken. 
Maria had nog een tijdje de baby in de buik, maar nu 
ligt kindje Jezus toch echt in de kribbe 
 
. 
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Een voorrecht dat we dat hier op ons eiland in vrede 
kunnen en mogen beleven. 
De Bijenkorf was goed gevuld met de kerstviering, 
met elkaar zingen en het kerstverhaal horen, wat 
lekkers eten, het is een mooie traditie. 
Voor ons was het een minder mooie dag, wij namen 
afscheid van Mary Veltkamp Kalf, tante Mary, een 
volle Burght kerk waarin wij de geliefde gelovige 
vrouw in dankbaarheid herdachten. Een groot gemis, 
een sociale warme vrouw, die veel betekend heeft 
voor de familie, de kerk, heel Texel, een groot 
kloppend hart. 
Soms licht verdriet en eenzaamheid, gemis dicht 
tegen dankbaarheid en vreugde aan. 
Op de kaart stond Hou elkaar vast, een soort van 
boodschap die ze meegaf aan de nabestaanden. 
Ik denk ook een belangrijke boodschap om mee te 
nemen naar het nieuwe jaar, 2024. 
In de laatste kerkenraadsvergadering kwam het 
omzien naar elkaar ook uitgebreid ter sprake. 
We willen naast het verlenen van het avondmaal bij 
de mensen thuis, nu ook starten met taxi rijden naar 
en van de kerk. 
Door de vergrijzing van de Gemeenteleden is daar 
meer behoefte aan. 
Het zou fijn zijn als u daar gebruik van kunt en wil 
maken. 
U kunt zich opgeven als u zelf wilt rijden met uw auto, 
en u kunt zich aanmelden als u van deze service 
gebruik wilt maken. 
Bij mij Erna 0653559997 of Marco 06 22408217. 
Schroom niet …. 

De kerstmuziek van de koren klonk ook over de 
kerstmarkt, vele mensen brachten een bezoek en 
werden verwarmd door de mooie klanken. 
Ikzelf geniet altijd van de blazers op de kerstmorgen, 
een ontroerend geluid in het donker, ieder jaar weer.  
Ook de andere vieringen in de Waddenkerk met het 
koor van Rob, en de uitvoering op 2e kerstdag van 
Excelsior zijn van grote klasse. 
We gaan allen weer op weg met goede moed in het 
Nieuwe jaar. 
Daar hoort ook de vaste vrijwillige bijdrage bij. De 
bekende enveloppe, waar altijd ook een papier inzit 
wat u kunt invullen. Niet alleen voor de nodige 
financiën, maar ook voor nieuwe ambtsdragers. Denk 
er in alle rust over na, misschien weet u iemand die u 
wilt voordragen. 
We hebben een mooi team voor de 
Waddengemeente en zijn blij als dat continuïteit 
heeft. 
In de laatste kerkenraadsvergadering sloot Pieta af 
met het gedicht van Huub Oosterhuis. 
Houdt elkander vast, ik deel het graag met u en wens 
u ook namens Marco een goed, gezond en gelukkig 
2024 toe. Erna Drijver Tuinema 
 
Houd elkander vast 
Blus de geest niet uit, 
Maak elkaar niet klein. 
Die ons maakte uit niets, 
Laat niet varen 
Het werk van Zijn handen 
 
Van Hem is de toekomst, 
Kome wat komt, 
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Licht dat niet dooft, 
Liefde die blijft. 
 
Houd elkander vast, 
Blus de geest niet uit 
Maak elkaar niet klein. 
Hoor een stem: 
“Ik maak alle dingen nieuw, 
Ik zal de tranen uit je ogen wissen 
En de dood zal niet meer zijn.” 
 
Van Hem is de toekomst, 
Kome wat komt, 
Licht dat niet dooft, 
Liefde die blijft. 
 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
“Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe...”, dat 
zong Wim Kan een halve eeuw geleden in een van 
zijn legendarische oudejaarsconferences. Dat is nu 
alweer lang geleden, maar die vraag is rond deze 
dagen wel weer actueel. Wat gaan we toch 
meemaken rondom ons heen in engere en wijdere 
kring in die 365 dagen die voor ons liggen? Na al dat 
feestgedruis in de decembermaand lijkt het stil te 
worden tijdens de van huis uit stille wintermaanden. 
Weet u, ons kerstfeest is hoe langer hoe meer een 
kwestie van uitpakken geworden. En dan gaat het om 
de franje die rond dat feest van Jezus' geboorte 
almaar uitbundiger wordt vanwege allerlei 
commercieel gewin. Kerstmannen en tuincentra 
weten er alles van op welke manier ze de consument 
kunnen verleiden om aankopen te doen die niets met 
het kerstfeest te maken hebben. We zijn net als 
kinderen met sinterklaas, maar dan als kinderen van 
één Vader. Ieder kind wil toch graag zijn cadeautje 
uitpakken om te kijken wat erin zit? Laten wij dat ook 
maar doen voor zover dat we dat nog niet gedaan 
hebben: het kerstfeest uit zijn commerciële 
verpakking halen, dan heb je gewoon zicht op de 
inhoud, op wat erin zit. En dat is een weerloos kind, 
in doeken gewikkeld, liggende in een kribbe en 
geboren in de stal van Bethlehem. 
Beste lezeressen en lezers, wat we hieruit kunnen 
meenemen naar het jaar dat voor ons ligt is, dat het 
schijnbaar onbeduidende (Jezus, geboren in alle 
eenvoud) ons uitzicht, inzicht en doorzicht biedt op 
verlossing uit ellende en kwaad. Licht in de 
duisternis, licht dat komt vanuit onverwachte hoek, 
een klein licht dat het vermogen heeft om helder te 
gaan schijnen. Het geloof daarin hebben we zo hard 
nodig om van dat nieuwe jaar iets goeds te maken. 
Zonder geloof vaart niemand wel. 

In november konden we op tv en andere media zien 
en horen hoe groots het toeging op die uitbundige 
klimaatconferentie in Dubai. Ondanks het najaar was 
het er snikheet. Maar met de airco op volle toeren 
kun je genoegzaam confereren bij uiterst aangename 
temperaturen. En dat deden al die duizenden groten 
der aarde dan ook maar al te graag. Met honderden 
vliegtuigen kwamen zij tezamen en jubelend van 
vreugde keerden zij huiswaarts omdat er een 
akkoord was bereikt. De temperaturen op aarde 
zouden iets minder snel stijgen...! 
Ik mijmer over het kind in de kribbe. Weerloos en zo 
schijnbaar onbeduidend. Dat kind bracht vrede en 
welbehagen in het hart op een manier dat we er na 
tweeduizend jaar wereldwijd nog steeds niet over 
uitgepraat zijn. Een ongeëvenaarde prestatie tot nu 
toe. Maar wat heeft dat met Dubai te maken, zo zou 
de vraag kunnen zijn. In Dubai met al die groten der 
aarde gebeurt het niet. Dubai is de franje, de 
verpakking, woorden, woorden en nog eens woorden 
van grote mensen. Nee, het moet gebeuren bij ons, 
kleine mensen die geen voedsel verspillen, kleine 
weerloze mensen die geen plastic rommel 
achterlaten, miljoenen kleine onmachtige mensen die 
waakzaam, werkzaam, spaarzaam en ingetogen 
leven. Kleine mensen die allen ten diepste beseffen 
dat zij in welk beroep dan ook rentmeester zijn om de 
kostbare schepping door te geven aan kind en 
kleinkind en verder. 
“Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe...?” zo 
vroeg Wim Kan zich af. Dat wij ons een halve eeuw 
later, beter laat dan nooit, scharen onder die 
miljoenen kleine mensen om te dienen als 
rentmeester onder de hoede van een kind dat op 
aarde kwam, voor ons allemaal. 
U allen een gezegend jaar toegewenst, met groeten 
van huis tot huis, drs. H.J. Boon 
 
 

Van de kerkrentmeesters 
Half januari wordt weer de actie Kerkbalans 
gehouden. U ontvangt daarvoor via de leden van de 
wijkteams de enveloppen met het verzoek voor een 
vrijwillige bijdrage, zodat het kerkenwerk ook in dit 
nieuwe jaar voortgang kan vinden. 
 
VERKIEZING AMBTSDRAGERS 
Met het oog op de a.s. verkiezingen wordt er 
geïnventariseerd wie zich nog voor een termijn 
herkiesbaar willen stellen en wie er willen stoppen. 
Bij de aktie kerkbalans zal daarover een formulier 
meegaan. Wij hopen dat u dat formulier wilt invullen! 
 
Allen een gezegend 2024 toegewenst!

 

  



 19 

Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
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                   - kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kerkdiensten in januari 2024 
 

Zondag 07 januari  Dienst van Schrift en Tafel (H.A.) 
De Waal, 10.00   mw. ds. A. Kooi 
collectedoel   Werelddiaconaat 
 
Zondag 14 januari   
De Koog, 10.00 uur  mw.ds. A. Kooi 
collectedoel   Kerk en minima 
 
Zondag 21 januari  Zondag van eenheid van kerken 
Den Burg, Vermaning  mw. ds. G. de Vries 
Oosterend   ds. H. Marseille 
collectedoel:   onbekend 
 
Zondag 28 januari  start in Hoeksteen, zingen in de kerk 
Den Hoorn, 10.00 uur  mw. C. Vlaming van Marken 
collectedoel:   Protestantse kerk: jonge generaties 
 
Zondag 4 februari   
De Koog, 10. 00 uur  mw. ds. A. Kooi 
collectedoel:   Kerk in Actie: Bangladesh 
 
Zondag 11 februari  kerkgebouw 
Den Hoorn, 10.00 uur  mw. ds. A. Kooi  
collectedoel:   Kerk in Actie: Noodhulp 
 
Collecteopbrengsten november 2023 
Diaconie   € 318,75 
Kerkrentmeesters € 334,75

 
Grote lijnen in de Bijbel: chesed en charis. 
Als Maria de engel Gabriël op bezoek krijgt – de 
eerste bode die vertelt van de komst van Jezus – 
hoort ze van hem: “gegroet Maria, je bent 
begenadigd” (Lucas 1:28). Even later zegt Gabriël: 
“wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken” (v 30). Drie woorden in die paar zinnen 
zijn van precies dezelfde woordstam in de 
oorspronkelijke taal van het  
 
Nieuwe testament. Namelijk: de woorden ‘gegroet’, 
‘begenadigd’ en ‘gunst’, zijn alle drie een vertaling 

van het Griekse begrip ‘charis’. Wij hoorders kennen 
dat woord ook in andere contexten. Bijvoorbeeld als 
het gebruikt wordt in het begrip ‘charisma’. Dan 
betekent het een eigenschap van iemand die ervoor 
zorgt dat mensen hem of haar spontaan sympathiek 
vinden en vertrouwen; een charismatisch persoon. 
We kennen ‘charis’ ook in het woord ‘charitatief’. Dan 
betekent het ‘liefdadig’, zoals bedoeld bij een 
charitatieve instelling. 
 
Zo komen we bij het woord ‘charis’ al op 
verschillende betekenissen: gegroet worden, 

http://www.pgwaalkoogdenhoorn.nl/
http://www.kerkpleintexel.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl
mailto:predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl
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begenadigd zijn, gunst, vertrouwen wekkend, 
liefdadig. En dan moet je weten dat dit Griekse woord 
meestal de vertaling is van het Hebreeuwse woord 
‘chesed’. In het eerste testament is dat een belangrijk 
woord. In het Hebreeuws zijn er nog meer 
betekenissen dan in het Grieks. Het betekent 
bijvoorbeeld ook: goedheid, liefde, barmhartigheid, 
ontferming, weldadigheid, aanvaarding, ‘gratie’ in de 
betekenis van bevalligheid. En het betekent ‘genade’. 
Dat geldt ook voor het Griekse woord ‘charis’. De 
vertaling in ‘genade’ in de vertaaltraditie van de Bijbel 
in het Nederlands, geeft alleen wel een vertekening 
ten opzichte van de kleurrijke betekenissen van het 
woorden chesed en charis. Het is jammer dat die 
rijke betekenissfeer versmald wordt tot een sfeer van 
schuld en boete. Heel vaak wordt de ‘genade’ die we 
ontvangen gezien in de context van een ‘zondig’ 
bestaan dat ons a priori wordt aangemeten. Zo zou je 
afhankelijk gemaakt worden van een veronderstelde 
genade, zonder dat de Bijbel die context meegeeft. 
Vaak genoeg is dat helemaal de boodschap niet. Je 
ziet het al in het begrip ‘genadegaven’ of ‘begenadigd 
zijn’. Dan gaat het over iets dat spontaan door God 
wordt gegeven. Je zou dan nog kunnen denken dat 
het iets kan zijn als ‘amnestie verlenen’, maar dat 
klopt niet. Het gaat om een gunst die zonder oorzaak 
of aanleiding door God als ‘liefdesgave’ gegeven 
wordt. Zoals aan Maria. 
 
We leven in de tijd van Epifanie: het verschijnen van 
Jezus, waarbij de betekenis van zijn bestaan onder 
ons, langzaam maar zeker ontvouwd wordt. Twee 
teksten wil ik u dan graag meegeven. In Lucas 2:40 
staat over Jezus: “Het kind groeide op, werd sterk en 
was begiftigd met wijsheid: Gods genade (charis) 
rustte op hem”. We voelen allemaal wel aan dat het 
hier niet gaat over een genade als genoegdoening 
voor iets dat Jezus fout zou hebben gedaan. Het 

woord charis zou in deze tekst beter vertaald kunnen 
worden met bijvoorbeeld ‘gratie’ in de zin van 
gracieus (als het al niet met ‘liefde’ vertaald zou 
kunnen worden). In Lucas 4: 22 lezen we over de 
eerste preek van Jezus: “allen betuigden hem hun 
bijval en verwonderden zich over de genaderijke 
(charis) woorden die uit zijn mond vloeiden.” 
Genaderijke woorden? Ja, het kàn. Maar het is maar 
een van de mogelijke vertalingen; een die m.i. nogal 
onwaarschijnlijk lijkt. Je zou ook kunnen kiezen voor 
‘charismatische’ woorden, of liefdevolle, barmhartige, 
weldadig inclusieve, en zich over de minsten 
ontfermende woorden. Jezus was en is ongetwijfeld 
een charismatische persoon. Dat wordt bij het begin 
van zijn optreden en van zijn weg door de 
geschiedenis over hem gezegd. 
ds. Anne Kooi 

 

Gemeente-avond.  
Zeven december was het gemeente-avond. We 
zaten in een kring om elkaar te ontmoeten, op de 
hoogte te stellen, uit te wisselen, te adviseren en niet 
te vergeten: te zingen. Alie Vlaming hielp ons 
muzikaal de wijs te houden en speelde voor ons. Het 
was een avond waar allerlei kerkonderwerpen aan de 
orde kwamen, van verwarming tot de begrotingen 
kerkrentmeesters en diaconie, van de toekomst van 
onze gemeente tot waar we aan gehecht zijn, van 
Den Hoorn tot De Koog tot De Waal. Ook maakten 
we kennis met Marieken Franse, de nieuwe 
coördinator van Demtex (de stichting die onze 
gebouwen voor niet-religieuze doelen verhuurt). 
Uitgebreid hebben we besproken waar en hoe we 
deze winter gaan kerken. Dat heeft veel met de 
energiekosten te maken: De Koog is de goed-
koopste kerk qua stookkosten, gevolgd door de Waal 
en Den Hoorn als duurste. Toch willen we in alle 
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dorpen present zijn, ook in de winter. De kerkenraad 
stelt voor deze wintermaanden per maand in elk dorp 
een verwarmde dienst te houden en één 
experimentele in De Hoeksteen/Hoornderkerk. 
Daarbij wordt in de kerk gezongen en de rest van de 
dienst vindt in de Hoeksteen plaats. Na alle plussen 
en minnen besproken te hebben, was duidelijk: we 
gaan het zo proberen. Lukt het niet, dan hebben we 
het in elk geval geprobeerd en gaan we toch een 
keer extra naar De Koog. Dica de Vries, die de 
kerkenraadsvergaderingen notuleert, heeft ook van 
deze avond een uitgebreid verslag gemaakt. Wil je 
het hebben? Stuur dan even een berichtje naar 
scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl. 
Fiet van Beek 

Gespreksgroep bij ds. Anne thuis.  
Op donderdag 18 januari komen we om 14 uur weer 
bij elkaar in de pastorie, Hoge Achterom 4 in Den 
Hoorn. Na het gesprek de vorige keer over de 
Eeuwigheidszondag, kwamen we op het onderwerp 
´Hemel en Aarde´. Daar zullen we in de 
januaribijeenkomst dan ook over spreken.  
In februari plannen we een bijeenkomst op 
donderdag de 15e om 14 uur, waarbij we onderling 
bepalen wat het gespreksonderwerp zal zijn. 
Iedereen is welkom, en u kunt altijd nieuw 
aanschuiven! Het is fijn als u het even laat weten dat 
u komt: anne.kooi@planet.nl of tel. 0222-729039. 
Ds.  Anne Kooi 

 

Actie Kerkbalans.  
We kloppen ook in 2024 weer bij u aan voor uw 
vrijwillige bijdrage. Laat het ook u een zorg zijn dat de 
kerken in onze dorpen openblijven en doe weer mee. 
De brieven worden vanaf 13 januari 2024 
rondgebracht en van zaterdag 20 januari tot zaterdag 
27 januari wordt uw reactie weer bij u opgehaald. 
Flip Breman, ouderling-kerkrentmeester 
 

Gedichten: idee van Bertha.  
Ik ging even wat brengen bij Bertha Boogerd. Op 
tafel lag een gedichtenbundel van Huub Fenijn (Huib 
de Rijmelaar), familie van haar. Ik las haar een 
gedicht daaruit voor over het licht van Kerst. En toen 
zij Bertha: ‘zullen we een keer met een paar anderen 
bij elkaar komen en dat iedereen dan een paar 
favoriete gedichten meeneemt? Dat lijkt me leuk.’ 
Een mooi idee. Wie sluit aan? Laat het me even 
weten, dan prikken we daarna een middag waarop 
we bij elkaar kunnen komen. Fiet van Beek (06 405 
855 26 of info@fietvanbeek.nl) 
 

Een nieuwe ouderling-kerkrentmeester. In 

het vorige kerkblad deed ik een oproep: wie komt Flip 
Breman helpen als kerkenrentmeester? Herman 
Ridderinkhof uit Den Hoorn reageerde. Hij wilde wel 
helpen. Herman (64 jaar) werkte onder meer mee 
aan de feestdienst voor het jubileum 625 jaar Den 
Hoorn. Zijn vrouw Ria was ooit diaken en Herman 
zelf was jaren voorzitter van de dorpscommissie in 
Den Hoorn. Na gesprekken met ondergetekende, ds. 
Anne en een kennismaking met de kerkenraad zijn 

we dankbaar en verheugd dat we hem voor kunnen 
dragen als ouderling-kerkrentmeester. Bij het 
verschijnen van dit kerkblad is dat al drie keer 
afgekondigd in de kerkdiensten. Mocht u gegronde 
bezwaren hebben tegen zijn aantreden, dan kunt u 
die schriftelijk en beargumenteerd kenbaar maken bij 
Fiet van Beek, voorzitter van de kerkenraad. Als die 
bezwaren er niet zijn, zal de kerkenraad op 9 januari 
besluiten hem te benoemen. Een datum voor de 
dienst volgt dan z.s.m. 
 

Stamppotmaaltijd woensdag 24 januari. 
Een leuke traditie is de stamppotmaaltijd inmiddels 
geworden. Iedereen die op de een of andere manier 
als vrijwilliger meehelpt in en rond de kerken van Den 
Hoorn, De Waal en De Koog én de leden van onze 
gemeente zijn hartelijk welkom. Denk aan de 
vrijwilligers van de Rommeltjesmarkt, de kosters, de 
organisten, de bestuursleden van Demtex etc. etc. 
Het samenzijn begint om half 6 en zal duren tot 
ergens tussen 8 en half 9. Welkom! Graag opgeven 
bij Jacob Lap voor 20 januari 
(jacoblap47@gmail.com) 
 

Kinderkerst.  

 
 
Ook dit jaar konden we weer een Kinderkerstfeest 
vieren met gezinnen uit Den Hoorn. Op zaterdag 23 
december was de Hoornder kerk veranderd in het 
decor van een kerstspel. Zo’n 20 kinderen -verkleed 
als herder, engel, Maria, Jozef- voerden het spel op 
dat geschreven was door Wijkie van den Berg. We 
maakten het kerstverhaal mee, afgewisseld met het 
zingen van kinderliedjes. 
Wat een feest! Veel dank aan Samantha Kooger, 
Fenneke Lap, Wijkie van den Berg en Rietha Lap 
voor de voorbereiding en Stefanie voor het kosteren 
en streamen van de gebeurtenis. U begrijpt het al, 
het kinderkerst-feest is terug te zien op 
www.kerkdienstgemist.nl. 

 
Voor de jeugd van vroeger.  
Op maandagmiddag 18 december, een van die 
donkere middagen in de laatste maand van 2023 
kwamen ruim 20 senioren bijeen om samen een 
warme middag te hebben. Getuige de reacties is dat 
gelukt. Er was koffie en thee van Stefanie, cake van 

mailto:scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl
mailto:info@fietvanbeek.nl
mailto:jacoblap47@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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John, er was een witte zakdoek met Eau de Cologne, 
King-pepermunt, een gedicht door Willy, er werd 
gezongen en gebeden door Jacob, er was een 
overdenking door Henk, er werden herinneringen 
opgehaald aan ‘de kerkgang uit je jeugd’ in 5 
groepjes aan de hand van vragen, er was een 
samenspraak door Gery en Henk, er werden oude 
liederen uit onze jeugd gezongen, begeleid door Alie, 
er was een pittige quiz, gepresenteerd door Stefanie 
en afsluitend was er soep van Alie. Daarbij bracht ze 
nog ‘Mag ik dan bij jou’, zichzelf begeleidend op 
gitaar. Tijdens het samen terugkijken op de middag 
werd enkele malen onderstreept dat er bij het ouder 
worden behoefte ontstaat aan dit soort ontmoeting: 
Beschutting en warmte, troost en inspiratie. Dat het 
ergens over gaat, dat wat bindt is, dat je weet dat de 
ander ook probeert God te zoeken. Toen ontstond het 
plan zo’n middag te herhalen in februari 2024, bij 
leven en welzijn. We sloten passend af, met het 
gevoel een warme middag beleefd te hebben. Dank, 
medewerkenden! 
Jacob en Henk, ouderlingen. 
 

 
 

Dank U voor deze mooie morgen.  
Niemand mocht er eigenlijk weet van hebben, maar 
omdat veel mensen bij de voorbereiding betrokken 
waren, lukte dat niet helemaal.  Onze Corrie en Bas 
Postuma vierden in De Koog hun 60-jarig 
huwelijksfeest en dat deden ze ook in de kerkdienst, 
op zondag 17 december, in bijzijn van hun kinderen 
en kleinkinderen en onze gemeente. Ze hadden zelf 
meegedacht in de liedkeuze tijdens de dienst, 
waaronder een aangepast ‘Dank u voor deze mooie 
morgen’. Ds. Anne feliciteerde ze namens ons allen. 
De gemeente zong van harte een fraaie vertolking 
van ‘Wij reizen door het leven’, begeleid door Wout 
Stam. In de Schuilhut werd een soort receptie 
georganiseerd. Vanuit de Rommeltjesmarkt (waarbij 
beiden wekelijks betrokken vrijwilligers zijn) werden 
ze in de bloemen gezet. Flip bleek een ware 

conferencier en we werden getrakteerd op Hoornder 
ring bij de koffie. 
 

 
 

Digitale maandbrief.  
Arie Lap kwam met de suggestie om de behoefte aan 
verbinding en met elkaar meeleven te ondersteunen, 
door een digitale maandbrief te starten. Daarin 
vermelden we ‘wel en wee’ zodat met elkaar 
meegeleefd kan worden, met een kaartje, telefoontje 
of bezoekje. Natuurlijk hebben we hier de 
privacyregels te hanteren, daarom kunnen we geen 
adressen vermelden in het kerkblad. In deze digitale 
versie staan namen van gemeenteleden die 
ondertekend hebben dat ze geen bezwaar hebben 
tegen deze vermelding. De brief wordt digitaal 
verspreid, maar wie niet de beschikking heeft over 
een computer kan gekoppeld worden aan een 
maatje, die de brief even laat lezen. De brief 
verschijnt maandelijks, met een proef van een jaar. 
Arie en Henk vormen de redactie, maar zijn voor wat 
er vermeld gaat worden natuurlijk afhankelijk van 
informatie uit de dorpen. (scriba@ 
pgwaalkoogdenhoorn.nl) Wanneer u de intekenlijst 
nog niet hebt ingevuld en ondertekend en de brief 
wel wilt ontvangen: 0222 365579. 
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Project Kerstengel. Direct na de actie 

Schoenendoos ging het project Kerstengel van start, 
een initiatief van onze gemeenteleden Rietha en 
Wijkie. Als lid van WKH koppelde je jezelf aan 
iemand waarvan jij vond dat deze in de donkere 
weken wel een lichtje verdient. Elke Adventzondag 
bracht je, zonder je te laten zien, een klein presentje 
bij die persoon. Je stopte het in de bus, hing het aan 
de deur of, dat is ook gebeurd, je stopte het stiekem 
in de rollator.   Bij de 4e Advent nodigde je de ander 
van harte uit in eén van de kerstdiensten en vertelde 
je, dat jij de Kerstengel was. Het project kent een 
zekere geheimzinnigheid tijdens de looptijd, mooi 
was ‘t om waar te nemen hoe de ontvangers 
probeerden te polsen wie in hun geval de kerstengel 
was. Naast het wekelijkse lichtpuntje dat ontvangen 
wordt, natuurlijk. Het project draaide in onze kerk 
voor het eerst, toch zijn bijna 20 mensen in het licht 
gezet. Dat het initiatief op prijs is gesteld, dat is 
duidelijk.  
Wijkie en Rietha laten weten: hartelijk dank aan alle 
kerstengelen die in deze 4 weken op pad gingen. 
Wat was het leuk om te doen en leuk om te 
ontvangen. We geven er graag volgend jaar een 
vervolg aan, misschien willen andere kerken zich wel 
aansluiten, zodat we veel Tesselaars kunnen 
bereiken. 
 
Corrie Poot is, als gevolg van behandelingen die ze 
momenteel ondergaat, momenteel niet in staat de 

redactietaak van dit blad voor onze gemeente te 
vervullen. We wensen Corrie alle goeds. 
 

Kerstbomen-vouwwerk.  

Diaken Stefanie en haar moeder (onze Koger koster) 
Coby Dogger hadden in hun bedrijf de gewoonte om 
klanten een zelf gevouwen kerstboompje mee te 
geven als kerstwens. Dit jaar verplaatsten ze dit 
initiatief naar onze kerk. Bij de uitgang troffen 
bezoekers van de Adventsdiensten en andere 
bijeenkomsten zo’n kerstboom als presentje. Getuige 
de reacties is dit zeker op prijs gesteld. Een fraai 
resultaat. En: wat een klus, dat vouwen met z’n 
tweeën! 
 

Start gespreksgroep  
Tijdens een huisbezoek kwam de behoefte aan 
deelname aan een gespreksgroep in De Koog op 
tafel. Na een melding in een dienst bestaat de groep 
inmiddels uit 3 geïnteresseerden. Nog 2 extra 
aanmeldingen en we kunnen van start. 
Voorlopig stellen we ons voor maandelijks op een 
ochtend of middag anderhalf tot 2 uur bijeen te 
komen, waarschijnlijk in De Schuilhut. 
Telkens staat een onderwerp centraal, wat de groep 
zelf aanreikt. Rode draad zal zijn ‘hoe verhouden wij 
ons tot dit onderwerp, vanuit onze achtergrond?’ We 
zullen respectvol uitwisselen; luisteren en elkaar 
bevragen op achterliggende waarden past hierbij. De 
groep is laagdrempelig en bepaalt in haar eerste 
bijeenkomst verdere kaders. Voor aanmeldingen: 
Henk van den Top, 0222 365579 
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