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Pijn aan je ziel; morele verwonding

In het kader van het gevangenispastoraat kom
ik ze tegen. Mensen die PTSS-achtige
klachten hebben door wat ze bijvoorbeeld
tijdens heftige militaire uitzendingen hebben
meegemaakt. Ze vertellen bijvoorbeeld over
herbelevingen van een diepingrijpende
gebeurtenis.

De laatste jaren is er aandacht gekomen voor
het begrip ‘morele verwonding’; een conditie
als gevolg van gedwongen keuzes die
mensen moesten maken, waar ze in alle
vrijheid zelf nooit voor zouden kiezen. Zoals
het doodschieten van burgers in een
oorlogssituatie. De excuses en de
rechtvaardiging voor wat iemand anderen
heeft aangedaan is er vaak wel, maar dat
verlost je toch niet van een gevoel van schuld
en schaamte. Je wereldbeeld en je zelfbeeld
is kapot. Sommigen voelen zich schuldig
tegenover God. Het gevoel voor wat je zelf
rechtvaardig vindt, en hoe je jezelf kent als
iemand die altijd wilt opkomen voor de
zwakkere, is overhoopgehaald. En daar komt
dan bij dat je het oordeel dat je over jezelf velt
ook bij de mensen in je omgeving voelt. Dat
kan een reden zijn waarom mensen agressief
worden en dan juist de fout ingaan. Naast
schaamte en schuld is er ook boosheid. Onder
andere omdat je de schuld buiten jezelf wilt
leggen. Dan richt de boosheid zich de
legerleiding, de regering, of eventueel op
verraad van een collega of baas. Maar dan is
het gevoel voor wat redelijk is of rechtvaardig
danig verstoord.

Soms komt een herbeleving op een
onverwachte manier opzetten. Zo is er het
verhaal van een man die thuis vaak agressief
was. Hij kwam pas tot een besef waar hij mee
bezig was toen hij zag hoe zijn kleuterzoontje
voor hem wegvluchtte en in paniek probeerde
over de tuinschutting te klimmen. Soms
hebben mensen het gevoel dat ze hun recht
op geluk hebben verspeeld. lemand vertelde
dat hij zichzelf niet kon vergeven omdat hij
achteloos en zelfs wreed was omgegaan met
mensenlevens. Hij heeft zichzelf nooit echt
kunnen vergeven. Maar zijn schuld heeft hij
leren zien als een verwonding die hij in de
specifieke loop van zijn leven heeft
opgelopen, zonder dat hij dat zelf heeft

opgezocht. Hij leerde leven met het besef dat
ook hij, net als veel anderen, kennelijk in staat
is tot wreedheid. Dat zelfinzicht bracht voor
hem de wijsheid mee, dat hij zich nooit meer
in situaties wilde begeven waarin hij in de
verleiding zou kunnen komen om agressief en
gevoelloos te worden.

Sommige veteranen en ex-gedetineerden
hebben rituelen ontwikkeld om te kunnen
omgaan met situaties die ze hebben
meegemaakt en waarin ze handelend
betrokken waren. Zoals zelfhulpgroepen van
mensen die hun eigen verhaal kunnen leggen
naast dat van lotgenoten. Er zijn veteranen die
terugreizen naar Srebrenica om de plek waar
hun missie lag weer te zien. De pijnlijke
herinneringen die daar ontstaan zijn, kunnen
ze letterlijk onder ogen te zien en een plek
geven. Het gaat dan om de erkenning van
schuld en een vorm van goed maken daarvan.
Het gaat om het herstel van vertrouwen in
jezelf en in de wereld om je heen. Bij herstel
gaat het niet om medicatie, maar om
acceptatie. Accepteren dat je het zo gedaan
hebt. Dat het misschien anders had gekund,
maar dat je dat niet meer kan veranderen.
Sommige mensen kunnen en willen iets
goedmaken, bijvoorbeeld door mee te doen
aan wederopbouw of met een ander gebaar
naar slachtoffers of de samenleving. In
Nederland zijn er bijvoorbeeld veteranen actief
in zoekacties naar mensen die verdwenen of
vermist zijn.

Onder ogen zien en accepteren. De vader van
de kleuter leerde inzien dat hij eigenlijk
woedend was op zijn commandant die hem in
een gevaarlijke situatie had gebracht. Hij
zocht het uit, ook met die commandant. Hij
bleek het oneens te zijn met zijn beslissingen,
maar hij accepteerde dat het zo was gegaan.
De angel was uit zijn woede. En daardoor kon
hij ook weer een ‘gewone’ vader zijn.
Geschreven met dank aan Nienke van Dijk,
met haar artikel in de Comeback — tijdschrift
voor Nederlandse gedetineerden in het
buitenland van de stichting Epafras.

ds. Anne Kooi, predikant van gemeente Waal-
Koog-Den Hoorn.
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Orgelspelen is leuk

Afgelopen mei was er een heel leuke orgelworkshop
in de Burghtkerk in Den Burg. Helaas moesten twee
deelnemers op het laatste moment afzeggen, maar
het voordeel van een klein groepje is dat iedereen
individuele aandacht kan krijgen. We hebben het
grote orgel van binnen bekeken en het kabinetorgel
bood een mooie gelegenheid om het mechaniek van
dichtbij te bekijken. Zo heeft iedereen weer veel
geleerd over hoe een orgel werkt. En natuurlijk
hebben we ook beide orgels bespeeld.

Toch was het jammer dat de mensen die meededen
allemaal al orgel spelen. De bedoeling van de
workshop was immers eigenlijk om niet-
orgelspelende muzikanten achter het orgel te krijgen.
Ook kreeg ik van diverse orgelspelers de vraag of ze
een uurtje op dit of dat orgel mochten spelen. 1k
begrijp dat goed! Als je meestal of alleen maar op het
orgel in je eigen kerk speelt, is het een leuke
uitdaging eens een ander orgel te bespelen.

Met deze beide ervaringen in gedachte is er een
nieuw aanbod geboren. Ik wil orgelles gaan
aanbieden aan mensen die het wel eens willen
proberen. Bij voorkeur mensen die al enige muzikale
ervaring hebben en/of noten kunnen lezen. Een
speciale uitnodiging aan mensen die al piano spelen.
Maar ook mensen die geen ervaring hebben en
gewoon weleens een orgel willen proberen mogen
zich aanmelden.

De lessen zullen dan afwisselend gegeven worden in
de Zeemanskerk in Oudeschild, in de Maartenskerk
in Oosterend en in de Waddenkerk in de Cocksdorp.
Speel je nu al orgel en wil je graag eens spelen op
een van genoemde orgels? Schrijf je dan ook in, dan
regelen we een gelegenheid om dat te doen.
Desgewenst kan ik daar ook een les aan vast
plakken.

Natuurlijk heeft het orgel als eerste prioriteit het
faciliteren van gemeentezang, maar er is ongelooflijk
veel origineel orgelrepertoire in de
muziekgeschiedenis te vinden. Helaas is er steeds
minder belangstelling voor het orgel en de
orgelmuziek. Dit heeft natuurlijk vele oorzaken. Eén
van de voornaamste oorzaken is de afname van de
kerkgang. Vroeger kwamen kinderen in de kerk, of ze
nou wilde of niet en werden daar geconfronteerd met
orgelmuziek. Tegenwoordig weten de meeste
mensen niet eens wat een orgel is of hoe het werkt.
Laat staan dat men op het idee komt lessen te gaan
volgen om orgel te gaan leren spelen! En dat is
jammer.

Niet alleen omdat het orgel één van de oudst
bekende muziekinstrumenten is, het is ook een zeer
bijzonder muziekinstrument. Er zijn geen twee orgels

hetzelfde en als organist ben je vaak afhankelijk van
het instrument waar je op mag spelen bij de keuze
van je repertoire. Bovendien ben je als organist bijna
dirigent van een (groot) orkest; het orgel bestaat
immers uit diverse instrumenten die allemaal door
dezelfde speler bediend worden. Orgel spelen is echt
één van de allerleukste dingen die ik ooit geleerd
heb. En die vaardigheid geef ik graag door!
Opgeven: per email aan
rachelvroombarnard@gmail.com

Iconen — Joke Moonen

Tijdens haar leven hield Joke Moonen (1933-2020)
zich enthousiast bezig met het schilderen van iconen.
Ze woonde en werkte in Den Burg, Texel. Haar
nalatenschap mag nu worden geéxposeerd en
verkocht.

Iconen schilderen is monnikenwerk. Het begint al bij
het prepareren van de plank, een arbeidsintensief en
tijdrovend proces gebonden aan strikte regels. Pas
na weken voorbereiding kan worden begonnen met

het schilderen
van de afbeelding. Er worden alleen natuurlijke
materialen gebruikt: een plank, stinkende
beenderlijm, eidooier vermengd met natuurlijke
pigmenten en soms een drupje rode wijn. De
gebruikte kleuren hebben een bijbelse of historische
betekenis. En uiteindelijk moet de afbeelding voldoen
aan de strenge voorschriften die al eeuwenlang
gelden voor het afbeelden van heiligen.

Joke Moonen kreeg haar opleiding bij de bekende
timmerman en iconenschilder Simon Koopman uit
Venhuizen. Ze voelde het schilderen als een bijna
sacrale bezigheid. Bij haar overlijden gaf ze haar
dochter de opdracht om “een goed thuis te zoeken”
voor haar levenswerk. De dagen net na Pasen lijken
daarvoor de aangewezen periode.

De iconen zijn te zien (en te koop) 4 t/m 15 april
2024, dagelijks 11-16 uur in De Vermaning, Diek
11a, Den Hoorn

Matthdus Passion van J.S. Bach 16-3
Zondag 16 maart om 15.30 door het 25-jarige Dudok
Ensemble In De Burght, Binnenburg 2 Den Burg.
Dudok Ensemble 25 jaar!

Wellicht behoort u tot de velen die één of meerdere
van onze uitvoeringen van de Matthaus Passion
hebben meegemaakt. Getuige de vele reacties en de
goede recensies hebben die uitvoeringen de hoge
kwaliteit gehad waar wij steeds naar streefden.
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timiteit en oorspronkelijkheid kenmerkten onze
interpretatie van Bach’s meesterwerk; kortom: het
waren indrukwekkende en spannende concerten!

We starten de reeks met een uitvoering in De Burght
in Den Burg op het eiland Texel. Meer gegevens kunt
u op onze website (www.dudokensemble.nl) vinden.
De uitvoeringen staan dit jaar onder leiding van de
Engelse dirigent Edward Caswell, die ons ensemble
al eerder dirigeerde. Een zevental solisten verleent
medewerking aan onze uitvoeringen: Nathan Vale
(evangelist), Tiemo Wang (christus), Cressida Sharp
(sopraan), Varvara Tishina (sopraan), Nicola
Wemyss (alt), Bekir Serbest (tenor) en Sam Carl
(bas). Het Kathedrale Koor Utrecht verleent ook weer
haar medewerking.

Kaarten kunt bestellen via www.dudokensemble.nl
en via de ticketsite www.podiumplein.nl; op onze
website is het ook mogelijk om direct naar
Podiumplein te gaan. Tevens kunt u kaarten kopen
aan de zaal, als het tenminste niet uitverkocht is.

Wij hopen u bij een van onze uitvoeringen te mogen
verwelkomen.

Chansons Concert

3

In de zomer speelden Aya During en Robert
Sickmann een middag in de Vermaning van den
Hoorn. (zie foto) De kerk was uitverkocht. Zondag
middag 11 februari komen ze naar Den Burg en
maken ze een gezellige middag met Franse
Chansons bij ons in de Vermaning. Het Franse Lied
staat bekend om de bijzondere melodieén, boeiende
verhalen en fijne sferen. Maar eerlijk gezegd vind ik
dat met name de klank van de Franse taal heel

anders is dan het Nederlands of het Engels. C’est le
ton qui fait la musique: Melancholisch en vol met
leven en liefde. Met een bijzonder boeketje Franse
klassiekers en onbekende pareltjes wordt u
meegenomen in de deze Franse sferen. Met
chansons van o.a. Barbara, Sardou, Brel en
natuurlijk Voila van Barbara Pravi. Het begint om
16.00 uur en de toegang is gratis.

Colofon
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Nathan Vale Evangelist
Tiemo Wang Christus
Cressida Sharp ~ Sopraan
Varvara Tishina ~ Sopraan
Nicola Wemyss  Alt
JeremyBudd = Tenor
Sam Carl  Bas
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Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.dudokensemble.nl en www.podiumplein.nl
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Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727

Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850

Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg

Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl

inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg

Kamer van Koophandel 76034771

Agenda
6 februari 14.30 uur Oudere zusterkring
7 februari 10.00 uur Bijbelleesuur
8 februari 20.00 uur Broederkring
11 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
11 februari 16.00 uur Franse Chansons
13 februari 14.00 uur Studio
14 februari 10.00 uur Bijbelleesuur

14 februari boot 16.00 uur Regiobijeenkomst Dopersduin

15 februari 20.00 uur Ledencommissie

18 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
21 februari 10.00 uur Bijbelleesuur

22 februari 13.30 uur Rembrandtkring

25 februari 10.00 uur Dienst. Ds. Jan Willem Stenvers

27 februari 14.00 uur Doperszaaigoed

28 februari 10.00 uur Bijbelleesuur

28 februari 14.00 uur Zusterkring

29 februari 19.30 uur Kerkenraad
3 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
6 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
7 maart 10.30 uur Praatcafé De Gollards

10 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille

Vooruitblik in 100 woorden door Hans Marseille
Nieuwe leden, nieuwe lente, nieuw geluid. In de
eerste Kerkenraadsvergadering van dit kalenderjaar
werden de nieuwe kerkenraadsleden begroet: Albert
Keijser en Marianne Bonne. Albert vertelde dat hij
liever niet over de symptomen spreekt, maar naar
de kern wil vragen. Wel nu dat is hard en hart nodig.
Marianne hoort zeker naar wat je zegt, maar ze
spreekt liever de taal van bloemen. Als je haar werk
op tafel ziet staan, stemt dat elke keer tot
dankbaarheid voor alles wat is. Variatie = rijkdom.
Mensen, wat zijn we rijk met deze twee.

Verkiezing leden kerkenraad

In de dienst van 7 januari zijn de nieuwe leden van
de kerkenraad, zr. Marianne Bonne en br. Albert
Keijser, welkom geheten in de kerkenraad. Zr.
Marga Keijser en br. Jaap Zuidewind werden
hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet in de
kerkenraad. Zr. Monique Zegel was op vakantie,
maar ook zij werd bedankt van haar inzet.

Op de rekendag, 26 januari 2024 zijn de functies
binnen de kerkenraad weer verdeeld. Zr. Nel
Bakker-Halfweeg blijft secretaris, br. Herman Boekel
blijft boekhouder/penningmeester. Voorzitter is vanaf
nu zr. Margriet Tromp — de Boer,

Regiobijeenkomst in Dopersduin

Op woensdag 14 februari is de volgende
regiobijeenkomst op Dopersduin. We gaan daar per
auto naar toe. Heen boor 16.00 uur, terug boot
21.30 uur. Opgeven bij zr. Anneloes Visman,
info@dgtexel.doopsgezind.nl, tel. 315670. Vervoer
wordt onderling geregeld. Er is daar een
broodmaailtijd met soep erbij, waarvoor een
vrijwillige bijdrage wordt gevraagd. Leiding: dezelfde
predikanten die ook de reisdag verzorgden.

Regiodag 21 januari 2024

Ds. Louise Pondman mailde hierover: We kijken met
Z'n allen terug op een mooie, inspirerende en
bovenal gezellige regiodag in Dopersduin. Wat ons
betreft is dit volgend jaar voor herhaling vatbaar.
Met een kleine bus trokken 14 Doopsgezinde
zusters en broeders van Texel en 2 Helderse
zusters naar Dopersduin. In totaal waren er rond de
75 Doopsgezinden gekomen en natuurlijk de leiding
ds Louise Pondman, Wieteke van der Molen, Jelle
Waringa en Waldermar Epp. Na de ontvangst met
koffie en thee gingen alle deelnemers op lengte in
een lange rij staan. Dat duurde even voor het zover
was. De rij werd in drie groepen van ongeveer 25
personen verdeeld. Elke groep ging, onder leiding
van een predikant, naar een eigen ruimte voor een
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‘speeddate’. Er stonden rijen stoelen tegenover
elkaar. Er werd een stelling ‘in de groep gegooid’
waar je met je overbuurman/vrouw over in gesprek
ging. Na elke stelling schoof je een plaats naar
rechts op. Zo had je steeds een andere
gesprekspartner. Enkele stellingen: waar schop jij
weleens tegenaan? Waar wordt je hart warm van?
Wanneer houd je je rug recht? Na een heerlijke
lunch met lekkere soep en brood dat van een lange
tafel gehaald kon worden, volgde in de middag de
kerkdienst. Om kwart voor 3 reed de bus terug naar
Texel, waar nog net de boot van half 4 gehaald
werd. Een mooie dag.

Zusterkring

De eerste zusterkring op 24 januari was meteen de
jaarvergadering. De jaarverslagen werden
behandeld en er was een bestuursverkiezing. Onze
secretaris Tine Witte is overleden. Mies de Wilde
stelde zich direct beschikbaar om haar taak over te
nemen. Tiny Zuidewind trad af, na 8 jaar
voorzitterschap en in de loop der tijd 15 jaar
bestuurslidmaatschap van de zusterkring. In februari
zullen we voor haar een vervanger zoeken. Nu
waren enkele zusters door verschillende oorzaken
niet aanwezig. Tiny is heel erg bedankt voor haar
inzet. Ze kreeg een bos bloemen en een doos pure
bonbonnetjes. Na de pauze gingen ook wij de
vragen beantwoorden van de regiodag. Dat zorgde
voor vele gesprekken. Daarna kreeg elke zuster of
een advocaatje met slagroom of een sapje met
diverse hapje erbij. Er was nog gelegenheid om
even bij te praten met elkaar.

Broederkring 11 januari 2024, door Dirk Kievit.
Welkom op de eerste bijeenkomst in 2024.Eenieder
een gelukkig maar vooral een gezond nieuwjaar. De
vicevoorzitter br. Fer Gieles opende de avond met
deze nieuwjaarsbegroeting en het gedicht “Dagen
rijgen zich aan een “. Er waren geen mededelingen,

wel nog een punt uit de bijeenkomst van december,
Om de bijeenkomsten van de avond naar de middag
te verschuiven, het bleef ook deze avond bij
discussiéren. leder lid heeft nog wel andere
bezigheden of activiteiten. Er gaat nu een schrijven
rond waarop elk broederkringlid kan aangeven waar
zijn voorkeur voor dag-middag of avond naar uit
gaat. Notulen van december voorgelezen, evenals
het goedgekeurde financieel verslag en tevens het
jaarverslag van 2023. Er waren geen op- of
aanmerkingen over de verslagen. Functiewisseling
in het bestuur: br. Jaap Zuidewind is vicevoorzitter
geworden en br. Fer Gieles voorzitter, -br. Hans de
Goede penningmeester, br. Kees Jacob Bakker
bestuurslid en br. Dirk Kievit secretaris. Hierna kreeg
avondverzorger br. Hans Marseille het woord. Hij
heeft een lezing gehouden over de thans meest
bekende man van Nederland Geert Wilders,
geboren september 1963.Hij is het enige lid van de
PVV. Br. Hans Marseille heeft Wilders zijn gehele
loopbaan in kaart gebracht na boeken over hem
gelezen te hebben, met alle plussen en minnen wat
interessant was om naar te luisteren. Na br. Hans
Marseille bedankt te hebben voor zijn heldere
betoog, hebben we eerst nog lied 512 verzen 1.2.6.7
(O Jezus, hoe vertrouwd en goed) gezongen.
Daarna stond de nieuwjaarsborrel met de beroemde
hapjes alweer klaar, wederom uitstekend verzorgd
door onze penningmeester br. Hans de Goede. Na
nog een tijdje nagezeten te hebben, heeft de
voorzitter ons allen nog een welthuis toegewenst.

Theemiddag 9 januari 2024 door Riny Wielinga.
We hadden 1 afbericht en we waren met 9 pers.
Gelukkig, dat Hans er ook weer bij was. Hij wilde
beginnen met het zingen van het lied “Wat de
toekomst brengen moge”. Meestal eindigden we er
mee, maar nu wilde hij ermee beginnen. Het rondje
begon en we dronken er thee bij met een Merci
chocola. De traktatie was eindelijk van Riny, die in
oktober jarig is geweest en nu pas aan de beurt
kwam, door alle feestdagen. Ze had zelf nog een
cake gebakken en die was goed gelukt.

Hans had een onderwerp uitgekozen n.l. De droom
van Nebukadnezar, die leefden van 634 -562 jaar
voor Christus. Zijn naam betekende Nebukadnezar
“bescherm mijn eerstgeborene”. Hij kwam van Babel
en nam uit Jeruzalem de inwoners van Juda weg.
Aan zijn hof kwam een jonge Daniél, die een profeet
zou worden. Hij kreeg een Babylonische naam.
Nebukadnezar overleed in 562 v. Chr. na een
regeerperiode van 43 jaar. In het tweede jaar van
zijn regering kreeg hij een vreselijke droom
waardoor hij niet meer kon slapen en hij gebood ,
dat men de geleerden, de bezweerders en
tovenaars moesten laten komen. Niemand kon dit
oplossen, want de koning wilde er niets van vertellen
en ze zouden allemaal ter dood worden gebracht en
de huizen zouden tot puin worden gemaakt.Daniél
werd gevraagd, maar hij moest wel de tijd krijgen.



Hij was slim en zei dat ze barmhartigheid gingen
afsmeken van zijn God des hemels, want hij heeft
de wijsheid en kracht. Hij zei dat God in de hemel de
verborgenheden kon oplossen. Er was een heel
groot beeld met een hoofd van goud, zijn borst en
armen waren van zilver, zijn buik van koper en zijn
benen van ijzer en zijn voeten deels van ijzer en
leem. Er was een zeer grote steen die het beeld tot
stof maakte en de hele aarde zou door de wind
verdwijnen. Daniél kon geen kwaad meer doen en
kreeg heel veel geschenken. Daniél bleef aan het
hof van de koning.

Er was nog tijd voor de koffie met lekkere cake. We
zongen nog 1 lied, wel wat lichter en vrolijker, maar
wel op dezelfde wijs als “wat de toekomst brengen
moge”. We wensten elkaar een welkom thuis en tot
de volgende bijeenkomst.

Studio door Hans Marseille

De kern van het leven, waar Theunis Piersma
steeds op uitkomt is de relatie tot anderen. Hij vertelt
hoe hij als jongen werd meegenomen door oudere
natuurliefhebbers: lemand die nestkastjes
controleerde, iemand die kievitseieren zocht, en nog
weer iemand anders die hem meenam op de jacht.
Die mannen hadden grote invloed op de zin van zijn
leven, vindt hij achteraf. Terwijl andere biologen de
zin van het leven zien in het doorgeven van je DNA,
je genenpakket, vindt Theun Piersma dat een
overdreven doorgeslagen manier van genetisch
denken. Natuurlijk weet hij ook wel dat DNA een
informatiedrager is welke je doorgeeft aan de
volgende generatie, maar volgens hem zijn de
gedeelde ervaringen veruit het belangrijkst.

Hij is de mensen steeds meer als een onderdeel van
hun omgeving gaan zien. Alles wat zich afspeelt in
het hoofd en in het lijf van mensen wordt beinvioed
door onze omgeving, veel meer dan door onze
genen. Wanner hij het mensenleven beschouwt, kijkt
hij ook altijd naar de dierenwereld. De mens is een

gespecialiseerd dier met bewustzijn. Een gesprek
tussen twee zandlopers op het strand over de zin
van het leven is moeilijk voorstelbaar. Daar is hun
leven ook wat kort voor, maar vergist je niet over de
enorme hoeveelheid kennis die ze hebben.
Kanoeten vliegen de hele wereld over, van
Mauritanié via de Waddenzee naar Siberié. Daarbij
gedragen ze zich alsof ze over een gps beschikken.
Een kanoet die zZ’n mening over mensen mocht
geven, zou ons maar armzalige wezens vinden. Wij
weten nauwelijks waar we zijn, we kennen de
seizoenen niet en zijn ongelofelijk snel verveeld. Net
zo als kanoet zijn we voor een groot deel emotie en
maar voor een klein deel ratio. Bovendien zijn er een
heleboel dingen die we niet kunnen en kanoeten
wel. Zij staan de hele dag heerlijk in het Wad te
boren. Wij denken dat dat saai is, maar voor hen is
dat niet zo; zij leven met heel veel verlangen. Voor
hun leven is een enorme hoeveelheid
informatieoverdracht noodzakelijk. Daarin komen de
mens en de kanoet dichtbij elkaar! Al die observaties
in de vogelwereld stemmen hem heel bescheiden
als het over de mens gaat. Het is enthousiasmerend
hem over de natuur te horen praten. Je hoort zijn
verwondering erdoorheen, maar hij benoemt dat zelf
niet. Hij spreekt over ‘relatie en verbondenheid met
de ander’. De volgende keer, dinsdagmiddag 13
februari om twee uur, lezen opnieuw over de zin van
het leven. We beginnen dan met de eerste vraag die
aan de Kim Putters wordt gesteld: Gelooft u in God?

Rembrandt-kring door Hans Marseille

Met de kunst-kijk-kring bekeken we de spannende
relatie van Abraham met Isaak. Die relatie van vader
en zoon ontwikkelt zich op een lange reis waarin
hun samen gaan uitkomt bij de offerplaats op grote
hoogte. Rembrandt geeft ons van die climax drie
stadia. Eerst gaat het over het offer dat de vader
gaat brengen. Hij denkt zijn zoon te moeten offeren.
Plicht en gehoorzaamheid zijn in alle godsdiensten
een grote menselijke factor. Abraham weet zeker
dat het van God moet. Hij gaat zijn zoon, zijn
toekomst opofferen. Wij kijken met afschuw en
onbegrip toe: Welke vader doet zoiets? Vergis je
niet. Ook in deze tijd worden kinderen maar al te
vaak als project gezien. Ze moeten scoren, ze
moeten succes hebben, ze moeten aan onze
verwachtingen voldoen. En vroeger werden kinderen
voorbestemd om de boerderij over te nemen, of hun
vaders zaak. En dan hebben we het nog niet gehad
over de gearrangeerde huwelijken. In alle tijden
worden kinderen geofferd, zoals Abraham Isaak
offerde.

Maar dan etst Rembrandt het gesprek dat Abraham
en Isaak onderweg met elkaar hebben. Er is bijna
geen schilder die dat tekent, maar Rembrandt wel.
Een zoon van een jaar of dertien die vragen aan zijn
vader stelt. “Papa, waar zijn we mee bezig?” en
“Ben je niet wat vergeten?” En in dat gesprek wordt
Isaak het onderwerp. Hij wordt het offer. Het is



onthutsend en ontroerend hoe Rembrandt dat laat
zien. Was het eerst alleen Abrahams offer, nu is het
ook de gave van Isaak geworden. In hun loyaliteit
zitten ze opeens in hetzelfde schuitje. Je kan
opeens beseffen dat je gevangen zit aan iets
waaraan je zelf begonnen bent. Abraham en Isaak
zijn hier bezig met de dood. Wanneer God dan
intervenieert, bevrijdt de Eeuwige niet alleen het
kind maar ook de vader. Gelukkig is de engel net op
tijd. ‘Een tel later en God was met zijn engel te laat
geweest’. De volgende keer komen we bij elkaar op
donderdag 22 februari om half twee. Hartelijk
Welkom.

Doperszaaigoed door Hans Marseille

Soms begrijp je jezelf niet. Muziek kan je verrassen.
Dan hoor je een melodie op de radio en dan krijg je
zomaar een goed humeur. Waarom dat zo gaat,
weet je zelf ternauwernood. Soms is het de
herinnering aan een leuke gebeurtenis, soms zit het
in de muziek zelf. Heel veel mensen houden van
Bach. En veel mensen die in een rouwfase van hun
leven verkeren, vinden troost in zijn muziek. Denk
maar aan Anna Enquist na de dood van haar
dochter. Zij vertelt daarover in haar boek
‘Contrapunt’. Maar niet alleen mensen, maar ook
planten en dieren houden van Bachs muziek. Ze
hebben zelfs gemeten dat planten beter groeien in
een kamer waar die muziek te horen is.

Wat is nu het geheim van de muziek van deze
componist? Volgens Albert Schweitzer niet alleen de
twee muzieklijnen maar ook het krachtige,
geruststellende ritme dat Bach hanteert. De vraag is
nu: Waar komt dat ritme vandaan? De componist
heeft zelf de oorsprong van zijn muzikale familie
uitgezocht en wijst een zekere molenaar, Vitus
Bach, als stamvader aan. Deze Vitus was bakker en
molenaar en viel op door zijn liefde voor muziek. Hij
nam zijn citer mee naar de watermolen om erop te
tokkelen, begeleid door het gestage ritmische geluid
van de malende watermolen. Hoe leuk zullen citer
en waterrad niet samen geklonken hebben? Vraagt
Johann Sebastiaan Bach zich af. Hij legt hier de
oorsprong van een kenmerk van de muzikaliteit van
Zijn familie: de altijd sterk aanwezige ritmiek.

In ‘De grote Bachatlas’ wordt nog een andere
mogelijkheid geopperd. De componist heeft in zijn
leven grote afstanden steeds wandelend overbrugd.
In hoeverre heeft al dit lopen zijn muziek beinvioedt?
Hij legde immers vele kilometers af in meerdaagse
tochten, bijvoorbeeld naar Hamburg, Lineburg en
Libeck. Het vele lopen heeft hem niet alleen een
gezond en sterk lichaam opgeleverd maar ook een
cadans dat in zijn brein diep is opgeslagen.

Beide verklaringen komen dicht bij de natuur uit,
misschien is dat de reden dat het ritme van zijn
muziek zoveel mensen goed doet. Op
dinsdagmiddag 27 februari, om twee uur is volgende

keer van Doperszaaigoed over de liefde van Albert
Schweitzer voor muziek.

Bijbelleesuur door Hans Marseille

Elke woensdagochtend komen we bij elkaar en
lezen we verder in de bijbel. Langzaam lezend gaat
er een wereld voor je open. We openen het uur met
een Psalm en sluiten het uur af met een Lied uit het
liedboek. Soms kom je in zulke gezangen allemaal
zinnen tegen, die aan elkaar geknipt een
liefdesliedje zouden kunnen zijn. Het is weer eens
wat anders dan een gedicht van internet halen. Hier
een voorbeeld van eenvoudig plakwerk:

“Vriend,

Jij die me trouw bent tot het eind,

ik ging verblindt het duister tegen

en raakte verdwaald op vele wegen.

Ik zocht je wel maar vond je niet.

Maar jij kuste met je gouden mond,

0 zon, mijn ziel gezond.

Jouw licht dat op mijn leven viel,

verlicht nu mijn weg en ziel.”

Mondig op zondag

Op 16 juni 2024 vindt het jaarlijkse
Gemeenteberaad plaats op Mennorode. Een dag
voor alle doopsgezinden en mensen die zich
verbonden voelen met de doopsgezinden.

Na twee live edities en een online editie is ervoor
gekozen om het Gemeenteberaad vanaf komend
jaar op zondag te organiseren. Zondag is bij uitstek
de dag voor vieren, inspireren en bemoedigen. Ook
is ervoor gekozen om afscheid te nemen van de
naam ‘Gemeenteberaad’. Het is namelijk zoveel
meer dan een beraad. We zijn niet bij elkaar om te
vergaderen, tenslotte. We zijn er om elkaar te
ontmoeten, te inspireren en elkaar te bemoedigen.
Eens per jaar in juni komen we bijeen, om de zomer
en het nieuwe seizoen in te gaan vol ideeén om mee
te nemen naar de eigen gemeente. Vanaf nu gaat
het Gemeenteberaad door het leven als ‘Mondig op
zondag'.

Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er op 16 juni
2024 in uw eigen gemeente een viering is, maar hoe
mooi zou het zijn om met zoveel mogelijk broeders
en zusters samen te vieren? Neem iedereen mee
die u kent!
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Kerkdiensten

Zondag 11 febr. 10.00 uur Ds.: drs. K.M. Dijkerman

De Bught Organist: Dyo Wassink

Collecten: 1¢ hoop voor Albanié, 2¢ kerk, 3¢ verwarming
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 18 febr. 10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing
1¢ zondag 40 dagen tijd Organist: Jan Kruithof
De Burght Collecten: 1¢ kerk in actie, voorjaarszending, 2¢ kerk, 3¢

onderhoud gebouwen
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 25 febr. 10.00 uur Ds: ds. W. Huizing, zangdienst

2¢ zondag 40 dagen tijd Organist: Dyo Wassink

De Burght Collecten: bloemengroet, 2¢ kerk, 3¢ onderhoud gebouwen
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 3 maart 10.00 uur Ds: ds. A. Kooi

3¢ zondag 40 dagen tijd Organist: Jan Kruithof

De Burght Collecten: 1¢ nieuw eilandelijk diaconaal project, inloophuis

Texel, 2¢ kerk, 3¢ verwarming
Zondagsbrief: Joke Vlaming

Zondag 10 maart 10.00 uur Ds.: ds. D. van Arkel uit Leusden
4¢ zondag 40 dagen tijd Organist: Jan Kruithof
De Burght Collecten:1¢ binnenlands diaconaat, 2¢ kerk, 3¢ gebouwen
Zondagsbrief: Joke Vlaming
Agenda
Maandag 5 febr. 19.45 uur Cantorij in de Schakel
Woensdag 7 febr. 19.30 uur Eilandelijk moderamen in de Parel in Oosterend
Maandag 12 febr 19.45 uur Cantorij in de Schakel
Woensdag 14 febr. 19.00 uur Aswoensdag, dienst in de RK kerk
Maandag 19 febr. 19.45 uur Cantorij in de Schakel
Dinsdag 20 febr. 15.00 uur Geloofsgesprek in de Schakel
Woensdag 21 febr. 16.00 uur Diaconievergadering in de Schakel
Woensdag 21 febr. 19.30 uur Avondgebed in de Schakel
Donderdag 22 febr. 18.00 uur Samen aan tafel in de Schakel
Vrijdag 23 febr. Voor 17.00 uur Kopij kerkblad maart inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 26 febr. 19.45 uur Cantorij in de Schakel
Dinsdag 27 febr. 14.30 uur Zin in film in de Schakel
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Dinsdag 27 febr. 19.00 uur Eilandelijk diaconaal werkverband in de Parel
Woensdag 28 febr. 19.30 uur Avondgebed in de Schakel
Maandag 3 maart 19.45 uur Cantorij in de Schakel
Woensdag 5 maart 19.30 uur Avondgebed in de Schakel
> Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.

Van de predikant

Het jaar 2024 is een schrikkeljaar. We krijgen er
deze maand gratis een dag bij. Elk jaar dat deelbaar
is door vier (maar niet door 100) is een schrikkeljaar.
Het vorige was het jaar 2020. Het woord
schrikkeljaar is afgeleid van het werkwoord
schrikken, maar dan in een verouderde betekenis. In
de veertiende eeuw betekende schrikken
‘opspringen, een grote stap of sprong nemen'.

Een schrikkeljaar is dus eigenlijk een jaar dat
verspringt, met de stap van een dag. Dat is nodig
omdat een kalenderjaar van 365 elk jaar zes uur
tekortkomt in de draaiing van de aarde. Vier keer
zes is vierentwintig; een extra dag. Of De Schepper
het zo bedacht heeft....weet ik niet, natuurlijk, maar
zo rekenen we de dagen. In het Jodendom wordt het
verschil opgelost met een extra maand, 7 keer per
19 jaar. Zij rekent namelijk met maanjaren en die
hebben maar 354 dagen.

Hoe het ook zij, wij leven van dag tot dag. En dat
geeft ons bestaan ritme.

“Wat is je favoriete dag?” vroeg laatst iemand. En ik
wist het werkelijk niet; elke dag heeft wel iets. Soms
zie ik tegen een dag op, vaker verheug ik met op de
nieuwe dag; ze zijn gevuld en vol van leven. Dus
antwoordde ik maar: “Vandaag!”

De favoriete dag van de Eeuwige is, denk ik, de
achtste dag. Dat is de dag die eigenlijk niet kan en
daarom Gods tijd is; noem het voleinding of
eeuwigheid. In ieder geval is het een bijzondere dag
van vernieuwing, herschepping; een nieuwgeboren
kind krijgt op de achtste dag zijn/haar naam. De
feestdag Simchat Tora, de Vreugde der wet, is de
achtste dag en het einde van het Loofhuttenfeest.
Het laatste gedeelte van de Tora én het eerste
worden dan na elkaar gelezen; een nieuw begin.

De achtste dag is de dag die komt, om naar uit te
zien. Volgens de apostel Paulus is in Christus de
achtste dag aangebroken en het Koninkrijk van God
onder ons. Zo bekeken mogen we elke dag leven
alsof het de achtste is.....! Wikke Huizing

NB. Op maandag 4 en dinsdag 5 februari volg ik een
nascholingscursus op Hydepark. In de loop van
woensdag 6 februari ben ik weer op Texel.

Om alvast te noteren: Zondag 17 maart, Soep op
Zondag, Dorpshuis De Hof, De Koog. Inloop 15 uur,
start programma 15.30 uur. Thema “Door alle lagen
heen..” Opgave tvia soepopzondagtexel@gmail.com
(let op de toevoeging texel in het adres!)

Bij de diensten:

Pasen valt vroeg dit jaar (31 maart). Op woensdag
14 februari bent u welkom in de RK kerk voor de
aswoensdagviering. Deze begint om 19 uur!

De zes woensdagen daarna zijn er weer de
Avondgebeden. De Schakel beviel goed in de
adventstijd, dus daar beginnen we ook nu. Aanvang
19.30 uur.

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de
veertigdagentijd.

De ochtenddienst op zondag 25 februari is een
zangdienst. De cantorij zal dan ook meedoen.
Er zijn al enkele mensen die een bericht met
verzoeken voor liederen hebben ingeleverd. Tot
zaterdag 17 februari kan dat nog via de mail
(wikke.huizing@outlook.com) of de postbus
(Kogerstraat 17A).

In memoriam Johan Duinker

(geb. 15 maart 1950, overleden 2 januari 2024)

Op 2 januari overleed Johan Duinker. In 2003
kwamen hij en zijn vrouw Frauke vanuit zijn
geboortehuis in Nieuweschild in Den Burg wonen,
aan het Vroonlant. Zo werd hij lid van de gemeente,
zijn vrouw was Doopsgezind. Frauke overleed in
2011. Samen hadden ze twee zoons: Sebastiaan en
Martijn. En daar kwamen twee schoondochters bij
en twee kleindochters. Johan Duinker was de
jongste van vier kinderen op de boerderij van Jan en
Francien Duinker. Een liefdevol gezin maar Johan
had het vanwege een aandoening aan zijn rug niet
makkelijk. Hij moest een zichtbaar korset dragen en
kon niet aan alles meedoen. Hij werd ermee gepest.
Gevoelig van karakter, trok hij zich terug in zichzelf.
Hoewel een harde werker waren veel banen te
zwaar voor zijn rug. Het gelukkigst was hij op het
water, op het Wad. De tijd dat hij bootjes verhuurde
aan sportvissers waren de mooiste jaren. Zowel
Johan als Frauke hadden op hun tijd hulp nodig; van
artsen en psychiaters, van gezinsverzorging en van
familie. Gelukkig was die hulp er. In de dienst in het
uitvaartcentrum lazen we het verhaal van ‘de storm
op het meer'. In de storm van het leven blijken er
mensen in de boot van je leven te zitten die de
storm tot bedaren kunnen brengen. In hun handelen,
zo kun je gelovig zeggen, is Christus aanwezig,
zoals in het verhaal van de boot op het meer van
Genesaret. Johan Duinker is begraven bij zijn
vrouw op de Algemene Begraafplaats.

Moge de herinnering aan hem ons tot zegen zijn.
Wikke Huizing

In memoriam Henny van der Haar

(geb. 3 september 1949, overleden 13 januari 2024)
Geheel onverwacht kwam er een einde aan het
leven van Henny van der Haar. Uitkijkend naar het
herstel van haar man Jan Kroon, nog vol plannen
voor een leven gevuld door, en gedeeld met, familie
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en vriendinnen. In het crematorium te Schagen,
waar te weinig zitplaatsen waren voor alle
belangstellenden, namen we in een dienst afscheid
van haar. Daarin stond het lied over de Liefde van
Paulus, uit de brief aan de gemeente te Korinthe,
centraal. Henny van der Haar werd geboren in
Hollandscheveld, en woonde tot voor drie jaar met
Jan in Hoogeveen. Daar groeiden hun kinderen
Anne Marij en Jan Jaap op. Maar op Texel kwamen
ze vaak bij familie (Ter Steege) en toen Jan Jaap en
zijn gezin op Texel bleven wonen, kochten ze een
huis aan de Burgerhoutstraat dat ze vervolgens
volledig en vakkundig verbouwden. Henny werkte
jaren in het speciaal onderwijs. Ze had een groot
hart voor kinderen en voor mensen die haar de
ruimte gaven om te zijn wie ze was. Met wie ze
aanvoelde die aanvaarding niet te ontvangen, was
ze snel (en duidelijk) klaar. Zo voorkwam ze
overigens conflicten. En sloot ze hechte
vriendschappen voor het leven. Een vorm van
levenswijsheid. Ze kon goed luisteren en zij en Jan
vonden op Texel snel contact met velen. Ze had een
groot gevoel voor rechtvaardigheid, was niet heel
kerkelijk meer, maar wel gevormd door haar
Hervormde opvoeding.

Paulus schrijft over gegroeide, volwassen geworden
liefde. Van die liefde heeft Henny gedeeld én
ontvangen. Haar gezin betekende alles voor haar en
Zij zullen Henny heel erg missen.

Moge de herinnering aan haar leven hen en ons tot
zegen zijn. Wikke Huizing.

Van de diaconie
We mochten het volgende ontvangen:

25 dec. Kinderen in de knel € 103,40
31 dec. St. Voedselbank Texel € 263,00
07 jan. St. Hulp Oost-Europa Texel € 122,30

21 jan. Zondag v.d. Eenheid (RVK) € 562,00 dit is
bestemd voor de St. Kerk en Minima Texel.

Ook was er een anonieme gift voor de Zending & €
80,00, waarvoor onze hartelijke dank. Er was een
busje achter in de kerk van Mary Veltkamp voor de
Voedselbank Texel, dit is overgenomen door de
Diaconie, de opbrengst uit dit busje was € 80,00.
Het busje van de Zending bracht € 23,50 op.

Het collecterooster voor februari 2024
Zondag 11 febr. Hoop voor Albanié, deze stichting is
sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening en
armoedebestrijding in Albanié. De stichting werkt
vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook
uit in haar werk. Hoop voor Albanié blijft zich
inzetten voor de Albanese bevolking aan de rand
van de samenleving.

Zondag 18 febr. 1 e Zondag 40 dgn.
Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie.

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten. In
Libanon zijn veel christelijke instellingen met een
regionale functie. De Near East School of Theology
(NEST) in Beiroet leidt predikanten op voor het hele
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Midden-Oosten en geeft bijscholing aan
voorgangers. Het theologisch opleidingsinstituut wil
met haar activiteiten de christelijke minderheid in de
regio ondersteunen. Wilbert van Saane is door het
KIA en GZB uitgezonden en werkt als
theologiedocent en studentenpastor. Daarnaast
organiseert hij vieringen en retraites voor studenten
en staf.

Zondag 25 febr. 2 e Zondag 40 dgn. Zangdienst
Bloemengroet.

Zondag 03 maart 3 e Zondag 40 dgn. Eilandelijk
Diaconaal Project: Open huis “De Deel 2”, zie stukje
kerkblad.

Zondag 10 maart 4 e Zondag 40 dgn. Binnenlands
diaconaat.

Een gift kunt u ook overmaken op het banknr. van
de Diaconie: NL50 RABO0137 195 761, graag ovv
voor welk doel uw gift bestemd is. Namens uw
diaconie, Bea Aalders en Anke van Harten

Na het Eilandelijk Diaconaal Project van de
Protestantse Waddengemeente voor Namibié, is de
komende twee jaar de diaconie van de PKN
Gemeente van Den Burg aan de beurt. Wij hebben
geprobeerd een Texels Project te vinden en dat is
gelukt! De Diaconie heeft gekozen voor “Het Texels
Inloophuis”, bij Texelaars meer bekent als “De Deel”.
Omdat de ruimte bij KOTEX (kinderboerderij) niet
meer geschikt is gebleken, is er contact geweest
met het Schietsportcentrum, deze kan de gevraagde
ruimte bieden. Dit biedt ook mogelijkheden voor
andere verenigingen, zo heeft de

Reuma Patiénten Vereniging Texel (RPVT) contact
opgenomen over de mogelijkheden van een eigen
ontmoetingsruimte waar advies, ondersteuning en
activiteiten worden geboden en waar de
mogelijkheid is voor een maandelijkse inloop. Ook
het bestuur van Roparun Texel wil graag een
inloophuis voor mensen die met kanker worden
geconfronteerd, voor een luisterend oor,
lotgenotencontact of activiteiten gericht op
ontspanning, verwerking en het (her)vinden van
fysieke en mentale veerkracht.

De Deel wordt voor de komende drie jaar
gefinancierd door de gemeente Texel, dit geldt niet
voor de RPVT en Roparun Texel. Huur van de
ruimte kost € 60,00 per dagdeel. Er zijn 20
vrijwilligers verbonden aan het Texels Inloophuis.
Voor het bedanken van deze vrijwilligers voor hun
inzet en training en begeleiding wordt per jaar per
vrijwilliger € 100,00 gerekend. Voor de kosten voor
de activiteiten (koffie, sprekers, yoga, massages,
workshops e.d.) wordt uitgegaan van € 300,00 per
maand. Ook de inrichting van de ontmoetingsruimte
moet “aangekleed” worden, de diaconie heeft al een
schenking gedaan voor de aanschaf van stoelen. De
Diaconie hoopt met deze actie te kunnen bijdragen
aan een stukje opvang voor mensen met
beginnende dementie en NAH, reuma en kanker en
hun partners, naaste familie en mantelzorgers.
Namens de diaconie, Anke van Harten



Van de voorzitter

In dit kerkblad staat het jaarverslag 2023 van de
kerkenraad. Ook dit jaarverslag heb ik mogen
maken, omdat ik nog een groot deel van 2023 ook
scriba was. Ik vind het altijd mooi en verrassend
terug te lezen wat een afgelopen jaar heeft
gespeeld. En ik voel grote tevredenheid hoeveel we
met elkaar verzetten. Hoe we met elkaar de
kerkgemeenschap draaiende houden. Ik hoop dat u
die tevredenheid met mij deelt. Het is letterlijk
onbetaalbaar hoe we met elkaar voor elkaar en
anderen klaar staan.

Zoals ook in het voorwoord van ons beleidsplan
staat: ‘We willen een dorpsgeloofsgemeenschap zijn
en vanuit de liefde van de Bijbel en God leven; een
gemeenschap van gerechtigheid en liefde. We willen
tonen hoe dat eruitziet. Dat is de enige kracht die we
als gemeenschap hebben. Het laten zien.

Het doen. ‘Laten we elkaar daarin vast blijven
houden. Marjan Nicolay-Mosk

ANBI-Jaarverslag 2023

De kerkenraad bestaat uit 15 personen: 1 voorzitter,
1 predikant, 5 ouderling-kerkrentmeesters waarvan
1 scriba van de kerkenraad is, 1 kerkrentmeester en
1 bouwkundig adviseur, 4 ouderlingen, 4 diakenen
en 2 diakenen-met bijzondere opdracht, waarvan 1
de verslagen van de kerkenraad erbij doet en de
ander de redactie van het kerkblad.

De gemeente heeft 230 belijdende leden, 188
doopleden. In totaal dus 418 leden verdeeld over
zogenoemde 381 pastorale eenheden.

De gebruikelijke besluiten zoals goedkeuring
begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster en
predikantenrooster zijn ook dit jaar genomen. Qua
predikantenrooster bedanken we wederom Hillie
Oosterhof voor haar adequate en geduldige werk en
Carla Bakker voor de uitbetalingen aan de
gastpredikanten. Eind december is de beheerster
van De Schakel Marian Huizinga, gestopt.

Beleidsplan

Het beleidsplan voor de komende vier jaren wordt
vastgesteld. Hieraan is in gezamenlijkheid gewerkt.
Door interactieve bijeenkomsten van de
kerkenraadsleden over wat we nu doen en wat we
willen doen, en gehoord de gemeente hebben we
ons beleid beschreven. We willen een kerk zijn,
waar de liefde centraal staat. De liefde voor onze
naaste. We willen een dorpsgeloofsgemeenschap
zijn en vanuit de liefde van de Bijbel en God leven.
Op die manier willen we een gemeenschap van
gerechtigheid en liefde zijn. We willen tonen hoe dat
eruitziet. Dat is de enige kracht die we als
gemeenschap hebben. Het laten zien. Het doen. We
willen een stukje hemel op aarde voor elkaar zijn. Zo
kunnen we dorpskerk zijn.

Als identiteit zien we ons als de dorpskerk van Den
Burg: voor en door en in Den Burg. We richten onze
blik dus ook naar buiten. We staan open voor het

geloofsgesprek; we gaan verbindingen aan; we
staan open voor de dialoog over
leefbaarheidsvraagstukken en maatschappelijke
actualiteiten.

Ook de schooljeugd willen we actief benaderen
We zetten nadrukkelijk in op pastoraat voor
iedereen, waarbij ouderlingen en diakenen en
wijkteams samenwerken.

Besloten is de aanvangstijden van de kerkdiensten
te wisselen bij de zomer- en wintertijden:
respectievelijk 9.30 uur en 10.00 uur.

Gebouwen en kerkhof

We blijven inzetten op het energiezuinig krijgen van
onze gebouwen.

Een tijdje hebben we in een cirkel de stoelen en
spreekgestoelte opgesteld. De meningen hierover
waren verdeeld: geluiden van ‘in een kring kerk je
meer samen’ en ‘zing je elkaar toe’ versus dat ‘het
een rommelige opstelling is’. Halverwege het jaar is
de gedachte van de cirkel verlaten en zitten we weer
in rijen, waarbij de voorste stoelen enigszins een
ronding geven.

Intensief is gewerkt aan een overzichtelijk
kerkhofplan, waarbij onderlinge afstanden beter tot
Zijn recht zullen komen. En waarbij geregistreerd is
en wordt of begraafplaatsen geruimd moeten
worden.

Offertes zijn gevraagd voor het plaatsen van
zonnepanelen op en rondom De Schakel.

Tijdens het stucwerk in De Burght, hebben we in De
Waal gekerkt. Deze verhuizing en ook de
begeleiding van het ambachtelijk stucwerk waren
fantastisch door de kerkrentmeesters geregeld.

Een klein orgel wordt in bruikleen genomen, voor het
moment waarop het grote orgel een
onderhoudsbeurt krijgt.

Pastoraat

Met minder ouderlingen dan in 2022 en vanwege het
vertrek van de pastoraal werker, is het werk voor de
ouderlingen individueel toegenomen. Het
samenwerken in tweetallen, wordt als prettig
ervaren. Van de wijkteams wordt ook meer
bezoekwerk verwacht. Afgesproken wordt dat bij
pastorale bezoeken gemeld wordt dat men namens
het wijkteam komt. Er worden ansichtkaarten
gebruikt om te melden als iemand van het wijkteam
vruchteloos aan de deur stond. Zo wordt voor de
bezochte duidelijk dat het bezoek namens de kerk
is. Ingezet wordt op het opschonen van de lijst
meegeregistreerden. Vanuit de richtlijnen van PKN
Utrecht moeten we meegeregistreerden uitschrijven
als er geen relatie meer is met het gemeentelid.
Vooraf is dit in het kerkblad gecommuniceerd. Het is
veel werk en de registratie van LRP lijkt niet altijd
correct te zijn.

Vrijwillligers
In ons beleidsplan is opgenomen dat we oog

moeten hebben voor voldoende vrijwilligers tijdens
openstelling van de kerkgebouwen. Speciale
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aandacht is voor voldoende organisten en kosters
op termijn. We verwachten in de samenwerking met
ander organisaties de vrijwilligerskracht te kunnen
bundelen. Ook in 2023 is veel werk door de vele
vrijwilligers gedaan.

Samenwerking

ledereen ondersteunt de Protestantse Gemeente
Waal-Koog-Den Hoorn. De kerkrentmeesters doen
dat met raad en daad. De andere kerkenraadsleden
waren beschikbaar om kerkdiensten mee te draaien.
Het Eilandelijk College van Kerkrentmeesters heeft
met advies van predikant van Leersum van de
Waddengemeente in kaart gebracht op welke
punten samengewerkt kan worden en wat des lokale
gemeente blijft.

Gezamenlijk hebben we een brief geschreven over
de ingewikkeldheid van systemen zoals FRIS
(boekhoudkundig programma voor jaarrekening en
begroting) en LRP (ledenregistratie) in relatie tot het
aantrekkelijk houden van de functie van
ambtsdragers.

Overige punten

Onderzocht is hoe we via Microsoft een digitale
werkomgeving kunnen creéren waardoor het
behoud van en samenwerking in digitale
documenten is gewaarborgd.

Tijdens de gemeenteavond in november 2023 heeft
een medewerker van Vluchtelingenwerk Texel uitleg
over haar werk gegeven

In november bestond onze Protestantse Gemeente
12,5 jaar. Daar hebben we bij stil gestaan omdat het
ook iets is om te vieren. Dat we samen kerk mogen
zijn.

Diaconie

Een aantal keren heeft de Diaconie speciale
collecten aan de orde gesteld in de
kerkenraadsvergaderingen. Hoewel ze daartoe
zelfstandig bevoegd is, was het wenselijk
besluitvorming breder te trekken. Het ging om
bijdragen aan de collecten voor natuur- en
oorlogsrampen zoals in Syrié en Turkije,
respectievelijk Gaza en Israél. Ook de sponsorvraag
van de buurgemeente PG Waal-Koog-Den Hoorn
voor zonnepanelen op het Huisje Mosk wordt aan de
kerkenraad voorgelegd. Met alle drie onderdelen
stemde de kerkenraad in.

De diaconie is trots op het aantal collecten dat elke
keer weer wordt ontvangen. De diaconie heeft
gedoneerd aan diaconaal werk vanaf lokaal tot
wereldwijd en diaconale noodhulp. Financieel is er
nog steeds sprake van een gezonde begroting.
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk

Van de Kerkenraad

Op 10 januari kwam de kerkenraad weer bijeen rond
de oude paaskaars. In december is er geen
kerkenraadsvergadering geweest. Marjan Nicolay
zat de vergadering voor en verwelkomde Corrie
Hordijk en Jaap Vlaming in het bijzonder, die met
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ons het nieuwe jaar kwamen inluiden. Jan Oosterhof
opende de vergadering met het lezen van “Hoelang
duurt het nog!” uit Zoeklicht. Dit jaar is PG den Burg
aan de beurt voor het komende diaconaal project.
Dit gaat De Deel 2 worden, een inloophuis voor
mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en
hun familie, mantelzorgers. Ook is er door de
Diaconie geld overgemaakt naar de St. Hulp Oost-
Europa Texel voor de kosten van het transport naar
Moldavié en Oekraine.

Afgelopen november is er een gezamenlijke
ambtsdragers vergadering gehouden in de Parel in
Oosterend. Er was soep en brood en er werd in
groepjes aan tafel gediscussieerd.

Van Jan Vonk hebben we een AED-apparaat
gekregen, deze is geinstalleerd achter in de kast
van de lichtknoppen. Kosters en Kerkrentmeesters
kunnen dit bedienen.

Voor een project heeft Gertha Wessels met een
drone foto’s van het interieur van de kerk gemaakt.
Deze konden we in de pauze bekijken. Stefanie
Bremer uit de Waal heeft voor haar hulp tijdens het
kerken in de Waal een bloemetje gekregen. Marjan
heeft contact gehad met Fiet van Beek, eris in
Waal/Koog/Den Hoorn 1 nieuw kerkenraadslid
bijgekomen, dit neemt echter de noodzaak tot
samenwerken niet weg.

Wikke vertelde dat de periode rondom de Kerst erg
druk was, ook mede door 2 begrafenissen. De
“Carols” waren erg mooi en ook de “kaarsjes”
spraken erg aan.

Verder heeft Wikke een oproep gedaan voor een
zangdienst op 25 februari, waarin zang, gedicht en
tekst elkaar zullen afwisselen. 25t/m29 januari is
Wikke afwezig en op 5/6 februari heeft Wikke een
nascholing. 4 februari is er weer Soep op Zondag,
deze keer in de Bijenkorf in Oosterend. Er wordt een
afspraak gemaakt voor een evaluatiegesprek.
Douwe vertelde dat de ontvangst van Kerkdienst
gemist op Kerstmorgen slecht was, dit was een
landelijk probleem.

De Raad van Kerken is uitgebreid met Henk van de
Top voor Waal/Koog/den Hoorn en Geertje de Vries
voor de Waddengemeente.

Jan Oosterhof vond het jammer dat er op de
Gemeenteavond weinig leden waren, misschien
moet er gezocht worden naar een andere vorm, of in
de middag houden.

In april is er een jubileumdienst van Ds. Blaauw,
Froukje en Ank werken hieraan mee.

Wikke sluit de vergadering met gebed.

Hierna was er nog een hapje en een drankje om op
het nieuwe jaar te toasten.

Namens de kerkenraad Anke van Harten

Verslag gemeenteavond 29-11-2023

Op deze gemeenteavond in De Schakel waren ruim
30 gemeenteleden aanwezig.

Na een welkom door voorzitter Marjan Nicolay
opende ds. Wikke Huizing de avond met een



verhaal over sint Nicolas en zongen we het
bijbehorende lied ‘Uit de schemer van de tijden’.
Vervolgens kreeg mevrouw Gerda Schoenmaker
teamleider van Vluchtelingenwerk voor Texel het
woord. Na een periode als vrijwilliger bij
Vluchtelingenwerk is zij daar teamleider geworden.
Nu codrdineert en begeleidt zij het werk van de
vrijwilligers die vluchtelingen met een
verblijfsvergunning, statushouders, die op Texel een
woning toegewezen hebben gekregen helpen bij
eerst inburgeren, vervolgens integreren en ten slotte
participeren in de Nederlandse samenleving.

Ze begon met te vertellen welke procedurele weg
deze mensen, voordat zij op Texel komen wonen,
hebben afgelegd. Na hun aanmelding in Ter Apel
komen ze in een Asielzoekerscentrum terecht. Daar
moeten zij de behandeling van hun aanvraag
doorlopen, in deze periode wordt bekeken of de
Nederlandse regering erkend dat zij uit hun land
gevlucht zijn omdat het voor hen daar onveilig is. In
deze periode mogen ze maar beperkt kennis maken
met de Nederlandse samenleving, zo mogen
beperkt stagelopen, onbetaald, bij bedrijven of
vrijwilligerswerk doen. Wordt hun aanvraag
goedgekeurd dan komen ze in aanmerking voor een
tijdelijke verblijfsvergunning, vijf jaar, waarna
gekeken wordt of de situatie in hun land voor hen
veilig is geworden. Ze hebben dan een
verblijfsstatus en komen in aanmerking voor
huisvesting in Nederland. Elke gemeente in
Nederland moet jaarlijks een aantal personen
huisvesten, dat kunnen zowel individuele personen
zijn als gezinnen. Tegenwoordig worden mensen
zoveel mogelijk geplaats in gemeenten in de
omgeving van het AZC waar ze verbleven hebben,
voor Texel zijn dat de twee AZC’s in Den Helder.
Mensen blijven zo in de omgeving waar ze al wat
Zijn ingeburgerd. Dat is mede van belang doordat
veel mensen met een verblijfsvergunning niet snel in
een gemeente een woning krijgen toegewezen. Het
lukt b.v. de gemeente Texel door de woningnood
niet om samen met Woontij voor alle toegewezen
mensen woonruimte te vinden.

Met een verblijfsvergunning mogen mensen ook
gaan werken. Net vandaag is bekend geworden dat
dit niet meer beperkt is tot 24 weken per jaar. Voor
de betrokken mensen is dit van groot belang. Door
te werken krijgen ze zelf weer meer
verantwoordelijkheid voor hun leven, ze gaan
meebetalen aan hun levensonderhoud en hebben
ook iets anders te doen dan afwachten en stilstaan
bij de ervaringen die tot hun viucht hebben geleid en
de vaak ook gevaarlijke vlucht. Voor de Nederlandse
samenleving heeft het mogen werken als voordeel
dat er arbeidskrachten beschikbaar komen die over
huisvesting beschikken. Dat mensen die uiteindelijk
definitief mogen blijven sneller en beter echt deel
gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving.
Bovendien dalen de kosten van de opvang doordat
zij van hun loon een deel afstaan voor de kosten van

hun levensonderhoud. Ondertussen volgen mensen
verplicht cursussen o.a. voor het taalexamen.
Wanneer na de eerste vijf jaar het voor mensen in
hun thuisland nog steeds onveilig is, volgt verlenging
en kan het moment in zicht komen waarop ze om
het Nederlands staatsburgerschap kunnen vragen.
Dit is een kostbare procedure waarvoor eerst
gespaard moet worden. Dit werk op Texel doet
Vluchtelingenwerk in opdracht van de gemeente
Texel.

Vluchtelingenwerk heeft ook een rol ten opzichte
van vluchtelingen die niet (meer) in Nederland
mogen blijven. Dit werk gebeurt door andere
mensen dan die hen bij hun inburgering begeleiden.
Mensen krijgen dan informatie over hun juridische
mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze
afwijzing. Ook krijgen ze informatie over de
mogelijkheden om steun te krijgen om na hun
terugkeer thuis een nieuw leven op te zetten en wat
de gevolgen zijn wanneer ze besluite illegaal hier te
blijven.

Tot slot gaf Gerda aan dat nieuwe vrijwilligers van
harte welkom zijn. Tijdens het verhaal maakten
verschillende mensen gebruik van haar
aanwezigheid om vragen te stellen.

Hierna was het tijd voor de pauze waarbij ook een
bezoek gebracht kon worden aan De Burght om het
bijna afgeronde herstel van stucwerk te bekijken. Na
de pauze gaf Marjan Nicolay een korte terugblik op
het leven van onze gemeente sinds de vorige
gemeentebijeenkomst en de viering van het 12,5-
jarig bestaan van onze gemeente na de fusie. Bea
Aalders presenteerde vervolgens de begroting van
de Diaconie voor 2024. Ook vertelde zij over de
nieuwe manier waarop Kerk in Actie met
Actielanden gaat werken. Hulp wordt steeds meer
verleend via lokale kerken in die landen. Douwe
Kooiker presenteerde vervolgens de begroting van
de kerkrentmeesters. Daarna presenteerde Erik van
der Spek namens de kerkrentmeesters de in
uitvoering zijnde werkzaamheden en de plannen
voor 2024. Voor het onderhoud van De Burght en
het orgel is hard gewerkt aan het werven van
fondsen, de eerste toezeggingen zijn binnen. Er
wordt verder gewerkt en onderzoek gedaan naar het
energiezuiniger maken en zelf opwekken van
energie. Er is b.v. opdracht gegeven zonnepanelen
te plaatsen op De Schakel en de kelder van de
luchtverwarming wordt geisoleerd. Voor de 2¢ helt
van 2024 is het groot onderhoud van het orgel
gepland. We weten ook wat de mogelijkheden en
kosten zijn om het orgel (deels) uit te breiden. Het is
nog de vraag of het lukt hiervoor het benodigde geld
bij fondsen te vinden. Dat gaat makkelijker voor
onderhoud dan voor uitbreiding.

Het formele deel van de avond werd afgesloten met
een gebed door Frouke Vlaming en het zingen van
Lied 263. Daarna praatten nog veel mensen een tijd,
onder het genot van een hapje en een drankje.
Namens de kerkenraad, Erik van der Spek
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De collecten van december:

Kerk € 349,95
Verwarming en onderhoud € 309,10
Solidaridat €92,95

Kinderen in de knel €71,85

In 2023 is totaal € 418,98 overgemaakt via de Givt
App. Alle gevers hartelijk dank!

Collectezakken %3
Voor in de kerkzaal hangen
een viertal collectezakken
met een lange stok. In de
tijd dat de stukadoor in de
kerk zijn kunsten vertoonde
heeft Jeannet van Opstal de
flink vergane zakken
vernieuwd incl. de

kwastjes. Ze zijn weer als nieuw en dat heeft toch
menig uurtje gekost. Hartelijk dank daarvoor!!

Kerkbalans

Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers bereid
om de Kerkbalans enveloppen rond te brengen en
de antwoorden op te halen. Hartelijk dank daarvoor
want door de vele regenbuien en flinke windvlagen
was het niet echt fijn om 's avonds op pad te gaan!
Als u dit leest zijn de meeste enveloppen binnen en
gaat het Kerkbalansteam de gegevens verwerken
en dan is het spannend of de omvang van de
toegezegde vrijwillige bedragen in de buurt van het
begrote bedrag uitkomt. Uiteraard wordt met de
opmerkingen, die de lopers hebben genoteerd,
zorgvuldig omgegaan. De relevante opmerkingen
worden gedeeld met de predikant en de
ouderlingen. We houden u op de hoogte. Plezierig is
ook dat de QR-code op de achterkant weer door een
groot aantal gemeenteleden is gebruikt om hun
bijdrage reeds over te maken. Hartelijke groet van
Bea Aalders, Marga Drijver en Douwe Kooiker.

L
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Mijn man Gerrit Stekelenburg en ik hadden een
grote wens: wonen op Texel. We hebben jarenlang
een chalet op De Krim gehad. Maar een eigen huis
bleef toch de droom. Gerrit vond per 1 maart jl. een
baan als algemeen technisch medewerker bij
Omring op Texel. Maar we hadden nog geen huis.
Hij heeft toen een paar maanden in De Jozefschool
in Den Burg gewoond. Op 1 mei is ons huis in
Culemborg verkocht en op 3 mei kregen we de
sleutel van Pontweg 25, vlak bij de pont.

Onze kinderen Merel (22) en Luuk (19) wilden niet
mee. Ze wonen nu boven Bakker Bart in Culemborg
en dat gaat gelukkig goed. Ik heb een tekst- en
redactiebureau ABC Redactie. Dat kan ik mooi doen
vanuit mijn kantoor aan huis met openslaande
ramen en uitzicht op onze tuin.

Een paar jaar geleden leerde ik Wikke Huizing
kennen. Toen we op Texel gingen wonen, wilde ik
me inschrijven bij PKN Texel. Maar zover bleek het
nog niet te zijn Omdat ik Wikke kende, koos ik
voor Den Burg en ben ik Vriend geworden van
Waal-Koog-Den Hoorn. Ook de Waddengemeente
en alle andere kerken en geloofsgemeenschappen
op Texel draag ik een warm hard toe. Ik heb me
aangesloten bij de Rigengroep, ga meedenken over
huisje Mosk en met de Raad van Kerken. Dat vind ik
voor nu even mooi. Er zijn al diverse mensen op
bezoek geweest namens de kerk, ik heb
verschillende diensten gevolgd en het voelt als een
warm bad. Gerrit steunt mij in alles rond geloof en
kerk, maar is geen lid. Het is misschien goed te
weten dat ik niet goed zie. Daarom houd ik de
liturgie wat dichter bij mijn ogen en kan het zijn dat ik
u niet meteen herken. Maar ik heb al lang door: op
Texel kun je het beste zwaaien naar iedereen!
Grote groet, Iris Stekelenburg-van Halem,
iris@abcredactie.nl, tel. 06 51 18 45 73
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Protestantse Waddengemeente Texel

Postadres: Oesterstraat 11, 1794 AR Oosterend
Predikanten: Ds. G. de Vries, tel. 06- 25550285

email: dsgeertje@gmail.com

en Ds. E.v. Leersum, tel. 06- 23467137

email: ewjvanleersum@gmail.com
Voorzitter v.d. kerkenraad: mw. E. Drijver-Tuinema, tel. 0222-365523
Scriba: mw. M. Krotje-Bakker, tel. 0222-318930
Penningmeester: dhr. P. Bas, tel. 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v. de Prot. Waddengemeente Texel:

NL19 RBRB 069 5893 211

Rekeningnummer Diaconaal Team: NL76 RBRB 069 1740 100
Het RSIN-nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v. Coll. van Kerkrentmeesters: dhr. D. de Lugt, tel. 06- 06-40100177
Voorzitter v. Coll. van diakenen: mw. J. Brouwer-Medema, tel. 0222-318946
Kopij kerkblad s.v.p. inleveren bij: M Krotje, markro@hetnet.nl
Kerkelijk centrum De Parel: beheerder: tel. 0222-318930
Website van de Waddengemeente: http://www.waddengemeente.nl/

Zeemanskerk Waddenkerk
Maartenskerk Oudeschild De Cocksdorp
Oosterend
Diensten in februari 2024

4 februari
Oosterend Waddendienst

10.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
11 februari
De Cocksdorp Waddendienst

10.00u. Voorg.: Ds. G. de Vries
18 februari
Oudeschild Waddendienst

10.00u. Voorg: Ds. E. v. Leersum
25 februari
Oosterend Waddendienst

10.00u.

Dienst wordt verzorgd door koor ‘Columbia’ uit Broek op Langedijk
3 maart

De Cocksdorp Waddendienst
10.00u. Voorg.: Ds. W. Huizing

Veertigdagentijd. verzen (Marcus 1:12-15) nodig heeft om tot de kerk

Zondag 18 februari is alweer de eerste zondag van te komen. De mens is geen engel en geen dier en
de Veertigdagentijd. We lezen dan traditioneel over die tussenperiode in de schepping maakt de mens
de Verzoeking in de Woestijn; en dit jaar V0|gen we Verantwoordelljk voor de aarde en allen die haar

het evangelie naar Marcus, die maar een paar bewonen.
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Dit jaar reikt het oecumenisch leesrooster als
alternatief spoor, lezingen uit de profeet Jeremia
aan: een van de grote profeten die echter in het
leesrooster maar weinig aandacht krijgt. Op deze
eerste zondag wordt Jeremia 1:4-19 gelezen over
de roeping van de profeet en de aarzelingen die de
profeet daarbij heeft.

Dienstvoorbereiding

Wie het aardig vindt om eens mee te denken over
de invulling van een kerkdienst is van harte welkom
op dinsdagmorgen 13 februari en 5 maart van 19.00
tot 11.15 in De Parel. We lezen dan in ieder geval de
bijbelteksten die voor de daaropvolgende zondag
aangegeven worden. Maar we kunnen ook spreken
over de opzet en de inhoud van de gebeden of over
de keuze van de liederen die mooi bij deze zondag
zouden passen.

Ds. Evert van Leersum

Op het mom

alweer achter de rug. De derde maandag in januari
schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te
zijn. De kerstboom de deur uit, de lichtjes
verdwenen. Alles grijs buiten, de bomen kaal.

De uitdaging is, denk ik, om elk seizoen op zijn
eigen waarde te boordelen. Om de schoonheid te
zien van het grijs. [k maakte deze foto toen ik langs
het wad wandelde met de hond. Hij lijkt in zwartwit
genomen. Geen kleur te bekennen. Maar toch van
een verstilde schoonheid die mij met verwondering
deed stilstaan.

Het deed me denken aan een tekst uit Jesaja 30:
15: in rust en inkeer ligt jullie redding. Een kritisch
woord van de profeet. De leiders die de mensen
moeten besturen nemen geen tijd voor rust en
inkeer, voor reflectie. Ze denderen maar door en in
hun dadendrang worden de armen en weerlozen
vermorzeld. Deze profetische tekst zet aan het
denken. Wanneer dender ik door? Heb ik genoeg
00g voor wie er om mij heen is? Neem ik de tijd voor
rust en inkeer?

De winter is bij uitstek de tijd om naar binnen te
keren en te bezinnen.

Over een paar weken, op 18 februari begint de grote
tijd van bezinning in onze kerkelijke kalender. De
veertigdagentijd. Op weg naar Pasen dringen de
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vragen zich op: hoe ga ik mijn weg in het spoor van
de lijdende Christus? Hoe maak ik mij gereed om
opstanding te gaan vieren? Wat laat ik los als een
persoonlijk vasten? Wat houd ik vast, en wat houdt
mij vast in deze tijd?

Dat het grijs van de winter ons mag inspireren om
stil te staan, te verwonderen en te bezinnen!
ds. Geertje de Vries

Workshop Lectoren

Op de oproep in de vorige nummers van dit kerkblad
zijn een mooi aantal reacties binnengekomen. We
kunnen rond Pasen gaan starten met een groep
mensen die in de diensten van de Waddengemeente
de bijbel willen openen en het woord willen laten
klinken in ons midden.

In een voorbereidende workshop gaan we in op wat
er bij het lezen in de eredienst komt kijken.

Hoe leidt je de lezing in? Hoe sluit je af?

Wat is een goed leestempo? Hoe ga je om met
ingewikkelde zinnen en passages?

Deze en andere vragen bespreken we en natuurlijk
oefenen we ook met elkaar.

De workshop wordt begeleid door ds. Evert van
Leersum en ds. Geertje de Vries. Plaats van
handeling is de Maartenskerk in Oosterend.

Datum: 28 februari, aanvang 19.30 uur.

Mensen die zich hebben aangemeld krijgen
persoonlijk bericht. Anderen zij ook welkom om nog
mee te doen. Meld je dan even bij een van de
predikanten.

Actie Kerkbalans en verkiezingen ambtsdragers
De Actie Kerkbalans loopt in deze periode. We
hopen dat u ruimhartig bijdraagt aan het in
standhouden van onze gemeente, met alles wat
daarbij komt kijken. We vragen daarvoor uw
geldelijke bijdrage.

Minstens zo belangrijk is het verkiezingsformulier
dat u bij de actie Kerkbalans vindt. Dit voorjaar
nemen verschillende kerkenraadsleden afscheid na
hun termijn. Per abuis staat vermeld dat mevr. Toos
van Reenen herkiesbaar is. Dit is niet het geval.
Haar maximale tijd van drie termijnen zit erop. We
zeggen haar en de andere vertrekkende
ambtsdragers hartelijk dank voor hun inzet. De rust
na jaren van vrijwilligerswerk is hen van harte
gegund.

Dit betekent wel dat we dringend nieuwe mensen
nodig hebben. Met name in de diakonie wordt de
spoeling dun. We hebben hard twee nieuwe
diakenen nodig. Mensen met een hart voor anderen
en voor gerechtigheid kunnen in de diakonie hun
hart ophalen.

Ook de functie van scriba van de kerkenraad wordt
vacant. Marian Krotje heeft dat in haar functie als
ouderling- kerkrentmeester met volle inzet gedaan.
Scriba is een leuke en interessante functie, voor wie



van administratieve taken houdt.

Ook de ouderling-plekken die we zoeken bevelen
we van harte aan. Een goed bezette en levendige
kerkenraad versterkt de binding in de gemeente.
Wanneer u kandidaten voor de verschillende
functies heeft genomineerd, ontvangen wij het
formulier graag zo spoedig mogelijk terug. In ieder
geval voor 9 februari. De kerkenraad kan dan in
haar februari-vergadering de verkiezing laten
plaatsvinden. U kunt het formulier inleveren bij uw
contactpersoon of ouderling, die de envelop bij u
komt ophalen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan ons
gemeentezijn!

Terugblik dienst in de week van gebed
Op 21 januari vierden we op het eiland in twee
diensten de Week van gebed voor de eenheid van
de christenen. In Oosterend ging ds. Hans Marseille
voor en in Den Burg ds. Geertje de Vries.

In beide vieringen werd dezelfde orde van dienst
gevolgd. De elementen daarin waren aangereikt
door een groep christenen uit Burkina Faso.

Naar de gewoonte uit dat land werden de
kerkgangers ook hier verwelkomd met een beker
water. We werden bepaald bij het thema
naastenliefde. In beide kerken klonk mooie muziek
ter omlijsting.

Onze gedachten waren in verbondenheid met onze
broeders en zusters van de RK parochie. Zij waren
naar Schagen voor de installatie van pastor Garcia
als deken van Noord-Holland. Ook wisten we ons
verbonden met onze doopsgezinde broeders en
zusters. Zij hadden een regio-dag in Schoorl.

Het was goed om samen te bidden en te zingen en
ons deel te weten van de diversiteit van de
christenheid wereldwijd.

Dmgent
Piano:

Bas:
Dwarsfluit:

Verteller:

25 februari Columba

Op 25 februari is er een bijzonder dienst in de
Maartenskerk in Oosterend. De dienst wordt die
ochtend helemaal verzorgd door het koor Columba
uit Broek op Langedijk. Ze vertellen een bijzonder
verhaal, omlijst met muziek en zang.

De verteller, Cobi Vlaming, heeft, zoals haar
achternaam al doet vermoeden, banden met
Oosterend. Het belooft een mooie dienst te worden.

Van de voorzitter ...

Het nieuwe jaar met goede moed begonnen. De
enveloppen allemaal de deur uit, en rondgebracht,
verzonden en weer opgehaald.

Het is altijd een hele klus. Maar wel belangrijk.

Ook de voorbereidingen voor Pasen zijn van start
gegaan. De eerste sneeuwklokken die luiden door
de winterse januarimaand. Mooie nieuwe liederen
voor de Cantorij in studie genomen.

We zingen een prachtig lied in de setting van de
Matheus Passion, van Johan Sebastiaan Bach. Het
klinkt nu al erg mooi.

Heel fijn om ook twee nieuwe koorleden te mogen
begroeten. Jan en Hillie Oosterhof komen de bassen
en de alten versterken, hartelijk welkom.

Pasen is het belangrijkste feest zou mijn vader
zeggen en Dominee Marseille die voorging in de
oecumenische dienst van de Eenheid legde ook zijn
vinger op het stukje Schuldbelijdenis.

Schuld is voor velen een beladen woord.

Een paar jaar geleden waren we op de uitvaart van
tante Sil Stapersma en daar vertelde de voorganger
dat zij de zin in het onze vader:"Vergeef ons onze
schulden “ nooit uitsprak.

“Die zijn ons al vergeven, het is het mooiste van ons
geloof”.

HIER RUST |
_| HET STOFFELYK OVERSCHOT &

o
8 VAN MUN GELIEFDE VROUW

i TRUNTJE SLIK

GEB, 4 JUNI 1879
QVERL. 3 SEPT 1935

|

ECHTGENOOTE VAN

i B.EELHAH Lz

We kunnen dat beamen, een soort van verlossing
wat het leven lichter maakt.
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Dat schulden ook daadwerkelijk kunnen worden
lichter gemaakt ervaren we door de nalatenschap
van de Eelman - Slik [familie]Stichting.

Wat mooi om te horen hoe jaren geleden en dan
spreek ik over einde 18e, begin 19e eeuw, Jacob C
Eelman wonende te Oosterend, een zeer ijverige
werkzame man startte met deze stichting. Hij was
metselaar en knapte huisjes op zodat deze voor een
schappelijke prijs konden worden gehuurd. Een
loffelijk streven wat ook uitgroeide tot een aardig
kapitaal.

Daarvan kon ook worden geleend met een laag
percentage.

Dit gaf grote mogelijkheden in de groeiende grote
familie.

Kinderen konden ervan studeren en startende
echtparen konden er mee vooruit geholpen worden
om ook weer een huisje te kopen.

Op de foto zie u Jaap Eelman bij het graf. Hij houdt

al jaren graven op het kerkhof bij en is nazaat van ...

In een gesprek vertelde hij dat de Opa van Jaap ook
jarenlang het kapitaal beheerd heeft. Zelf de huur
ophaalde en langs de huisjes ging. Dat werd
overgedragen van vader op zoon.

De boekhouding kwam in 1984 in handen van
boekhouder Dirk Vinke en werd als zijnde ook
beschreven bij de notaris. Er werd in een ver
verleden vastgelegd dat indien de stichting zou
worden opgeheven het geld naar de Nederlands
Hervormde kerk te Oosterend zou moeten gaan.

En dat is nu aan de orde. We hebben ruim 60.000 €
mogen ontvangen en zijn daar heel blij mee.

10 februari is de geboortedatum van deze man die
zoveel werk verzet heeft en daarbij dacht aan zijn
medemens. Een lauwertak staat boven op de kroon
van de zerk met daaronder de tekst uit psalm 42
vers 5: ...Hoe eens ik in de stoet vooraanging naar
Gods huis, als jubelend zong de dank...

In gedachten zie ik de palmtak wuiven en hoor ik de
klanken van de Matheus passion....op weg naar
Pasen.

Dankbaar voor wat deze familie jarenlang met deze
stichting heeft voortgezet, waar zoveel mensen mee
zijn geholpen en wat nu ons ten deel valt.

Gemeentelid Marijke Slik die vanuit de Koog naar
het Verpleeghuis is verhuisd en nu in “de
Schuttehof” woont is ook familie net als Jaap. Weet
dat we dankbaar zijn voor dit mooie gebaar en we
hopen er een mooie bestemming voor te vinden.

Verschillende gemeenteleden hebben een operatie
ondergaan en gaan een moeilijk traject in met
chemotherapie en bestraling. Heel veel sterkte en
beterschap toegewenst ook hamens Marco.

Als ik dit stukje schrijf bereikt me ook het bericht dat
Mw Ann Barnard is overleden. De vrouw van de
huisarts was jarenlang een spil in het dorp. Ze was
zeer muzikaal en erelid van Excelsior, met kerst was
ze nog bij de uitvoering in de Maartenskerk.
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Bijzonder..

De condoleances en medeleven toegewenst voor
deze kleurrijke memorabele vrouw uit ons dorp.
Muziek zal haar laatste reis begeleiden...

Erna Drijver Tuinema

Overpeinzingen van een aardebestormer...
“Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een
schaduw heen.”

Dat is lied 292 uit het oude liedboek van 1938.
Daarna is het niet meer opgenomen in de twee
nieuwe liedboeken die daarop volgden.

Wat ik er aardig aan vind, is de melodie en ook nog
de tekst van vers 1. De overige verzen zijn
behoorlijk gedateerd en daardoor is het m.i. heel
terecht dat dit lied niet meer voorkomt in het
liedboek dat thans in gebruik is. Maar ondanks dit
alles hebben we dit lied gezongen in de
oudejaarsdienst in De Cocksdorp. Twee verzen: vers
1 met de oude bekende tekst en vers 2 met een wat
aangepaste tekst. Het wonder is dat er van harte
gezongen werd, zelfs door de jongeren. Kennelijk
liggen melodie en tekst nog goed in het gehoor.
Beste lezeressen en lezers, dat uren, dagen,
maanden en jaren als een schaduw heen vliegen,
dat zal iedere oudere en jongere beamen. Anders
gezegd: de tijd vliegt en wij vliegen mee! Weet u, ik
groeide op in de tijd dat iedereen nog herinneringen
had aan de tijd van de 2e W.O. Maar inmiddels leeft
er bijna niemand meer die deze bange tijd zelf nog
als volwassene beleefd heeft. Maar ook weer zo'n
mooi en bijzonder wonder: toch wil vrijwel niemand
de herdenking van de 4e mei kwijt. Massaal staat
men op de Dam in Amsterdam en op vele andere
vaderlandse plaatsen in steden en dorpen, ter
herinnering aan deze allang voorbije droeve dagen.
Hopelijk wordt deze traditie nog lang in ere
gehouden, ondanks dat de uren en dagen, enz. als
een schaduw heen vliegen.

“Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs
hier beneén!”, dat is de tweede regel uit vers 1.

Met andere woorden: alles is tijdelijk. Van alle
mensen, dieren en dingen moet je eens afscheid
nemen, daar ontkomt geen mens aan. Toch is er wel
iets blijvends. leder mens verandert bij leven wel iets
aan Gods schepping. Of je nou timmerman, boer,
advocaat of schooljuf, etc. bent, je bouwt iets op. Je
verandert iets aan de bestaande wereld om je heen.
Laten we zo optimistisch zijn dat dat kleine beetje
wat wij zelf toevoegen aan de bestaande wereld een
positieve bijdrage is. Verreweg de meeste mensen
deugen. Die bouwen en werken in als het ware in
alle stilte op de achtergrond. Daar wordt zelden of
nooit aandacht aan geschonken omdat het niets
bijzonders is. Omdat vrijwel iedereen dat doet: een
stukje van de wereld veranderen in positieve zin.
Laten we niet vergeten dat wat de aandacht vraagt,
dat wat uitzondering op de regel is, dat zoiets altijd
het nieuws is waar de kranten over schrijven en
andere media zich druk over maken. Verreweg de



meeste mensen deugen maar wie niet deugt weet
altijd de aandacht op zich te vestigen.

“Op den weg, dien wij betreden, staat geen voetstap
die beklijft”, zo gaat dat oudejaarslied verder.
Symbolisch gezien geloof ik daar, gezien
bovenstaande, niks van. Vaak genoeg betreden we
oude paden waar de voetstappen van eerdere
generaties nog te vinden zijn. Maar vaak genoeg
maken we tevens oude paden nieuw of slaan we
nieuwe onbetreden wegen in...

“Al het heden wordt verleden, schoon 't ons
toegerekend blijft”, zo besluit vers 1. Ja, vandaag is
zo weer gisteren! Maar wat God betreft, mogen we
vast wel vanuit het heden bouwen aan de dagen van
morgen. In de hoop en verwachting dat het betere
dagen zijn dan dagen die gevuld zijn met het duister
van het kwaad. Zie, onze dagen worden alweer
langer en lichter.

U allen licht en leven toegewenst, met groeten van
huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van het Diaconaal Team

De collecten brachten in december € 1.193,06 op,
waarvoor onze hartelijke dank.

Extra bijdragen in december 2023 zijn gegaan naar:
Texel steunt: € 200,-; Tesselhuus: € 200,00;
Kolenkitkerk: € 150,00.

Het rooster voor februari ziet er als volgt uit:
-Zondag 4 februari: 1e collecte: KIA-
werelddiaconaat: Bangladesh: beter bestand tegen
klimaatverandering. 2e collecte: Voedselbank Texel
-Zondag 11 februari: 1e collecte: KIA Noodhulp
Griekenland: opvang voor gestrande viuchtelingen

-Zondag 18 februari: (40 dagentijd) 1e collecte: KIA
Binnenlands Diaconaat: Omzien naar gevangenen.
2e collecte: diaconie

-Zondag 25 februari: (40 dagentijd) 1e collecte: KIA
Missionair werk Nederland: de Kliederkerk is er voor
iedereen

-Zondag 3 maart: (40 dagentijd) 1e collecte: KIA
Zending: Libanon: predikanten opleiden voor het
Midden-Oosten. 2e collecte: diaconie

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
de collectedatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal
Team.

Uit de gemeente:

Overleden:

Op 25 januari is overleden An Barnard-v.d. Nat, in
de leeftijd van 92 jaar.

Er is op woensdag 31 januari gelegenheid tot
condoleren vanaf 13. 30u.in de Maartenskerk te
Oosterend, waarna de uitvaartdienst zal
plaatsvinden om 14.30 u.; de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aan Achtertune.
De gedachtenis aan An Barnard zij ons tot zegen.

21



Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

p/a Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn. Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl, zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2, De Waal; Dorpsstraat 168. De Koog; Kerkstraat 5, Den Hoorn.
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl: Kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl, kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.
Kerkenraad en kerkblad: scriba Henk van den Top, Rozendijk 15, 1791 PC Den Burg, scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-365579
Voorzitter: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526
Kerkrentmeesters: Bankrekening NL37RAB0O0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn.
Voorzitter: Flip Breman, Schilderend 91a, 1791 BC Den Burg, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-312983
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn. diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl
Predikant: ds. Anne Kooi, Hoge Achterom 4, 1797 AZ Den Hoorn, predikant@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-729039/ 06-20601270
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: ~ Wim Luiken, wluiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202

- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Kerkdiensten in februari 2024

Zondag 11 februari
Den Hoorn, 10.00
collectedoel 1 rondgang:

Zondag 18 februari
De Waal, 10.00 uur
collectedoel 1 rondgang:

Zondag 25 februari
Den Hoorn, 10.00 uur

collectedoel 1 rondgang:
Zondag 3 maart
Den Hoorn, 10.00 uur

collectedoel 1¢ rondgang:

Zondag 10 maart

combinatiedienst Kerk/Hoeksteen

mw. ds. A. Kooi
Kerk in Actie Noodhulp

ds. D. van Arkel, Leusden
Binnenlandse diaconie

ds. H. Betting, Stadskanaal

Eilandelijk diaconaal werkverb.

ds. E van Leersum, Oosterend
Zending Libanon

Den Hoorn, 10. 00 uur mw. ds. A. Kooi
H.A./ bevestiging ouderling-kerkrentmeester
collectedoel 1¢ rondgang: Zending Indonesié

Collecteopbrengsten december 2023

Kerkrentmeesters € 520

Nog voor ze ontkiemen

Het is februari. Midden in de winter. Op het land
gebeurt er niet veel. Het is een tijd van inkeer, van
rust en reflectie. In deze periode luisteren we naar de
verhalen van en over Jezus: de mens naar Gods hart
en hoe juist hij zijn aardse leven invult. Later horen
we waar dat op uitdraait, als we toegroeien naar de
ljdensgeschiedenis en Pasen.

In het boek van Jesaja vinden we thema’s die ons
ook in het leven en werk van Jezus lief zijn
geworden. Zo heeft Jesaja ons woorden gegeven die
altijd weer klinken bij Kerst (Jesaja 9:1-6): “ledere
laars die dreunend stampte en elke mantel waar
bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van
vuur. Een kind is ons geboren, een zoon is ons
gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.
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Diaconie €690
en via € QR 30

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst”.

Nu heeft Jesaja vier liederen gemaakt waarin hij zingt
van de komst van de ‘dienaar van de Heer’ (Jesaja
42:1-9, 49:1-13, 50:4-9 en 52:13-53:12). Is het kind
dat geboren is dezelfde als deze ‘dienaar van de
Heer’? In die liederen van deze ‘dienaar’ zijn in elk
geval tekstgedeelten te vinden die ons doen denken
aan de geboorte van Jezus. Zo lezen we in Jesaja
49:1 “Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer
mij geroepen, nog voor ze mij baarde noemde hij
mijn naam”. En in Jesaja 42:9 staat: “Wat eertijds
werd voorzegd, is nu vervuld en ik kondig jullie
nieuwe dingen aan, nog voor ze ontkiemen zal ik ze
openbaren.”
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In de Bijbel buigen dingen die we gewend zijn los van
elkaar te zien, vaak naar elkaar toe. Zo wijst de
verwachting van wat nog in de schoot van de
toekomst verborgen ligt, naar haar oorsprong in de
schepping. En de schepping wijst weer naar
voleinding. Ze hebben immers dezelfde bron: de
goedheid van God.

In deze tijd leren we van Jezus’ leven op aarde. De
betekenis van zijn Christus-gestalte krijgt
verhalenderwijs vorm. Dat is iets dat eerst in het
verborgene plaatsvindt. Net als bij het zaad of de
bollen die in het land ‘verborgen’ liggen. In de daden
van mensen, elke dag, kunnen we ervoor kiezen om
de gestalte van de “dienaar” definitief onzichtbaar
maken. Of kunnen we helpen om zelf als zulke
“dienaren” de kiem te leggen voor wat er later aan
goedheid mogelijk is, en dat zichtbaar te maken.
Paulus zegt het in zijn brief aan de Romeinen (8:18-
21) zo: “Ik ben ervan overtuigd dat het lilden van
deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die
ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De
schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar
wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is
ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar
door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar
ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping
zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister
die Gods kinderen geschonken wordt.”

Met die bril kunnen we kijken naar wat wij in onze
dagen doen. Want, in wat we vandaag wel of niet
doen, is de kiem gelegd voor wat er in de toekomst
zal zijn. Dat kun je bijvoorbeeld concreet zien aan de
klimaatcrisis. In bredere zin sowieso: “Wie onrecht
ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten”
(Job 4:8), maar ook: “zij die in tranen zaaien zullen
oogsten in gejuich” (Psalm 126:5).

Niet alleen wat de toekomst brengt is van God, maar
ook de bron van waaruit die toekomst gevormd
wordt. ‘Nog voor ze ontkiemen’ zijn onze daden door
God gekend en worden ze openbaar. En ondanks
alles: dat belooft wat! “Kijk”, zegt Jesaja (49:12,13)
“Juich, hemel! Jubel, aarde! Bergen breek uit in
gejuich! De Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft
zich over de armen ontfermd.” We leren in deze tijd
precies dat kennen, als de essentie van de komst
van Jezus op aarde. Ook al wordt Jezus zelf als
‘dienaar van de Heer’, vaak niet herkend.

ds. Anne Kooi

Vooraankondiging

Ik heb besloten om iets eerder dan maximaal
mogelijk, te stoppen als predikant in deze gemeente.
We vormen met elkaar een gemeente die nu
merendeels door 60-ers gedragen wordt, en dat voelt
als een heel goed werkbare situatie. Dat moet ook
maar zo blijven. Op 31 augustus 2025 word ik 70
jaar. Dat lijkt me dus een mooi moment om te
stoppen. Dat betekent ook dat ik nog ruim anderhalf
jaar uw predikant ben, en ik hoop dat dat een mooie
vruchtbare en zinvolle periode mag zijn!

ds. Anne Kooi

Uit de kerkenraad

Blij zijn we dat er geen gegronde bezwaren zijn
gekomen, waardoor we Herman Ridderinkhof konden
benoemen als ouderling-kerkrentmeester. Hij zal op
10 maart bevestigd worden. We wensen hem
welkom en hopen op een goede samenwerking!

We keken tevreden terug op de gemeente-avond.
Fijn dat er zoveel betrokkenheid voelbaar was bij ons
reilen en zeilen als gemeente. Met goede suggesties
en uitvoerbare besluiten gaan we weer door. Dica
heeft er een verslag van gemaakt dat is op te vragen
bij scriba Henk. Voor de agenda: de volgende
gemeenteavond is op 17 april.

We lieten ons bijpraten over huisje Mosk en de
renovatiewerkzaamheden in de kerken van De Waal
en De Koog. Het werk in De Waal is bijna afgerond.
De Koog gaat de tweede fase in van het werk:
verduurzaming. Dat laatste hangt samen met huisje
Mosk en De Schuilhut.

De ledenlijst van belijJdende leden is weer actueel.
Het was prettig om in contact te komen met mensen
die we niet zo vaak (meer) zien en te horen waar zij
behoefte aan hebben. In 2024 gaan we verder met
de doopleden. Ook daarmee hopen we op contact en
helderheid.

We spraken de actie Kerkbalans door. Dank aan Flip,
Gery en ds. Anne voor al het werk daaromtrent!
Binnenkort hebben moderamen en predikant het
jaargesprek. We kijken dan terug en vooruit en
bespreken de samenwerking.

Voor de gedichtenmiddag op vraag van Bertha
Boogerd hebben zich 5 personen gemeld. De
seniorenmiddag in december werd goed bezocht en
als prettig en
voor herhaling
vatbaar
ervaren. Gaan
we doen!

Wensen in

De Waal

Op zondag 7
januari werd
direct na de
kerkdienst in
De Waal de
gelegenheid
aangegrepen
elkaar goeie
wensen aan te
reiken voor het
nieuwe jaar,
onder het genot
van wat
lekkers.
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Stamppotmaaltijd in De Hoeksteen voor
alle vrijwilligers en betrokkenen

e
Op 24 januari vond voor de jaarlijkse
stamppotmaaltijd plaats, voor alle vrijwilligers van en
betrokkenen bij onze kerkgemeenschap. Het
gezelschap was fors, ruim 50 gasten-aan-tafel,
waaronder de vrijwilligersgroep van de
Rommeltjesmarkt, vertegenwoordigers van de
andere PKN-kerkgemeenschappen, van Demtex en
allerlei andere betrokkenen, zoals van het
kinderkerstfeest, werden door Jacob Lap welkom
geheten.

Flip Breman zorgde voor een vrolijk intermezzo, Fiet
van Beek las voor uit eigen werk, er was gezelligheid
en er werd lekker gegeten. De foto’s getuigen van de
sfeer.

Dank aan de voorbereiders Jacob en Rietha en aan
Marieken van Demtex.

Open Kerk café: OK-café

Tijdens de laatste bijeenkomst van Samenscholen
kwam de wens bovendrijven om tijdens de donkere
wintermaanden wat meer bij elkaar te komen. We
willen dat uitproberen door op donderdagmiddag 15
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februari de Hoeksteen open te zetten en er een open
café te houden. Een soort van high tea, zeg maar.
ledereen is welkom. En net als bij de
stamppotmaaltijd: mensen uit de dorpen en de
buiten—-gebieden zijn natuurlijk net zo welkom.

Dus: donderdag 15 februari OK-café van 14.30 —
16.30 uur in De Hoeksteen. Vrije inloop.

Ds Anne Kooi

Gespreksgroep De Koog gaat van start

Inmiddels zijn 5 aanmeldingen binnen en hebben 2
gemeenteleden hun deelname in beraad, we gaan
dus starten. De groep komt in eerste instantie bijeen
in De Schuilhut, voorlopig op dinsdagmiddag van
14.00-16.00 uur. Tijdens de 1le bijeenkomst worden
verdere zaken afgesproken, graag tot 27 februari!
Henk van den Top

Volgende middag voor de Jeugd van vroeger
Een nieuwe datum kan wellicht alvast op uw kalender
worden aangestreept: op woensdagmiddag 6 maart
vindt deze middag opnieuw plaats. leder die
aanwezig was en weer wil komen, of ervan hoorde
en graag aanhaakt, is van harte welkom.

Het thema voor de bijeenkomst hoort u later, maar
weet dat een vergelijkbaar programma wordt
voorbereid: we gaan met elkaar in gesprek in
groepjes, zingen, luisteren en kijken naar
voordrachten. Zoals we van u hoorden is daar in
deze wintermaanden behoefte aan. Zo beogen we
met elkaar weer zo’n goeie middag te hebben,
wetend wat ons bindt.

Wij worden ook deze keer flink geholpen door Alie
Vlaming en Stefanie Bremer. Graag doen we ook
weer een beroep op Willy Plug en Gery Lap voor een
bijdrage aan het programma, maar andere
medewerkenden zijn natuurlijk van harte welkom.
We starten om 15.00 uur en ronden na een kop soep
af om 17.30 uur. We komen weer bijeen in De
Hoeksteen, wanneer u vervoer nodig heeft, horen we
dat graag.

Wilt u zich, in verband met het inslaan van
boodschappen, van tevoren melden, ajb?

(Opgeven via scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl of
bellen tussen 15 feb en 29 feb: 365579)

Jacob Lap en Henk van den Top, ouderlingen

Mijke van Leersum, gastvrouw

Ergens in dit voorjaar krijgt huisje Mosk een nieuwe
bewoner. Na gesprekken met meerdere kandidaten
heeft de diaconie besloten Mijke van Leersum als
inwonende gastvrouw te verwelkomen. Zij zal de
vrijwilligers in de zomer en de andere gasten in de
winter ontvangen, aanspreekpunt voor hen zijn en
het gastenverblijf schoonhouden. We zijn uit naar de
gasten én naar de samenwerking met Mijke! Ze stelt
zich even voor.

Hallo, ik ben Mijke.

Ik ben 28 jaar oud en werk als boekvertaler. Ik
vertaal vanuit allerlei genres, maar vooral kinder- en
jeugdboeken, vanuit het Engels en Zweeds. In mijn



vrije tijd maak ik
muziek, alleen of
met anderen, en
ben ik graag
buiten in de
natuur. Daarnaast
doe ik aan yoga,
schilderen, en lees
ik natuurlijk veel
boeken. Ook heb
ik een hond, een
ondeugende
schapendoes van
bijna vijf.

Ik woon sinds twee
jaar op Texel, toen
ik meeverhuisde met mijn ouders. Door een
verbroken relatie en de wooncrisis was het lastig om
zelf een woning te vinden, maar gelukkig vonden we
samen een oplossing en woonden we de afgelopen
jaren met veel plezier in een huis in Oosterend, met
mijn ouders boven en ik beneden in de oude winkel.

Maar dit jaar verhuis ik naar een hele bijzondere
locatie: het huisje Mosk. Wat mij gelijk aantrok aan
dit project, is dat het zich afspeelt op de grens waar
de kerk en de maatschappij elkaar raken. Dat is gelijk
ook de plek waar ik me het meest thuis voel, en waar
ik me graag voor inzet. Ik deed dat eerder door
bijvoorbeeld mee te lopen als journalist met de
klimaatpelgrimstocht van de Groene Kerken, maar
ook door koffie in te schenken bij de
nieuwjaarsdienst, of te zingen of te spelen bij
diensten en lezingen.

Het bijzondere aan dit project is dat het echt een
investering is. Je kunt iets maar één keer verkopen,
en dan heb je een zak met geld. Maar dit project is
duurzaam en een kans om samen iets nieuws te
bouwen en de boodschap van gastvrijheid uit te
dragen. Er is nu al zo veel liefde en aandacht in dit
project gestoken, en ik hoop dat die sneeuwbal de
komende tijd alleen maar door blijft rollen en groter
wordt. Ik geloof dat dit project echt iets gaat
toevoegen aan het eiland, en daarvoor steek ik graag
mijn handen uit mijn mouwen: om een verfkwast op
te pakken, een kop koffie te zetten, of om elkaar de
hand te schudden. Graag tot ziens!

Van de diaconie over huisje Mosk

De renovatie van Huisje Mosk vordert. Steeds meer
wordt zichtbaar wat het gaat worden. Aan Mijke van
Leersum hebben we een goede gastvrouw
gevonden, denken we. Rond 1 maart zal het gebouw
worden opgeleverd. Daarna hebben we drie
maanden om te schilderen, vioerbedekking te
leggen, in te richten en de zandvlakte erachter tot
een tuin om te toveren. Voor het schilderwerk hopen
we op hulp vanuit de Westerkerk in Ermelo, waar we
warme contacten mee hebben. Er komt een
steungroep van mensen met verschillende
achtergronden die met Mijke en de diaconie samen

het ‘project’ tot een warm thuis voor onze gasten
gaat maken. Die gasten zijn ’'s zomers vrijwilligers die
komen helpen om de kerk vaker open te kunnen
hebben en daarna mensen met een smalle beurs die
een vakantie heel goed kunnen gebruiken. De
bedoeling is dat er in juni vrijwilligers in komen. De
officiéle opening is op 13 september, de dag erna is
het Open Monumentendag en kan iedereen komen
kijken.

Gezocht:

De diaconie is voor het huisje Mosk op zoek naar
mensen of organisaties die ons willen sponsoren:

- de aankoop van zonnepanelen (€ 750 per paneel,
nog 50 nodig)

- een schuur in de achtertuin

- tuinmeubels

- tuingereedschap

- (een niet al te grote) televisie

En: wie kan helpen door gordijnen op maat te
maken?

Graag reacties naar Geertje de Vries 06 25 55 02 85
of dsgeertje@gmail.com

Gezocht: notulist

Afgelopen jaren heeft Dica de Vries de
kerkenraadsvergaderingen genotuleerd en een
enkele gemeenteavond. We waren blij met deze
belangrijke bijdrage aan ons gemeenteleven. Dica
gaat — voor ons — helaas het eiland verlaten. We
wensen haar al het Goede aan de overkant, dichter
bij haar familie.

We zoeken nu een nieuwe notulist. Het zou fijn zijn
als we iemand kunnen vinden die goed notulen kan
schrijven en goed kan zwijgen. Er worden namelijk
veel vertrouwelijke zaken in de kerkenraad
besproken. Ben jij iemand die ons eens in de maand
kan ondersteunen door te notuleren? Of ken je zo
iemand?

Laat het dan weten aan Fiet van Beek, voorzitter
kerkenraad. Dat kan op allerlei manieren, ook per
mail: kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl.

Ook in de Schuilhut werd weer geklust
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