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  ‘Leren’ 

 
Bij ons thuis ligt de klarinet van zoonlief 
ongebruikt in een hoek. Elke keer als ik 
erlangs loop, ‘hoor’ ik de klank van toen hij 
erop speelde. Ik houd van die klank. Nog 
steeds, als ik een klarinet hoor op de radio, 
draai ik de volumeknop omhoog. Het 
verlangen om de klarinet zelf te leren 
bespelen, neemt toe. Dat werkelijk gaan 
doen, schijnt heel gezond te zijn. Iets 
nieuws leren, vooral als het moeite en 
inspanning kost, stimuleert je hersenen, 
maakt je vrolijk als je weer een stapje verder 
komt. Het richt je gedachten, je gaat erin óp, 
het vormt je bewustzijn. Ik geloof het graag. 
Er staat nog wel meer op mijn 
leerwenslijstje: (moes)tuinieren, 
handwerken, Frans leren, en ja, ook 
pottenbakken…. Maar die klarinet ligt 
binnen handbereik…als ik stop met zangles, 
dan zou het qua tijd kunnen… 
 
Een mens is nooit te oud om te leren, al 
gaat het wel minder snel. Eigenlijk is het 
hele leven getekend door leren; aanleren en 
afleren. Heel praktisch, soms. Ik snijd al een 
heel volwassen leven uien maar leerde pas 
onlangs van een kok hoe je dat doet zónder 
gevaar van in je vingers snijden.  
 
Met geloven is het niet anders. Je kan zelfs 
zeggen dat geloven leren ís, dat het eruit 
bestáát. Door vallen en opstaan, vaak door 

een kleine of grotere crisis mee te maken, 
kom je verder. Al doende, leer je.  
Daar gaat het in de bijbel al over. Mozes 
wist ook niet hoe het moest maar leert al 
gaande te vertrouwen, te spreken, recht te 
doen, zijn driften ten goede te benutten. Hij 
leerde het van de Eeuwige zelf, van zijn 
broer en zus, van zijn schoonvader Jethro. 
En het leren hield nooit op, tot zijn dood aan 
toe.  
 
Leren is niet hetzelfde als informatie tot je 
nemen. Dat is ook nodig en nuttig maar écht 
leren zet in beweging, verandert je 
handelen. Een klein beetje maar, maar dat 
is vaak genoeg. Zoals mijn broer zei, die in 
de scheepsbouw werkt: “Een kleine 
koerswijziging doet je schip heel ergens 
anders uitkomen..”. Die wijziging kost vaak 
al veel inspanning.  
 
Daarom is het, ook wat geloven betreft, 
goed om die inspanning te doseren. Te 
beginnen met een ontvankelijk hart, open 
handen en opmerkzame ogen. Dan komen 
de goede vragen vanzelf. En die dan delen 
met medegelovigen, sommigen al een 
stapje verder. Dat laatste is essentieel. 
Niemand leert het leven in haar eentje, wij 
leren van elkaar. In de kerk is dat door het 
Woord, de traditie en in het 
gemeenschapsleven, het zingen van een 
nieuw lied.  En wat we leren, toe te passen 
in het dagelijkse leven. Niks is mooier dan 
wanneer er ons een ‘licht’ opgaat. En we 
groeien, als mens.  
 
Wikke Huizing  
 
P.S Wie denkt, nou, ik wil wel concreet een 
stap voorwaarts zetten in het leren…of 
delen wat ik geleerd héb…de cursus 
‘Ontmoetingen met God, basiscursus 
geloven met bijbelverhalen’ (zie verderop in 
dit blad) heeft nog plek. 
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Texel 
 
Hulp Oost-Europa Texel 
In de Kersttijd wordt vanaf Texel altijd gezorgd, dat op 
verschillende plaatsen de armste mensen wat extra 
aan voedsel ontvangen. Zo willen wij u deze keer 
deelgenoot maken van het werk van Nicolae, die 
woont in Pucioasa in Roemenië. 
Al sinds vele jaren hebben wij vanaf Texel een 
samenwerkingsverband met Nicu, die daar 
voorganger is. Hij bekommert zich om de arme 
bewoners van de bergdorpen.  
In het verleden hebben wij daar vanaf Texel een 
kleuterschool ingericht en muziekinstrumenten voor 
de muziekschool gestuurd. Een gebouw bij de kerk 
ingericht met een keuken, meubilair en serviesgoed, 
zodat het nu een ontmoetingsplaats is en voor de 
ouderen een maaltijd gekookt kan worden, die 
gezamenlijk gegeten wordt. 
 

 
 
En als de mensen thuis in de kou zitten zonder 
verwarming, dan zorgt Nicu dat daar een kacheltje 
geplaatst wordt... 
Ook brengt hij hout voor de kachel bij weduwen en bij 
moeders met kinderen. 
Wij zorgen ervoor dat hij voor de winter voordelig een 
partij hout kan kopen. Dit hout wordt in kleine 
hoeveelheden uitgedeeld. 
Bij de grote voedseluitdeling in de kersttijd, was een 
lange tafel buiten neergezet en kreeg iedereen een 
broodje met een worstje, nou dat was feest en 
iedereen smulde ervan.... 
 

 
Smullen van een broodje...links staat  Nicu 
 
Verder waren er voedselpakketten en iedereen kreeg 
een zak aardappelen. 
Het geeft altijd veel voldoening, dat wij dit, met uw 
hulp, mogelijk kunnen maken, vanaf Texel. 
Als u mee wilt helpen met een gift voor een kacheltje, 
hout of voedsel, of vervoer, dan is dat heel welkom 

op bankrekening NL 18 RABO 03625 21 905 ten 
name van Stichting Hulp Oost-Europa Texel (met 
ANBI-goedkeuring)  
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: P.M. Bakker-Halfweeg, Kogerstraat 69, 1791 ER Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman, Waalderstraat 58, Den Burg 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
4 februari  14.30 uur  Oudere zusterkring 
5 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
5 februari  11.05 uur  Muziekkommissie 
5 februari  14.00 uur  Broederkring 
6 februari  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
9 februari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
11 februari 14.00 uur Doperszaaigoed 
12 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
12 februari  11.05 uur  Muziekkommissie 
13 februari  14.30 uur Wijkbijeenkomst fam. Bakker-Halfweeg 
13 februari  20.00 uur  Ledencommissie 
16 februari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
18 februari  14.00 uur  Studio 
19 februari 10.00 uur  Bijbelleesuur 
19 februari 11.05 uur  Muziekkommissie 
19 februari  15.00 uur  Wijkbijeenkomst bij Gré Dros 
20 februari  15.00 uur  Wijkbijeenkomst fam. Kuiper 
23 februari  10.00 uur  Jan Willem Stenvers 
24 februari  19.30 uur  Kerkenraad 
25 februari  14.00 uur  Wijkbijeenkomst fam. Zuidewind 
26 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
26 februari  11.05 uur  Muziekkommissie 
26 februari  14.00 uur  Zusterkring 
27 februari  13.30 uur  Rembrandtkring 
2 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
4 maart  14.30 uur  Oudere zusterkring 
5 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
5 maart  11.05 uur  Muziekkommissie 
5 maart  14.00 uur  Broederkring 
6 maart  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
6 maart  14.30 uur  Wijkbijeenkomst Thea Hoogerheide 
9 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
 

Muziek agenda 
zondag 16 februari  Riëtte Olthof en Marte Gerritsma  16.00 uur 
zondag 16 maart  Margaretha Clement    16.00 uur 
zondag 23 maart Lauri Brons en Elisabeth Waverijn 16.00 uur 
 
 

Vooruitblik in 100 woorden Hans Marseille 

Sinds 21 januari heeft de wereld een nieuwe 
president van Amerika. Bij de inhuldiging hoort ook 
een kerkdienst, want de VS is niet alleen het land van 
de film en de popmuziek maar ook het land van de 
kerk. Nu verwachtte ik een glorieuze viering met een 
priester die de nieuwe president zou gaan 
bewieroken en inzegenen , maar dat gebeurde niet. 
Integendeel, bij binnenkomst klonk eenvoudige 
orgelmuziek die me aan onze eigen 
zondagochtenddiensten deed denken. De president 
en zijn vrouw gingen weliswaar op de eerste rij zitten 

maar de houten stoelen zagen er spartaans uit. Nee 
geef mij dan maar onze Oud-Hollandse knopstoelen 
die hebben tenminste nog een rieten zitting. De 
bisschop sprak van een hele hoge preekstoel naar 
beneden. Aan het uiterlijk kon ik niet zien of het een 
man of een vrouw was, maar wat ik hoorde was 
profetisch. De mensen zonder stem, die tijdens de 
inhuldiging buiten beeld worden gehouden, kregen in 
de kerk een stem. Dit was het wat ik h  oorde:  
Miljoenen mensen hebben hun vertrouwen gesteld in 
u Mr President. En zoals u het land gister vertelde, 
heeft u de voorzienige en beschermende hand van 
een liefhebbende God gevoeld. In de naam van onze 
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God, vraag ik u: “Ontferm u over de mensen in ons 
land die nu bang zijn.” Er zijn kinderen, gay-, lesbian-
, en transgender-kinderen in Democratische, 
Republikeinse en onafhankelijke families, die nu voor 
hun leven vrezen. 
En de mensen, de mensen die voor ons op het land 
werken, die onze kantoren schoonmaken, de afwas 
doen nadat wij in restaurants gegeten hebben, de 
nacht diensten in de ziekenhuizen draaien, mensen 
die werken op kippenboerderijen en in de 
vleesverwerking. Zij- zij zijn soms geen staatsburger 
en missen soms de juiste documenten maar de grote 
meerderheid van de immigranten zijn geen 
misdadigers. Ik vraag u gratie en genade Mr 
President,…. 
De bisschop die deze woorden sprak was Mariann 
Edgar Budde. Als het om politiek gaat kan de kerk 
ervoor kiezen om als priester de machthebbers te 
zegenen óf als profeet voor de God-van-de-kleine-
mensen te spreken. Dat laatst probeerde Budde, 
bisschop van Washington DC. 
 

Wijkbijeenkomsten 2025  door Hans Marseille 

Jaarlijks initieert de Kerkenraad in het winterseizoen 
de wijkbijeenkomsten bij mensen thuis. Iedereen 
krijgt een persoonlijke uitnodiging met daarbij de 
datum en het adres van de wijkbijeenkomst. Omdat 
plaatsen waar we ons verzamelen nogal eens 
wisselen, is het altijd een verrassing wie je er zult 
ontmoeten. Het gaat dit jaar om de volgende data: 
 
13 februari Woensdag 14.30 uur Bij Fam Bakker 
19 februari Woensdag 15.00 uur Bij Gré Dros 
20 februari Donderdag 15.00 uur Bij Fam. Kuiper 
25 februari Dinsdag 14.00 uur Bij Fam. Zuidewind 
6 maart Donderdag 14.30 uur Bij Thea Hoogerheide 
12 maart Woensdag 14.30 uur Bij Jan Wieten en  
Bep van Wijk 
 
De wijkbijeenkomsten van dit jaar worden 
georganiseerd met het oog op de Ledenvergadering 
van dit voorjaar. De kerkenraad heeft daarvoor Rob 
Workel uitgenodigd, die later in dit jaar ook een keer 
als gastpredikant voor zal gaan. In heel wat 
Nederlandse gemeenten heeft hij met succes het 
gemeenteleven ‘gerevitaliseerd’. 
Als emeritus-dominee heeft hij nog niet zo lang 
geleden een gloedvol betoog gehouden over hun 
toekomst van de Doopsgezinde gemeenten in 
Friesland. Wij zijn natuurlijk allemaal benieuwd welke 
gouden sleutel hij voor ons meebrengt. Normaal 
gesproken mag je na afloop van de toespraak vragen 
stellen, maar vaak weet ik thuis pas wat ik had willen 
vragen. Of als ik in Amsterdam een college volg dan 
weet ik pas op de boot-naar-huis wat ik had willen 
vragen. Nu heb ik vooraf aan Rob Workel gevraagd 
welke vragen wij onszelf zouden kunnen stellen om 
ons te prepareren op zijn toespraak. Ik bedoel: Dat 
zijn inzichten voor ons werkelijk een sleutel wordt 
waarmee we de deur naar de toekomst kunnen 
openen.  
Onmiddellijk kreeg ik drie gespreksonderwerpen 
aangereikt waarmee hij ons wil 1 Wakkerroepen, 2 

Vrolijkstemmen en 3 Verder laten kijken dan onze 
neus lang is.  
Met die vragen kunnen wij alvast aan de slag. 
Dankzij de hele goede herinneringen aan alle 
wijkbijeenkomsten tot nu toe kijk ik er naar uit elkaar 
in huiselijke kring te ontmoeten. 
  

Zusterkring   

 
 
Op woensdag 22 januari kregen we bezoek op onze 
zusterkring. De zussen Anneke Feikema-Keijser en 
Nel Bakker-Keijser schoven aan bij ons. 
Anneke heeft een grote merklap gemaakt over haar 
familie. Die schenkt ze aan de Oudheidkamer in Den 
Burg. Maar eerst komt ze de merklap aan ons laten 
zien. Ook vertelt ze er veel bij. De lap staat vol korte 
teksten en afbeeldingen uit het leven van haar 
dochter Catrien, die inmiddels is overleden na een 
jarenlange ziekte. Anneke heeft alles zelf bedacht en 
gemaakt aan de hand van foto’s en tekeningen.  De 
lap is ruim 1 x 1 meter, gevoerd met rode stof. De 
versjes die erop staan heeft ze ook zelf gemaakt. 
Anneke is een goede verstelster. Rond 3 uur gaan de 
zussen weer naar het huis van Nel.om daar te 
wachten op de taxibus die Anneke weer naar huis – 
in Witmarsum – zal brengen.  Het is kwart over 3 
voor de zussen, samen met 2 honden, vertrekken in 
de auto van de zoon van Nel.Wij besluiten daarop om 
de jaarverslagen en notulen tot februari te bewaren. 
We sluiten de middag af met een advocaatje of sapje 
en heerlijke hapjes, alles verzorgd door onze eigen 
Nel Bakker en Tiny Zuidewind. 
 

Theemiddag door Riny Wielinga 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.Hans 
wenste ons welkom. We waren met 7 zusters en 
Hans. We begonnen met lied440 Ga stillen in den 
lande. 
Hans had een groot verhaal voor ons uitgezocht, 
geschreven door Tjibbe Veldkamp over een jongen 
die van de wereld hield. Korte inhoud: stel je was nog 
niet geboren, maar je kon al wel op de wereld 
rondkijken. Zou je blij zijn met wat je zag? Zou je 
geboren willen worden? Adem wel. Hij is een jongen 
die zou kunnen gaan leven. Hij kan niet wachten tot 
hij echt op die wonderbaarlijke wereld rondloopt en 
hij mensen kan gaan ontmoeten. Eerst moet hij wel 
nog zijn ouders bij elkaar brengen. Maar dat kan toch 
zo moeilijk niet zijn.  
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Daarna gingen wij natuurlijk praten hoe dit boek door 
ons was binnengekomen. Heel interessant en wat 
een fantasie had de schrijver. 
Dan volgt nog een gedicht / lied over de Kerstezel. 
Hoe de ‘Harry’ de kont van de ezel moet spelen in 
het kerstspel, maar Marjolein mag de Maria zijn. 
Marjolein offert zich op en wil met harry de ezel 
spelen. 
De tijd is voorbij. We zingen nog lied 527 Uit uw 
hemel 
 

 
 

Bijbelleesuur door Hans Marseille 

Een boek is om te lezen, een dagboek is om te 
schrijven. Je schrijft om vast te houden waar je mee 
bezig bent. Bladzijde na bladzijde schrijf je de 
levensweg die je gaat. Naast de feiten wordt ook, dat 
wat in je leeft en wat je bezielt, leesbaar. Het 
schrijven van een dagboek doe je in de 
tegenwoordige tijd van die ene dag. Eénmaal 
opgeschreven staat het vast. Zet je er een punt 
achter en sla je het boek dicht, dat wordt het verleden 
tijd. Het boek wordt een dood ding. Maar zodra 
iemand de draad van die verhalen oppakt, kunnen ze 
weer beginnen, gaan die verhalen tintelen van leven.  
Wie een boek opent, opent een dood ding. Wie de 
verhalen gaat lezen, buigt zich voor hetgeen 
geschreven is. De lezer wordt tot tijdgenoot gemaakt. 
Waar gaat dit verhaal naartoe? Wat wil dit verhaal? 
Wie een boek opent en leest, opent ook zichzelf. 
Geduldig en ontvankelijk tegelijk. 
Zoiets maken we elke woensdag mee. Verliefdheid 
en oorlog maken we mee. Talloze namen worden 
bekenden. De wereld van het boek wordt mijn 
wereld. Wat voor een dagboek geldt, geldt voor ieder 
boek, geldt ook voor de bijbel. Ze bewaren het 
verleden, dat in vertelvorm bij ons wordt gebracht. 
Met het lezen verrijken wij de taal waarin we geloven. 
Alle geloofstaal is geleende taal: Vader, moeder, 
broer, lief, roepen, licht, naam, hand, God, zoon, 
toekomst,……  
In je eentje schrijf je je dagboek. Wij zoeken elkaar 
op om dat ‘vreemde’ boek te lezen: vaste tijd, vaste 
plaats: Woensdagochtend 10 uur, koffiekamer, 
Kogerstraat. Van nature praten wij ons leven lang, 
totdat we samen lezen. Dan mag het boek vertellen, 
krijgt het boek het woord. Dat boek dat ons vertelt dat 
ons leven nog met andere woorden verder kan. 
 

Verdriet 
Op 25 januari 2025 is overleden Nel Dogger-Kiljan 93 
jaar oud. Nel was altijd heel betrokken bij onze 
gemeente en onze zusterkringen. Ze kwam bij de 
oudere zusterkring en bij - toen nog - de avondkring. 
Ook was ze actief, samen met Ytje Boerhorst, bij het 
maken van quilten en kussens voor in de kerk. Ze 
heeft heel wat handwerken van allerlei soort 
gemaakt. Toen kwam het moment dat ze niet meer 
zelf naar de kringen en de dienst kon komen. Ze 
vond dat erg jammer, maar ze wilde niet gehaald 
worden: ze wilde zelfstandig blijven.. Eerst verhuisde 
ze van de Elemert naar de Schuttehoek, daarna 
definitief naar de Gollards. Het beviel haar daar goed. 
Maar zelf naar de kerk komen, dat ging niet meer. 
Nel had overal een duidelijke mening over, die ze ook 
tot uiting bracht, maar altijd op een vriendelijke 
manier. Ook had ze altijd wel iets te vertellen over 
haar kinderen en kleinkinderen. Wij wensen haar 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verlies 
van Nel. 
 

Inleiding Johannes door Rinus Kuiper. 

Mattheüs is het evangelie dat het dichts bij de Thora 
staat. Het Marcusevangelie is vooral het evangelie 
waar Jezus vecht met demonen, de zwarte machten 
van de wereld. Lucas is vooral het tegenbeeld van 
zijn eigen achtergrond: De Griekse cultuur. 
Een cultuur van alles wat groot is. Van grote leiders 
en mensen van hoog te paard. En daartegenover 
schrijft Lucas zijn evangelie, van een Kind die in een 
herdersgrot wordt geboren. En zo vanuit het kleine 
en verborgene verder komt. En dan Johannes! Dat is 
vooral de evangelist van het Licht. In de 1e plaats 
borduurt hij voort op het scheppingsverhaal. En dan 
komt Jezus in beeld als de grote Lichtbrenger, 
waarbij Johannes de Doper ook nog wordt vermeld. 
In onderstaand gedicht ga ik hier wat verder op in. 
 

Johannes  door Rinus Kuiper 

 
Dit was het 1e van de Schepping: 
God zei: Er zij Licht, en er was Licht 
Dat was in de chaos het eerste ding 
Van orde en van een groots bericht. 
 
Dit is het begin van Genesis 
Van het bekende Scheppingsverhaal 
Van ons bestaan dat in wording is 
Alles bij dit Licht onthaal. 
 
Voor een herstart van dit gebeuren 
Zorgt Johannes de evangelist. 
Hij laat alles hernieuwd inkleuren 
En stralen als evangelist van het Licht. 
 
Jezus is de grote Lichtbrenger 
Die hersteld wat verduisterd is 
Die deze macht ten einde wil brengen 
En dit regelmatig doet ja gewis. 
 
En in Jezus hele optreden 
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Kreeg het Licht bij Hem een hoofdrol. 
Daarvoor heeft Hij gewerkt gestreden 
Daarvan staat het evangelie vol. 
 
Hij bracht Licht op een feest te Kana 
Toen door wijngebrek dit was gestrand. 
Maakt van water goede wijn, ja, ja 
Met zijn zegenrijke Rechterhand. 
 
Hij bracht Licht als: Brood der broden 
Dat Hij breekt uitdeelt en royaal geeft. 
Brood dat ieder mens onverholen 
Voedt en van het verkeerde geneest. 
 
Jezus geeft Licht bij levend water 
Dat stroomt en altijd weer stroomt. 
Dat zelfs met een fris geklater 
De grote waarde hoorbaar toont. 
 
Jezus geeft Licht als Goede herder 
En wijst ons daarbij de goede weg. 
Met Jezus komen wij echt verder 
En niet bij de foute wolf terecht. 
 
Jezus is het Licht der wereld 
Die blindheid heel goed aanpakt. 
En daarbij zelfs de boel omkerend 
De grote verblindheid hier inpast. 
 
Jezus staat met Maria Magdalena 
Op Rembrandts opstandingsschilderij 
In de hof van Licht en Leven, ja. 
En, als tuinman heel dicht bij u en mij. 
 
En voor deze Heer van Licht en Leven 
Heeft Johannes echt zijn plicht gedaan. 
Van zijn Vriend heel veel opgeschreven, 
En liet de zon in hoge mate opgaan. 
 

 
 

Doopsgezinde studiedagen 
Praten over waar het werkelijk om gaat. Benoemen 
waar het werkelijk om gaat in het licht van het geloof 
dat ons draagt. Delen over dat geloof zelf, en de 
wereld waarin we dat proberen te leven, te vieren. 
Een toekomstgerichte gemeenschap kán niet zonder. 
Een mens-met-God in deze snel en voortdurend 
veranderende wereld kán niet zonder.  
En tegelijkertijd: hoe doe je dat eigenlijk? Hoe doe je 
dat effectief, inspirerend én elkaar dragend? Hoe 
praat je over de dingen waar het werkelijk om gaat 
zodat het méér is dan alleen maar praten? Zodat het 
je draagt en voedt en opbouwt? 

Met de Doopsgezinde Studiedagen willen we een 
ruimte scheppen waarin we met elkaar kunnen 
oefenen hoe we samen een denkende, lerende én 
vierende gemeenschap kunnen zijn. Intensief en 
inspirerend, verbindend en voedend. Een ruimte 
waar gelovigen elkaar ontmoeten over de grenzen 
van de verschillende gemeenten heen. Buiten de 
muren van kerk of universiteit.  
Een jaarlijks terugkerend weekend waarin samen 
leren (luisteren, discussiëren, beproeven) en vieren 
(stil worden, bidden, zingen) centraal staan. Een 
onderdompeling. Een zoeken. Een feestje. Een 
feestje, want het brengt het spannendste en meest 
intieme van geloven samen: je samen leren 
verhouden tot de wereld waarin we leven, vanuit 
stilte, bezinning, verdieping.  
Een feestje, én een waagstuk. Want het vraagt 
moed. Moed om het te organiseren, moed om deel te 
nemen. Moed om je uit te spreken én je te laten 
bevragen.  
We organiseren de Doopsgezinde Studiedagen 
vanuit ons eigen verlangen naar deze lerende, 
vierende gemeenschap. We hebben die nodig, voor 
ons eigen hart, onze ziel. We hebben jou nodig, om 
samen met ons te leren, te delen, te vieren. Want 
geloven doe je niet alleen.   
De Doopsgezinde Studiedagen zijn een 
samenwerking tussen het Doopsgezind Seminarium, 
de ADS en Dopersduin. 
Het weekend vindt plaats van 7 t/m 9 maart in 
Dopersduin in Schoorl. Opgeven via de website van 
Dopersduin. 
 

Van de ADS 
De ADS is een nieuwe functionaris rijker: de 
coördinator Adviescirkel. Dr. Marleen Kieft gaat deze 
functie vorm en inhoud geven. De Adviescirkel zal 
gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur 
en Ledenraad over allerhande thema’s die van 
belang zijn voor de doopsgezinden. Het is de 
bedoeling dat groepjes wisselende theologen en 
andere deskundigen adviezen opstellen die helpen 
bij het vergroten van inzicht en het formuleren van 
beleid, zoals de Adviesraad voor Geestelijke Zaken 
dat voorheen deed. 
Marleen zal de wisselende schrijf- en expertgroepjes 
coördineren. Zij studeerde Nederlands en 
promoveerde in de onderwijskunde. Ze werkt als 
zelfstandig onderzoeker op het gebied van 
leesbevordering en is daarnaast tekstschrijver op het 
gebied van onderwijs. Zo schrijft ze onder andere in 
vakbladen voor leraren en geeft ze schrijfcursussen 
aan onderzoekers. 
Marleen is geen onbekende in de doopsgezinde 
wereld. Ze zat onder meer in de redactie van het 
toenmalig Algemeen Doopsgezind Weekblad, was 
jarenlang actief in Dopersduin en lid van 
verschillende besturen en werkgroepen. Ze is blij met 
haar nieuwe functie: ‘Ik zie er naar uit om mijn 
professionele vaardigheden in te zetten voor de 
broederschap. Ik hoop in de toekomst – samen met 
anderen – vele zinvolle adviezen en andere 
publicaties te schrijven
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Protestants Texel 
 

Leden van de gemeente 
Er wordt wel eens gevraagd, wanneer je precies lid 
bent van een kerk? Wat gastleden zijn? En hoe word 
je vriend van de gemeente? 
Er zijn zes termen in omloop om de leden te 
benoemen; dat zijn: 
Doopleden, belijdende leden, gastleden, niet-
gedoopte leden meegeregistreerde leden en 
vrienden van de gemeente. 
Wat doopleden en belijdende leden zijn is denk ik wel 
duidelijk. Maar de 
andere 
benamingen 
worden nog wel 
eens door elkaar 
heen gebruikt 
worden. 

Gastlid 
In de Kerkorde 
denken we bij 
gastleden aan 
mensen die lid zijn 
van een andere 
kerk (zoals rooms-
katholiek of 
doopsgezind) en 
die - bijvoorbeeld vanwege een huwelijk met een lid 
van de gemeente - in de praktijk meeleven binnen 
onze eigen gemeente.  
Een andere reden om gastlid te worden kan ook zijn 
dat iemand te ver van de eigen kerk woont om daar 
actief mee te kunnen doen. Het kan zinvol zijn om als 
kerkenraad mensen die in de praktijk meeleven actief 
te benaderen voor het gastlidmaatschap. Ze hebben 
dan – op dezelfde voorwaarden als alle andere 
gemeenteleden –ook het kiesrecht, en kunnen dus 
verkozen worden tot ambtsdrager. Als iemand als 
gastlid wordt ingeschreven, wordt de ’eigen kerk’ van 
betrokkene daarover netjes geïnformeerd.  
Dan de niet-gedoopten en meegeregistreerden 
Bij de niet-gedoopten denken we allereerst aan 
kinderen en jongeren die door hun ouders niet meer 
ten doop gehouden zijn. Dat kan zijn omdat het 
meeleven met de kerk marginaal was geworden. 
Maar we zien ook dat ouders bewust kiezen voor het 
laten opdragen van hun kinderen, in de hoop dat die 
er later zelf voor kiezen zich te laten dopen. Niet-
gedoopte kinderen mogen alleen worden 
geregistreerd als de ouders daartegen geen bezwaar 
hebben.  
Dan de niet-gedoopten en meegeregistreerden 
Bij de niet-gedoopten denken we allereerst aan 
kinderen en jongeren die door hun ouders niet meer 
ten doop gehouden zijn. Dat kan zijn omdat het 
meeleven met de kerk marginaal was geworden. 
Maar we zien ook dat ouders bewust kiezen voor het 
laten opdragen van hun kinderen, in de hoop dat die 
er later zelf voor kiezen zich te laten dopen. Niet-
gedoopte kinderen mogen alleen worden 

geregistreerd als de ouders daartegen geen bezwaar 
hebben.  
Bij de niet-gedoopten gaat het altijd om 
minderjarigen! Wanner zij meerderjarig zijn geworden 
kunnen zij te boek staan als meegeregistreerde. 
Tenminste zolang zij nog bij hun ouders thuis wonen 
en wanneer zij daar zelf geen bezwaar tegen 
hebben. Die registratie vervalt bij het uit huis gaan. 
Men kan dan in goed overleg als vriend geregistreerd 
worden; dan blijft de registratie bestaan als deze 
jongere bijvoorbeeld gaat studeren. Er zijn goede 
redenen om niet-gedoopten/meegeregistreerden 
actief te benaderen met de vraag of zij ervoor voelen 
vriend te worden van de gemeente 
Ook een partner van een doop- of belijdend lid kan 
meegeregistreerd zijn. Het meegeregistreerd zijn, 
vervalt als er de doop- of belijdende partner overlijdt 
of de relatie verbroken is. De kerkelijke gemeente 
deelt dit de meegeregistreerde persoonlijk mee en 
kan aanbieden dat die persoon vriend van de 
gemeente wordt. 
En dan die al genoemde vriend van de gemeente 
Als vriend kan men 
alleen maar worden 
ingeschreven op 
eigen verzoek. Dat 
betekent natuurlijk 
niet dat iemand niet 
vanuit de gemeente 
benaderd kan 
worden met de 
vraag: zou je geen 
vriend van onze 
gemeente willen 
worden?  
Waar moeten we aan denken bij vrienden van de 
gemeente. We zagen hiervoor al de niet-gedoopte 
die meerderjarig is geworden. Iemand kan ook ooit 
de kerk verlaten hebben, en op deze manier weer 
een eerste stap doen op de weg terug. Het kan ook 
gaan om iemand dit lid is van een andere kerk, maar 
niet als gastlid kan of wil worden ingeschreven. Een 
laatste groep betreft mensen die elders lid zijn van 
een gemeente van de Protestantse Kerk, maar die 
bijvoorbeeld in het weekend – vanwege een 
zomerhuisje – vaak in de gemeente aanwezig zijn. 
Steeds zal bij een vriend van de gemeente sprake 
zijn van een bepaalde betrokkenheid bij de 
gemeente. Dat kan gaan om geregelde kerkgang, 
maar misschien ook om iemand die veel deelneemt 
aan vormingsactiviteiten of iemand die heel actief wil 
zijn in een plaatselijke werkgroep. Ook de gemeente 
geeft vorm aan die betrokkenheid: voor een vriend 
neemt de kerkenraad ook pastorale 
verantwoordelijkheid. Het is aan de kerkenraad om, 
gehoord de gemeente, te beslissen of vrienden ook 
stemrecht kunnen krijgen. Als zij in eigen 
kerk/gemeente belijdend lid zijn, kunnen zij dan ook 
ambtsdrager worden. Dat legt de gemeente vast in 
de plaatselijke regeling. 
Bron: artikel van prof. dr. L.J. Koffeman (Leden, gastleden en 
vrienden. Wie horen erbij – en wie niet? 

Ds. Evert van Leersum 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 

Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Vaargeul 26, 1791 HB, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-
315577, email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  
• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  
• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 
• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank 
van Putten, tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 
 

Kerkdiensten  
Zondag  9 febr. 
Heilig Avondmaal 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e Werelddiaconaat,  
Uitgang: verwarming 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 16 febr. 
Zangdienst 
Mmv de cantorij 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Bloemengroet, 2e kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 23 febr. 
 

10.00 uur Ds.: ds. P. Barnard uit Blaricum 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e EDW-project inloophuis deel 2, 
2e kerk, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 2 maart 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof  
Collecten: 1e Diaconie, 2e Kerk, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 9 maart 
1e zondag 40 dagentijd 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e st. Voedselbank Texel, 2e Kerk, 
3e Missionair werk 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

 
Agenda  

Maandag 3 febr. 19.45 uur  Cantorij in De Burght 

Donderdag 6 febr. 10.30 uur Praatcafé in de Gollards 

Maandag 10 febr. 19.45 uur  Cantorij in De Burght 

Dinsdag 11 febr.  19.30 uur Kerkenraad in De Schakel 

Maandag 17 febr. 19.45 uur Cantorij in De Schakel 

Dinsdag 18 febr.  19.30 uur Ambtsdragersbijeenkomst in De Hoeksteen 

Woensdag 19 febr.  19.00 uur  Diaconievergadering in De Schakel 

Vrijdag 21 febr.  Vóór 17.00 uur  Kopij inleveren bij Corrie Hordijk 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
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 Maandag 24 febr  19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 25 febr. 14.00 uur  Lectio Divina (geloofsgesprek) in de werkkamer van Wikke in 
De Schakel 

Donderdag 26 febr. 19.00 uur EDW vergadering in De Schakel 

Maandag 3 maart  19.45 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 5 maart 14.00 uur Wijkteammiddag in De Schakel 

Woensdag 5 maart 19.00 uur Aswoensdagviering in de Rooms Katholieke kerk 

 
➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant 
Sinds kort hebben we als Protestantse gemeenten op 
Texel twee Vertrouwenspersonen. Hoewel dit voor 
kerken als vrijwilligersorganisaties niet wettelijk 
verplicht is*, wordt het door de PKN sterk 
aanbevolen. Is dat niet wat overdreven, naast de 
predikant, die toch juist een vertrouwensrol in het 
pastoraat vervuld?  Ja en nee, is, zoals vaak het 
antwoord. De pastorale rol blijft helemaal bij de 
predikant. Hij of zij heeft een ambtsgeheim en u kunt 
met allerlei kwesties bij hen terecht. De 
vertrouwenspersoon is er als extra. We weten uit 
berichten in de media dat ook in onze kerken sprake 
kan zijn van zgn. ’grensoverschrijdend gedrag’. 
(pesten, agressie, seksuele intimidatie etc.) Ook een 
predikant of andere ambtsdragers kunnen daarin 
betrokken zijn. Dan is het fijn als je bij iemand terecht 
kunt, buiten de organisatie, die je hoort en eventueel 
begeleidt. Dat is geen dagtaak, ze zijn beschikbaar 
naast hun gewone bezigheden. 
Nu is het zo dat predikanten zélf ook worden 
gevraagd om élders als vertrouwenspersoon te 
functioneren. In mijn geval is dat voor het Hospice 
Texel. Om goed te weten wat de taakstelling, functie 
en vaardigheid van een officiële Vertrouwenspersoon 
is, ga ik daarom een officiële cursus van vier dagen 
volgen bij het LIVP (Landelijk Instituut Vertrouwens-
Personen). Die dagen zijn in februari en maart en 
leiden tot een certificaat. Ik beschouw dit als na-
scholing/bij-scholing en het lijkt me extra boeiend om 
met mensen van buiten de kerk deze cursus te doen.  
Wikke Huizing 
* Voor bedrijven en instellingen met meer dan 10 
werknemers is een Vertrouwenspersoon per 1 januari 
2024 wettelijk verplicht. 
 

Pastoraat 
Mevr. Tienke van der Vis- van der Meer is verhuisd 
van het verpleeghuis in Julianadorp naar De 
Hollewal. Heel fijn, voor haarzelf en de familie, dat ze 
terug is op het eiland!  
 

In Memoriam Klaas Modder 

Op 26 december overleed Klaas Modder, op 90 jarige 
leeftijd.   
Hij was, na een val , niet meer goed hersteld. 
Het overlijden van zijn zoon Huib, 4 maanden 
geleden, was bovendien een hele harde slag. 
Klaas Modder was een bekende op het eiland: bij de 
boeren door het KI-station waar hij werkte, door de 
fanfare; tuba-speler bij KTF en dirigent van DEK; in 
de politiek voor de PvdA.  

Ambitieus en leergierig, zo werd hij geschetst in de 
Texelse Courant. 
Klaas was belijdend lid van onze gemeente en er 
was hartelijk contact, waarbij het initiatief geheel 
vanuit de bezoekers kwam. 
Hij is op 3 januari vanuit het uitvaartcentrum 
begraven op de Algemene begraafplaats. 
Dat de herinnering aan hem zijn familie tot zegen 
mag zijn. 
 

In Memoriam Jan van der Schans  

Op 30 december overleed Jan van der Schans. 
Drieënzestig jaar is hij geworden. Wie had dat 
gedacht toen hij in Oudeschild werd geboren als 
jongste zoon van Lammert van der Schans en 
Frouwke de Boer. Jan had een broer, een zus en een 
pleegzus die vertelden hoe Jan er, met zijn beperking 
Syndroom van Down, vanzelfsprekend bij hoorde. Hij 
groeide op in een liefdevol gezin, zoveel mogelijk 
zelfstandig. Jan kon goed dingen leren: fietsen, 
verkeersregels, lezen en schrijven, geschiedenis. En 
was bovenal een hele lieve mens, die enorm kon 
genieten van het leven. Nauwgezet hield hij een 
dagboek bij over alles wat hij beleefde.  
Broer Albert verwoorde het zo: ‘Door Jan zijn wij 
betere mensen geworden’.  
Jan werd op Pinksteren 2008 gedoopt, in De Burcht. 
Dat was zijn grote wens nadat hij door Romke 
Dijkstra jaren eerder was uitgenodigd mee te gaan 
naar de gereformeerde Kerk, samen met Fred en 
Frits. Hij wilde écht bij de gemeente en bij Christus 
horen en had goed begrepen dat de doop daarvan 
het teken is. 
Jarenlang werden hij en de mannen door Paul van 
Putten opgehaald en begeleid. Later door Jan 
Oosterhof. Jan deed aan bijna alles mee. Tot het niet 
meer ging. 
Als geliefd bewoner van de Texelse Reede en eerder 
ook De Waerden, (vanaf z’n 27e) hebben we met alle 
bewoners van de Haffelderweg, familie, vrijwilligers, 
eerdere begeleiders, op zaterdag 4 januari in de kerk 
afscheid genomen. Dat had hij zelf zo bepaald en 
opgeschreven. 
We lazen het Pinksterverhaal uit het boek 
Handelingen dat o.a. gaat over ‘verstaan worden’. 
Dat was essentieel voor Jan. Hij is daarna, na de 
koffie met koek en brood in het Uitvaartcentrum, door 
de familie naar het crematorium in Schagen 
begeleidt. Moge de herinnering aan Jan van der 
Schans ons allen tot zegen zijn. 
Ds. Wikke Huizing 
 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Basiscursus geloven met bijbelse verhalen: 
Ontmoetingen met God   
Wie interesse heeft om de hoofdthema’s van 
christelijk geloven te ontdekken of te verdiepen is van 
harte welkom bij bovengenoemde cursus. Het boek 
van Peter Hendriks is o.a. te bestellen op 

boekwinkeltjes.nl. Er zijn al een aantal opgaven dus 
ze gaat sowieso door. Start ca. half februari. Data in 
overleg. Er kunnen nog deelnemers bij!  
Voor meer informatie en opgave kunt u mij bellen: 06-
10872089. 
Ds. Wikke Huizing 
 

Zangdienst 16 februari 2025 
Op zondag 16 februari zullen we veel bekende 
liederen met elkaar zingen. Met de Liturgiecommissie 
is een mooi programma opgesteld, gebruikmakend 
van de verlanglijstjes met liederen van vorig jaar. De 
Cantorij doet mee, evenals Ria vd Slikke en Janny 
Witte (bugel)!  
 

Van de Diaconie                                                                                                                        
Afgelopen maanden december 2024 en januari 2025 
mochten wij het volgende ontvangen:   
22 dec. Hospice Texel    € 216,00                                                  
24 dec. Kerk in Actie Sudan   € 1619,00                                         
29 dec. Eilandelijk Diaconaal Werk: Inloophuis 2.0 
     € 196,00                                       
 05 jan. St. Hulp Oost-Europa Texel  € 449,00                                     
12 jan. St. Kerk en Minima   € 121,00                                    
19 jan. Raad v. Kerken Dienst van de Eenheid  
     € 454,00                                 
Dec. het busje van Mary Veltkamp voor de St. 
Voedselbank Texel bracht € 107,00 op, ook mochten 
wij eer een anonieme gift ontvangen ὰ € 70,00 voor 
de zending, waarvoor onze hartelijke dank.                   
Het collecte rooster voor februari 2025:                                                                              
* Zondag 09 febr. Heilig Avondmaal: Wereld 
Diaconaat, Noodhulp Midden- Oosten. Het nieuws 
waar we 15 maanden op hebben gewacht, is er dan 
eindelijk: een wapenstilstand tussen Israël en Gaza. 
Na maanden van intens verdriet en onbeschrijflijk 
leed gloort er eindelijk weer hoop. De inwoners van 
Gaza en Israël halen opgelucht adem. Maar de weg 
naar herstel is nog lang. Met haar 
noodhulpprogramma biedt Kerk in Actie hulp waar 
dat het meest nodig is, zoals in Gaza. Er is dringend 

behoefte aan medische hulp, talloze huizen moeten 
gerepareerd en mensen willen weer aan het werk om 
voor zichzelf te kunnen zorgen. Kerk in Actie helpt 
families hiermee - alles in samenwerking met het 
internationale hulpnetwerk ACT alliance                                                              
* Zondag 16 febr. Bloemengroet.                                                                                              
* Zondag 23 febr. Eilandelijk Diaconaal Werk 
Inloophuis Deel 2.0. In het gebouw van de 
schietvereniging aan de Emmalaan, is een Inloophuis 
gerealiseerd voor mensen met beginnende dementie 
en niet aangeboren hersenletsel (NAH), ook de 
Reumavereniging komt hier bij elkaar evenals het 
bestuur van de ROPARUN. De gezamenlijke 
diaconieën steunen dit project o.a. door bij te dragen 
aan de inrichting hiervan en ter ondersteuning van 
een geldelijke bijdrage aan de therapieën die hier 
gegeven worden.                                                                                                               
* Zondag 02 maart  Diaconie.                                                                                                            
* Zondag 09 maart  St. Voedselbank Texel. De nood 
is hoog, momenteel zijn er diverse gezinnen op Texel 
die gebruik maken van de voedselbank.  In de week 
voorafgaand aan deze collecte komt er in de hal van 
de kerk een doos te staan waar u eventueel ook 
producten in kunt leveren. De Diaconie beveelt dit 
van harte bij u aan. 
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie:                                  
NL50RABO0137195761, graag ovv het doel van 
uw gift.  
Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.                                                                                             
     

Van de voorzitter 
Tijdens de gemeenteavond van 21 november 2024 
beloofde ik dat we op een van de volgende 
kerkenraadsvergaderingen zouden bespreken welke 
acties uit het voorstel van de werkgroep inrichting 
nog open stonden. Wetende dat we heel zorgvuldig 
het advies van die werkgroep hadden besproken, 
wist ik niet meer wat er nog aan actiepunten 
openstond. En achteraf misschien ook niet zo 
vreemd, want we hadden daar in 2021 over 
vergaderd. De uitkomsten waren in het kerkblad van 
november 2021 gezet.  
De kerkrentmeesters hebben de lijst van 2021 
nogmaals besproken en aan de hand van hun 
bevindingen hebben we in onze 
kerkenraadsvergadering van januari 2025 de 
openstaande actiepunten besproken. En ook een 
aantal voorstellen waarop wel een besluit was 
genomen, maar waarop vanwege voortschrijdend 
inzicht een heroverweging nodig was. We hebben 
besloten dat de huidige katheder op het podium blijft. 
De nissen gaan gebruikt worden voor het laten zien 
van mooie spullen uit heden en verleden die niet in 
de tentoonstelling passen. Het houtenblok met 
handen blijft op het podium. Het fusieschilderij krijgt 
een plek aan de wand, waar de tentoonstelling 
eindigt. Op deze manier eindigt de tentoonstelling 
met onze fusie. Het bloementafeltje blijft op het 
podium vanwege haar functionaliteit. We besluiten 
om geen adventskrans aan de kroonluchters te 
hangen: het tijdens de dienst aansteken van een 
adventskaars vinden we waardevol en willen we zo 
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houden. Met een krans is dat niet mogelijk. Een wens 
was om nog meer spullen op de kraak te plaatsen, 
maar dat is praktisch niet mogelijk vanwege enerzijds 
de beperkte ruimte op de kraak en anderzijds dat de 
materialen die nu achter het scherm staan vaak 
gebruikt worden. Hierbij benadrukken we dat de kerk 
meer is als een plek voor de eredienst. Het is ook 
een plek om elkaar met koffie en dergelijke te 
ontmoeten, waarvoor met name de ruimte bij de 
keuken geschikt is. Er is even gedacht om een aantal 
collectebussen samen te voegen, maar het blijkt dat 
bezoekers graag voor een specifiek doel collecte 
geven. Daarom handhaven we de diverse bussen, 
maar wordt er een nieuw restauratiebord gemaakt en 
komt er een passende collectebus voor de 
voedselbank. Ook wordt gekeken om de afvalbakken 
meer op elkaar af te stemmen. Vanuit brandpreventie 
zijn verschillende afvalbakken op een aantal 
verschillende plekken nodig. Gekeken wordt naar 
een meer passend uiterlijk van afvalbakken. Alle 
portretten van voorgangers hangen we in De 
Schakel. 
Er komt een aanbod in het kerkblad van materialen 
die we niet meer in De Burght of in de Schakel zullen 
gebruiken en die u misschien wel graag wilt hebben. 
Hier komen we in het volgende kerkblad op terug. 
Via Wikke wordt de werkgroep nog gevraagd met 
een advies te komen over het plaatsen van een 
aantal schilderijen en foto’s. 
Nu ook in 2025 dank in de werkgroep inrichting voor 
haar uitgebreide en gedegen werk.  
Marjan Nicolay-Mosk 
                                                           

Van de Kerkenraad.                                                                                                                           
Op 14 januari is de kerkenraad weer bijeengekomen 
rond de oude paaskaars, de eerste vergadering van 
2025. Marjan Nicolay zit de vergadering voor en heet 
ons welkom.                                                                                                          
De vergadering wordt geopend door Roelie Struick 
met het lied 528: Opdat Hij niet ver wou zijn. Hier 
spreken we in groepjes nog even over na.                                                                                                    
Bea meldt dat de collecte voor Sudan het prachtige 
bedrag ὰ € 1619,00 heeft opgebracht.                                                         
Anneke Visser heeft voor haarzelf een groot letter 
liedboek aangeschaft en deze is in de pauze in te 
zien. Er zal er 1 aangeschaft worden om in de kerk te 
leggen. Er komt hier een stukje over in bet Kerkblad.                                                                                                                                                                   
19 januari is de dienst van de Eenheid. Wikke gaat 
voor in de RK-kerk in den Burg en Anita in de 
Maartenskerk in Oosterend. De Geloof Belijdenis van 
Nicea is het onderwerp van deze dienst.                                                                                                                                                                                               
Voor de basiscursus “Geloven” hebben zich 3 
mensen opgegeven. Er kunnen nog meer bij.  
Binnenkort komt er een bericht in de Texelse Courant 
van het 4/5 mei comité.                                           
De Avondgebeden die voor de Kerst in de 
Adventsweken gehouden zijn, zijn zeer gewaardeerd. 
Het was een kleine groep. Speciale dank aan Wikke, 
die in deze weken veel werk heeft verzet.                                                                                                                                                    
Vrijdag 17 januari is de “maandviering” in de Gollard. 
Dit is de eerste keer en gelukkig zijn er een heleboel 
vrijwilligers.                                                                                                                                          
Na enige discussie zijn de voorstellen van de 

werkgroep inrichting aangenomen en zullen door de 
kerkrentmeester worden uitgevoerd.                                                                                                                    
In “De Burght”- kerk zijn er de op volgende data:                                                                                                  
4  mei Dodenherdenking                                                                                                                            
5  mei Concert door Chr. Muziekvereniging Excelsior                                                                                              
30 mei Vocaal Kabaal Koor                                                                                                                                             
14 juni Groot Noord-Nederlands Mannenkoor onder 
leiding van Martien Mans.                                               
27 juli Te Kek  
Rond 22.00uur sluit Meta af met een gebed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
25-1 kwamen de Roparunners door De Burght, het 
Smartlappenkoor zong ze toe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Van de kerkrentmeesters 
De collecten van januari worden pas volgende week 
gestort en komen dan in het maart nummer. 
 

Kerkbalans 
Ook dit jaar waren er weer veel vrijwilligers bereid om 
de Kerkbalans enveloppen rond te brengen en de 
antwoorden op te halen. Hartelijk dank daarvoor want 
door de vele mistige dagen, die waterkoud 
aanvoelde, was het niet echt fijn om 's avonds op pad 
te gaan! Als u dit leest zijn de meeste enveloppen 
binnen en gaat het Kerkbalansteam de gegevens 
verwerken en dan is het spannend of de omvang van 
de toegezegde vrijwillige bedragen in de buurt van 
het begrote bedrag uitkomt. Uiteraard wordt met de 
opmerkingen, die de lopers hebben genoteerd, 
zorgvuldig omgegaan. De relevante opmerkingen 
worden gedeeld met de predikant en de ouderlingen. 
We houden u op de hoogte. Plezierig is ook dat de 
QR-code op de achterkant weer door een groot 
aantal gemeenteleden is gebruikt om hun bijdrage 
reeds over te maken. Hartelijke groet van Bea 
Aalders, Marga Drijver en Douwe Kooiker. 
 

De kerk is soms net als 't huis... 
Denken de kerkrentmeesters vrijwel rond te zijn met 
al het stuc-, metsel- en schilderwerk dan verschijnen 
als 'vanzelf' weer nieuwe uitdagingen. Net als bij u 
thuis!  De kerstboom en de kerstballen enz. liggen op 
een kast op de kraak achter het orgel. Bij het 
opruimen van de kerstboom kwamen we erachter dat 
de palletheffer, die nodig is om de rolcontainers op 
de kraak te plaatsen, wel omhoog en naar beneden 
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kon maar niet meer heen en weer. Lastig, zeker als 
veel stoelen naar beneden moeten komen b.v. voor 
de 4 mei herdenking. Eind januari komt de firma 
Tramag met een service bus naar Texel om de 
storing te verhelpen, het nodige onderhoud te doen 
en het apparaat weer te certificeren. Alles voor de 
veiligheid! 
Helaas geeft ook de brandmeldinstallatie problemen. 
Deze is nodig om, mocht er brand uitbreken in de 
toren, de bezoekers te alarmeren. Het zal nooit 
gebeuren maar toch......  Een nieuw paneel is besteld 
en ontvangen.  Als u dit stukje leest is het vervangen 
en zal het weer goed functioneren. 
Een paar weken geleden kwamen de geluidsmensen 
erachter dat de sfeer microfoon niet goed meer 
werkte. Deze zorgt ervoor dat de luisteraars thuis de 
gemeentegezang goed kunnen horen. Het euvel zat 
in het mengpaneel en is alweer opgelost. 
U merk wel: Het leven van de kerkrentmeesters is 
echt niet saai!! 
 

Herbestemming goederen 
Nadat we uit De Poort zijn vertrokken is er een 
voorstel gemaakt voor het her in richten van De 
Burght en De Schakel met voorwerpen uit beide 
gemeenten. Nu de verbouwingen en 
restauratiewerkzaamheden in De Burght zijn 
afgerond kan dit project worden afgerond. Zo zal het 
schilderij dat onze fusie symboliseert een andere 
plaats in ons gebouw krijgen. Het zilveren doopvont 
heeft een plek in de levensloopkast gekregen en de 
werkgroep die wordt gevraagd deze kast verder 
volgens plan in te richten. De werkgroep heeft ook 
voorgesteld van om van een aantal voorwerpen 
waarvoor geen plaats meer is afstand te doen. De 
kerkrentmeesters bereiden een manier voor om deze 
voorwerpen aan de gemeente voor te leggen, waarna 
gemeenteleden kunnen laten weten dat zij er 
belangstelling voor hebben. Blijven er voorwerpen 
over dan wordt daar een andere bestemming voor 
gezocht. 
 

Kerkhof 
De kerkenraad heeft ingestemd om de drie graven 
van de mensen die gedood als gevolg van de 
‘Russenoorlog’ te bewaren, zolang de grafbedekking 
redelijk in goede staat is te houden. In een geval is 
de staande steen verplaats om loopruimte te 
realiseren. Het voorstel hiervoor is door een 
gemeentelid gedaan. 
 

Ingezonden door Jaap Vlaming: 
Alvorens bij iedereen het Kerkblad op de mat ligt, 
houdt Joke Vlaming 
wijzigingen en mutaties bij. 
Er komen (soms) mensen bij; vaker wijzigen 
adressen of er gaan adressen af. 
Onlangs zei Joke: “Ik heb er iedere keer grote moeite 
mee als ik mensen 
uit het bestand ga wissen omdat ze er niet meer zijn. 
Alsof ik een stukje herinnering aan het wissen ben”. 
 

Samen aan tafel 

 
 
Op donderdag 23 januari in De Schakel. 
We hadden we na het welkomstdrankje en welkomst-
hapje een uitgebreid stamppotbuffet en een heerlijk 
nagerecht. Het was een over heerlijk gezegend 
Samen aan Tafel zijn ! Froukje Vlaming 
 

Symboliek op het kerkhof 
De slang is een oud 
symbool voor leven en 
dood, gif en genezing. 
De staartbijtende slag of 
ouroboros is oneindig, 
de slang is hier alpha en 
omega. Ze verwijst 

ernaar dat alles binnen de macht van God ligt en 
de oneindigheid. 
 

Aren zijn het symbool van 
Christus, het Brood des Levens en 
van de eucharistie of het 
avondmaal 
 

De bloem is het 
prototype van de ziel. 
Een geknakte 
knop/bloem wil zegt 
dat de overledene niet 
tot volle wasdom is 
gekomen. 

 
Een lauwerkrans van 
laurierbladen met zijn 
groenblijvende 
bladeren is symbool 
van 
onvergankelijkheid en 
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eeuwig leven, overwinning, roem en 
eerbetoon. 
 
De Gordiaanse knoop 
staat voor een 
probleem dat alleen 
door een gedurfde 
actie kon worden 
opgelost. 

 
Bron: Monumentale en waardevolle begraafcultuur op Texel. 
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Oesterstraat 11 ,1794AR Oosterend 
Predikanten: Ds.G. de Vries tel 06-25550285 
                     Email:dsgeertje@gmail.com 
                     Ds. E.v Leersum ,tel 06-23467137 
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NL19RBRB069 5893 211 
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema e.drijvertuinema@gmail.com 
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 

 

Diensten februari  
2/2  Oudeschild   Zeemanskerk     10.00uur Ds. Geertje de Vries 
9/2  Oosterend     Maartenskerk    10.00uur Ds. Evert v Leersum 
16/2  Cocksdorp Waddenkerk     10.00uur Ds. Geertje de Vries  
23/2  Oudeschild Zeemanskerk  10.00uur Ds. Evert v. Leersum 
 
 

Van de predikanten 
Zoals u weet is onze buurgemeente PG 
WaalKoogDenHoorn sinds het vertrek van ds. Anne 
Kooi vacant. Het vervullen van deze vacature is niet 
eenvoudig. 
Daarom heeft de kerkenraad van WKDH Geertje 
gevraagd om in de vacante periode structurele 
hulpdiensten te vervullen voor hun gemeente. Tijdens 
hun gemeente-avond op 15 januari heeft de 
gemeente van WKDH dat verzoek ook ondersteund. 
 
Concreet betekent dit dat Geertje vanaf 1 februari 
voor 40% daar aan de slag gaat. Het is een contract 
voor twee jaar, tenzij de vacature eerder vervuld 
wordt, dan wordt het contract ook eerder beëindigd.  
Voor alle duidelijkheid: ds. Geertje wordt niet 
beroepen als predikant van WKDH. De vacature blijft 
bestaan.  Ds. Wikke Huizing blijft er consulent.   
Het contract voor structurele hulpdiensten is 
vergelijkbaar met het inhuren van een gastpredikant 
op zondag, alleen wat uitgebreider. Zij zal in principe 
op woensdag en vrijdag beschikbaar zijn voor 
WKDH. Haar werkdagen hier blijven de maandag, 
dinsdag en donderdag, zoals al steeds het geval 
was.  
Het is mooi dat we zo op het eiland elkaar tot steun 
kunnen zijn. We zien uit naar een goede 
samenwerking daar, zoals die ook hier bestaat.  
 

Gesprekskring De Cocksdorp 
De volgende bijeenkomst is op 20 februari om 10.00 
uur in ’t Gebouwtje. 
Onderwerp van gesprek: verdraagzaamheid, hoe hou 
je het gesprek open voor de toekomst.  
 

Leeskring 
De leeskring over het boek De zin van Ziekte, van 
Alain Verheij, is inmiddels van start gegaan. Maar er 

is nog plaats voor nieuwe deelnemers.Wil je nog 
aanschuiven, dan kan dat. De volgende bespreking is 
op 12 februari, om 20.00 uur in De Parel. Graag even 
melden bij ds. Geertje 
 

Vooruitblik: 16 maart diakonale dienst 
De diaconie heeft voor de komende tijd een nieuw 
project uitgekozen om te ondersteunen. Op 16 maart 
besteden we daar in de Waddendienst in Oudeschild 
uitgebreid aandacht aan. Een vertegenwoordiger van 
de stichting Shide Children Home Dharan zal een 
presentatie komen geven over het project, een 
weeshuis in Duhabi in Nepal. Ook de liederen en 
lezingen zullen passen bij het diaconale werk van de 
kerk. Heel mooi om eens het spotlicht op dit 
belangrijke werk te zetten. Alvast van harte 
aanbevolen 
 

In memoriam Pietje van der Vis-Eelman 
Op 6 januari is overleden Pietje van der Vis – Eelman 

in de leeftijd van 95 jaar. Ze woonde de laatste jaren 

in De Gollards. We hebben afscheid genomen van 

haar in een dienst op 13 januari in de Maartenskerk. 

De klein – en achterkleinkinderen hebben oma in het 

licht gezet. Het licht van Christus dat ons iedere dag 

als nieuw begroet. We hebben herinneringen gedeeld 

aan haar lange levensloop 

Van meisje op de boerderij in Bargen tot aan 

overgrootmoeder in het verzorgingstehuis. Een vrouw 

van het boerenland, die moest leren omgaan met de 

onzekere zee. Ieder week weer als haar man weer 

uitvoer. Al vroeg werd ze weduwe en moest haar 

eigen weg zien te vinden; en dat deed ze op 

eigenzinnige wijze. Waarover ook de kleinkinderen 

wisten te vertellen. 

mailto:ewjvleersum@gmail.com
mailto:e.drijvertuinema@gmail.com
mailto:redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
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We hebben gelezen uit Matteüs 6:25-34 waar Lied 

978 zo wonderlijk bij past: 

Gij hebt de bloemen op de velden 

Met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

Dat Gij uw schepping niet vergeet 

’t is alles een gelijkenis 

Van meer dan aards geheimenis 

Van dat 

geheimenis 

getuigen de 

vogels en de 

lelies. Maar ook 

de kleurenpracht 

van de bloemen 

en het weidse 

uitzicht dat weer 

perspectief biedt. 

Het geloof dat 

iedere dag 

genoeg heeft aan 

zichzelf. Aan zijn eigen last, maar ook heel eenvoudig 

in zijn eigen schoonheid, 

Zo hebben wij haar los kunnen laten. 

Met de klanken van Lied 426 die ons bij het uitgaan 

begeleiden: 

In zijn liefde zal Hij je bewaren 

In de dood je leven sparen 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Op al onze wegen 

Ds. Evert van Leersum 

 

Van het Diaconaal Team 
Kerstviering de Bijenkorf 19 december 2024 
De Kerstviering is prima verlopen. Veel mensen 
kwamen naar het gezellig in kerstsfeer versierde 
dorpshuis.  
Voorganger was ds. Evert van Leersum, muzikanten 
van Excelsior begeleidden de liederen, kinderen van 
de Vliekotter zongen vele kerstliedjes. Dirk Trap was 
de drummer boy.   
 
De maaltijd en de liturgie liepen door elkaar heen. Er 
waren bestuursleden van de Voedselbank die we na 
afloop het mooie bedrag van € 630,65 konden 

meegeven. Dank aan alle serveersters en de 
beheerders Arnoud en Janita. 
  
Tot donderdag 18 december allemaal!  
Hartelijke groet van de kerstfeestcommissie: Gerda 
Hin, Danuta Eelman en Jantine Brouwer. 
 
De collecten brachten in december 2024 € 1.702,14 

op, waarvoor onze hartelijke dank.  
Het rooster voor februari 2025 ziet er als volgt uit: 
Zondag 2 febr.: 1e collecte: diaconie,  
uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat: Ethiopië: 
aanpassen aan klimaatverandering  
Zondag 9 febr.: 1e collecte: KIA, Noodhulp Midden-
Oosten 
Zondag 16 febr.: 1e collecte: diaconie,  
uitgangscollecte: Binnenlands diaconaat: omzien 
naar gevangenen  
Zondag 23 febr.: 1e collecte: diaconie,  
uitgangscollecte:  Stichting Mensenkinderen. 
Zondag 2 maart: 1e collecte: diaconie,  
uitgangscollecte: KIA Egypte: huiselijk geweld 
bestrijden 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 

Team. 

 

Van de voorzitter. 
De eerste sneeuwklokjes komen al weer uit de grond, 

het is altijd aandoenlijk om te zien, hoe het tere 

bolgewas opgewassen is tegen de zware windvlagen 

storm en regen, hagel en sneeuw van de 

wintermaanden. 

We zitten aan de boerenkool met worst, dragen 

warme truien en vesten, maar zingen toch alweer 

liederen die gezongen worden in maart. 

We blikken toch altijd vooruit, en dat is mooi, de 

natuur gaat door en wij volgen in het spoor. 
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God ziet naar zijn schepping om, het lijkt nog 

onzichtbaar maar het komt uiteindelijk weer tot bloei. 

In the bulb there is a flower. Het prachtige lied van 

Andries Govaart. 

 

Het brengt mij ook bij het volgende, ik werd vorig jaar 

gebeld door Nellie v L. Waarom staan de 

verjaardagen en jubilaressen niet meer vermeld. 

Het is zo goed om naar elkaar om te zien. 

Dat heeft met de privacywetgeving te maken, we 

bespraken het in de kerkenraad, en inderdaad dat ligt 

gevoelig. 

Vorige week werd ik weer benaderd, Chlein J. uit Den 

Burg zat met dezelfde kwestie in zijn maag. 

Ik voel met hem mee, zorg hebben voor elkaar en 

weet hebben voor en over elkaar is belangrijk. Je 

kunt elkaar steunen met een telefoontje of kaartje, 

een bezoek, als dat op prijs wordt gesteld. 

Delen in vreugde en verdriet. 

Maar er zijn ook mensen die dat minder op prijs 

stellen. 

Vandaar nu mijn vraag, om te kijken of er 

gemeenteleden graag willen meeleven met lief en 

leed, of juist hierop tegen zijn. 

Of gewoon niet vermeld willen worden. Dat is ook 

hun goed recht. 

U kunt uw reactie naar mij sturen 

e.drijvertuinema@gail.com of een app op mijn mobiel  

0653559997 

Dan kunnen we het nogmaals overwegen of het 

mogelijk is. 

 

Het is een grote tour om alle enveloppen bij de juiste 

personen te krijgen en weer te verzamelen. We zijn 

er druk mee, en zijn blij met alle hulptroepen die deze 

zorg meedragen. 

Zorg is er altijd en overal nodig. Op visite bij Tineke 

Boon in de Cocksdorp die met een nieuwe heup 

alweer aardig vooruitgaat bespraken we het geluk 

wat er is als het straks weer voorjaar is en de benen 

kunnen weer een plezierig ommetje maken. 

Ja buiten en wandeling maken, doet ons dan goed. 

Het is nog niet voor iedereen weggelegd en dat is 

jammer. Ik was bij Ds. Max Staudt op bezoek en hij 

ziet er nog vanaf om voor te gaan in maart. 

Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, met 

chemotherapie en heeft tijd nodig om weer te 

herstellen. 

We wensen hem en K Miriam zijn mantelzorger alle 

sterkte toe in deze zware maanden. Hopelijk gaat 

straks ook de zon weer schijnen en komt er een 

goede herstelperiode voor jullie. 

We hebben altijd veel ondersteuning gehad als 

gemeente van Krista Miriam, op allerlei gebied, 

zondagse erediensten, uitvaarten, bezoeken, altijd 

een vriendelijk woord een uitgestoken hand. 

Soms vergeten we dat deze mantelzorgers ook 

belast worden en steun nodig hebben, evenals de 

patiënt zelf. 

En natuurlijk hopen we dat u allemaal voorspoedig 

deze koude maanden doorkomt en uitkijkt naar het 

zonnetje, naar de eerste sneeuwklokken en bolletjes 

uit de grond. 

Voor alle Gemeenteleden die ziek zijn, of een 

moeilijke tijd doormaken door verlies hopen en 

bidden we op kracht en ondersteuning.  

 

Erna Drijver Tuinema 

 

 
 

 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
Ieder voordeel heeft z'n nadeel. Het nadeel van oud 
worden is dat ouderdom met gebreken komt. 
Gelukkig doe ik niet aan sport, nooit gedaan ook. 
Want dat had ik er mogelijk al heel snel aan geleden 
dat ik de 100m. hardlopen vanaf  m'n 25ste niet meer 
binnen 10 seconden zou kunnen lopen. Of, dat ik 
vanaf  die leeftijd niet meer uitgenodigd zou worden 
om goedbetaalde topsport te bedrijven. Heus, vanaf 
25 jaar begint de onvermijdelijke neergang van het 
lichamelijk kunnen bij elk mens. Maar het voordeel 
van hoge ouderdom is dat men lang in het verleden 
kan terugkijken. Ik weet nog van ijsvrij op school,een 
middag vrij omdat er ijs in de sloten lag, bijna elke 
winter weer. Ik weet nog van de barre winter van 
1963. Van het leven zonder televisie, zonder centrale 
verwarming, zonder koelkast, etc. Van het huiselijk 
leven rondom de 's winters warme kolenkachel in de 
knusse huiskamers van weleer en het was nog 
gezellig ook. Dit alles stemt tot dankbaarheid, ook dat 
het leven van nu zoveel comfortabeler is dan vroeger 
en dat niet alle verworvenheden zomaar 
vanzelfsprekend zijn. 
Beste lezeressen en lezers, zo kort na de 2e WO 
waardeerden we onze bevrijding van jaren van 
bezetting,we waren volop bezig met de 
wederopbouw van het goede vaderland. En we 
beleefden een vrijheid zonder vreemde overheersing, 

mailto:e.drijvertuinema@gail.com


 18 

ook zonder dwingende sociale media waarvan we zo 
langzamerhand de nadelen gaan ondervinden, zeker 
bij onze kinderen en kleinkinderen. Helaas leven we 
nu in een wereld van “alles-moet-kunnen!”  
Vrijheid, wat is toch vrijheid?  Het woordenboek zegt 
onbelemmerdheid, onafhankelijkheid, gaan en staan 
waar men wil. Maar, hoe gek het ook klinkt, vrijheid is 
vooral ook het (h)erkennen van grenzen. Niemand 
kan onbegrensd leven. Onder meer de overheid, 
onze ouders en opvoeders, de ander die naast ons 
leeft, die bepalen mede onze grenzen. En elk 
volwassen mens wordt begrensd in zijn fysieke en 
morele mogelijkheden. We kunnen niet alles, we zijn 
niet overal even goed in en onze talenten zijn 
beperkt. We moeten ook niet alles willen. De moraal 
bepaalt wat we goed vinden en wat we niet goed 
vinden.  
De apostel Paulus vertelt in zijn Galatenbrief: 
“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. 
Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te 
bevredigen, maar dien elkaar in de liefde, want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: “Heb uw naaste 
lief als uzelf.” Weet u, geroepen om vrij te zijn is 
waar; niemand verkiest om onder dwang en bezetting 

te moeten leven. Helaas, vele landen gaan gebukt 
onder dictatuur waar heersers leven om hun eigen 
verlangens te bevredigen. 
Zijn de heersers in Rusland, Noord Korea, Soedan, 
etc. onze naasten? Ja. Heb ik ze lief, zoals Paulus 
het ons vraagt? Ja, want ik gun ze zo graag een 
beter leven. Een leven om te dienen in alle eenvoud, 
in plaats van om meedogenloos te heersen. 
Medelijden heb ik met hen als ik zie hoe soldaten, 
voorzien van allerlei onzinnig wapentuig, voor hen 
marcheren. 
Ieder voordeel heeft z'n nadeel. Ik word oud, gelukkig 
nog met maar kleine gebreken. Maar het voordeel is: 
ik kan spieden in een lang verleden en dankbaar zijn 
om wat toen was en wat nu is...! 
Willem Bilderdijk verwoordde aldus:”In het verleden 
ligt het heden, in het nu dat worden zal.” 
Verleden, heden en toekomst zijn verweven als een 
gordel van smaragd en hoe ouder de mens wordt des 
te meer kan hij overtuigd raken van de diepgang van 
deze eenvoudige constateringen. 
U allen een vredige wintertijd toegewenst, met 
groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
 
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens 
NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-
319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 
28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 
55 02 85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-
312202- kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede 
(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en 
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 
 

Kerkdiensten februari 
Alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders aangegeven. 
 
09-02 Den Hoorn        Ds. G. de Vries (Oosterend) 
Bevestiging ouderling-kerkrentmeester Jaap Lap en verbinding ds. G. de Vries als predikant 
voor structurele hulpdiensten.      
Coll.: Noodhulp Kerk in Aktie 
 
16-02 De Waal                Ds. H. Betting (Stadskanaal)                
Coll.: Zorg voor gevangenen Kerk in Aktie 
 
24-02 De Koog                Kandidaat M. Lock (Giessenburg) 
Coll.: Eilandelijk Diakonaal Werkverband 
Project De Deel in Den Burg 
 
09-03 De Waal                Ds. Geertje de Vries (Oosterend) 
Coll.: Kerk in Aktie China 

                  
Collectes: December  Diakonie:               € 770,80 
                                      Kerkrentmeesters: € 498,50 
 

Van de kerkenraad 
In de laatste kerkenraadsvergadering spraken we 
over veel zaken, maar vooral over de 
gemeenteavond van 15 januari en de onderwerpen 
die we daar wilden bespreken.  
Inmiddels is de gemeenteavond achter de rug. Daar 
hebben we belangrijk nieuws met elkaar gedeeld en 
besproken. Ik pik er een belangrijk en heuglijk punt 
uit. Per 1 februari krijgen we structurele hulp van ds. 
Geertje de Vries uit Oosterend. Ds. Geertje was een 
vaak genoemde naam die van de zomer door 
gemeenteleden bij de kerkenraad zijn aangedragen. 
Ze komt ons gedurende twee dagen per week 
versterken gedurende twee jaar. De kerkenraad heeft 
besloten gebruik te maken van een van de nieuwere 
mogelijkheden om een verband met een predikant 
aan te gaan. We hebben een contract afgesloten 
voor de mogelijkheid om iemand te benoemen voor 
zgn. structurele hulpdiensten. Doordat veel 
kerkgemeenschappen kleiner worden, heeft de PKN 

meer flexibele en snellere mogelijkheden ontwikkeld, 
zodat er kleinere en minder langdurige 
overeenkomsten met een dominee aangegaan kan 
worden. Ds. Geertje wordt dus niet ‘onze’ predikant 
zoals we dat gewend waren, maar zal een aantal 
specifieke taken gaan vervullen.  
Het gaat om pastoraat, voorgaan in kerkdiensten en 
adviseren van de kerkenraad. Hoe dat in twee dagen 
gaat passen, zullen we samen gaan ontdekken. 
Deze nieuwe vorm kent geen beroepingsprocedure 
met een beroepingscommissie en stemmen door de 
gemeente zoals we dat gewend waren. Doordat de 
verbintenis minder langdurig is, hoeft er aan veel 
minder voorwaarden voldaan te worden. Het is een 
mogelijkheid voor de kerkenraad om een tijdelijk 
contract af te sluiten, net als bij een organist of 
kerkelijk werker. Het was fijn om op de 
gemeenteavond te merken dat ds. Geertje unaniem 
van harte welkom is. Volgens de aanwezigen zitten 
we op de goede weg. 
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Ondertussen gaan we ook op zoek naar een HBO-
stagiair theologie die in het schooljaar 2025/26 
welkom is. En midden 2026 bekijken we wat de 
volgende stappen zullen zijn. Wellicht starten we dan 
alsnog een beroepingsprocedure. Om te weten hoe 
onze situatie financieel door de PKN bekeken wordt, 
gaan de kerkrentmeesters wel door met een 
aanvraag van een zogenaamde 
solvabiliteitsverklaring (akkoord op een 
meerjarenbegroting van 8 jaar). 
Het verslag van de gemeenteavond (dank aan Wijkie 
van den Berg!) heeft de kerkenraad inmiddels 
vastgesteld. Wie het wil hebben, kan een mailtje naar 
de kerkenraad sturen. Dan sturen we het op! 
Met dankbare groet, 
Fiet van Beek 
 

Liturgie 
Iedere zaterdag mailt de kerkenraad de liturgie van 
de zondag naar mensen die zich daarvoor hebben 
opgegeven. Dat helpt voorbereiden op de dienst, 
bijblijven en is makkelijk voor wie de dienst vanaf 
thuis bekijkt of meeluistert. Wil jij de liturgie ook elke 
week gemaild krijgen? Geef dat dan even door aan 
een van de kerkenraadsleden of stuur een mailtje 
naar kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl. 
 

Bevestigingsdienst 
Op 9 februari wordt Jaap Lap bevestigd als 
ouderling-kerkrentmeester én heten we ds. Geertje 
welkom als onze predikant voor structurele 
hulpdiensten. De kerkdienst is in Den Hoorn en 
begint zoals gebruikelijk om 10 uur.  
Fijn als je hen mee welkom heet en de hand komt 
schudden! 

Vertrouwenspersonen 
Michiel Aten (Den Burg) en Joke de Goede 
(Oosterend) kwamen zich voorstellen tijdens de 
gemeenteavond. Zij zijn de vertrouwenspersonen van 
de drie PKN-gemeenten van Texel.  
Ze vertelden over hun werk en wat het wel/niet 
inhoudt. Ze willen een luisterend oor zijn en mensen 
steunen die in de knel zijn geraakt door onheuse 
bejegening of grensoverschrijdend gedrag binnen de 
kerk, van vroeger tot aan vandaag.  
Wie contact met hen wil opnemen: in ieder kerkblad 
staan hun contactgegevens op de eerste bladzij van 
de berichten van onze gemeente. 
 

 
 

Stamppotmaaltijd 
Op 7 februari is er stamppotmaaltijd voor onze 
gemeenteleden en alle andere vrijwilligers die direct 
of indirect bij onze kerk betrokken zijn.  
Ds. Geertje zal daar ook bij zijn. Een mooi moment 
om nader kennis te maken. Wees welkom van half 6 
tot 8 uur in De Hoeksteen! Geef je je wel voor 3 
februari even op bij Jacob Lap? Dan weten we 
hoeveel we moeten inslaan.  
Jacoblap47@gmail.com of nul zes 51 99 83 05. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
 

Colofon 
 

Inhoud: 
Overdenking     1 
Texel      2 
Doopsgezinde Gemeente Texel   3 
Protestant Texel    7 
Protestantse gemeente Den Burg  9 
Protestantse Waddengemeente Texel  15 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  19 
 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 21 februari 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl

 
 


