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Dagboek van een 13-jarige

Noortje Willems hield tachtig jaar geleden een dagboek bij. Midden in de oorlog was ze als Amsterdammertje met
haar vriendin Mimi naar Texel gekomen. Ze woonde op de Korenschoof van de familie Keijser, Eierland. Van
dinsdag 3 april 1945 tot dinsdag 17 juli 1945 schreef ze op wat ze hoort en ziet en meemaakt. Over Russen en
Duitsers. Over brand en plundering van de boerderij. Maar ook over ‘Wuifie-spelen’ en Fokkie, haar hondje, dat nu
Robbie wordt genoemd.

Tijdens een verhuizing van de fam. Keijser is dit dagboekje tevoorschijn gekomen. En in de herdenking van 80 jaar
bevrijding op 20 mei (20.00 uur in de Vermaning van den Burg) zal het dagboek van Noortje een hoofdrol spelen.
Lauri Brons, Elisabeth Waverijn en Astrid Witte maken er een muzikaal hoogtepunt van. Toegang is gratis.




Texel

Muzikale voorstelling:

Het laatste slagveld

Lauri Brons en Elisabeth Waverijn vertellen op
dinsdag 20 mei het verhaal van de opstand van de
Georgiérs in de doopsgezinde kerk aan de
Kogerstraat in Den Burg.

In april 1945 kwamen de op Texel gelegerde
Georgische soldaten in opstand tegen hun Duitse
medestrijders. Wat volgde, was een bloedige strijd
die het eiland zes lange weken in zijn greep hield.
Pas op 20 mei, toen in de rest van Nederland de
bevrijding al gevierd werd, zetten Canadese troepen
voet aan land en was ook hier de oorlog voorbij.
Texel werd daarmee het
laatste slagveld. het verhaal
wordt nu opnieuw verteld en
op een hedendaagse wijze
ondersteund met muziek. De
tekst is van Pip Barnard,
verteller is Hans Marseille.
Lauri en Elisabeth zorgen op
een bijzondere manier voor
de muzikale omlijsting,
bijgestaan door Astrid Witte.
Aanmelden: opera4ddaagse@gmail.com

Hulp van texel naar Oekraine

In de Oekraine is een transport met hulpgoederen
goed aangekomen op maandagavond 14 april.
Onze contactpersoon schreef: 'Goeden avond! Ja,
tijden zijn niet gemakkelijk! De oorlog duurt voort en
mensen gaan dood.

Vandaag hebben wij de vracht reeds ontvangen en
morgen vroeg willen wij alles lossen! Dank je voor
jullie gebeden en gedachten aan ons! "

Dat wij op Texel denken aan de mensen in Oekraine
betekent heel veel voor hen...

De hulpgoederen zijn gelost in de omgeving van
Sumy, de plaats waar op Palmzondag in de ochtend
die verschrikkelijke Russische aanval plaats vond...

Een week eerder waren de hulpgoederen op Texel
geladen door vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-
Europa Texel.

In het transport zaten veel medische hulpmiddelen en
matrassen , beddegoed,handdoeken en
incontinentiemateriaal voor ziekenhuizen.

Veel voedsel is ingezameld en op pallets mee. Als
extra waren er paaseitjes en ander lekkers mee voor
het Paasfeest.

Ook zijn de mensen verrast met koffie en thee. En
voor de kinderen was er speelgoed bij.

Om fietsen was een speciaal verzoek en ook die
waren mee. En ook gereedschap ontbrak niet.
Natuurlijk is er ook veel kleding en schoenen mee en
dekens en dekbedden en ook bedden en
kinderledikantjes, tafels en stoelen.

Alles is met heel veel liefde klaargemaakt voor deze
mensen in de Oekraine, die in zulke moeilijke
omstandigheden verkeren.....

Op dit ogenblk wordt er al weer hard gewerkt om een
volgend transport klaar te maken.

Dit staat gepland voor eind mei naar Roemenié.

In de omgeving van Brasov, werken Alex en Otto en
Gera, met wie we een goed contact hebben en graag
willen helpen.

Grote vraag is er naar hulpmiddelen en electrische
rolstoelen en scootmobiel.

Heel veel mensen met een handicap zitten thuis en
komen nooit buiten...

Dan is er een grote vraag naar stoelen.... Er zijn 3
kleine Kerkjes geopend, maar ze hebben geen
stoelen....Hoe mooi zou het zijn, als wij daar mee
zouden kunnen helpen.......

En ook voor de kosten van het transport hebben wij
hulp nodig.

Een bijdrage hiervoor is welkom op NL 18 RABO
03625 21 905 t.n.v. Stg. HULP OOST-EUROPA
TEXEL (met A.N.B.l. goedkeuring )
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Texelse matrassen worden verder vervoerd.
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Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727

Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850

Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81

e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl

website : www.dgtexel.doopsgezind.nl

inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman

Kamer van Koophandel 76034771

Agenda

6 mei 14.30 uur Oudere zusterkring

7 mei  10.00 uur Bijbelleesuur

7 mei  11.00 uur Muziekkommissie

11 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
13 mei 14.00 uur Doperszaaigoed

14 mei 10.00 uur Bijbelleesuur

14 mei 11.00 uur Muziekkommissie

14 mei 14.00 uur Fietstocht Flora

15 mei 13.30 uur Rembrandkring

18 mei 10.00 uur Dienst. Ds. Jannie Nijwening
21 mei 10.00 uur Bijbelleesuur

21 mei 11.00 uur Muziekkommissie

25 mei 10.00uur Dienst. Ds. Ineke Reinhold
28 mei 10.00 uur Bijbelleesuur

28 mei 11.00 uur Muziekkommissie

1juni  10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
3juni  14.30 uur Oudere Zusterkring

4 juni  10.00 uur Bijbelleesuur

4 juni  11.00 uur Muziekkommissie

4 juni boot 16 uur Regiobijeenkomst Dopersduin
5juni  10.30 uur Praatcafé De Gollards

8juni  10.00 uur Pinksterdienst in Den Hoorn. Ds. Hans
Marseille

10 juni 14.00 uur Studio

Muziekagenda

zondag 11 mei Concert Piano & Viool 16.00 uur
zaterdag 17 mei Concert Stabat Mater 20.00 uur
dinsdag 20 mei Bevrijdingsconcert 20.00 uur
Vooruitblik

Op Bevrijdingsdag zingen wij: “Nooit lichter ving de
lente aan”. De winter leek voorgoed voorbij en voor
ons lag de volle zomer. Of zoals Pip Barnard het in
zijn verhaal ‘het laatste slagveld’ vertelt: “De koeien
staan weer buiten, de zomer komt eraan.”

In het dagboek van Eleonora (Noortje) Willems kun je
lezen hoe een meisje van 13 jaar de bevrijding
beleefde. Als tijdgenoot maakt ze de grote
gebeurtenissen van dichtbij mee. Als kind heeft ze
0o0g voor verrassende details en tegelijkertijd maakt
ze melding van het alledaagse leven op Texel.
Daarnaast vertelt ze In haar dagboek met een enkel
eerlijke zin over haar gevoelens en beleving.

Als voorbeeld geef ik hier twee dagen uit haar
dagboek.

Dagboek Noortje 8 mei 1945 dinsdag

Vandaag zijn we naar Oudeschild geweest, want de
Canadese zouden komen. We hebben gelijk onze
klompen weggebracht. Ze zouden om een uur of 10

komen, maar niks te zien. Ze hebben een erepoort
gemaakt. Bij omoe Mantje hebben we gegeten. We
waren net klaar toen een heleboel mensen over de
dijk holden, wij er achteraan. Oude mensen wisten
niet hoe hard ze moesten lopen. Er kwam namelijk
een boot aan. Toen de boot aankwam waren het
geen Canadezen, maar Texelaars. Het waren
staatsgevaarlijken. Er werd gejuicht. Ook werd het
Wilhelmus gezongen. Toen we op de boot gingen
kregen we van zo'n bootsman een koek uit blik. Dat
was heerlijk. Later is er nog een boot met
staatsgevaarlijke gekomen onder andere een
dominee. Toen werd er weer gejuicht. Ook hebben
we de brieven aan schipper Zuidewind gegeven. We
verveelden ons dood want er kwamen maar geen
Canadezen. Met de wagen zijn we naar huis
gebracht. Rietje wou niet mee want ze dacht dat ze
nog wel zouden komen......

14 mei 1945 maandag

We zijn naar Den Burg geweest Er zouden
Canadezen komen. Er waren een stuk of 5
erepoorten. Alle mensen stonden al in afwachting



opeens werd er gejuicht. Daar kwamen ze. Ze gingen
naar het raadhuis. Het waren er maar drie. Dat was
de moeite. We gingen er allemaal achteraan. Opeens
werd er stilte verzocht. Het was muisstil. Toen werd
er gejuicht. Later klapten ze in hun handen. Ik klapte
maar mee, maar wist niet waarvoor of dat nou
eigenlijk was, want ik stond maar tegen een paar
ruggen aan te kijken. Toen gingen ze het Wilhelmus
zingen. Dat was het enigste waar ik wat aan vond. Ze
stonden je maar op je tenen te trappen en te wiegen.
We zijn toen maar naar huis gegaan. Toen we
thuiskwamen smulden we van de pudding. We waren
helemaal in de kleur. We hadden rapen gegeten en
de pudding en het sap waren ook oranje.

et —

Renovatie / restauratie

Vanaf begin mei zullen er restauratiewerkzaamheden
plaatsvinden aan ons gebouw. Ze beginnen met
herstellen van voegen. Eerst wordt er voornamelijk
buitenom gewerkt. Soms ook binnen. We kunnen
hinder ondervinden van steigers, opslag materialen
e.d. Voor de bouwvak zal alles klaar zijn is de
prognose. Het afwerken binnen wellicht pas in
september.

Fietstocht

Als afsluiting van het zuster- en broederkringseizoen
gaan we naar Flora aan de Pontweg. Alle zusters en
broeders zijn welkom. Bij de kerk vertrekken de
fietsen om 14 uur richting Pontweg. Wie per auto
komt verzamelt tussen 14.15 en 14.30 uur op het
parkeerterrein bij Flora. We beginnen met samen een
kopje koffie of thee te drinken en daarna bezichtigen
we alles wat op Flora is te zien. Graag de Texelse
museumpas meenemen, want mensen met die pas
mogen gratis naar binnen. Voor wie geen pas heeft
wordt de entree betaald door de zuster- of
broederkring. Rond 16 uur is het programma
afgelopen. De organisatie is in handen van de
broederkring.

Regiobijeenkomst

De volgende regiobijeenkomst in Dopersduin in
Schoorl is op woensdag 4 juni. Dit is de laatste
bijeenkomst van dit seizoen. Heen boot 16.00 uur,
terug laatste boot 21.30 uur. Opgeven bij Anneloes

Visman, tel. 315670 of per mail:
info@dgtexel.doopsgezind.nl.

Voor in de agenda

Het duurt nog even, maar op 26 januari 2026 gaan
we samen met de bus naar Schoorl. Daar komen de
Doopsgezinden van Noord-Holland Noord samen in
Dopersduin om de broederschapsdag te vieren. We
gaan met de boot van 10 uur. Die dag is er in ons
eigen gebouw geen dienst.

Paasmaaltijd

Op dinsdag 15 april is de paasmaaltijd,
georganiseerd door de federatie van zuster- en
broederkring gehouden. Er waren ruim 30 zusters en
broeders aanwezig. De liturgie werd verzorgd door
Tiny Zuidewind en Anneloes Visman. Het
paasverhaal werd voorgelezen door Mies de Wilde.
Het was een verhaal van Selma Lagerl6f uit de
bundel Christuslegenden, getiteld Vogel Roodborst.
We hebben veel bekende liederen gezongen. De
maaltijd was verzorgd door Margriet van EIk met hulp
van Margriet Tromp en Tiny Zuidewind. Margriet van
Elk en Anneloes Visman hadden voor soep gezorgd.
Het was een gezellige, sfeervolle bijeenkomst. Rond
18.30 uur was het afgelopen. De collecte was
bestemd voor de kosten van de maaltijd en bracht
€131,62 op.

Theemiddag 1 april 2025 door Riny Wielinga
Deze middag zijn we met 7 zusters en 2 heren, n.l.
onze predikant en een gast. Hans Marseille

en Hans de Goede, af en toe afgewisseld door de Hr.
Kruithof.

We beginnen met het zingen van lied 218: Dank U
voor deze nieuwe morgen. Hans de Goede

wil ons begeleiden, maar hij blijft staan, omdat de
bank heel zwaar is. Hans de Goede zit samen met
onze predikant in een muziekcommissie voor de
concerten.

Hans vertelt over twee leden, die zijn overleden en hij
heeft gemerkt dat de rouwdiensten totaal van elkaar
verschilden. Hij moet dat even kwijt.

Hans las daarna een verhaal uit een zeer oude bijbel.
Ook kwam er nog een piepklein, gidsje tevoorschijn
om de eerste toeristen welkom te heten en van alle
dorpen en gehuchten de bijzonderheden te vertellen.
Daarna kregen we een heerlijke traktatie bij de koffie
en was het tijd om weer huiswaarts te gaan na het
zingen van lied 650: De aarde is vervuld, tekst is van
Willem Barnard. Het was een mooie middag

Verdriet

Op 22 april is overleden Martha Willy Slot-Vonk, oud
86 jaar. Martha was een trouw bezoekster van onze
zondagse diensten, eerst samen met echtgenoot
Piet, later alleen. Ook de bijeenkomsten van de
zusterkring, de adventmiddagen en paasmaaltijden
werden door haar trouw bezocht. Lichamelijk ging het
niet altijd even gemakkelijk voor Martha, maar ze
bleef opgewekt en helder. Ze kreeg veel hulp en
steun van haar kinderen en kleinkinderen. Wij



wensen haar familie veel sterkte toe in de komende
tijd.

Op 23 april is overleden Jan Willem Geus, oud 89
jaar. Jan Geus was een begrip binnen onze
gemeente. Wanneer je een beroep op hem deed,
was hij er. Altijd opgewekt.

Hij reed met zijn personenbusje gemeenteleden naar
en van Oosterend, Den Hoorn of ergens anders heen
als dat nodig was. Jarenlang. Wie herinnert zich niet
Jan met zijn oude T-Ford die bruidsparen naar het
gemeentehuis bracht. De auto prachtig met bloemen
versierd. De laatste jaren liet zijn gezondheid het niet
meer toe om dit soort dingen te doen, jammer. Het
afscheid werd verwacht, maar het komt toch altijd
weer onverwacht als het zover is. Wij hopen dat zijn
vrouw Dora, zijn kinderen en kleinkinderen elkaar
zullen steunen in de komende tijd.

Inleiding Pinksteren door Rinus Kuiper
Pinksteren is altijd een wat moeilijk feest geweest! Je
hebt in tegensteling tot de andere feesten niets
tastbaars in handen. Het komt hier echt op geloof en
nogmaals gezegd, geloof, aan. Wil je de Geest
ervaren dan zul je je daarvoor moeten openstellen.
Je hoort wel zeggen: Die en die moet je het bos
insturen. In feite is dit zo gek nog niet: daar kun je tot
rust komen, opgeladen worden. Een prachtig
voorbeeld is Johannes de Doper, die met een
dierenvel om, honing en sprinkhanen, zonder iets
overbodigs, zich op aarde openstelde voor de hemel.
Kortom ik kan het niet mooier maken maar voor de
Geest zal een mens zich moeten openstellen en
steeds weer.

Maar als dat gebeurt, dan zal dit ook zijn vruchten
afwerpen.

Neem daarom kennis van onderstaand gedicht.

Pinksteren

Het wordt straks weer Pinksteren
Met windvlaag en met vuur

Niets kan de Geest dan hinderen:
Zij is ongekend en puur

Al is Jezus nu verdwenen

Zijn Geest waait toch om ons heen!
Hij pakt ons aan, neemt ons mede
Breekt zelfs door de hardste steen

Petrus hield zijn Pinksterrede
Met de woorden van Joél!
Een visioen deelde hij mede
Dat op Joél neerkwam, jawel!

Het spreekt van echt nieuwe tijden
Van recht en vrede en rust

Waar een mens zich aan kan wijden
Als brandhaarden zijn geblust!

Er was dreiging van de buren!
Er was heel veel overlast

Van de sprinkhaan te verduren
Die menig akker toen leegvrat!

In die tijd had Joél dromen

En komt er veel moois in beeld!
Ziet Joél een toekomst komen
Waar veel vreugde wordt gedeeld!

Zie de fraaie groene weiden

En de akkers ongerept

De herder het vee leiden

En veel meer naar hemels recept!

Er is schoonheid rust en vrede
Al het goede komt voorbij

Alles bruist hier van nieuw leven
En de woorden: Vrij en blij!

Mensen daar zijn in extase

Van jong, midlife tot oud!

Ja, wat zij mochten ervaren
Bereikte hen als glanzend goud!

Daarnaar wil de Geest ons leiden
Naar dit fraaie vergezicht
Zelfs door de meest barre tijden

Vermaningspad 2025

Thema: ‘De moed om te bewegen'

In samenwerking met de Doopsgezinde gemeenten
van Bolsward, Harlingen en De Lytse Streek
organiseert de Friese Doopsgezinde Sociéteit (FDS)
op Hemelvaartsdag 2025 het Vermaningspad op de
geboortegrond van Menno Simons.



Er is een fietstocht (ca. 50 km) uitgezet langs
historische plekken, die zeer de moeite waard zijn om
even bij stil te staan. Voor de autorijders staan ook
Makkum en Franeker op het programma. Het begin-
en eindpunt van het Vermaningspad is in Bolsward.
Om alles in goede banen te kunnen leiden dienen de
deelnemers zich vooraf op te geven en in te
schrijven. Dit kan tot 15 mei a.s. via een e-mail aan
de FDS: frieslandfds@gmail.com.

De kosten van de dag zijn € 10,- per persoon. U kunt
het geld tot 15 mei a.s. overmaken op rekening NL
20 RABO 0146 4583 46 t.n.v. Friese Doopsgezinde
Sociéteit, onder vermelding van Vermaningspad
2025, uw naam en uw gemeente.

Doperszaaigoed

Zoals eerder aangekondigd, hebben we voor
donderdag 13 mei Peter den Braanker uitgenodigd.
Hij is kenner van de theologie van Albert Schweitzer
én liefhebber van de muziek die Albert Schweitzer
inspireerde. Het belooft een boeiende middag te
worden.

Rembrandtkring

Na Pasen is Jezus meermalen verschenen. Hoe zag
hij eruit? Hoe hebben kunstenaars hem afgebeeld?
Met een nieuw lichaam van een olympische,
onsterfelijke held? En wat laat Rembrandt ons zien?

Studio

Komt begin juni bijelkaar. We zoeken steeds een
datum dat iedereen kan en lezen dan gezamenlijk
een interview met als centrale vraag: Met welke
woorden benoem jij de zin van het leven. En voor
deze keer: Welk aandeel heetft je lichamelijk welzijn
daarin?

Lintje

Vrijdag 26 april heeft het de Koning behaagd om
Anneloes Visman-van Zoest lid te maken

in de Orde van Oranje Nassau.

Op zondag in de dienst besteedden we er aandacht
aan. Anneloes en ook Frans, hij was al eerder
onderscheiden, droegen beiden hun decoratie.
Anneloes heeft de onderscheiding verdiend voor haar
kennis en zorg, nooit is haar iets te veel

staat met raad en daad klaar voor iedereen en doet
dat al 45 jaar. Fenomenaal is haar kennis en

kunde op het gebied van IC.

Momenteel, is ze voorzitter van de zusterkring, de
digitale zusterkring Jobeel, sinds januari

secretaris van de kerkenraad en verzorgt de redactie
van ons deel in het kerkblad.

Al deze inspanning heeft ertoe geleid dat wij het
voortouw hebben

genomen bij de aanvraag voor een onderscheiding,
die van harte is ondersteund door het

Tessels Kerkblad en Stichting Texelse Musea.
Zondag sloten we de dienst af met felicitaties en
koffie met gebak.




Protestantse Gemeente
Den Burg - Texel

Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email
voorzitter.pkn.denburg@texel.com..

Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl

College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email
penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:

. Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;

. Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720

College van Diakenen rekeningnr. NL560ORABO0137195761.

o Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, tel.
0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com

Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl

Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede,

tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com

Website https://www.pkndenburg.nl

Kerkdiensten

Zondag 11 mei 9.30 uur Ds.: ds. C. de Jong uit Houten
Organist: Jan Kruithof

Collecten: 1¢ EDW-inloophuis deel 2.0,
2¢ Kerk, 3¢ verwarming

Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 18 mei 9.30 uur Ds.: mevr. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet
Organist: Jan Kruithof

Collecten: St. Voedselbank Texel,

2¢ Kerk, 3¢ onderhoud gebouwen
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 25 mei 9.30 uur Ds.: ds. P. v.d. Winden uit Soest
Organist: Dyo Wassink
Collecten: 1¢ Diaconie, 2¢ Kerk,
3¢ onderhoud orgel
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Donderdag 29 mei .9.30 uur Ds.: mevr. C. Vlaming uit Marken
Hemelvaartsdag Organist: Dyo Wassink

Collecten:1¢ plaatselijke activiteit Tesselgezinnen,
2¢ Solidariteitskas, 3e onderhoud gebouwen
Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 1 juni 9.30 uur Ds.: ds. W, Huizing

Organist: Jan Kruithof

Collecten: 1¢ Hospice Texel, 2¢ Pastoraat,
3¢ Zomerkerk

Zondagsbrief: Carla Bakker

Zondag 8 juni 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing

Pinksteren Organist: Dyo Wassink

Collecten: 1¢ EDW Inloophuis 2.0, 2¢ Kerk,
3¢ onderhoud orgel

Zondagsbrief Carla Bakker:

Agenda
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Donderdag 8 mei 19.00 uur Basiscursus Geloven, consistorie De Burght
Maandag 12 mei 19.45 uur Cantorij in De Burght

Dinsdag 13 mei 19.30 uur Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Donderdag 15 mei 19.00 uur Basiscursus Geloven, in de Schakel

Vrijdag 16 mei 15.30 uur Maandviering in de Gollards in het restaurant
Maandag 19 mei 19.45 uur Cantorij in De Burght

Donderdag 22 mei 18.00 uur Samen aan Tafel in de Schakel

Vrijdag 23 mei

V66r 17.00 uur | Kopij kerkblad juni inleveren bij Corrie Hordijk

Maandag 26 mei 19.45 uur

Cantorij in De Burght

Donderdag 29 mei

Vanaf 12.00 u. | Hemelvaart, Texelse Cultuurmarkt ‘Buitengewoon”
Groene Plaats met kraam van gezamenlijke kerken.

Maandag 2 juni 19.45 uur Cantorij in De Burght

Dinsdag 3 juni 18.00 uur Maaltijd voor de gemeenteavond inloop va 17.30 u
Dinsdag 3 juni 19.00 uur Gemeenteavond in de Schakel

Donderdag 5 juni 10.30 uur Praatcafé olv Wikke Huizing in de Gollards
Donderdag 5 juni 19.30 uur Eilandelijk moderamen in de Schakel

» Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.

Van de predikant

Gedenken en Vieren op Texel; 80 jaar bevrijding

foto: Wikke Huizing

Op het terrein voor de Burght is een bijzonder paneel
geplaatst. Het is van de expositie van fotograaf Arjan
Trap; “Dag der geboorte; de nieuwe dag in acht
genomen.’ U heeft er over kunnen lezen in de
Texelse Courant. Texelaars die dit jaar 80 jaar zijn
geworden, en dus nog net in de oorlog of vlak daarna
zijn geboren, vertellen hoe de oorlogservaringen van
hun familie en dorp doorwerkten in hun leven. Ook
twee van onze gemeenteleden zijn geportretteerd en
geinterviewd. Acht dorpen, 16 portretten met
verhalen (van oud en jong) en daartussenin een
grote, in scéne gezette, voorstelling, gebaseerd op
de verhalen van het betreffende dorp. Arjan Trap
heeft dat op bijzonder creatieve en ook fijngevoelige
manier gedaan, met oog voor detail en kleur.
Werkelijk prachtige kunstzinnige foto’s zijn het
geworden. Als lid van het 4/5 Mei Comité Texel
hoorde ik al vroeg van Arjan’s project. Hij kwam
ervan vertellen, wij konden een aanbevelingsbrief
schrijven voor de fondsen en gaandeweg zagen we

het groeien. En we hadden meteen een kandidaat
voor Adopteer een Monument; de bijeenkomst met
de kinderen van groep 7 en 8 van de Den Burger
basisscholen. Zij zullen op 14 mei eerst in het
gemeentehuis uitleg krijgen en verhalen horen van
Arjan. Vervolgens stappen ze op de fiets en komen
bij onze kerk het paneel bekijken. Om van daaruit
door te fietsen naar de Algemene Begraafplaats en
daar bloemen te leggen bij de graven van de
geallieerden. Afgelopen 19 april, net voor Pasen,
mochten we bij de opening zijn in het kerkje van De
Waal en werd Arjan terecht in het zonnetje gezet. Hij
heeft Texel een prachtig geschenk gegeven, ook in
het bijbehorende boek! Een voorrecht om mee te
maken!

Meerdere verhalen in de foto’s roepen ontroering op.
Maar mij blijft vooral het meisje op de puinhopen bij.
Ze komt verschillende keren terug. Er gaat een soort
rustige levenslust van haar uit.

Bekijk vooral alle foto’s in de acht dorpen! Gedenk
met elkaar wat is gebeurd en vier de vrijheid! Er is in
alle dorpen genoeg te beleven...

Wikke Huizing

Vakantie predikant

Van woensdag 21 mei t/m dinsdag 27 mei ben ik op
kampeervakantie in Duitsland. In voorkomende
gevallen kunt u contact opnemen met de collega’s in
Oosterend.

Wikke Huizing

Pastoraat

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de
papierenuitgave van het kerkblad opgenomen.


https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html

Gemeenteavond 3 juni

De Kerkenraad nodigt u alvast uit voor de
gemeenteavond op dinsdag 3 juni a.s. Naast de
gebruikelijke bestuurlijke elementen zal er ook een
inhoudelijk onderwerp zijn maar dat is nog in
voorbereiding. Een gezamenlijke maaltijd wordt
verzorgd vooraf aan de gemeenteavond. Deze
maaltijd begint om 18.00 uur, met inloop vanaf 17.30.
Hartelijk welkom voor iedereen!

De gemeenteavond zelf begint om 19.00 uur

Paaswake

Samen aan Tafel

Donderdag 22 mei gaan we Samen aan Tafel; de
laatste keer voor de zomer. Kom vooral en neem een
gast mee. Voor een tientje een viergangenmaaliltijd
met koffie/thee na. En ontspannen gezelligheid met
een goed woord. U kunt zich opgeven bij de bekende
adressen: Nannie de Haas (tel. 312298), Carla
Betsema (06-40292163) en Wil van Heerwaarden
(06-29054961). Geeft u bij hen ook aan of u wilt
worden opgehaald. Aanvang 18 uur, in De Schakel.
Ds. Wikke Huizing

Van de Diaconie

Afgelopen maand april 2025 mochten wij het
volgende ontvangen:

23 maart Hospice Texel € 250,00

30 maart Binnenlands Diaconaat: Omzien
gevangenen € 150,00

06 april St. Hulp Oost-Europa Texel € 250,00

13 april Eil. Diaconaal Werk, project de Deel 2.0 €
200,00

Ook mochten wij weer in maart en april anonieme
giften ontvangen voor de zending, samen

€ 155,00, waarvoor onze hartelijke dank.

Het collecte rooster voor mei 2025:

* *Zondag 04 mei Gezamenlijke dienst met de
Doopsgezinde Gemeente. *
*Zondag 11 mei Eilandelijk Diaconaal Werk,
Inloophuis de Deel 2.0. In het gebouw van de
schuttersvereniging is het Inloophuis de Deel 2.0
gestart. Hier wordt opgegeven aan mensen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel) en mensen met
dementie, de Reumavereniging Texel en het bestuur
van de ROPARUN komen hier bij elkaar. De Diaconie
steunt dit project door een bijdrage te geven aan de
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inrichting van de ruimte en ter ondersteuning van de
activiteiten die hier plaatsvinden.

Zondag 18 mei St. de Voedselbank Texel, door de
steeds oplopende kosten voor het levensonderhoud,
de hoge energiekosten etc. wordt er vaker een
beroep gedaan op de Voedselbank.

* Zondag 25 mei Diaconie

* 29 mei Hemelvaartsdag: Plaatselijke activiteit:
Tesselgezinnen. Gezinnen waar het even niet zo
lekker gaat worden laagdrempelig ondersteund door
ervaringsdeskundigen. Dat kan met een middagje
oppassen, huiswerkbegeleiding of een nachtje
logeren. De gezinnen houden zelf de regie. Door
tijdelijk naast de ouders en jongeren te gaan staan
kan hun netwerk weer vergroot worden en worden ze
weer bewust van hun eigen kracht. Gezinnen die net
op Texel zijn komen wonen, kunnen eveneens op
hulp rekenen.

* Zondag 01 juni Hospice Texel.

* *Zondag 08 juni Eil. Diaconaal Werk, project de
Deel 2.0

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening
van de Diaconie:

NL50RABO0137195761, graag ovv het doel

van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.
Namens de diaconie Bea Aalders en Anke van
Harten.

Van de voorzitter

Met net Pasen achter de rug, waarbij we stil stonden
bij de opstanding en daarmee een nieuwe start. Met
het overlijden van de Paus en zijn uitvaartdienst
mochten we stil staan bij zijn levenswerk van
verbinding en hulp aan anderen. Met het
koningsfeest in Doetinchem stonden we ook met z'n
allen stil bij de onderlinge verbanden en
saamhorigheid. En met de overdenking van dominee
Jelle Vonk mochten we stil staan bij Samen Delen.
En nu mogen we aan deze werkwoorden ‘starten’.
‘verbinden’, ‘'samen zijn’ en ‘samen delen’ verder
werken. Dat kunnen we vanuit onszelf doen, maar we
kunnen elkaar daar ook bij helpen. Omzien naar
elkaar, maar ook durven vragen of een ander naar u
wil omzien. Het is vaak gemakkelijker om te geven
dan om te vragen. Maar bij deze toch ook de oproep,
om te vragen zodat we als kerkenraad en
gemeenteleden inzicht krijgen in wat de behoeften
zijn en dat we daar met daad invulling aan kunnen
geven. Dat maakt dat we samen nog meer kerk
kunnen worden. Dus: vraagt u ons?

Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk

Gemeenteavond dinsdag 3 juni vanaf
18.00 uur in De Schakel

We starten de avond weer met een gezamenlijke
maaltijd om 18.00 uur, inloop 17.30 uur. Dat was de
vorige keer zo goed geslaagd, zodat een herhaling
welkom is. Na de maaltijd starten we rond 19.00 uur
met het inhoudelijke deel van de avond. Degene die
liever niet mee of kan eten, kan dan om 19.00 uur
aanschuiven.



Tijdens de vorige gemeenteavond, 21 november
2024, spraken we in groepjes over wat de diverse
maatschappelijke ontwikkelingen met ons en onze
omgeving doen. Aan de hand van een aantal vragen
deelden we ervaringen. We bespraken wat media en
nieuwsbronnen met ons doen, hoe we omgaan met
discussies over soorten nieuws en hoe we daarin de
relatie heel kunnen houden. Zoals is afgesproken,
zijn hiervan geen verslagen gemaakt. Wel willen we
als voorbereidingscommissie met dit thema verder
gaan. Aan de hand van een vraag zoals ‘hebben de
maatschappelijke ontwikkelingen invloed op de
overdenkingen die tijdens erediensten worden
uitgesproken?’ Op het moment van schrijven van
deze uitnodiging, is nog niet alles uitgewerkt. Maar
we hebben het idee om een deskundige op dit
gebied uit te nodigen. Het volgende kerkblad wordt in
de week van 2 juni verspreid. Niet bij iedereen zal
deze op die maandag of dinsdag worden bezorgd.
Toch zullen we de dan actuele informatie daarin
schrijven en eerder zullen we dat op de website
plaatsen en een melding op de zondagsbrief doen.
Verder zullen — zoals gebruikelijk — de jaarverslagen
van de Diaconie en College van Kerkrentmeesters
gepresenteerd worden. U kunt deze in de week van
19 mei bij de scriba opvragen. En uiteraard nemen
we u weer mee in wat er tussen 21 november en 2
juni heeft plaatsgevonden.

Wij hopen dat u 3 juni alvast in uw agenda reserveert
en dat u massaal naar de gemeenteavond komt.
Vriendelijke groet, Wikke Huizing, Tjeert Olthof, Ank
van Putten, John van Bommel en Marjan Nicolay-
Mosk

Van de kerkrentmeesters

Restauratie orgel

Het val niet op, maar er is hard gewerkt aan het
terugplaatsen van het orgel. Met vereende krachten
en hulp van onze palletheffer zijn de meeste
onderdelen weer op de kraak gekomen en de zware
stukken zijn ook weer op hun plaats gezet. De
nieuwe balgen zijn indrukwekkend en in het halletje is
de tunnel waarlangs de lucht naar de balgen gaat te
zien.

Een van de zware stukken die is gerestaureerd is de
windlade, die nog een verdieping hoger getild moest
worden. Minder zwaar maar voor de orgelbouwer
zeker zo bewerkelijk is het wellenbord, latten die de
verbinding vormen tussen het klavier en de bediening
van de pijpen. Al deze latjes zijn grondig
schoongemaakt en hersteld. De gaatjes van de
verbindingspennetjes waren uitgesleten. Het hout
rond deze gaatjes is vervangen en voorzien van

A

nieuwe gaten; monnikenwerk.

Het is een grote puzzel, die vakkundig in elkaar wordt
gezet. Ergens in mei volgt het laatste puzzelwerk het
per register terugplaatsen en intoneren van de pijpen.
Dan worden ook vanaf een stijger de echte pijpen in
het centrale deel van het orgelfront opgeknapt. Dit
werk zal een dag of vier duren, in deze periode is het
kerkgebouw niet toegankelijk. In juni volgt de
feestelijke ingebruikname, gecombineerd met het
vieren van het 50-jarig jubileum van Jan Kruithof als
organist en het 40-jarig jubileum van Dyo Wassink
als organist-cantor. lets om naar uit te kijken.

Hierbij een afbeelding van de nieuwe blaasbalgen
voor het orgel. Duidelijk is te zien dat het sterk op
een bouwpakket lijkt. Nadat alles met de palletheffer
op de kraak is gezet bleek het na wat passen en
meten exact in elkaar te passen. Prachtig stukje
meubelmakerswerk!
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Dag der geboorte, de nieuwe dag in acht genomen.
Het kerkgebouw De Burght is één van de acht
locaties waar een drieluik als onderdeel van dit
project om 80 jaar vrijheid te vieren te zien is. Via een

QR-code en he bijbehorende boek is te lezen hoe de
afbeeldingen hieraan bijdragen. Er zijn zowel mensen
geinterviewd die rond de bevrijding zijn geboren,
waaronder gemeente leden, als ouders van kinderen
die dit jaar geboren zijn. Arjan Trap heeft dit project
gerealiseerd. Het boek is wanneer de kerk open is te
koop.

Kerkhof

Er is een vervolg gemaakt met het onderhoud van
onze heggen. Jan Werner Prins heeft onder toeziend
o0og van Koos Zegers het tweede deel van de heg
richting het Polderhuis gekortwiekt. De heg langs het
pad naar de hoofdingang volgt nog, of is al klaar
wanneer u dit leest. De eerder ingekorte heggen zijn
ondertussen weer mooi groen en blijven dankzij Jaap
Dijkshoorn en Koos mooi in model en de paden
blijven vrij. Jelle Wiersma en Sjaak Sipsma hebben
het grasmaaien en de afvoer van gras en snoeiresten
weer opgepakt.

De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel het
betalen van grafrechten per jaar mogelijk te maken,
wanneer dit via automatische incasso gebeurt.
Verlenging wordt standaard voor 10 jaar.

Onderhoud De Burght

We zijn lekker bij met het onderhoud, er is hard
gewerkt en het gebouw ziet er uitstekend uit. Een
klus die binnenkort wordt uitgevoerd is de vervanging
van de putten waarin het regenwater wordt
opgevangen. Hierdoor zullen de muren droger
blijven, wat beter is voor het gebouw. Steentjes die
tegen een zijmuur waren opgeslagen hebben om die
reden ook een andere plaats gekregen. Daarnaast
gaat klein onderhoud gewoon door en vraagt de
restauratie van het orgel ook nog enige
aanpassingen op de kraak.

Ontvangen collecte’s

Kerk € 390,65
Onderhoud gebouwen € 125,67
Onderhoud orgel € 157,96
Missionair werk € 65,95

12

Jarigen in mei

01-05 mevr. M.H. van Heerwaarden-Spigt,
Lieuwstraat 33, 1791XM

03-05 dhr. G. Poster, Beatrixlaan 45 P, 1791GA
05-05 dhr. W.B. van Muiswinkel, Schansweg 4,
1791LK

06-05 dhr. D. Wassink, Vloedlijn 31, 1791HJ
26-05 mevr. C. Visser, Jan Dirksoord 39, 1791GR
03-06 dhr. J.de Haas, Hollewal 2, 321A, 1791GH
05-06 Mevr. L.F.J. van der Vring-Marinus, Anne
Frankstraat 11, 1791DT

Samensteller Marga Drijver.

Bloemengroet.

De bloemen zijn als groet van de gemeente gegaan
naar

30 maart mevr. H.E. Drijver-Kalf

6 april mevr. W. Huijsman-v.d. Meer

13 april dhr. en mevr. C. Dros

20 april mevr. S.M. de Lugt-Parlevliet

Paaswake

Kroonluchter Kikkert

Foto: Pieter de Vries



Albert Lambertszoon Kickert (later Kikkert), 28-1-
1635 Enkhuizen, vestigde zich in 1682 op Texel als
kastelein en strandvonder. De zandloper komt voor in
het huismerk van de familie Kikkert. ET staat mogelijk

voor Enkhuizen en Texel.

Er is een ander wapen van de familie Kikkert bekend,
dit staat op zijn grafsteen (zie begraven in het
kerkgebouw) hij overleed in 1697.

In dat zelf ontworpen gevierendeelde wapen is o0.a.
een kikker te zien, verwijzend naar de familienaam.
De drie boven elkaar geplaatste haringen herinneren
aan het stadswapen van Enkhuizen.

‘Russenooriog’

Tijdens de Russenoorlog in 1945, muiterij van
Georgische krijgsgevangenen die in Duitse dienst
waren getreden, is het kerkgebouw tijdens Duitse
beschietingen van Den Burg door enkele
granaatinslagen ernstig beschadigd. Een paar
granaten zijn door het dak gevlogen en een

afzwaaier raakte het zuidelijke portaal. De inventaris
is omgevallen en er was veel glasschade. In deze
onrustige periode zijn het koperen koorhek,
wapenborden
en kandelaars
verdwenen. Pas
op 14 oktober
1953 kon de
kerk weer voor
de eredienst
worden gebruikt.
In de tussentijd
werden de
kerkdiensten
gehouden in
Eben Haézer in
de Julianastraat.
Een gebouw dat
de Hervormde
Gemeente Den
Burg gebruikte
voor
zondagsschool, kerstvieringen, lezingen (groepen tot
80 personen) waar ook kleuterschool is gehouden.
Voor de oorlog is het ook beschikbaar gesteld voor
de opvang van gemobiliseerde militairen.

Op de kaart bij Wijdekerk

Wie onze website bezoekt, komt op de Welkom
pagina sinds enige tijd het logo tegen van de stichting
Wijdekerk. Wijdekerk is een verband van christenen
die zelf LHBT+-persoon zijn of die nauw betrokken
zijn bij LHBT+-mensen. Het Wijdekerk logo op onze
site linkt door naar hun eigen website.

Daar staat, onder andere, een kaart met informatie
over het beleid van veel kerkgemeenschappen in ons
land rond LHBT+-mensen. In onze gemeente doet
iedereen volledig mee in het gemeenteleven,
ongeacht sekse, geaardheid, ras, of wat dan ook.
Daarom hebben we ons aangemeld bij Wijdekerk en
zo staan we nu ook bij hen op de kaart.

Tjeert Olthof
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Waddengemeente Texel

Texel Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds. Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds. Evert van Leersum tel 06-23467137
Email:dsgeertje@gmail.com
Email: ewjvleersum@gmail.com
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester: Dhr P.Bas, tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 PI’OteSta ntse Waddengemeente Texel
Voorzitter v College v Diakenen: Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-
318946
Penningmeester Diaconie: Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad: Erna DrijverTuinema: marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930

Diensten
27 april Oudeschild Drs H.J Boon 10.00uur
4 mei Oosterend Ds. E. v Leersum 10.00uur poéziedienst
11 mei De Cocksdorp Ds. G de Vries 10.00uur
18 mei Oudeschild Ds. E. v Leersum 10.00uur
25mei Oosterend Ds. E. v Leersum 10.00uur
29 mei Cocksdorp Ds.G. de Vries 10.00 uur
1juni  Oosterend Ds G de Vries 9.30 uur

Cocksdorp Ds. G de Vries 11.00uur
8juni  Oosterend Ds E v Leersum 9.30

Cocksdorp Ds E. v Leersum 11.00uur Pinksteren
Van de voorzitter takken, vredesduiven, rood wit blauw, de vliag
“Lets shake hands Boys” wapperde en 1 van de 8 drieluiken was “ingepakt “.
Met stille Zaterdag werd het boek overhandigt van Klaar voor de onthulling. Prachtige foto’s, prachtige
Arjan Trap aan onze burgemeester. verhalen van Tesselaars, veel gemeenteleden die
Ze gaven elkaar een hand natuurlijk. geboren zijn in 1945.
80 jaar geleden hing het bord tijdens de intocht van Het kerkje van de waal is verwoest geweest tijdens
de Canadezen bij een grote ereboog van dennen- de Russenoorlog, en werd later weer opgebouwd.
en sparrengroen. De opa van Arjan heeft nog gemetseld aan deze
We maakten het na, de mooie kleine Waalderkerk kerk met het gezicht naar het dorp.

was versierddennegroen en natuurlijk met bloesem
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Mei staat in teken van 80 jaar bevrijding. Nu het om
ons heen een rumoerig en onzekere tijd is, lijkt door
het oorlogsgeweld de waarde van herdenken en
vrede nog waardevoller.

Het besef leeft ook bij de jongeren onder ons. In elk
dorp werd een jonge vrouw /moeder/ echtpaar op de
foto gezet. Zwanger of met baby. Geboren dit jaar.
Daarbij de gedachten en visie op de toekomst.

Mooi om te lezen. De jeugd heeft besef en hoopt
natuurlijk dat de vrede in ons land, maar ook elders
de toekomst is.

Vrede is het hoogste goed. Daar hebben de
voorouders voor gevochten. Dat het een zwaar kruis
was, moge duidelijk zijn.

Een zwaar kruis dragen, een zware bijna niet te
tillen, deze opdracht.

De kruizen van de palmpaasoptocht waren lichter,
vrolijker, gelukkig, en werden met veel verve en
animo de kerk in gebracht.

Veel kleur en kinderstemmen, wat een groot geluk
vulde de Maartenskerk.

De kinderen liepen een rondje om de kerk, door het
dorp, een feestelijke optocht, met Geertje zingend
en spelend voorop.

Allemaal het goudhaantje op de stok. Het haantje
wat elke morgen kraait als de nieuwe dag begint.
Elke dag die we kunnen leven in dankbaarheid
omdat hij aan het kruis gestorven is voor ons.

Vele mannen en ook vrouwen, kinderen,gaven hun
leven voor onze vrijheid.

Een bijzonder besef, zelfs en misschien wel juist na
80 jaar.

Ik wens u een goede maand mei, voorjaar, vogels,
ontluikend groen. Niet voor iedereen is het voorjaar
verbonden met plezier.

De mensen met ziekte en verlies hebben het zwaar.
Afgelopen zondag stak ik een kaars aan voor Henk
van Sambeek, de man van Ineke. Ze kwamen graag
samen in de kerk, ze bleven ondanks het ernstige
ziekteproces positief in het leven staan.

Hij kon echter het gevecht niet winnen. Zijn
enthousiasme zullen we gedenken. Een dierbare
herinnering, ook voor S.V.O en de biljartclub. Een
goede vriend is heengegaan. Ineke en familie heel
veel sterkte toegewenst.

Ook voor alle mensen die het moeilijk hebben, om
welke reden dan ook, heel veel sterkte, in gedachten
geven we elkaar een hand, elkaar bij de hand
nemen ,elkaar de hand schudden.

Erna Drijver Tuinema

ifln

Bij de tijd

De meimaand, bloeimaand, doet zijn naam eer aan.
Overal bloesem, ook de bomen schieten weer in het
groen. Steeds kom ik mensen tegen die in hun tuin
aan het werk zijn. Want het is groeizaam weer. En
vanaf ons dakterras zie ik de trekkers over het land
gaan. Ook de vogels laten zich niet onbetuigd. De
zomergasten zijn er weer, zowel de gevederde
vrienden, als de toeristen.

In deze bloeitijd vallen de feesten van Hemelvaart
en Pinksteren. Deze markeringen van de paastijd
bepalen ons bij het leven in het voetspoor van de
Opgestane. De zondagen dragen namen als Jubel!
en Zing!

Toch beleven wij deze tijd, zoals elke tijd, in een
mengeling van hoop en zorgen. Er is ook verdriet,
om wie we moeten missen. Er is onzekerheid, en
zorg over wat de toekomst zal brengen.

In die dubbelheid leven wij ons leven. Dat we daarbij
goede mensen op onze weg vinden, dat wij elkaar
nabij zijn zoals God ons nabij is.

Dag der Geboorte. De nieuwe dag in acht genomen.
Bij de kerken van de Waddengemeente zijn, net als
in de andere dorpen op het eiland, de hele zomer
panelen te zien met bijzondere foto’s erop. leder
paneel vertelt een verhaal, opgetekend en verbeeld
door Arjan Trap. Ter herdenking van 80 jaar vrijheid
is hij op zoek gegaan naar de ervaringen van
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mensen die 80 jaar geleden werden geboren. Welke
verhalen hebben deze kinderen van de bevrijding
meegekregen? Ook zijn er kinderen te zien die dit
jaar zijn geboren. Hoe gaan zij de toekomst in? In
een boek, behorend bij de panelen, zijn de verhalen
te lezen. We komen er veel bekende gezichten
tegen, met soms onbekende verhalen. Het project is
opgedragen aan moeder Grietje Trap-Ellen.

Het is prachtig dat deze panelen in alle dorpen op
Texel staan, steeds met een ander verhaal. het is
ook treffend dat ze bij de kerken staan. De kerken
vormen immers al eeuwen een ontmoetingspunt, de
plek waar wegen samen komen. De kerk is de
hoeder van verhalen over geloof, hoop en liefde. Ga
dus vooral kijken en deel ook je eigen verhaal van
oorlog en vrede. Deel je eigen verhaal van geloof,
hoop en liefde.

Bij de diensten

Op 29 mei is de Hemelvaartsdienst. Dit is een
Waddendienst, om 10.00 uur in De Cocksdorp.
Op Hemelvaartsdag richten we onze blik, in
navolging van de leerlingen van Jezus, naar boven.
In Gods werkelijkheid blijft Jezus’ leven en werk
bewaard. Maar in dezelfde adem worden we ook
aangespoord onze blik naar de aarde te richten.
Daar leven wij ons leven, met alles wat dat brengt.
Gezegend door de Ene, worden wij geroepen tot
zegen te zijn. Daarvan zullen we ook zingen.

Gespreksgroep De Cocksdorp
Op 8 mei komt de gespreksgroep weer bij elkaar in 't
Gebouwtje. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom.

Superverjaardagviering

17 juni staan de deuren van de Parel weer open om
een super verjaardagsfeest te vieren. We
verwelkomen dan alle gemeenteleden die in het
afgelopen half jaar tussen december en mei 80 jaar
of ouder zijn geworden. We zien uit naar een
ochtend vol gezelligheid, mooie verhalen, natuurlijk
een lied en een toost.

De uitnodigingen worden rond eind mei bij u
bezorgd.

In het najaar organiseren we weer een ochtend, dan
voor alle jarigen tussen juni en november.

Namens het pastoraal beraad, ds. Geertje de Vries

In memoriam Henk van Sambeek

In de ochtend van 19 april overleed Henk van
Sambeek. Hij woonde samen met Ineke aan de
Ankerstraat 5 in Oosterend. Henk is 71 jaar
geworden.

In Oosterend was hij een actief en geliefd
dorpsgenoot. Als vrijwilliger bij de voetbalvereniging
kende hij iedereen, zelfs van de jonge spelertjes kon
hij je vertellen van wie het er één was. Hij biljartte
graag en danste met Ineke op de dansavonden in
de Bijenkorf. Zo hebben ze elkaar ook ontmoet. Op
9 april vierden ze nog hun 15-jarig huwelijk samen.
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Deze jaren waren kostbaar en erg gelukkig. Henk
vond zijn plek in het gezin en was een trotse opa
van de kleinkinderen.

In de afscheidsbijeenkomst in de Maartenskerk
hebben we stilgestaan bij zijn leven, aan de hand
van Jezus’ woorden over de bloemen en de vogels.
Die maken zich geen zorgen over de dag van
morgen, die leven zoals ze bedoeld zijn. Henk was
een zondagskind, al was hij geboren op een
maandag. Zijn vermogen om iets van het leven te
maken, om schoonheid en goedheid te vinden in de
natuur, zijn positiviteit is een voorbeeld voor
iedereen die hem gekend heeft.

We hebben Henk begraven op de Achtertune. Hem
toevertrouwd aan de aarde en in Gods hand. Daar is
hij geborgen.

We bidden Ineke, haar kinderen en de kleinkinderen,
Henks familie en vele vrienden Gods nabijheid en
kracht toe in de tijd die komt.

Correspondentieadres: Ineke van Sambeek,
Achtertune 5, 1794 BH Oosterend

ds. Geertje de Vries

Van het Diaconaal Team

De collecten brachten in maart 2025 € € 899,55 op,
waarvoor onze hartelijke dank.

Extra donaties:

Vanuit het meerjarenplan noodhulp: KIA en
Tearfund beiden een bedrag van € 750,00 voor hulp
bij de aardbeving in Myanmar.

Verder:

Wilde Ganzen: onderwijs in Malawi: € 100,00

Hoop voor Albanié: veiligheid bieden aan meisjes en
vrouwen: € 100,00

Mensenkinderen: 4x “veld-vol” voedselpakket: €
100,00

Artsen zonder Grenzen: medische hulp in
oorlogsgebieden: € 100,00

Liliane Fonds: kom in actie voor kinderen met een
handicap: € 100,00

Op de website www.kinderhuisnepal.nl staat een
vermelding van de dienst in Oosterend.

Na de feestelijke Paasdienst
in Oosterend hebben we
zakjes paaseitjes en een
mooi kaartje uitgedeeld.
Ruim 100 hadden we er
gemaakt!
Het was fijn
~ om te doen.

Het rooster voor mei 2025 ziet er als
volgt uit:

Zondag 4 mei: 1e collecte: KIA
Noodhulp aan vluchtelingen uit

‘e Soedan



Zondag 11 mei: 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: KIA-zending Bangladesh

Zondag 18 mei: 1e collecte: Prot. Kerk NL missionair
werk: de kerk op social media

Zondag 25 mei: 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte:

Donderdag 29 mei (Hemelvaart): 1e collecte:
Voedselbank Texel

Zondag 1 juni: 1e collecte: ZOA, steun mensen in de
kou

Zondag 8 juni: (Pinksteren) 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: KIA-zending Myanmar

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
de collectedatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal
Team

Ria, dank je wel

Voor de Waddengemeente is zij van ‘onschatbare
waarde’.

Wie is zij?

We schrijven de naam van Ria Moens-Dijkshoorn.
Vele, vele jaren heeft Ria zich ingezet als o.a.
ouderling en bezoekdame voor de kerk, ‘haar kerk’
in de Cocksdorp. Altijd aanwezig, altijd behulpzaam
en trouw.

Ria woont de laatste jaren in Den Burg en is daar
één van de dames die veel op pad geweest zijn om
kerkmensen te bezoeken. Voor eenieder aandacht
met een toepasselijk gekozen gedicht.

Bij het klimmen der jaren en het verlies van haar
dierbare man Co deed ze trouw haar bezoeken en
bleef ze zeer alert.

Afgelopen jaar waren er gezondheidsproblemen en
heeft Ria besloten te stoppen met haar bezoeken en
attenties.

We zullen haar zo missen bij het pastoraal overleg.
We wensen haar rust, maar ook veel lieve mensen
om haar heen die nu doen zoals zij gedaan heeft.
Namens de Waddengemeente, met name haar kerk
in De Cocksdorp, een dank je wel voor héél veel
gedane ‘arbeid’.

Ria, voor jou deze woorden:

Leven is met open ogen

door Gods wondere wereld gaan.
Leven is met open oren

luisteren is goed verstaan.
Luisteren is een stil vertrouwen
in oneindige heerlijkheid,

die als alles eenmaal wankelt
God doet zien in eeuwigheid.

Namens de Waddengemeente,

Marijcke Snijders

Afscheid “Aan alles komt een eind”

12 april ontvingen wij een brief van Wim van Reenen
met deze aanhef.

Gelukkig loopt het zo’'n vaart niet, maar gaat hij wel
stoppen met de werkzaamheden voor onze
Waddenkerk.

Vele jaren was hij actief lid van onze groep “Open
kerk”

En was hij vaak te vinden in onze Waddenkerk in de
Cocksdorp, voor hand en spant diensten.

Heel veel dank daarvoor.

Samen met Toos hebben jullie heel veel bijgedragen
aan onze bijzondere kerk en plaats.

Is er iemand binnen of buiten de groep die de
leiding wil nemen en de activiteiten voort wil zetten?
Dat is de vraag. En hopelijk staat er iemand op die
dit als vrijwilliger wil invullen.

Binnenkort komen we nog een keer bij elkaar op 7
mei, dan zal Wim iets leuks van ons ontvangen
namens de Waddengemeente.

Als er animo is, u kunt mij altijd een bericht sturen

Dirk de Lugt d@delugt.com Bij voorbaat dank

Overpeinzingen van een aardebestormer...
Vaderlandsliefde, de liefde voor het eigen land, het
vaderland is bij bij ons als Nederlanders nooit echt
groot geweest. Wel variabel, nu eens wat meer, dan
weer wat minder. De vaderlandse liefde stijgt naar
hoogtepunten wanneer het Nederlands elftal stijgt
op de ladder van het internationaal voetbal. Hele
volksstammen scharen zich dan rond het tv-toestel
om geen seconde van die negentig minuten voetbal
te missen en dat niet alleen. Vele woonwijken in stad
en land kleuren zich oranje, binnen en buiten. De
koning, de koningin en natuurlijk ook een aantal
ministers en staatssecretarissen (we hebben er nu
al 39 om het land te besturen, wie weet in een
volgend kabinet nog veel meer) aanwezig in het
stadion, het kan niet op. Echter, bij het vaststellen
van ons belastbaar inkomen van het vorige jaar
daalt onze vaderlandse liefde naar onpeilbare
diepten en blijft er van die liefde maar weinig over.
Naarstig op zoek dan maar naar die inmiddels
weinige aftrekposten.

Beste lezers en lezeressen, hoe variabel kan die
vaderlandse liefde zijn. De vlag uit bij koninklijke
verjaardagen met de oranje wimpel erbij, het is of
wordt een zeldzaamheid. Weet u, ik zou in onze
dagen niet graag koning willen zijn. Als kind wel. 1k
droomde van een paleis met lakeien die alles deden,
zodat de koning niets hoefde te doen. Hij hoefde niet
in de tuin te werken of de afwas te doen, of huiswerk
te maken, kortom het leek mij heerlijk om koning in
zalig nietsdoen te zijn. Maar nu ligt het anders. Alle
koninklijke werkzaamheden liggen onder een
vaderlands vergrootglas en één verspreking of
vergissing..., of de roep om een president wordt
luider. Alsof die nooit fouten maakt. We kennen

17



inmiddels genoeg presidenten (bijv. in Amerika of in
Turkije) die als het ware de liefde voor hun land in
eigen zak steken en de gewone mensen in de kou
laten staan.

Weet u, toen Nederland eenmaal van de
Spanjaarden bevrijd was, kwam de Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Het was een vorm
van samenwerking van zeven provincies met elkaar,
met Holland, Zeeland en Utrecht als belangrijkste.
En als het even kon, een erfelijk stadhouder aan het
hoofd. Geen echte eenheid nog, die kwam pas na
de Franse overheersing, in 1815. De stadhouders
werden koningen en het Koninkrijk der Nederlanden
kwam tot stand. Om de vaderlandsliefde wat op te
krikken werden toen liederen gecomponeerd die
elke scholier uit het hoofd moest leren. “Wien
Neérlands Bloed” was tot 1932 ons volkslied, daarna
pas het Wilhelmus. De ouderen onder ons kennen
die andere liederen ook nog wel: “Langs de blanke
top der duinen, Hollands Vlag, Piet Hein, etc.”

Op 5 mei vieren we onze Bevrijdingsdag, een vrije
dag. Helaas maar eenmaal in de vijf jaar, meer kan
er kennelijk niet af...! Over vaderlandsliefde
gesproken. De Fransen zijn ons dik de baas in deze:
de 14e juli wordt daar nog altijd uitbundig al vanaf
1795 gevierd. Elk jaar aldaar een vrije dag. Maar bij
ons staan daartoe kennelijk de sporen van een
calvinistisch leven in de weg: soberheid, volharding,
hard werken, spaarzaamheid, ingetogenheid en
soevereiniteit tegenover God alleen. Maar mede
daaraan hebben we wel onze vrijheid te danken.
Laten we er een mooie dag van maken: een dag van
vrijheid en democratie. Helaas schaarse producten
in onze huidige wrede wijde wereld. Met groeten van
huis tot huis, drs. H.J.Boon

Een lintje !
) B

Organist Jan van der Vis heeft op de dag voor
Koningsdag een lintje ontavngen.

Met vrouw en kinderen naar het Gemeentehuis
gelokt om al zijn inspanningen voor de Tesselse
samenleving te honoreren.

Jan was naast de vele jaren van organist ook heel
actief bij meerdere maatschappelijke aspecten. Hij
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verzon de Raboton, was jarenlang zeer betrokken bij
het Texelfonds,

Rijdt nog steeds tafeltje dekje, en was voor de
visserij een geweldig opbouwende bestuurder. Een
kritische punctuele secretaris.

In de Peperhof liet hij zich van een andere kant zien,
een creatieve kant, vogels in de natuur met precisie
geschilderd. Een veelzijdig man.

Dit alles met Riet en de kinderen aan zijn zij, in de
drukte van het visserijbestaan was dat zeer
belangrijk.

Heel erg fijn om deze mensen in ons midden te
hebben. De open kerk waarin hij samen met Riet
een belangrijke rol speelt, is erg blij met zijn
orgelklanken zowel als plezierig ontvangst en uitleg
van dit echtpaar. We hopen dat hij nog vele jaren in
gezondheid en geluk plezier mag hebben van de
mooie orgelklanken!

Namens de kerkenraad Erna Drijver Tuinema

In gesprek

Op woensdag 28 mei is er weer de jaarlijks
gemeenteavond. Naast de presentatie van de
jaarcijfers van diaconie en kerk, willen we u
bijpraten over waar we als kerk en colleges het
afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Graag
willen we u informeren over wat er allemaal in en
rond de Waddengemeente plaats vindt. Maar vooral
willen we met elkaar in gesprek gaan, om iets van
een koers te vinden. Om samen uit te kijken naar de
toekomst. En om nu al te doen wat onze hand vindt
om te doen.

U bent van harte welkom op woensdag 28 mei, om
19.30u in De Parel.

Koffie en thee staan klaar. We hopen op uw
aanwezigheid.

Namens de kerkenraad

Ds. Evert van Leersum




Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RAB00362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of
dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn
administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40
75)

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl

Kerkdiensten april
alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders
aangegeven.

11-05 De Koog Ds. M. Luteijn (Vuren)
Coll.:  Kerk in Aktie (Bangladesh)

18-05 De Waal Ds. G. Arnoldus (Nunspeet)
Coll.:  Missionair werk in Nederland

25-05 Den Hoorn Ds. G. de Vries

Jubileumdienst 600 jaar Den Hoorn

Coll.: Kerken en Minima Texel
Noodhulp Oekraine

29-05 Den Hoorn Ds. M. Hazeleger (Naaldwijk)
Hemelvaart
Coll.: Kerken en Minima Texel

1-06 De Koog Ds. S. Hoogendijk (Deventer)
Coll.: Stichting Oost Europa (Texel)

Van de predikant eruit kan zien. Aan het einde van de maand is het

De meimaand is de bloeimaand, en dat is te zien. Het Hemelvaartsdag. Het prachtige lied 667 vertelt er
eiland is groen geworden, er is bloesem aan de over. ‘Hij leeft, naar de hemel gevaren, vertaald in het
bomen en het groen van de lente heeft die frisse volle licht. God zal hem voor altijd bewaren. Wij leven
kleur die je in geen ander seizoen vindt. Lammetjes op

springen rond in de weilanden en de ganzen en Hem gericht. Hij leeft in het huis van zijn Vader. Daar
eenden scharrelen druk met hun pulletjes in het rond. houdt Hij ons bidden bijeen, tot God heel de wereld
Om blij van te worden. Ook kerkelijk valt er te vieren. vergadert, zijn tent over allen heen’. (vers 1 en 5)

De paastijd is een tijd waarin we ons bezinnen op Ondanks alles wat er woedt in de wereld, ondanks
hoe het leven in het voetspoor van de Opgestane alles wat er gebeurt, mag onze blik, ons hart, naar de

hemel zijn gericht. Hoopvol, vertrouwend, dat wat
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http://www.kerkpleintexel.nl/

voor ons nog verborgen is, als liefde, hoop en moed
naar ons terug zal keren.

Op 25 mei vieren we het 600 jarig bestaan van de
kerk. Elders leest u daar meer over. Als
voorbereidingscommissie zijn we er druk mee. Weet
je en weet u allen welkom!

s
(353
e

Dag der Geboorte

Naast de kerkgebouwen in De Waal, De Koog en
Den Hoorn zijn sinds eind april panelen te zien met
intrigerende foto’s erop. Het project Dag der
Geboorte is ontwikkeld en gemaakt door kunstenaar
Arjan Trap, ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding.

Hij heeft verhalen verzameld van mensen die in het
jaar van de bevrijding, nu 80 jaar geleden, zijn
geboren. Welke verhalen hebben zij meegekregen
over de omstandigheden waaronder zij ter wereld
kwamen? Soms zijn deze verhalen voor het eerst
verteld. In prachtige portretten zijn deze mensen te
zien, en hun verhalen zijn verbeeld in scenes die tot
nadenken stemmen. Ook zijn er jonge ouders te zien,
die nu, in deze tijd een kind hebben gekregen. Wat
betekent vrijheid voor hen? Hoe zien zij een toekomst
voor hun kind? In een boek, behorend bij de panelen,
zijn de verhalen te lezen.

Het is prachtig dat deze panelen in alle dorpen op
Texel staan, steeds met een ander verhaal. Het is
ook treffend dat ze bij de kerken staan.
Ontmoetingspunt, waar wegen samen komen. In het
geval van Den Hoorn al 600 jaar lang. De kerk is de
hoeder van verhalen over geloof, hoop en liefde. Ga
dus vooral kijken en deel ook je eigen verhaal van
oorlog en vrede. Deel je eigen verhaal van geloof,
hoop en liefde.

Viering 600-jarig bestaan Hoornder
dorpskerk

Op zondag 25 mei vinden de eerste activiteiten
plaats in het kader van het 600-jarig bestaan van de
Hoornder kerk. We beginnen ’s ochtends met een
feestelijke en zeer muzikale kerkdienst en hopen
zoveel mogelijk Hoornders en andere
belangstellenden te verleiden om naar deze
bijzondere dienst te komen. We bootsen de
geschiedenis een beetje na door om -09.45 te
verzamelen op het plein voor Goénga en vervolgens
onder begeleiding van DEK naar de kerk te wandelen
(zoals vroeger kerkgangers zichtbaar door het dorp
naar de kerk wandelden). Gepaste, feestelijke kledij
juichen we toe!
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Tijdens de kerkdienst, met als voorganger onze eigen
ds. Geertje de Vries, is er veel muziek door de
deelname van zowel het zangkoor Amici Cantus als
de fanfare DEK. Wij hopen, evenals 2 jaar geleden
toen het dorp 625 jaar bestond, op een volle
bezetting en richten ons nadrukkelijk ook op mensen
die niet of niet vaak in de kerk komen. Na afloop
komen we samen in de naastgelegen Hoeksteen
voor een feestelijke kop koffie. Zegt het voort!
Onderdeel van het vieren van het 600-jarig bestaan
van de dorpskerk is ook dat er in de zomer extra
concerten zijn. Op zondag 25 mei om 15.00 wordt die
reeks geopend met een concert van Jazzband Eline.
Afgelopen jaren heeft Hoornder Eline Smit-Jongejan
geregeld opgetreden op dorpsfeesten. Door dit
optreden in de Hoornder kerk die middag
benadrukken we dat onze kerk ook een belangrijke
functie als dorpskerk heetft.

In september hopen we een kerkdienst “op sien
Tessels” te organiseren. Informatie daarover volgt
later.

Herman Ridderinkhof, Jacob Lap, Jan Lap, Geertje
de Vries

Den Hoorn, 600 jaar kerk, 600 jaar schapen?

Collectes maart:

Diakonie: € 501,65
Kerkrentmeesters: € 379,70



Eerste Paasdag, Den Hoorn, D.E.K. werkt mee
aan de dienst
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Paasboeket

Groeten uit huisje Mosk

Er komt steeds meer groen in de tuin achter huisje
Mosk. Nu het gras nog en dan is de aanleg van de
tuin goeddeels af. Een mooie plek om te ontspannen
voor de gasten en de gastvrouw. In de zomer hopen
we een eerste openluchtdienst te houden en een
paar kleine ‘kleinkunst’ optredens.
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Christendom op Texel

721 Willibrodus sticht een kerk in De Westen

+-850 er zijn ook kerken in Den Burg, De waal en
Oosterend

1170 Texel wordt een eiland

+- 1400 kerk in Den Hoorn onderdeel van parochie De
Westen

1415 De Koog krijgt permissie om een kapel te bouwen
onderdeel van parochie Den Burg

1559 De Koog wordt zelfstandige parochie

1517 ‘startpunt’ reformatie met de stellingen van
Luther

Doopsgezinde Gemeente

1530 eerste Doopsgezinden op Texel

1540 start verborgen bijeenkomsten

???? De Waal Waterlandse en Friese gemeente
1570 Waterlandse gemeente in Den Hoorn

??77? Friese en Vlaamse gemeenten in Den Burg
eind 16° eeuw Vlaamse gemeente in Oosterend
1672 Vlamingen en Waterlanders komen tot elkaar en
spreken af samen te werken

1709 Den Hoorn scheidt zich af

1772 De gemeenten van Den Burg, De Waal en
Oosterend worden één gemeente

1949 ook de gemeente uit Den Hoorn sluit aan
1955-1967 Vermaning in De Koog

Nederduits Gereformeerde Kerk

1572 beeldenstorm door watergeuzen Den Burg, De
Koog, De Westen, Den Hoorn en Oosterend

1615 De Westen opgeheven en leden gaan naar Den
Hoorn

1648 gemeente in Oudeschild

1810 gemeentes De Koog en De Waal gaan samen
Nederlands Hervormde Kerk

1816 Nederduits gereformeerde Kerk wordt staatskerk
en heet nu Nederlands Hervormde Kerk

1839 Gemeente De Cocksdorp-Eierland

1967 combinatie gemeenten De Waal en De Koog
1996 fusie gemeente Waal-Koog-den Hoorn

1997 fusiegemeenten De Cocksdorp-Oosterend-
Oudeschild tot Hervormde Waddengemeente

2001 federatie Hewrvormde Wadden gemeente en
Gereformeerde Kerk van Oosterend tot Protestantse
Waddengemeente i.o. (doordat er landelijk nog geen
fusie was (2004) kon er formeel nog geen sprake van
fusie zijn.

Protestantse Kerk in Nederland

2001 federatie Gereformeerde kerk van Oosteren en
Hervormde Waddengemeente tot Protestantse
Waddengemeente (fuseren kon pas na de landelijke
fusie)

2004 Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerk
in Nederland en Lutherse Kerk vormen samen de
Protestantse Kerk in Nederland

2008-12 federatie Gereformeerde Kerk van Den Burg en
Hervormde Kerk Den Burg

2011-05-08 fusie Gereformeerde Kerk van Den Burg en
Hervormde Kerk Den Burg tot Protestantse Gemeente
Den Burg

Gereformeerde Kerk

1834 Afscheiding van Nederlands Hervormde Kerk in
Oosterend als Gereformeerde Kerk onder het Kruis,
vanaf 1861 na landelijk samen gaan met Christelijke
Afgescheiden Gemeenten deel van de gereformeerde
Kerken in Nederland

1951 vorming gemeente in Den Burg

Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband

1912 afscheiding van Gereformeerde Kerk in Oosterend
1950 hereniging met GK Oosterend, terwijl deze kerken
landelijk opgingen in de Nederlands Hervormde Kerk
Rooms Katholieke Kerk

1571 na beelden storm verborgen bestaan zonder
pastoor

1622 weer een pastoor op Texel

1635-44 schuilkerk in Den Hoorn

1640 aankoop schuur in Oosterend als schuilkerk
1655 schuurkerk in De Koog

1660 bouw schuilkerk in Den Burg, vervangt
schuurkerken

1712 schuilkerk in Oudeschild

1842 kerkgebouw voor parochie De Cocksdorp-
Eierland-Vlieland

1881 overgebleven parochianen De Koog moeten naar
Den Burg

1964-2000 weer kerkgebouw in De Koog geen parochie
1974 parochies van Den Burg (Oosterend bijkerk), De
Cocksdorp en Oudeschild worden parochie Texel
Gereformeerde Gemeenten in Nederland

1962 gemeente met kerk in Oosterend

Baptisten

1982 gemeente met kerk in Den Burg

Colofon

Inhoud:

Overdenking

Texel

Doopsgezinde Gemeente Texel
Protestantse gemeente Den Burg
Protestantse Waddengemeente Texel
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn
Centrale redactie:

Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
PG Den Burg: Corrie Hordijk
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Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema

PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Predikanten: Hans Marseille

Eindredactie: Erik van der Spek

Drukwerk: Gerrit van Strien

Sponsoring: Anneke en Nico Blonk

De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.
Inleveren kopij voor 23 mei 17.00 uur. Niet gemeente
gebonden stukken naar: spek-druif@introweb.nl
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