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“Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen 
van God genoemd worden”Matheus 5: 5. Eigen foto 
Wikke 
Op fietstocht in de buurt van Nordhorn (Duitsland, net 
over de grens) kwamen we bij het dorpje 
Wietmarschen op een weggetje met in de berm 
beelden uit steen en gietijzer. Om de ca. kilometer 
stond er één. Het bleken sculpturen van de 
Zaligsprekingen, vooraf aan de Bergrede van Jezus 
in Mattheüs 5. “Kirche am Weg” heet de blijvende 
expositie. Bovenstaande foto slaat op de zevende 
zaligspreking. 
Dominikus Witte is de kunstenaar die het beeld 
maakte. Twee rechtopstaande stenen met een 
onoverbrugbare kloof ertussen. Geweld en oorlog 
splijten verbindingen en contacten tussen 9groepen) 
mensen.  Op de stenen zijn twee steden afgebeeld, 
beiden door heftige bombardementen in de Tweede 
Wereldoorlog verwoest: Coventry in Engeland (links) 
en Dresden (rechts). De kloof wordt overbrugd door 
twee menselijke figuren. Ze hebben elkaars handen 
vast en hun hoofden zijn naar elkaar toegebogen, het 
rechter ietsje dieper dan het linker. 
De Zaligsprekingen bestaan uit twee keer vier 
groepen mensen die worden ‘gelukgewenst’. De 
eerste vier zijn degenen die er niet goed aan toe zijn: 
treurenden, en mensen die hongeren naar 
gerechtigheid. De tweede groep zijn mensen die 
actief iets doen aan de ellende van de eerste vier. 

Allen worden ze gelukgewenst, want zij behoren tot 
degenen waar de Eeuwige zich om bekommert; mét 
wie Hij ís. Zo ook met de vredestichters; mensen die 
de (terechte) vijandschap proberen te overwinnen. 
Mensen die schuld en berouw durven erkennen voor 
wat ze anderen hebben aangedaan. Mensen die 
kunnen veranderen van inzicht, door zelfinzicht. 
Mensen die durven leren en nieuwe, helende, 
verbindingen durven aangaan. Mensen die kunnen 
vergeven door niet te vergeten maar nieuwe wegen 
in te slaan.  
Gezien de vele conflicten tussen mensen en landen, 
zijn zij zwaar in de minderheid. Maar wie zich door de 
Geest van de Eeuwige laat raken…..krijgt ruimte in 
haar gedachten en emoties om verder te zien. En 
verder te reiken, dan het ‘gewone’. 
De enkelingen die werkelijk ‘vredestichters’ zijn, 
inspireren op hun beurt vele anderen. De Geest van 
de Eeuwige wil ons in beweging zetten…naar elkaar 
toe. Die gave en die mogelijkheid vieren we met 
Pinksteren. Onmogelijk?  Vaak is het heel moeilijk, 
ook Jezus is in  zijn rede realistisch. Niets gaat 
vanzelf. Maar…de twee steden in de sculptuur, die 
beide enorm veel slachtoffers kenden, zijn inmiddels 
partnersteden. Zij hebben nieuwe banden gesmeed, 
en onderhouden die met vreugde. Ook daarop mag 
het (zon)licht van de aandacht wel eens vallen. Een 
inspirerende Pinkster gewenst! 
Wikke Huizing.  
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Texel 
 

Kerkenpad 2.0 
‘We kijken terug op een succes’ 
 

 
 
Zaterdag 3 mei jl. vond Kerkenpad 2.0 plaats op 
Texel. Elf kerken openden tussen 11.00 en 16.00 uur 
de deuren. Op elk heel uur kreeg de bezoeker een 
kwartier een indruk van kerkzijn anno 2025. Om 
daarna – liefst op de fiets – op pad te gaan naar de 
volgende protestantse, katholieke of doopgezinde 
kerk. 
 

 
 

60 bezoekers en een hond  
PKN De Waal ontving rond de 60 mensen en een 
hond. Onder meer eilanddichter Fiet van Beek bracht 
gedichten ten gehore. Bert Kooijman vertelde over de 
geschiedenis van de kerk. Het feit dat deze kerk in de 
oorloog verwoest was, paste goed bij het 
herdenkingsweekend. De meeste mensen wisten dit 
niet en waren zeer geïnteresseerd.  
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Drie kerken open in Den Burg 
In de katholieke kerk van Den Burg kon men onder 
meer een pelgrimage lopen, vragen beantwoorden 
en een prijs winnen. Annemarieke de Vries was de 
winnares. 
In de Doopsgezinde Vermaning liet Maarten ’t Hart 
de Martelaren Spiegel zien, een dik, oud boek waarin 
alle doopsgezinde martelaren staan. In De Burght gaf 
Gelein Jansen informatie over de vele grafstenen die 
in de kerk liggen.  
 

 
 

Rest van het eiland goed bezocht 
Iris Stekelenburg, secretaris Raad van Kerken Texel: 
‘Ook de overige kerken op het eiland werken goed 
bezocht. In de Zeemanskerk van Oudeschild valt 
altijd veel te zien en te vertellen. Er klonk muziek in 
het mooie kerkje in Den Hoorn. In De Koog liepen de 
mensen in en uit. Het feit dat de kerken op hetzelfde 
moment open waren voor wie dan ook, vind ik een 
mooi idee. Of er ooit een Kerkenpad 3.0 komt? We 
zullen zien!’ 
 

 
 

Raad van Kerken Texel 
De Raad van Kerken Texel is een platform voor 
ontmoeting van een groot aantal kerken op het 
eiland. Ook landelijk bestaat er zo’n overleg en zelfs 
wereldwijd ontmoeten kerken elkaar in de 
Wereldraad van Kerken. De Raad van Kerken Texel 
bestaat uit mensen die met elkaar leven en elkaar 
tegenkomen, zoals typerend is voor het eiland. Ook 
kerkelijk zijn we gericht op het met elkaar meeleven 
en ont-moeten. Meer informatie en data van 
activiteiten op www.kerkpleintexel.nl 
 

 
Foto’s: Iris Stekelenburg 
 

Verhuizing drukkerij kerkblad 
Wij gaan verhuizen en nemen het copy machine mee 
van het Kerkblad. 
Van af 3 juni zal het afhaal punt zijn met kast buiten 
aan de voorkant op; 
Slotskolk 8 
Oosterend 
0611214686 
drukhok@gmail.com 
 

 
Met vriendelijke groet 
Gerrit v Strien 
 

80 jaar vrede met Groot Mannenkoor N-NL 
Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland onder 
leiding van Martin Mans geeft op zaterdag 14 juni 
2025 om 15.00 uur een concert in de Burghtkerk in 
Den Burg. Het grote mannenkoor, dat een flink aantal 
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leden van Texel heeft, komt jaarlijks voor een 
optreden naar het Waddeneiland en brengt een 
aantal hartverwarmende arrangementen ten gehore 
rondom 80 jaar Vrede. Een goed voorbeeld daarvan 
is de Vera Lynn Medley. Daarnaast komen geestelijke 
liederen aan bod als ‘Maranatha, Psalm 105 en Mijn 
Levenslied.’ Dit laatste lied is onlangs geschreven en 
gecomponeerd door Martin Mans en raakt het hart 
van vele mensen. De dirigent leidt het koor met veel 
gedrevenheid en smeedt een eenheid van de 
stemmen. Het koor bevat bovendien enkele solisten 
met een krachtige stem die elk een solopartij voor 
hun rekening nemen. Het orgel en de piano worden 
bespeeld door Hugo van der Meij. Hij is de vaste 
begeleider en omlijst het programma met 
instrumentale klanken. Bovendien brengt hij 
improvisaties ten gehore over de centrale thema’s 
vrijheid en 80 jaar Vrede. Aan het begin is er 
samenzang van het Wilhelmus en later in het 
programma volgen vaderlandse liederen. Een 
concert van het Groot Mannenkoor Noord-Nederland 
staat garant voor een spectaculaire middag. De 
luisteraar kan zich enkele uren laten meevoeren op 
de uitbundige klanken van het mannenkoor en de 
instrumentale muziek. 

 
Bijzonderheden: 
Locatie: Burghtkerk, Binnenburg 2, Den Burg, Texel  
Datum: zaterdag 14 juni 2025  
Aanvang: 15.00 uur  
Toegang € 12,50 (aan de zaal € 15, =)  
Kinderen t/m 11 jaar zijn gratis. 
Reserveren: www.martinmans.nl, 
www.reserveerjeticket.nl of T. 06-25391903 
 

Hulp Oost-Europa Texel 
Uit de Oekraïne ontvingen wij weer bericht en foto,s. 
Dit willen wij graag met u delen... 
De eerste foto met het verhaal ontroerde ons... Ze 
bezochten een meisje dat nu bij haar oma woont. 
Kortgeleden heeft zij haar vader en haar moeder 
verloren! Wij hielpen met levensmiddelen en gaven 
haar de fiets waar zij van droomde!  Haar woorden 
van dankbaarheid en blijdschap breng ik aan jullie 
over. 
De goederen die wij vanaf Texel naar Oekraïne 
brachten zijn voor een groot deel uit gedeeld en 
lenigen wat nood en brengen vreugde bij de mensen 
die in moeilijke omstandigheden verkeren en zich 

gesteund weten door de mensen op Texel, die aan 
hen denken... 
Nu is er alweer een transport met hulpgoederen op 
weg naar Roemenië. De vrijwilligers hebben hard 
gewerkt, om dit alles klaar te maken. Maar het geeft 
ook heel veel voldoening om dit te mogen doen... 
Dankbaar zijn wij voor de financiële hulp die wij 
mochten ontvangen. Hulp blijft nodig en wilt u ons 
ook blijven helpen om dit mogelijk te maken? 
Met een vriendelijke groet van de vrijwilligers van de 
Stichting Hulp Oost-Europa Texel. 
NL18 RABO 0362 5219 05 (ANBI) 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC  Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman 

Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  3 juni  14.30 uur   Oudere Zusterkring 
  4 juni  10.00 uur   Bijbelleesuur 
  4 juni  boot 16 uur   Regiobijeenkomst Dopersduin 
  5 juni  10.30 uur   Praatcafé De Gollards 
  8 juni  10.00 uur   Pinksterdienst in Den Hoorn. Ds. Hans Marseille 
10 juni  14.00 uur   Studio 
11 juni  10.00 uur   Bijbelleesuur 
15 juni  10.00 uur   Dienst. ds. Hans Marseille 
18 juni  10.00 uur   Bijbelleesuur 
22 juni  10.00 uur   Dienst. Ds. Hans Marseille 
25 juni  10.00 uur   Bijbelleesuur 
29 juni  10.00 uur   Dienst. Zr. Jantine Huisman 
  2 juli   10.00 uur   Bijbelleesuur 
  6 juli   10.00 uur   Dienst. Ds. Gea Laan 
  9 juli   10.00 uur   Bijbelleesuur 
13 juli   10.00 uur   Dienst. Ds. Marijn Vermet 
 

Vooruitblik door Hans Marseille 
Zomer biedt de kans om op adem te komen en 
nieuwe energie op te doen. De zomerzon verwarmt 
ons en stemt ons vrolijk. Het warme weer nodigt ons 
uit het leven lichter te nemen. Omdat het warmer 
weer is, heb je ook minder kleren nodig. Dat scheelt 
ook een heleboel bagage als je op reis gaat. Het is 
een uitdaging van deze tijd om zo dicht mogelijk bij 
huis met vakantie te gaan. Het voordeel van Texel is 
dat je met een zonnebril, likkend aan een ijsco, je 
ongezien onder de toeristen kunt begeven. Wat ik 
iedereen deze zomer van harte kan aanbevelen is 
een alternatieve kerkdienst op zondagochtend. Je 
ontdekt de verschillen en overeenkomsten: Zo 
dichtbij en zo verweg. Een kleine ontdekkingsreis. 
Hoewel alle kerken volgens mij wel twee keer zo 
vaak collecteren, kan ik echt iedereen van harte 
aanbevelen.   
 

Vrede door Hans Marseille 
Op 20 mei herdachten we 80 jaar bevrijding. Toen de 
Canadezen op 20 mei 1945 op Texel landden, 
konden de Duitsers zich eindelijk aan een ander 
leger overgeven en zich van hun wapens ontdoen. 
We hebben deze bijzonder dag bij ons in het gebouw 
herdacht met muziek en het lezen van het dagboek 
van Noortje Willems van 13 jaar.  
Het is niet alleen een vrolijke dag. Dat komt natuurlijk 
door de velen doden die tussen 6 april en 20 mei nog 
gevallen zijn. Ik ben naar Gerrit Gerrits gegaan om te 
vragen hoeveel mensen er nu precies gevallen zijn in 
die periode. Als ik het goed onthouden heb: 117 
Tesselaars, 422 Duitsers en 530 Georgiërs.  

In die periode hield Noortje een dagboek bij. Ze is als 
Amsterdammertje gekomen om extra te kunnen eten. 
Dat is wel nodig want in Amsterdam heerst 
hongersnood. Vader Willemse spaarde het eten voor 
zijn kinderen uit zijn eigen mond. Maar dat heeft hij 
niet overleefd; hij is in de winter van 44/45 aan 
ondervoeding overleden. 
Oom Bram v.d. Meulen uit de Weverstraat is familie 
en zou maar wat graag nichtje Nora en neefje Rudolf 
laten overkomen maar hij heeft zelf al twee jongens 
uit Brabant in de kost. Misschien heeft deze aardige 
oom er wel voor gezorgd dat zijn oom-zeggers  
Noortje en Rudolf als ‘Amsterdammertjes’ naar Texel 
komen. Noortje schrijft in ieder geval heel vaak dat ze 
bij oom Bram op bezoek gaat.  
Bij het vertrek van Amsterdam staat het vriendinnetje 
Nini Bolmeyer  aan de kade bij het Centraal Station 
om Nora uit te zwaaien, “Moet jij ook niet mee?”, 
vragen de omstanders 
“Nee, legt Nini uit, ik ben hier om uit te zwaaien” 
“Hebben jullie thuis dan wel te eten?” is het gevatte 
antwoord.  Nini weet niet wat ze moet; ze heeft 
immers geen kaartje met een adres op Texel waar ze 
naar toe kan. En ze heeft trouwens ook geen koffer 
met kleren enzo meegenomen. De mensen op de 
kade kunnen makkelijk zeggen: “Ga toch”. Pas als 
Rudolf vanaf de boot zegt: “Kom maar” dan waagt 
Nini Bolmeyer het en durft aan boord te stappen. 
En zo krijgen ze bij de familie Keijser op de 
Korenschoof in Eierland opeens twee 
Amsterdammertjes in plaats van één. Vader Sijbrand 
Keijser is met paard en platte wagen naar Oudeschild 
gekomen om de kinderen voor Eierland op te halen. 
Hij heeft z’n tuinbank en de tuinbank van de buren 
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ruggelings op de wagen bevestigd. Nelie Keijser van 
13 en Rietje Keijser van 11 zijn met hun vader 
meegekomen om de Amsterdammertjes te 
begroeten. Ze kijken uit naar ‘Nora’. Alleen die naam 
al vinden ze bijzonder. Er is immers niemand die zo 
heet op Texel. 
 
Vera Laan van 12 jaar oud, uit Oosterend wilde het 
dagboek wel voorlezen. Na elke dag speelden Astrid 
Witte, Lauri Brons en Elisabeth Waverijn een 
passend muziekstuk dat het gevoel van die dag 
vertolkte. Op die manier bracht de muziek ons van de 
ene dag naar de volgende. 
 
Wanneer op 20 mei 1945 de Duitse legerleiding zich 
overgeeft aan de Canadese legerleiding is het  
eindelijk vrede. Eindelijk kunnen de 
Amsterdammertjes veilig naar huis.  
Maar Noortje Willems en Nini Bolmeyer blijven liever 
nog langer op de Korenschoof 
Wel schrijven ze brieven naar huis.Als Nora een 
pakje uit Amsterdam krijgt dan staat ze zo te trillen 
dat ze het zelf niet aan kan pakken. 
Pas op 17juli 1945 gaan Nini en Nora met het 
beurtschip terug beiden krijgen een hondje mee. 
Twee meisjes van Keijser gaan ook mee naar 
Amsterdam. Nelie gaat mee met Noortje naar de 
Nassaukade en Rietje gaat logeren bij Nini Bolmeyer 
op de Da Costakade. Met vader Bolmeyer maken ze 
uitstapjes naar Artis en Rembrandt in het 
Rijksmuseum. Ze maken zelfs een  dagtocht naar het 
Muiderslot en Marken.  
En hoe is het verdergegaan met Nora Willems? Elke 
zomervakantie komt ze terug op Texel. 
In Amsterdam gaat ze verder met de middelbare 
school. Ze krijgt oog voor de buurjongen 
Wim van Dijk, die zijn moeder heeft verloren. Wim en 
Nora sluiten vriendschap en worden van lotgenoot 
bondgenoot. Ze trouwen met elkaar voor het leven en 
krijgen drie zonen Ron  Rolf en Erik. Door het 
wetenschappelijke werk van Wim verhuist het gezin 
van Nijmegen naar Amerika en Parijs. Maar wanneer 
hij met pensioen gaat, ziet Nora de vrijheid en grijpt 
haar kans met beide handen aan. Ze gaan in de 
Dorpsstraat van Den Koog wonen. Nora van Dijk heb 
ik als een hartelijke en opgeruimde persoonlijkheid 
leren kennen. Wim van Dijk wordt lid van de 
Suurmond-kring van onze gemeente. Wim Van Dijk is 
vanuit hier begraven. 
Niet lang daarna verhuist Nora Willems naar een 
bejaardentehuis in Nijmegen om bij haar familie te 
kunnen wonen. Daar is zij een paar jaar geleden 
overleden.  
 

Pinksterdienst 
De Pinksterdienst wordt in Den Hoorn gehouden in 
de vroegere Vermaning achter Diek 11. 
In Den Burg is die dag geen dienst. Parkeren kan op 
het pleintje bij Goenga of op het parkeerterrein 
bovenaan de Stolpweg. Maar lekker op de fiets 
komen is natuurlijk ook fijn. De dienst begint om 10 
uur. 
 

Fietstocht   

Als afsluiting van het zuster- en broederkringseizoen 
zijn we naar Flora geweest. Door werkzaamheden 
aan de Pontweg was het een hele toer om bij Flora te 
komen. Maar het is gelukt. Er waren 21 zusters en 
broeders aanwezig. Later sloot ook Hans Marseille 
zich nog bij ons aan. Bij de kerk vertrokken de 
fietsers om 14 uur richting Flora. Eerst kregen we  
een kopje koffie of thee met een lekkere Jutterskoek 
of een gevulde koek. Fer heette ons welkom en 
vertelde dat we tot 16.00 uur de tijd hadden om de 
TESO-tentoonstelling en de juttersschuren te 
bekijken. We kregen daar in het horecagedeelte 
allemaal nog een ijshoorntje of een ander drankje. 
Anneloes bedankte namens de zusters de 
organiserende broederkring en wenste ons wel thuis. 
(Foto’s op de website) 

 
 

 
 

Verdriet 
Op 11 mei 2025 is overleden Tieneke Gerda Deege-
Brommersma, oud 87 jaar. 
Tieneke voelde zich altijd verbonden met onze 
gemeente, al kwam ze niet vaak in de kerk. Meestal 
alleen naar de dienst met oudjaar. Wel kwam ze naar 
wijkmiddagen ed in De Koog. Er was regelmatig 
contact met haar via gemeenteleden die haar 
bezochten. Na heel lang in De Koog gewoond te 
hebben, was het uiteindelijk toch noodzakelijk dat ze 
naar De Gollards in Den Burg ging. Dat heeft ze niet 
als prettig ervaren, maar het kon niet anders. Ze is er 
in haar kamer  overleden. We wensen haar kinderen, 
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kleinkinderen veel steun toe bij het verwerken van 
het verlies van Tieneke.   
 

Theemiddag 6 mei 2025 door Riny Wielinga   

Toen ik binnenkwam was Nel Bakker aan het helpen 
met het zetten van de thee  en koffie. Erg leuk l dat 
ze dit nog steeds doet.  Deze middag zijn we met 8 
zusters en Hans Marseille. Die kwam met een vlag 
onder zijn armen binnen, want die was door de 
buurman halfstok gehangen en er was een harde 
wind en lag op de grond dat kon Hans niet aanzien. 
Een van de hobby’s  van Hans is vlaggen.  Hans 
heeft eerder bij ons zijn grote verzameling  vlaggen 
van over de hele wereld en de betekenis erbij laten 
zien en ook uitgelegd. 
We zongen het mooie lied: nr 700a, 1 en 3 Ik voel de 
winden Gods vandaag enz. 
We dronken eerst een kopje thee en Hans vertelde 
een dagboekverhaal van een l3-jarig meisje, die in de 
hongerwinter op de Korenschoof tijdelijk mocht 
verblijven 
Ze had een dagboek had bijgehouden. Een 
Amsterdammertje was het. Noortje was haar naam. 
Zo kregen we met elkaar een gesprek over onze late 
bevrijding door het gevecht tussen  de  Georgiërs en 
de Duitsers op Texel, waarbij vele slachtoffers, ook 
Texelaars zijn gevallen. Heel erg, want die zaten 
ertussen. Nu hebben we ook weer overal oorlog. 
We waren wel aan een kopje koffie toe met een 
lekkere gevulde koek. 
In juni wilde Hans nog een keer bij elkaar komen. 
We wensen elkaar een goede maand in gezondheid. 
 

 
 

Groot onderhoud  

 

 
Het groot onderhoud aan onze Vermaning is 
begonnen. Rondom tot aan het torentje toe steigers. 
Eerst zal het voegwerk op diverse plaatsen 
onderhanden worden genomen. In de kerkzaal zal 
het losse stucwerk, vooral in de buurt van het de 
banken onder het orgel, worden verwijderd. Dan 
moet het een tijdje drogen en kan er een nieuwe 
afdekking komen. Foto’s op de website bij ‘Nieuws’.  
 

 
 

Het verlaten vogelnestje. Door Rinus Kuiper 

 
Omdat ik verrast werd over een verlaten vogelnestje, 
heeft mij dit geïnspireerd om hier een actuele 
boodschap uit te halen. Ja ik zal proberen, met 
behulp van de Geest, en vanuit de poëzie, hier wat 
mee te doen, en op een bijzonder spoor te brengen. 
Een spoor dat een actuele boodschap in zich heeft. 
Een boodschap die voor deze tijd zelfs, al klinkt dit 
heel groot, van levensbelang is. In onderstaand 
gedicht zal ik hier uitvoerig op ingaan. Lees het goed 
en neem het in u op! 
 
Het verlaten vogelnestje 
 
Hebt u het gehoord, beste mensen 
Een merelnestje had geen moeder meer, 
En dat is niet iets om te wensen, 
Dat doet jong leven dodelijk zeer! 
 
Geen uitzicht voor de vogeltjes 
Geen moeder die hen voedsel geeft! 
Geen hoop meer voor hun leventjes, 
Geen hoop meer dat dit verder leeft! 
 
Maar zie, al was dit nest verlaten 
Een wonder voorkwam toch de nood 
Meteen was hier te ontwaren 
Een Pimpelmees die hulp aanbood! 
 
De vogeltjes kregen te eten, 
De verzorging was up to date 
Alle grenzen waren nu vergeten 
De pimpelmees was met hen één! 
 
Dit is een boodschap voor ons mensen 
Het woord verbinden dient zich aan! 
Een stap te zetten over grenzen 
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Komt nu uit de vogelwereld vandaan! 
 
Tussen de Merel en het Pimpelmeesje 
Bestaan opeens geen scheidslijnen meer 
Dan is er reden voor een vogelfeestje 
En schaamte voor ons, want dit doet zeer! 
 
Zo voelen wij ons niet meer verlaten 
Als vogels zonder hun moederzorg! 
De Pimpelmees geeft ook ons het ware 
En dat zogezegd, als een soort van borg! 
 
 
Dit is een signaal van hierboven: 
Dit schuurt tegen onze dwarsheid aan! 
Laten wij toch geen kooltjes stoven. 
Alleen samen kunnen wij verder gaan! 
 
Wij kunnen veel van vogels leren 
Dat is al met al wel aangetoond 
Grenzen verleggen, hardheid parkeren 
Hiermee wordt het aardig opgeschoond! 
 
Leiders ga niet meer hoog te paard zitten, 
Maar wees dienstbaar van onderop! 
Alleen nederigheid kan ons nog redden. 
En geeft alle foute machten klop! 
 
Sluit de Bergrede in elkaars armen,  
En ga geduldig met elkaar om! 
Ja, mensen ga toch met elkander 
Vernieuwd met die aanwijzingen om! 
 
Juist in de zangvogel mag dit blijken 
Maar ook in de mens als troubadour! 
Zo kan Recht en Vrede ons bereiken 
Zo komt er iets Hemels steeds door! 
 
Dit werd mij heel bijzonder ingefluisterd 
En wel door de actieve Pinkstergeest! 
Al lijkt vrede en rede nu vastgekluisterd 
Gods Geest is in een vogel langs  
geweest! 
Rinus Kuiper 
 

 

Bericht van de ADS 
 

Doopsgezinde Studiedagen 
7-9 november 2025 
Samen leren en vieren 
In Dopersduin Schoorl vanaf €80 
Zie: dopersduin/studiedagen 
 
De Doopsgezinde Studiedagen: een oefenplek voor 
een lerende en vierende gemeenschap 
De Doopsgezinde Studiedagen vormen een 
gezamenlijk initiatief van het Doopsgezind 
Seminarium, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
(ADS) en Dopersduin. Jaarlijks bieden deze dagen 
een inspirerende ruimte waarin doopsgezinden 
elkaar ontmoeten om te oefenen in het samen 
vormen van een denkende, lerende en vierende 
gemeenschap. 
Het uitgangspunt is de vraag: hoe spreken we met 
elkaar over wat er werkelijk toe doet – in het licht van 
het geloof dat ons draagt? Hoe voeren we 
gesprekken die verdiepen, die niet blijven steken in 
woorden, maar die voeden, opbouwen en dragen? 
De Doopsgezinde Studiedagen bieden een plek om 
deze vragen serieus te nemen en samen te 
verkennen. 
Tijdens een intensief weekend – buiten de 
vertrouwde context van kerk of academie – wordt 
gezamenlijk geleerd en gevierd. Leren gebeurt door 
luisteren, discussiëren en toetsen; vieren via stilte, 
gebed en zang. De ontmoeting staat centraal: tussen 
generaties, gemeenten en overtuigingen. Het is een 
zoektocht, een onderdompeling, en tegelijk een feest. 
Een feest waarin geloof, twijfel en verlangen 
samenkomen in openheid en betrokkenheid. 
De Studiedagen vragen iets van de deelnemers: 
moed om je uit te spreken, om te luisteren, om 
geraakt te worden. Moed om samen te zoeken naar 
nieuwe vormen van gemeenschap in een 
veranderende wereld. Want geloven doe je niet 
alleen. 
De Doopsgezinde Studiedagen zijn geboren uit het 
verlangen naar een toekomstgerichte 
geloofsgemeenschap. Een gemeenschap waarin 
ruimte is voor bezinning, verdieping en vreugde. We 
nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen – om 
te leren, te delen, te vieren. Voor onszelf, voor elkaar, 
voor de wereld. Alle doopsgezinden, met of zonder 
functie in de kerk, zijn welkom. 
Voor verdere inlichtingen zie de website van 
Dopersduin bij agenda.
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email wikke.huizing@outlook.com 

Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, email 
penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  
• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  
• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 
• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, tel. 
0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 
 
Kerkdiensten  

Zondag 8 juni 
 
 

 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e EDW inloophuis deel 2, Kerk, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 15 juni 
 

 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Kia Soedan, 2e Kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 22 juni 
 

 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Diaconie, 2e Solidariteitskas, 
3e Zomerkerk 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 29 juni 
 

 9.30 uur Ds.: ds. R. Zandstra uit Amersfoort 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Kerk en Minima Texel,  
2e kerk, 3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 6 juli 
 
 

 9.30 uur Ds.: ds. M. Hazeleger uit Naaldwijk 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e KIA Preken in gebarentaal, 
2e Kerk, 3e Zomerwerk  
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

 
Agenda  

Maandag 2 juni  19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 3 juni 18.00 uur Maaltijd voorafgaand aan de gemeenteavond. 

Dinsdag 3 Juni 19.30 uur Gemeenteavond in de Schakel 

Donderdag 5 juni 10.30 uur Praatcafé in de Gollards 

Donderdag 5 juni 19.30 uur Eilandelijk moderamen in De Schakel 

Vrijdag 6 juni  9.30 uur  Ouderlingenberaad in De Schakel 

Vrijdag 27 juni Vóór 17.00 uur Kopij kerkblad juli en augustus 2025 inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 2 juli 19.45 uur Cantorij in De Burght 

 
➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Van de predikant 
Vakantie predikant 
Nog maar net terug van een weekje vakantie in mei, 
in Duitsland, is het in dit nummer de gelegenheid om 
mijn zomervakantie alvast aan te kondigen: de hele 
maand juli (1 t/m 28 juli, vier weken) ben ik niet op 
het eiland. Hans en ik kamperen dan in Frankrijk. In 
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met 
de collega’s in Oosterend.  
Wikke Huizing 
 
Pastoraat 
Mw. Annie van der Werve-v/d Hoek heeft in het 
ziekenhuis gelegen en herstelt nu op haar eigen 
appartement in De Gollards. De Zes 12, W16. 1791 
EX, Den Burg. Ze ontvangt graag post! 
Op hetzelfde adres woont mevr. Gerda Arensman-
Reinders, appartement W 39. Haar gezondheid gaat 
achteruit. Ook mevr. Vlaming- de Ruiter, W 70, voelt 
haar leeftijd tellen. We wensen hen, en degenen die 
in een vergelijkbare situatie verkeren, alle goeds en 
veel nabijheid toe. Een kaartje of ander blijk van 
belangstelling doet altijd goed.  
Meta Blommers- Bolte is weer thuis op Jan Dirksoord 
maar zal nog lang voorzichtig aan moeten doen. We 
wensen haar kracht en goede moed.  
 
Bij de diensten 
Op Pinksterzondag 8 juni zingt het koor ‘Voices of 
Light’ in de dienst. En de week erna (15 juni) 
ondersteunt de cantorij de gemeentezang.  
 
Basiscursus geloven, ontmoetingen met Bijbelse 
verhalen. 
Op de achtste en laatste avond van de Basiscursus 
geloven hebben we met elkaar vooraf gegeten, in De 
Schakel. Verschillende mensen brachten wat mee. 
Helaas kon niet iedereen hierbij aanwezig zijn 
vanwege verplichtingen en vakanties. Maar met een 
laatste stellingen en vragen-spel hebben we de 
cursus geanimeerd afgesloten. 
Het boek blijft als een helder en modern geschreven 
catechese. En hopelijk de herinnering aan alles wat 
we met elkaar hebben gedeeld aan kennis, 
ervaringen en emoties; aan geloof.  Dank aan de 
deelnemers voor het gedeelde vertrouwen! 
(En dank voor het mooie fotoboek van de expositie 
van Arjan Trap!) 
Wilkke Huizing 
 

Uit de kerkenraad van 13 mei 
Jaarrekening Diaconie 2024: Daan en Bea hebben 
het verslag met Carla Bakker (boekhouder) 
besproken. Wat Fris vraagt sluit niet helemaal aan bij 
onze wensen. We hebben plannen om volgend jaar 
het verslag voor de kerkenraad duidelijker te krijgen. 
De diaconie is tevreden over het resultaat, volgens 
plan is de reserve verkleind. Vragen vanuit de 
kerkenraad: er is duidelijk minder opbrengst van de 
collectes in de kerk, hoe komt dat? Wanneer 

collectes in de kerk die doorgezonden worden erbij 
opgeteld worden is er wel evenwicht.  
We stellen als kerkenraad het resultaat vast en 
bedanken de diaconie. Als tijdens de gemeenteavond 
geen aanleiding is tot aanpassing, wordt de 
jaarrekening / het resultaat geacht te zijn vastgesteld. 
Jaarrekening Kerk 2024. Te kort €15.000. Vrijwillige 
bijdrage is niet voldoende om de predikant te betalen. 
Over het geheel zijn we niet ontevreden. Er is nog 
voor ongeveer €60.000 te verwachten van fondsen 
die we nu aan het opvragen zijn nu de 
werkzaamheden bijna zijn afgerond. Er moet 
tekstueel nog wat worden verbeterd; b.v. De Krim 
moet worden De Sluftervallei.  
We stellen als kerkenraad het resultaat vast en 
bedanken de kerkrentmeesters. Als tijdens de 
gemeenteavond geen aanleiding is tot aanpassing, 
wordt de jaarrekening / het resultaat geacht te zijn 
vastgesteld. Een opdracht en de notulen moeten 
naar de accountant. 
Evaluatie Kerkenpad 2.0: Er zijn veel mensen 
geweest en het is zeer gewaardeerd. 
Hemelvaartsdag hebben we als kerken een kraam op 
de Cultuurmarkt en de eerste helpers hebben zich 
gemeld. De kerkrentmeesters zorgen voor de 
catering. 
Wijzigingsvoorstel consideratie-procedure. Kleine 
verdetering/wijzigingen van de kerkorde behoeven in 
de toekomst geen uitgebreide ronde via de 
kerkenraden te maken, de synode mag dit regelen. 
Wel kan achteraf bezwaar worden gemaakt. We 
stemmen in met het voorstel. 
 

Van de Diaconie     
                                                                                                                    
Afgelopen maand april/ mei 2025  mochten wij het 
volgende ontvangen:   
17 april Witte Donderdag Kerk In Actie Kameroen  
€ 192,00                                                 
20 april KIA Myanmar    € 360,00                           
27 april St. Hulp Oost-Europa Texel  € 296,00                                        
11 mei Eil. Diaconaal Werk, project de Deel 2.0   
€ 168,00                                                         
Ook mochten wij weer een anonieme gift ontvangen 
voor de zending ὰ € 80,00, waarvoor onze hartelijke 
dank.  
                                          
Het collecte rooster voor juni 2025:                                                                                              
*  Zondag 08 juni Eil. Diaconaal Werk project de Deel 
2.0. In het gebouw van de schuttersvereniging is het 
Inloophuis de Deel 2.0 gestart. Hier wordt opvang 
gegeven aan mensen met NAH (niet aangeboren 
hersenletsel) en mensen met dementie, de 
Reumavereniging Texel en het bestuur van de 
ROPARUN komen hier bij elkaar. De Diaconie steunt 
dit project door een bijdrage te geven aan de 
inrichting van de ruimte en ter ondersteuning van de 
activiteiten die hier plaatsvinden.                                                                                                                                           
* Zondag 15 juni KIA Noodhulp aan vluchtelingen uit 
Soedan. In 2023 brak er een burgeroorlog uit in 
Soedan. Duizenden mensen zijn omgekomen en 
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miljoenen op de vlucht geslagen. Via haar 
internationale (kerkelijk) netwerk biedt Kerk in Actie 
hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden 
Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen 
landbouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud 
kunnen voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, 
zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen 
kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp krijgen. 
Ouders krijgen voorlichting over de risico’s die hun 
kinderen lopen op misbruik en mensenhandel.                                                                                                                              
* Zondag 22 juni Diaconie                                                                                                                   
* Zondag 29 juni St. Kerk en Minima Texel. Het aantal 
verzoeken aan onze stichting groeit. Dit komt mede 
doordat er een grotere bekendheid begint te komen. 
De zwakkere economie, hogere 
ziektekostenverzekeringen, hogere energiekosten 
enz. dragen eraan bij dat er steeds vaker een beroep 
op de stichting wordt gedaan. De samenwerking met 
de gemeentelijke afdeling Werk Inkomen en Zorg, 
Texels Welzijn en bewind voering Texel is gelukkig 
goed.                                                  
*  Zondag 06 juli KIA Preken in gebarentaal                                                                                           
*  Zondag 13 juli St. Hulp Oost-Europa Texel.  
Namens de diaconie Bea Aalders en Anke van 
Harten   
 

Van de kerkrentmeesters 
 
Collecten van april 2025: 
Kerk   € 149,01 
Onderhoud  € 222,96 
Solidariteitskas  € 82,41 
 

Concerten 
Als u dit stukje leest dan heeft u, als u daarbij bent 
geweest, kunnen genieten van het concert van het 
Bevrijdingsconcert op 5 mei van de fanfare Excelsior, 
samen met het Asser mannenkoor en het Texels 
mannenkoor. Op 29 mei is er een uitvoering geweest 
van het Oratorium koor uit Haarlem. Dit als onderdeel 
van 'Buitengewoon Texel' van Texel Cultuureiland. 
Een dag erna heeft het popkoor 'Vokaal Kabaal' uit 
Castricum van zich laten horen. Dat zijn 60 zangers 
met een eigen combo muzikanten. Het is fijn dat we 
voor deze activiteiten kunnen rekenen op de inzet 
van een flink aantal vrijwilligers want het gaat 
allemaal niet vanzelf.  Hartelijk dank daarvoor!! 
 

Groot Noord Nederlands Mannenkoor 
zaterdag 14 juni om 15.00 uur 
Dit jaar herdenken we 80 jaar Vrede in 
Nederland met een bijzonder concert van het Groot 
Mannenkoor Noord-Nederland. Het koor, onder 
leiding van dirigent Martin Mans, brengt een 
indrukwekkend programma ter gelegenheid van dit 
thema, met Hugo van der Meij op orgel en piano. 
Van dit koor heeft u al vaker kunnen genieten en daar 
zingen nog steeds een aantal Tesselaars mee. 
Tickets: Toegang € 12,50 (Aan de kerk 
€15,=)   Kinderen t/m 11 jaar: Gratis toegang 
Reserveer je 
tickets via: www.martinmans.nl/toegangskaarten 

 
 
Solidariteitskas 
Zoals gebruikelijk vindt u in dit mei nummer van het 
kerkblad (of het wordt bij u bezorgd) weer een 
uitnodiging om mee te doen met de Solidariteitskas. 
Door uw bijdrage kan o.a. onderstaande activiteit 
plaats vinden: 
Op weg naar nieuwe vitaliteit  De commissie 
Steunverlening bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn 
deskundige kerkleden uit het hele land. Hun 
uitgangspunt: opbouw van de gemeente is 
belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. 
De commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en 
ook op de maatschappelijke omgeving waarin de 
gemeente, kerk wil zijn. Investeringen uit de 
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een 
gemeente te ondersteunen op weg naar nieuwe 
vitaliteit. 
Net zoals met de actie Kerkbalans wordt het zeer 
gewaardeerd als u bij het overmaken 
het Betalingskenmerk invult. Deze vindt u onderaan 
de brief. Het maakt de administratieve verwerking 
een stuk makkelijker. Alvast hartelijk dank! 
Namens de kerkrentmeesters Douwe Kooiker 
 

Orgel 
Op 22 juni kunnen wij ons orgel feestelijk opnieuw in 
gebruik nemen. (Later in het jaar zullen we de jubilea 
van onze organisten vieren.) Na een grondige 
restauratie, waarvoor het orgel volledig is 
gedemonteerd, is het orgel dan weer bijna als nieuw.  

http://www.martinmans.nl/toegangskaarten
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Een belangrijk onderdeel daarvan is dat de 
windvoorziening weer via balgen verloopt. Dit geeft 
een evenwichtigere luchtaanvoer dan direct via de 
luchtpomp en daarmee een betere klank. De balgen 
zijn zo gemaakt dat bediening ook mogelijk is 
wanneer de stroom uitvalt. Iemand moet de balgen 
dan via voetpedalen bedienen. Die staat hiervoor op 
een bankje achter de balgenkast, die voorzien is van 
een balk om je vast te houden. De pedalen worden 
ingedrukt, waardoor de balgen worden gespreid. 
Wanneer een balg weer langzaam is leeggelopen 
trapt de ‘treder’ weer op het pedaal. De constructie 
die de balgen opent zorgt er ook voor dat bij gebruik 
van de luchtpomp de balg evenwichtiger leegloopt, 
wat gunstig is voor de klank. Ook de gewichten die 
op de balgen liggen zijn onderdeel van de goede 
afregeling van de luchttoevoer. Het zijn plakken ijzer, 
die zijn beter dan brokken steen omdat ze in 
tegenstelling tot steen geen vocht vasthouden. 
 

 

 
 
Als laatste worden de pijpen teruggeplaatst en 
geïntoneerd, een omvangrijke klus die 10 dagen werk 
kost. Het orgel was "gelijk zwevend gestemd", zoals 
ook piano’s gestemd zijn. Hierbij zijn alle intervallen 
een beetje onzuiver behalve het octaaf. Hierdoor kun 
je in alle toonsoorten spelen. Deze stemming is 
ontstaan in Bach's tijd. Een interval is de afstand 
tussen 2 tonen. Nu is een stemming toegepast 
waarbij sommige intervallen zuiver klinken. Dat geeft 
een rustig effect als je in bepaalde toonsoorten 
speelt. Vooral de toonsoorten die in de Baroktijd 
gebruikt worden. Deze stemming heet: Young II. Dit 
past beter bij het klankidioom van het orgel en de 
bouwer heeft het waarschijnlijk ook zo bedoeld. 
Gelukkig kregen we veel steun voor de financiering 
van deze restauratiewerkzaamheden zoals van: 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie 
Noord Holland, Het Cultuurfonds, Clasina Emelie 
Gollardsstichting, Stiftexel, Teso en Texelfonds. 
Zonder deze bijdragen is in stand houding van dit 
Rijksmonument niet mogelijk. Waarvoor hartelijk 
dank. De totale kosten waren ongeveer € 130.000. 
 

 
 
Namens de kerkrentmeesters Erik van der Spek 
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Gereformeerde Kerk Den Burg 
Sinds 1931 zijn er in Den Burg diensten van de 
Gereformeerde Kerk, onderdeel van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden. Dat 
gebeurde door hulppredikanten van de 
Gereformeerde Kerk van Oosterend. Diensten 
vonden plaats in het gebouw van het Texelsche 
Fanfarekorps aan de huidige Witte Kruislaan. 
Kandidaat predikant dhr. Wouda ging daar om 10.00 
en 15.00uur voor. Toen de ruimte te klein werd kon 
gebruik gemaakt worden van de bewaarschool in de 
Waalderstraat (er is ook een bron die de volgorde 
omkeert). Later kon nog meer ruimte gevonden 
worden aan de Parkstraat 36 (nu ongeveer In den 
Grooten Slock). Een gebouw dat voor de oorlog 
gebruikt is door het Leger des Heils en tijdens de 
oorlog in beslag genomen door de bezetters en in 
gebruik gegeven aan de NSB. Dit gebouw is 
compleet opgeknapt en kon met een vouwwand in 
tweeën gedeeld worden en zo ook voor 
vergaderingen, catechisaties en eventueel feesten en 
begrafenissen. Boven was er gedeeltelijk een riante 
woonruimte voor de koster, het andere deel van het 
gebouw had een plat dak met in het midden ramen 
die voor daglicht en frisse lucht in de kerkzaal 
zorgden. In het hoogseizoen met volle kerk tijdens de 
ochtenddiensten om 9.00 en 10.30 werd vooral 
tijdens de 10.30 dienst het dak gebruikt als zitplaats 
voor de jongen. De dominee was door de open 
ramen te zien en te horen, vooral de jongeren 
vonden dit een goede oplossing.  
 

Een eigen gemeente voor Den Burg 
In 1947 valt het besluit dat de gereformeerden In Den 
Burg een eigen gemeente willen vormen. Er zijn dan 
in Den Burg ongeveer 100 belijdende leden en 127 
doopleden. Op 21 februari is tijdens een extra 
kerkenraadsvergadering besloten de classis Alkmaar 
om toestemming gevraagd om een eigen gemeente 
te vormen. Op 12 mei geeft de classis deze 
toestemming, approbatie tot instituering van de kerk 
te Den Burg. Op 6 juni 1948 is het zover, de 
kerkgemeente wordt ingesteld. De leden van de 
Gereformeerde Kerk die in Oudeschild, De Koog, 
Den Hoorn, De Waal en Den Burg wonen horen nu 
bij de gemeente van Den Burg. In 2001 wanneer de 
Gereformeerde Kerk van Oosterend samengaat met 
de Hervormde Waddengemeente (Oudeschild, 
Oosterend en De Cocksdorp-Eierland) stemt de 
kerkenraad van Den Burg in met de overgang van 
Oudeschild naar deze gemeente, de meeste 
gereformeerde inwoners van Oudeschild worden dan 
voorkeurslid van Den Burg, nieuwkomers worden 
daarna vanuit de Waddengemeente benaderd.  
 

 
 
De institutie van de nieuwe gemeente vindt plaats in 
het gebouw Parkstraat 36 door ds. de Wolf uit 
Oosterend, tevens worden de eerste 
kerkenraadsleden bevestigd: als ouderling U. Agter, 
A. Ellen, P. Ter Stege, dhr. Statema, dhr. Boulogne en 
Fl. Visser en als diaken dhr. Kooger, J. Oosterhof en 
dhr. Heikamp. 
Ouderling v.d. Brink sprak de gemeente toe namens 
de moederkerk in Oosterend en preases (voorzitter) 
U. Agter bedankte de kerkenraad van Oosterend en 
deed een beroep op de gemeente om in broederlijke 
eensgezindheid verder te bouwen aan ’t werk van 
Christus Kerk te Den Burg. 
 

Eerste predikant 
Op 27 augustus 1950 wordt kandidaat A.F. 
Goedendorp als eerste predikant van de nieuwe 
gemeente beroepen. Volgens de Texelse Courant 
was het gebouw tot de laatste plaats bezet: ‘jong en 
oud wilde getuige zijn van de bevestiging van hun 
eerste predikant,’.  De avonddienst vond plaats in de 
Doopsgezinde kerk, die daarvoor bereidwillig was 
afgestaan en bijna geheel gevuld. Ds. Goedendorp 
preekt hier, in een toga die hij van de gemeente  
kreeg over Filipensen 4:4. Met als thema de oproep 
tot ware blijdschap. 
 

Werken aan een kerkgebouw 
Ondertussen ging het werk aan het realiseren van de 
oude wens voor een eigen kerkgebouw in Den Burg 
door. Al in 1936 is de vrouwenvereniging Ora et 
Labora in Den Burg opgericht met volgens art 3 van 
de statuten ook als doel: ‘om met de haar ten dienste 
stane middelen mede te werken tot het verkrijgen van 
een eigen gebouw voor het Gereformeerde Kerkelijk 
en Verenigingsleven.’ Op 16 maart 1942 besluit de 
mannenvereniging Paulus de opbrengst van het 
verjaaringsbusje te bestemmen: ‘ten dienste van het 
huis des Heeren, zoo dat wij spoedig ons eigen 
Kerkgebouw mogen zien verrijzen.’ 
 

Erfenis van een kerkgebouw 
Op 7 maart 1950 wordt de Gereformeerde Kerk te 
Den Burg erfgenaam van het kerkgebouw van de 
voormalige Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband 
te Oosterend. Dit kerkverband had zich in 1912 
afgesplitst van de Gereformeerde Kerk van 
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Oosterend, waar het in 1950 weer naar terug keerde. 
(Landelijk gingen de ander gemeentes van dit 
kerkverband toen op in de Nederlands Hervormde 
Kerk). De Gereformeerde kerk van Den Burg kreeg 
er toen 40 leden bij, meer dan er zich bij een van de 
andere gemeenten aansloot.  
Dit gebouw was op 23 februari 1931 in gebruik 
genomen door Ds. Buskes. Mevr. Huisman-Bas 
woonde er als kind schuin tegenover. Zij 
verwonderde zich er over dat het nieuwe huis geen 
ramen in het dak kreeg. Zelf gingen zij naar de 
Gereformeerde Kerk terwijl er een bus vol Hervormd 
Verbanders uit Den Burg aankwam. Na de 
kerstviering in de Gereformeerde kerk was die in de 
Hersteld Verband Kerk nog steeds bezig, dat had van 
haar best anders om gemogen. Een van de HV-
kerkenraadsleden, voorstander van de terugkeer 
naar de Gereformeerde Kerk, gaf aan de kansel niet 
te zullen missen; die leek te veel op een bierton. In 
april 1951 begint de fa. Jb. Drijver met het 
demonteren van het gebouw, zodat de materialen 
gebruikt kunnen worden voor de bouw in Den Burg.  
 

Grondruil 
Aanvankelijk was er grond gekocht om te bouwen op 
de plek waar nu het verpleeghuis aan de Hollewal 
staat. De Gemeente Texel stelde toen voor om grond 
te ruilen voor een plek in Plan Zuid, waar het gebouw 
nu staat. Architect C.v.d. Bom uit Amsterdam maakte 
de bouwtekeningen en nadat het plan was aangepast 
aan de wensen van de Schoonheidscommissie kon 
de fa. Drijver bouwen. Op april 1951 verleend de 
kerkenraad de opdracht om met de bouw der kerk en 
pastorie en vergaderlokalen te beginnen. Bij de 
opdracht wordt aangegeven dat de bouw zo vlug en 
voordelig mogelijk zou geschieden. Op 3 april 1951 
kon Ds. Goedendorp de eerste steenleggen. Voor 
een bedrag van fl. 79.400 konden kerkgebouw en 
pastorie, inclusief grondaankoop en inventaris, 
worden gerealiseerd. Hierbij was wel veel 
zelfwerkzaamheid van gemeenteleden nodig. Dit kon 
betaald worden dankzij spaargeld, leningen van 
gemeenteleden (deels renteloos) en de opbrengst 
van collectes en een hypotheek van fl. 40.000. De 
pastorie kon gebouwd worden door de herbouwplicht 
(oorlogsschade) van Huize Gisela in Eierland over te 
nemen, wat de bouwkosten aanzienlijk beperkte. Op 
8 februari 1951 geeft het ministerie van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting aan de huurprijs 
van de pastorie vast te stellen op fl. 467. 
Voor het bikken van de stenen werden vrijwilligers 
ingezet, gemeente leden en via de aannemer ook 
een groep padvinders uit Oosterend die een 
vergoeding zouden krijgen. Naar verluid is deze 
vergoeding nooit betaald.  
Het planten van enkele bomen in de tuin is onderdeel 
van het bouwplan, de drie essen zijn door de 
gemeente ondertussen als beeldbepalende bomen 
beschermd verklaard. 
 

 
 

In gebruik name kerkgebouw 
Op 21 februari 1952 kon het gebouw onder grote 
belangstelling in gebruik worden genomen. Een van 
de genodigden, Ds. Hartkamp, vertelde: ‘Ik weet nog 
hoe u kerk hield in de bewaarschool’, waren er 
stoelen te kort dan was het: ‘Dominee, nog even 
wachten, eerst een paar zitplaatsen halen!’ 
Het kerkgebouw bood plaats aan ongeveer 300 
personen. Aannemersbedrijf Drijver en zonen bood 
een fraaie kanselbijbel en schildersbedrijf Cor Bremer 
en zonen de wandtekst: ‘zodat uw ogen nacht en dag 
geopend zijn over dit huis, de plaats waarvan Gij 
gezegd hebt: mijn naam zal aldaar zijn.’ (I koningen 
8:29) Smederij IJska maakte een doopvont met een 
ingegraveerde bijbel voor aan de kansel. 
 

Rijkbezit van een ‘hulpbehoevende gemeente’ 
Een eigen kerkgebouw was een rijk bezit, maar de 
gemeente was tot 1972 een ‘hulpbehoevende kerk’ 
en kreeg steun van het landelijke kerkverband. In 
1973 waren de cijfers gelukkig zo verbeterd dat deze 
steun niet meer nodig was. 
In 1975 kon het kerkelijk centrum De Poort worden 
aangebouwd, daarbij is tevens de pastorie voorzien 
van een studeerkamer. De bouw was mogelijk 
dankzij de opbrengsten van allerlei akties en veel 
zelfwerkzaamheid. Fa Drijver was weer de 
hoofdaannemer en op 7 september kon het centrum 
na een feestelijke dienst in gebruik worden genomen. 
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Orgel 
In het begin is er gebruik gemaakt van een 
tweedehands groot tweeklaviers harmonium met 
pedaal en windmachine, gekocht voor fl. 1.750. Op 
24 pril 1961 ontvang organist K. Bouwer een offerte  
voor de bouw van een kerkorgel met een levertijd van 
14 maanden. Met aangebouwde speeltafel kost dit fl. 
17.450. Door vertraging van andere opdrachten komt 
het orgel, samen met een orgel voor Oosteren in 
maart 1963 naar Texel en is het in april speelklaar. 
Het harmonium wordt dan verkocht voor fl. 1.000. 
Fa. Fonteijn en Gaal uit Amsterdam bouwt een orgel 
met negen registers verdeeld over twee kalvieren en 
pedaal met een elektrisch pneumatische tractuur. De 
ruimte was beperkt, maar toch bleek het mogelijk om 
een aangebouwde speeltafel te realiseren (anders 
had deze beneden in de kerkzaal moeten komen).  
Op een woensdagavond wordt het orgel feestelijk in 
gebruik genomen. Ds. M. Hamming gaat in op de 
geschiedenis van muziekinstrumenten en de 
eredienst. Hij verwijst naar het gebruik van 
instrumenten in het oude testament. Het eerste 
gebruik van een orgel dateert van omstreeks 700 na 
Christus. Na de reformatie behoorde het gebruik van 
een orgel tot de ‘middelmatige’ dingen waar per 
gemeente over mocht worden beslist zolang het 
maar om stichtelijke muziek ging. Ook hij was van 
mening dat een orgel nooit de boventoon mocht 
voeren. Velen, met name is de jeugd genoemd 
droegen eraan bij dat er een orgel kon worden 
aangeschaft. De journalist van de Texelse Courant 
was erg positief over het orgel, ‘Hoewel we het geen 
concertorgel willen noemen, moet het toch goed 
mogelijk zijn om op dit instrument werken van zeer 
uiteenlopende aard te spelen. Van barok tot modern, 
alles is hierop in principe mogelijk.’ De muziekkeuze 
op de avond kon minder bekoren: ‘Dubbel jammer 
was het daarom, dat het programma van 
woensdagavond nogal smakeloos was: de “eeuwige 
Jan Zwart was vertegenwoordigd met enkele 
koraalbewerkingen  ”. 
In 1983 is het orgel gerestaureerd de firma Kaat en 
Tijhuis uit Kampen. Het register Salicionaal 8 is 
vervangen door een Roerfluit 8 vanwege het wat 
harde en schel kinkende geluid. Als uitbreiding is een 
tongwerk Dulciaan 8 toegevoegd en het pedaal met 
drie toetsen uitgebreid. Tevens is het orgel toen door 
de firma Drijver in een kast gebouwd om de klank 
beter te bundelen. De rest van het orgel is geheel 
gereviseerd. Bij de her in gebruik name gaf organist 
Peter Zwart een voor ieder vrij toegankelijk concert. 
 

Aanpassingen 
Er zijn in de loop van de tijd diverse aanpassingen 
uitgevoerd. Er kwam een nieuwe kansel ombouw, de 
oorspronkelijk leek wel erg op een ton (naar verluid 
was het een verbouwde bierton, ook wel de ton van 
Buskes genoemd). Hierbij verloor het doopvont dat 
IJska had gemaakt zijn functie en kreeg een plaats 
aan de muur en het heeft nu een plek op de 
avondmaalstafel in De Burght om de collectezakken 
in ontvangst te nemen. Het oude doopvont van de 
Hersteld Verband gemeente is toen weer in gebruik 

genomen, net als met het avondmaalstel is gebeurd. 
Dit avondmaalstel staat nu, behalve bij viering van 
het avondmaal, op de tafel in De Burght. Het was 
overigens wel even zoeken naar het oude doopvont, 
dat bleek niet meer in een kast te staan. Het kwam 
bovenwater bij een oud kerkenraadslid, waar het 
dienst deed als bloempot. Na een stevige 
schoonmaakbeurt kon het weer de originele functie 
terugkrijgen. Er kwam een liturgisch centrum, 
kanselkleden (nu onderdeel van de tentoonstelling in 
De Burght) en de banken zijn toen vervangen. 
 

 

Gemeentecentrum 
In september 1975 is het kerkelijk centrum in gebruik 
genomen. Dit was in de eerste instantie bestemd 
voor de jeugdactiviteiten van de kerk, maar ook de 
vrouwen- en de mannen verenigingen maakten er 
gebruik van. Verder bood het ruimte aan een 
toiletaccommodatie, keuken, studeerkamer en een 
consistoriekamer. De bouw kostte f 75.000 en werd 
weer uitgevoerd door de firma Drijver, door 
zelfwerkzaamheid is voor omstreeks f 15.000 
bespaard. De jeugd had f 4.000 voor de bouw bij 
elkaar gebracht. 
 

 
 
In juni 2001 worden op het dak van het 
verenigingsgebouw zonnepanelen geplaats. Klanten 
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van Nuon konden tijdens een actie om het gebruik 
van natuurstroom te bevorderen uit twintig 
verenigingsgebouwen kiezen waar zonnepanelen 
opgelegd zouden worden. 37 klanten kozen voor De 
Poort als begunstigde, de derde plaats wat 
populariteit betreft. De panelen bleven van Nuon, de 
stroom van de twaalf panelen was voor de kerk.   
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Waddengemeente 

Texel Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel 
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285 
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137 
Email: dsgeertje@gmail.com 
Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester: Dhr P.Bas ,tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211 
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen: Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie: Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad: Erna DrijverTuinema; marcodrijver@kpnmail.nl  
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 
 

Diensten juni  
 
29 mei Hemelvaartsdag             Cocksdorp   10.00uur   Ds Geertje de Vries 
 
1 juni                                         Oosterend       9.30uur  Ds. Geertje de Vries  
 
                                                  Cocksdorp 11.00 uur   Ds. Geertje de Vries 
 
8 juni       Pinksteren                 Oosterend    9.30uur    Ds. E. v Leersum 
 
                                                  Oudeschild 11.00uur  Ds.E.V.Leersum 
 
15 juni                                       Oosterend 9.30uur   Ds. D. van Arkel  
  
                                                 Oudeschild 11.00uur Ds.W Huizing  
                       
                                                Cocksdorp 11.00uur  Ds. D. v.Arkel  
 
22 juni                                     Oosterend 9.30 uur   Ds.J.Vonk  
 
                                               Cocksdorp 11.00uur  Ds.J.Vonk 
 
29 juni                                     Oosterend 9.30uur   Drs C Boon  
 
                                               Oudeschild 11.00uur Ds R Zandstra 
 
                                               Cocksdorp 11.00uur Drs C Boon 
 

Bij de tijd 
Op het moment van schrijven zie ik de vlag wapperen 
op de Maartenskerk. Het is 20 mei, de dag van de 
bevrijding van Texel. 
De afgelopen maand heeft in het teken gestaan van 
het herdenken van het einde van de oorlog in ons 
land en op ons eiland. 
Tegelijk is er het pijnlijke besef dat de oorlog 
voortduurt in de wereld. Dat er plekken zijn waar de 
situatie hemeltergend is. Met de Raad van Kerken 
zijn we begonnen met de voorbereidingen van de 
Vredesdiensten van komende september. Iemand in 
de vergadering zei: laten we vooral hopen dat er dan 
weer wat zicht op vrede is. We beaamden het 
allemaal.  
Vrede is meer dan een staakt het vuren.  

Vrede is een menswaardig bestaan voor alle 
mensen.  
Vrede is dat je erop kunt vertrouwen dat er hulp is als 
je in nood bent.  
Vrede betekent dat er eten is, niet alleen voor 
vandaag maar ook voor morgen.  
Vrede is naar je buren kijken en vrienden zien in 
plaats van vijanden.  
Vrede is niet bang hoeven zijn om uit te spreken wat 
je verlangt, waar je pijn voelt, wat je boos maakt, 
waar je op hoopt. 
Deze maand gaan we op weg naar Pinksteren. Het 
feest van de Geest die vernieuwt en levend maakt. 
De adem van God, die ons bestaan vernieuwt, die 
lucht geeft en ruimte schept. 
Dat deze feesten van het jaar ons houvast mogen 
geven in deze tijd. Dat de woorden, de liederen en 
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gebeden die erbij horen, ons gidsen naar de weg van 
vrede. Mag het zo zijn.  
 

Vakantie predikanten 
Onze zomervakantie dit jaar is van 25 juni tot en met 
9 juli.  
 

Gespreksgroep De Cocksdorp 
Op 12 juni komt de gespreksgroep weer bij elkaar in 
’t Gebouwtje. Aanvang 10.00 uur. Van harte welkom.  
 

Superverjaardagviering 
Op 17 juni staan de deuren van de Parel weer open 
om een super verjaardagsfeest te vieren. We 
verwelkomen dan alle gemeenteleden die in het 
afgelopen half jaar tussen december en mei 80 jaar 
of ouder zijn geworden.  We zien uit naar een 
ochtend vol gezelligheid, mooie verhalen, natuurlijk 
een lied en een toost.  
De uitnodigingen worden rond eind mei bij u bezorgd. 
In het najaar organiseren we weer een ochtend, dan 
voor alle jarigen tussen juni en november.  
Namens het pastoraal beraad, ds. Geertje de Vries 
 
 

Van het Diaconaal Team 
 
Bericht van Stichting Shide Children Home Dharan  
Website : http://www.kinderhuisnepal.nl  

  
 

Namens alle kinderen, vrijwilligers en medewerkers 
wil ik u hartelijk bedanken voor uw bijdrage voor ons 
kinderhuis in Duhabi, Nepal.  
Hierdoor zijn we in staat om kinderen die hun ouders 
moeten missen bescherming, onderdak en goed 
onderwijs aan te bieden.  
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, 
Henk Hooghuis, voorzitter  

 
 
De collecten brachten in april 2025 €  €  € 749,40  op, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
Het rooster voor juni 2025 ziet er als volgt uit: 
 
Zondag 1 juni: 1e collecte: ZOA, steun mensen in 
de kou 
Zondag 8  juni: (Pinksteren) 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: KIA zending Myanmar 
Zondag 15 juni: 1e collecte: Voedselbank Texel 
Zondag 22  juni: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: KIA Binnenlands diaconaat: Geef 
vluchtelingen een thuis 
Zondag 29 juni: 1e collecte: KIA Werelddiaconaat, 
Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen 

 
Zondag 6 juli: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat Ghana: Stop 
kinderarbeid in visserij 
Zondag 13 juli:  1e collecte: Prot. Kerk NL missionair 
werk: online kennisplatform 
  
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
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naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 
Team 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
Tussen 5 mei en 5 december zitten zeven maanden. 
In de jaargetijden is dat een wereld van verschil. Na 
de 5e mei worden de dagen langer en lichter en zo 
rond 5 december is het bijna duisternis alom 
vanwege de donkere dagen voor Kerstmis. 5 mei is 
de heerlijke dag van bevrijding en 5 december is het 
heerlijk avondje van Sinterklaas.  
Beide data brengen mij ertoe om de verschillen 
tussen God en Sinterklaas nog eens aan te duiden. 
Alle kinderen geloven tot rond hun achtste verjaardag 
in het bestaan van de goede Sint, daarna wordt dat 
geloof snel minder om tenslotte bij ongeloof uit te 
komen. Of het geloof in God ervoor in de plaats komt, 
is nog maar zeer de vraag. Wat God is transcendent, 
onzichtbaar, hemels. Om het geloof in de goede God 
op de juiste manier aan de man of vrouw te brengen 
is een veel moeizamere klus dan het aanbrengen van 
het geloof in de goede Sint, want die is concreet, 
zichtbaar en zo aards als het maar zijn kan. 
Beste lezeressen en lezers, niet alleen de verschillen 
tussen God en Sint zijn groot, maar ook de 
overeenkomst. Beiden zijn nl. al eeuwenlang bereid 
om ons cadeaus te schenken. Om maar bij de 
eenvoudigste te beginnen: vroeger zongen we over 
bromtollen en kaatsenballen in een net die we graag 
wilden hebben, maar nu zijn de kinderen daar allang 
niet meer tevreden mee en tast de Sint dieper in de 
buidel om de kinderschaar tevreden te stellen. 
Wat schenkt God ons toch al eeuwen der 
eeuwenlang? De schepping met alles erop en eraan. 
En de vrijheid om daarin te mogen leven. En daarbij 
ook nog de vrijheid van denken en doen en laten...! 
Weet u, die goddelijke cadeaus vinden we zo 
vanzelfsprekend dat we er bijna niet bij nadenken 
welk een wonder het is om die cadeaus dagelijks van 
seconden tot seconden te mogen ontvangen. 
Vandaar dat die goede hemelse Gever nog wel eens 
vergeten wordt in dit opzicht. 
Weet u, het geloof in die goede Sint heeft een 
pedagogische bijsmaak die garant staat voor 
zwart/wit denken. “Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout 
is de roe”, zo zongen wij vroeger. Met daarbij nog die 
zak, de zak van Sinterklaas waar de hele wereld in 
kon! Maar de harde levenservaring is, dat wie zoet is, 
lang niet altijd in aanmerking komt voor het lekkers 
en wie stout is, lang niet altijd met de roe te maken 
krijgt. Hoe zit het dan bij God die ons Zijn schepping 
en onze vrijheid van handelen ter beschikking stelt? 
Lang niet zo zwart/wit, zo tegengesteld. Want 
behalve de schepping en de vrijheid schenkt Hij ons 
ook nog het geweten, de huisplaats van onze moraal. 
En dat geweten fungeert als de begrenzing van onze 
vrijheid. Wat vinden we toch goed en wat toch fout? 
Waar ligt de grens? Wat of wie is toch zoet en wat of 

wie is toch zo stout? Zo kort na onze bevrijding was 
Nederland zo goed en waren alle Duitsers en 
Japanners fout. Maar tijdens 80 jaar vrijheid in 
Europa verkleurt ons zwart/wit denken. Het geweten 
spreekt: waren we wel zo goed als we dachten? Hoe 
zat het met het bevolkingsregister, de ariërverklaring 
in 6 weken geregeld, de deportaties waar geen 
Duitse hand aan te pas kwam, etc.? En waren alle 
Duitsers wreed en fervente nazi's? 
Wat Sinterklaas ons geeft maakt ons maar voor even 
gelukkig. Wat God ons geeft is veel meer en voor 
altijd. Laat ons geweten toch spreken om dat vele 
voor altijd te behouden. 
Met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon  
 

Van de voorzitter, 
Ik kijk naar buiten, en zie dat het regent, op het afdak 
van de veranda hoor ik het heerlijke geluid van de 
regen. 
“We waren er skoon an toe” 
Een leuke uitdrukking die  mijn moeder vaak maakte. 
Onze regenput was helemaal leeg, en de piepers in 
de groentetuun snakte toch naar wat water! 
We hebben allemaal behoefte aan water. We 
bestaan voor een groot percentage uit water. 
Het is onze bron, een kostbare bron. 
Evert preekte vorige week zondag in de 
zeemanskerk over het verhaal bij de Jacobsbron. En 
Joke las het rustig en duidelijk voor. 
Het is een mooi verhaal, Jezus reist van Judea naar 
Galilea en de weg gaat automatisch ook door 
Samaria. 
In Sichar stopt hij, hij is moe en heeft dorst. Bij de 
Jacobsbron spreekt hij een vrouw aan, het is een 
Sameritaanse vrouw waar hij water aan vraagt. 
Zij vindt het eigenlijk vreemd, Joden gaan immers 
niet om met Sameritanen is haar gedachtengang. 
“Waar is uw kruik?” 
U zult levend water krijgen als u ernaar vraagt. 
Eenieder die water drinkt wat ik geef, zal nooit meer 
dorst krijgen. 
Een belofte die veel betekenis heeft. We laven ons 
allemaal graag aan de bron. 
En het mooie dat er geen onderscheid is, dat is het 
mooie aan het verhaal  in mijn beleving. 
Dat is het antwoord van Jezus. 
 
Een paar weken geleden was ik bij het afscheid van 
Wim van Reenen in de Waddenkerk in de 
Cocksdorp, ”het gebouwtje” ernaast. 
Wim stuurde een brief met een mooi 
briefhoofd…Omgeven door water….met de tekening 
van golven. 
Het onderwerp van de brief: ’Aan alles komt een 
eind” 
Hij doelde ermee op zijn afscheid als trouwe factor in 
de open kerk van de Cocksdorp. 
Vele jaren kwam hij op de fiets naar de kerk en 
opende deze voor iedereen die belangstelling had. 
Een vriendelijk woord, interessante informatie; 
ontmoetingen die vaak blijven hangen in de geest. 
Een leuk team zat er rond de tafel, en Toos had 
koffie/thee en taart verzorgd. 
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De kleinkinderen waren er ook bij en kregen 
limonade en gingen heerlijk kleuren aan de tafel. 
Ik bedankte Wim namens ons allen, en overhandigde 
hem een boekenbon, want zo hoorde ik eerder van 
Toos, hij leest erg graag en veel!! 
Wim was verrast, en natuurlijk ook blij. Een afscheid 
is altijd een beetje dubbel. Er is ook gemis. 
We zoeken een opvolger voor Wim. Eenieder is 
welkom en mag het op zijn of haar manier 
voortzetten. 
Nogmaals heel erg bedankt voor alle energie en tijd 
die je hebt gegeven en ingestoken aan onze 
Waddenkerk. Onze waddengemeente. 
En eigenlijk ook aan onze bron. De bron waar wij 
maar ook vele toeristen en andere bezoekers zich 
aan kunnen laven in de vakanties en zondagen. 
Elke dag, elke nacht in ons bestaan. 
De bron van Pinksteren, de geest die ons richting 
geeft en ruimte, die ons elke dag ondersteund en 
inspireert, wat we ook doen, want we zijn er vaak 
skoon an toe…. 
Erna Drijver Tuinema 
 

 
 
 

Bij de diensten 
Op 8 juni vieren we de vijftigste Paasdag, beter 
bekend als de Pinksterdag. En we staan dan stil bij 
de Geest die er altijd al  was – van het begin af aan 
zweeft Gods Geest over de wateren – die ook de 
Geest is die telkens opnieuw verschijnt met 
ongekende kracht of als een stille fluistering in de 
avond.  
We zingen mooie Pinksterliederen, van Gastoldi 
(Geest van hierboven) tot Aan Bach (Komt laat ons 
deze dag); en het mooie lied Als de wind die waait 
met vlagen mag zeker  niet  ontbreken. 
De liturgische kleur van deze feestelijke zondag is 
rood; een kleed dat we maar zelden tevoorschijn 
halen; maar nu vieren we voluit het feest van de 
Geest; van de woorden die op hun plek vallen en 
ieder, hoe verschillend we ook zijn, kan ze verstaan.  
Ds. Evert van Leersum 
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Wijdekerk 

Sinds enige 
weken zijn we als protestantse waddengemeente 
aangesloten bij Stichting Wijdekerk. Deze Stichting 
vraag aandacht voor de positie van de LHBT+ 
gemeenschap in de kerk. Zij beoogt een veilig plek te 
bieden, waar mensen niet beoordeeld worden op hun 
geaardheid maar van harte welkom zijn als de  
medegelovigen, die ze zijn  

Van harte ondersteunt de kerkenraad deze 
doelstelling, met name ook met het oog op de 
toeristen die Texel bezoeken, en zo kunnen 
opzoeken waar zij naar de kerk willen gaan. Zo 
presenteert de Stichting Wijdekerk een kaart  waar 
kerken vermeld staan die een veilige plek kunnen en 
willen bieden. Zie voor deze kaart 
www.wijdekerk.nl/wijde-kerken-op-de-kaart, waarop 
alle drie de gebouwen van onze gemeente terug te 
vinden zijn; en ook de protestantse gemeente  Den 
Burg, die zich al eerder aangemeld had (Zie het vorig 
kerkblad pagina 12) En het Logo van Wijdekerk is te 
vinden op onze website. Een regenboog aan 
verscheidenheid; zo mogen we allen leven onder het 
teken van Gods belofte. 
Mocht u naar aanleiding van dit bericht met iemand 
willen praten, dan kunt u contact opnemen met één 
van de predikanten. 
Ds. Evert van Leersum Ds.Geertje de Vries 
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
 
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of 
dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn 
administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 
75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 
 

 

 

 

 

 

 
 
Kerkdiensten juni 
alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders 
aangegeven. 
 
08-06   Den Hoorn     Ds. G. W. Scholten (Den Helder) 
Pinksteren 
Coll.:    Kerk in Aktie (zending Myamar) 
            De Koog         Ds. L. O. Giethoorn (Groningen) 
Pinksteren 
Coll.:    Kerk in Aktie (zending Myamar) 
 
15-06   De Koog        Mevr. C. Vlaming (Marken) 
Coll.:    Het Anker (Rotterdam) 
 
22-06   Den Hoorn     Ds. S. Hofstee (Zeist)    
Coll.:    Kerk in Aktie (Nederland) 
           
29-06   De Waal         Ds. E. van Schie (Gouda) 
Coll.:    Kerk in Aktie (Moldavië) 
 
06-07   Den Hoorn      Ds. G. Arnoldus (Nunspeet)  
Coll.:    Kerk in Aktie (Ghana) 
 
 
 
            

 
Coll. april:  
Diaconie:               € 702,35 
Kerkrentmeesters:  € 477,20 

 
Bij de tijd 
Op 25 mei hebben we het 600-jarig bestaan gevierd 
van de Hoornder kerk. Elke keer als ik het zeg of 
opschrijf, verwondert het me weer. Het is bijna niet 
voor te stellen hoe lang 600 jaar is. Als je het 

omklapt, en 600 jaar vooruitdenkt, dan kom je in 
2625 terecht. Een jaar dat voelt als science fiction. 
We kunnen ons niet voorstellen hoe mensen dan 
leven. Hoe ze zich zullen voortbewegen. Wat ze 
zullen eten en waar ze van leven. Wat hun dromen 
zijn. Wat ze geloven en hoe ze dat in praktijk 
brengen. 
Voor de kerkbouwers uit het jaar 1425 is onze tijd net 
zo ver weggeweest. En net zo onvoorstelbaar. In de 

http://www.kerkpleintexel.nl/
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feestelijke jubileumdienst lazen we woorden van de 
apostel Paulus. ‘U bent een bouwwerk van God. 
Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft 
opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het 
fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort. 
(…) 
Op dat fundament kan verder worden gebouwd met 
goud, zilver en edelstenen óf met hout, hooi en stro’  
(I Kor. 3: 9vv). 
Dat is een prachtige en hoopgevende gedachte. De 
mensen van vroeger hebben voortgebouwd op het 
fundament van Christus. Na de houten kapel die er 
eerst stond, bouwden zij een duurzaam gebouw van 
steen. Maar vooral bouwden zij aan een 
gemeenschap. Een hecht verband, waar mensen 
schuilen konden, letterlijk, en ook geestelijk, bij God 
en bij elkaar. Een schuilplaats voor de ziel zijn, die 
droom hebben wij ook. Ook wij bouwen verder, en 
leveren onze bijdrage. Of het goud waard is, of dat 
wij niet meer te bieden hebben dan stro, dat doet er 
eigenlijk niet toe. Ieders bijdrage is van waarde. 
Ieders inspanning telt. 
Zo’n jubileum maakt dat je je verwondert over de tijd. 
De tijd die voortgaat en wij die meedraaien op dit 
aardbolletje door het heelal. Maar in dat huis van 
hout en steen, gaat het om meer dan tijd. Daar 
zingen we van eeuwigheid. Daar vertrouwen we op 
een God die gisteren en heden en morgen dezelfde 
is. Daar laven we onze ziel, aan wat de waan van de 
dag overstijgt. Daar ontvangen we de zegen, voor 
onze weg door het leven en de wereld. 
Ik feliciteer onze gemeente met dit bijzondere 
jubileum. Mogen wij op onze beurt ons hoofdstuk 
toevoegen aan het verhaal van deze kerk. 
ds. Geertje de Vries 
 

Van de kerkenraad 
Op 7 mei kregen we bezoek van classispredikant 
Peter Verhoeff. We spraken met elkaar over wat 
onze roeping is en deelden de sterke en zwakke 
kanten van ons gemeentezijn.  
Hij heeft de gewoonte om zelf het programma van 
zo’n bijeenkomst te bedenken en leiden, waardoor 
het een ontspannen geheel is. Er is geen agenda, er 
hoeft niets door ons voorbereid te worden, we 
ontmoeten elkaar in het hier en nu.  
Het gesprek ging onder meer over de mogelijkheden 
als kerkelijke gemeente om met anderen samen te 
werken met behoud van identiteit en bezit. De classis 
kan ondersteuning geven als daarom wordt 
gevraagd. 
We vinden het fijn als er behalve organist, predikant 
en ambtsdragers mensen meewerken in de dienst. 
Het streven is dat de – momenteel vier - lectoren de 
schriftlezingen doen, bij uitzondering aangevuld door 
een ambtsdrager. 
Als er dubbele diensten zijn (Den Hoorn en De Koog) 
zal het verzoeklied van een jarige in beide kerken 
gezongen worden. Wout Stam deed deze suggestie 
en die nemen we graag over. 
Tijdens Texel Culinair (26-28 sept.) in De Koog, gaan 
we de kerk openstellen. Er zijn dan veel mensen in 
het dorp en die ontvangen we graag. 

We bespraken het voorstel voor de herinrichting van 
de Hoornder kerk. Twee zaken worden nog wat 
verder uitgewerkt, de rest kan meteen uitgevoerd 
worden. 
Soms komt het voor dat iemand begraven wil worden 
in de plaats waar hij of zij inmiddels niet meer woont. 
In die situaties kan men een brief aan de 
kerkrentmeesters schrijven met argumenten. De 
kwestie wordt dan besproken in de kerkenraad en 
besloten. 
Per 1 juli is het verplicht dat vrijwilligers in de kerk 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Het 
gaat erom dat veiligheid in de kerk op zoveel mogelijk 
manieren gewaarborgd wordt. De VOG is een manier 
daarvoor, naast heel veel meer zoals een open sfeer, 
vertrouwenspersonen etc. De meeste 
kerkenraadsleden hebben inmiddels een VOG. 
Op de Open Monumentendag in september doen we 
mee met alle drie de kerken en de tuin van huisje 
Mosk.  
In de zomervakantie huren de Christelijk-
Gereformeerden het kerkgebouw in De Waal weer 
om kerkdiensten te houden. We hebben hen 
uitgenodigd om eens te komen kennismaken 
voorafgaand aan een kerkenraadsvergadering. 
Er komt een A-4tje voor de ambtsdragers met daarop 
de taken die de ouderling van dienst doet en de 
tweede ambtsdrager. Dat is fijn voor de nieuwe 
mensen en een houvast voor ons allen. 
Van de zomer zal Op Verhaal Komen weer mogelijk 
zijn op de donderdagen (half 5- half 6) in de 
Hoornder kerk. We kijken uit naar de feestdienst in 
de Hoornder kerk op 25 mei. 
Met een hartelijke groet vanuit Waal, Koog, Den 
Hoorn, 
Fiet van Beek 
 

Nieuws van de diaconie 
De diaconie heeft de Jaarrekening 2024 vastgesteld. 
De kerkenraad spreekt erover in de junivergadering.  
Mede door een legaat konden we het jaar positief 
afsluiten en geld toevoegen aan de algemene 
middelen. We stonden erbij stil dat dit best bijzonder 
is in het jaar dat ook de restauratie van huisje Mosk 
is afgerond. Het beschikbare budget is niet 
overschreden. Wie de Jaarrekening wil inzien is 
welkom. Graag even een berichtje naar de diaconie 
om een afspraak te maken. 
In juni komen er weer zomergasten naar huisje Mosk 
die helpen de openstellig van de Koger kerk te 
verzorgen. Dat zal zo zijn tot half september.  
In juli verschijnt er een boekje dat de diaconie 
gemaakt heeft i.s.m. de Historische Vereniging Texel, 
met financiële steun van het Waddenfonds. Het heet 
‘Hart van de Koog, geschiedenis van huisje Mosk 
naast de Koger kerk’. Het bevat info over de 
geschiedenis van De Koog, de kerk en huisje Mosk 
en veel beeldmateriaal. 
 

Herinrichting Hoornder kerk 
Na de renovatie in 2024 is de Hoornder kerk weer 
prachtig, vanbuiten en vanbinnen.  
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Met het terugzetten van alle tafels, spullen etc. van 
voor de renovatie kwam de vraag op: willen we alles 
bij het oude laten, van voor de renovatie, of is het 
een goed moment om ook de inrichting van de kerk 
onder de loep te nemen?  
Met een kleine groep hebben we ons hierover 
gebogen. Lastig om te adviseren over wat wel en wat 
niet terug zou moeten. We waren het eens dat het 
soberder en minder rommelig moet. Uiteindelijk is 
aan de kerkenraad geadviseerd om als leidraad te 
nemen dat voornamelijk dingen die horen bij een 
kerkdienst, in de kerk zichtbaar moeten zijn. Immers, 
de kerk is geen museum of concertzaal of iets 
dergelijks. Ook aan de doordeweekse bezoekers 
willen we de kerk op deze manier laten zien: zoals de 
kerk gebruikt wordt in een normale kerkdienst. 
Dat advies is door de kerkenraad overgenomen en 
de grote schoonmaak is begonnen. We gaan de  
kleine borden met houtsnijwerk terugplaatsen, niet 
naast de kansel, maar boven de noordelijke 
kerkbanken, tegenover het lange bord aan de andere 
kant. Enkele andere spullen zijn inmiddels 
teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaar. We 
hebben niets weggegooid, u kunt zich melden voor 
teruggave. 
We krijgen daardoor ook de ruimte om een kast met 
schuifdeuren te (laten) maken in de hoek onder het 
orgel. Daarin willen we klapstoelen, statafel etc. niet 
zichtbaar opruimen.  
Aan de andere kant komt een gedachtenishoek. Hoe 
die in te richten is nog niet duidelijk. Er komt in ieder 
geval een plek om kerkleden die in het kerkelijk jaar 
zijn overleden te gedenken (kaarsen of stenen) en 
om waxinelichtjes of kaarsen aan te steken door 
bezoekers. 
Herman Ridderinkhof 
 

Groeten uit Huisje Mosk 
Als er iets is wat ik tot nu toe heb geleerd in mijn rol 
als gastvrouw, dan is het wel dit: ieder mens is 
verschillend. 
Ik heb net weer twee wintergasten uitgezwaaid die 
tijdens hun verblijf bijna een hele zomervakantie aan 
activiteiten hadden gepland. Op zondag naar de 
waddendienst en een rondje over de markt, op 
maandag buiten barbecueën, op dinsdag met een 
robbentocht, woensdag naar de open kerk in 
Oosterend, waar ze nog even op het orgel hebben 
gespeeld en donderdag wandelen in de Slufter. Ze 
hebben zich hier geen seconde verveeld. 
Een paar weken daarvoor was er een andere 
wintergast. Ze kwam uit Rotterdam en het eiland was 
dan ook even een cultuurschok voor haar. Waar de 
meeste mensen het hier best druk vinden, vond zij 
het grappig genoeg erg rustig. Ook de geluiden van 
het uitgaansleven stoorden haar niet. Sterker nog, 
thuis woonde ze recht boven een kroeg dus ze was 
wel wat gewend. 

Voor ze vertrok, vroeg ik haar hoe ze het hier had 
gehad. ‘Heel fijn,’ antwoordde ze, ‘maar ik heb ook 
zin om weer naar huis te gaan.’ Dat snap ik, 
antwoordde ik, je slaapt ten slotte altijd het lekkerst in 
je eigen bed. ‘Dat klopt,’ zei ze, ‘maar ik mis 
Rotterdam ook gewoon. Daar gebeurt ten minste 
wat.’ 
Zoals ik al zei: ieder mens is verschillend. En hoe 
mooi is het dat er in deze wereld ruimte is voor 
allebei. Laten we dat ook koesteren aan elkaar. Ik 
hoorde gister een mooie uitspraak van 
Dolly Parton, waar ik graag mee wil afsluiten: Als jij 
nou jij bent, en ik ben ik, dan kunnen we samen ons 
zijn. 
Heb het goed en hou het goed, 
Mijke van Leersum 
 

600-jarig kerkgebouw in Den Hoorn 
Je zult maar 600 jaar worden! De Hoornder kerk 
heeft dat bereikt en we vierden dit in een feestelijke 
kerkdienst. Met de fanfare op naar de (volle) kerk, 
daar volop muziek, licht en rake woorden. Hoe de 
mensen 600 jaar geleden dachten, we weten het niet. 
Wat de toekomst brengt ook niet. Maar het 
fundament is, was, blijft hetzelfde: geloof, hoop, 
liefde. Wat een feest. 
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Kerk op vaste grond 
 
De alva 
ziet de grote vloed, de kou smelt langzaam weg 
en groet. 
De oerwind zoekt en maakt ruim baan 
de Vidros is ontstaan. 
Het zilte water kust het zand 
op keileem neergevlijd. 
Een bouwplaats voor de sterveling 
standvastig in de tijd. 
Een dagreis ver, een vreemdeling 
komt naar een dorp aan zee. 
en diep verborgen in zijn ziel 
draagt hij de woorden mee, 
die onbegrepen zijn voor 
ieder die niet horen wil 
Maar Willibrord daagt goden uit 
en Wodan houdt zich stil. 
 
Hij slaat het fundament voor kerken niet op `t losse 
zand 
Ze zullen stormen goed doorstaan, daar op die 
keileem rand. 
 
Het roomse protesteert en roert, 
hervormt zich hier en daar. 
Gewond wordt dan het oude steen, 
maar enkel een barbaar 
vertrapt niet, wat het hart vormt 
van een dorp gebouwd aan zee. 
Wat in dat hart gezaaid is 
loopt en gaat met ieder mee. 
 
En voorspoed komt, de psalm klinkt luid. 
De mens komt in, de mens gaat uit. 
De klok galmt na, de aarde wacht, 
en dekt dan toe tot na de nacht. 
 
De woorden klinken, stil gebed 
gedachten op een rij gezet. 
Door landman, boer, de loods de knecht 
hun bede komt bij God terecht. 

De vrouw, de moeder met het kind, 
de ziel die zich met God verbind. 
De banken vol, het kaarsvet druipt 
Het donker dat in kieren kruipt, 
zal het nooit winnen van het licht, 
de kansel biedt hoopvol bericht. 
En eeuwen komen en ze gaan 
En wij, die aan de zijlijn staan 
Lopen bij tijd en wijle mee, 
soms gehaast, en soms gedwee. 
De Hoornder kerk, de open deur 
Trekt mensen uit de wereldsleur 
laat kijken naar de horizon, 
O, als je dat beleven kon, 
dat Hij, Gods Zoon op de duinen staat 
Het heilige boek daar open slaat 
en omega 
de woorden zegt 
die bouwt op leem 
komt goed 
terecht. 
 
Wijkie van den Berg 
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