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Leven van ontvangen en delen 
Jaren geleden was ik op een Landelijke Diaconale 

Dag. Deze dag, georganiseerd door de Protestantse 

Kerk, werd gehouden in het Beatrix-theater in 

Utrecht. Het was een dag vol met lezingen en 

workshops, ideeën en tips voor het diakonale werk 

van de kerk.  

De dag begon met een opening in de grote 

theaterzaal. Daar zaten we, met meer dan honderd 

diakenen en predikanten uit het hele land.  

De opening werd verzorgd door Kees Posthumus, 

theatermaker en verhalenverteller.  

Hij vertelde het bijbelverhaal van de vijf broden en de 

twee vissen. Het is natuurlijk bekend. Na een lange 

dag, waarin er veel mensen naar Jezus zijn komen 

luisteren, moet er ten slotte gegeten worden. Maar er 

is geen tijd meer om brood te halen. Hoe moet die 

menigte gevoed worden? 

Iemand komt met twee vissen aan, en er zijn vijf 

broden. Deze worden aan Jezus gegeven. En toen’, 

zei Kees Posthumus’, deed Jezus het volgende: hij 

ontving het brood - een gebaar van open handen, hij 

dankte God - een gebaar van gevouwen handen, hij 

brak het - een gebaar van breken, en hij deelde het 

uit - een gebaar van open handen naar links en 

rechts. ‘Doe het allemaal maar mee’, zei Kees. En 

daar gingen we. Met ruim honderd mensen openden 

we onze handen, we vouwden ze, we maakten de 

gebaren van breken en van delen. We deden het 

verschillende keren achter elkaar, als een soort 

zittende dans.  

Er ontstond iets in die zaal. We 

werden er warm van en gelukkig. En 

het bleef de hele dag bij ons en ging 

mee in alles wat er volgde. Vanuit 

het ontvangen, via de dankbaarheid, 

naar de wetenschap dat je iets te 

delen hebt met elkaar.  

Deze opening van Kees Posthumus 

is eigenlijk een bijbelstudie met je 

handen. Probeer het thuis ook maar 

eens. Open je handen om het leven 

te ontvangen met alles wat het 

brengt. Vouw je handen vervolgens, 

in een gebaar van dankbaarheid en 

ontzag. Maak dan het gebaar van 

breken, want geluk heb je nooit voor 

jezelf alleen. En deel dan uit naar 

links en rechts, dan denk je als 

vanzelf aan andere mensen in je 

leven, dichtbij of ver weg. Zo begin 

je en eindig je met je handen open.  

Ik heb het altijd onthouden en ik kan 

het gevoel ook zo weer oproepen in 

mezelf. Deze vier simpele gebaren 

vertellen me wat leven in geloof 

betekent. Het begint met ontvangen, met genade, 

met Gods gave van het leven en het goede aan 

mensen, aan jou. Dat is een geloofsuitspraak, dat we 

het leven als geschenk krijgen. Zo is het met Jezus 

ook in het verhaal. Hij ontvangt wat hem wordt 

aangereikt, en daar gaat hij mee aan het werk. En via 

de dankbaarheid, de verwondering en de bereidheid 

om het niet voor jezelf te houden, kom je dan terecht 

bij de ander. Uit het verhaal leren we dat er dan 

overvloed is, meer dan genoeg, voor jezelf en de 

ander. En dan begint de dans weer opnieuw. Want na 

het delen blijf je niet met lege handen achter, maar 

met open handen. Open handen die opnieuw gevuld 

kunnen worden met genade.  

Mogen zo je dagen zijn. 

 

ds. Geertje de Vries
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Texel 
Maandviering De Gollards 
De maandvieringen in De Gollards worden goed 
bezocht. Voor de muziek moet telkens het instrument 
uit De Hollewal (elektrische piano/orgel) gehaald 
worden. Dat is, ondanks dat het een ‘draagbaar’ 
instrument is, zwaar werk en daardoor bezwaarlijk. 
Door financiering van de diaconieën van de drie 
Protestantse gemeenten is een goed tweedehands 
instrument aangeschaft. Dyo Wassink heeft daarvoor 
zorggedragen. Hartelijke dank aan hem en aan de 
diaconieën! 
Namens voorgangers, vrijwilligers en organisten, 
Wikke Huizing 
 

Kerkasiel Kampen:  
wie gaat er mee op 20 augustus? 
Het kerkasiel voor de familie Babayants in Kampen 
blijft maar voortduren. De familie, met vier kinderen, 
is al maanden te gast in De Open Hof. Al die 
maanden verzorgen vrijwilligers, musici en 
voorgangers er doorgaande diensten, dag en nacht. 
De familie woont achter de kerkruimte. Dit kerkasiel 
is goed georganiseerd. Om ook een bijdrage te 
leveren heb ik me ingeschreven voor woensdag 20 
augustus van 12-14 uur. Dit is nog uit te breiden naar 
16 uur. De vraag is: wie wil er met mij mee naar 
Kampen, op die dag?  We gaan met de auto. Ik kan 
drie mensen in de auto meenemen. Misschien wil er 
nog wel iemand rijden.  
De twee (of vier) uur kunnen we vullen met lezen, 
zingen, praten, stilte etc. Daar zijn we vrij in. Vóór 20 
augustus zal er een korte voorbereidingsbijeenkomst 
zijn in De Schakel.   
Opgave graag bij ds. Wikke Huizing: 06-10872089 , 
wikke.huizing@outlook.com of mondeling. 
 

Laat die Wind maar waaien! 
Wat is het toch fijn bij de Raad van Kerken Texel 
betrokken te zijn! Zo hadden we onlangs Kerkenpad 
2.0. Waarbij 11 kerken verspreid over het eiland op 
een zaterdag tegelijk de deuren openden. Ik bezocht 
als medeorganisator enkele kerken. In Den Burg had 
ik nog snel een doos Merci gekocht als bedankje 

voor een vriendin die bij ons thuis aan het schilderen 
was. Ik had geen tas bij me, dus legde de chocola 
even op tafel waar broeders en zusters van de 
Doopsgezinde Vermaning het programma 
doornamen. Terwijl ik ademloos luisterde naar de 
uitleg van Maarten ’t Hart over de Martelarenspiegel, 
hoorde ik opeens: ‘Iris, wat aardig, die Merci, heerlijk 
bij de koffie! Dank je wel.’ Uh, ok, tuurlijk, graag 

gedaan! Klein gebaar, groot plezier       

Bij de foto: Vlnr: ds. Wikke Huizing, Arjan Trap, 
Joanne Matulis 
Op Hemelvaart stonden we met een kraam op de 
cultuurmarkt BuitenGewoon in Den Burg. Om het 
culturele aanbod van de kerken onder de aandacht te 
brengen, zoals concerten. Ds. Wikke en ik liepen van 
De Burght naar de katholieke kerk om de prayer wall 
te halen, die we mochten lenen, een gebedsmuur 
van gaas, waarin je een rolletje papier kunt steken. 
Hierop schrijf je waarvoor je wilt (laten) bidden. 
Bijzonder om daar samen mee door Den Burg te 
lopen. Net zoals met de banners van de Zomerkerk. 
Maar die woeien helaas weg. Dat gold ook voor de 
regenboogkleden die we neergelegd hadden en de 
folders. Waar waren de ronde stenen die vorig jaar 
de flyers op hun plek hielden? Gelukkig bleef het 
windlicht staan, zoals dat hoort. Mét brandende 
kaars, want ds. Wikke haalde gewoon een 
kaarsenaansteker uit haar handtas. Die heeft ze 
blijkbaar altijd bij zich! Ds. Geertje deelde appeltjes 
voor de dorst uit en Arjan Trap verkocht zijn boek 
Dag der geboorte, met een nawoord door de Raad 
van Kerken Texel. Laat die Wind maar waaien! 
 
Iris Stekelenburg, secretaris Raad van Kerken Texel, 
www.kerkpleintexel.nl 
 
Gebed voor vrede en verzoening  
Wat kan je doen tegen alle onrust in de wereld? Wij 
zeggen: ga samen bidden!  
 
Vanaf vrijdag 4 juli wordt wekelijks het 
Coventrygebed gehouden in de dagkapel van de 
Johannes de Doperkerk in Den Burg Texel. Het 
begint om 12.00 uur en iedereen is van harte welkom 
om mee te bidden. De Raad van Kerken Texel 
ondersteunt dit initiatief. 
 
Hoe het begon 
De Engelse stad Coventry werd aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, in de nacht van 14 op 15 
november 1940, zwaar gebombardeerd door de 
Nazi’s.  Ruim 500 inwoners kwamen om het leven. 
Een groot deel van de binnenstad van Coventry werd 
die nacht totaal verwoest, de Saint Michaels 
kathedraal brandde volledig uit. 
Na de oorlog heeft de deken van de kathedraal 
contact opgenomen met verschillende Duitse steden 
die door de geallieerden zwaar waren 
gebombardeerd, zoals Kiel, Dresden en Berlijn. 
Sindsdien is een verzoeningsbeweging op gang 
gekomen met als visioen een ‘vriendelijke wereld’, in 
de geest van Christus. Symbool voor deze 

http://www.kerkpleintexel.nl/
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internationale verzoeningsbeweging is een kruis, 
gemaakt van middeleeuwse spijkers, afkomstig van 
het ingestorte dak van de kathedraal: het ‘cross of 
nails’.  
Samen groeien in hoop  
De beweging groeit nog steeds onder de naam 
Community of the Cross of Nails (CCN). Momenteel 
zijn wereldwijd op meer dan 260 plaatsen in 45 
verschillende landen kerken en christelijke 
organisaties partner van de community. Stuk voor 
stuk plaatsen die door geweld getekend zijn, zoals 
Jeruzalem (Israël), Havana (Cuba) en ook New York 
(VS), na 9/11. 
In Nederland zijn kerken in Rotterdam, Arnhem, 
Nijmegen, Den Haag, Deventer en Den Helder 
partner van de CCN.  
Het is hun visie om een eind te brengen aan de 
cyclus van verwoesting en haat door opbouw en 
vernieuwing door verzoening. 
Vrede in eigen omgeving 
Het partnerschap van CCN houdt in dat elke vrijdag 
rond het middaguur een vast gebed voor vrede en 
verzoening gebeden wordt, het Coventrygebed. En 
hoewel er ter plekke soms maar een paar mensen bij 
aanwezig zijn, is er wel verbondenheid met de 260 
plaatsen, wereldwijd, waar in verschillende talen 
dezelfde woorden voor vrede en verzoening klinken. 
Zo is het Coventrygebed het geestelijk cement 
geworden van deze internationale 
verzoeningsbeweging. 
Wanneer en waar? 
In de maanden juli en augustus elke vrijdag om 12.00 
uur in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk, 
Molenstraat 36 Den Burg.  Voor meer informatie 
neem contact op met Joanne Matulis, Parochie 
Coördinator (0222) 322-161 of ds. Geertje de Vries 
(06-25550285). 
 

Uitnodiging en oproep!  
Het vrijwilligersteam van de Protestantse Stichting 
Zorg Vakanties is weer begonnen met de voor-
bereidingen van de nieuwe najaarsvakantieweek. 
Een week die gericht is op 
• Tijd 
• Aandacht 
• Ontmoeten 
• Plezier 
• Genieten 
• Ontzorgen 
Dit jaar zal de vakantieweek plaats vinden van 11 t/m 
18 oktober, in Nieuw Hydepark in Doorn. 
Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op de 
website www.pszv.nl voor meer informatie. 
Formulieren om u op te geven kunt u downloaden via 
de website. U kunt ook een mail sturen naar 
pszvdoorn@gmail.com, uw adres doorgeven, dan 
sturen wij u de formulieren toe. 
Een week in het teken van tijd, aandacht, ontmoeten, 
plezier, genieten en zo nodig zorg verlenen. Een 
bijzondere week voor gasten en zeker ook voor de 
vrijwilligers. Samen! 
Wij zijn op zoek naar versterking van de groep 
vrijwilligers, vandaar deze oproep: 

Lijkt het je leuk, wil je meer weten of het iets voor jou 
is, neem contact met ons op! 
Ook voor het ontvangen van de informatiefolder, mail 
of bel ons. 
Met vriendelijke groet, 
Ruth Smeding (contactpersoon). 
pszvdoorn@gmail.com 

telefoon: 06-51069232 
 
Texel helpt in Vaslui  
De streek Vaslui in Roemenië, staat bekend als het 
armste gebied in de Europese Unie. Daar wordt al 
vele jaren vanaf Texel hulp geboden. Wij hebben 
regelmatig contact met Costel, die daar voorganger is 
en de drijvende kracht achter alle werkzaamheden, 
om aan voedsel te komen. Zo hebben we jaren 
geleden geholpen met kassen, waarin de 
dorpsbewoners groenten verbouwden.  Maar 2 jaar 
geleden zijn de kassen geruïneerd door de storm en 
veel sneeuw. In diezelfde tijd verloren ze ook al het 
water, dat ze nodig hadden voor de planten. 
Eind februari, dit jaar, schrijft Costel: "Met Gods hulp 
hebben wij het gisteren voor elkaar gekregen, om het 
werk te voltooien van het te herstellen van één van 
de twee kassen. Het planten kan nu beginnen, maar 
het is nog steeds te koud. We moeten nog steeds de 
luchtgaten installeren in de kas, maar we wachten tot 
het weer een beetje warmer wordt. Vorig jaar hebben 
wij een bron geboord, meer dan 75 meter diep, en nu 
hebben wij water. Dit water gebruiken wij voor 
nodigheden in het huishouden en voor ons pluimvee 
en voor de veestapel. En met zorgvuldig beheer, 
geloven we dat het van de zomer genoeg zal zijn 
voor de onlangs weer vernieuwde kas. Op dit 
ogenblik groeien de tomaten en paprika planten goed 
in de kas. En op het land laden ze het hooi met vele 
handen tot de wagen hoog geladen is en brengen het 
naar huis. Daar wordt er een grote hooiberg van 
gemaakt en gebruikt voor de dieren. 
In maart begon Costel met het uitbroeden van eieren 
en hij schrijft: "Nu zijn er 350 kuikentjes, maar die zijn 
niet alleen van ons. Zij zijn van iedereen, die er bij 
betrokken is en meehelpt. Speciaal de gelovigen, 
omdat we maar een kleine gemeenschap zijn. Zo 
doen wij hetzelfde met de groenten en het drinkwater. 
Alles wat wij hebben is van ons allemaal samen en 
wij hebben al vele jaren met elkaar gewerkt. 
We werken allemaal in onze eigen huishouding die 
we runnen, en we delen in beiden: De verdiensten 
van wat we produceren en het verlies als we geen 
opbrengst hebben. Moge de Heer zij geprezen! 
 
Met dit nieuws willen wij u op de hoogte houden van 
het wel en wee in Vaslui, waarmee we bijna wekelijks 
contact hebben. 
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp 
die zij vanaf Texel ontvangen... 
Wilt u ook meehelpen, om hulp te bieden bij mensen 
in nood... 
Een bijdrage is van harte welkom op NL18 RABO 
036 25 21 905 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europ 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC  Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  9 juli  10.00 uur  Bijbelleesuur 
13 juli  10.00 uur  Dienst. Ds. Marijn Vermet 
16 juli  10.00 uur  Bijbelleesuur 
20 juli  10.00 uur  Dienst. br. Jan Wieten 
23 juli  10.00 uur  Bijbelleesuur 
27 juli  10.00 uur  Dienst. ds. Truus de Boer 
28 juli  19.30 uur  Kerkenraad 
30 juli  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  3 augustus  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
  6 augustus  10.00 uur  Bijbelleesuur 
10 augustus  10.00 uur  \dienst. ds. Hans Marseille 
13 augustus  10.00 uur  Bijbelleesuur 
17 augustus  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
20  augustus  10.00 uur  Bijbelleesuur 
24 augustus  10.00 uur  Dienst. Ds. Jelle Waringa 
25 augustus  19.30 uur  Kerkenraad 
27 augustus  10.00 uur  Bijbelleesuur 
31 augustus  10.00 uur Dienst op de Hal. Zr. Leontien Niemantsverdriet 
 3 september  10.00 uur  Bijbelleesuur 
 3 september  14.00 uur  Broederkring 
 7 september 10.00 uur Dienst in Oosterend. Ds. Hans Marseille 
 

 
 

Vooruitblik door Hans Marseille 

Elke woensdagochtend om tien uur lezen we de 
bijbel. Ieder heeft een boek voor zich en kan 
meelezen. Eéntje leest hardop voor en geeft de beurt 
na een kleine bladzijde door. Zo wordt in estafette de 
bijbel hardop voorgelezen. Halverwege pauzeren we 
voor koffie en praten we over wat ter tafel komt. De 
komende weken lezen we de profeet Jesaja. 
Welbekend en tegelijk verrassend nieuw. Iedereen 
weet wel van het kindje dat wordt geboren en door 
Jesaja wordt genoemd: “Emanu-El” wat ons 
verzekeren wil van: ‘met ons is God ’ Veel minder 

bekend is een ander kindje dat in de profetie van 
Jesaja geboren wordt en als naam krijgt “Haastige-
roof-spoedige-buit”. Wat een waarschuwing van 
Jesaja voor alle mensen wil zijn. Het bijbelleesuur is 
onze bijdrage aan de zomerkerk en staat open voor 
iedereen. 
 

Verdriet 
Op 28 mei 2025 is overleden ons lid Jan Nico Bakker, 
oud 90 jaar oud. Nico was een trouw bezoeker van 
onze diensten en bijeenkomsten. Hij was jarenlang 
lid van de landcommissie. De Rembrandtkring 
bezocht hij regelmatig, totdat lichamelijke 
ongemakken hem dat niet meer mogelijk maakte. Hij 
was erg betrokken bij onze gemeente. Hij kon 
smakelijk en goed vertellen over zaken die vroeger 
gespeeld hadden, mensen en boerderijen van 
vroeger. Je hoefde het maar te noemen en Nico 
vertelde al, met grote nauwkeurigheid.  We wensen 
alle familieleden veel sterkte in deze tijd. 
 
Op 25 juni 2025 is overleden Augustua Afie Kok-
IJnsen, oud 83 jaar.  Guusta was betrokken bij onze 
gemeente, bezocht de diensten, zusterkring, en 
andere bijeenkomsten. Het overlijden van echtgenoot 
Albert in 2020 was een zware klap voor Guusta. Ze 
kon daar niet goed mee omgaan en dat maakte het 
leven moeilijk voor haar. Ze kwam een paar maanden 
geleden na de dienst nog in de kerk koffiedrinken, 
gebracht en begeleid door haar zoon. Dat vond ze 
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duidelijk heel prettig. Wij hopen dat de kinderen, 
kleinkinderen en verdere familie steun zal vinden bij 
elkaar in deze moeilijke tijden. 
 

Kerkenraad 
Maarten ’t Hart heeft per 8 juni bedankt voor het 
lidmaatschap van de kerkenraad om 
gezondheidsredenen. Wij vinden dat erg jammer, 
want Maarten had zo zijn eigen inbreng op de 
vergaderingen en hij zette zich goed in voor onze 
gemeente. Bij het kerkenpad2.0 in mei was hij nog 
onze rondleider in de kerk. Maar we respecteren het 
besluit van hem. Gelukkig is hij nog steeds wekelijks 
samen met Coby in de dienst aanwezig en ook wil hij 
nog wel praktische hulp bieden. 
 

Dienst op de Hal 31 augustus 2025 

De laatste dienst van augustus, de 31e, zal een 
dienst op de Hal worden, in de tuin van Albert. 
Eerder, toen Marga en Jaap Keijser daar nog 
woonden hebben we er al vaker een dienst gevierd. 
Nu heeft Albert Keijser ons uitgenodigd.  De dienst 
begint gewoon om 10 uur. Vervoer naar de Hallerweg 
33 wordt onderling geregeld. 
 

Dienst in Oosterend 
Op zondag 7 september 2025 wordt de dienst 
gehouden in de voormalige Doopsgezinde kerk in de 
Peperstraat in Oosterend. In Den Burg is er dan geen 
dienst.  Voor wie geen vervoer heeft naar Oosterend: 
probeer onderling vervoer te regelen. Lukt dit niet, bel 
dan even met Margriet Tromp , tel. 06 22639245.. Zij 
regelt dan uw vervoer.  Parkeergelegenheid is er 
naast en achter het Dorpshuis ruim voorhanden 
 

Vermaningspad 2025 door Tiny Zuidewind    

 
 
De weersvooruitzichten waren niet zo mooi, dus werd 
er besloten om met de auto de route te volgen. Om 8 
uur gingen we met de boot richting Bolsward. Daar 
was een warm welkom met koffie, thee en lekkere 
koek. Van Bolsward reden we richting Witmarsum en 
het monument van Menno Simons. We bekeken het 
contourenkerkje. We gingen verder naar de 
Vermaning in Witmarsum. Daar hebben we 

rondgekeken. We vervolgden de route richting de 
Vermaning van Makkum; Het Kasteeltje”. Dan via een 
mooie route naar Harlingen. Hier was koffie en thee 
wel drie soorten soep, lekker en gezellig. Verder naar 
de Mouterij, een voormalige schuilkelder. De route 
vervolgde naar het “belevingspunt Bloemkamp” in 
Oldeklooster. Door de regen hebben we daar niet 
buiten gezeten. We reden verder naar het eindpunt in 
Bolsward. Al met al een fijne dag: veel gezien en 
gepraat. Jaap en Tiny Zuidewind, Cees en Nel Baker. 

 

Theemiddag op 3 juni 2025 door Riny Wielinga.. 

Aanwezig: Janna, Fien, Tilly, Riny, Ria en Hans. 
Zoals altijd was Nel Bakker weer thee en koffie voor 
ons aan het maken. .2 zusters hadden afbericht 
gedaan. 
Terwijl ik wat kussentjes wilde halen zag ik Hans in 
de kerkzaal op een hoge ladder staan om de kaarsen 
te vervangen. Hij vertelde mij, dat er een gast zou 
komen vanmiddag. Hij kwam vertellen over de 
restauratie en hij heeft veel laten zien. Wij als leken 
kunnen wel begrijpen nu, dat er na de zomer nog wel 
3 maanden zullen bijkomen. Een tegenvaller voor 
Hans Marseille. 
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Wist U, dat de Doopsgezinde Vermaning te Den Burg 
als enige kerk een eigen aula bezit? Sommige leden 
maken er nog wel gebruik van. De gast was intussen 
binnengekomen en hij stelde zich voor. Hans wilde 
eerst een kopje theedrinken en de gast werkte zelf 
aan de restauratie van onze kerk en daarna ging hij 
vertellen, dat het heel nodig was. Ze hebben bij de 
vorige reparatie verschillende soorten stenen 
gemetseld. Wij gingen achter hem aan en hij liet alle 
gaten zien en daar rusten alle betere stenen op. Wij 
hebben nu gezien hoe erg dit is. Hans bedankte hem 
en ging verder met het dagboek van 1 van de 
Amsterdammertjes, die op de boerderij van oom Sijp 
Keijser en tante An (de ouders van Nel Keijser, die 
nog in de "Tunen" woont) en hij heeft de laatste 
bladzijden gelezen van het dagboek want de oorlog 
((hongerwinter 1945) was voorbij en het was gelukkig 
vrede. De kinderen hebben een fijne tijd gehad met 
werken en spelen. Het was vrede en met een 
beurtschipper gingen ze terug naar Amsterdam. 
Deze theemiddag was heel anders dan wij gewend 
zijn. Dit moet een keertje kunnen. 
We wensten elkaar een gezonde tijd en tot ziens. 
 

Inleiding Bergrede door Rinus Kuiper: 

De Bergrede is altijd een stukje evangelie geweest 
waar men moeilijk mee uit de voeten kon. Er wordt te 
veel van je gevraagd. Op enkele asceten na, die 
afgewend van de wereld leefden, is er ook weinig van 
terecht gekomen. Of mensen sloegen zover door dat 
ze naast de samenleving stonden. Maar is het ook zo 
moeilijk? Als wij dit goed lezen dan komt er heel wat 
anders voor de dag. De Bergrede is een afronding 
van wat Mozes heeft gezegd. Jezus is degene die 
begaan is met de armen en misdeelden, en met hen, 
die zich over hen ontfermden. Hij zegent hen zelfs. 
En het is ook zo, dat vanuit hen, Gods Koninkrijk tot 
stand komt en verder groeit. Hij wil ook dat de liefde 
meer zal doorwerken. En dat in de plaats van wraak 
en vergelding. Hieronder ga ik er verder op in. 
 
De Bergrede. 
De Bergrede wil dat wij omkeren 
En doet dat met menig doorstoot! 
De Heer heeft veel geduld met dit keren 
Want Zijn liefde met ons is zeer groot! 
 
Jezus gaat hier Mozes te boven 
Hij voegt aan Mozes iets extra’s toe 
Zo is hier vernieuwing te beogen, 
Ja dit is een waarheid als een koe! 
 
Hier worden ook gezegend de mensen 
Die aan de verkeerde kant staan! 
Die weinig kunnen en weinig hebben 
Maar toch voor Gods oogappels doorgaan 
Maar er zijn er ook die meer hebben 
En kunnen voor hun levenstaak 
Die zich over de ander ontfermen. 
En alles wat om herstel vraagt! 
 
Ook zij worden hier gezegend 

Het gaat om vrede en om recht 
Om alles wat Gods Koninkrijk tekent. 
En de grote verschillen hier slecht! 
 
Om steeds vernieuwend te leven 
Haalt Jezus heel wat uit de kast 
Hij noemt heel wat voorbeelden 
Op dat u van het foute wordt ontlast! 
 
Ga uw huis niet op zand bouwen 
Maar op iets stevigs als een rots 
Die kan de vloed en storm verstouwen, 
Dan blijft uw huis heel lang uw trots! 
 
En ga niet meer uit, tand om tand leven 
En evenmin uit, oog om oog! 
Liefde gaat een nieuwe start beleven 
En hou deze opdracht van Jezus hoog! 
 
Heeft iemand u een zere wang bezorgd 
Doe dan niet hetzelfde als hij 
Dan wordt meer escalatie niet geborgd 
En is wraak evenmin van de partij! 
 
Mocht u een geschil met iemand hebben 
Loop dan een mijl met deze op 
En mocht u het dan nog slecht treffen 
Doe er dan nog een mijl bovenop! 
 
En geniet toch ook van het leven 
Van de vogels en menig bloem! 
Van alle rijkdom die ons is gegeven, 
Bevrijdt u toch van elke doem! 
 
Je, de Bergrede! Ja, de Bergrede!  
Die verandert en vernieuwt van A tot Z 
Het gaat om groeikracht, recht en vrede 
En de liefde wordt groots neergezet! 
 

 
 

Doperszaaigoed.  Door Hans Marseille 

Met de kring ‘Dopers zaaigoed’ hebben we het 
afgelopen winterseizoen gesproken over Albert 
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Schweitzer en zijn liefde voor de muziek van Johan 
Sebastiaan Bach. Hier nog zeven mooie stellingen 
van Schweitzer die ons dichtbij zijn liefde voor het 
leven brengen. Natuurlijk kun je je afvragen of je het 
met Albert Schweitzer eens bent. Spannender is het 
om van elke stelling een voorbeeld uit je eigen leven 
te bedenken. Het mooiste is het wanneer je die 
ervaringen met  elkaar kunt uitwisselen, zoals op een 
gesprekskring gebeurd. 
1 “Geluk is het enige wat zich verdubbelt als men het 
deelt.”  
2 “Er bestaan maar twee manieren om te ontsnappen 
uit de triestheid van het bestaan: muziek en katten.”  
3 “Echte ethiek begint daar, waar het gebruik van 
woorden ophoudt.” 
4 “De mens kan veel goeds doen zonder een offer te 
hoeven doen.” 
5 “Elkaar kennen wil niet zeggen alles van elkaar 
weten, maar met vertrouwen in elkaar geloven.”  
6 “Het toeval is de schuilnaam waarvan God zich 
bedient wanneer hij incognito wil blijven.” 
7 “Het probleem van onze cultuur is dat deze veel 
meer materieel heeft ontwikkeld dan spiritueel. Het 
evenwicht is verstoord.” 
 

Studio  door Hans Marseille 

De laatste keer hebben we een nieuw boek gekozen 
voor het komende seizoen. Namelijk het nieuwste 
boek van Claartje Kruijff. We hebben haar leren 
kennen in een interview dat zij gaf in de Volkskrant 
over de zin van het leven. Alle antwoorden die zij gaf 
waren helder en veelzeggend. Op de vraag: Wat is 
de zin van het leven? Antwoordde zij: “Voor iedereen 
is de zin van zijn of haar leven anders, omdat we 
allemaal uniek zijn, maar ik denk wel dat we allemaal 
als een verbindende schakel in een groter geheel 
leven.” Waarop de interviewer vroeg of we God 
daarvoor nodig hebben, we kunnen immers 
‘verbondenheid toch ook zo wel voelen? antwoordde 
zij: “Zeker, maar voor mij heeft die verbondenheid te 
maken met het mysterie van het leven en God komt 
voor mij in beeld bij die diepe ervaring van 
kwetsbaarheid.” 
Claartje Kruijff zegt in het interview dat wij lazen ook 
dat we nooit helemaal achter de zin van het leven 
komen, al kunnen we eer somseen glimp van 
opvangen.  Waarop de interviewer vroeg of ze 
daarvan een voorbeeld kon geven. Claartje vertelt 
dat ze bij een vuilstortplaats kwam om oude spullen 
van haar kinderen weg te gooien omdat ze kleiner 
gingen wonen. Het was een beetje verdrietig en ze 
peinsde over vergankelijkheid. Naast haar stond een 
oudere man ook spullen weg te gooien. Je kon zien 
dat hij dapper had moeten zijn. Uit het niets zei hij 
tegen haar: “Het komt goed hoor, allemaal, in de 
toekomst.” Waarop Claartje hem vroeg: ”Maar hoe 
komt het dan goed?”  De man zei dat we dat niet 
weten en toch herhaalde hij dat het goed zou komen. 
Toen rolde hij een sigaret met tranen in zijn ogen. “Ik 
hoop dat het voor u ook goed komt,” zei Claartje 
Kruijff als afscheid. Even later kwam hij nog achter 

haar aan en zei: “Maar let op het komt anders goed 
dan je verwacht.” Claartje vervolgt haar verhaal: Ik 
ging lichter naar huis. Ik reed weg met de overtuiging 
dat het al goed is. En dan zegt ze tegen de 
interviewer: Die wijsheid kom ik in mijn leven ook wel 
eens tegen. Dat je denkt: het is toch goed gekomen, 
alleen niet zoals ik had bedacht. Durf te vertrouwen 
dat het goed komt. Als je dat doet, kun je ook meer 
ontvangen.  
 

  
 
 

Zomerboek  door Hans Marseille 

Het is heerlijk om een mooi boek in de stille 
zomermaanden te lezen. Tijdens de verkiezing op de 
gesprekskring ‘Studio’ sprong het boek van Wim 
Jansen eruit: “Nieuwe erpels smaakten naar God; 
Heimwee naar het Paradijs” 
Wim Jansen vertelt over zijn heimwee naar het 
paradijs van zijn jeugd. Heimwee naar die plek, een 
gehucht in Zeeuws-Vlaanderen, dat inderdaad 
Paradijs heette.  Toen ik het las moest ik heel vaak 
aan Dijkmanshuizen en Vatrop op Wieringen denken. 
Maar Wim Jansen schrijft niet alleen over heimwee 
naar een plek maar ook naar een tijd: Heimwee naar 
dat leven en die tijd, de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw. Heimwee naar een leven dicht bij de 
aarde. Aarde, hard en bevroren. Aarde, losjes en 
open, speels, ontvangend, geil. Hij vertelt vanuit zijn 
perspectief nu: met de dood voor ogen. Juist dat 
laatste maakt waarschijnlijk dat hij milder schrijft dan 
ooit. Het zijn luchtige impressies. Hij ontwaart ook 
een Paradijs in de toekomst. Wim Jansen (1950), 
theoloog, schrijver en dichter, was emeritus predikant 
van o.m. Vrijzinnig Delft en de Vrijzinnige 
Koorkerkgemeenschap in Middelburg. Met 
verwondering kijkt hij naar de dingen en met 
ongekende vertrouwelijkheid noemt hij God in het 
leven van alledag. Meteen al op de eerste bladzijde 
van zijn herinneringen: “Die frisheid van die 
glanzende lichtgroene sla, dat was de vroege zomer 
zelf. En die smaak van die nieuwe erpels, Zo 
speciaal, zo aarde en zo nieuw, heel licht zoetig. Ze 
smaakten naar God. 
Het boek van Wim Jansen is heerlijk om te lezen, of 
cadeau te doen. 
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Protestants Texel 
Fotowedstrijd ‘Kijk!”: doe je mee?  
Op 5 oktober houden we als protestantse gemeentes 
op het eiland weer onze gezamenlijke 
Inspiratiezondag (voorheen startzondag). Dit jaar 
wordt de dienst gehouden in Den Burg. 
Vaak sluiten we aan bij het jaarthema van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Ook dit jaar laten we 
ons daardoor inspireren. 
Het thema dit jaar is ‘Kijk!’ Of op sien Tessels gezegd 
‘Kiek!’ 
Als voorbereidingsgroep dachten we daarbij aan een 
fotowedstrijd. We nodigen iedereen uit om deze 
zomer een foto te maken, die past bij dit thema. Dat 
kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren.  
Kijk, wat bijzonder! 
Kijk, wat prachtig! 
Kijk, naar iets waar je anders zomaar aan 
voorbijloopt. 
Kijk, dit vind ik belangrijk. 
Kijk, dit maakt me blij. 
Kijk, hier word ik stil van.  
 
Iedereen kan meedoen. Alle inzendingen worden 
tentoongesteld op de Inspiratiezondag van 5 oktober 
in Den Burg.  
Van de mooiste foto’s zullen ansichtkaarten gemaakt 
worden die gebruikt kunnen worden door de 
verschillende gemeentes. Dit wordt beoordeeld door 
een jury die bestaat uit leden van alle drie de 
gemeentes.  
 
Hoe doe je mee?  
1. Maak een foto die past bij het thema ‘Kijk!’ 
2. Schrijf er in maximaal 2 zinnen bij, waarom je 
deze foto gemaakt hebt.  
3. Stuur de foto digitaal naar 
dsgeertje@gmail.com. Let erop dat de foto genoeg 
beeldkwaliteit heeft om af te drukken. Heb je een foto 
van 300 dpi en 2457x3475 pixels of groter, dan zit het 
goed. Foto's van de meeste nieuwere smartphones 
halen dit over het algemeen wel. Heeft de foto minder 
pixels, dan zal de afdruk van mindere kwaliteit zijn.  
4. Uiterste inleverdatum: maandag 15 
september.  
 
We hopen veel verrassende en leuke foto’s binnen te 
krijgen! 
Namens de voorbereidingscommissie, ds. Geertje de 
Vries 
 
 
 
 

Fietspuzzeltocht 

Op zondagmiddag 10 augustus organiseren we een 
fietspuzzeltocht aan de Waddenkant van Texel. Het 
zal een niet te lange tocht zijn, die ook geschikt is om 
met kinderen te fietsen. 
Startpunt is de Maartenskerk in Oosterend, en u kunt 
tussen 13.00 en 13.30 met de tocht beginnen. 
Onderweg zijn er leuke vragen en opdrachten en is 
er een  rustpunt om even een adempauze te nemen, 
met wat drinken erbij. 
Tussen 16.00u  en 16.30u verwachten we weer terug 
te zijn bij de Maartenskerk, 
 
Deelname is gratis En u hoeft zich niet van te voren 
op te geven, 
Wel even aanmelden bij vertrek, waar u de 
routebeschrijving krijgt plus de vragen voor 
onderweg. 
We hopen op mooi weer en een gezellige tocht. 
 

Agenda 
Vrijdag 18 juli, Maandviering De Gollards (ds.Evert 
van Leersum), 15.30 uur, restaurant 
Vrijdag 1 augustus, Ouderlingenberaad, 9.30 uur 
Elke woensdag in juli en augustus, Stamtafel, De 
Burght, 10-16 uur 
Donderdag 7 augustus, Praatcafé De Gollards (ds. 
Geertje de Vries), 10.30 uur, Ceres 2e verdieping 
Vrijdag 15 augustus, Maandviering De Gollards (ds. 
Geertje de Vries), 15.30 uur, Restaurant  
Woensdag 3 september, Startzondagcommissie, 
19.30 uur, De Schakel 
Donderdag 4 september, Praatcafé De Gollards (ds. 
Wikke Huizing), 10.30 uur, Ceres 2e verdieping. 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 

• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, 
tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  

Zondag 13 juli 
 

 9.30 uur Ds.: ds. E.W.J. van Leersum 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Hulp Oost-Europa Texel, 
2e Kerk, 3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 20 juli 
 

 9.30 uur Ds.: ds. R.J. Blaauw uit Heiloo 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Binnenlands Diaconaat, 2e Kerk,  
3e Zomerkerk 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 27 juli 
 

 9.30 uur Ds.: ds. S. Kurtzahn uit Leiderdorp 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e Bloemengroet, 2e Kerk,  
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 3 augustus 
 
 

 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e EDW inloophuis deel 2.0,  
2e kerk, 3e Zomerkerk 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 10 augustus 
 

 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e KIA Zomerzending Cuba, 
2e Quotum Kerk, 3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 17 augustus 
Viering Heilig Avondmaal 
Jubileum Dyo Wassink en  
Jan Kruithof 

 9.30 uur  Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink en Jan Kruithof 
Collecten: Werelddiaconaat,  
Deurcollecte: Zomerkerk 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
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Zondag 24 augustus  9.30 uur Ds.: ds. D. Schiethart uit Den Haag 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Voedselbank Texel, 2e Kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 31 augustus  9.30 uur Ds.: ds. L.O. Giethoorn uit Groningen 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e KIA Noodhulp, 2e Quotum Kerk, 
3e Zomerkerk 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 7 september  9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Rachel Vroom 
Collecten: 1e St. Hulp Oost-Europa Texel, 
2e Kerk, 3e onderhoud gebouwen. 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

 
Agenda  

Elke woensdag in juli en 
augustus 

10.00-16.00 u Stamtafel in De Burght 

Dinsdag 8 juli 19.30 uur  Vergadering Kerkenraad in De Schakel 

Woensdag 16 juli 19.00 uur  Diaconievergadering in De Schakel 

Vrijdag 18 juli 15.30 uur  Maandviering in de Gollards, restaurant 

Vrijdag 1 aug   9.30 uur  Ouderlingenberaad in de consistorie 

Dond. 7 aug  10.30 uur Praatcafé in de Gollards, Ceres 2e verdieping 

Vrijdag 15 aug 15.30 uur  Maandviering in de Gollards, restaurant 

Woensdag 20 aug  19.00 uur  Diaconievergadering in de Schakel 

Vrijdag 28 aug Vóór 19.00 uur Kopij kerkblad sept. inleveren bij Corrie Hordijk 

Woensdag 3 sept 19.30 uur Startzondagcommmissie in de Schakel 

 
➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant 
  

Lezen en fotograferen 
Op de vraag wat ik in de vakantie het liefste of 
meeste doe antwoord ik meestal: fietsen en 
kamperen. En tussendoor: lezen en brieven/kaarten 
schrijven. Fotograferen doe ik zelden. Zelfs niet met 
de mobiele telefoon, die het eigenlijk zo makkelijk 
maakt. Ik denk er gewoon niet aan. Dat betekent dat 
we van vakanties nauwelijks foto’s hebben, behalve 
die de kinderen hebben gemaakt. Plakboeken met 
reisverslagen ontbreken al helemaal. Niet dat ik foto’s 
achteraf niet leuk vindt….ik vind alleen het moment 
van beleven zélf leuker dan het vastleggen van dat 
moment met een camera. Dat stoort, naar mijn idee, 
die beleving. Je kijkt door een camera, en dus niet 
écht. Alleen voor het effect. Mensen gaan zich 
anders gedragen als je er een camera op richt. Deze 
weerzin heeft niets met het zogenaamde 
‘beeldverbod’ uit de bijbel te maken. Dat gaat over 
het letterlijk maken van een beeld uit hout of steen en 
daarvan vervolgens doen alsof het God zelf is en dit 
aanbidden en eraan offeren. God materialiseren, als 
het ware. Dat de God van Israël dat uit de verhalen 
niet lijkt te willen, vind ik vóór Hem spreken. “Aanbid 
mij maar in je daden, van gerechtigheid en liefde , die 
vrede tot gevolg hebben”, is de boodschap. Amen.  
Deze vakantie gaat er echter iets veranderen want er 
is een uitdaging! Op de Inspiratiezondag (voorheen 
Startzondag) wordt een fototentoonstelling 
georganiseerd, met foto’s van u en iedereen die mee 

wil doen. En opeens heb ik daar wel zin in. Of het 
ook zo’n mooie foto wordt als bovenstaande ... ? 
Vanaf een bepaalde hoek genomen lijken rotsen 
achter elkaar in een rivier op een lezende 
figuur…uniek! Om alvast van te genieten.  
Voor iedereen die weg gaat óf thuis blijft ….goede 
zomerweken gewenst en tot in augustus.  
Ds. Wikke Huizing 
 

Vakantie predikant 
Dit nummer beslaat een deel van de maand juli, dus 
daarom nogmaals de vermelding dat ik van 1 t/m 28 
juli met vakantie ben in Frankrijk. In voorkomende 
gevallen kunt u contact opnemen met de collega’s in 
Oosterend en/of met de kerkenraad. 
 

In Memoriam  
Mvr. Sophia Maria De Lugt- Parlevliet 
Dinsdag 10 juni overleed mevrouw de Lugt-Parlevliet, 
Fief de Lugt voor velen. 
Zij is 94,5 jaar geworden. Thuis, op de Beatrixlaan, is 
ze in haar laatste dagen door dochter Elsbeth, de 
thuiszorg en familie, verzorgd. Zoals ze wilde. 
Volgens eigen zeggen heeft ze een geweldig fijn 
leven gehad. Velen op Texel hebben daar deel van 
uitgemaakt. Daar was ze zeer dankbaar voor. 
Geboren en getogen op de boerderij in de buurt van 
Beinsdorp, Haarlemmermeer, waar ze onder meer de 
oorlog meemaakte, kwam ze naar Texel toen ze 
trouwde met Henk de Lugt. Dat was in 1954. Op 
Hoeve Padang kwam ze te wonen. Met de boerderij 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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was ze tot op haar laatste dagen begaan. Later 
woonden ze aan de Wilhelminalaan, een huis dat in 
de familie was en nog steeds is. Vijf kinderen kregen 
ze samen: Cor, Jan, Henk en Dirk en Elsbeth. 
Fief runde het gezin met volle inzet , betrokken en 
bekwaam en met veel liefde. 
Er kwamen 15 kleinkinderen en 18 
achterkleinkinderen. De geboorte van de laatste heeft 
ze nog net meegekregen. 
Na het overlijden van Henk senior, maar ook al veel 
eerder, toen de kinderen zich konden redden, was ze 
actief in allerlei besturen: school, ouderenvereniging, 
paardenvereniging, Vrouwen van Nu, etc. Ook in de 
gemeente is ze jarenlang ouderling geweest, en zat 
ze in het bestuur van de vrouwenvereniging. Lief en 
leed, van haarzelf en van anderen, beleefde ze in de 
gemeente mee. Ze volgde de laatste jaren de dienst 
via de laptop en had nog met velen contact. 
We kennen haar als iemand die van traditie hield, 
maar ook mee kon bewegen, door goed te luisteren 
en te begrijpen. Daar deed ze moeite voor. Altijd 
voorkomend, belangstellend, attent; ‘een lieve vrouw’ 
zeiden velen toen ze hoorden van haar overlijden. 
‘Lief’ in de zin van ‘een persoonlijkheid’, door wie je je 
gezien wist. Zo heb ik haar tenminste zelf ervaren.  
Haar altijd aansprekend met ‘U ‘en ‘mevrouw’, zonder 
dat dat afstand schiep. 
In de dienst lazen we het verhaal van de vissers die 
door Jezus worden aangespoord hun net over de 
andere, rechter, kant uit te gooien. En van Hem 
brood en geroosterde vis ontvangen. In dat teken gaf 
hij zichzelf opnieuw aan hen. Opdat zij op hun beurt 
hun leven zouden geven, om velen uit de chaos van 
het doodswater te redden, als vissers van mensen. 
Er waren vele woorden en zinnen waarmee mevr. De 
Lugt leefde, waaronder dit verhaal. Die wilde ze 
bewust onthouden, om een tijdje met haar mee te 
gaan, het leven kleur te geven , het leven aan te 
kunnen. Zoon Dirk, dochter Elsbeth en kleinzoon 
Sjoerd Jan beschreven het actieve leven van mevr. 
De Lugt en haalden herinneringen naar voren. We 
zongen, begeleidt door Dyo op orgel én vleugel, 
liederen die met twee kruisjes waren aangetekend in 
haar (nieuwe) liedboek. Er was ruime keuze… Na de 
dienst is mevr. De Lugt begraven bij haar man op het 
kerkhof naast De Burght, nadat de familie bloemen 
had gelegd bij de urn van zoon Henk.  
Moge de herinnering aan mevr. Fief De Lugt-
Parlevliet ons allen tot zegen zijn. 
Ds. Wikke Huizing. 
 

Pastoraat 
Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit 

stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de 

papierenuitgave van het kerkblad opgenomen. 

We wensen de genoemden, en allen die herstellen of 
onderzoeken ondergaan, goede zorg en kracht van 
de Eeuwige toe. 
Wikke Huizing 
 
 
 

Van de voorzitter: Dankbaar 
Zo aan de vooravond van de (school)vakantie kijk ik 
dankbaar terug op dit eerste half jaar van 2025.  
We hebben prachtige erediensten gehad. Er is heel 
veel werk verzet door alle vrijwilligers: en dat is 
vrijwel iedereen die dit leest. Er zijn mooie resultaten 
behaald. 
Het orgel is gerestaureerd en daarover is een 
prachtig boekwerk gemaakt. In de dienst van 22 juni 
is het orgel officieel in gebruik genomen. Hieraan is 
vanuit onze eigen gemeente heel veel deskundigheid 
ingebracht. En heel Den Burg heeft er onbewust of 
bewust van vernomen omdat de kerkklok tijdens de 
periode van het intoneren stil stond.  
Tijdens de gemeentevond hebben we stil gestaan 
over ‘communicatie’. Het heeft nieuwe of vernieuwde 
inzichten opgeleverd, waar we als kerkenraad met u 
als gemeente mee verder willen. Communiceren is 
en blijft een aandachtspunt en het is goed elkaar 
daarop scherp te houden. 
Hoewel een aantal activiteiten in de zomerruststand 
gaan, blijven andere activiteiten doorgaan of juist 
opstarten. Dan denk ik aan de torenwachters, de 
stamtafel en zomerkerk. Iedereen die zich daarvoor 
inzet wens ik veel plezier en allen die vakantie gaan 
houden wens is weliswaar ook plezier maar ook de 
rust om bij te tanken. En dan starten we daarna weer 
met hernieuwde energie. 
Ik wens u allen fijne zomermaanden. 
Marjan Nicolay-Mosk 
 

Van de Diaconie 
Afgelopen maanden mei/juni 2025  mochten wij 
het volgende ontvangen:              
18 mei  Voedselbank Texel € 78,00 + busje Mary 
Veltkamp € 122,50 =  € 200,50  
25 mei Diaconie € 104,50  
29 mei Texel gezinnen € 250,00 
01 juni  Hospice Texel € 200,00  
08 juni  Eil. Diaconaal Werk Inloophuis de Deel 2.0 € 
201,00  
15 juni  Kerk In Actie Soedan € 414,00  
Ook mochten wij weer een anonieme gift ontvangen 
voor de zending € 80,00,                                               
waarvoor onze hartelijke dank.     
    
Het collecte rooster voor juli en augustus 2025:                                                                                              
* Zondag 06 juli Kerk In Actie Preken in gebarentaal. 
Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en 
onbegrepen in gewone kerkelijke gemeente. Hun 
visuele dovenwereld is een totaal andere dan de 
horende woordenwereld. Daarom is er binnen de 
Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven.                              
Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove 
mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in 
dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors 
maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat 
dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan 
kerkelijk werk onder dove mensen.                                                          
* Zondag 13 juli St. Hulp Oost-Europa Texel De 
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aangrenzende landen van Oekraïne: Moldavië en 
Roemenië vangen nog steeds vluchtelingen op uit dit 
door oorlog geplaagde gebied. St. Hulp 0ost-Europa 
Texel brengt hier hulpgoederen naar toe. De 
transportkosten hiervan zijn erg hoog. Uw gift is van 
harte welkom.                                                                                                                                                
* Zondag 20 juli Binnenlands Diaconaat                                                                                                                  
* Zondag 27 juli Bloemengroet, elke zondag worden 
er bloemen uit de dienst door vrijwilligers gebracht 
naar  mensen gebracht die deze “groet van de 
gemeente” kunnen gebruiken.                                                                                                           
* Zondag 03 aug. Eil. Diaconaal Werk, project de 
Deel 2.0. Aan de Emmalaan is er in het gebouw van 
de schuttersvereniging het Inloophuis de Deel 2.0 
gestart. Hier wordt opvang verleend aan mensen met 
dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), 
de Reumavereniging Texel en het bestuur van de 
ROPARUN. De Diaconie steunt dit project door een 
bijdrage te geven aan de inrichting van de ruimte en 
ter ondersteuning van de activiteiten die hier 
plaatsvinden.                                                                                                                                   
*  Zondag 10 aug. Kerk In Actie Zomerzending. Cuba, 
Cubaanse kerken bieden hoop. Cuba zit in een diepe 
economische crisis. Er is een tekort aan voedsel, 
brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed 
opgeleide volwassenenen vertrekken naar het 
buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. 
Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale 
en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en 
jongeren kunnen theologisch onderwijs of 
leiderschapstrainingen volgen. Zo geven ze hoop via 
Bijbelstudies, thuiszorg en maaltijden van zelf 
verbouwd voedsel. Hiermee ondersteunen ze 
ouderen in hun dagelijkse strijd om het bestaan.                                                                                                
*  Zondag 17 aug. Werelddiaconaat.                                                                                                
*  Zondag 24 aug.  St. Voedselbank Texel. Nog 
steeds wordt er een beroep gedaan op de 
Voedselbank. De aanvragen lopen op. Doordat de 
supermarkten hun “datum ”producten nu zelf ook 
tegen gereduceerde prijzen aanbieden, is er voor de 
Voedselbank minder beschikbaar en moet deze zelf 
producten inkopen.                                                                                                                                                            
*  Zondag 31 aug. KIA Noodhulp                                                                                                           
*  Zondag 07 sept. St. Hulp Oost-Europa Texel.                                                                               
*  Zondag 14 sept.  Hospice Texel.                                                                                                          
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie:                                 
NL50RABO0137195761, graag ovv het doel van 
uw gift.                                                               
Waar nodig  vult de Diaconie de collectes aan.     
Namens de diaconie Bea Aalders en Anke van 
Harten                                                                                                  
   

Van de kerkrentmeesters 
Bedankt 
Op 22 juni hebben we Corrie Eelman na de eredienst 
bedankt voor haar langdurige inzet als een van de 
kosters in onze gemeente. Zonder een koster staan 
we zondags voor een gesloten deur en moeten we 
een hagenpreek houden. Het is heel fijn dat er een 
heel team kosters is om dit belangrijke werk uit te 
voeren. Er is dus plek voor aanvulling van dit team, 
voelt u vooral geroepen. 

 

Orgel  
Op 22 juni hebben we ook ons gerestaureerde orgel 
opnieuw in gebruik genomen. Tijdens de dienst was 

dit al goed te horen. Het orgel is toen bespeeld door 
Sander Booij de orgelbouwer en Dyo Wassink. Na de 
dienst was er koffie, met gebak van de bakploeg, 
tijdens het nuttigen daarvan is aandacht besteed aan 
het orgel en het herstel daarvan. Erik van der Spek 
vertelde kort iets over de geschiedenis van het orgel 
en het proces van de laatste restauratie. Het 
uitgebreide verhaal is verwerkt tot een boekje dat na 
afloop voor de geïnteresseerden beschikbaar was; 
Sander en Dyo kregen de eerste exemplaren 
uitgereikt. 
Daarna gaf Dyo Wassink een toelichting op de 
muzikale kant van de restauratie van het orgel en de 
mogelijkheden die dat geeft. Sander Booij verzorgde 
het muzikale deel van de toelichting. Zo kregen we te 
horen wat Dyo vertelde. Tijdens dit spel is de lucht 
toevoer verzorgd door de balgen met de voet te 
bedienen, wat ook net iets extra aan het geluid geeft. 
 

 
 

Restauraties 
Nu het orgel is gerestaureerd zijn de grote 
restauratieklussen voorlopig afgerond. Dankzij 
bijdragen van fondsen zijn de kosten voor onze 
gemeente beperkt gebleven tot ongeveer 30%, 
waarvoor veel dank. Wat de financiële kosten ook 
beperkt is de grote inzet van vrijwilligers uit onze 
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gemeente bij de diverse werkzaamheden, ook daar 
voor hartelijk dank. Wat van het huidige programma 
nog rest is de verbetering van de regenwaterafvoer, 
verbinding tussen regenpijpen en afvoer naar de 
riolering. Dit wordt binnenkort gerealiseerd. Daar rest 
voorlopig ‘gewoon’ onderhoud zoals later dit jaar de 
inspectie op de aanwezigheid van boktorren. 
Namens de kerkrentmeesters Erik v.d. Spek 
 

Collecte opbrengst van mei 2025: 
Kerk    € 175,24 
Onderhoud gebouwen  € 168,44 
Solidariteitskas   € 71,40 
Onderhoud orgel  € 63,45 
 

TE KEK strijkorkest 
Zondagmiddag -27 juli, aanvang 15 uur, kunt u (weer) 
in De Burght genieten van het TE KEK strijkorkest. 
Deze club van dertig jonge topmusici trekt jaarlijks op 
een klipper langs alle Waddeneilanden. Op hun 
violen, altviolen, cello's en contrabassen brengen ze 
– op straat, vanaf het dek of in kerken – een uur lang 
een verrassende mix van klassiek en licht repertoire. 
Denk onder meer aan een vurige tango van Piazolla, 
verrassende ritmes van Bartók en sprankelende 
barok van Vivaldi – alles met een flinke dosis 
speelplezier en lef. De toegang is gratis en bij de 
uitgang staat een geopende vioolkist.......... 

 
 

Bouwkundig object 
Timmerman Piet Laan uit Den Hoorn bezocht het 
Alhambra - Granada in Spanje. Hij werd geraakt door 
een islamitisch bouwkundig object, tekende het na 
(want er mogen geen foto's gemaakt worden) en 
heeft in de werkplaats vele uren gezaagd en 
geschuurd. 
U kunt het object in juli en augustus bewonderen in 
'De Burght'. Volgens de kunstenaar is het patroon 
een verwijzing naar de verbondenheid van alles. 
Alles kan geen Alles zijn als er ook maar iets wordt 
buitengesloten. Derhalve zou je zeggen dat het 
religie overstijgend is. Zeker in deze tijden van 
toenemende polarisatie een onderwerp dat mijns 
inziens onze aandacht verdient. 
Het is gemaakt van eikenhout en de afmetingen zijn 
1.80 m bij 0.80 m en de diepte is 6 cm. 
 

 
 

Steun uw kerk met een periodieke gift 
Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de 
gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar 
zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 
1% (minimaal 60 Euro) en tot een maximum van 10% 
van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die 
grenzen niet gelden voor een periodieke gift? 
Een periodieke gift, is een gift waarbij u voor 
minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de 
gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 
moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet 
meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in 
een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die 
mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig 
aftrekbaar van de belasting, zonder drempel met een 
maximum van 250.000 euro per jaar. Kiest u ervoor 
dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan 
de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de 
gemeente verhogen zonder dat het u meer kost. 
Hoe werkt het 

•     U kunt het formulier zelf downloaden: 
          https://protestantsekerk.nl/download4881/Mod
elovereenkomst periodieke gift-Kerkelijke-gemeente-
2025.pdf 

•     Gebruik het formulier als u minimaal 5 jaar lang 
een gift in geld wil doen aan kerk. Het formulier bevat 
een gedeelte voor u en een gedeelte voor de 
ontvanger. 
 

•     U kunt via de bank zelf een periodieke 
overschrijving starten maar u kunt ons ook machtigen 
om dat jaarlijks of maandelijks van uw rekening af te 
schrijven. Neem in het laatste geval dan even contact 
met ons op, 

•     Let op! U hoeft het formulier niet naar de 
belastingdienst te versturen. Ze zijn voor u zelf en 
ons aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst 
wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte 
controleert, kunnen zij om deze schriftelijke 
overeenkomst vragen. 
Tip: Neem ook uw collectebonnen op in uw 
periodieke gift. 
Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen 
die met hun reguliere giften niet aan het 
drempelbedrag van 1% komen, of juist meer 
schenken dan 10% van hun verzamelinkomen. Wilt u 
meer weten over periodieke giften of wilt u een 
overeenkomst met ons aangaan voor een periodieke 
gift? Neem dan contact op met penningmeester 
Douwe Kooiker, tel. 315577 of per 
mail: penningmeester@pkndenburg.nl.   

https://protestantsekerk.nl/download4881/Modelovereenkomst
https://protestantsekerk.nl/download4881/Modelovereenkomst
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
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Namens de kerkrentmeesters Douwe Kooiker 
 

Van de kerkenraad 
De afgelopen twee maanden hebben we tweemaal 
vergaderd, op 13 mei en 10 juni. Dit verslag gaat 
over beide. 
Al een tijdje missen we Meta Blommers in de 
vergadering. Zij is aan het herstellen en daar moet 
goed de tijd voor genomen worden. De drie andere 
ouderlingen, en de diverse wijkteams, vangen 
gelukkig veel op.  
De jaarrekeningen van de Diaconie en College van 
Kerkrentmeesters zijn goed bevonden. Aangezien  de 
gemeente tijdens de gemeenteavond geen 
aanpassingen heeft voorgesteld, zijn ze 
goedgekeurd. 
We staan stil bij het succes van Kerkenpad 2.0. In 
alle Texelse kerken is een mooi aanbod van 
activiteiten geweest. En deze zijn ook goed bezocht 
door gemeenteleden en gasten. Deze activiteit werd 
zeer gewaardeerd. Ook in eilandelijk verband is de 
kraam tijdens de Cultuurmarkt goed bezocht. Mooi 
dat we dit met elkaar doen. 
We zijn akkoord gegaan met het wijzigingsvoorstel 
van de consideratieprocedure in de kerkorde. Voor 
kleine tekstuele wijzigingen of technische 
aanpassingen wordt de raadpleging van de 
kerkenraden pas nodig als minstens vier 
synodeleden daarom vragen.  

Als eilandelijke Protestantse Gemeenten nodigen we 
elkaar uit voor de gemeenteavonden. Zo waren twee 
leden van ons te gast  bij de Waddengemeente en 
kunnen we ervaren hoe de andere 
gemeenteavonden zijn. 
We hebben de eilandelijke samenwerking in de Stille 
Week geëvalueerd opdat Wikke dat mee kan nemen 
in haar overleg met de predikanten. Het was weer 
een mooi aanbod wat we kregen. De praktijk is dat 
we vooral de eigen kerken bezoeken, maar dat hoeft 
niet erg te zijn. En we veranderen ook niet zomaar, 
dus we mogen ons ook tijd gunnen om te kijken hoe 
houdbaar dit is. Daar komt bij dat er drie predikanten 
zijn en dat het voor hen ook behapbaar moet zijn. 
Samenwerking is daarvoor een oplossing. 
We constateren dat we een fijne gemeenteavond 
hadden, maar dat de aankondiging beter had 
gemoeten. Het vooraf samen eten wordt als heel 
waardevol ervaren. En het is fijn dat de 
gemeenteavond zo is opgebouwd dat 
gemeenteleden die niet mee eten, wel aansluiten 
hebben bij de ‘vergadering’ van de gemeenteavond. 
Onze volgende kerkenraadsvergadering wordt de 
afsluiting voor het zomerseizoen door gezellig samen 
te eten en op informele wijze met elkaar in gesprek te 
zijn. 
In het kerkblad van augustus kunnen we daar op 
terugblikken. 
Namens de kerkenraad, Marjan Nicolay-Mosk 
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Waddengemeente Texel 
Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel 
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285 
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137 
                     Email:dsgeertje@gmail.com 
                    Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211 
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl  
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 

 

Kerkdiensten juli /augustus  
 
6/7 Oosterend 9.30 uur Ds.A Rooze  Tilburg 
   De Cocksdorp 11.00 uur  ,,    ,, 
 
13/7 Oosterend 9.30uur Ds. C der Nederlanden 
  Oudeschild     11.00uur Ds. F. v Helden  
 De Cocksdorp 11.00uur Ds. E v Leersum 
 
20/7 Oosterend 9.30uur Ds. E v Leersum 
 De Cocksdorp 11.00uur Ds. E v Leersum 
 
27/7 Oosterend 9.30uur Ds G. de Vries 
 Oudeschild 11.00uur Ds. Kurtzahn  
 
3/8 Oosterend 9.30uurDrs. H.J Boon 
De Cocksdorp 11.00uur ,,      ,,   ,, 
 
10/8 Oosterend 9.30uur Ds. E v Leersum 
  Oudeschild  11.00 uur  ,, ,,   ,,    ,, 
De Cocksdorp 11.00uur Ds. R v Zessen 
 
17/8 Oosterend 9.30uur Ds. G de Vries 
De Cocksdorp 11.00uur ,,    ,,      ,,, 
 
24/8 Oosterend 9.30uur Ds. H Wilmink  
 Oudeschild 11.00uur    ,,,     ,,,    ,,, 
De Cocksdorp 11.00uur Ds.Schiethart  
 
31/8 Oosterend 9.30uur Ds. M Staudt  
De Cocksdorp 11.00uur Ds. Giethoorn 
 

mailto:ewjvleersum@gmail.com
mailto:redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
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Vanuit de pastorie… 
 
In deze zomertijd staat het koren op de velden. 
Laatst fietste ik over Eierland, dwars het eiland over. 
Links en rechts van mij velden met graan. Er stond 
een pittig windje, en de wind maakte prachtige 
rimpelingen in het koren. Het golfde van links naar 
rechts, prachtig! Als een zee achter de duinen. 
Daarbij vond ik een lied uit het liedboek, geschikt 
voor de zomertijd, na Pinksteren. Het is lied 715. 
 
Zoals de halmen buigen in de wind 
één adem blaast ze naar één kant - 
zo buigen wij ons samen door uw Geest 
naar U, o God, en bidden met één mond. 
 
Soms waait de wind het koren in de war, 
naar alle kanten, naar elkaar; 
zo worden wij ook door elkaar geschud 
en richt uw Geest ons op een ander mens. 
 
Zoals het graan, verzameld tot de oogst 
met zorg gemaakt tot levend brood - 
de honger stilt van mensen overal, 
maak ons bestaan zo tot een goede oogst. 
 
God van het graan, de mensen en de wind, 
blaas uit uw hemel over ons, 
dan bloeit de aarde in uw zonneschijn -  
zie om naar ons, en vrede zal er zijn.  
 
Het leven om ons heen, met zijn alledaagse dingen, 
zit vol kleine en grote wonderen. Mooi hoe zo’n lied 
aansluit bij wat je om je heen kunt zien, als je er oog 
voor hebt. 
Goede zomer gewenst! 
ds. Geertje de Vries 
 

In memoriam  
Co Mechielsen 
 
Op 2 juni overleed Jacobus Mechielsen (Co), in de 
leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met Bep op 
Koetebuurt 10 in Oosterend. ‘De rust is elders’, staat 
er op het huis. En dat tekent misschien wel het 
drukke bestaan dat zij samen hebben geleid. Naast 
zijn werk in de visserij - eerst als machinist op de 
kotter, later bij de coöperatie -, nam Co het 
kosterschap over van de Maartenskerk. Ruim veertig 
jaar heeft hij zich, samen met Bep, ingezet voor dit 
werk. Hij beschouwde het als een eer. Zorgvuldig en 
trouw, altijd in zijn nette kosterspak, er zorg voor 
dragend dat alles in orde was. Een prachtige dag 
beleefde hij toen hij een lintje kreeg voor zijn inzet in 
het werk en vrijwilligerswerk dat hij deed.  Als 
protestantse Waddengemeente, en haar voorlopers 
zijn we hem daarvoor erg dankbaar en denken we 
met eerbied en ontroering aan hem terug. 
Tijdens de afscheidsdienst in een overvolle 
Maartenskerk werden veel liefdevolle woorden 
gesproken en herinneringen opgehaald. Asha en 
Jacob vertelden over hun vader. Broer Adrie vertelde 

over de jeugdjaren, en de waardevolle 
‘brussendagen’. De kleinkinderen Julia en Kyan 
staken een licht aan van herinnering. Uit de bijbel 
lazen we over de Emmausgangers. Over hoe je in 
het leven soms merken kunt dat er Iemand met je 
meegaat, ook al voel je dat niet altijd. We spraken 
over het levenshuis, waar God het fundament van 
vormt. Het Texels Christelijk Mannenkoor zong 
liederen, die Co zelf ook jarenlang graag zong op zijn 
eigen plek in het koor.  
Zo hebben we hem losgelaten, en toevertrouwd aan 
de handen van de Levende God, te midden van 
familie, vrienden en dorpsgenoten.  
Moge die verbondenheid en liefde ook om Bep heen 
zijn, en om Jacob, Asha en haar gezin, de vrienden 
en familieleden die Co zullen missen in hun midden. 
 
Correspondentieadres: Bep Mechielsen-Breman, 
Koetebuurt 10, 1794 BP Oosterend 
 
ds. Geertje de Vries 
 
Het Diaconaal Team 
De collecten brachten in mei 2025 € 612,94  op, 
waarvoor onze hartelijke dank! 
Extra giften ad. €150,- zijn gegaan naar: Simavi: 
wateropslagtank en veilig voor vrouwen in Kenia, St. 
Mensenkinderen: Zomerbijbelweek voor gevluchte 
kinderen, See you: onderzoek en hersteloperaties 
Rwanda, St. Red een kind: landbouwtraining voor 
boeren, Mercyships: medische sets, St. 
Mensenkinderen: Voedselpakketten: een jaar lang 
groenten en aardappelen 
 
Het rooster voor juli en augustus 2025 ziet er als 
volgt uit: 
Zondag  6 juli: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat Ghana: 
Stop kinderarbeid in visserij 
Zondag 13 juli :  1e collecte: Prot. Kerk NL 
missionair werk: online kennisplatform 
Zondag  20 juli: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: Merci Ships 
Zondag 27 juli: 1e collecte: diaconie: Kerken en 
Minima Texel 
Zondag  3 augustus 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: Voedselbank Texel 
Zondag  10 augustus: 1e collecte: diaconie: KIA 
zending Cubaanse kerken bieden hoop. 
Zondag  17 augustus: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: Voedselbak Texel 
Zondag  24 augustus: 1e collecte: diaconie: online 
kerkdiensten 
Zondag  31 augustus: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: Prot kerk Pastoraat: veilige plek 
voor studenten. 
Zondag  7 sept.: 1e collecte: diaconie: Prot kerk.  
Jonge generaties: geloven met jongeren 
 

Een veilige plek 
Omdat de collectes van 31 aug. En 7 september  
over een veilige plek en geloven met jongeren gaan 
hebben we aan een OSG leerling en een student uit 
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Oosterend gevraagd om een foto te sturen van hun 
veilige plek. Zie hieronder hun foto’s en toelichting: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Augustus: actiemaand voor voedselbank Texel 

 

 
 

In de maand augustus organiseert het Diaconale 
Team een actie voor Voedselbank Texel.  Behalve de 
2 collectes in deze maand staan er ook kratten in de 
kerk en om levensmiddelen (houdbaar) en misschien 
wasmiddel enz.in te stoppen.  
Ook staat er een bus bij voor een gift. We hopen er 
een mooie actie van te maken! 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 
Team. 
 
Overpeinzingen van een aardebestormer... 
Zonder geloof vaart niemand wel. We moeten er 
allemaal aan geloven: aan geloof. Wie niet gelooft in 
zichzelf heeft het bijzonder moeilijk wat betreft zijn 
eigen kunnen.  Het gaan en staan in de samenleving 
is voor zo iemand een wankel proces. Wie niet 
gelooft in de mensen om hem of haar heen valt ten 
prooi aan wantrouwen en achterdocht. Wie niet 
gelooft in het goede van de dag van morgen, is een 
ware pessimist en geneigd om het verleden te 
romantiseren. 

Weet u, kinderen zijn nog altijd de beste gelovigen. 
Ieder kind gelooft in de toekomst, in de tijd dat hij 
eens groot zal zijn. “Als ik later groot ben, dan...”, zo 
horen we het vaak genoeg uit elke kindermond. Vele 
kinderen geloven dat hun vader alles kan en dat hun 
moeder de liefste van de hele wereld is. Elke ware 
student gelooft in de waarde van het felbegeerd 
diploma waarvoor hij studeert. Iedere ondernemer 
gelooft toch in de producten die hij aan de man of 
vrouw brengt om het aardse leven van de geachte 
consument te veraangenamen. 
Beste lezeressen en lezers, geloven doe je in de 
kerk, zo luidt een oud gezegde, maar een aanrader is 
om vooral buiten de muren van de kerk het geloof 
staande en gaande te houden in een wondere wijde 
wereld die vaak genoeg bol staat van ongeloof. Net 
zoals men naar de garage gaat voor het onderhoud 
van de auto om er op straat veilig mee te kunnen 
rijden, zo kan men ook naar de kerk gaan; voor 
onderhoud van ons geloof, om met behulp van een 
liefst bevlogen voorganger, in de aloude 
bijbelverhalen geloof, hoop en liefde te kunnen 
ontwaren. Deugden die men van harte nodig heeft 
om zich in het raadselachtig leven staande te 
houden. Heus, buiten op straat, in de bonte 
samenleving moet het wel gebeuren..., blijven 
geloven!  
Weet u, het geloof heeft als basis zekerheid en 
vertrouwen. Zekerheid is garantie, waarborg, 
veiligheid, geborgenheid en bescherming. Dat zijn 
nou juist de producten waar in onze moderne 
samenleving veel vraag naar is vanwege 
onzekerheid en wantrouwen alom. In de politiek weet 
men er alles van, hele kabinetten sneuvelen erop... 
En voorts vertrouwen. Wat is vertrouwen? Dat is het 
hebben van een vaste overtuiging dat een gewenste 
omstandigheid zich zal voordoen, waar wij geen 
greep op hebben. Bijvoorbeeld, onze vakantiedagen 
komen eraan, in het vertrouwen dat we mooi weer 
zullen hebben. Maar dat ligt buiten onze macht. Maar 
de zekerheid is het onderdeel van ons geloof: onder 
alle omstandigheden maken we er wat van. We laten 
ons niet uit het veld slaan door slecht weer. Na regen 
komt zonneschijn! En recreëren kunnen we ook wel 
zonder zonneschijn...! Zonder geloof vaart niemand 
wel. 
“Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des 
Heren hand”, zo luidt de eerste regel van lied 913 uit 
ons liedboek. Jacqueline van der Waals was al 
ernstig ziek toen zij de regels van lied 913 opschreef. 
Wat de toekomst brengen moge, dat weet geen 
mens. Daar heb je geen greep op, maar je vertrouwt 
erop dat die toekomst veilig en bestendig zal zijn. 
Maar de dichteres had één zekerheid:  
“mij geleidt des Heren hand”. 
U allen een goed geloof toegewenst, voorzien van 
zekerheid en vertrouwen, met groeten van huis tot 
huis, drs. H.J. Boon 
 

Van de voorzitter  
Lieve mensen,de langste dag is al weer geweest ,wat 
vliegt de tijd. 

Dit is mijn veilige 

plek: mijn 

gitaarkamer. Door 

muziek te maken 

voel ik me fijn dus 

daarom is dit mijne 

veilige plek. Daan 

Dit is Tara, Tara is mijn beste 

vriendin vanaf moment 1 dat 

school begonnen is. Ik voel 

me bij haar altijd comfortabel 

en we kunnen alles tegen 

elkaar zeggen:) . Thirza 
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De examens voltooid, vlaggen en tassen sieren het 
straatbeeld. Heerlijk, kinderen op weg naar de 
toekomst. 
Pieta ging op de fiets met bloemen en repen 
chocolade om ook namens de kerk te feliciteren. 
De basisschoolkinderen hebben schoolreisjes en 
gaan straks ook met vakantie. Er wordt getrakteerd . 
En er is ook feest in de Parel, de 80 jarigen 
getrakteerd op taart en een gezellig samenzijn. 
Vakantie tijd houdt ook in dat we elders zijn, genieten 
van nieuwe landen en plaatsen. 
Heerlijk ook om gewoon op het eiland een beetje 
vakantie te vieren. Een stukje fietsen, een wandeling 
maken met mooi weer langs het strand, we zijn 
bevoorrechte mensen. 
Dat besef is er helemaal als we naar tv kijken en 
beelden zien van elders. We mogen hier in vrijheid 
leven. Gelukkig…. 
Rondom de zee is het goed toeven. Toch is er ook 
ziekte en zeer,  zijn er gemeenteleden in rouw met 
verdriet. 
Dat gaat niet weg, ook al is er vakantie, dat blijft en ik 
hoop dat we ook in de drukke periode naar elkaar 
blijven omzien. 
Ik was met mijn uitnodigingen voor het feest in de 
Parel op de fiets langs veel adressen. Bij eentje viel 
ik met mijn neus in de boter. 
Corna kwam bij de deur; ”Lust je koffie , we hebben 
taart! Het achterkleinkind is geboren!” 

Dat was natuurlijk geweldig nieuws en ik dronk een 
bakkie mee, met taart. Dankbare ouders, tante en 
overgrootouders. 
Ja hoe gaat het? De nieuwe generatie dient zich 
weer aan en Jannie en Kees spraken zich uit in 
dankbaarheid. 
“Dat we dit mee mogen maken. Geweldig!” 
Ja dankbaarheid voor wat is geweest en wat ons ten 
deel valt. 
Mij vallen heel veel huwelijken ten deel, ja zelfs een 
prachtig huwelijk in een volle Maartenskerk. 
Bijzonder altijd weer, jonge mensen die ja zeggen en 
het leven vieren. Het is nu hoogseizoen.  
Vorige week trouwde ik een echtpaar waarvan de 
bruidegom moest wacht lopen bij het Navo gebeuren, 
de komst van Trump en alle hooggeplaatste leiders. 
De bruid geeft Engels op de OSG had als hobby 
Bijen houden en maakte per jaar 250 potten honing. 
Ook hoogseizoen dus. Bezige bijen! En heel veel 
moed. Ik bewonder hetgeen ze voor elkaar presteren. 
En voor ons,voor de mensheid. In de hoop op vrede. 
Ik wens u goede zomermaanden toe, probeer ook 
een beetje het leven te vieren en de dag te plukken. 
Te genieten. 
Sterkte bij alle zorgzame dingen. 
Ook namens Marco natuurlijk. Pas op u zelf ,  
Erna  
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of 
dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn 
administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 
75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 
 

 

 

 

 
 

 
 
                                         

Kerkdiensten juli/augustus 
alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders 
aangegeven. 
 
13-07   De Koog     Ds. Geertje de Vries (Oosterend) 
Coll.:    Missionair Nederland  
 
20-07   Den Hoorn  Ds. J. Mulder (Wormerveer) 
Coll.:    Huisje Mosk 
20-07   De Koog     Ds. R. van Zessen (Achlum) 
Coll.:    Huisje Mosk 
           
27-07   Den Hoorn  D. Muurling (Elburg) 
Coll.:    Voedselbank Texel 
27-07   De Koog     Ds. A. de Raad (Zoetermeer) 
Coll.:    Voedselbank Texel 
 
03-08   Den Hoorn  Ds. R.J. Blaauw (Heiloo) 
Coll.:    Plaatselijke Diaconie 
03-08   De Koog     Ds. R. van Zessen (Achlum) 
Coll.:    Plaatselijke Diaconie 
 
10-08   Den Hoorn  Ds. A. Priem (Ermelo) 
Coll.:    Kerk in Aktie (Cuba) 
10-08   De Koog      Ds. Jolke Thalen (Harderwijk) 
            Let op. Bij goed weer openluchtdienst in de tuin van Huisje  
            Mosk. Klapstoel meenemen indien mogelijk. Bij slecht weer 
            gewoon in de kerk.  
Coll.:    Kerk in Aktie (Cuba) 
 
17-08   Den Hoorn   Ds. T. Verbeek (Rotterdam) 
Coll.:    Eilandelijk Project De Deel                          
17-08   De Koog       mevr. Cora Vlaming (Marken) 
Coll.:    Eilandelijk Project De Deel           

24-08   Den Hoorn   Ds. G.C. de Vries (Oosterend) 
Coll.:    Huisje Mosk 
 
31-08   De Koog   Ds. A. Kooi (Exmorra) 
Coll.:    Huisje Mosk 

 
 

http://www.kerkpleintexel.nl/
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De stilte opzoeken 

Onlangs werd ik een keer vroeg wakker, net na 
zonsopkomst zo’n beetje. Misschien is dat voor 
sommigen van u een normale tijd om op te staan, 
maar in de zomer is het voor mij vroeg. 
Ik liep in mijn pyjama het dakterras op en stond daar 
een poosje. Ik hoorde helemaal niets. Het was 
oorverdovend stil.  
Het gebeurt me ook wel eens als ik op de 
Waddendijk zit, na een duik in de zee. Mijn 
zwemstrandje is een beschutte kom in de dijk. En als 
de wind een beetje gunstig staat, is het water glad als 
een spiegel. Dan hoor je, behalve een paar 
kabbelende golfjes, verder niets.  
Onlangs was er een onderzoek van de ANWB 
waaruit bleek dat mensen de Waddenkust hoog 
waarderen. Een belangrijk element in die waardering 
is de rust en de stilte.  
Nou is die ver te zoeken als je van de boot komt 
rijden op vrijdag, of als je je een weg probeert te 
banen door de Koog op een mooie zaterdag. Maar 
als Tesselaars onder elkaar weten we: net buiten de 
drukte is de rust te vinden, in een verscholen 
duinpan, op een bospad tussen de weg en de zee, 
op een strand net wat verder lopen, aan het wad bij 
laagtij.  
Rust en stilte zijn heilzaam voor een mens. Een mooi 
voorbeeld daarvan vind ik altijd het verhaal over de 
man die niet spreken kan, uit Marcus 7: 31 - 37. De 
man woont in Dekapolis, het Tien Stedengebied 
betekent dat - moet je je voorstellen hoe druk het 
daar wel niet was. Hij wordt door Jezus meegenomen 
de stad uit. Daar waar de rust en de stilte zijn, kan hij 
tot zichzelf komen en zijn stem hervinden.  
Wat is het daarom kostbaar dat we plekken hebben 
van stilte en rust. Wat is het waardevol dat we als 
kerk zulke plekken kunnen bieden. Plekken voor 
onze eigen gemeenschap, en plekken voor gasten 
van buiten, op zoek naar ruimte waar hun ziel kan 
opademen. 
Onze kerkgebouwen vormen zulke plekken van rust. 
De liturgie kan zo’n plek zijn, wanneer je met een 
verruimd gemoed een kerkdienst uitkomt. Een 
initiatief als Op Verhaal komen nodigt uit om tot rust 
te komen bij jezelf en bij God.  
In de kerk van Den Hoorn wordt door een aantal 
mensen nagedacht over het maken van een stilteplek 
in de kerk. Een vaste plek waar je een kaarsje kan 
opsteken. Een plek waar we ook onze gestorven 
gemeenteleden kunnen gedenken. Een plek waar je 
kan voelen hoe heilzaam en weldadig het is om stil te 
zijn. Een ruimte waar de Geest kan komen.  
Dat het ons goed mag doen. 
Ik wens ieder een goede zomer, 
ds. Geertje de Vries 

 
Van de kerkenraad 
We gaan de zomer tegemoet. In veel kerken is het 
dan even rustig, bij ons zijn er juist veel activiteiten. 
Denk aan de jubileumconcerten, de Sing Inn, Op 
Verhaal Komen en vijf dubbele diensten Den Hoorn-
De Koog. Veel van deze bijeenkomsten zijn met het 

oog op onze gasten, maar gelukkig kunnen we er zelf 
ook volop van genieten. In dit kerkblad, in de krant én 
op de website www.pgwaalkoogdenhoorn.nl staan 
data en tijden. Welkom! 
De kerkenraad kwam begin juni bijeen, doet dat ook 
nog begin juli en dan weer in september. Het 
financieel Jaarverslag van de diaconie werd 
vastgesteld. Fijn dat we weer veel hebben kunnen 
weggeven. Dank voor de giften, al dan niet in de 
collectezak.  
Eilandelijk hebben we afgesproken om elkaar voor 
gemeenteavonden uit te nodigen. Zo bezochten 
Herman en Stefanie een gemeenteavond in Den 
Burg en ging Jaap naar Oosterend. Het was fijn om 
welkom te zijn en te zien hoe anderen een 
gemeenteavond invullen. Zelf hebben we 1 oktober 
als datum geprikt voor onze volgende 
gemeenteavond.  
We kijken dankbaar terug op de feestdienst van 25 
mei. Veel kerkgangers, muziek, rake woorden, 
ontmoetingen en een lekker taartje.  
Op 13 september is er Open Monumentendag. Dan 
zijn onze drie kerken open plus de tuin van huisje 
Mosk.  
In het weekend van 28 september is er in De Koog 
Texel Culinair. Ds. Geertje zal daar een thema van 
maken in de kerkdienst en we zullen op vrijdag-, 
zaterdag-, zondagmiddag de kerk openstellen. Wie 
help ermee? 
Voorafgaand aan de volgende 
kerkenraadsvergadering maken we kennis met 
vertegenwoordigers van de NCGK, die ’s zomers 
diensten in onze Waalder kerk houden.  
Een vreugdevolle zomer gewenst! 
Fiet van Beek 
 

 
 

http://www.pgwaalkoogdenhoorn.nl/
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Hoornder kerk 
Half juni de spreekwoordelijke laatste loodjes van de 
flinke restauratie van de Hoornder kerk.  
De 5 muurankers werden geschilderd.  
De 600 jaar oude kerk ziet er weer netjes uit! 

 
Op Verhaal Komen 
Ook dit jaar is er tijdens de Hoornder donderdagen 
Op Verhaal Komen. Negen bijeenkomsten van half 5 
tot half 6. We beginnen met een orgelconcert van 
een half uur. Dit jaar gespeeld door Arie Abbenes, 
Dyo Wassink, Teus Stam, Johan Ran en Aja 
Leemans. Daarna een half uur met stilte, muziek, een 
verhaal of gedichten.  
Cora en Alie Vlaming en Fiet van Beek organiseren 
Op Verhaal Komen deze zomer.  
Namens hen: Hartelijk welkom! 
 

Sing Inn 
Komende zomer zijn er veel concerten in de 
Hoornder kerk, maar op 20 juli is er ook weer een 
Sing Inn om 19.30 uur. We zingen psalmen-
gezangen en evangelische liederen uit Opwekking. 
Bert Koelewijn begeleidt de liederen op het orgel of 
piano. Na afloop is er een collecte voor een project in 
India, waar kansloze kinderen een toekomst wordt 
geboden. 
Iedereen is welkom! 
 

Openluchtdienst 
In de tuin van huisje Mosk hopen we op 10 augustus 
(10 uur) onze eerste openluchtdienst te houden. 
Voorganger is ds. Jolke Thalen uit Harderwijk die 
zingend, haast cabaretesk, zijn preek zal houden. Bij 
goed weer zijn we buiten, bij slecht weer ‘gewoon’ in 
de kerk. Gastorganist of toetsenist zal Sjaak Kazen 
zijn. Graag een klapstoel meenemen, indien mogelijk.  
 

Tessels dialect 
We zijn bezig met het organiseren van een dienst in 
het Tessels dialect. Ds. Jan Bruin is gevraagd de 
dienst te doen. 23 juni zijn we bij elkaar geweest om 
voor te bereiden en we denken dat het wel goed 
komt. Dat alles vanwege 600 jaar Hoornder kerk. De 
dienst is gepland op 14 september. 
Een groet namens de organisatoren, 
Jacob en Jan Lap, Herman Ridderinkhof 

 

1 oktober gemeenteavond 
Het programma volgt nog, maar zet u het vast in de 
agenda? Half 8 in De Hoeksteen.  
 

Groeten uit Huisje Mosk 
Huisje Mosk heeft sinds een aantal weken een 
prachtige tuin. Niet alleen een mooie tuin, maar ook 
een jonge tuin. En die heeft veel aandacht nodig. Ik 
ben erg dankbaar voor al het groen om me heen, 
maar tot nu toe heb ik in mijn leven nog niet veel 
kamerplanten in leven weten te houden. Dan is zo’n 
tuin best een spannende taak. Ik leer steeds meer 
over wat onkruid is en wat niet. Over kuiltjes graven 
zodat het water beter bij de plant kan. Over 
schoffelen en kantjesknippers en grasmaaiers. Maar 
de les die me het meeste is bijgebleven gaat over 
bomen.  
Bomen hebben heel veel wortels onder de grond en 
die wortels hebben heel veel water nodig. In het 
begin gaf ik de bomen net zo veel water als de rest 
van de planten, en al gauw begonnen de takken van 
de lijsterbes achter in de tuin helemaal slap te 
hangen. Gelukkig vertelde iemand me toen dat een 
boom geen drupjes water nodig heeft, maar liters. 
Dus sjouwde ik acht keer per dag een grote gieter 
naar de boom. Dan zie je opeens hoe zo’n boom het 
water weg slurpt. Het verdwijnt binnen de kortste 
keren zo de grond in, alsof er niets is gebeurd. Maar 
dat laatste is natuurlijk niet waar. Want al gauw 
kwamen er nieuwe knopjes, en stond de boom weer 
fier rechtop.  
Als ik denk aan die lijsterbes en dan even naast me 
kijk naar de Kogerkerk, die ook deze zomer weer drie 
keer per week wordt opengehouden door de 
vrijwilligers, zie ik gelijkenissen. De kerk krijgt ’s 
ochtends de eerste plens water, van de koster die de 
vlag buiten hangt en het bord buitenzet. ’s Middags 
steken de vrijwilligers de kaarsen aan en zetten de 
deuren open, weer een plens erbij. Dan komen al die 
mensen die er kaarsjes aansteken, even stil zijn, of 
juist hun talenten delen met orgelspel, zang of mooie 
verhalen. En aan het einde van de middag wordt 
alles door de vrijwilligers en koster weer opgeruimd 
en klaargezet voor de volgende dag. Liters met zorg 
en aandacht, waardoor de kerk fier rechtop kan 
staan. We dragen het samen.  
Heb het goed en hou het goed, 
Mijke van Leersum  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

Colofon 
Inhoud: 
Overdenking     1 
Texel      2 
Doopsgezinde Gemeente Texel   5 
Protestants Texel    9 
Protestantse gemeente Den Burg  10 
Protestantse Waddengemeente Texel  17 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  21 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 

PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 29 augustus 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.
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