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Vaste Rots

Ernst Alt: Petrus stapt uit de boot op het wter, 1973,gravure.

Eén van de ontroerendste verhalen uit het evangelie,
is waar Petrus over het water loopt. Prachtig
uitgebeeld in bovenstaande gravure van Ernst Alt.
We zien de leerlingen in het overvolle bootje; de
doodangst is van hun gezichten af te lezen. Ze
grijpen naar hun hoofd, sommigen kijken naar links,
waar niets te zien is dan een grote leegte. En we zien
Petrus, net op het moment dat hij uit de boot stapt.
Eén van de leerlingen probeert hem nog wanhopig
tegen te houden. Want de rots die Petrus is, kan toch
alleen maar zinken?

Maar Petrus heeft een stem gehoord; al houdt hij zijn
hand als schelp bij zijn oor om die stem niet alleen te
horen boven het gebulder van de storm uit, maar ook
te verstaan. Maar dan stapt hij zonder aarzelen
overboord. Het is immers de Heer die hem roept.

De golven, ze zien eruit als wuivend graag, geen
wonder dat Petrus denkt aan een wandeling door de
velden van Galilea; en dat het wel goed zal komen.
Maar hoe veel vertrouwen Petrus ook heeft dat het
water hem draagt, we weten dat hij onherroepelijk zal
zinken. Hij lijkt het zelf ook te beseffen en steekt

alvast een levensgrote hand uit, in de hoop dat
lemand hem redt.

Mooi vind ik ook dat we weliswaar van links naar
rechts lezen, en dus ook kijken, maar dat de gravure
het verhaal van rechts naar links verteld. Van de
wanhoop van de leerlingen, via het misschien wel
naieve vertrouwen van Petrus, naar de
aanwezigheid van de Heer, die net buiten ons beeld
valt; maar we horen zijn stem.

Dat is wat de kerk ook in het komende seizoen mag
zijn:

Een plek om te luisteren.

Om tegendraads te lezen en te leven.

Om te vertrouwen, soms tegen beter weten in, dat
het bestaan ons draagt.

Maar bovenal een plek waar een reddende hand
wordt uitgestoken.

Zoals we iedere zondag beginnen.

Onze hulp is in die vreemde visserman.

Die het water zo vertrouwde.

Dat hij zomaar over zee liep.

Ds. Evert van Leersum



Texel

Van de Raad van Kerken

Coventry-gebed: samen bidden om vrede
Sinds het begin van de zomer wordt er elke vrijdag
om 12.00 uur in de dagkapel van de Johanneskerk in
Den Burg het Coventry gebed voor vrede en
verzoening gebeden.

Achtergrond

De Engelse stad Coventry werd aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog, in de nacht van 14 op 15
november 1940, zwaar gebombardeerd door de
Nazi’'s. Ruim 500 inwoners kwamen om het leven.
Een groot deel van de binnenstad van Coventry werd
die nacht totaal verwoest, de Saint Michaels
kathedraal brandde volledig uit.

Na de oorlog heeft de deken van de kathedraal
contact opgenomen met verschillende Duitse steden
die door de geallieerden zwaar waren
gebombardeerd, zoals Kiel, Dresden en Berlijn.
Sindsdien is een verzoeningsbeweging op gang
gekomen met als visioen een ‘vriendelijke wereld’, in
de geest van Christus. Symbool voor deze
internationale verzoeningsbeweging is een kruis,
gemaakt van middeleeuwse spijkers, afkomstig van
het ingestorte dak van de kathedraal: het ‘cross of
nails’.

Samen groeien in hoop

De beweging groeit nog steeds onder de naam
Community of the Cross of Nails (CCN). Momenteel
zijn wereldwijd op meer dan 260 plaatsen in 45
verschillende landen kerken en christelijke
organisaties partner van de community. Stuk voor
stuk plaatsen die door geweld getekend zijn, zoals
Jeruzalem (Israél), Havana (Cuba) en ook New York
(VS), na 9/11.

In Nederland zijn kerken in Rotterdam, Arnhem,
Nijmegen, Den Haag, Deventer en Den Helder
partner van de CCN.

Het is hun visie om een eind te brengen aan de
cyclus van verwoesting en haat door opbouw en
vernieuwing door verzoening.

Vrede in eigen omgeving

Het partnerschap van CCN houdt in dat elke vrijdag
rond het middaguur een vast gebed voor vrede en
verzoening gebeden wordt, het Coventrygebed. En
hoewel er ter plekke soms maar een paar mensen bij
aanwezig zijn, is er wel verbondenheid met de 260
plaatsen, wereldwijd, waar in verschillende talen
dezelfde woorden voor vrede en verzoening klinken.
Zo is het Coventrygebed het geestelijk cement
geworden van deze internationale
verzoeningsbeweging.

In de maanden juli en augustus hebben we elke
vrijdagmiddag gebeden. Soms met een of twee
mensen, soms met een groepje. Ook de komende
maanden gaan we hiermee door. Het Coventry-
gebed staat open voor iedereen die mee wil doen,
welke achtergrond je ook hebt. Je hoeft je niet aan te
melden, kom gewoon eens ervaren. Midden op een
dag een half uurtje vrijmaken om je te bezinnen en te
bidden om vrede. Dat doet goed.

Vredesweek 21 tot en met 28 september
Jaarlijks wordt in de
week van 21
september de week
van de vrede
gehouden. 21
september is namelijk
de door de Verenigde
Naties uitgeroepen
wereldwijde dag van
de vrede. In een
wereld waarin zoveel conflict is, is het meer dan ooit
nodig om aandacht te vragen voor vrede. In 2025 is
het thema van de Vredesweek: ‘Niets doen is geen
optie. 'Wanneer we geconfronteerd worden met
onrecht en uitsluiting kunnen we niet wegkijken. We
moeten actief verbinding zoeken, bruggen bouwen
en mensen erkennen in hun volledige menselijkheid.
Want vrede vraagt om actie: maak, bouw, pleit, doe,
eis vrede. Dus stel jezelf en anderen de vraag ‘Wat
doe jij? 'voor vrede.

Dit thema wordt uitgewerkt in de twee oecumenische
vredesdiensten die we als gezamenlijke kerken
houden op 21 september. In Den Hoorn is de
voorganger Anita Captein en wordt er muzikale
medewerking verleend door Piet Plug op orgel en het
kerkkoortje onder leiding van Alie Vlaming. In de RK
Johanneskerk in Den Burg gaat ds. Evert van
Leersum voor, met medewerking van organist Harrie
Bootsma en het RK Dameskoor. We horen over de
lofzang van Maria, een visioen van vrede en een
rechtvaardige wereld. Daar tegenaan klinkt de
gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.
lemand die zijn eigen manier kiest om vrede en recht
te doen.

Vredes
Week




De Raad van Kerken ziet uit naar verbindende
diensten en hoopt u en jullie te mogen begroeten in
een van de kerken.
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Verslag Kerkasiel Kam
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Foto Tjeert Olthof f)ntvangen van vierkaars van
groep uit Culemborg

Met de boot van 9 uur vertrokken woensdag 20
augustus vier auto’s met 14 mensen naar Kampen.
Ruim op tijd arriveerden we bij De Open Hof, een
kerkgebouw uit de jaren ‘80, waar een spandoek met
“kerkasiel” aan de gevel hing. Er wordt niet
geheimzinnig over het kerkasiel gedaan, integendeel.
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Foto Saskia Lemmens Binnenkomst

In Kampen en wijde omgeving wordt het verblijf in de
kerk van de familie Babayants (ouders en vier
kinderen) breed gesteund. Ook publiciteit wordt niet
geschuwd; hoe meer de problematiek van
‘gewortelde kinderen’ en de oproep tot een nieuw
Kinderpardon gehoord wordt, hoe beter. We werden
hartelijk ontvangen door de vrijwilligers van dienst,
met koffie en koek. Zij komen uit het hele land en zijn
24/7 aanwezig. Net als voorgangers, musici en
kerkgangers schrijven zij zich in op een digitaal
rooster. Dat zijn veel kerkleden maar beslist niet
alleen. Het is opvallend hoeveel niet-kerkelijke
mensen dit kerkasiel ondersteunen. We
overhandigden het bedrag van de collecte (400 euro!
) van de diaconie aan de toevallig aanwezige

codrdinator Herman Stomphorst , die ons hartelijk
bedankte en gelegenheid had voor vragen.

Foto Tjeert Olthof Overhaﬁdiging collectegeld aan
coordinator Herman Stomphorst

Hij vertelde ons o0.a hoe het met de familie ging en
waarom het nodig is dat er 24/7 een kerkdienst nodig
is. De familie Babayants voelt zich veilig in het
gebouw, na een spannende tijd in het AZC (11 jaar
zijn ze al in Nederland!) al blijft de onzekerheid groot
en valt de beperkte bewegingsvrijheid zwaar. De
vrijwilligers doen wat ze kunnen om hen een zo
normaal mogelijk leven te bieden. De kinderen doen
schoolwerk, er zijn klusjes etc. Ze richten hun hoop
nu volledig op de komende verkiezingen. De
doorgaande dienst is nodig omdat de wet op de
scheiding van kerk en staat sinds de aanslagen op
de Twin Towers (9/11) en andere aanslagen van
radicale moslims, strenger wordt toegepast. Dee
overheid veroorlooft zich meer bevoegdheden tot
ingrijpen. Al ligt dit nog gevoeliger met betrekking tot
kerken, men neemt het zekere voor het onzekere.

Foto Tjeert Olthof Gesprek met codrdinator Herman
Stomphorst

Bijkomend voordeel is dat door deze opzet het
kerkasiel breed bekend wordt en gedragen. Na dit
gesprek begon onze viering die we met elkaar
hadden voorbereid. Zo waren er een kringgebed,
liederen begeleid door Dyo, een beeldmeditatie n.a.v.



een bijbelverhaal, een lied van Matthijn Buwalda
(Altijd nog wel ergens Halleluja) met uitleg. De twee
uren vlogen voorbij. Hadden we zelf de brandende
kaars ontvangen van de voorganger van een groep
uit Culemborg, na twee uur gaven we die weer door
aan de dominee van de PG Tiel. Zo gaat dit al negen
maanden en de roosters blijven goed gevuld. Dat
mag een wonder op zich heten. Ook bij ons klonk op
de terugweg “ dit kunnen we nog wel een keer doen”.
Een goed geluid want het duurt nog een tijdje tot de
verkiezingen van 29 oktober en dan zal er nog wel
een onzekere tijd volgen...Het was een bijzondere
ervaring! Leuk was bovendien dat Justine, de dochter
van Tineke Ramaker, zich bij ons voegde in de
viering en ons naderhand een stukje van Kampen liet
zien. De bijgaande foto’s zijn van Tjeert Olthof, Daan
van Sijp en Saskia Lemmens.

Wikke Huizing
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Foto Saskia Lemmens Doorgeven van de kaars aan
volgende groep uit Tiel

Hulp Oost-Europa Texel
Van Ds.Costel uit Vaslui in Roemenié ontvingen wij
een brief, die wij graag met u willen delen...

Goedendag,

Wij zijn u zeer dankbaar voor alle steun, die u aan
onze gemeenschap hebt gegeven.

U hebt ons geholpen met de bouw van de kassen,
met het boren van een waterput, waar wij vroeger
een groot tekort aan water hadden, en natuurlijk ook
met alle andere hulp van welke aard dan ook.
Dank u wel voor de goederen die vanaf Texel zijn
gestuurd, en niet in de laatste plaats danken wij u
voor de bemoediging, die u ons hebt gegeven om
verder te gaan.

U weet waarschijnlijk dat ons land er steeds slechter
aan toe is. Belastingen, heffingen en prijzen zijn
gestegen, en het gaat ons steeds moeilijker.

Zoals ik u denk ik al eens verteld heb, hebben wij op
ons terrein twee dakloze mensen opgenomen,
zonder onderdak en zonder inkomen.

Ook voor ons is het nu vrij zwaar om hen te
onderhouden, maar belangrijker nog is de opvang
waar zij wonen.

Dakloze mensen, die eerst op straat woonden

Wij zouden graag - en bidden al lange tijd tot de Heer
- voor hen een extra kamer bouwen, een aanbouw,
zodat zij hun spullen niet langer buiten in de regen
hoeven te bewaren.

Op dit moment wonen zij in één kamer, waar zij
slapen, hun eten koken, eten, en zich ook wassen,
want er is geen badkamer.

Het toilet is geimproviseerd in de tuin.

Wij dachten dat er misschien mensen zouden zijn die
deze personen zouden kunnen willen helpen, zodat
wij voor hen een kamer als keuken en een kleine
badkamer kunnen bouwen.

De kosten zullen niet al te hoog zijn, en wij zijn bereid
om onszelf te beperken, alleen maar om te
voorkomen dat zij nog een winter in dezelfde kamer
van 15 m2 moeten doorbrengen.

Wij bidden dat God ook dit wonder wil doen en ons
wil helpen voor deze twee mensen.

Wilt u deze mensen helpen, dan is dat mogelijk door
een bijdrage te storten op NL18 RABO 036 25 21
905 t.n.v. Stichting HULP OOST-EUROPA TEXEL



Dinsdag 26 augustus konden in Oekraine de
hulpgoederen gelost worden, die een week eerder op
Texel in Den Burg op de Maricoweg 5 geladen waren
door vrijwilligers van de stichting Hulp Oost-Europa
Texel.

Het was hartverwarmend om te ervaren hoeveel
mensen mee leven en meehelpen, zodat het mogelijk
is om zo’n kostbare vracht hulpgoederen te brengen
naar de mensen die in grote nood verkeren.

Zo zijn er veel medische goederen mee gegaan voor
het ziekenhuis, zoals incontinentiemateriaal,
katheters, voedingsdrank voor infuus, beddengoed
en hoog-laag bedden, rolstoelen, krukken en
handdoeken en zelfs een zuurstofapparaat.

Voor de mensen, die moesten vluchten naar een
veiliger gebied waren er bedden en dekbedden,
kleding en schoenen en stoelen, tafels en
keukenbenodigdheden, zodat ze de eerste
levensbenodigdheden hebben en niet te vergeten
voedsel, dat ook heel belangrijk is.

Ook voor apparaten was een verzoek gekomen,
zoals wasmachine, koelkast en magnetrons. Over
alles wat gestuurd wordt is van tevoren contact,
zodat het meteen na aankomst naar de bestemming
kan gaan.

Weeshuizen krijgen altijd hulp van onze
contactpersoon.

Voor de kinderen speelgoed en schoolspulletjes.
Voor de kleintjes kinderledikantjes met toebehoren...
Fietsen, zodat ze vervoer hebben.

Hele mooie handwerken, prachtige aangeklede
poppen, truitjes, mutsen, dassen en sokken en de

warme gebreide dekens, alles gemaakt door ijverige
breisters en haaksters.

Toen een groot deel van de wagen gevuld was,
moest het laatste gedeelte vrij blijven voor bedden en
daarvoor ging de truck met oplegger richting de
Cocksdorp.

Net voorbij het vliegveld, bij Hotel Texel stond een
grote ploeg mensen klaar om bedden te laden en dat
liep zo gesmeerd, dat binnen een uur de hele
oplegger afgeladen vol was...en zo kon de chauffeur
naar de boot en op weg naar Oekraine met een hele
kostbare vracht vanaf Texel.

Hulp bij de kosten voor het transport is onontbeerlijk.
Een bijdrage is heel welkom op NL18 RABO 036 25
21 905 ten name van Stichting HULP OOST-
EUROPA TEXEL (ANBI)




Doopsgezinde Gemeente Texel

Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727

Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN Den Burg, tel. 365850

Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC Den Burg

Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81
e-mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl

website : www.dgtexel.doopsgezind.nl

inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman
Kamer van Koophandel 76034771

Agenda
9 september 14.00 uur Studio
10 september 10.00 uur Bijbelleesuur
11 september 20.00 uur Ledencommissie
14 september 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
17 september 10.00 uur Bijbelleesuur

21 september GEEN DIENST in ons gebouw i.v.m. Vredesdienst

23 september 14.00 uur Doperszaaigoed
24 september 10.00 uur Bijbelleesuur
24 september 14.00 uur Zusterkring

28 september 10.00 uur Dienst. Ds. Jannie Nijwening

29 september 19.30 uur Kerkenraad

1 oktober 10.00 uur Bijbelleesuur

1 oktober 14.00 uur Broederkring

5 oktober 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
7 oktober 14.30 uur Oudere zusterkring

Muziekagenda
14 september 16.uur Concert Zegel junior

Vooruitblik door Hans Marseille

In september beginnen de kringen weer. De broeder-
en zusterkringen pakken de draad weer op en het
bijbelleesuur op woensdag gaat onverdroten verder.
Daarnaast komen Studio, Doperszaaigoed en de
Rembrandtkring met een nieuw programma. In een
wereld zonder zekerheid lezen we met Studio we het
boek over ‘vertrouwen, richting en rust’ van Claartje
Kruijff, predikant van de Remonstranten in Utrecht.
Met Doperszaaigoed gaan we verder met de vraag
van Albert Schweitzer: Wat is er nodig om met
eerbied/goed te leven. Dan kun je denken aan 1.
Kunnen genieten, 2. Kwetsbaar durven zijn, 3. Eigen
keuzes maken 4. Empathie of medeleven met het
leven om je heen. Met die vier maak je goede kans
met eerbied in het leven te staan. Tenslotte begint de
Rembrandtkring in oktober wanneer we over de
beamer kunnen beschikken

Restauratie

De restauratie van ons gebouw is nog in volle gang.
Tijdens de bouwvak stond het stil, maar nu zijn er
weer activiteiten. Ze gaan binnenkort ook binnen aan
de gang. Daardoor kunnen we misschien half
september weer in de kerkzaal. Binnenkort gaan er al
weer steigers weg. Als laatste moeten ze buitenom
nog van alles doen. Dat gaat tot in oktober duren,
denken ze.

Verdriet

Op 22 augustus is overleden Neeltje Johanna
Boekel-Roeper, oud 93 jaar. Nelly was een trouw en
zeer belangstellend lid van onze gemeente. Geboren
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op Akenbuurt was ze verbonden met onze kerk in
Den Burg. Later woonde ze in Oudeschild met man
en kinderen. Tot op hoge leeftijd kwam ze alle weken
naar de kerk, ook een hele tijd met kleinkinderen die
naar de zondagsschool gingen. Nelly maakte deel uit
van de groep zusters die breide voor het orgelfonds.
Samen met Bertha Brouwer-de Wijn heeft ze heel
wat sokken gebreid. Tot het laatste aan toe. Bij haar
kist stonden ook breipennen, een kluwen sokkenwol
en een geitenwollen sok. Wij wensen haar kinderen
en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Regiobijeenkomst

Onderstaande uitnodiging kregen we van ds. Louise
Pondman van Alkmaar:

Beste zusters en broeders,

Langzaamaan naderen we het einde van de zomer
en maken we weer plannen voor het komende
seizoen. Ook de regiobijeenkomsten in Dopersduin
gaan weer van start. De eerste bijeenkomst is op
woensdag 24 september.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij met jullie verder
praten over de Schleitheimer Confessie uit 1527, in
het Nederlands vertaald als ‘De Broederlijke
Vereniging van ettelijke kinderen Gods’. Zeven
punten waarover men het in Schlaten am Randern
(tegenwoordig Schleitheim genoemd) eens geworden
was. Het was zowel een geloofsbelijdenis als een
ordening voor het gemeenteleven. We waren daar
het vorige seizoen nog lang niet over uitgesproken.

Het programma voor de regiobijeenkomsten is als
vanouds:



17.00 uur
thee
17.30 uur Liturgisch moment en
inleiding op het thema van de avond

Ontvangst met koffie en

18.00 uur Samen eten (vrijwillige
bijdrage)

19.00 — 20.00 uur Verder uitwerken van het
thema

Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie en
thee.

Wilt u in verband met het eten voor deze eerste
bijeenkomst uiterlijk maandag 22 september aan
Louise Pondman laten weten of u komt, bij voorkeur
per mail: louise.pondman.de.wilde@gmail.com of
eventueel per telefoon: 072-8887948

Omdat op woensdag 24 september ook onze eerste
zusterkring is, gaan er een aantal vaste bezoekers
van de regiobijeenkomst niet heen.

Wilt u zelf er wel heen gaan geef u dan vooral op
voor 22 september. Vervoer ook graag zelf regelen.

Het goede en het kwade. Door Rinus Kuiper
In het begin van de Bijbel staat de boom van Kennis
van Goed en Kwaad! Er wordt ons duidelijk gemaakt
dat de mens de vrijheid heeft om te kiezen in zijn
leven, in zijn bestaan! Kies ik voor het goede of kies
ik voor het kwade! Met andere woorden, doe ik mijn
best, mijn uiterste best om al het goede eruit te
halen, zonder verkeerde wegen te bewandelen of
kiezen wij toch, en soms zelfs ongemerkt voor
verkeerde dingen. Voor meer willen dan je toekomt,
voor ik, ik en een ander stik en het leven niet gunnen,
voor roofbouw en vult u maar in! Of om het zo te
zeggen: gaan wij die goede kant steeds meer
ontwikkelen of die andere foute kant, die ook
aanwezig is! Waarom het zo gegaan is weten we
niet. Maar wij worden er wel op gewezen, om er het
beste van te maken in het leven! Kies voor het
Goede! Voor de Vrede Voor de Duif! En niet voor het
kwade, ofwel die sissende glibberige slang! De twee
personen waar ik het nu over wil hebben, zijn
personen die dit indrukwekkend uitbeelden: Menno
Simons en Grutte Pier, het zijn allebei bekende
Friezen maar totaal tegengesteld!

Menno en Grutte Pier.
(Het goed en het kwade)

Menno Simons en Grutte Pier
Waren tegengestelden!

De één die droeg het zwaard en fier
De ander het woord Vrede!

Grutte Pier sloeg 5 mensen dood

Die hem toen ook belaagden

Maar deed niets wat een uitweg bood
Om de lucht op te klaren!

Maar daarmee was zijn werk niet klaar,
Hij kreeg steeds meer vijanden!

Het kwam tot een geweldsspiraal

Met hele zwarte randen!

Werd heerser van de Zuiderzee
Met zijn schip in die dagen!

En nam als rover heel veel mee,
Schepte veel onbehagen!

Hij had een zwaard, 2 meter lang
En vocht als foute ridder!

Altijd met wraak en roofzuchtdwang
Waar menig mens van siddert!

Hij wordt geéerd en ook weer niet
Om zijn omstreden daden!

Zijn rooftochten gaven veel verdriet
Het is niet goed te praten!

Grutte Pier was als Goliath

Die heel veel opzien baarde

Hij had een zwaard dat bij hem past
Maar niets van vredeswaarde!

Maar Menno droeg een ander beeld,
Hij droeg wel de naam Vrede!

Door hem werd er wel veel geheeld
De duif, ja, droeg hij mede!

Geen overwinning met het zwaard,
Geen Pier! Geen Jan van Leiden!
Geen slang met list en foute aard!
Niets steeds dat bloedig strijden!

Menno getuigde ongeremd
Van de Man des vredes
Jezus is ons fundament:
Ja, altijd is het Jezus!

De Bergrede die is ook top

Als het gaat om de vrede

Al kost het wat, geef toch niet op
Blijf trouw aan Jezus’ rede!

Ja kies, o mens! Ja kies, o mens!
Altijd weer voor het goede

En laat door Jezus’ roep en wens
U steeds weer zorgzaam voeden

Rinus Kuiper

Studio

Dit jaar bespreken we het nieuwe boek van Claartje
Kruijff: ‘Een God die in mij gelooft’, met als ondertitel:
‘Richting en rust in een wereld zonder zekerheid.’
Met Studio hebben we Claartje Kruijff vorig seizoen
ontdekt in een interview met Fokke Obbema voor zijn
boek: 'De zin van het leven, gesprekken over de
essentie van het bestaan.’

Het gesprek met Claartje sprong eruit. Terwijl de
meeste mensen vertellen dat ze de zin van het leven
ervaren wanneer ze zich nuttig maken, hield zij
ruimte open voor een zin die niet te kennen is. Dat is
echt anders dan het gemiddelde antwoord. Menigeen
vindt de zin van haar leven in onderlinge relaties. De
redenering gaat dan als volgt: Terwijl ze iets voor
een ander doen, voelen mensen zich nuttig, vergeten
ze even zichzelf en raken ze een flow. Velen denken
aan zulke momenten terug, wanneer ze gevraagd
worden naar de zin van hun leven.

Ook voor Claartje de Kruijff is het belangrijk dat ze in
haar leven van betekenis is voor anderen, maar ze



twijfelt eraan of je wel ooit helemaal achter de zin van
het leven kunt komen. Ze geeft wel haar eigen
antwoord op de zin-vraag, maar ze wil tegelijkertijd
die vraag open-houden. In het interview bleek dat ze
een heldere kijk heeft op de moderne mens. Zo
vertelde ze: “In onze tijd ligt de nadruk sterk op
autonomie en zelfredzaamheid. Daardoor zijn we het
leven ook zo gaan ervaren: Je moet het zelf goed
doen, zelf alles voor elkaar boksen.”

Maar volgens Claartje Kruijff is dat nu juist niet de
essentie. We zijn dieper met elkaar verbonden dan
we zelf denken. lets wat je ervaart in kwetsbare
momenten van je leven. Het hangt allemaal samen,
we zijn verbonden met al wat leeft, zo je wilt met
God.

Van alle geinterviewden maakte zij ruimte voor het
mysterie van het leven en het verbond met mens en
God. God komt voor haar in zicht bij de diepere
ervaring van kwetsbaarheid.

In het boek dat we gekozen hebben gaat het over
God en de mensen zoals wij. Ze spreekt vanuit haar
ervaring: ons verlangen en onze levenshouding. Zelf
zegt ze dat ze niet zo’'n ingevuld godsbegrip heeft en
niet zo’n grote bijbelkennis heeft als haar collega’s,
maar volgens mij valt dat wel mee. Volgens mij kun je
juist veel van haar godsbegrip opsteken. Natuurlijk
kun je het boek ook voor jezelf kopen en in je eentje
lezen, maar wanneer je het met elkaar bespreekt, ga
je beter lezen. Tijdens de kring ‘Studio’ bespreken we
wat we gelezen hebben en wat dat bij ons oproept:
Claartje Kruijff,

Een God die in mij gelooft, Richting en rust in een
wereld zonder zekerheid. Ten Have, Utrecht, 2024

Doperszaaigoed

Vorig jaar kwamen we bij de vraag uit: "Eerbied voor
het leven, hoe doe ik dat?”Thema voor komend
seizoen is: ‘Moet ik, om goed te leven, ook
verantwoordelijkheid nemen voor een ander?’ De
laatste bijeenkomsten voor de vakantie gingen over
de vraag: Waardoor laat jij je inspireren? Wat raakt je
en wat bemoedigt jou? Dat was het thema van vorig
seizoen. We keken daarbij naar de inspiratie van
Albert Schweitzer, u weet wel die arts in de tropen,
die de Nobelprijs won. Voor hem was muziek het
‘allerbelangrijkste’. Hij hield het meeste van de
muziek van Bach. Vijf keer nodigden we een musicus
uit om ons over hun liefde voor muziek te vertellen.
Vijf keer kwam iemand over de muziek van Bach
vertellen en live iets van zijn of haar favoriete muziek
te laten horen.

Die mooie muziek motiveerde Albert Schweitzer
mede tot zijn ‘levenszin’: “Eerbied voor het leven.” De
vraag is alleen: “Hoe moet je daarmee leven?”
Bijvoorbeeld: Wat doe als je niet kunt slapen omdat
een mug je wakker houdt? Wat doe je als iemand in
het hospice om een (laatste) sigaret vraagt?

Albert Schweitzer kon wel mooi zeggen dat het gaat
om “Leven dat leven wil, te midden van leven, dat
leven wil....” Maar hoe gaat dat in de praktijk? Ik kan
me bijvoorbeeld een koffieochtend in de Caroussel
van de Gollards herinneren waar we de verjaardag
van een ‘Honderd-jarige’ vierden. Op onze vraag of

we “Lang zal ze leven” zouden zingen, antwoordde
ze bescheiden: “Nou, als jullie dat graag willen!”

Niet alleen in de zorg geldt de leus ‘eerbied voor het
leven’, ook in ons leven van alledag nemen we het
leven ter hand. We zijn voor onszelf op zoek naar de
beste kwaliteit van leven. We doen die dingen
waarvan we genieten: We eten iets lekkers, we gaan
aan een leuke koffietafel zitten voor een goed
gesprek en zoeken een mooi televisieprogramma.
We nemen verantwoordelijkheid voor ons leven en
proberen ervan te genieten.

Dat wij kunnen genieten is misschien ego-centrisch,
het helpt ons aan de andere kant ook in de zorg- en
hulpverlening. Dankzij onze eigen gelukservaringen
kunnen wij ons inleven in het verlangen van de
hulpvrager. Vanuit ons eigen genieten kunnen we ons
makkelijker verplaatsen in de (laatste) wensen van
een ander die ook naar geluk en welzijn streeft.

Stap voor stap gaan we dit jaar bespreken hoe je,
goed kunt leven, praktisch en sociaal.

Eerst kijken we naar 1: Kwaliteit van Leven: genieten.
Vervolgens kijken we naar 2: Kwetsbaarheid en
lichamelijk lijden. Als we dat besproken hebben
moeten we het ook nog over vrijheid en nemen van
verantwoordelijkheid (3) en met empathie naar de
ander kijken en oor hebben voor hulpvraag van een
ander (4). Bent u nieuwsgierig ? ledereen is van
welkom.

Rembrandtkring

Donderdag 9 oktober is de eerste Rembrandtkring
van het nieuwe seizoen Daarover meer in het
oktobernummer van het kerkblad

Mondig op zondag

Zondag 28 september 2025 is het zover: Mondig op
Zondag op het prachtige landgoed Mennorode. Een
inspirerende dag voor alle doopsgezinden én
iedereen die zich verbonden voelt met de
doopsgezinde traditie. Een dag vol verdieping,
ontmoeting, viering en creativiteit. Georganiseerd
door het bestuur van de ADS en uitgevoerd door het
ADS-bureau in samenwerking met de doopsgezinde
geloofsgemeenschap. U kunt deze dag gratis
bijwonen. LET OP: iedere deelnemer moet zich
individueel aanmelden.

Thema: voeten in de aarde

Dit jaar staat duurzaamheid centraal, in de breedste
zin van het woord. Wat betekent het om geworteld te
zijn in je geloof, in de aarde, in de gemeenschap?
Hoe kunnen we hoopvol en actief bijdragen aan een
rechtvaardige wereld?

Laat je inspireren door mensenrechtenactiviste
Chautuileo Tranamil, volg workshops over klimaat,
activisme, erfgoed, hoop en spiritualiteit, en geniet
van de rust en natuur rondom Mennorode. Voor
kinderen, jongeren en twintigers is er een speciaal
programma, en diverse organisaties presenteren hun
werk op de informatiemarkt.

Inloop vanaf 10.15 uur.

Voor meer informatie ne opgeven kijk op de site van
de ADS: www.doopsgezinden.n



Protestants Texel

Inspiratiezondag 5 oktober in Den Burg,
aanvang 10 uur”, Thema: Kijk!

Kijken doen we de
hele dag. Soms
maken we elkaar
opmerkzaam op wat
we zien. En soms
door-zien we opeens
een situatie of een
gebeurtenis; zien we
de betekenis ervan.
Al die aspecten
komen aan de orde
op de
Inspiratiezondag
(voorheen
Startzondag) op 5
oktober in De Burght.
De dienst begint om
10 uur. U heeft al vernomen in het vorige nummer
van het Kerkblad dat er een foto-wedstrijd aan het
thema is verbonden. Er zijn meerdere mooie foto’s
ingestuurd maar er kunnen er nog meer bij! Dat is
mogelijk tot en met 15 september. (zie het juli-
augustusnummer hoe u meedoet) . De foto’s zullen
te bekijken zijn, op groot formaat, tijdens en na de
dienst. Kom kijken, meedoen, beleven! Laat u
inspireren! En neem vooral ook iemand mee!

Na de dienst er alle ruimte voor koffie, lekkers en
ontmoeting...

Namens de commissie, ds. Wikke Huizing

Fotowedstrijd ‘Kijk!”: doe je mee?

Het thema van de inspiratiezondag dit jaar is ‘Kijk!"’
Als voorbereidingsgroep dachten we daarbij onder
meer aan een fotowedstrijd. We nodigen iedereen uit
om een foto te maken, die past bij dit thema. Hoe, dat
laten we helemaal aan jouzelf over. Er zijn al
verschillende foto’s binnen. Die zijn allemaal heel
verschillend. Allemaal geven ze een verrassende blik,
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of laten ze iets zien wat heel mooi of ontroerend is.
Maar de inschrijving is nog niet gesloten. Er kunnen
dus nog meer foto’s bij!

ledereen kan meedoen, jong of oud. Alle inzendingen
worden tentoongesteld op de Inspiratiezondag van 5
oktober in Den Burg.

Van de mooiste foto’s zullen ansichtkaarten gemaakt
worden die gebruikt kunnen worden door de
verschillende gemeentes. Dit wordt beoordeeld door
een jury die bestaat uit leden van alle drie de
gemeentes.

Hoe doe je mee?

1. Maak een foto die past bij het thema ‘Kijk!’

2. Schrijf er in maximaal 2 zinnen bij, waarom je
deze foto gemaakt hebt.

3. Stuur de foto digitaal naar

dsgeertje@gmail.com. Let erop dat de foto genoeg
beeldkwaliteit heeft om af te drukken. Heb je een foto
van 300 dpi en 2457x3475 pixels of groter, dan zit het
goed. Foto's van de meeste nieuwere smartphones
halen dit over het algemeen wel. Heeft de foto minder
pixels, dan zal de afdruk van mindere kwaliteit zijn.

4, Uiterste inleverdatum: maandag 15
september.

We hopen nog veel verrassende en leuke foto’s
binnen te krijgen!

Liturgisch bloemschikken o.l.v. Henk Vonk.
Voor donderdag 16 oktober hebben we weer een
ringbijeenkomst gepland. Een ringbijeenkomst is een
gelegenheid waarbij leden van de gemeenten van
een bepaalde regio van onze kerk (een ‘ring’) elkaar
kunnen ontmoeten rondom een mooi kerkelijk thema.
Dit keer is dat liturgisch bloemschikken. Henk Vonk,
liturgisch bloemschikker uit Haarlem wil ons verrijken
met zijn kennis van de symbolische betekenis van
planten en van vormen en kleuren, in de hoop dat de
eigen creativiteit van de deelnemers erdoor wordt
gestimuleerd.

Henk Vonk spreekt in dit verband over kerkelijke
kleuren, natuurlijke materialen, om zo een duurzame
bloemschikking te maken. Het idee is dat dhr Vonk al
pratend een schikking maakt, waarna de deelnemers
in groepjes bloemschikkingen bekijken en bedenken
op welke bijbelverhalen deze zijn gebaseerd

De bijeenkomst vindt plaats in De Meerbaak, Prof.
Ter Veenweg 4 in Middenmeer. Het begint om 16:00
uur en wordt beéindigd met een eenvoudige maaltijd.
Van tevoren wel graag opgeven.

Wij vragen 5 euro per deelnemer, bij binnenkomst te
voldoen.

Opgeven voor 11 oktober bij:

Siep Rienstra. Email: rienstra.siep@gmail.com
Namens de voorbereidingsgroep,

Jan Andries de Boer
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Protestantse Gemeente
Den Burg - Texel

Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email
wikke.huizing@outlook.com

Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email
voorzitter.pkn.denburg@texel.com..

Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email_scriba.pkn.denburg@texel.com
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl

College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577,
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:

o  Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;

e  Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720

College van Diakenen rekeningnr. NL5S0RABO0137195761.

. Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten,
tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com

Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl

Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede,

tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com

Website https://www.pkndenburg.nl

Kerkdiensten

Zondag 14 sept 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing

Organist: Dyo Wassink

Collecten: 1¢ Hospice Texel, 2¢ Zomerkerk,
3¢ onderhoud orgel

Zondagsbrief: Tineke Ramaker

Zondag 21 sept 10.00 uur Ds.: ds. E.W.J. van Leersum
Vredeszondag
In de RK kerk
Zondag 28 sept 9.30 uur Ds.: ds. F. Stark uit Lexmond

Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1¢ St. Voedselbank Texel, 2¢ kerk,

3¢ Jeugdwerk JOP
Zondagsbrief: Tineke Ramaker
Zondag 5 okt 10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing, ds. E.W.J. van Leersum, ds. G. de
In de Burght Vries
Inspiratiezondag (voorheen Organist: Dyo Wassink
startzondag) Collecten:
Zondagsbrief: Carla Bakker
Zondag 12 okt 9.30 uur Ds.: ds. W. Huizing

Organist: Jan Kruithof

Collecten: 1¢ EDW inloophuis deel 2.0, 2¢ Kerk,
3¢ onderhoud gebouwen

Zondagsbrief: Carla Bakker

Agenda
Maandag 8 sept 19.45 uur Cantorij in De Burght
Dinsdag 9 sept 19.30 uur Vergadering Kerkenraad in De Schakel
Maandag 15 sept 19.45 uur Cantorij in De Burght
Vrijdag 19 sept 15.30 uur Maandviering in de Gollards
19-22 sept Reis naar partnergemeente Bergen op Rigen
Maandag 22 sept 19.45 uur Cantorij in De Burght
Dinsdag 23 sept 15.00 uur Zomerkerk evaluatie in de Schakel
Vrijdag 26 sept Voor 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk
Maandag 29 sept 19.45 uur Cantorij in De Burght
Donderdag 2 okt 10.30 uur Praatcafé in de Gollards
Maandag 6 okt 19.45 uur Cantorij in De Burght

Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.
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Van de predikant

Foto Daan van Sijp Tijdens de viering

Kerkasiel Kampen, verzet van de ‘stille
meerderheid’?

We leverden in Kampen een hele kleine, bescheiden
, bijdrage aan het kerkasiel. Slechts twee uur in de
marathon van vieringen die dag en nacht doorgaan.
’s Nachts zijn deze in een nevenruimte, met zachte
muziek, om de familie die in de zaal achter de
kerkzaal woont, een goede nachtrust te gunnen.
Twee uur, het lijkt bijna niks, maar als je met velen
bent.... Ik heb elders in dit blad een verslag
geschreven. Hier wil ik het hebben over wat me zo
trof: de rustige, positieve, goed georganiseerde,
opgeruimde sfeer die er heerste. Joris Linsen
noemde dat in dagblad TROUW ‘de zachte
opstandigheid’ van een ‘stille meerderheid’ in onze
samenleving. Opstandigheid tegen een dwalende
overheid die van compassie met mensen aan de
rand van de samenleving niet veel op heeft. Opstand
ook tegen een overheid die haar belofte ‘nooit meer
een Kinderpardon nodig want we regelen een
snellere asielprocedure die geen gewortelde kinderen
meer oplevert’ totaal niet is nagekomen. Of het een
‘meerderheid’ is weet ik niet maar we sloten ons aan
bij velen die in dit beleid zijn teleurgesteld. Velen die
zich niet in polariserende taal in een debat mengen
maar in praktijk laten zien dat ze staan voor bepaalde
waarden van menselijkheid. Zoals de kerken dat door
de eeuwen heen in haar beste momenten heeft
gedaan. Overigens wordt er wel degelijk ook in
woorden , en in samenwerking met organisaties die
opkomen voor de rechten van kinderen, druk
uitgeoefend op de regering, via petities en lobby-
werk. Maar zachte, volhardende opstandigheid...De
Tweede Kamer, in de huidige samenstelling, heeft
ingestemd met een wetsvoorstel dat deze zachte
opstandigheid strafbaar maakt. Hulp aan “illegalen” ,
van kerken maar ook vooral van allerlei vrijwillige
artsen, onderwijzers, buren, individuen, kan leiden
tot boetes of meer. Dit moet nog door de Eerste
Kamer...ik denk niet dat dat er nog van gaat komen.
Maar zelfs dan denkt dr. Leon van den Broeke,
hoogleraar rechtstheologie en kerkrecht aan de
Theologische Universiteit Utrecht ( bij ons bekend als
gastpredikant) dat het niet zo’n vaart zal lopen bij de
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eventuele uitvoering. Veel te veel onrust. Hoe dan
ook...het is een gevaarlijke ontwikkeling. De
komende verkiezingen, waar de familie Babayants en
alle vrijwilligers hun hoop op vestigen, zullen
uitwijzen welke kant onze samenleving op gaat.
Laten we hopen en bidden dat de ‘zachte
opstandigheid’ vruchten afwerpt.

Ds. Wikke Huizing

Foto Tjeert Olthof Wandeling Kampen A

In Memoriam mevr. Rensche Rienstra — van der
Heide

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de
papierenuitgave van het kerkblad opgenomen.



In memoriam mevr. Gerda Arensman- Reinders

Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de
papierenuitgave van het kerkblad opgenomen.

Riigenreis 19-22 september

Nadat er vorig jaar een groep uit onze
partnergemeente Bergen op Riigen hier te gast was,
is het dit jaar onze beurt om af te reizen naar het
mooie eiland aan de Oostzee. De bedoeling is dat we
daar o.a. een gemeente-uitje naar een andere
kerkelijke gemeente meemaken. De Rlgengroep
wordt aan beide kanten steeds iets kleiner maar de
contacten zijn nog altijd hartelijk. We zullen de
groeten overbrengen!

Ds Wikke Huizing

Van de Diaconie

Afgelopen maanden juni t/m augustus 2025
mochten wij het volgende ontvangen:

22 juni Diaconie € 185,50

29 juni Kerk en Minima € 140,50

06 juli Kerk In Actie: Preken in gebarentaal € 200,00

13 juli St. Hulp Oost-Europa Texel € 200,00
20 juli Binnenlands Diaconaat: Armoede in Nederland
€ 200,00
27 juli Bloemengroet € 137,00
03 aug Eil. Diaconaal Werk, project de Deel 2.0 €
200,00
10 aug KIA Zomerzending Cuba € 209,00, waarin
ook een anonieme gift & € 80,00 is verwerkt.

17 aug Vrijwilligers Kerk asiel Kampen € 400,00
24 aug St. Voedselbank Texel € 284,00, waarin €
81,00 Busje van Mary Veltkamp.

In juli mochten we weer een gift & € 80,00
ontvangen, dit is samen met de inhoud van het
Zendingskastje € 27,00 overgemaakt naar de
Leprastichting.

Het collecte rooster september

*Zondag 31 aug Noodhulp Rode Kruis

* Zondag 07 sept St. Hulp Oost-Europa Texel.
Onlangs is er weer een partij hulpgoederen
aangekomen in Oekraine, onder meer medische
goederen, bedden, dekbedden kleding enz. Het
versturen loop via contactpersonen van de stichting
in Oekraine, zodat de goederen op de juiste plekken

terecht komen. De kosten van de transporten zijn erg
hoog, vandaar dat uw hulp hard nodig is.

* Zondag 14 sept Hospice Texel

* Zondag 21 sept Vredeszondag. Het doel van de
collecte wordt door Raad van Kerken bepaald.

* Zondag 28 sept St. Voedselbank Texel: De
aanvragen bij de Voedselbank stijgen en omdat de
supermarkten hun “datum” producten zelf tegen
gereduceerde prijzen verkopen, is er voor de
Voedselbank minder beschikbaar en moet deze zelf
producten inkopen.

* Zondag 05 okt Inspiratiezondag (voorheen
Startzondag) . De collecte wordt door de organisatie
van deze dag bepaald.

* Zondag 12 okt Eil. Diaconaal Werk: Project
Inloophuis de Deel 2.0. In het gebouw van de
schuttersvereniging aan de Emmalaan is opvang
geregeld voor mensen met dementie en niet
aangeboren hersenletsel (NAH), ook leden van de
Reumavereniging Texel komen hier bij elkaar en de
ROPARUN houdt er vergaderingen. De diaconie
draagt bij aan de inrichting van deze locatie en maakt
“uitjes” enz. mogelijk.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening
van de Diaconie: NL50RAB0O0137195761, graag
ovv het doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.
Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van
Harten.

Van de voorzitter

Augustus — september 2025 betekent dat we aan het
einde van de zomer zitten. Aan het einde van het
hoogseizoen. Het hoogseizoen wat voor vele een
vakantietijd inhield: buiten Texel of op Texel. Het
hoogeseizoen om op te kunnen laden, want ook
binnen het kerkelijk werk zijn een paar activiteiten stil
gelegd. Dat geldt niet voor de stamtafel,
torenbeklimmen en een aantal optredens in De
Burght waar de kerkrentmeesters en anderen druk
mee zijn geweest. Het hoogseizoen is ook het
moment waarop we vele gasten op ons eiland — die
ook van ons mooie eiland genieten - hebben mogen
ontvangen.

Zelf heb ik in deze periode genoten van de dienst
waarin we het jubileum van Jan Kruithof en Dyo
Wassink als respectievelijk 50 jaar en 40 jaar
organist vierden De hele dienst, waaronder ook de
overdenking van Wikke, stond in het teken van het
belang van muziek in ons samenzijn. Ik was mij er
niet heel bewust van, maar na die dienst wel. Later in
de week maakte ik een familie-samen-zijn mee waar
weliswaar muziek was maar waarbij ik achteraf twijfel
of die muziekkeuze in de smaak van de aanwezigen
viel. Dus alleen muziek maken is waarschijnlijk niet
voldoende. Het moet ook passen in de sfeer van het
moment met haar aanwezigen. Daarom is het zo
mooi dat de organisten meedenken in de muzikale
liturgie van de diensten / van bijeenkomsten.

Laten we met elkaar het komend seizoen muzikaal,
met muziek wat per keer passend is, inluiden.
Marjan Nicolay-Mosk
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Van de Kerkenraad.

Op 10 juni is de Kerkenraad voor het laatst bij elkaar
geweest en een verslag daarvan heeft gestaan in het
Kerkblad van juli/augustus. Er was nog een
vergadering gepland op 8 juli, maar daar is een
gezellig samenzijn van gemaakt als afsluiting van het
winterseizoen en daarna zijn we net als de kamer in
den Haag op zomerreces gegaan.

Op 8 juli hebben de Kerkenraadsleden en aanhang
een bezoek gebracht aan wijngaard De Kroon aan de
Rozendijk. Dit was zeer interessant en leerzaam,
voor de wijn in de winkels ligt gaat er een heel proces
aan vooraf. Na de rondleiding mochten we
verschillende wijnen keuren. Daarna gingen we
richting den Burg en was er door het College van
Kerkrentmeesters een barbecue gereed gemaakt,
waar we heerlijk met elkaar hebben gegeten en in
gesprek konden gaan.

20 augustus zijn we met een aantal gemeenteleden
naar Kampen geweest, waar de familie Babayants in
kerkasiel zit. Van 12.00 tot 14.00 uur hebben
gezongen, gedichten voorgedragen en gebeden. Dit
was indrukwekkend.

Zondag 17 augustus hebben we met elkaar het Heilig
Avondmaal gevierd en onze organisten in het
zonnetje gezet. Jan Kruithof was 50 jaar in dienst als
organist en Dyo Wassink 40 jaar. Beiden werden
door Erik van der Spek toegesproken en bedankt
voor hun inzet, dit ging gepaard met een prachtige
bos bloemen en bonnen.

Anneke Veltkamp is bereid gevonden diaken te
worden en zal op 14 september door Wikke
bevestigd worden. Fijn Anneke.

In september beginnen de vergaderingen weer en zal
er ongetwijfeld in het volgende kerkblad meer te
melden zijn.

Namens de Kerkenraad, Anke van Harten.

Van de kerkrentmeesters.
Collecten van juni en juli 2025
Kerk € 547,09

Onderhoud gebouwen € 243,68
Zomerkerk € 326,58

Onderhoud orgel € 162,05
Solidariteitskas € 79,83
Pastoraat € 96,60

TE KEK concert

Op zondagmiddag 27 juli hebben we weer kunnen
genieten van het vioolconcert van ruim 30
muzikanten.

De 225 bezoekers hebben geluisterd naar werken
van Piazzola, Vivaldi en Bartok. Fijn dat het orkest
zoveel bezoekers trekt!

Als het een beetje mee zit dan varen de studenten
volgend jaar weer met een schip van de bruine vloot
naar Texel en daarna meestal nog een concert op
Vlieland. Kijk in de agenda voor dit soort aktiviteiten:
https://den-burg.protestantsekerk.net/ en dan bij
'‘Binnenkort in De Burght'
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Dankdag 2 november

Met het kerkblad van oktober kunt u weer de envelop
verwachten over de Dankdagcollecte.

Verschillende plaatsen kennen lokale tradities
waarmee bid- en dankdag worden vormgegeven. Zo
wordt er in diverse oorspronkelijke vissersdorpen,
zoals Katwijk aan Zee en Arnemuiden, in
(hervormde) gemeenten ook gebeden en gedankt
voor Gods zegen voor de visserij. Men spreekt in
deze gemeenten ook wel van Bid- en Dankdag voor
Gewas, Arbeid en Visserij.

Er wordt hard gewerkt om de nieuwe Gemeentegids
2025/2026 dan ook mee te sturen.

Namens de kerkrentmeesters, Douwe Kooiker

90 jaar organisten

Onze beide organisten vieren in 2025 hun jubileum
als organist verbonden aan de gemeente. Jan
Kruithof begon in augustus 1975 als organist in de
Gereformeerde kerk van Den Burg en begeleid onze
gemeente dus 50 jaar als organist. Dyo Wassink is
op 3 oktober 1985 aangesteld als organist bij de
Hervormde Gemeente te Den Burg. Hij is dit jaar dus
40 jaar werkzaam als organist en cantor. Beiden
doen dit na de fusie voor de Protestantse Gemeente
Den Burg.

Voor de kerkrentmeesters is het een geruststelling te
weten dat de voorganger van Dyo meer dan
zestigjaar actief is geweest als organist, we hebben
dus kans op meer jubilea van de heren.

Om deze praatjes voor te bereiden heb ik met plezier
in het digitale archief van de Texelse Courant
geneusd. Wat allerlei weetjes over Jan en Dyo boven
water bracht, niet allemaal relevant voor deze jubilea.
Bij het zoeken naar Jan kom je ook veel berichten
over het voorgaan van zijn vader tegen, naast
berichten over zijn broer Gerard. Zoek je naar Dyo
dan komt er uiteraard veel naar voren over zijn werk
als docent, maar ook heel veel ander muzikale
activiteiten. Jammer genoeg is het Tessels Kerkblad
en haar voorgangers niet zo makkelijk doorzoekbaar.
Ik heb dus vast veel interessants gemist.


https://den-burg.protestantsekerk.net/

Gelukkig hebben ook enkele mensen herinneringen
aan onze organisten gedeeld.

Zo schreef ds. Robert Blaauw onder andere:
‘Gemeente van den Burg : Van harte gelukgewenst
met deze twee jongleurs op het orgel, die ook niet
aarzelen ( Dyo paar weken geleden) z6 maar een
lied voor te zingen. Ja, de gemeente leeft op, 1ééfde
op, en zal opleven met deze twee organisten.

Jan én Dyo en gemeente: Zingt een nieuw lied, zing
op nieuwe wijze. Zingt ten hemel toe!’

Beide organisten hebben in hun loopbaan met twee
grote restauraties van hun orgel te maken gehad en
op die momenten een tijd moeten improviseren om

de gemeentezang goed te blijven begeleiden.

Niet iedereen beseft dat organisten meer inbreng in
de eredienst hebben dan het spelen van de door de
voorganger opgegeven liederen. Vaak overleggen zij
met de predikant over de te kiezen liederen bij de
lezingen en ook hun keuze voor het ‘vrije’ orgelspel
sluit hierop aan; de keuzes van organist en
voorganger maken het geheel van de dienst.
Verschillende voorgangers hebben dan ook hun
herinneringen aan Jan en Dyo gedeeld, omdat ze
vandaag niet aanwezig kunnen zijn omdat ze een
dienst leiden.

40-jarig jubileum Dyo Wassink

Dyo Wassink is op 3 oktober 1985 aangesteld als
organist bij de Hervormde Gemeente te Den Burg. Hij
nam het stokje over van Jan Visser die na meer dan
zestig jaar de sleutels van het orgel overdroeg. Hijis
dit jaar dus 40 jaar werkzaam als organist en cantor.
In 2011 kreeg hij voor dit werk en zijn vele andere
muzikale activiteiten naast zijn werk voor de
muziekschool een koninklijke onderscheiding.

Naast als organist en cantor heeft hij zich voor onze
gemeente ook ingezet bij de organisatie van het
Paasontbijt. Eilandelijk heeft hij veel bijgedragen aan
de organisatie van de Zomeravondconcerten van de
Raad voor het Zomerwerk, waarbij hij zelf ook wel
concertant was. In 2008 verzorgde hij een
studieavond over kerkmuziek

Peter den Braanker herinnert zich met plezier van
Dyo dat hij samen met de toenmalige collega’s, lange
tijld zangles van hem heeft gehad, eerst nog in de
RK-kerk en later de Doopsgezinde Vermaning. ‘In de
RK-kerk nam ik dan onze jongste dochter, Salomé,
mee in de maxi-cosy. Misschien werpt dat ooit nog
zijn vruchten af en kan ze mooi gaan zingen. Ze
houdt in ieder geval van dansen en is met zang van
jongsaf aan in aanraking gekomen. Toen we
pasgeleden voor een collegiaal overleg op Texel
waren heb ik nog weer even meegezongen.’

Ds. Jan Glazema geeft over Dyo de volgende reactie:
‘Dyo Wassink was vooral heel betrokken bij de
liturgie. Mij staan vooral de paaswakes bij, waarin we
nauw met elkaar samenwerkten en Dyo eigenlijk
meer de rol van voorganger en liturg had.’

Ds. Robert Blaauw schrijft: ‘Het is 1990 wij zijn
intussen verhuisd naar Wierden. Daar leerden wij
Dyo Wassink kennen, helaas vanwege droevige
omstandigheden: Johan Wassink, broer van Dyo
overlijdt en Dyo speelt in bij het afscheidsdiner van
Johan. Over Wierden gesproken Dyo: Gisteren was
Henk Lammers bij ons ( koster van Wierden) hij zou
ook net als wij hier graag aanwezig willen zijn

........ helaas. Ook namens Henk en Ans Lammers
van harte gefeliciteerd.’

Een leuk niet kerkelijk of muzikaal feitje uit de krant is
dat Dyo in 1984 tijdens fietstocht van Texel naar
Amsterdam voor Amnesty met zijn voorwiel in een
tramrail terecht en viel. Gelukkig zonder schade.

Bekend is dat Dyo ten aanzien van het orgel in de
Burght nog wensen heeft waarvan het niet gelukt is
deze bij de grote restauraties te realiseren. Hij zou
graag zien dat het werkzame deel van het orgel beter
gaat passen bij het indrukwekkende, grotendeels niet
sprekende, front. Hij wil nu een groepje mensen
formeren dat gaat proberen dit te realiseren, dat is
een nogal uitdagende klus.
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Dyo hartelijk dank voor je langdurige inzet, waarvan
we nog lang hopen te genieten.

50-jarig jubileum Jan Kruithof

Jan Kruithof begon in augustus 1975 als organist in
de Gereformeerde kerk van Den Burg en begeleid
onze gemeente dus 50 jaar als organist. Jan was
daarnaast ook de begeleider van de Messingers, ook
toen hij samen met Jaap van der Slikke op piano het
koor, tijdens de dankdienst voor het 25-jarig jubileum
van dit koor in 1999, begeleiden.

In 2000 was Jan samen met Kees Prins 25 jaar actief
als kerkorganist en speelden jullie om en om in de
Gereformeerde Kerk en bij de Doopsgezinde
Gemeente. Zij hadden toen net in De Poort de
mogelijkheid om via een TV-scherm te volgen wat er
in de kerkzaal gebeurde, dat maakte het werk minder
eenzaam. (En tijdens de avonddienst kon de
voetbalstand in de gaten worden gehouden.) De
predikant hoefde niet meer op een knopje te drukken
om hen te informeren dat er gespeeld of gestopt
moest worden. Naast de begeleiding van de ‘gewone’
zondagse erediensten heb Jan het ‘Uur voor
iedereen’ vakkundig begeleid, waarmee hij velen een
goede dienst met veel gezang hebt bezorgd.

In ieder geval in 1992 was Jan een van de organisten
tijdens de Volkskerstzangavond in het RK
kerkgebouw in Den Burg

i /
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Peter den Braanker denkt met plezier terug aan de
prachtige Kerstnachtdienst waarin Jan de gemeente
en koorzang begeleide, iets waar hij altijd erg
dankbaar voor is geweest.

Hans en Rommy Buurmeester feliciteren jou en Lida
van harte met dit jubileum. Hans heeft goede
herinneringen aan jou vanuit de tijd bij de
Messingers, in het bijzonder van het werken in het
combo waar jullie deel van uitmaakten. Hij schrijft
0.a.: ‘Het was voor mij, als ik dit nog wel eens terug
luister, een mooie, creatieve en inspiratievolle
periode in mijn muzikale leven waarvoor ik Jan veel
dank verschuldigd ben!’ Als kerkganger genoot hij
altijd van jouw muzikaliteit bij de begeleiding van de

16

samenzang, maar ook van je improvisaties
voorafgaande aan de kerkdienst en na afloop ervan
en natuurlijk tijdens de collecte.

Later waardeerde hij als voorganger het
samenwerken met jou en het samen proberen de
kerkdiensten te verlevendigen met muziek en schrijft
hij: ‘Met Jan was het wat dit betreft altijd goed
samenwerken, altijd goede ideeén!’

Van Ds. Jan Glazema komt de volgende herinnering:
‘Wat me van Jan Kruithof vooral bijstaat is dat hij heel
streng was met het inleveren van de liederen: uiterlijk
op vrijdag 12 uur! Heel goed voor mij want het schoot
er soms bij mij wel eens bij in. En natuurlijk de
momenten dat hij even helemaal losging op het orgel,
maar dat zal iedereen wel goed bijstaan.’

Ds. Robert Blaauw stond in de jaren 1979 - 1984 de
Elemert Gereformeerde Kerk en schrijft: ‘Daar leerde
ik Jan Kruithof kennen en gedurende 5 jaar, werkten
ja speelde we samen, Jan boven en ik benden, ja
toch?! Het waren fijne jaren met prettige
samenwerking. Soms speelde Jan na de preek de
melodie van een genoemd vers uit de preek ter
overdenking. Zo attent!

Jan heeft altijd trouw de afgesproken kerkdiensten
begeleidt. En was ook geen probleem om in te vallen
wanneer een andere organist uitviel. Zelfs tijdens een
oudejaarsdienst, waar hij niet zo veel mee heeft,
verliet hij toch, zijn gezin en het diner om de
gemeente niet zonder organist te laten zitten.

Op voordracht van het College van Kerkrentmeesters
heeft de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer
in de Protestantse Kerk in Nederland besloten om
Jan het draaginsigne in goud met briljant toegekend,
dat hem door de voorzitter van de kerkrentmeesters
is opgespeld.

Jan hartelijk dank voor je langdurige inzet, waarvan
we nog lang hopen te genieten.

Namens de kerkrentmeesters, Erik van der Spek

Zondag 17 augustus is voor ons een

onvergetelijke dag geworden.

Een mooie dienst met een zeer verzorgde huldiging.
Ja en dan als kers op de taart de kerkelijke
onderscheiding, waarvan ik hoopte die ooit nog eens
te mogen ontvangen.

Hartelijk dank voor alle inspanningen van alle
betrokkenen.

Jan en Lida Kruithof



Paaskaars

Op woensdag 27 augustus mochten we namens de
gemeente de Paaskaars aan de oprecht verraste
Alide en Koos Zegers overhandigen. Als hart onder
de riem, en bemoediging. ‘Maar zoveel doen we echt
niet’ was een antwoord toen eenmaal de kaars was
uitgepakt. Toch hebben jullie op het gebied van
gezondheid de nodige tegenslag gehad. En delen ze
in hun bescheiden werk erg veel viammetjes. Deze
vlam zullen ze steeds met dankbaarheid aansteken.
De kaars werd gelijk op een mooie standaard gezet.
Als gemeente zijn we heel blij met iedereen die zich
als stille krachten door de gemeente bewegen.
Vlammen zijn er vele!

Met vriendelijke groeten

Hannie en Mieke

Monumentendag in De Burght

Dit jaar maakt De Burght op 13 september weer deel
uit van de monumenten die in het zonnetje worden
gezet. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor
ons net gerestaureerde monumentale orgel. Tussen
10.30 en 12.30 zal Dyo Wassink het orgel
demonstreren en bezoekers de kans geven het orgel
achter het fraaie front te bekijken.
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Waddengemeente Tex

Texel Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137

Email:dsgeertje@gmail.com

Email: ewjvleersum@gmail.com
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl
Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930

Kerkdiensten September 2025

7/9 Oosterend 9.30uur
Ds. Cora Vlaming

Oudeschild 11.00uur
Ds. Cora Vlaming

14/900sterend 9.30uur
Ds. Geertje de vries

21/9 VREDESZONDAG

28/9 Oosterend 9.30uur
Ds. Evert v Leersum

5/10 STARTZONDAG

el

Protestantse Waddengemeente Texel

De Cocksdorp 11.00uur
Ds. Wikke Huizing

De Cocksdorp 11.00uur
Ds. Evert v Leersum

Bij de diensten

We lezen deze lange groene periode tot aan de
laatste zondag van het kerkelijk jaar uit het evangelie
naar Lucas. We komen bekende verhalen tegen,
zoals de gelijkenis van het verkoren schaap en het
verhaal van de arme man en de rijke Lazarus. Maar
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ook het verrassende verhaal van de onrechtvaardige
rentmeesters die op slinkse wijze zijn huid weet te
redden.

Een lezing die wonderwel pas bij het thema van de
oecumenische vredesdiensten (waarover elders
meer), die op zondag 21 september gevierd worden:
Niets doen is geen optie. Over een rechte slag met
een kromme stok gesproken.



Op zondag 28 september vieren we met elkaar de
Maaltijd van de Heer, in de gezamenlijke dienst die
gehouden wordt in de Maartenskerk. En een week
later op 5 zondag oktober vieren we als protestantse
gemeentes de inspiratiezondag (voorheen de
Startzondag). Dit jaar komen we samen in den Burg
en de rode draad in de dienst is ontleend aan het
jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland; Kijk!
Laat je verrassen door Gods Geest. Ook over deze
dienst leest u elders meer.

Ds. Evert van Leersum

Van de voorzitter...

Dan is het weer september en gaan de scholen weer
beginnen. De vakantietijd voorbij en weer terug in
ons vertrouwde ritme en structuur. Er is evengoed
veel gebeurt en gedaan in deze vakantieperiode.

In de Cocksdorp zijn we druk in de weer om
t'Gebouwtje op te knappen.

Dat is nog een hele klus, een nieuwe vloer erin door
de firma Oosterhof, mooie gordijnen, en wat al niet
meer. Els Boon, Dirk, manlief en ik hebben al heel
wat uurtjes erin zitten, het is altijd eerst een rommel
voordat het gnap is... Nou dat is zeker waar, maar
over een paar weken zullen we het u allemaal
feestelijk laten zien en ervaren...u hoort er nog van...
In Oudeschild was ik paar weken geleden invaller
voor Klaas. Klaas en Alie moeten ook af en toe
kunnen uitwaaien en andere streken bezoeken
natuurlijk.

Het werd een leuke dienst. Dominee Han Wilmink
ging voor en kreeg een grote groep uit Urk onder zijn
gehoor. De vader en moeder, eigenlijk de opa en
oma, waren 45 jaar gehuwd. De hele familie kwam
en vulde de kerk. Dominee Han speelde er leuk op in
en Dyo speelde lang zullen ze leven!!!

Dat hoor je niet vaak in de zeemanskerk.

Ik zette ze allemaal op de foto, Joke gaf ze koffie en
de kinderen limonade, een gezellige boel.

In de Koog nam ik ook deel aan een dienst. Druk
bezocht door toeisten. Het werd ook feestelijk door

dominee Cora Vlaming die voorging en mooie nieuwe
liederen had uitgezocht.

De organist Wout Stam kreeg iedereen mee. Een
voorbeeld hoe goed je kwiek en toch op leeftijd nog
veel kan betekenen voor een gemeente! [k nam hem
op de foto en bracht hem een bos bloemen die week.

Dat vond hij fijn, bij de foto van zijn overleden vrouw
kregen ze een ereplaats.

Ja we kunnen niet zonder alle handen en voeten in
ons kerkelijk bestaan. Dat zijn we ons maar al te
goed bewust. De vrijwilligersmiddag was geweldig.
We kregen een leuke uitleg van Jacco Boerse en
mochten met elkaar verdeeld in 2 groepen het grote
bos inmiddels bekijken.

Heerlijke taart en koffie werd geserveerd, mede
gemaakt door Pieta Daalder die er nu werkzaam is.
Daarna naar de Zeemanskerk waar de soepbus
klaarstond en een mooie uitleg volgde
door Gerard v Uunen. Fijn dat we met
elkaar quality time kunnen doorbrengen.
Ook in de ruimte boven de Parel waar
gastpredikanten kunnen verblijven wordt
gewerkt aan vernieuwing. We mochten
de nog mooie eethoek van Dide & Bram
v Dijk hebben, en deze staat nu prachtig
in de woonkamer. Daarvoor nogmaals
Marian en Erik onze grote dank.
Dankbaar zijn Marco en ik ook
persoonlijk , we kregen een prachtige
kleinzoon in Vlijmen met de naam Jacob
Pieter Drijver.

We voelen ons vereerd en blij dat dit ons
ook gegeven is. Het blijft een wonder,
een geschenk van boven. De
Jacobstralen, de ladders uit de hemel...
Erna
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Overpeinzingen van een aardebestormer...
In ons huis bevinden zich talrijke voorwerpen die van
ons zijn. In dat huis staat ons bed, onze tafel, onze
stoelen en tafels, onze keuken, onze schilderijen,
enz. Dat woord ons of onze geeft aan dat het ons
bezit is. Net zoals mijn boek of jouw schrift of hun
huis of jullie hond. Bezittelijke voornaamwoorden
noemen we die woorden mijn, jouw, jullie, hun of
haar, etc. Nogmaals omdat ze aangeven wie de
bezitter of eigenaar is van dat huis, dat bed, de
schuur of de hond en de poes.
Beste lezeressen en lezers, toch is er
betekenisverschil in al die bezittelijke
voornaamwoorden.
Wanneer we zeggen: “dit is mijn boek”, geven we
aan dat het niet jouw boek is of hun boek. 't Is heus
echt van mij en van niemand anders. Maar wanneer
we zeggen: “dit is mijn vriend of dit is mijn kind of
mijn echtgenoot”, dan geeft dat geen bezit aan, maar
wel een relatie. Anders gezegd: de bezittelijke
waarde van een vriend of vriendin duidt niet op
eigendom. Een ander mens kun je niet bezitten,
zoals men een hond of een koe of een paard bezit.
Weet u, heel gemakkelijk zeggen we: “dit is mijn
hand of dit is mijn arm of mijn been.” De vraag is
echter, bezit ik die hand of arm, dat been of zelfs mijn
hele lijf dan wel? Ja, we beschikken erover. En het is
raadzaam om er goed mee om te gaan. Op tijd naar
bed, anders worden we moe. Op tijd naar de dokter
als we ziek zijn, vooral niet roken of te veel eten of
drinken. Zuinig zijn op lijf en leden, dat is gewoon een
goede aanrader.
Dat lijf, onze ledematen, levenslang mogen we erin
wonen, zo verzekert God ons. Levenslang, dat klinkt
heel lang, maar hoe lang dat is, dat weet alleen de
grote God. Wanneer we een goede huisbaas zijn
over ons eigen lijf dan gaat het zo mogelijk wat
langer mee. Maar eens is dat eigen huisje, ons
lichaam waarin wij leven z6 versleten dat geen
enkele dokter, geen enkele fysiotherapeut, geen
enkele dominee of wie dan ook daar wat aan kan
veranderen.
Dan mogen wij komen wonen bij God in de hoge
hemel, voor eeuwig en voorgoed. En hoe dat huis
aldaar eruitziet, dat zien we dan vanzelf wel.
De 19e eeuwse dichter-dominee Petrus de Genestet
zei het ons als volgt:
“Tussen weemoed, strijd en hope, vliedt het leven
snel voorbij:

Waakzaam, werkzaam wachten wij, dat het raadsel
zich ontknope, wat ons korte leven zij.”
U allen goede tijden toegewenst, met groeten van
huis tot huis, drs. H.J. Boon

Fietstocht

De commissie Kerk naar Buiten deed deze zomer
zijn naam eer aan. Op zondagmiddag 10 augustus
verzamelden zich een elftal sportieve
gemeenteleden, en een stel toeristen voor een mooie
fietspuzzeltocht langs de oostkant van het eiland.

Bij het startpunt bij de Maartenskerk was het meteen
gezellig. De routebeschrijving werd opgehaald, en
tegelijk ws het een komen en gaan van mensen die

20

de gelegenheid te baat namen om de kerk te
bezoeken.

In de Zeemanskerk was er koek en zopie, met koffie,
thee en heerlijke zelfgebakken cake. De snoepjes
van Tiny kwamen van pas toen een grote groep
kinderen met hun begeleiders de Zeemanskerk
kwamen bekijken.

Toen ook de laatste fietser binnen was, Wim Timmer
die het op pure spierkracht deed, kon de organisatie
terugkijken op een geslaagde middag. Dank
commissie voor dit leuke initiatief!

Diaconaal Team

Op zaterdag 26 juli vond de eerste
jongerenbijeenkomst plaats in de Maartenskerk. Met
deze offlinebijeenkomst willen we jongeren de
gelegenheid bieden te praten, een spelletje te doen
en muziek te maken. De opkomst was voor een
eerste keer prima. In het najaar zullen we nogmaals
een bijeenkomst organiseren.

De collecten brachten in juni 2025 € 1551,19 op en in
juli € 1158,95 waarvoor onze hartelijke dank

Het rooster voor september 2025 ziet er als volgt uit:
Zondag 7 sept.: 1e collecte: diaconie: Prot kerk.
Jonge generaties: geloven met jongeren

Zondag 14 sept: 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: KIA-werelddiaconaat, Indonesié:
opvang voor straatkinderen

Zondag 21 sept.: 1e collecte: diaconie: KIA-
werelddiaconaat, Libanon: eigen bedrijf biedt
jongeren inkomen en hoop.

Zondag 28 sept. : 1e collecte: diaconie,
uitgangscollecte: Prot. Kerk Nederland: missionair



werk: kerk zoekt jonge zinzoekers op. In Oosterend is
er een avondmaal dienst. De collecte voor de Deel.
Zondag 5 okt.: inspiratiezondag

Mocht u aan één van de bovenstaande collectes
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken

naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie
Protestantse Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of
de collectedatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal
Team.
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.

Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan Den Hoorn.
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.

Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-40585526
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RAB00362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens NL23INGB0000585874
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566

Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28

Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 85 of

dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- kerkhof Den Hoorn

administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede (degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40

75)

Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl

Kerkdiensten september

aangegeven.

07-09 De Waal

14-09 Den Hoorn
: Sien Tessels Coll: Kerk in Aktie Indonesié
ﬁ
L’%‘— 21-09 Den Hoorn
28-09 De Koog

Missionair Nederland

05-10 Den Burg

Bij de tijd

De zomer loopt op zijn einde. De grootste drukte op
het eiland is weer voorbij.

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een paar
maanden waarin we gastvrij en betekenisvol kerk
geweest zijn voor de toeristen en gasten.

De kerkdiensten in Den Hoorn en De Koog werden
goed bezocht. Soms was er ook iets extra’s te
beleven: de medewerking van een trompettist, een
mooie zangavond, een buitendienst in de tuin in de
Koog met prachtig weer... Daar genieten de gasten
van, maar wij als gemeente net zo goed.

Ook is de Koog weer gastvrij geweest voor de
mensen van het bisdom Essen. Sfeervolle,
goedbezochte Taizé-vieringen zetten de kerk van de
Koog in een zacht licht. In de Waal hebben de
mensen van de Christelijk Gereformeerde Kerk de
kerk mogen gebruiken voor hun kerkdiensten. De
doordeweekse openstellingen in Den Hoorn en De
Koog trokken vele bezoekers, die een kaarsje
kwamen opsteken, de stilte opzochten en genoten
van de verhalen over deze mooie kerkgebouwen.
Natuurlijk gaf het 600-jarig bestaan van de kerk van
Den Hoorn er daar nog extra kleur aan. Alle
vrijwilligers die dit, en alle andere activiteiten mogelijk
hebben gemaakt: heel veel dank.

22

alle diensten beginnen om 10 uur tenzij anders

Ds. D. van Arkel (Leusden) Viering Heilig
Avondmaal Coll.: Kerk in Aktie Jonge generaties

Ds. J. Bruin (Workum) 600 jaar Hoornder Kerk — Op

Vredeszondag Raad van Kerken (voorganger A. Captein)

Ds. G. de Vries (Oosterend) Themadienst Texel Culinair Coll:

Gezamenlijke Startzondag, zie elders in het kerkblad

Nu worden de dagen alweer wat korter. ’s Avonds
moet het licht weer aan en hier en daar verschijnen
de eerste herfstspinnen alweer. We mogen weer wat
opademen. In de komende tijd vieren we ook samen
met de andere kerken op het eiland. Op 21
september begint de Vredesweek. Op deze zondag
zijn er twee diensten: In Den Hoorn, met voorganger
Anita Captein en muzikale medewerking van Piet
Plug en het kerkkoortje onder leiding van Alie
Vlaming. In de RK Johanneskerk in Den Burg gaat
ds. Evert van Leersum voor, met medewerking van
organist Harrie Bootsma en het RK Dameskoor.
Elders in dit blad leest u er meer over.

Op zondag 5 oktober is er de gezamenlijke
startzondag, nu inspiratiezondag genoemd, van de
drie PKN-gemeentes. Deze wordt gehouden in Den
Burg, met als voorgangers ds. Wikke Huizing en ds.
Geertje de Vries. Het thema is: Kijk! Het wordt een
verrassende viering. Muziek is er van koperblazers
uit de drie korpsen. Ook is er dit jaar een
fotowedstrijd rond het thema. Daarvoor zijn al
verschillende inzendingen binnen. Maar er kunnen er
nog meer bij. Dus lees de informatie elders in dit blad
en doe ook mee!

Een goede nazomer gewenst voor u en jullie
allemaal,

ds. Geertje de Vries


http://www.kerkpleintexel.nl/

Gemeenteavond 1 oktober

Op woensdagavond 1 oktober wordt er een
gemeente-avond gehouden (half 8, Hoeksteen). Alie
Vlaming zal daar muzikaal aan meewerken. Na het
financiéle en organisatorische deel, zal er ook een
inhoudelijk onderwerp zijn. Ik wil graag vertellen en
laten zien hoe beeldende kunst kan bijdragen aan
het voeren van geloofsgesprekken. De christelijke
traditie heeft een schatkamer aan kunst. Die kunst is
soms ontroerend, soms bedoeld om iets van te leren,
soms uitdagend en soms word je er gewoon alleen
maar stil van. Met verschillende voorbeelden zullen
we gaan ondervinden hoe dat werkt. Sommige
beelden en schilderijen zullen u bekend voorkomen,
andere zijn misschien helemaal nieuw en
onverwacht. Hoe dan ook, als je samen kijkt zie je
altijd meer.

ds. Geertje de Vries

66 jaar

Op een van de zondagen in augustus realiseerde
Wout Stam zich opeens dat hij in die maand al 66
jaar het orgel van De Koog bespeelde. Er werden
ooit mensen gevraagd voor het orgel en Wout zei ‘ja’.
Dat hebben we geweten! Dank voor zoveel jaren
trouwe dienst!

Van de kerkenraad

Begin juli kwam de kerkenraad bijeen. We begonnen
met een nadere kennismaking met Dianne Witvliet
van de NCGK. Zij vertelde blij te zijn met het huren
van de Waalder kerk in juli/augustus. Buiten de
zomer gaan ze in Den Helder te kerke. Of de
Waalder kerk in 2026 nog door hen gehuurd kan
worden is nog niet bekend. Mocht de kerk verkocht
zijn, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing
en betrekken we daar ook de andere PKN-
gemeentes bij.

De jaarrekening van het College van
Kerkrentmeesters werd vastgesteld. We
constateerden dat het beleidsdoel om uit de rode
cijffers te komen gehaald wordt. Herman praatte ons
bij over de ontwikkelingen. Dat zal hij ook op de
gemeenteavond doen.

Een verzoek van een echtpaar om t.z.t. bijgezet te
worden in de urnenmuur in Den Hoorn wordt
gehonoreerd.

Ds. Geertje maakt een infogidsje voor ambtsdragers
waarin onze opdracht, structuur van de kerk en
taken/rollen worden beschreven.

We bespraken de invulling van de gemeenteavond.
Het boekje ‘Hart van de Koog’ werd uitgereikt. Er is
ook een exemplaar voor de gemeenteleden.

Het voorstel voor een gedachtenishoekje in de
Hoornder kerk wordt aanvaard en zal nu uitgevoerd
worden. Fijn dat dit in gezamenlijkheid bedacht is! De
diaconie betaalt de kosten.

Met een hartelijke groet,

Fiet van Beek

600 jaar Hoornder kerk

Vanaf mei zijn er al veel activiteiten geweest in het
kader van de viering van 600 jaar Hoornder kerk. Het
begon met een zeer feestelijke (en drukbezochte!)
kerkdienst en werd vervolgd met regelmatig een
concert op zondagmiddag in onze kerk.

Sinds kort wordt er op een mooie manier aandacht
gevraagd voor het feit dat de Hoornder kerk ook een
prachtige kerk is om te bekijken en te fotograferen
(zeker wanneer ook nog eens Jaap Lap’s lammetjes
rond de kerk dartelen). Misschien wel het meest
gefotografeerde kerkje van Nederland wordt soms
geopperd. Dit inspireerde dorpsgenoten Bart Witte en
Salko de Wolf om een oproep te doen om mooie
foto’s aan te leveren en deze vervolgens op
karakateristieke plekken ten toon te stellen. Op 12
plekken, langs Klif, Hoge Achterom en Op Diek, zijn
deze foto’s nu te bewonderen. Later in het jaar
worden deze foto’s nog een keer vervangen. Indien u
nog een mooie foto heeft van de Hoornder kerk meldt
u zich dan, er is nog ruimte!

Een bijzondere gebeurtenis die binnenkort
plaatsvindt is een kerkdienst op 14 september waarin
het Tessels dialect een grote rol speelt. Voorganger is
oud Hoornder ds Jan Bruin die in zijn kindertijd
uiteraard veel met het Tessels in kontakt kwam. Het
thema is “Tuuskomme”. Wij nodigen iedereen van
harte uit om bij deze toegankelijke kerkdienst met
een Tessels stempel aanwezig te zijn.

In september en oktober zijn er nogal een aantal
speciale concerten, waaronder op 13 september
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(monumentendag!) een concert van DEK nabij de
kerk met de beiaard bespeeld door Arie Abbenes.
Eind oktober wordt het feestjaar besloten met de

presentatie van het boek over 600 jaar Hoornder

kerk. Een boek waar enorm veel tijd is gestoken door
heel veel mensen. We kijken er naar uit!

Herman Ridderinkhof
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Openluchtdienst in De Koog

Zondag 10 augustus was er de openluchtdienst in de
tuin van Huisje Mosk. Wij kwamen aan en bij het hek
stond Alfred die van iedere bezoeker een foto nam.
We zochten een plekje en zaten heerlijk in het
ochtendzonnetje.
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Ds. Jolke Thalen uit Harderwijk stelde zich aan ons
voor en hielp ons meteen een onbekende melodie te
zingen: “Gloria”. Het ging ons echt wel redelijk af en
het was een prachtig lied om mee te beginnen.

Na het gebed en het zingen van het ons welbekende
lied “Heer uw licht en uw liefde”, hield Jolke een heel
aparte uitleg over het wel en wee van het
christendom door de jaren heen. Eerst zong hij een
deuntje voor ons wat heel lekker in het gehoor lag.
Hij stelde: Dit deuntje staat voor het
christendom/geloof. Regelmatig wordt het ‘Deuntje’ in
alle tijlden, maar ook in ieders leven, overstemd door
andere, verlokkende of krijsende ‘muziek’. Toch komt
uiteindelijk het ‘deuntje’ weer terug en wordt herkend
als vertrouwd en rustgevend door mensen die dat
‘deuntje’ ooit kenden.

Tot slot ging Jolke de toehoorders langs en vroeg
voor wie of wat hij voorbede moest doen. Een aantal
mensen gaven daar antwoord op en zo werd het echt
een ‘gezamenlijk’ gebed. Na het slotlied ‘Geest van
hierboven’ kregen we de zegen mee.

Flip Breman Bank

In de tuin van huisje Mosk is sinds kort een
herinneringsbank: de Flip Breman Bank. Met zijn
familie hebben we de bank in gebruik genomen. Dat

gebeurde met goed weer, een kop koffie en het
ophalen van herinneringen. Zij namen een
schapenvel mee van een van Flips schapen.
Remko Koopman uit De Waal heeft er een
veelgehoorde uitspraak van Flip opgezet: Effe skrep
zitte.
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e R AR g

Groeten uit Huisje Mosk

Aan alles komt een einde en zo ook aan de tweede
zomer hier in Huisje Mosk en de eerste zomer met de
tuin. Ik geniet nog steeds van alles wat er groeit,
bloeit, en ons telkens weer boeit. Een kenner wees
me erop dat ik een kolibrievlinder in de tuin heb: een
vlindertje dat net zo vlug fladdert als een kolibrie, met
een lange tong die doet denken aan de snavel van
de kolibrie. Ook hangt de vlinder haast stil in de lucht
wanneer ze nectar uit de kelk drinkt. Als u de naam
googelt, zijn er prachtige foto’s van te zien.

Behalve mooie foto’s, vond ik op de Wikipedia-pagina
ook nog andere namen voor deze vlinder.
Meekrappijlstaart, bijvoorbeeld, maar ook het meer
poétische ‘onrustvlinder’ of zelfs simpelweg ‘onrust’.
Misschien zegt het iets over de
toeristenvermoeidheid die me tegen het einde van
het zomerseizoen vaak bekruipt, maar ik vind het een
prachtige en passende naam. Bovendien spreekt het
tot de verbeelding. ‘Snel, kom kijken, er vliegt onrust
in de tuin!’
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Ondanks de benaming, geven al die planten en
beestjes vooral veel rust en plezier. Dat mochten
we samen ervaren toen we op 10 augustus voor
het eerst een buitendienst hielden in de tuin. Een
heuse hagenpreek, maar dan met de gemakken
van nu: klapstoelen en kleedjes en de kaars in
een lantaarn. Het weer zat mee en het was een
prachtige ochtend. Het paradijs lijkt dan even
heel dichtbij, wanneer je beestjes ziet kruipen,
een kaarsje ziet branden, en mensen samen ziet
komen met een gemeenschappelijk doel. Even
stilstaan. Even samenzijn. Even rust.

Het vlinderseizoen is bijna weer voorbij, maar
toch wens ik u allen nog even veel onrust in de
tuin en veel rust in het hart,

Mijke
Colofon Centrale redactie:
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman
Inhoud: PG Den Burg: Corrie Hordijk
Overdenking 1 Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema
Texel 2 PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot
Doopsgezinde Gemeente Texel 7 Predikanten: Hans Marseille
Protestants Texel 10 Eindredactie: Erik van der Spek
Protestantse gemeente Den Burg 1 Drukwerk: Gerrit van Strien
Protestantse Waddengemeente Texel 19 Sponsoring: Anneke en Nico Blonk
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn 23 De redactie kan artikelen inkorten of weigeren.

26

Inleveren kopij voor 26 september 17.00 uur. Niet
gemeente gebonden stukken naar:
spek-druif@introweb.nl
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