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Het holomicrobioom: alle stelsels communiceren met elkaar.  
 

“De grond waaruit wij bestaan..” 
 
Onze omgeving doet ertoe. Zeelucht kan een gevoel 
van geluk geven bij mensen die aan de kust geboren 
zijn. Anderen leven op in de bergen. Dat kan 
verschillende redenen hebben; herinneringen, geur, 
weidsheid etc. Wat ik me nooit bewust realiseerde is 
dat ook de grond ertoe doet, de grondsóórt. Ik kom 
van de Drentse zandgronden. En waar zandgrond is , 
heeft dat een positief effect op hoe ik me voel. Ik ben 
dan ook heel blij dat we op Texel zandgrond hebben 
met bos. Dat is een geestelijk, emotioneel effect, zou 
je denken. Maar er is meer aan de hand. Van een 
tuinder op de Kraaybekerhof (Driebergen) leerde ik 
dat de micro-organismen in de grond waar we op 
leven, letterlijk in ons lichaam zitten. Het zijn dezelfde 
organismen in de grond en in ons lijf; dezelfde 
schimmels en bacteriën. Wáár we opgroeien, doet er 
daarom toe. Wij zíjn grond. Dat we een lichamelijk 
welbevinden ervaren op onze geboortegrond, is niet 
toevallig. Ik gedij beter op zand dan op klei omdat ik 
in mijn lichaam verbonden ben met zandgrond. Dat 
wist ik wel, maar ik besefte niet waaróm dat zo is. Het 
effect is minimaal, we moeten het ook weer niet 
overdrijven, maar het ís er wel. Fascinerend, vind ik 
dat! 
Elke grondsoort kent haar eigen micro-organismen. 
Ze zijn alleen met een microscoop te zien; kleine 

beestjes met gekke vormen. 
Grond leeft. Grond leeft in 
ons. Biologen, boeren en 
tuinmensen weten daar veel 
van. Gezonde grond met veel 
bodemleven levert gezond 
voedsel. En gezond voedsel 
draagt enorm bij aan de 
gezondheid van ons , 
mensen. Het hangt allemaal 
samen.  
In het geloofsleven en de 
theologie is hiervoor lang 
weinig aandacht geweest. 
Een te sterke verbondenheid 
met bodem, land, werd (niet 
zonder reden) gevaarlijk 
geacht. Wij zijn immers ‘in de 
wereld, maar niet ván de 
wereld…’. Een te sterke 
verbinding met de grond kan 
leiden tot bijvoorbeeld Blut 
und Boden- ideologie. En dat 
dient de gerechtigheid niet. 
De aarde is ‘Des Heren’;  niet 
ons bezit. 
Maar vanwege de huidige 
ecologische crisis is het juist 
van belang om ook onze 
letterlijke aardsheid te 
doordenken en mee te 
nemen in ons dagelijkse 
geloofsleven.  

We kennen allen het verhaal van ADAM die uit de 
ADAMA, de bodem , de aarde , werd geschapen. En 
de uitspraak ‘stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren ‘ 
kunnen we letterlijk nemen.  
Wat betekent het voor ons geloof dat (ook) wij ‘grond’ 
zijn? Theoloog des Vaderlands Mirella Klomp is dit 
jaar daartoe op theologisch onderzoek. Mocht u dat 
interessant vinden…op haar website mirellaklomp.nl 
staan filmpjes van bezoeken die ze in het hele land 
heeft afgelegd bij mensen die vertellen over hun 
omgang met grond, in de breedste zin van het woord. 
Nu is dit allemaal niet zo nieuw als het lijkt. Wie in de 
jaren ’80 deelnam aan het ‘Conciliair Proces’ weet 
nog dat de ‘heelheid van de schepping’ , 
rentmeesterschap en duurzaam leven daar al een 
grote rol in speelde. De urgentie is intussen alleen 
maar groter geworden. Dat de Theoloog des 
Vaderlands (wat een titel..) hier expliciet aandacht 
aan geeft , is alleen maar goed. Wie zich verbonden 
weet met alles wat leeft, wie weet dat zij/hij de ‘aarde’ 
in zich draagt, zal zich allicht bewuster gedragen. 
En als gelovigen weten we dat het de Eeuwige zelf is 
die ons hiertoe de ‘adem’ heeft gegeven, 
verhalenderwijs. De ‘adem’/ Geest die ADAM bij het 
begin tot leven deed komen. Wij leven van de aarde, 
en wij leven van de Eeuwige. 
Wikke Huizing
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Texel 
 

Kerkasiel Kampen, 13 november 
Op donderdag 13 november gaan we weer met een 
groep vanaf Texel een viering verzorgen in De Open 
Hof te Kampen. Daar woont de familie Babayants 
inmiddels bijna een jaar, opgevangen door vele 
Kampenaren en vrijwilligers uit het hele land. Hopend 
op een nieuw Kinderpardon door de nieuw te kiezen 
regering. Van 12 tot 16 uur zijn we die dag in de kerk. 
Met een ruime pauze tussendoor kunnen we de uren 
vullen met muziek, tekst, gebed, beweging…. wat we 
maar willen. Hoe creatiever, hoe leuker! Net als de 
vorige keer is enig overleg (en ideeën voor inbreng) 
vooraf nodig en dat wil ik graag doen op donderdag 6 
november. Om 16 uur, in De Schakel. U kunt zich 
opgeven bij mij: mondeling of via 
wikke.huizing@outlook.com of 06-10872089. We 
kunnen echt een verschil maken , met z’n allen, hoe 
bescheiden ook! Kijk ook voor actuele informatie op 
de site kerkasielkampen.nl. 
Wikke Huizing 
 

Nieuws over de kassen van Vaslui. 
Eerder vertelden wij, dat de kassen in Vaslui door 
storm verwoest waren. Begin dit jaar hadden ze een 
van de kassen weer hersteld en kon weer in gebruik 
genomen worden. Ook hebben ze zelf een waterput 
gegraven. Hoewel ze wat later konden beginnen met 
planten, hebben ze toch een hele goede oogst 
gekregen. 
 

 
 
Ze hebben heel veel groenten verwerkt, nadat ze 
eerst aan de betrokken mensen en ook aan de 
gemeenschap hadden uitgedeeld. De komkommers 
bleven maar komen, daarna hadden we aubergines, 
paprika's van verschillende soorten en tomaten. 
Dit schrijft Costel aan ons en verder schrijft hij :"Toen 
jullie een hulptransport naar ons dorp stuurden, 

stuurden jullie ook twee industriële fornuizen - die zijn 
geweldig. Onze zusters hebben dag en nacht 
tomaten gekookt op die fornuizen met gasflessen. 
Wij zijn dankbaar voor alle steun, die jullie aan onze 
gemeenschap hebben gegeven. Jullie hebben ons 
geholpen met de kassen en de waterput. En 
natuurlijk ook met alle andere hulp van welke aard 
dan ook. 
 

 
 
Dank u wel voor de goederen, die vanaf Texel zijn 
gestuurd, en niet in de laatste plaats danken wij u 
voor de bemoediging die u ons hebt gegeven om 
verder te gaan... 
 

 
 
De maand oktober was hier erg koud. We dachten 
dat de winter al was begonnen, maar we weten dat 
deze toch al dichtbij is. Voor de meeste mensen hier 
kan de kou dodelijk zijn, net als de honger. Onze 
regering heeft overal belastingen opgelegd, wat 
vooral de meest kwetsbaren treft. De elektriciteit is 
duurder geworden, net als de verwarming en het 
voedsel, en de mensen zijn wanhopig. 
Een vriend met wie ik samen werk heeft enkele foto's 
gemaakt. Op deze foto's is het lijden van de arme 
mensen goed te zien, de meesten van hen zijn oud." 
Dit is wat nieuws over het wel en wee in Vaslui, dat 
bekend staat als het armste gebied in de Europese 
Uni. En Costel verteld hoe veel de hulp vanaf Texel 
voor hen betekend. 
Als u mee wilt helpen om deze mensen de winter 
door te komen, dan kunt u een bijdrage storten op: 
NL 18 RABO 036 25 21 905 ten name van Stichting 
Hulp Oost Europa Texel (met ANBI goedkeuring) 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC  Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
 4 november  14.30 uur  Oude Zusterkring 
 5 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
 5 november  14.00 uur  Broederkring 
 6 november  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
 6 november  15.00 uur  Ledenvergadering 
 9 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
12 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
13 november 20.00 uur  Ledencommissie 
16 november  10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille 
18 november  14.00 uur  Dopers zaaigoed 
19 november  10.00 uur  Bijbelleesuur 
19 november  boot 16 uur Regiobijeenkomst 
23 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Pieter Post 
24 november  19.30 uur  Kerkenraad 
24 november  10.00 uur Bijbelleesuur 
26 november  14.00 uur  Zusterkring 
27 november  13.30 uur  Rembrandtkring 
30 november  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
  3 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  3 december  14.00 uur  Broederkring 
  4 december  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
  7 december  10.00 uur Dienst. Ds. Rob Workel.  
 

Concert Agenda 
16 november  16.00 uur  Lina-strijkkwartet 
Conservatorium Den Haag 
30 november  16.00 uur  Jodth Zegel en vrienden 
zingen á capella 
 

Vooruitblik door Hans Marseille 

Met de startzondag zijn de kringen weer officieel 
begonnen. En de afzeggingen ook. Bij elke 
bijeenkomst is er wel ééntje die zich van tevoren 
afmeldt. Én om er meteen bij te zeggen dat ze 
daarna weer komen. Het laatste is het belangrijkste. 
Het getuigt van betrokkenheid en biedt uitzicht op de 
toekomst. Met hun aanmelding-voor-de-volgende-
keer borgen ze het voortbestaan van de kring.  
Aan het eind van elke bijeenkomst trek je de agenda 
om een nieuwe datum te kiezen. Dat doe je juist voor 
de afwezigen die om een volgende keer gevraagd 
hebben. Op dat moment krijgen zij hun stem terug. 
 

Restauratie   

De restauratie van ons gebouw is bijna afgerond. Alle 
steigers zijn al weggehaald. Als laatste moeten ze 
buitenom nog een en ander doen. De officiële 
oplevering staat gepland voor 13 november. We 
houden sinds begin oktober weer de diensten in de 
kerk. De panelen bij de kraken en voor de banken 
van de kerkenraad zijn prachtig hersteld. Zelfs 

knoesten in het hout zijn erop geschilderd. Gelukkig 
zijn er nog een paar vakschilders die het ‘eiken’ van 
hout beheersen. Het is een uitstervend beroep. De 
grijze, houten vloerdelen waar de stoelen op staan, 
zijn opnieuw geschilderd, nu in grijs met een zwart 
wolkje. Op de effen grijze vloer zag je elke 
beschadiging, elke gemorste kruimel. Dat is door de 
gewolkte structuur over. We zijn heel tevreden over 
het resultaat van de restauratie.  
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Ledenvergadering 
Op 6 november zal er een ledenvergadering 
gehouden worden. Alle leden en vrienden hebben 
hiervoor een uitnodiging ontvangen. Op de agenda 
staan enkele voorstellen/discussiepunten. Over de 
punten 7 en 8 (vrienden en commissies) wordt in de 
kerkenraad gesproken, maar daarover is nog lang 
geen besluitvorming aan de orde. Dat komt pas bij 

voorstellen over een eventuele reglementswijziging. 
Op de ledenvergadering wil de kerkenraad graag 
weten hoe u over deze onderwerpen denk. Er 
worden daarover dus geen besluiten genomen op de 
vergadering. Wel willen we graag besluiten over het 
aantal kerkenraadsleden per 1 januari 2026. Nu zijn 
er in de praktijk nog 8 leden van de kerkenraad, door 
overlijden en tussentijds aftreden. 
 

Verkiezing leden kerkenraad 
Op de eerste zondag in december, aansluitend aan 
de dienst worden de verkiezingen voor leden van de 
kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit jaar op 7 
december.  Aftredend en niet herkiesbaar is zr. 
Margriet Tromp-de Boer, aftredend en wel 
verkiesbaar is br. Maarten Roeper. De kerkenraad 
stelt voor als kandidaten br. Maarten Roeper .  
Ook kunnen er leden als kandidaat worden 
voorgedragen via een aanbevelingslijst, die moet zijn 
voorzien van tenminste 10 namen met 
handtekeningen. Deze lijst moet voor 15 november 
worden ingeleverd bij de secretaris van de 
kerkenraad (art. 13.3) 
 
Afhankelijk van de besprekingen in de 
ledenvergadering worden er nog 2 andere leden 
verkiesbaar gesteld – bij terugbrengen van aantal 
leden naar 9 – of wordt er geen ander lid voorgesteld 
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– bij terugbrengen van het aantal leden naar 7 . U 
hoort daar na de vergadering meer over. 
 

Verdriet 
Op 4 oktober 2025 is overleden Janna Roeper-Blom, 
bijna 97 jaar oud. Janna was al heel erg lang 
verbonden met onze Doopsgezinde Gemeente, eerst 
als lid van de zusterkring in Oosterend en later in 
Den Burg, als kosteres, wat ze samen met 
echtgenoot Fer deed. Wekelijks was ze aanwezig in 
de dienst met dropjes voor ieder die in de buurt zat, 
ze bezocht de vergaderingen, ging mee op reisjes. 
Kortom een zeer betrokken lid. Haar mening over de 
gang van zaken in de kerk liet ze duidelijk horen. Je 
wist precies hoe zij over de zaken dacht. Janna laat 
een lege plaats achter in onze gemeente. We 
wensen haar kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe.  
 

Regiobijeenkomst 
Bericht van ds. Louise Pondman 
Wij nodigen u van harte uit voor de regiobijeenkomst 
op woensdag 19 november in Dopersduin. Deze 
willen we het deze keer met jullie hebben over het 
laatste artikel van ‘De Broederlijke Vereniging van 
ettelijke kinderen Gods’, of wel de Artikelen van 
Schleitheim. Deze keer zal het gaan over de eed.  
  
Het programma voor de regiobijeenkomsten is als 
vanouds: 
17.00 uur Ontvangst met koffie en thee 
17.30 uur Liturgisch moment en inleiding op het 
thema van de avond 
18.00 uur  Samen eten (vrijwillige bijdrage) 
19.00 – 20.00 uur  Verder uitwerken van het thema 
Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie en 
thee. 
 
Vanaf Texel gaan we in ieder geval met 1 auto naar 
de bijeenkomst. Er is nog plaats voor 2 zusters / 
broeders om mee te gaan. We gaan heen met de 
boot van 16.00 uur en we komen terug met de laatste 
boot, 21.30 uur. Opgeven bij Anneloes Visman, tel. 
315670 of per mail: info@dgtexel.doopsgezind.nl. 
 

Theemiddag op 7oktober door Riny Wielinga. 

Het is een verdrietig samenzijn, want ons oudste lid 
van de theemiddag Janna Roeper, is overleden in de 
maand  oktober op de leeftijd van 96 jaar, de maand 
waarin ze geboren werd. Haar laatste wens was om 
geen 97 jaar te worden en die is vervuld. 
Wij hebben 1 afbericht vanwege ziekte. Aanwezig 
zijn: Ria, Tilly, Christien, Fien en ondergetekende, 
Riny Wielinga. 
Hans  Marseille is intussen ook binnengekomen en 
heet ons welkom met  de mededeling, dat er een 
gast komt vanmiddag. Hans was bezig met het 
zoeken van een verhaaltje uit  een boek voor de 
jeugd over Ezechiël en daar kwam zijn gast al . Hij 
kreeg het woord over zijn passie nl. de geluiden van 
alle kerkklokken op Texel zonder bijgeluiden en hij 
kon niet meer stoppen. Het was inmiddels 5 uur en 

we gingen nog een lied zingen voor Janna. Het was: 
"ik voel de winden Gods van daag" 
Zusterkring 
De Zusterkring in oktober was weer erg gezellig. 
Jammer genoeg ook nu weer veel afberichten. Nel 
had lekkere appelcake gebakken. In twee groepen 
bespraken we vragen op kaartjes als: wanneer heb je 
voor het laatst hard moeten lachten, wat is je 
favoriete vakantiebestemming, wat wilde je als kind 
graag worden. Er waren zo 24 verschillende vragen, 
die veel stof tot praten gaven. De ene groep kreeg 
niet alle vragen af, de andere groep wel. Het was vier 
uur voor we het wisten. 
In november is onze sinterklaasmiddag. 
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Leven en laten leven. Door Rinus Kuiper 

Bovenstaande tekst of uitspraak was vroeger iets wat 
mij niet aansprak! 
Het was mij te veel slappe hap, zo mening loos, zo 
kleurloos! Totdat de tijd begon te veranderen en alles 
steeds onverdraagzamer werd. Mensen en groepen, 
bij alles wat er speelt, steeds heftiger tegenover 
elkaar gingen staan, en een normaal gesprek of 
debat niet meer mogelijk bleek. Toen vond er een 
omslag in mij plaats. En ging ik “leven en laten leven” 
omarmen. Ik begreep dat deze uitspraak milder kan 
maken, een duwtje in de goede richting kan geven. 
Zo van: Kop op, verplaats je ook eens in een ander. 
Als je niks meer kan verdragen, het leven onleefbaar 
wordt. In het onderstaande vers ga ik hier wat nader 
op in. 
 
Leven en laten leven.  
 
Dat leven en laten leven 
Vond ik altijd maar slappe hap! 
Het had niets van klaarheid geven 
Van de woorden, pittig en rap! 
 
Ja, dat leven en laten leven 
Vond ik altijd veel te soft 
Mensen weigeren zichzelf te geven 
Je kan er veel kanten mee op! 
 
Maar nu leven wij in tijden 
Vol van onverdraagzaamheid! 
Dat je niet erg doet verblijden 
En ik hier nu anders naar kijk. 
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Dat leven en laten leven 
Is iets wat ook ruimhartig werkt 
Dat is nemen! Dat is geven! 
En het hart soms heftig treft! 
 
Het is meer dan je kop steken 
In dat schurende en ruwe zand! 
En het blijven in gebreke……… 
Het zorgt voor een goede kant! 
 
Dat leven en laten leven 
Krijgt nu een pluim, ja gewis 
Die ik vroeger niet kon geven 
Maar mij nu van waarde is! 
 
Het heeft veel van de Bergrede 
Bij wat Jezus tot ons zegt 
Het zachte dat een boost kan geven 
En zo de hardheid steeds afremt! 
 
Als je het niet eens kunt worden 
Loop dan een mijl met iemand op!   
Mocht er dan nog iets aan schorten 
Gooi er nog een mijl bovenop! 
 
Dat leven en laten leven 
Is nu het grote medicijn 
Die een weg zoekt naar de vrede 
En weghaalt bij de harde lijn! 
 
Dat leven en laten leven 
Krijgt van mij een compliment 
Ik mag het nu anders beleven 
En zeg het zelfs ongeremd! 
 
Dat leven en laten leven 
Past in deze tijd echt heel goed 
Het kan ruimte en zachtheid geven 
Zonder dat het softheid voedt 
 
Dat leven en laten leven 
Heeft mij radicaal omgekeerd! 
Mij zelfs deze dienst bewezen: 
Ik heb afgeleerd en bijgeleerd! 
 

 

 

Startdag  door Hans Marseille 

Met de ledencommissie bespraken we kort de 
motivatie voor de Startzondag. Ooit bedoeld als 
begin van gemeentewerk in het winterseizoen. 
Tijdens de startdienst op zondag 19 oktober lazen 
we, naast de bijbel nog twee andere lezingen. Om te 
beginnen lazen we uit ‘De Wynberg des Heren’, de 
twaalf namen van onze eerste gesprekskring in 1532. 
Daarna lazen we van C. P. Laan het gedicht: ‘De zin 
van het leven’. Wijlen broeder Laan beschrijft hierin 
de levensloop en de daarbij behorende sociale 
verbanden…totdat je in de herfst van je leven je 
partner verliest en alleen komt te staan. Zo monter 
als de dichter zelf was, zo houdt hij ons het volgende 
voor: 
Sluit je aan bij een groep waarbij je past, 
doe mee, dan word je een graag geziene gast. 
Het is wel moeilijk in het begin, 
maar je leven krijgt daardoor duidelijk zin. 
Tijdens de koffie werden we getrakteerd op wat 
lekkers en werden we vanaf het balkon op de foto 
gezet.  
In de middag kwamen vele gasten onze Vermaning 
opzoeken voor het start-concert. Aya During zong 
Franse chansons begeleid door Robert Sickmann op 
de piano. We hieven het glas op het nieuwe concert-
seizoen en nodigden Robert en Aya uit voor een 
vervolgconcert in het voorjaar.  
 

 
 

Rembrandtkring. door Hans Marseille 

We bekeken de worsteling van Jacob met de engel. 
Deze geschiedenis spreekt ons in psychologische zin 
aan. Wie heeft in zijn of haar leven niet een gevecht 
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moeten leveren? Een worsteling met 
je eigen verleden. Een gevecht op 
leven en dood omwille van je 
toekomst. Een gevecht waar je mank 
én tegelijk gezegend uitkomt; dat is de 
worsteling met je engel. 
De geschiedenis van Jacob is een 
herkenbaar verhaal.  
In het kort gaat het als volgt: De naam 
Jacob betekent ‘pootje-lichter’.  Jacob 
is ze allemaal te slim af en maakt zijn 
naam waar. Hij heeft zijn vader 
bedrogen én zijn broer om de tuin 
geleid zodat hij de erfenis zou krijgen.  
Maar dat maakt hem ook eenzaam. 
Jacob heeft zijn familieland verlaten, 
omdat zijn broer Esau hem naar het 
leven staat. Oud en wijs geworden wil 
hij terug naar zijn broer. Om samen 
verder te kunnen zal hij het 
vertrouwen van zijn broer moeten 
terugwinnen. Daar is vergeving en 
verzoening met die ander voor nodig. Dat kun je niet 
in je eentje. Daarom stuurt Jacob hele grote 
geschenken vooruit, waarmee hij zijn broer gunstig 
probeert te stemmen. In de nacht steekt Jacob de 
grensrivier over.  De nacht is de overgang van de 
enen dag naar de andere. Het water is overgang van 
het oude land naar het nieuwe land. Hier, in de 
overstap van verleden naar de nieuwe tijd vindt 
Jacob een engel op zijn weg. Nú zal het gevecht met 
mijzelf en God plaatsvinden 
In de beeldende kunst laten engelen de kant van 
God zien. Waar de engelen menselijk zijn, is God dat 
ook. De engelen van Rembrandt hebben zowel 
mannelijke als vrouwelijke trekken, en geven ook 
daarmee Gods menselijkheid weer. Tegelijk bewaart 
Rembrandt de goddelijke afkomst bijvoorbeeld door 
de vleugels van de engel. 
Dat Rembrandt een genie is, vind je ook terug in dit 
schilderij. Hij laat worsteling én zegening in één 
gebeurtenis zien. De engel houdt met knie én 
linkerhand Jacob klem terwijl tegelijk de rechterhand 
bijna liefdevol op Jacob rust.  De zorgzaam 
uitgespreide vleugels van de engel geef eveneens 
het latere moment in het verhaal weer; wanneer de 
engel aan Jacob de zegen geeft.  
Je zou er zo voor naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam willen gaan. Maar helaas, dit schilderij 
bevindt zich in Berlijn. Gelukkig kunnen we het met 
de beamer levensgroot in de koffiekamer projecteren.  
 

Kerstmusical door Hans Marseille 

Misschien moet  er toch een keer van komen dat we 
samen een kerstmusical zingen. Gewoon voor 
onszelf, voor de mooie muziek en het 
gemeenschappelijk plezier. Want het kerstfeest kent 
van alle feesten de mooiste liederen en onze 
gemeente zingt eenstemmig als de beste.  
Bovendien  raken we er ook aan gewend om met 
pianobegeleiding te zingen en leren we een nieuw 
lied uit het liedboek aan. Dan nodigen we Lauri Brons 
uit die ons voorzingt.  

Een musical is nog een brug te ver voor ons, denk ik. 
We kunnen met een paar nieuwe liederen beginnen 
die bij Lukas 2 horen.  Bijvoorbeeld op 9 november, 
de tweede zondag van deze maand. Het eerste lied 
heet: ‘Marie, elke kamer is hier bezet en is 
geschreven op een volksmelodie uit Duitsland. Het 
lied is geschreven door Willem Wilmink en gaat over 
Jozef en Maria die moedeloos Bethlehem uitlopen 
omdat ze geen slaapplaats hebben kunnen vinden. 
Het tweede lied is geschreven op een kinderlied uit 
Frankrijk met als titel: ‘Waar de kou zo scherp was’. 
Het vertelt dat het kindje werd geboren op zijn vaders 
jas. Pas toen het kindje eindelijk in de armen van zijn 
moeder lag, maakte het voor het eerst geluid. Het 
derde lied wordt door een engel uit de hemel 
gezongen en heeft als titel: ‘Vrede op aarde’. De 
melodie is van ‘Scarborough Fair’, komt uit Engeland 
en is bekend geworden als pop-hit van Simon and 
Garfunkel . Daarna komen de herders op bezoek. Zij 
zingen het Jezuskindje toe  met de woorden: ‘Ach 
kindje lief en teer.” In het laatste lied komt de boer 
van de stal van de os en de ezel op bezoek. Tot zijn 
stomme verbazing is er een kindje in zijn stal 
geboren. De melodie is bekend van het lied: 
‘Goedenavond, speelman’. Terwijl we ver buiten de 
drukte van december blijven, beleven wij alvast 
plezier aan het lezen en zingen van een paar nieuwe, 
prachtige kerstliederen. 
 

Dopers Zaaigoed door Hans Marseille 

De eerste keer spraken we over  ‘genieten’. We lazen 
interviews met 100-jarigen en ontdekten hoe ook bij 
hen genieten, lichamelijkheid veronderstelt. De 
tweede keer bespraken we kwetsbaarheid en lijden. 
De relatie tussen lijden en lichamelijkheid ligt voor de 
hand, ook bij psychisch lijden. Wanneer je ‘genieten’ 
als  normaal menselijk ziet, dan verschijnt lijden als 
ab-normaal en absurd (=ongerijmd). Tenslotte 
bespraken hoe (onder welke omgang) kwetsbaarheid 
het leven zin kan geven. 
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Protestants Texel 
 

Inspiratiezondag 5 oktober 

 
Met een goed gevulde Burghtkerk beleefden we op 
zondag 5 oktober een feestelijke Inspiratiezondag.  
Het thema ‘Kijk!’ werd naar verschillende kanten 
uitgewerkt. In een grote lijst werd een bloemstilleven 
gemaakt van bloemen die van alle kanten waren 
meegenomen. Maar liefst acht boeketten werden er 
na de dienst van gevormd en uitgedeeld naar 
mensen uit de drie PKN-gemeentes. De bloemen zijn 
gegaan naar: Corrie Visser, Fam. C. Drijver, Bertha 
Boogaard, De Gollards, de Hollewal, het Huis van 
Tante Jans, de Schuttehof en de Schuttehoek.  
 

 
 
Ds. Wikke Huizing leidde het thema in. Ze stond stil 
bij de blikrichting die het geloof biedt op de 
werkelijkheid. Zoals op de omslag van de orde van 
dienst een hand te zien was, die de blik van de 
toeschouwer leidt, zo leidt het evangelie je blik op de 
wereld. Je leert kijken door Gods ogen.  
Daarna was het tijd voor de aanwezigen om aan het 
werk te gaan. In groepen van ca. 20 mensen werd 
gewerkt aan de opdracht om een bijbelverhaal uit te 
beelden. Zonder woorden, maar met behulp van 
attributen. Elke groep presenteerde hun ‘kijk op het 

verhaal’ op het podium. Het was verrassend hoe 
duidelijk en herkenbaar de verhalen waren, ondanks 
de korte voorbereidingstijd.  
 

 
 
Er was ruimte voor humor en ontroering. Een groep 
wist zelfs in een kwartier tijd van hun bijbelverhaal, 
de doortocht, een musical te maken.  
Na de dienst was er ruimte voor ontmoeting en het 
bekijken van de foto’s die waren ingezonden, met 
daarbij koffie en heerlijke baksels. Het was een 
inspirerende morgen.  
De collecte in de dienst was bestemd voor 
Bartimeus, voor mensen met een visuele beperking. 
Deze collecte heeft in de viering het mooie bedrag 
van €421,- opgebracht. Daarnaast zijn er via de bank 
nog diverse giften binnengekomen. Alle gevers 
hartelijk dank! 
 

 
 
Namens de voorbereidingscommissie, ds. Geertje de 
Vries 
  

Uitslag van de stemming van de 
fototentoonstelling ‘Kijk!”  
De inzendingen voor de fototentoonstelling ‘Kijk!’ 
waren boven verwachting. Uiteindelijk zijn er maar 
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liefst 43 foto’s ingeleverd. Tijdens de inspiratiezondag 
waren ze allemaal te zien in de Burght kerk. Alle 
aanwezigen mochten stemmen, door middel van 
stickertjes, die ze mochten plakken op de foto’s die 
zij het meest sprekend vonden. Daar werd veel 
gebruik van gemaakt. 
Uiteindelijk kwam er een top 5 uit van foto’s die 
favoriet waren. 
 

 
Janet Brouwer - Haven van rust 

Kees Vlaming - Libelle op hand  

Cees Jonker – Vlinder 
 
 

Reini Dijkshoorn – Vuurtoren 
 
Deze vijf foto’s zullen worden afgedrukt als 
ansichtkaarten. In een volgend kerkblad leest u meer 
over wat we daarmee gaan doen.  
Alle inzenders heel hartelijk bedankt! Jullie kunnen 
de afdruk van je foto afhalen bij ds. Geertje de Vries, 
Koetebuurt 2 in Oosterend.  
 
 

 
Wilma van Uunen - Lammetjes op de dijk 
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Kerkelijk spreken over de oorlog tussen 
Hamas en Israël 
De oorlog tussen Hamas en Israël is desastreus en 
duister. De Protestantse Kerk in Nederland is 
verbonden met het volk Israël én met Palestijnse 
christenen. Verbondenheid betekent dat je je 
woorden weegt, dat respect en liefde voelbaar zijn, 
en dat je op jouw beurt bereid bent tot zelfkritiek. 
 
Verbondenheid betekent dan vervolgens niet dat je 
zwijgt. In de visienota Uw Koninkrijk kome (2024), 
vastgesteld na het synodale beraad van onze kerk, 
zit de opdracht voor de kerk om zich uit te spreken.   
 

Luisteren naar de stemmen 
Voor ons als Protestantse Kerk ontstaat dit appel ook 
door het luisteren naar de stemmen van mensen met 
wie we een commitment hebben. Met Father Bashar 
bijvoorbeeld, in het christelijke dorp Taybeh op de 
Westbank. Hij vertelt over het toenemende extreme 
kolonistengeweld dat zij ondergaan. Met Daoud 
Nassar, een Palestijnse christen, die met zijn familie 
vlak bij Bethlehem woont en op dit moment fysiek 
bedreigd wordt door illegale en onrechtvaardige 
intimidatie. Het is een venster op de dagelijkse 
werkelijkheid van een settlement-politiek op de West 
Bank die hem, en vele anderen, acuut bedreigt.   
 
Het is ook een venster op de situatie van de kerk in 
Palestina. Daarbij roepen Palestijnse broeders en 
zusters in Christus, samen met hun volk, ons op het 
onrecht te zien en te benoemen wat zich in Gaza 
voltrekt. De vernieling van de infrastructuur van hun 
cultuur, het verdreven worden uit je huis, de 
schending van grondrechten en mensenrechten, de 
asymmetrie van de macht, de dood van duizenden 
mensen, jong en oud - ze zijn ten hemel schreiend. 
Als kerk mogen we hier niet van wegkijken. We 
spreken ons hiertegen uit en doen een beroep op 
hen die macht en invloed hebben dit onrecht te 
beëindigen. Publiekelijk en achter de schermen uiten 
we als moderamen van onze kerk dit dringende 
appel, en we ondersteunen organisaties en mensen 
die dit ondergaan.  
 
Tegelijk weten we ons verbonden met het Joodse 
volk. We horen vanuit de Joodse gemeenschap in 
Nederland, waarmee we verbonden zijn, hoezeer 
intimidatie, bedreigingen en haat een dagelijkse 
werkelijkheid voor hen zijn. Joodse scholen moeten 
bewaakt worden, studenten durven niet naar college 
te gaan, openlijke expressie van je Joodse identiteit 
in ons land is gevaarlijk geworden. Het is 
ontoelaatbaar en onaanvaardbaar.  
 
Met afschuw zien we het oplaaiend antisemitisme dat 
wereldwijd exponentieel toeneemt. Wij herinneren 
ons de gruwelijke moordpartij van Hamas op 7 
oktober 2023. De rouw om de doden, de dagelijkse 
herinnering aan de gegijzelde Israëli, het zorgt voor 
een permanente wond in de Joodse gemeenschap 
wereldwijd.   

 
In het geweld van Hamas is de haat tegen Israël en 
de wil haar te vernietigen een openlijke drijfveer. Wij 
spreken ons daartegen uit en wij roepen hen die 
macht en invloed hebben op om de ideologie van 
Hamas tegen te spreken en om vrijlating van 
gijzelaars te bepleiten. Israël heeft recht op een veilig 
land. Daar houden we als kerk aan vast en dat 
bepleiten we net zo sterk als we dat doen voor het 
Palestijnse volk.  
 

Kerk als leergemeenschap 
In onze visienota wordt de kerk geschetst als een 
leergemeenschap. Dit leren gebeurt in de 
ontmoeting. Dat is fundamenteel. Je kunt in dit 
vraagstuk niet leren wanneer je niet luistert naar de 
stem van het levende Jodendom en van Palestijnse 
christenen. Naar beide hebben wij lange tijd 
onvoldoende geluisterd. Dit is dus een leerweg vol 
bezinning en inkeer, zelfkritisch kijken naar je eigen 
theologie en taal, naar de rol van macht, huidskleur 
en context. Theologisch gezien kun je dit ook zien als 
een opdracht tot de heiliging van de Naam. Hoe 
spreken wij recht over God? Welk spreken verduistert 
zijn Naam? Juist in de context van crisis, 
simplificeringen en vervreemding, intensiveren we als 
Protestantse Kerk in Nederland kerk deze leerweg-in-
de-ontmoeting. Wij geloven dat God ons hierin 
wijsheid, daadkracht en onderscheidingsvermogen 
zal geven.  
 
Als landelijke kerk nemen we het initiatief voor 
theologische ontmoetingen tussen de vele 
verschillende stemmen in dit vraagstuk. We proberen 
gezamenlijk grondwoorden te vinden in de Schriften, 
in onze tradities en in de ervaring van wie lijden, om 
voor vandaag de taal van God te vinden. Als 
landelijke kerk ontwikkelen we middelen om op deze 
manier het gesprek in de lokale gemeenten te 
voeren, en we attenderen op manieren waarop je je 
in kunt zetten. Op veel plekken gebeurt het gesprek 
op een moedige, waardige manier. Op andere 
plekken wordt het gesprek gemeden omdat de 
gemoederen te oververhit zijn. Daar heeft de 
dienstenorganisatie handreikingen voor ontwikkeld. 
Dit gesprek maakt namelijk weerbaar. Het verrijkt het 
geestelijke leven wanneer je leert kijken vanuit 
meerdere perspectieven, wanneer de Schriften op 
een nieuwe manier opengaan en wanneer 
oprechtheid en geloof ontdekt worden in anderen 
waarvan je dacht dat ze je vreemd waren. Zo hopen 
we gemeenschappen te zijn die zich niet uit elkaar 
laten trekken door complexe vragen en giftige 
verhoudingen.  
 

Woorden geven aan verdriet 
Laten we in dit alles vooral ook woorden geven aan 
het verdriet over alle doden en het grove geweld. 
Over de impasse en het lot van volkeren gegijzeld 
door nietsontziende machthebbers. De kerk is een 
van de weinige plekken waar ruimte is voor stilte en 
het niet-meer-weten. Voor de klacht, het klaaglied en 
het kyrië. We verzetten ons daarmee tegen de 
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stuitende ideologisering van de doden. Alsof de ene 
dode betreurenswaardiger is dan de andere. In de 
visienota wordt de verwonding expliciet genoemd. 
Kun je het trauma van de ander zien, erkennen en 
eren? Laat de liturgie niet de zoveelste plek van 
debat zijn maar allereerst ook een plek van piëteit, 
tedere omgang met het verdriet van zo veel mensen. 
Een plek om God in onze nood aan te roepen en met 
hartstocht de Bijbel te bestuderen op zoek naar 
woorden voor nu.  
 
Als de kerk wereldwijd oproept tot gebed in deze tijd 
is dat een veeleisende oproep. ‘Elke keer als ik mijn 
gebedenboek open’, schreef Abraham Heschel in de 
tijd van de Vietnamoorlog, ‘zie ik de gezichten voor 
me van door napalm verbrande kinderen.’ Geestelijk 
leven is je niet afsluiten voor deze wereld, haar 
onrecht en verdriet, maar die dramatiek doorleven 
met God. Je opent je gebedenboek en je ziet puin, 
honger, haat, dode journalisten, moeders van 
gegijzelde jongens. Wij weten uit de profetische 
traditie van onze kerk dat vernieuwing en verzet 
geboren worden vanuit oplaaiend geestelijk leven. 
Zou de Israëlzondag dit jaar dit karakter kunnen 
krijgen: het vasten, het kyrië, het indringende appel 
op God, het beraad over hoe we lokaal vormgeven 
aan ons geloof in de weg van Jezus?  
 

Hart van het christelijk spreken 
Het hart van het christelijke spreken ligt in Jezus 
Christus. In Christus zijn wij verbonden met 
christenen wereldwijd. In Hem krijg je lichamelijk pijn 
over onrecht. Door Hem zijn wij onopgeefbaar 
verbonden met het volk Israël. Vanuit Jezus Christus 
ontstaat een weefsel van verbindingen. Als kerk 
zoeken we naar de weg van Jezus nú en die krijgt 
vorm in een praxis, in dagelijkse oefeningen om als 
gemeenschap de weg van verzet en vrede te gaan, 
en in het steunen van wie deze weg ook gaan. Juist 
als we overal kapotmakers aan het werk zien, in het 

klein en in het groot, in de schepping en in de 
geschiedenis, herinneren wij onze verknochtheid aan 
Jezus Christus, de Kurios, die een ander koninkrijk 
belichaamt.   
 
Als landelijke kerk wenden we onze invloed aan om 
dit brede appel hoorbaar te maken. Door te 
opiniëren, ons publiekelijk uit te spreken, contact te 
zoeken met wie politieke invloed heeft en hen te 
bewegen tot daadkracht, door nieuw materiaal te 
ontwikkelen voor lokale gemeenten, door 
ontmoetingen te faciliteren tussen allerlei soorten 
mensen die de weg van de vrede zoeken, en door 
organisaties te steunen die deze weg herkennen en 
beoefenen.  
 
Het conflict in het Midden-Oosten staat niet op 
zichzelf. We zien daar de fnuikende effecten van 
autocratisch leiderschap, de verzwakking van de 
democratie en het recht, het effect van 
cultuuroorlogen waardoor mensen elkaars meningen 
niet meer kunnen verdragen en vijanden worden van 
elkaar. Er beweegt een vloeibare woede door onze 
tijd, en die trekt door alle politieke kleuren heen. Als 
je weet hoe sterk het kwaad in deze wereld is, het 
groeit snel als onkruid, zegt de psalmist, dan ben je 
alert. Als je schrikt van geweld en desintegratie van 
een samenleving ‘dáár’, let dan goed op ‘hier’! 
Woede kan omslaan in razernij. Er zijn 
gemeenschappen nodig die een remmende werking 
hebben op haat en vervreemding. Dit is de tijd om de 
helende kracht van het evangelie met elkaar te 
hervinden en ervan te getuigen, zodat uit de kerk een 
ander lied klinkt.  
Ds. Kees van Ekris 
Scriba generale synode 
 
Overgenomen van de PKN-website op verzoek van 
het Eilandelijk Moderamen van de PG’s op Texel. 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Colofon 
 
Inhoud: 
Overdenking     1 
Texel      2 
Doopsgezinde Gemeente Texel   3 
Protestants Texel    9 
Protestantse gemeente Den Burg  13 
Protestantse Waddengemeente Texel  21 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  26 

 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 21 november 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 

• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, 
tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  
Zondag  9 nov 
Heilig Avondmaal 
 

10.00 uur Ds.: ds. P. Barnard uit Blaricum 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: Werelddiaconaat Bangladesh 
Uitgang: verwarming 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg  

Zondag 16 nov 
 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Hospice Texel, 2e Kerk, 
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 23 nov 
Laatste zondag kerkelijk jaar 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e St. Kerk en Minima Texel,  
2e Kerk, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 30 nov 
1e Advent 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Hulp Oost Europa Texel 
2e Kerk, 3e Missionair werk 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag  7 dec 
2e Advent 
 

10.00 uur Ds.: ds. G. Arnoldus uit Nunspeet 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e zending Rwanda, 2e Kerk,  
3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

 

Agenda  
Maandag 3 nov 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Donderdag 6 nov 10.30 uur  Praatcafé in de Gollards met David Lodder 

Donderdag 6 nov 16.00 uur Voorbereiding kerkasiel Kampen, in de Schakel 

Vrijdag 7 nov 10-16 uur Bazaar in De Burght 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/


 14 

Maandag 10 nov 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 11 nov 18-19.30 uur Sint-Maarten in De Burght. Kinderen zijn welkom om te zingen 

Dinsdag 11 nov 19.30 uur Kerkenraad in de Schakel 

Woensdag 12 nov  Samen aan Tafel! Opgave: Nannie de Haas 0222-312298 

Donderdag 13 nov  Kerkasiel Kampen. Opgave bij ds. W. Huizing 

Maandag 17 nov 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 18 nov 18.00 uur 
19.30 uur 

Maaltijd voorafgaand aan de gemeenteavond 
Gemeenteavond 

Donderdag 20 nov 15.30 uur Maandviering in de Gollards 

Donderdag 20 nov 19.00 uur Diaconievergadering bij Bea Aalders 

Vrijdag 21 nov vóór 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk 

Maandag 24 nov 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Maandag 1 dec  19.45 uur Cantorij in De Burght 

Donderdag 4 dec 10.30 uur Praatcafé in De Gollards met Co Boon 

Dinsdag 16 dec  Advent/Kerstmiddag in De Schakel 
 

➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant 
 
Een bijzondere ontmoeting  
In het kader van de afsluiting van de viering van 80 
jaar Bevrijding was er op zondag 19 oktober een 
Vrijheidslunch in De Burcht. Mede georganiseerd 
vanuit het Comité 4/5 mei Texel. Daarvoor brachten 
de deelnemers zelf een gerecht mee, om te delen.  

 
 
Weinig mensen hadden zich opgegeven voor deze 
maaltijd, we zaten met 17 mensen aan tafel. Maar 
wat een waardevolle gebeurtenis! Als gasten waren 
in ons midden de Oekraïnse Olga en haar kinderen 
Paulina en Mira, begeleidt door Rianne Malschaert.* 
Olga vertelde , in uitstekend Nederlands, over haar 
vlucht naar Nederland, uit het oosten van Oekraïne. 
Haar woonplaats daar ligt nu in bezet gebied. Hoe 
angstig de vlucht was, hoe warm de opvang op 
Texel. Van Texel had ze nog nooit gehoord…een 
eiland.. zou het wel bewoond zijn? Dat viel alleszins 
mee, gelukkig. Als één van de weinigen leerde ze zo 
snel mogelijk Nederlands omdat ze besefte dat dit 
haar vooruit zou helpen. Bovendien sprak ze al 
Engels en kon daardoor voor Rianne (en anderen) 
tolken op de vluchtelingenboot, waar ze toen 
woonde. Wat opviel was dat ze het niet over haar 
echtgenoot had. We begrepen later dat haar man zes 

weken na hun vlucht was gesneuveld. Daar kon ze 
niet rechtstreeks over praten. Wel liet ze foto’s en 
uitspraken zien van haar vrienden die al enkele jaren 
aan het front vechten. Intelligente, aardige mensen, 
met wie ze zo vaak als mogelijk contact heeft. En die 
zo graag hun talenten anders zouden willen 
besteden. De oorlog in Oekraïne kreeg hierdoor voor 
ons gezichten en namen. Ze vertelde ook dat de 
motieven om te vluchten niet voor iedereen hetzelfde 
waren en zijn. Sommigen kwamen omdat ze direct in 
gevaar waren. Anderen om een beter leven op te 
bouwen in het Westen. Voor allen geldt dat ze via 
familie en vrienden verbonden zijn met de strijd in 
Oekraïne. De Oekraïners op Texel kunnen inmiddels 
allemaal zelf in hun levensonderhoud voorzien en 
wonen niet meer op de boot.  
Wikke Huizing 
* Rianne Malschaert verzorgde namens de 
Gemeente Texel activiteiten en taallessen in het 
eerste jaar van de opvang. 
 

Zin in Film  “The Man Who Sold His Skin” 

In klein gezelschap bekeken we een film waarin het 
verhaal wordt verteld van een jonge Syrische 
vluchteling Sam in Libanon. Hij ontmoet in Beiroet 
een beroemde Belgische kunstenaar die via hem een 
boodschap wil overbrengen aan het publiek in het 
Westen. Hoe? Door op de rug van de Syrische 
vluchteling een afbeelding van ee Schengenvisum te 
tatoeëren en hem als levens kunstwerk ten toon te 
stellen. En zo van hem een object te maken. 
Objecten, dingen, reizen tegenwoordig makkelijker 
over grenzen dan mensen, zo stelt hij. In ruil hiervoor 
krijgt Sam de mogelijkheid naar zijn vriendin te reizen 
in Brussel; hij krijgt een Schengenvisum in zijn 
paspoort, en geld. Maar wat doet dat met deze 
levenslustige en zelfbewuste jongeman? Is hij nog 
een mens? Of is hij vooral een ding? Het publiek 
stroomt toe maar het is niet de bedoeling dat hij 
contact met hen maakt. De film krijgt een 
verrassende ontknoping waarbij de kunstenaar niet 
zo cynisch blijkt te zijn als eerst getoond.  
Een verhaal over ont-menselijking en menselijkheid. 
En de vraag: wat maakt een mens tot mens? 
Wikke Huizing 

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Kerkasiel Kampen 

Op 13 november kunt u mee naar Kampen voor een 
viering in De Open Hof. Zie informatie op de 
algemene pagina voorin dit blad. 
 

Gemeenteavond dinsdag 18 november 

Het is goed om als gemeente twee keer per jaar 
bijeen te komen op een gemeenteavond. Bestuurlijk 
gezien is het belangrijk om de gemeenteleden te 
horen over bepaalde onderwerpen en om 
verantwoording van het gevoerde beleid af te leggen.  
Daarnaast nodigen we vaak een gast uit om ons te 
vertellen over een initiatief op Texel. Op dit moment 
worden daarvoor contacten gelegd. Via de 
Zondagsbrief ontvangt u verdere informatie. 
Voorafgaand aan de bijeenkomst bent u van harte 
welkom bij de warme maaltijd, om 18 uur, in De 
Schakel!! 
 

Dubbeltentoonstelling in De Burcht 

 
 
De tentoonstellingsopening op vrijdag 17 oktober 
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat in oktober een 
tentoonstelling was in De Burght. Vele bezoekers, 
vooral in de herfstvakantie, hebben deze bezocht. 
Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten! 
Ds. W. Huizing 

 

Van de Diaconie. 
21  sept. Vredesdienst Raad van Kerken t.b.v. Kerk in 
Nood (KIA) € 474,00                        
28  sept. St. Voedselbank Texel  (inclusief Busje van 
Mary € 116,00) € 264,00                                
05  okt. Inspiratie zondag gezamenlijke PKN-kerken 
Texel €  466,00  t.b.v. St. Barthiméus.                                                                                                                           
12  okt. Eilandelijk Diaconaal Werk: Inloophuis De 
Deel 0.2 € 150,00                          
19  okt. Diaconie € 157,00  
Ook mochten wij een gift ὰ € 80,00 ontvangen 
waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Het collecte rooster voor november 2025: 

* Zondag 02 nov. Dankdag KIA Colombia: Kinderen 
in achterstandswijken weerbaar maken. In de 
Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel 
kinderen op in wijken vol armoede en geweld. Het 
buurtcentrum van is een veilige plek waar ze terecht 
kunnen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar 
kunnen hier ook 45 jongeren een koksopleiding 
volgen. Justin: “Ik kom hier graag, omdat we hier 
mogen laten zien hoe we ons voelen. Als ik me slecht 
voel, schrijf ik op hoe ik mij voel. Ik leer hier ook hoe 
ik dingen beter kan doen. We leren hier over dingen 
die belangrijk zijn, zoals vriendschap, respect hebben 
voor elkaar.”                                                                                        
* Zondag 09 nov.  Avondmaal: Werelddiaconaat 
Bangladesh: Innovatief kooktoestel verandert levens: 
In Bangladesh hebben veel vrouwen weinig 
inkomsten uit verkoop van hun landbouwproducten. 
Met een ingenieus kooktoestel verhogen zij hun  
produceert minder rook, wat gunstig is voor de 
gezondheid. Monkhusi: Verbouwt en verkoopt 
biochar. Met de winst heeft zij twee andere 
ondernemingen aan huis op kunnen zetten: een 
levensmiddelenwinkel en een naaiatelier voor 
vrouwen.                                                 
*  Zondag 16 nov. St. Hospice Texel. In het Hospice 
wordt aan mensen in laatste levensfase palliatieve 
zorg, aandacht en ondersteuning verleend in een 
sfeer van rust, warmte en privacy. Een groep 
vrijwilligers, eigen huisarts en medewerkers staan 
dag en nacht klaar. De wensen en behoeften van de  
gast staan centraal, met respect voor de eigen 
achtergrond en levensbeschouwing.                                                                   
* Zondag 23 nov. Laatste zondag van het kerkelijk 
jaar: St. Kerken en Minima. Elk jaar krijgt de stichting 
een flink aantal aanvragen. De hogere kosten voor 
de ziektekostenverzekering, energie en dagelijkse 
boodschappen, dragen daaraantoe bij. De 
samenwerking met Texels Welzijn, Bewind voering 
Texel en Vluchtelingenwerk Texel is gelukkig goed. 
Regelmatig worden mensen naar onze stichting  
verwezen, wanner andere instanties hun hulp, die 
soms hard nodig is, niet kunnen geven.                                                                                                                                  
* Zondag 30 nov. 1e Advent. St. Hulp Oost-Europa, 
de goederen zijn er wel en worden verzameld en 
ingepakt, maar de transportkosten naar Oost-Europa 
zijn heel hoog, daarom is uw bijdrage van harte 
welkom.                                                                                
* Zondag 07 dec. 2e Advent. Zending Rwanda                                                                             
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* Zondag 14 dec. 3e Advent. KIA.                                                                                                       
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag 
ovv het doel van uw gift. Waar nodig vult de 
Diaconie de collectes aan.                                                                                                            
Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van 
Harten.  
 

Van de voorzitter 
Afgelopen maanden mochten we Anneke Visser-
Veltkamp welkom heten in onze kerkenraad. Fijn dat 
je ons als diaken komt versterken. Ook zijn we 
dankbaar dat Nico Blonk zijn ambtsperiode verlengt. 
En we bedanken Arie Maat voor alles wat hij als 
diaken heeft gedaan en wat hij als gemeentelid nog 
allemaal blijft doen.  
In ons gesprek met de classispredikant Peter 
Verhoeff heb ik als trotse voorzitter verteld dat we 
een fijne kerkenraad hebben. Er wordt veel werk 
verzet, en de drie colleges werken zowel zelfstandig 
als samen op een prettige manier. Toch hebben we 
ook zorgen. We hebben meer ouderlingen nodig.  
Elders in het kerkblad leest u meer over de taken van 
een ouderling; zoals wij die graag invullen. De 
huidige vier ouderlingen en hun voorgangers doen en 
deden ook extra taken. Dat kan misschien 
afschrikken om u aan te melden als ouderling. Het 
bezoekwerk van gemeenteleden en een 
signaalfunctie hebben in het omzien naar elkaar zijn 
denk ik de belangrijkste elementen. Het bezoekwerk 
hoeft de ouderling niet alleen te doen. Er is een team 
van ondersteuners dat helpt. Ook Wikke ondersteunt 
alle ouderlingen en doet veel bezoekwerk. Bovendien 
zien veel gemeenteleden gelukkig ook zelf naar 
elkaar om.  
Ik hoop dat het artikel duidelijk maakt wat het werk 
van een ouderling inhoudt en dat u overweegt om het 
team van ouderlingen te komen versterken.  
Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk 
 

Van de Kerkenraad. 
 Op 15 oktober is de Kerkenraad weer 
bijeengekomen rond de Paaskaars in de Schakel.                                                                                                                                                               
De vergadering is door Marjan Nicolay voorgezeten 
en heeft in het bijzonder Anneke Visser- Veltkamp 
welkom geheten als nieuwe diaken en Arie Maat als 
aftredende diaken. Roelie Struick heeft de 
vergadering geopend met Veilig in Jezus Armen: An 
place to be.                                                                                                                                        
Er zijn twee Groot Letter Liedboeken besteld om in 
de kerk te leggen o.a. voor gasten. Er zal een stukje 
over komen in het kerkblad.                                                                      
Aanschaf nieuwe liedboeken: Bij Struun liggen soms 
exemplaren afkomstig uit een nalatenschap. Verder 
wordt erop aangedrongen zelf een liedboek mee te 
nemen. De Inspiratiezondag is positief ontvangen. De 
foto’s zullen worden opgehaald bij ds. Geertje de 
Vries en van enkelen worden ansichtkaarten 
gemaakt.                                                 
De jaarlijkse evaluatie met ds. Wikke Huizing heeft 
plaatsgevonden. De Gemeente is tevreden over 
Wikke en Wikke over ons. Wel moeten we ervoor 

zorgen dat de maandag als vrije dag beschermd 
wordt.                                                                                     
9 november is er Avondmaal dan gaat ds. Petra 
Barnard voor.                                                       
De Vredesdienst die georganiseerd was door de 
Raad van Kerken was goed.                          
18 januari is de Dienst van de Eenheid.                                                                                               
18 november is er gemeenteavond. De begroting van 
de diaconie en kerkrentmeesters worden dan o.a. 
besproken.                                                                                                
Arie Maat wordt door Marjan Nicolay bedankt voor 
zijn inzet en krijgt van Daan van Sijp een bloemetje.                                                                                                                          
25 oktober gaat de klok weer terug en is er 
“Lichtjestocht” door de kerk heen.                                   
De vergadering wordt afgesloten door ds. Wikke 
Huizing met een herfstlied 712: Het jaar neigt zich tot 
stille groet. 
 

 
 

Van de kerkrentmeesters 
 

Hierbij de collecten van september: 
Kerk     € 160,81 
Onderhoud gebouwen  € 77,24 
Zomerwerk   € 75,46 
JOP jeugdwerk   € 69,48 
Onderhoud orgel  € 67,43 
Uitgang inspiratiezondag € 50,22 
 

Kerkbalans     In januari of februari heeft u laten 
weten welk bedrag de kerk mag verwachten in 2025. 
Op het moment dat u dit stukje leest is al zo'n 80 % 
van de toezeggingen overgemaakt waar we u zeer 
erkentelijk voor zijn. 
Maar het gebeurt wel eens dat een betaling niet zo 
goed uitkomt of u vergeet het over te maken. 
Mocht dat zo zijn dan kunt u begin november een 
herinneringsverzoek ontvangen met het verzoek om 
het ontbrekende bedrag alsnog over te maken. 
Als u meent dat het verzoek onterecht is dan hoort de 
penningmeester het natuurlijk heel graag van u. 
Overal kunnen fouten gemaakt worden en, hoe 
serieus we ook met uw gegevens omgaan, toch kan 
er bij ons ook een foutje insluipen.  Al vast hartelijk 
dank voor uw medewerking. Douwe Kooiker, tel. 
315577 of een mailtje naar::  
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penningmeester@pkndenburg.nl  

© Peter Ambt 
 

Periodieke Giften 
Zoals u waarschijnlijk weet, zijn giften aan ANBI-
instellingen, waaronder ook onze kerk, aftrekbaar in 
de aangifte inkomstenbelasting. Voor de aftrek van 
deze bedragen dient echter wel rekening gehouden 
te worden met een drempel van 1% van het 
gezamenlijk verzamelinkomen. 
Er bestaat al een behoorlijk aantal jaar de 
mogelijkheid om 5 jaar lang eenzelfde bedrag aan 
een ANBI-instelling te schenken waarbij er geen 
rekening gehouden hoeft te worden met een 
drempel. Dit zijn de zogeheten periodieke giften. 
Geen notariskosten 
Sinds 2014 hoeft hiervoor niet meer de gang naar de 
notaris gemaakt te worden. Dit betekent een 
kostenbesparing voor U als gever. Er kan een 
onderhandse akte oftewel "Overeenkomst periodieke 
gift" worden opgesteld door ANBI-instelling (Kerk) en 
U als gever. Het rendement wordt dus verhoogd. 
Het formulier kunt u downloden op: PKN-
Overeenkomst periodieke gift-Kerkelijke gemeente. 
Uiteraard kan de penningmeester het formulier naar 
u toe sturen en kunnen we het samen invullen. 
Niet van toepassing? 
Mocht u nu denken: "dit is voor mij niet van 
toepassing, want ik kom al boven mijn drempel uit", 
dan wijs ik u nog graag op het volgende: Dit geldt 
voor ALLE ANBI-instellingen waar u aan geeft, u kunt 
dus een dergelijke akte ook met een Hartstichting, 
KWF, WNF en ga maar door afsluiten. 
Dit kan weleens betekenen dat u geheel GEEN 

drempel meer heeft. Door mee te gaan doen aan 
periodieke giften kunt U met meer geld uw doel 
steunen, wat U uiteindelijk toch nog minder geld kost 
dan nu! 
 

Ouderlingen gevraagd 
Op dit moment – 2025 – hebben we vier 
hardwerkende ouderlingen die allen ondersteund 
worden door wijkteams of anderszins met 
bezoekwerk. Met onze ruim 400 gemeenteleden, is 
dit aantal te kwetsbaar en zijn we op zoek naar extra 
ouderlingen.  
 
Het harde werken van de ouderlingen, komt ook 
doordat er door de jaren heen steeds meer taken, al 
dan niet op persoonlijke titel, bijgekomen zijn. Taken 
die een relatie met pastoraat hebben, maar niet per 
definitie een ouderlingentaak zijn. Hierdoor kan – 
volgens de kerkenraad – een beeld ontstaan dat het 
ouderlingenwerk groter is dan we in de praktijk voor 
ogen hebben. Reden om als kerkenraad duidelijkheid 
te geven over wat wij een taak voor de ouderling 
vinden en wat taken op persoonlijke titel zijn.  
Misschien zijn er dan een paar personen die 
bedenken dat het binnen hun prive-
omstandigheden mogelijk is ouderling te worden.  
 
De ouderlingtaak is: het bezoeken van 
gemeenteleden en aandacht geven aan 
gemeenteleden met een kaartje of bloemetje. Dat 
is bij lief en leed, maar ook per ambtsperiode van vier 
jaar elk gemeentelid (op diens verzoek) eenmaal 
bezocht te hebben. Dit kan verdeeld worden onder 
wijkteams en andere ondersteuners. De ouderling 
verdeelt dat bezoekwerk. 
 
Daarnaast zien we dat de huidige ouderlingen een 
aantal taken vervullen, die niet bij het ouderlingschap 
horen en vanaf heden door anderen worden gedaan 
of op persoonlijke titel worden voortgezet. Misschien 
staat hieronder een taak die u wilt uitoefenen:  

• Kerkbalans lopen: u krijgt een stapel 
enveloppen om in de aangegeven wijk te bezorgen 
en na een afgesproken periode het invulformulier van 
machtiging op te halen. 

• Kerststaven ronddelen aan gemeenteleden 
van 75 jaar en ouder, rond kerst & oud-en-nieuw. 

• Zomerkerk: dit is een activiteit van de 
gezamenlijke kerken op Texel om tijdens de zomer 
aan te geven welke activiteiten plaatsvinden. 
Aangesloten wordt op huidige activiteiten zoals 
torenklimmen den stamtafel.   

• Inspiratiezondag: voorbereiding van de 
inspiratiezondag met anderen waaronder de 
predikanten. 

• Weeksluiting Hollewal en maandsluiting en 
maandelijks Praatcafé Gollards: dit zijn activiteiten 
van respectievelijk het verpleeghuis waar men zich 
als vrijwilliger kan aanmelden en de gezamenlijke 
kerken.  

• Het organiseren van een aantal 
bijenkomsten: 

mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
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o Vrijwilligersmiddag 
o Wijkteamdag 
o Kerstmiddag  

• Tot op heden zijn de ouderlingen ook 
‘ouderling van dienst’ met hun welkom tijdens een 
eredienst. De andere ambtsdragers zijn vervangers 
als het niet door de ouderlingen opgevangen wordt. 
Dus ook als u wel ouderling wilt worden, maar niet 
ouderling van dienst, is de vervanging beschikbaar. 
Vanaf heden noemen we dit ‘ambtsdrager van 
dienst’, wetende dat de bezetting goed is geregeld. 
Uw gedachten over een bepaalde taak kunt u melden 
bij de scriba of voorzitter of willekeurig elk 
kerkenraadslid als dat voor u gemakkelijker is. 
De voorzitter, Marjan Nicolay-Mosk 
 

Inzamelingsactie kabinet orgel 
 

 
 
Tijdens de restauratie van het grote orgel hebben we 
zolang het kabinet- orgel van de orgelbouwer Sander 
Booij mogen lenen. We hebben daar dankbaar 
gebruik van gemaakt. Tijdens de restauratie van het 
grote orgel is het kabinet-orgel vooral voor de 
begeleiding van de gemeentezang, maar ook voor de 
begeleiding van de cantorij tijdens diensten en 
repetities gebruikt. Hierdoor is vooral bij de cantorij 
de wens ontstaan om het instrument te behouden. 
Het instrument is vroeg 19de eeuws. De orgelbouwer 
is onbekend maar waarschijnlijk de firma Knipscheer, 
destijds zeer bekend.  Het orgel is in goede staat en 
ook een mooi meubel om te zien. Het orgel leent zich 
vooral voor de wekelijkse repetities van de cantorij, 
bij kerkelijke bijeenkomsten als avondgebeden en 
paaswake. Verder is het uitermate geschikt voor de 
begeleiding van de cantorij tijdens diensten en bij 
instrumenten of solozang. 
Kortom het zou een verrijking zijn voor vele muzikale 
activiteiten in de kerk wanneer we dit instrument in 
huis hebben. 
 
 We zijn blij dat de kerkenraad ermee heeft 
ingestemd om het orgel aan te schaffen, onder de 
voorwaarde dat de werving van de benodigde gelden 
door de cantorij zal worden opgepakt. Verder heeft 
de kerkenraad aangegeven dat na aanschaf het 
reguliere onderhoud door de kerk zal worden betaald. 

 
Het instrument kost € 12.000, waarschijnlijk komt 
daar nog BTW bij op, maar dit zal worden onderzocht 
door de verkopende partij. Het zou mooi zijn dat we 
via een inzamelingsactie het benodigde geld binnen 
zouden kunnen halen. 
Een idee van een van de leden van de cantorij is de 
100 x 100 actie, waarbij het de bedoeling is dat we 
zoveel mogelijk mensen (liefst 100 of meer) zover 
krijgen om €100 bij te dragen. Een groter bedrag mag 
natuurlijk ook. We begrijpen dat niet iedereen een 
dergelijk bedrag kan bijdragen, maar iedere gift is 
natuurlijk welkom. Verder heeft Dyo Wassink als 
organist en cantor aangegeven een benefietconcert 
te willen organiseren om zo ook geld te verzamelen. 
 
Uw gift kan worden gestort op: IBAN: NL 62 RABO 
0122 0417 20  t.n.v. Protestantse Gemeente te Den 
Burg, onder vermelding van “bijdrage kabinetorgel”. 
We hopen op een succesvolle actie. 
 

Kluutjes in VERTROUWEN. 
Het kluutjes werk 2025 t.b.v. Protestantse Gemeente 
Den  Burg is weer met veel genoegen en gezelligheid 
verricht door veel helpende handen GROOTE dank 
hiervoor kluutjeszoekers !!! 
Dit alles passeerde aan de lopende Band aan de 
Amaliaweg 11 bij Vertrouwen, 
Een jaarlijks gebeuren dat nu tijdens 8 avonden met 
4 personen per avond is geklaard met de daarbij 
aanwezig zijnde een zeer gastvrije leidinggevende 
Bram van Groningen. 
Ook dank aan Piet, Jolanda en Talitha voor het doen 
slagen van deze VIP-onderneming. 
Fam. van Groningen fijn dat er een mooi bedrag  van 
--veertienhonderd euro ~~: kan worden tegemoet  
gezien door PG Den Burg. 
 

Bazaar  PKN Gemeente van De Burg  

 
 
Vrijdag 7 November is het dan zo ver: “DE BAZAAR ” 
in de Burghtkerk. 
We openen om 10 uur en sluiten om 15.30 uur. 
Zijn er nog mensen die e.v.t  een taart willen maken ? 
Bel dan even naar Anneke Blonk 0682363635. 
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Als u nog loten wil kopen van de grote loterij, kunt u 
even bellen naar Margreet van Heerwaarde tel 
313087 
Waardenzegels en koffie punten kunt u ook  
inleveren bij Margreet. 
 
Voor  tweedehands spulletjes, boeken, prijsjes en 
eventueel boodschappen, kunt u ons bellen, dan 
komen we ze in de week van de bazaar bij u 
ophalen. 
U kunt dan bellen naar Nico Blonk 0640094506 of 
Sjaak Sipsma  0610680202 
U kunt ze woensdag en donderdag  natuurlijk ook 
afgeven in de kerk . 
We hebben ook weer een bingoavond met een 
hapje en een drankje .  
Om 20.00 uur in de Schakel het gebouw naast de 
kerk . 
Na de Bingo worden de prijzen van de grote loterij 
getrokken . 
Tot ziens bij de bazaar!!! 
Groet van de Bazaarcommissie  
 

 

 

De schoenendoosactie 
Wij  zijn nog  druk bezig om dozen te verzamelen en 
in de kerk te plaatsen. 
 
Mochten er nog dozen na dankdag in omloop zijn 
dan kunnen ze daarna nog 
worden gebracht naar Anneke, Tineke, Alide. 
 
Op woensdag 12 november worden ze naar Den 
Helder gebracht. 
 
Vriendelijke groeten, 
Tineke, Anneke en Alide 
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Waddengemeente 
Texel Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel 
Predikanten Ds. Geertje de Vries tel 06-25550285 
Ds, Evert van Leersum tel 06-23467137 
                     Email: dsgeertje@gmail.com 
                     Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester : Dhr P.Bas tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211  
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw. Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad: Erna Drijver Tuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl  
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 
 

Rooster November  
 
2/11  Waddenkerk        de Cocksdorp        Ds. E v Leersum           10.00uur  
 
9/11  Dankdag voor Gewas en Arbeid        Maartenskerk DS. E v Leersum 
                                                                Zeemanskerk Ds. G. de Vries  
 
16/11 Afsluiting schoenendoosactie  Maartenskerk   Ds. G. de Vries 10.00uur  
         m.m.v Texels Christelijk Mannenkoor  
 
23/11 Eeuwigheidszondag   Oosterend Maartenskerk   Ds. E v Leersum             9.30 uur  
   m.m.v. Maartenscantorij  
                                          Oudeschild Zeemanskerk Ds. E . v Leersum           11.00uur 
                                          Cocksdorp Waddenkerk Ds. G. de Vries                  11.00uur 
 
30/11Maartenskerk Oosterend   Ds. E. v.Leersum           10.00uur 
 
7/12 Waddenkerk De Cocksdorp  Drs.C.Boon                   10.00uur 
 

Van de voorzitter, 
Als ik dit zit te typen, woedt er een flinke storm. 
Benjamin genaamd. 
Het water staat hoog op de kade, flinke golven 
komen via Zeeland naar het Noorden, naar ons 
eiland. 
Manlief heb ik net weggebracht naar de haven. Als 
schipper op de TX 14 “de Grietje” komt er een stukje 
spanning op het netwerk. 
De schoonmoeder van Pieter is overleden, hij gaat 
met Emmy naar Den Bosch. Afscheid, de laatste eer.. 
We hebben deze maand veel afscheid genomen.  
Te jong was daar het plotselinge afscheid van 
sportvriend Wim Westdorp. Hij ging zo graag met 
Oda en de hond  langs het strand. 
De sociale man die veel deed voor zijn medemens 
zullen we ontzettend missen. 
In de familie verloren we een geliefde oom Aad Kalf. 
Hij begon zijn loopbaan bij de marine, we zagen 
foto’s van hem in marinekledij. 
Later voer hij jarenlang op de kotter, de zee was hem 
lief.  
Tante Martha sprak hem zelf toe bij zijn afscheid, 
ontroerend en dapper, wenste ze hem een goede 
laatste reis.  
 

Op 24 oktober is ook rustig ingeslapen Mw F. Drijver, 
tante Fien. Tot op hoge leeftijd nog altijd een actief lid 
van onze kerkgemeenschap. 
Geboren in IJmuiden, betrokken bij de visserij, kwam 
ze naar het eiland Texel om met Ome Kees een 
gezin en een mooi visserijbestaan op te bouwen. 
Afgelopen donderdag hebben we dankbaar afscheid 
genomen in een mooie kerkdienst. 96 jaar en nog zo 
helder van geest is een groot geschenk. 
Ik zie haar nog voor me toen ze nog goed ter been 
was en heel graag naar het strandhuisje ging met 
Ome Kees. 
Kinderen, kleinkinderen, genieten van zon en zee . 
70 jaar huwelijk, dat is een bijzonder gebeuren. 
Zoveel jaren lief en leed met elkaar delen. 
Ik zocht een foto van de vuurtoren, ik weet niet of u 
het ziet op de afdruk maar de regenboog straalt door 
de donkere wolken. 
Het licht wat ons altijd beschijnt waar we ook gaan, 
en wat we ook doen. Het geldt voor ons allemaal. 
Het is moeilijk om afscheid te nemen, dierbaren los te 
laten, zeer zeker, maar de wetenschap dat ze 
diepgelovig haar laatste reis begon geeft troost. 
 
“Een haven van rust”  de foto van Janet Brouwer, die 
als winnaar uit de fotowedstrijd “Kijk” tijdens de 
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inspiratiezondag uit de bus kwam, is een prachtige 
metafoor. 
Rust vinden bij Hem, in vertrouwde handen. Moge de 
herinnering en de dankbaarheid een troost  zijn voor 
Ome kees, de kinderen, kleinkinderen en al haar 
dierbaren. 
Moge alle mensen in ons midden die gemis en 
verdriet ervaren  kracht vinden en troost putten in 
deze moeilijke periode. 
Soms lijkt het een roalercoaster, stormt het om ons 
heen, maar brengt de zee ook de kalmte weer terug. 
Een laatste groet 
Erna Drijver Tuinema 
 

 
 

Advent. 
De mooiste liederen in het Liedboek, zijn wat mij 
betreft de Liederen die te vinden zijn onder het kopje 
Advent. Dat begint al met het intieme Kom tot ons de 
wereld wacht en daarnaast het mysterieuze Daar 
komt een schip geladen. Over Maria die een kind 
onder haar hart draagt, dat groter is dan zijzelf. Het 
schip draagt het kind, dat de wereld draagt. Probeer 
dat maar eens te bedenken. Maar wanneer je het 
zingt, wordt het waar. Een mens is altijd groter dan 
zijn binnenkant. 
Verder bladerend komt het ontroerende Hoe zal ik U 
ontvangen. De adventstijd begint voor mij pas als we 
dit lied gezongen hebben. En dan heb ik nog niet 
eens genoemd Als tussen licht en donker en het 
gezongen gebed Licht in onze ogen. Een rijke schat 
aan Liederen, die we vanaf 30 november weer voluit 
of meer ingetogen kunnen zingen. 
 
Misschien heeft u ook wel een favoriet adventslied. 
Laat het weten en wellicht kunnen we het zingen op 
de vierde adventsdienst op 21 december. 
Ds. Evert van Leersum 
 

KERSTMARKT – DE PAREL 
Het is mooi dat op de Kerstmarkt de Parel open is, 
waar mensen even uit de drukte kunnen binnenlopen 
voor een  kopje koffie een beker chocomelk of een 
sanitaire stop. De kerk naar buiten groep draagt hier 
zorg voor en de Parel is geopend tussen 15.00u en 
17.00u. Eigenlijk willen we ook tussen 17.00u en 
19.00u  De Parel openstellen, maar daar hebben we 
extra vrijwilligers voor nodig om dit te kunnen 
realiseren. 

Heeft u belangstelling om mee te werken of vragen 
neem dan even contact op met ondergetekende. Het 
gaat om twee uurtjes op de middag van 20 
december. 
 
Evert van Leersum 
 

Van het Diaconaal Team 
De collecten brachten in sept 2025 €  € 576,01  
waarvoor onze hartelijke dank. 
Extra giften zijn gegaan naar: MAF, KIA (Oekraïne), 
Mercy Ships en het Liliane Fonds ieder € 150,00. 
 
Het rooster voor november 2025 ziet er als volgt uit: 
Zondag  2 nov.: avondmaal: 1e 
collecte: diaconie, uitgangscollecte: 
Texels project: Inloophuis De Deel 
Zondag  9 nov.: dankdag 
Zondag  16 nov.: 1e collecte: 
schoenendoosactie, 
uitgangscollecte: Voedselbank Texel. 
Zondag  23 nov.: 1e collecte: Prot. Kerk NL, 
Pastoraat bij rouw en gedachtenis 
Zondag  30 nov.: 1e advent: 1e collecte: diaconie, 
uitgangscollecte: KIA zending, Rwanda: kwetsbare 
kinderen een veilig huis bieden 
Zondag  7 dec.: 2e advent:1e collecte: KIA 
Werelddiaconaat Libanon: Trainingen in thuiszorg 
biedt werk en hoop. 
 
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 
Team. 
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Gedenken en herinneren 
Een warme, gastvrije plek bieden we als kerk deze 
maand aan ieder die geliefden wil herdenken die 
gestorven zijn. Op 2 november, Allerzielen, hebben 
we de deuren van de drie kerkgebouwen opengezet 
voor wie er een lichtje wilde ontsteken.  
En op 23 november zijn er de diensten van 
Voleindingzondag. Daarin gedenken we wie ons uit 
onze kring voorgingen naar het land van belofte.  
 
We herinneren ons de namen van 
Mw. Janny Drijver - Riemens, overleden op 27 
november 2024, 80 jaar 
Mw. Pietje van der Vis - Eelman, overleden op 6 
januari 2025, 95 jaar 
Mw. Grietje Trap - Ellen, overleden op 7 maart 2025, 
91 jaar 
Dhr. Henk van Sambeek, overleden op 19 april 2025, 
71 jaar 
Dhr. Co Mechielsen, overleden op 2 juni 2025, 82 
jaar 
Dhr. Theo Kraak, overleden op 15 augustus 2025, 76 
jaar. 
Mevr. Corrie Boon, overleden op 10 oktober 2025, 76 
jaar 
 
Wij moesten hen loslaten, maar we bevelen onze 
geliefden in Gods vaste handen.  
Soms was iemand geen lid van onze gemeente, 
maar wel verbonden met de gemeenschap van onze 
dorpen en op dit eiland. Ook dan willen we hen met 
genegenheid voor Gods aangezicht en in ons midden 
noemen. Wanneer u graag een naam genoemd wilt 
hebben, van iemand uit de kring rondom de 
gemeente, neemt u dan even contact op met de 
predikanten. 
We denken ook aan wie ons langer geleden 
ontvielen, en ontsteken lichtjes ter herinnering en 
troost.  
Weet je welkom, met je herinneringen en gemis, op 
deze zondag. In alle drie de kerken is er dienst.  
ds. Geertje de Vries en ds. Evert van Leersum 
 

Sint-Maarten in de Maartenskerk 
Op 11 november is het Sint-Maarten. Alle kinderen 
gaan dan weer de deuren langs waar een lampion of 
een lichtje buiten staat om de Sint Maartenliedjes te 
zingen. Wist je dat de Maartenskerk naar deze zelfde 
heilige is genoemd?  
Dit jaar is daarom ook de Maartenskerk op Sint-
Maarten open. Alle kinderen mogen langskomen met 
hun lampion en voor iedereen is er wat lekkers.  
Kom je ook? 
 

Op 9 November vieren we de Dankdag 
voor Gewas en Arbeid. 
Zoals u op het rooster ziet in de Maartenskerk als wel 
in Oudeschild in de Zeemanskerk. 
We willen u weer trakteren op heerlijke gebakken vis, 
er wordt alweer wekenlang gevangen en verzamelt 
door de TX 14. Een warme kop soep, vers brood, 

een heerlijk ijsje toe, het is altijd weer verwennerij om 
het met elkaar te delen en te nuttigen. 
U kunt zich opgeven bij Klaas en Alie de Vries voor 
Oudeschild 0610619790  
Bij Marco en mij voor Oosterend M: 0622408217 E: 
0653559997 
Het is fijn als u uw eigen bord en bestek meeneemt , 
tot gauw, Erna  
 

Superverjaardagviering 
Op 25 november staan de deuren van de Parel weer 
open om een super verjaardagsfeest te vieren. We 
verwelkomen dan alle gemeenteleden die in het 
afgelopen half jaar tussen juni en december 80 jaar 
of ouder zijn geworden.  We zien uit naar een 
ochtend vol gezelligheid, mooie verhalen, natuurlijk 
een lied en een toost.  
De uitnodigingen worden rond begin november bij u 
bezorgd. 
Mocht u zich alvast willen opgeven, dat kan bij uw 
wijkouderling, contactpersoon of Joanne Beens.  
Namens het pastoraal beraad, ds. Geertje de Vries 
 

Gespreksgroep De Cocksdorp 
In het prachtig opgeknapte Gebouwtje vindt de 
volgende bijeenkomst van de gespreksgroep plaats 
op donderdag 20 november. Het thema zal zijn: Ruth. 
 

Overpeinzeingen van een aardebestormer... 
Allemaal zijn wij mensen met een verleden, met een 
heden en hopelijk nog met een lange toekomst 
zonder zorgen vóór ons. Verreweg de meesten onder 
ons ervaren het leven zoals zich dat aan ons 
voordoet als voldoende aangenaam om er met een 
rustig gemoed gewoon mee door te gaan.  
Voor het verleden maken we gebruik van ons 
geheugen, voor het beleven van het heden moeten 
we vooral onze ogen en oren goed de kost geven en 
voor het invullen van de toekomst kan men plannen 
maken. Weet u, ons geheugen werkt heel selectief. 
Wat onthouden we toch en wat niet? 
Meestal zijn dat de dagen met de overgangsrituelen: 
je eerste schooldag, de trouwdag, je eerste huis, de 
geboortedag van kinderen en kleinkinderen, de 
eerste of de laatste werkdag, etc. 
Beste lezers en lezeressen, wat helpt er nog meer 
om het verleden op te frissen? Onmogelijk is om je al 
die voorheen geleefde dagen te herinneren. 
Gemiddeld zijn wij zo'n 25000 dagen op aarde, 
gewoon te veel voor alle herinnering. 
Maar bijv. ook geuren en smaken helpen ons om 
zomaar een moment of een dag in herinnering te 
roepen. Wanneer ik de geuren ruik van vers brood, 
denk ik altijd aan onze bakker die met zijn bedrijf 
naast ons woonde en werkte. Wie pannenkoek eet, 
kan zich zomaar zijn oude moeder of oma weer 
herinneren die de lekkerste pannenkoeken bakte. 
Bedenk dat het verleden ons vormde en maakte tot 
wie we nu zijn. En maak vooral de mooie momenten 
nog eens mee. 
Hoe beleven we toch ons heden? Vooral door de 
ogen en oren goed de kost geven om het positieve 
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daarin te ontwaren. Bedenk, dat er veel meer plekken 
op aarde te vinden zijn waar vrede heerst dan waar 
geweld of oorlog heerst. Bedenk, dat er veel meer 
jongeren zijn die het goed op school doen dan 
jongeren die via slechte vrienden uitvallen en in 
criminele zaken belanden. Bedenk, dat er nog altijd 
vele barmhartige Samaritanen te vinden zijn om hulp 
te bieden juist daar waar het slecht gaat. 
Een goede raad is nog altijd: gebruik uw talenten, 
groot of klein, om die talenten niet in de grond te 
stoppen voor later of nooit. Maar gebruik die talenten 
om te verbinden, om te voltooien wat nog niet gereed 
is, of om heel te maken wat kapot is. 

En de toekomst? Wat de toekomst brengen moge, 
we weten het niet. Maar wie het slechte laat 
zegevieren, doet zichzelf tekort. Die verzeilt in 
teleurstelling en berusting. Wie het goede laat 
zegevieren die gaat ervoor om het goede te doen wat 
gedaan moet worden. 
Allemaal zijn wij mensen van verleden, heden en 
toekomst. Mensen van opgaan, blinken en verzinken. 
Voor even  mogen we op aarde zijn. Laat ons dan 
maar zodanig blinken, dat God er tevreden over is, 
dan zijn hemel en aarde blij.  
Met blinkende groeten van huis tot huis, drs. H.J. 
Boon
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan 
Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-
40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens 
NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 
85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- 
kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede 
(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 

 
 

Kerkdiensten: 
09-11 Den Koog Ds. G. de Vries (Oosterend)   

Dankdag voor gewas en arbeid  Coll.: Kerk in Aktie Zuid-Afrika 
16-11 De Waal Ds. R. Wichers-Kaat (Vriezeveen) Coll.: Hulp Oost-Europa 
23-11 Den Hoorn   Mw. I.M. Bossenbroek (Nunspeet)  

Eeuwigheidszondag   Coll.: Pastoraat rouw en gedachtenis 
30-11 De Koog Naam predikant volgt  Eerste advent Coll.: Kerk in Aktie Rwanda 
 

Van de kerkenraad 
We begonnen de vergadering met het lezen en 
bespreken van delen van een (genuanceerd) artikel 
van ds. Kees van Ekris (scriba landelijke PKN) over 
het conflict tussen Israël en Hamas. Daarna keken 
we terug op een fijne gemeenteavond, in goede sfeer 
en met gasten uit de Waddengemeente en Den Burg, 
waarin ds. Geertje ons liet kijken naar kunst. Het 
verslag van die avond werd vastgesteld. (Wil je het 
verslag ook lezen? Stuur dan even een mailtje naar 
scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl.)  
Er is een vraag voor toestemming om t.z.t. bijgezet te 
kunnen worden in de urnenmuur van Den Hoorn. 
Daarmee gaan we akkoord.   
We hopen dat we de kerkdienst van de 4e advent 
weer met de RK-kerk en het mannenkoor kunnen 
houden. Op Allerzielen, dat op een zondag valt dit 
jaar, zijn de kerken van Den Hoorn en De Koog ’s 
avonds open voor mensen die de rust zoeken en een 
kaarsje willen branden. De kerkrentmeesters zijn 
bezig om ‘de post’ klaar te maken voor de 
Solidariteitskas (15 euro) en de kosten van het 
Kerkblad (7,50 euro).  
Ds. Geertje maakt een eenvoudige 
welkom/informatiefolder voor nieuwe bewoners, zoals 
de mensen die in De Sijp in Den Hoorn zijn komen 
wonen.  
We bespreken de 5 zondagen na waar zowel een 
dienst in De Koog als in Den Hoorn gehouden 
werden. Alle diensten werden goed bezocht, maar 
trokken wel een wissel op de ambtsdragers, kosters, 
techniek. Hoe kunnen we wel gastvrij zijn, maar niet 
te zwaar belast? Ds. Geertje zal er aandacht aan 

besteden in het bedenken van een zomerplan voor 
2026.  
Voor het stiltehoekje in Den Hoorn zijn we in 
afwachting van het meubel dat daarvoor gemaakt 
wordt. Als dat er is, kan het afgemaakt worden en in 
gebruik genomen.  
De kerkenraad komt weer bijeen op 12/11 en 10/12.  
 
Met een hartelijke groet, 
Fiet van Beek 
 

Liefdevolle herinnering 
November is de tijd in de kerk dat we de mensen 
gedenken die ons zijn voorgegaan in Gods 
eeuwigheid. Op Allerzielen, 2 november, hebben we 
de kerken van De Koog en Den Hoorn opengesteld 
voor iedereen die een kaarsje wilde aansteken voor 
een dierbare. In het gedicht Afscheid, van Dietrich 
Bonhoeffer, wordt prachtig verwoord hoe die ervaring 
van afscheid en gemis beleefd kan worden.  
 
‘Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering… 
Is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde… 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 

http://www.kerkpleintexel.nl/
mailto:scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl
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niet te vergeten… 
Is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten…’ 
 
Op de Eeuwigheidszondag, op 23 november, 
verwijlen wij bij de namen van hen die wij missen. In 
de dienst, waarin ds. I.M. Bossenbroek uit Nunspeet 
zal voorgaan, worden lichten ontstoken en de namen 
genoemd van de gemeenteleden die dit jaar zijn 
overleden. Hun namen zijn: 
 
Dhr. Albert Siersma, overleden op 9 december 2024, 
78 jaar 
Dhr. Johannes Wilhelmus Rommets, overleden op 19 
december 2024, 87 jaar 
Mevr. Aly Boot-Visser, overleden op 15 januari 2025, 
85 jaar 
Mevr. Geertje Renskje Sleutel- van der Zwaag, 
overleden op 15 september 2025, 77 jaar 
 
Wij bevelen hen in Gods hoede. Ook staan we stil bij 
wie we missen uit de wijdere kring rondom de 
gemeenschap en uit ieders eigen kring. In 
dankbaarheid om wie ze voor ons waren, 
behoedzaam en zorgvuldig, in het vertrouwen dat wie 
zij waren veilig bewaard is aan Gods hart.  
 
Ds. Geertje de Vries 
 

Dankdag: artikelen voor de Voedselbank 
Op 9 november kerken we in De Koog. We staan dan 
stil bij de opbrengt van gewas en arbeid door ook aan 
anderen te denken en te delen van wat we hebben. 
We zamelen houdbare producten voor de 
Voedselbank in. Denk aan koffie, thee, conserven in 
glas of blik, rijst, pasta’s, koffiemelk, wasmiddelen. 
Verpakkingen moeten onaangebroken zijn en niet 
over datum. De diaconie zal ervoor zorgen dat het bij 
de Voedselbank terechtkomt.  
 

Nieuw pad bij de Hoornder kerk  
Onlangs is een oude wens van Axel Lap en vele 
anderen gerealiseerd door een extra pad te maken 
op het kerkhof tussen de kerk en de Hoeksteen. Over 
het gras en tussen de graven was een geitenpaadje 
ontstaan door de vele mensen die de kortste route 
tussen de kerk en de Hoeksteen namen. Nu ligt daar 
vlakbij een mooi paadje gemaakt met dezelfde oude 
gele stenen die op het bestaande voetpad liggen. 
Bovendien konden we dit combineren met een pad 
voor de urnenmuur langs zodat deze ook gemakkelijk 
bezocht kan worden. Het pad is aangelegd door de 
firma Dros (Werner en Sijb) en de rekening kon zoals 
gebruikelijk naar de Rommeltjesmarkt, daar zijn de 
kerkrentmeesters wederom heel blij mee! 
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Solidariteitskas 
Jaarlijks draagt elke PKN-gemeente bij aan de 
landelijke Solidariteitskas van de PKN-kerk. Zo 
ontstaat een fonds dat vervolgens gebruikt wordt om 
PKN-gemeenten die het financieel moeilijk hebben 
tijdelijk te helpen en om bijzondere projecten mogelijk 
te maken. Het mag nadrukkelijk niet gebruikt worden 
voor structurele ondersteuning. Iedere PKN-
gemeente kan een aanvraag indienen, op de PKN-
website is daar van alles over te vinden. Onlangs 
heeft u ons verzoek ontvangen om ook dit jaar weer 
aan deze Solidariteitskas bij te dragen. 
Gewoontegetrouw combineren we dat met de 
bijdrage voor het kerkblad. We hopen dat u het 
gevraagde bedrag overmaakt. 
Herman Ridderinkhof 
 

Groeten uit huisje Mosk: Pop-up markt  

 

Op een druilerige dinsdag in de herfstvakantie was er 
voor het eerst een pop-up kraampje in de tuin van 
huisje Mosk. Onder het motto ‘Een warm hart voor 
huisje Mosk’ heeft haak- en breiclub De Verbindende 
Draad uit De Koog de afgelopen tijd een verzameling 
aan prachtige, zachte cadeautjes gemaakt. Mutsen, 
sjaals, knuffels, tassen, en nog veel meer!  
Ondanks het slechte weer, is er toch een hoop 
verkocht. Dat is mooi, want de volledige opbrengst 
van de kraam gaat naar een activiteitenfonds voor de 
Wintergasten, zodat ze tijdens hun verblijf een bon 
kunnen krijgen voor een kop koffie, een 
museumbezoek of een andere eiland-activiteit.  
 
De pop-up gemist? Geen zorgen! Het volgende 
kraampje komt te staan op de Kersthobbymarkt in 
dorpshuis De Hof in De Koog, op 14 december van 
12.00 – 17.00 uur.  
 
Mijke van Leersum

 


