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Texel 
 

Raad van Kerken 
 
 

18 januari Dienst van de eenheid. 
Van 18 tot 25 januari wordt de wereldwijde Week 
voor Gebed voor de Eenheid van de christenen 
gehouden. Het is een goede gewoonte op Texel dat 
wij dan ook samen kerken. 
Er zijn dit jaar twee diensten op ons eiland, op 
zondag 18 januari. 
De ene is in de Zeemanskerk in Oudeschild, met als 
voorganger ds. Hans Marseille en als organist Rachel 
Vroom-Barnard. De andere is in de Vermaning in Den 
Burg. Hier gaat voor mevr. Anita Captein en wordt het 
orgel bespeeld door Hans de Goede. Beide diensten 
beginnen om 10.00 uur. 
De liturgie voor deze diensten wordt ieder jaar 
voorbereid door de kerken van een bepaald land. Dit 
jaar is zijn dat de kerken in Armenië. De Armeense 
kerk is één van de oudste kerken ter wereld en 
daarmee een kerk die  ons verbindt met de wortels 
van het christendom. In hun geloofsbeleving speelt 
het licht van God een grote rol. Dit komt terug in de 
uitwerking van het materiaal van de  
Week van gebed. De Armeense kerk is ook een 
vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. De 
meeste Armeense christenen wonen dan ook niet in 
het land Armenië, maar in landen als Frankrijk, 
Libanon, Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland.  
Het thema van de Week van gebed is: Eén van 
Geest, naar Efeziërs 4. De viering van de Week van 
gebed voor eenheid heeft als thema ‘Eén van Geest 
in zijn Licht’.  Echte eenheid lukt ons niet op eigen 
kracht. Maar als we samenkomen bij het licht  van 
Christus, gebeurt er iets moois: we herkennen elkaar 
als broeders en zusters, allemaal verlangend naar 
vrede en verlossing. 
 
We hopen dat u de datum vast noteert. We 
verwelkomen u graag bij een van deze bijzondere 
vieringen.  
 

Festival of Lessons and Carols 
Op zondag 21 december is er in de Vermaning in 
Den Burg een Festival of Lessons and Carols. Een 
Festival of Lessons and Carols is een traditioneel 
Engelse viering met veel muziek en teksten: 
verhalen, gedichten, koormuziek en samenzang 
wisselen elkaar af. Inmiddels is er op Texel een 
traditie opgebouwd, waarbij deze viering jaarlijks 
wordt georganiseerd door de Raad van Kerken.  
In deze viering heeft het Artex Kamerkoor, onder 
leiding van Ellen Verburgt een belangrijke rol. Zij 
brengen bekende en minder bekende carols ten 
gehore. De samenzang wordt begeleid door Dyo 
Wassink. Voorganger is ds. Hans Marseille. Iedereen 
is van harte welkom! Aanvang van de viering is 19.30 
uur. 
 

Geloof samen vieren 
Wat betekent kerk-zijn voor u? 
Voor de één is dit samen de liturgie vieren en 
luisteren naar Gods Woord. Voor de ander is dit 
dienstbaar zijn en naar elkaar omzien. Voor iedereen 
is het dus anders, maar over één ding zijn we het 
allemaal eens: de kerk doet ertoe. 
 

 
 
De kerk speelt een belangrijke rol op de ijkpunten 
van ons leven. Ook daarom vinden we het waardevol 
om haar in stand te houden, maar kerk-zijn kost geld. 
Hiervoor zijn we financieel afhankelijk van onze leden 
en organiseren we ieder jaar Actie Kerkbalans. 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste financiële actie 
voor onze kerk. Met uw steun kunnen we erediensten 
houden, pastorale zorg verlenen, omzien naar elkaar 
en onze kerkgebouwen openhouden. Kortom, 
hiermee kunnen we de jaarlijkse vaste lasten van 
onze kerk dragen. 
Alleen met uw bijdrage kunnen we blijven doen waar 
we als kerk voor staan. En alleen als iedereen 
bijdraagt kunnen we het geschenk van onze kerk 
doorgeven aan de volgende generaties. Uw bijdrage 
doet ertoe. 
 

 
Kerstzangavond 19 december 2025 om 20.00 uur in                                       

RK Kerk te Den Burg 
Georganiseerd door Christelijk gemengd koor Voices 

of Light.                                                                           
Een feestelijke kerstzangavond met koor, fanfare en 

samenzang. 
Meewerkenden zijn: 

Voices of Light o.l.v Nelleke Schreur-Visser 
Hazenhoftrio 

Sopraan: Marja Hurkmans 
Texels Blazersensemble o.l.v. Nelleke Schreur-Visser 

Collecte is voor de verwarming van de kerk. 
 

Hulp Oost-Europa Texel 
In de Adventstijd wordt vanaf Texel, elk jaar gezorgd 
dat de armste mensen in Oost-Europa wat extra aan 
voedsel en hulp ontvangen. 
Zoals in Pucioasa, waar Nicu voorganger is en zich 
ook bekommert om de arme bewoners in de 
bergdorpen. 
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Als hij bij mensen komt, die in de kou zitten, zonder 
verwarming in huis, Dan zorgt hij dat daar een 
kacheltje geplaatst wordt. 
( door vrijwilligers)  Ook brengt hij hout voor de 
kachel bij weduwen en moeders met kinderen. 
Al enkele jaren sponsoren wij vanaf Texel kacheltjes 
voor deze mensen. En dit is ook dit jaar weer 
mogelijk voor 190 Euro. 
In Boekarest wordt omgekeken naar de vele 
Daklozen in de stad en ook zij ontvangen voedsel, 
warme kleding, slaapzakken en andere hulp, dat 
verzorgd wordt door Slavic, die daar voorganger is, 
met de hulp vanaf Texel. 
Zo wordt er ook voedsel uitgedeeld in Vaslui en 
Brasov en omgeving, dit is allemaal in Roemenië. 
Naar Oekraïne gaat regelmatig een transport met 
hulpgoederen. 
In Moldavië, in de hoofdstad Chisinau, ontvangen de 
bewoners van het Opvanghuis voor Bejaarden en 
Gehandicapten, zoals  
al vele jaren, een kerstpakket met etenswaren, 
lekkere koekjes, shampoo en wat fruit, dat ze zelden 
krijgen. 

Deze pakketten worden in de Kersttijd door Liuda 
klaar gemaakt en bij deze mensen gebracht, waarbij 
zij de tijd neemt voor een praatje en aandacht geeft. 
En dit jaarlijkse bezoekje is altijd groot feest! 
Al deze hulp kan alleen gegeven worden dankzij de 
hulp, die vanaf Texel gestuurd wordt. 
Als u mee wilt helpen met een gift voor een kacheltje, 
voor hout of voedsel of voor het vervoer, dan is dat 
heel welkom op bankrekening NL 18 RABO 03625 21 
905 ten name van Stichting HULP OOST-EUROPA 
TEXEL (Met ANBI goedkeuring) 

 
Het geeft altijd heel veel voldoening, dat wij dit, met 
uw hulp, vanaf Texel mogelijk kunnen maken. 
Met een vriendelijke groet van alle vrijwilligers van de 
Stichting Hulp Oost-Europa Texel.  
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WIT 
 

Om kort te gaan: 
ineens die engel daar, 

vol van licht. 
 

Met zijn sprekend bericht 
eenmalig ogenblik 

dat tussen woord en antwoord ligt; 
tussen de engel en het meisje. 

 
Zij wacht een tel en zegt: Ik wil. 

Ik word van harte 
kwetsbaar tegenwicht. 

 
En even licht als gekomen 

veert die engel 
weer schitterend op. 

 
Alfred Valstar 
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC  Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  3 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  3 december  14.00 uur  Broederkring 
  4 december  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
  7 december  10.00 uur Dienst. Ds. Evert van Leersum 
                        Aansluitend verkiezing leden kerkenraad.  
10 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
14 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
17 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
21 december  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
22 december  14.30 uur  Adventmiddag 
24 december  10.00 uur  Bijbelleesuur  
25 december  10.00 uur  Kerstdienst  ds. Hans Marseille 
28 december  GEEN DIENST 
31 december  10.00 uur  Bijbelleesuur 
31 december 15.30 Oudjaarsdienst ds. Hans Marseille 
                        We noemen de namen van hen die ons dit jaar 
ontvielen. 
4 januari  10.00 uur  Dienst met avondmaal  ds. Hans Marseille 
 

Concert Agenda 
zondag  21 december  Carol Concert  Artexkoor  19.30 uur 
zondag 4 januari Piano Concert Damien Heemskerk 16.00 uur 
 

Vooruitblik door Hans Marseille 
Van ouds zetten we midden Advent de kerstboom in 
de kerk op. Nieuw is dat we na elke preek de ruimte 
bieden een ‘boompje’ op te zetten. In het overleg van 
de Ledencommissie en in de vergadering van de 
Kerkenraad is er over gesproken de ‘Open ruimte’ in 
ere te herstellen. Het is aan de dienstdoende 
predikant ruimte te maken voor een woord van de 
gemeenteleden. Liturgisch gezien hoort 
De Open Ruimte bij het derde gedeelte 
van de dienst. Ná het Samenroepen (1) , 
en het Horen (2) komt het Antwoorden 
(3) met daarin de Open Ruimte en de 
Voorbeden. In de Open Ruimte kunnen 
aanwezigen spontaan reageren op het 
juist gehoorde, voorbeden vragen, 
activiteiten voor de komende week 
noemen, of iets persoonlijks delen. 
Iedere aanwezige is vrij het woord te 
voeren. C'est le ton quit fait la chanson. 
Vrij vertaald: Het is de toon die de 
muziek maakt. 
 

Restauratie   

De restauratie van ons gebouw is 
afgerond. De officiële oplevering was op 
20 november.  De grijze, houten 
vloerdelen waar de stoelen op staan, zijn 

opnieuw geschilderd, nu in blauw/grijs met een zwart 
wolkje. De vloer is daarvoor eerst zwart geverfd. 
Daaroverheen is een blauw/groene laag geschilderd 
in de kleuren die de banken in de kerk hebben. In het 
blauw/groen wordt met proppen krantenpapier 
structuur aangebracht. De zwarte ondergrond komt 
dan weer tevoorschijn in gewolkte vorm.  Op de effen 
grijze vloer zag je elke beschadiging, elke gemorste 
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kruimel. Dat is door de gewolkte structuur over. De 
preekstoel en het orgel zijn uitgepakt en kunnen weer 
gebruikt worden. Een schoonmaakploeg heeft de 
kerk van binnen schoongemaakt, ook helemaal 
bovenin. De liedborden, geluidsboxen, gordijnen 
hangen weer. We zijn heel tevreden over het 
resultaat van de restauratie.  
 

Ledenvergadering   

 
Op 6 november is de  ledenvergadering gehouden 
Op de agenda stonden enkele voorstellen / 
discussiepunten. Er is door de aanwezige leden 
besloten om het aantal leden van de kerkenraad 
terug te brengen naar 7. De aanvangstijd van onze 
diensten blijft 10 uur. Wel zullen we de mogelijkheid 
bieden voor een gastvoorganger die per boot van half 
10 komt om de dienst vast te beginnen met de 
mededelingen en een eerste lied tot binnenkomst van 
de voorganger.  Verder is gesproken over de positie 
van leden en vrienden en over diverse commissies 
die de kerkenraad adviseren.  Op een latere 
vergadering zullen we hier verder over spreken.   
Na de pauze vertelden Betsy Verhoeven en Lia 
Stienstra over de AED die sinds kort op de gevel van 
onze kerk hangt. Dit op verzoek van de kerkenraad. 
Ze leggen helder uit wat het nut is van de AED, hoe 
vrijwilligers geschoold worden, wat er allemaal komt 
kijken wanneer er een oproep komt voor 
de AED. Betsy en Lia werden bedankt met 
een hart van salmiak en ze schoven 
gezellig aan bij de maaltijd.  We hebben 
weer heerlijk gegeten: boerenkool, 
zuurkool, worst, gehaktbal en een lekker 
toetje na. 
 

Verkiezing leden kerkenraad 
Op de eerste zondag in december, 
aansluitend aan de dienst worden de 
verkiezingen voor leden van de 
kerkenraad gehouden (art. 13.2). Dat is dit 
jaar op 7 december.  Aftredend en niet 
herkiesbaar is zr. Margriet Tromp-de Boer, 
aftredend en wel verkiesbaar is br. 
Maarten Roeper. De kerkenraad stelt voor 
als kandidaten br. Maarten Roeper .  
In de eerste dienst in januari, 4 januari 
2026 deze keer, worden niet herkiesbare 
leden van de kerkenraad bedankt voor 

hun inzet, worden herkozen leden welkom geheten.  
Het is een dienst met avondmaal. 
 

Adventmiddag 
Op maandagmiddag 22 december wordt de jaarlijkse 
adventmiddag gehouden. Deze wordt georganiseerd 
door de zuster- en de broederkring en is bestemd 
voor alle leden, vrienden, belangstellenden van onze 
gemeente. Opgeven is niet nodig. Aanvang 14.30 uur 
Het wordt een sfeervolle middag met bekende 
kerstliederen, een kerstverhaal en een liturgie, voor 
Jobeel gemaakt door ds. Truus de Boer. 
Rond 16.30 uur is de middag afgelopen. 
 

Wereldbroederschapsdag op Dopersduin 
Op zondag 25 januari wordt er op Dopersduin in 
Schoorl de wereldbroederschapsdag gehouden voor 
alle Doopsgezinde leden, vrienden, belangstellenden 
van Noord-Holland Noord. Vanaf Texel zullen we hier 
samen heengaan. Er is die dag geen dienst in onze 
Vermaning. Vervoer wordt geregeld. Boot 10 uur. 
Later hoort u meer bijzonderheden.  
 

 
 

Foto startzondag   

Na afloop van de startzondag heeft Martina Jimmink 
vanaf de kraak een foto gemaakt van alle 
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aanwezigen op dat moment. Hierbij ziet u het 
resultaat. 

Theemiddag op 4 november door Riny Wielinga 

Deze middag waren we met 5 zusters. Hans vertelde 
dat er nog een gast kwam: Lune Baris.  
We waren nog begonnen met het afscheid van Janna 
Roeper, dat het zo’n mooie begrafenisdienst was. We 
missen haar erg, want ze was een trouw lid van onze 
middagen. 
Onze gast kwam reeds binnen en wilde gelijk 
beginnen met het vertellen. Dat ze ook uitvaarten 
doet net als Pijper, dus een concurrent is van Pijper. 
Lune is jonger en heeft veel attributen meegenomen 
om het uit te leggen. Wel mooi, maar als je 91 jaar 
bent, heb je dat allang geregeld, zeker als je alleen 
overblijft. Misschien heeft ze meer succes bij 
jongeren.  
Deze middag trakteerde Ria de Jager bij de thee en 
koffie. Erg lekker. Ondertussen was het al 5 uur 
geworden en gingen we naar huis toe. We wensen 
elkaar een fijne avond.  
 

Kleur in de kerk door Hans Marseille 

Zondag 5 oktober bezochten maar liefst 12 gasten 
onze dienst. Normaal gesproken lopen de meeste 
toeristen door naar de Burght, de grote dorpskerk, 
maar deze zondag waarschijnlijk niet. De koffie-
kamer raakte helemaal vol en er moesten stoelen 
worden bijgezet. Na afloop werd iedereen 
uitgenodigd een kijkje te nemen in de kerkzaal waar 
de verbouwing nog in volle gang was. Hoewel er hard 
gewerkt wordt, hebben wij als omstanders het idee 
dat het tergend langzaam gaat. Er werd ons verteld 
dat de steigers binnenkort zouden worden 
weggehaald en dat dan inpandig het schilderwerk 
goed kon beginnen. De kleuren voor de wanden, 
kozijnen en deuren waren inmiddels gekozen. Echter, 
welke kleur moest de houten vloer krijgen? Een 
ideale participatie-gelegenheid diende zich aan.  
Want alle mensen stellen belang in hun leefomgeving 
en de betrokkenheid van de kerkgangers bij het wel 
en wee van hun kerkgebouw is groot. Niet alleen de 
leden, maar ook de belangstellenden, vrienden en 
gasten die voor de eerste keer van 
hun leven onze dienst mee 
maakten werden uitgenodigd mee 
te praten. Nu hebben alle mensen 
weliswaar hun eigen smaak, maar 
omdat er in de zomer ook al 
geschilderd was, moest er wel een 
bijpassende kleur gekozen worden. 
Binnen de kleuren van de 
regenboog konden we kiezen in het 
spectrum van mintgroen tot zwart. 
Nu biedt dat nog een eindeloze 
reeks  aan mogelijkheden, wat de 
stemmingsuitslag onnodig zou 
versnipperen. Daarom werden er 
vier concrete opties aangeboden.  
Een uur lang kwamen de mensen 
binnenlopen om de kleuren te 
bekijken, te kiezen en mee te 

praten. Het gesprek ging als een lopend vuurtje door 
de verschillende groepjes. Doordat er steeds nieuwe 
kijkers binnendruppelden, wisselden de groepjes van 
samenstelling en ontstonden nieuwe gesprekjes. Wat 
mij opviel was dat de meeste mensen echt bij zichzelf 
te rade gingen en daarin eerlijk waren. Daarom bleef 
de sfeer vrolijk en ontspannen rond de voorbeelden. 
Vier studenten uit Amsterdam hadden meteen een 
uitgesproken mening. Zij kozen voor het grootste 
contrast. Hoe donkerder hoe beter. Maar gaandeweg 
werd toch wel duidelijk dat veel oude mensen het 
graag licht willen houden. Wanneer je naar hun 
voorkeur vroeg dan bleek het nog niet zo makkelijk 
om goede woorden voor hun kleur-beleving te 
vinden. Voor onze geloofsgemeenschap, welke ook 
een ook een taal-gemeenschap is, werd het een heel 
rijk uur. 
Eén van onze gasten, die ik wel vaker met zijn vrouw 
in de dienst heb gezien, waarschuwde voor een 
donkere vloer. Hij zei: “Dat is veel te gereformeerd 
voor jullie.” Gereformeerd? Hoe bedoelt u dat? Hij 
legde uit dat zwart een zware kleur is die mensen 
somber stemt. “En jullie zijn juist een vriendelijke en 
vrolijke kerk, toch?!”  Nu moet ik zeggen dat ik hem 
regelmatig in de dienst had zien lachen. Eén keer 
onbedaarlijk zelfs toen ik vertelde over een kat die 
Zebedeüs heette. Hier sprak iemand die woorden 
voor kleur kende. 
We waren benieuwd wat hij nog meer te zeggen had. 
Hij zei: “Ik ben geen binnenhuis-architect, maar ik 
weet wel dat donkere kleuren de aandacht trekken. 
Wanneer je nu de vloer in het midden donker gaat 
schilderen, dan oogt de ruimte veel smaller, terwijl 
jullie juist een ruim geloof voorstaan.” Er waren 
trouwens ook veel mensen die bestaande kleur goed 
vonden. “Licht-lever, prima toch?”  
Van tevoren had ik in de dienst verteld dat de 
beslissing niet hier maar in de bouwvergadering zou 
worden genomen, maar dat het wel waardevol is om 
mee te denken én te horen wat anderen zien en 
zeggen.  
Wie in de komende Adventsweken komt kijken, zal 
zien welke kleur het geworden is 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 

• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, 
tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  

Zondag  7 dec 
2e Advent 
 

10.00 uur Ds.: ds. G. Arnoldus uit Nunspeet 
Organist: Dyo Wassink  
Collecten: 1e Zending Rwanda, 2e Kerk, 3e onderhoud orgel 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 14 dec 
3e Advent 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e KIA India, 2e overlegorgaan  
Joden-Christenen, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Zondag 21 dec 
4e Advent 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Hospice Texel, 2e Kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Woensdag 24 dec 
Kerstnacht 
Texels Mannenkoor en blazers 

22.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecte: Noodhulp 

Donderdag 25 dec 
1e Kerstdag 
Cantorij en fluitist 

10.00 uur Ds.: ds. W. Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Kinderen in de knel, 2e Kerk, 3e verwarming 

Zondag 28 dec 
 

10.00 uur Ds.: mevr. C. Vlaming uit Marken 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Hulp OostEuropa, 
2e Kerk, 3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Joke Vlaming 

Woensdag 31 dec 
Oudjaar 

19.30 uur Ds.: mevr. C. Vlaming uit Marken 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Voedselbank Texel, 2e Kerk, 3e verwarming 

Zondag  4 jan 2026 10.00 uur Ds.: ds. H.J. Meijer 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: 1e St. Hulp Oost-Europa Texel, 
2e Kerk, 3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Tineke Ramaker 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
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Agenda  

Maandag 8 dec 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 9 dec 19.30 uur Vergadering Kerkenraad in De Schakel 

Woensdag 10 dec 14-16 uur Adventstafel in De Burght 

Woensdag 10 dec 19.30 uur  Avondgebed in De Burght 

Maandag 15 dec 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Dinsdag 16 dec 15.30 uur Advents/Kerstmiddag in De Schakel 
Opgave noodzakelijk 

Woensdag 17 dec 14-16 uur Adventstafel in De Burght 

Woensdag 17 dec 19.30 uur  Avondgebed in De Schakel 

Donderdag 18 dec 19.00 uur   Diaconievergadering in De Schakel 

Vrijdag 19 dec 15.00 uur 
16.30 uur 

Kerstviering in de Hollewal 
Kerstviering in De Gollards 

Zondag 21 dec  19.30 uur A Ceremony of Lessons and Carols; Artex kamerkoor en Raad 
van Kerken in DGkerk 

Maandag 22 dec 19.45 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 24 dec  Kerstviering in De Schuttehof 

Woensdag 24 dec 22.00 uur Kerstnachtdienst met Texels Mannenkoor en blazers 

Donderdag 25 dec 10.00 uur Kerstochtenddienst met de Cantorij en fluitist 

Vrijdag 26 dec Voor 17.00 uur Kopij inleveren kerkblad bij Corrie Hordijk 

Woensdag 31 dec  19.30 uur Oudjaarsviering in De Burght 

 
➢ Voor actuele activiteiten in De Burght zie https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html.  
 

Van de predikant  
Advent…Verwachten…hoe dan? 
Met Advent kijken we verwachtingsvol uit naar de 
komst van Christus, als mens van God in de wereld. 
Dat is vrome taal, en theologisch/liturgisch juist, maar 
wat zeg ik eigenlijk daarmee?  
Wat of wie verwacht ik eigenlijk zelf? Leef ik 
überhaupt met een verwachting, met hoop?  
En welke kleur, welke warmte, welke richting heeft 
die verwachting dan? Hoe heeft die verwachting met 
God te maken? 
Het leuke van een stukje moeten schrijven is dat je 
daar over moet nadenken en navoelen. Ik kom tot het 
volgende en deel dat graag met u: 
- mijn verwachten is niet meteen een concreet, 
materieel, persoonlijk verwachten. Mijn leven is goed, 
ik heb niks te klagen.  
- het is meer spiritueel…en van dááruit concreet. 
Hoe? Ik hoop en verwacht dat , telkens opnieuw, 
Christus kan opstaan in mij en in mede-gelovigen, in 
mensen. Dat Hij in ons geboren wordt.  
- en dat kan zich dan uiten in hoe we in het leven 
staan…creatief, met een barmhartig oog en gulle 
handen, liefdevol. 
- Dat ik hoop en verwacht dat dit telkens weer 
gebeurt is omdat het omgekeerde ook steeds het 
geval is in mij: Christus sterft. Ik laat hem doodgaan 
in mij. Door… aan mensen voorbij te leven, door 
angst, door keuzes in mijn dagelijkse handelen die 
schadelijk zijn voor de schepping, medemensen, 
mijzelf. Denk aan concrete dingen: soms vlees of te 
veel zuivel eten, kleding dragen die onder 
erbarmelijke omstandigheden zijn gemaakt, 
deelnemen aan een samenleving die op te grote voet 
leeft en andere samenlevingen arm houdt. Dat is 
geen directe persoonlijke schuld…, we ontkomen niet 
aan veel dingen, maar zo werkt de wereld wél en ik 

wil daar niet voor weg kijken.  
- maar ik wil  er ook niet spiritueel, geestelijk, aan ten 
onder gaan! Mijn levenslust en vrolijkheid verliezen 
onder de zwaarte van alles wat mis is.  En het gevoel 
van  onmacht om er veel aan te veranderen, behalve 
m’n eigen kleine levenskeuzes. En daarom geloof ik 
dat Christus in ons geboren moet worden. In de 
gemeenschap van mensen die God eren in woord en 
daad.  
- dat er mogelijkheid van ommekeer en opstanding is. 
Die hoop wil ik levend houden. En die hoop is in dat 
kind dat ooit geboren werd, onder hele slechte 
voorwaarden en tegelijkertijd onder de beste. Is in de 
liefde waar hij voor stond en staat. 
- Dus in de adventtijd wil ik met jullie “Kyrië-eleïson” 
zingen en bidden. En “Gloria in excelsis “ zingen met 
Kerst, om de verwachting en de hoop levend te 
houden. 
 - en de creativiteit, zin tot samenwerken, levenslust 
en hoop in ons te laten opstaan. En als die er al 
was…levend te houden en concreet te maken 
- Dat is onze roeping als gemeente van Christus. En 
iets om uitbundig te vieren. In de liturgie en in het 
dagelijkse leven. . Liturgie bepaalt ons daarbij, wekt 
de hoop op. We vieren de verwachting tot waarheid; 
we vieren de gedachte dat het koninkrijk van God 
onder ons is, wáár. En dat geeft ons kracht! Zachte 
kracht, maar kracht. 
- En o, ja, ik verwacht en hoop wel iets héél 
concreets: dat het kerkasiel in Kampen een goede 
afloop zal hebben voor de betrokken familie en alle 
‘gewortelde’ kinderen, in het komende jaar. Dat onze 
collectieve inzet ( op zich al een bijzonder positieve 
ervaring voor alle vrijwilligers!) vrucht mag dragen.     
“Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze 
nacht..” Lied 433. 
Wikke Huizing  

https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html
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Bij de diensten 
De adventsdiensten horen bij elkaar en hebben een 
soort opbouw. Dit jaar staan teksten van de profeet 
Jesaja centraal en is de evangelietekst erbij gelezen. 
De profeet Jesaja schrijft zijn eerste 37 hoofdstukken 
als opmaat naar de Babylonische Ballingschap en de 
laatste hoofdstukken spelen rond de terugkeer uit de 
Ballingschap. Daarin speelt Koningschap een grote 
rol. Met advent kijken we uit naar de geboorte van de 
Vredekoning. 
Iedere zondag zal er weer een speelse liturgische 
bloemschikking zijn , die verwijst naar de teksten en 
de tijd. En op zondag 7 december, 2e advent,  zal het 
koor “Voices of Light”, o.l.v. Nelleke Schreur, zingen 
in de dienst ! 
 

Adventsmiddag 16 december 

 
Dinsdag 16 december bent u van harte welkom in De 
Schakel voor de traditionele Advent/Kerstmiddag! Na 
een korte viering met een verhaal is er allerlei lekkers 
en muziek. De middag eindigt in een feestelijk 
vormgegeven broodmaaltijd. Kom voor de 
gezelligheid en de inhoud, neem iemand mee, en 
geef u op bij Marga Drijver (tel. 06-13415258)  of 
Froukje Vlaming (314654)! En als u gehaald wil 
worden….schroom niet en vermeld dat er bij! 
Froukje, Marga en Wikke 
 

Adventskalender Petrus 
Voor de adventsweken heeft Petrus/PKN een 
adventskalender gemaakt, net als vorig jaar. Voor 
elke dag een tekst en een idee om te doen of over na 
te denken. We hebben voor onze gemeente 100 
exemplaren besteld. Een aantal gaan mee met de 
zondagsbrieven. Ook in de kerk, na de dienst, kunt u 
er één meenemen. Mocht u die momenten missen 
dan kunt u ook zelf eentje gratis bestellen via 
petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. 
Wikke Huizing 
 

Avondgebeden: 26/11, 3/ 12, 10/12 en 17/12 

Op vier woensdagavonden,  om half acht , zetten we 
de stoelen in een halve kring rond de 
Avondmaalstafel. Na het luiden van de klok steken 
we de Paaskaars aan en is het begonnen: een half 
uur gebeden, lezing, stilte, zang en muziek. Om de 

verwachting van de geboorte van de messias ook 
midden in de week levend te houden. Van harte 
welkom, neem vooral iemand mee! En kleed u warm 
aan…. 
Wikke Huizing 
 

Pastoraat 
 
Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit 
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de 
papieren uitgave van het kerkblad opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sint Maarten 

 
 
Met dit bord ( gemaakt door Froukje en Jaap) 
vroegen we de kinderen van de straat naar binnen in 
de kerk. Dat had ook nog wat persoonlijke 
aanmoediging nodig want de kerk is voor kinderen 
(en hun ouders) niet meteen de deurbel waar ze op 
gefocust zijn. Maar iedereen die we de weg wezen, 
kwam binnen. Met blijde verwondering werd er 
gezongen. En wij hadden daar weer plezier aan. U 

nu ook       Anke van Harten en Wikke Huizing 



 11 

 

Kerkasiel  Kampen   

 
 
Donderdag 13 november reisden we af naar kampen 
voor een twee keer vieren in de Open Hof. Dit keer 
hadden we ons ingeschreven voor vier uur… Die 
vlogen voorbij, in alle rust. Het begon al met de 
ontvangst: er hangt een hele prettige sfeer in het 
kerkelijk centrum dat aan de kerk vast zit. Er was een 
buurtcafé, er werd vergaderd en gewerkt. We troffen 
er de juf die gevraagd is de jongste twee kinderen 
van de familie Babayants les te geven. Tot de 
zomervakantie hadden ze nog contact met hun oude 
school maar er moest iets anders verzonnen worden.  
 

 
Ook voor de oudste dochter is er (vrijwillig)  
vakonderwijs georganiseerd. Door hele positieve 
mensen. We spraken vrijwilligers uit Friesland, 
Groningen en Twente. En: twee bekende 
Kampenaren sloten zich bij ons aan! Leo en Truus 
Visser. Toen waren we met z’n achten. Met muziek 
van Dyo, een verhaal van Tolstoi in drie delen, 
gelezen door Tjeert, een mooie Psalm 126 , met 
uitleg door Daan , gebeden, filmpjes, en een pauze 
tussendoor etc. hadden we precies genoeg materiaal 
mee om de vier uur te vullen. De vier-kaars ontvingen 
we van de classis-predikant van Groningen en 
Drenthe en we gaven deze weer door aan een Oud-
Katholiek priester uit Hengelo. Beiden waren ook met 
een klein groepje afgereisd. 
Van de diaconie konden we melden dat er 250 euro 

is overgemaakt, als bijdrage in de kosten voor de 
Open Hof. Daar waren ze heel blij mee. 
En nu maar hopen en bidden dat er een positief 
einde komt aan deze situatie! 
Namens de kerkasiel-gangers, Wikke Huizing 
 

Gedachtenis 
In de dienst van 23 november noemden we de 
namen van de gemeenteleden die afgelopen kerkelijk 
jaar zijn overleden en gedachten we hen met hun 
families: 
 

 
 
Dhr. Klaas Modder 90 jaar 
Geboren op 25 februari 1934, overleden op 26 
december 2024. 
Dhr. Jan van der Schans  63 jaar 
Geboren op 8 september 1961,  overleden op 30 
december 2024 
Mevr. Tienke van der Vis-van der Meer  88 jaar  
Geboren op 25 oktober 1936, overleden op 27 
februari 2025 
Dhr. Frederik Pieter Koorn 84 jaar 
Geboren op 14 september 1940, overleden op 17 
april 2025  
Mevr. Johanna Jurrina Kamminga 81 jaar 
Geboren op 12 juli 1943, overleden op 26 mei 2025 
Mevr. Jannie Groen- Grisnigt 70 jaar 
Geboren op 21 juni 1954, overleden op 6 juni 2025 
Mevr. Sophia Maria De Lugt- Parlevliet  94 jaar 
Geboren op 10 december 1930, overleden op 10 juni 
2025 
Dhr. Jan Koolhof 85 jaar 
Geboren op 29 februari 1940, overleden op 18 juni 
2025 
 

 
 
Mevr. Rinsche Rienstra-van der Heide  94 jaar 
Geboren op 26 juni 1931, overleden op 2 juni 2025 
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Mevr. Gerda Margaretha Alida Arensman-Reinders  
91 jaar 
Geboren op 23 maart 1934, overleden op 17 juli 2025 
Dhr.  Haije Wind 69 jaar 
Geboren op 1 oktober 1955, overleden op 15 juli 
2025  
Mevr. Elisabeth De Wit- van Egmond 93 jaar 
Geboren op 19 februari 1932, overleden op 7 oktober 
2025 
 
En als vrienden van de gemeente gedachten we  
Mevr . Riek Rutten , overleden op 27-02-2024  90 
jaar 
 Dhr. G. Q. Bruijnzeel , overleden op 09-04-2025    
101 jaar 
 

Van de Diaconie                                                                                                                        

Afgelopen maand november 2025  mochten wij het 
volgende ontvangen:                                                                                                                                                              
26 okt. Bloemengroet  € 99,00                                     
02 nov. Kerk in Actie: Myanmar € 240,00  
09 nov. Kerk in Actie: Bangladesh € 250,00         
Ook mochten wij weer een anonieme gift ontvangen 
voor de zending à € 80,00, waarvoor onze hartelijke 
dank.      
                                                                                                                    

Het collecte rooster december                    
* Zondag 07 dec. 2e Advent Zending Rwanda, 
kwetsbare kinderen een veilig thuis bieden. De 
organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide 
van 1944 met een opvanghuis voor weeskinderen. 
Tegenwoordig begeleidt de organisatie jaarlijks 1300 
kinderen en hun verzorgers die te maken hebben met 
hiv of een andere beperking. Kinderen worden thuis 
bezocht en krijgen hulp op school. Ook verzorgers 
krijgen ondersteuning bijvoorbeeld met goed voedsel. 
Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun 
ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ben je 
geliefd en heb je een toekomst.                                           
* Zondag 14 dec.  3e Advent Kerk In Actie India: Alle 
kinderen naar school. In de Zuid-Indiase textielstad 
Tirupur wonen zo’n 150.000 migranten, sommigen 
met hun hele gezin. Omdat de ouders de hele dag 
werken, worden veel kinderen aan hun lot over 
gelaten. En doordat zij de lokale taal niet spreken, 
gaan ze niet naar school. SAVE, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, biedt tweehonderd 
migrantenkinderen onderwijs in zowel hun 
moederstaal als de lokale taal. Na een jaar kunnen 
ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook 
zorgt SAVE voor voedzame middagmaaltijden en 
buitenschoolse activiteiten.                            
* Zondag 21 dec. 4e Advent  Hospice Texel, dit is een 
kleinschalig en laagdrempelig huis, waar mensen in 
hun laatste levensfase palliatieve zorg, aandacht en 
ondersteuning geboden wordt in een sfeer  van rust, 
warmte en privacy. Gedreven vrijwilligers staan 
samen met eigen huisarts en medewerkers van de 
thuiszorg dag en nacht voor hen en hun naasten 
klaar. De wensen en behoeften van de gast staan 
centraal met respect voor de eigen achtergrond en 
levensbeschouwing.                                                                                                                                  
* 24 dec. Kerstnachtdienst Noodhulp, het doek 

hiervoor wordt op de zondagsbrief bekend gemaakt.                                                                                                               
* 25 dec. 1e Kerstdag Kerk In Actie Kinderen in de 
knel. Vrede op aarde. Wij vieren het elk jaar, maar 
voor miljoenen kinderen lijkt het heel ver weg. Ze 
groeien op met oorlog, (huiselijk) geweld of armoede. 
Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen 
onze aandacht en steun. Doe daarom mee met de 
jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie voor 
kinderen in de knel. Via nieuwsbrieven, website en 
sociale media wordt bekend gemaakt wat de meest 
urgente bestemming is voor deze kerstcollecte.                                                                                                                                             
* Zondag  28 dec. St. Hulp Oost-Europa Texel. De 
Transport kosten voor de stichting zijn heel hoog. 
Goederen zijn er wel, maar het moet ook op de plek 
van bestemming komen. Uw bijdrage is daarom van 
harte welkom.                                                                
* 31 dec. Oudejaarsdag. St. Voedselbank Texel. Er 
zijn nog steeds mensen die amper rond kunnen 
komen en ook in 2026 zullen de prijzen weer stijgen. 
U hulp is hart nodig.                                                                                                                     
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag 
ovv het doel van uw gift.                                    
Waar nodig  vult de Diaconie de collectes aan.                                                                                
Namens de Diaconie wensen Bea Aalders en Anke 
van Harten u allen fijne en goede Kerstdagen.                                                                                                    
 

Verslag gemeenteavond 18 november  
 

 
 
* 18.00 uur starten we met snert met worst, “vega”-
snert en groentesoep, stokbrood , roggebrood met 
katenspek , gemaakt door verschillende vrijwilligers                                                          
Om 19.00 uur begint  het officiële gedeelte.                                                                                               
Marjan Nicolaï heet ons welkom en in het bijzonder 
Hennie Huisman die ons zal vertellen over o.a. 
Texels Welzijn en  Stefanie Bremer van 
Waal/Koog/den Hoorn. De Waddengemeente had 
zelf Kerkenraadsvergadering en kon niet aanwezig 
zijn. Er zijn 29 aanwezigen. 
* Opening: Dominee Wikke Huizing  opent met: Beeld 
in de storm, met een bootje op zee, varend in de 
richting van het koninkrijk. Over onze plaats als kerk 
in het dorp. ”In de wereld zijn, niet van de wereld 
zijn”.  
* Hennie Huisman is 3 jaar directeur van Texels 
Welzijn, voorzitter van de cliëntenraad van de 
Omring, vrijwilliger bij Struun, geeft informatie en 
advies aan ouderen, is betrokken bij Inloophuis de 
Deel 2 en café Brainstorm. Nieuw is m.i.v. 2026 Het 
Platform: Leven met ….kanker, reuma, etc.                                                                                                                                                                                                        
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Dorpswerker bestaat niet meer, is nu Welzijnswerker 
, welzijnscoach helpt mensen met mentale klachten, 
dit is een ontlasting voor de huis artsen. “Welzijn op 
recept.”                                     
Losse projecten zijn o.a. Elke vrijdag IDO in de 
bibliotheek om mensen te ondersteunen bij digitale 
problemen. Levensboeken, verhalen en 
herinneringen van ouderen aan verteller, waarbij 
samenwerking met de OSG.                                                                                                                         
Met ingang van volgend jaar meer hulp aan: 
Schuldhulpverlening, Voorzorgcirkels: Burenhulp en 
Automaatje ANWB: voor vervoer bijv. op Texel. 

 
* Terugblik vanaf vorige gemeenteavond door Marjan 
Nicolaï.                                                                  
Kerkasiel Kampen, daar zijn we 2x geweest, beide 
keren zeer geslaagd.                                                               
We hebben afscheid genomen van Corrie Eelman als 
koster en Arie Maat als diaken.                          
Anneke Visser-Veltkamp is als nieuwe diaken 
bevestigd.                                                                          
Nieuwe liedboeken gaan er aangeschaft worden.                                                                                        
De classis predikant ds. Verhoeff is op bezoek 
geweest. Dit was een spontaan en laagdrempelig 
gesprek.                                                                                                                                          
Jubileum van de organisten, dit is zeer feestelijk 
gevierd.                                                                                                                                                  
Het Kabinetorgel blijft, wanneer de Cantorij de 
aankoop kan financieren.                                                                                                       
Inspiratiezondag (voorheen Startzondag) is zeer 
positief ontvangen.                                             
Bazaar met de prachtige opbrengst à € 5.000,00.                                                                                             
De “dubbel”- tentoonstelling met foto’s van Arjen Trap 
en stripverhaal van Erik Hercules over de “Russen”-
oorlog.                                                                                                                
Er zijn weer mensen naar Rügen geweest en Rügen 
is hier geweest.                                                

Vele concerten zijn er gegeven in de Burghkerk. 
* De begroting voor de Diaconie van 2026 wordt 
besproken door middel van vragen door Marjan 
gesteld en door Anneke beantwoord:                                                                                                       
Hoe komt de Diaconie aan geld? Door collectes, 
giften, spaargeld en rente.                                           
Waaraan willen jullie ((eigenlijk wij) in 2026 geld 
geven? Kosten zoals bloemen, banketstaven voor 
75+ers,  aanvullingen van collectes voor projecten, 
EDW.                                                 
Wat wil je de gemeente meegeven om al dan niet 
akkoord te gaan met de begroting? Diaconie is een 
doorgeefluik van de Gemeente. Omzien naar elkaar. 
* Begroting Kerkrentmeesters 2026: Ook dit wordt 
besproken  door middel van vraag en antwoord. 
Vragen gesteld door Marjan en beantwoord door 
Douwe:  Veel uitgaven gaan  over “kosten 
kerkgebouw”. We zijn inmiddels klaar met de grote 
verbouwingen volgens mij. Wat voor verwachte 
uitgaven zijn dit voor 2026? Onderhoud Burghtkerk, 
Schakel, gebouwen, stemmen van het orgel, elektra, 
verwarming enz.                                                                      
Waar kunnen we de schouders onder zetten? Lopers 
voor o.a. de kerkbalansactie, torenwachters, 
koffieschenkers bij concerten etc.                                                                                                 
Wat zijn mooie financiële ontwikkelingen voor het 
komende jaar? Verhogen van de maandelijkse 
automatische overschrijvingen.                                                                                                    
Beide begrotingen zijn door de gemeente 
goedgekeurd. 
* Na de pauze hebben we in groepjes gesproken 
over onze kerk als Dorpskerk. 
* Rondvraag: De bedragen van de collecte bonnen 
zijn al 10 jaar hetzelfde , mag dit verhoogd worden?  
Akkoord.  
* Wikke sluit af met een lied. 
* Er werd nog nagepraat onder het nuttigen van een 
hapje en een drankje. 
                                                                                                            

Van de Kerkenraad. 
11 november is de Kerkenraad weer bijeengekomen 
rond de Paaskaars. Marjan Nicolay heette ons 
welkom en Roelie Struick opende met een gebed met 
daarin een moment van stilte.                                                                                                                         
De opbrengst van de bazaar was € 5.000,00, een 
prachtig resultaat. Nico en Anneke werden bedankt 
voor hun enorme inzet.                                                                                                
Er is één Groot Letter Liedboek besteld en ligt in de 
kerk.                                                        
De kindernevendienst bestaat niet meer, maar 
mochten er kinderen in de kerk zijn, dan ligt er in de 
kast in de consistorie een “nood”-pakket. Ook wordt 
er een brief gestuurd naar “gast”-predikanten, waarin 
vermeld wordt dat er in de vakanties kinderen in de 
kerk kunnen zitten.                                                                                                      
De begrotingen voor 2026  van de Diaconie en het 
College van Kerkrentmeesters zullen op de 
Gemeenteavond besproken worden.                                                                           
Op 1 maart 2026 wordt er een gezamenlijke dienst 
gehouden in Waal/Koog/den Hoorn i.v.m. het nieuwe 
Eilandelijk Diaconaal Werkproject.                                                                
Er is samenwerking tussen  SchuldHulpMaatje en 
Kerk en Minima.                                                



 14 

Het Torenklimmen heeft € 18.000,00 opgebracht, het 
Orgeltje € 450,00, de Kaarsenbak € 1300,00 en de 
verkoop bij Jelle € 100,00.                                                                    
Met Allerzielen zijn er 7 mensen in de kerk geweest, 
er zijn fijne gesprekken gevoerd. De dankdienst was 
geslaagd, veel positieve geluiden gehoord.                                                         
De fototentoonstelling van Arjen Trap samen met het 
stripverhaal van Erik Hercules over de “Russen”-
oorlog was een groot succes, er zijn 2100 bezoekers 
geteld en er werden hele fijn gesprekken gevoerd. 
Het was een mooie afsluiting van 80 jaar bevrijding.                                                                                                                                               
De Lichtjestocht is door het slechte weer niet 
doorgegaan.                                                         
Op 11 november Sint-Maarten: ongeveer 50 kinderen 
kwamen langs met hun lantaarntje. Helaas kon er 
door de behandeling van boktor niet in de kerk zelf 
gezongen worden, wat door menig kind jammer werd 
gevonden, want “daar galm het zo lekker.”                                                                                                                                          
In de dienst van 23 november ( laatste zondag van 
het Kerkelijk jaar) worden 7 mensen herdacht.                                                                                                                    
Tijdens de Kerstnachtdienst verleent het Chr. Texels 
Mannenkoor zijn medewerking.                                                                                                                       
18 januari 2026 is er de Dienst van de Eenheid. Er 
zijn dan 2 kerken open: het Zeemanskerkje in 
Oudeschild en de Waddenkerk in de Cocksdorp.                                                
Meta sluit af met een gedicht: Laat mij zingen en 
spelen.   
 

Van de voorzitter 
Ik kijk met veel plezier terug op de gemeenteavond 
van 18 november jongstleden. Het samen eten was 
heel gezellig en ook deze keer weer erg lekker. Voor 
iedereen die niet eerder kon komen eten, is het zeker 
een aanrader om het een volgend keer te proberen. 
Dank aan de koks! 
Het programma was interessant. Ik heb veel geleerd 
over wat Texels Welzijn doet. Hun activiteiten zijn 
gericht op het behouden en verbeteren van het 
welzijn van iedereen die op Texel woont. En wat 
passen de doelen van het Texels Welzijn en onze 
kerk (en andere kerken) goed bij elkaar;  wat lijken ze 
op elkaar. Daar wil ik graag meer mee doen, zodat 
we elkaar kunnen versterken.  
Tijdens de gesprekken over de dorpskerk, kwam het 
idee dat de verhalen die Texels Welzijn gaat 
schrijven, prima in De Burght voorgelezen kunnen 
worden aan geïnteresseerden. En samen betekent 
dan ook dat we voor zo’n activiteit ook nieuwe 
vrijwilligers zullen hebben. De moeite waard om te 
proberen, lijkt mij.  
Misschien hebben anderen ook ideeën gezien en 
kunnen we die verder ontwikkelen. Zo kijken we 
steeds meer naar buiten, wat we vaak ‘kerk naar 
buiten’ noemen. Laten we open staan voor nieuwe 
dingen die ons energie geven. 
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan de 
gemeenteavond hartelijk danken voor haar of zijn 
inspanningen. 
Vriendelijke groet, Marjan Nicolay-Mosk 
 

De hartjes zijn terug 

Op zondag 2 
november werd ik 
verblijd met een grote 
enveloppe waarin een 
brief en tekeningen 
en twee hartjes zaten. 
De enveloppe was bij 
de Schakel bezorgd. 
Het was mij al 
opgevallen dat de 
hartjes die een nicht 
twee jaar geleden op 
het graf van Vrony 
had gelegd, 
verdwenen waren. Ik 
weet dat ik dacht dat 
anderen de hartjes 
blijkbaar nodig 
hadden, ondanks dat ik ze wel miste. 
Maar nu werden de hartjes terugbezorgd. In de brief 
stond ‘Na een heerlijk weekend op Texel kwamen 
onze jongens thuis met twee hartjes. Meegenomen 
van een graf. Ze hebben er spijt van en een 
tekening/kaart gemaakt. Hopelijk kunnen de twee 
hartjes terug naar de juiste plek’. 
 
De juiste plek is gevonden. De afzenders heb ik niet 
kunnen traceren, want ik wil ze graag persoonlijk 
bedanken. Maar wat is het mooi dat dingen recht 
gezet kunnen worden en fijn dat aan mij werd 
gedacht toen de brief bij de Schakel bezorgd werd. 
Een dankbare Marjan Nicolay-Mosk 
 

Van de kerkrentmeesters. 
Collectes van oktober 2025: 
Kerk        € 215,77 
Onderhoud gebouwen   € 59,31 
Onderhoud orgel      € 69,45 
Solidariteitskas      € 57,12 
uitgang inspiratiezondag     € 50,22 
 

Collectebonnen. 
Door de inflatie wordt alles minder waard en dat geldt 
ook voor de collectebonnen. 
Op de gemeenteavond is voorgesteld: een bon van 
0,50 wordt 0,75, 1,00 wordt 1,50 en 1,50 wordt 2,00. 
Dat betekent dat de bonnen van 0,50 komen te 
vervallen en de bonnen van 0,75 en 2,00 zijn dan 
nieuw. 
Een vel van 20 bonnen komt dan resp. op € 15,-- , € 
30,-- en € 40,--.  Op de bijeenkomst zijn de 
aanwezige gemeenteleden hiermee akkoord gegaan. 
De nieuwe bonnen moeten nog gedrukt worden en 
zijn verkrijgbaar vanaf 1 januari. Dus als u nog een 
voorraadje huidige bonnen wilt bestellen......... Dat 
mogen ook verschillende bonnen zijn en uiteraard 
blijven de huidige bonnen geldig! Als u een bedrag 
over maakt naar rekening NL 62 RABO 0122 0417 
20 t.n.v. Protestantse gemeente Den Burg  en u 
vermeld welke bonnen u wilt ontvangen dan worden 
ze (meestal) snel bij u thuisgebracht. 
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Overlegorgaan Joden-Christenen 
Het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC) 
is een platform voor dialoog tussen joden en 
christenen  in Nederland. Binnen het OJEC komen 
officiële vertegenwoordigers van christelijke en 
joodse kerkgenootschappen, evenals enkele andere 
joodse organisaties, samen om te praten over 
onderwerpen die voor beide groepen van belang zijn. 
Dit gebeurt met wederzijds respect voor elkaars 
identiteit en op basis van volledige gelijkwaardigheid. 
De collecte hiervoor wordt gehouden op zondag 14 
december en komt in de plaats van de collecte Kerk 
en Israël. Deze laatste is voor 2025 niet opgenomen 
in het landelijke collecterooster. 
 

Hoogwerker in de kerk 
De eikenhouten balken van het gewelf en het dak 
van 'De Burght' worden al decennialang geplaagd 
door de houtwormen en de Bonte Knaagkevers. Het 
is dan ook noodzakelijk om dat eens in de 5 jaar te 
laten controleren en zo nodig maatregelen te nemen 
d.m.v. spuiten en of injecteren van 
bestrijdingsvloeistof. Om alles goed in ogenschouw 
te nemen is maandag 10 november een grote 
hoogwerker gearriveerd die tot in de nok van het 
gewelf kon komen. Dinsdag en woensdag zijn twee 
specialisten van RDC Conservering aan de gang 
gegaan. Een aantal foto's daarvan hebben de 
aanwezigen op de gemeenteavond kunnen 
bekijken.  Omdat er nog al wat stof aanwezige is zal 
dat eerst moeten worden verwijderd om een optimale 
opname van de vloeistof te bereiken. Dat gaat nog 
een aardig klusje worden.......... Wordt vervolgd. 

 

Kronen poetsen 
Als het lukt dan worden 2 x per jaar de kronen in 'De 
Burght' gepoetst. Gelukkig zijn er nog steeds nijvere 
handen die dit willen oppakken en zodoende was 
een groepje woensdagmiddag 19 november aan het 
poetsen geslagen in de verwarmde consistorie. Ja, 

die ruimte wordt voor 
heel veel aktiviteiten 
gebruikt! En daarna 
moeten alle elementen 
weer exact op de juiste 
plek aan de grote bollen 
worden teruggeplaatst 
en van nieuwe kaarsen 
worden voorzien. 
Dankzij de kartrekkers 
Annie Dros en kerkrentmeester Jaap Vlaming kunnen 
de kaarsen op kerstnacht weer in volle glorie hun 
licht verspreiden! 
 

Inzamelingsactie kabinetorgel   
In het vorige kerkblad stond 
een uitgebreid artikel over 
de aanschaf van het 
kabinetorgel ten behoeve 
van de (belangrijke) 
muzikale bijdrage in de 
kerk. Een niet te 
onderschatten waarde van 
het kerkleven. 
Verschillende mensen 
hebben tot onze vreugde 
hier al op gereageerd zodat 
we al een aardig bedrag 
binnen hebben gekregen. € 
3100. We zijn er echter nog lang niet. Het instrument 
kost € 12.000. Maar als we zo doorgaan moet dat 
lukken. Het idee van één van de cantorijleden om 
een 100 x €100 actie te houden is een mooi streven 
maar we begrijpen dat niet iedereen een dergelijk 
bedrag kan bijdragen. Uiteraard is elk bedrag, hoe 
klein ook, welkom maar meer mag ook. Uw gift kan 
worden gestort op : IBAN: NL 62 RABO 0122 0417 
20 t.n.v Protestantse Gemeente te Den Burg, onder 
vermelding van “ 
 

Bazaar 2025 in Burcht kerk  

Wat een gezellige Bazaar was het weer dit jaar . 
Ook de Bingo s’avonds was goed bezocht, heel  fijn . 
We hebben een prachtig bedrag van netto 5000 euro  
over kunnen maken !!!! 
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GEWELDIG en dat is vooral al te danken aan alle 
hulp die we hebben gehad . 
Het liep allemaal op rolletjes en dat kwam door 
iedereen die meegeholpen heeft. 
HEEL VEEL DANK DAAAR VOOR !!! 
Na de bingo zijn de loten van de grote loterij 
getrokken door Anneke Blonk . 
En de prijzen zijn gewonnen door : 
Prijs nr  1  De koffie machine: Anke v Harten, Jan 
Dirksoord  
              2  Dinerbon:  Bea Aalders, Jan Dirksoord   
              3  Slagersbon: Hanna Dros, Wilhelminalaan  
              4  Bon Texels wonen: Olivier in de 
Weverstraat 
              5  Bon Texel 44: Mevr Zoer, Jan Dirksoord 
              6  Kaasbon: Elsbeth de Lugt, Kogerstraat  
              7  Cadeauverpakking Douche: Anneke de 
Lugt, Wilhelminalaan  
              8  Cadeauverpakking man Douche: Petra 
Vlaming, Amaliaweg 
             9   Koffiebekerset: Kees Vinke, Vroonlant 
            10  Hoofdkussen: Fam  Harting, Bernardlaan 
 

 
 

De boodschappenmand is gewonnen door Ria v d 
Vis de prijs was 32.46 euro. 
De pop is niet geraden, de naam was Lies.         
De prijzen zijn al rondgebracht.                  
Iedereen bedankt voor zijn inzet op, welke manier 
dan ook, het was weer geweldig. 
Een groet van de bazaar commissie en tot volgend 
jaar !!! 
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Waddengemeente Texel  
Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel 
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285 
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137 
                     Email:dsgeertje@gmail.com 
                    Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211  
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl  
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 
 

Kerkdiensten December Waddengemeente  
 

30/11  Ds. E.v leersum     Maartenskerk     Oosterend        1e Advent  
 

7/12    Drs C.Boon           Waddenkerk       De Cocksdorp  2e Advent  
 

14/12  Ds.G de Vries        Zeemanskerk      Oudeschild ….3e Advent 
 

21/12 Ds.E v Leersum      Maartenskerk      Oosterend …  4e Advent 
 

24/12 Ds.G. de Vries        Maartenskerk     Oosterend kinderkerstviering 
                                                                  m.m.v basisschool De Vliekotter  
 

24/12 Ds.E v Leersum      Zeemanskerk      Oudeschild Kerstviering  aan de dijk 16.00uur  
                                                                    m.m.v. blazers Exselcior 
 

24/12Ds.G.de Vries         Maartenskerk          Oosterend  Kerstnacht 21.30uur 
                                                                   m.m.v. Voices of light o.l.v Nelleke Schreurs 
 

24/12                              Waddenkerk         De Cocksdorp kerstsamenzang 17.00uur 
                                                                   m.m.v. Achter de ruge diek zingers o.l.v Rob Hodzelmans 
 

25/12 Ds.E.v Leersum    Maartenskerk      Oosterend 9.30uur 
                                       Waddenkerk     De Cocksdorp 11.00uur 
 

28/12 Ds.M.Staudt          Zeemanskerk       Oudeschild 10.uur 
 

31/12 Drs.C.Boon          R.K  kerk   De Cocksdorp Oecomenische dienst 16.00uur 
 

31/12 Ds.G.de Vries       Maartenskerk      Oosterend Oudejaarsdienst 16.00uur  
 

2026 Gelukkig Nieuw jaar    
 

4/1 Ds.E.v Leersum        Maartenskerk     Oosterend Waddendienst 10.00uur  
 

Van de voorzitter  
Met elkaar in de kerk eten is altijd speciaal. 
Zowel in de Zeemanskerk als in de Maartenskerk 
zaten we heerlijk aan de gebakken vis, brood, 
haring, pompoensoep, ijs, fruit en wat al niet meer! 
Veel dankbaarheid in de liederen en de 
gezamenlijke beleving. 
Er is veel vooraf gegaan aan het moment van eten, 
niet alleen de bereiding, daarvoor natuurlijk dank, 
maar het zaaien op het land, de oogst verwerken, 
het vissen op zee, het schoonmaken, het gebeurt 
niet altijd bij eendenkukeltjes weer. Het lijkt zo 
makkelijk maar overal gaat een verhaal aan vooraf. 
Een mooi verhaal dat zeker. En de waardering is 
groter als men bedenkt welke moeite er gedaan is. 
Alle helpende handen bedankt om ook dit jaar weer 
alles voor elkaar te krijgen. Voor de 

mailto:ewjvleersum@gmail.com
mailto:redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
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schoenendozen was het ook feest! Veel prachtige 
gekleurde dozen in de kerk, het is mooi om te 
bedenken dat vele kinderen er heel blij mee zullen 
zijn! 
 
Sint-Nicolaas heeft in November  al heel wat 
teweeggebracht, een intocht met duizenden mensen. 
Ik hoop dat u een gezellig feest heeft met kleine 
pakjes en warme chocolademelk, want daar gaat het 
tenslotte uiteindelijk toch om! 
De advent en kerstvieringen zijn allemaal benoemt in 
het rooster hierboven. 
Niet alle medewerking is nog bekend op de dag dat 
de copy naar de drukker gaat. 
Maar in alle dorpen is er iets speciaals  ,en we hopen 
u natuurlijk te ontmoeten om het met elkaar te vieren. 
Het licht voor ons geboren , de roos ontloken in een 
koude kerstnacht. 
Muziek door de velden , herders en schapen… 
Het brengt mij bij het nieuwe orgel in de 
Zeemanskerk. 

Een echte ambachtsman, orgelbouwer Menno Kaat 
is al weken drukdoende geweest. 
Met man en macht het “nieuwe”orgel erop gehesen 
en getild. 
Menno kwam bij ons thuis vis eten en vertelde 
prachtig over zijn mooie beroep , zijn ambacht.Waar 
en hoe  er allemaal al orgels van de firma Kaat & 
Tijhuis Orgelmakers zijn opgeknapt, gerestaureerd 
en geplaatst. 
Hij vertelde dat in dit orgel in de Zeemnaskerk een 
hele warme klank zit. 
Ik begreep van Dyo in zijn uitleg op de 
gemeenteavond ook dat ze juist die klank  zeer 
waarderen. 
Vol verwachting klopt ons hart. En heel veel succes 
voor de komende weken toegewenst. 
Ik wens u ook namens Marco een mooie 
Decembermaand toe. 
Fijne feestdagen en een goed uiteinde… 
Erna Drijver Tuinema 
 

Kerst overal 
Kerstmis is het enige feest op de kerkelijke kalender 
dat niet op een vaste dag in de week gevierd wordt. 
Het verschuift telkens door de week heen. Het ene 
jaar heb je een lang weekend, een volgende keer  
breekt Kerst de week in tweeën. Steeds verandert de 
dag waarop Kerst  valt. En misschien dat deze 
flexibiliteit in de tijd, ook wel een  flexibiliteit in de 
ruimte met zich mee brengt. Kerst kun je overal 
vieren,  Zo vieren we kerst in het Dorpshuis en bij 
het Huis van Tante Jans. Is er een Kerst aan de Diek 
en Achter de Rugediek, Vieren we Kerst met de 
school in de kerk en is er een Kerstsamenzang. 
Maar waar Kerst ook gevierd wordt, het verhaal blijft 
hetzelfde; over een man en een vrouw op de vlucht, 
over een kind in een kribbe, over een droom die 
uitkomt, over het Licht dat gaat schijnen in de nacht. 
Blijkbaar willen we het telkens weer horen, op zoveel 
plekken, omdat we leven van dit licht, dat zo 
makkelijk verduisterd wordt. 
 Daarom vieren we het op school en in het 
verzorgingshuis, in een kerstsamenzang of een 
kerstconcert, met dorpsgenoten en toeristen, met 
iedereen die maar aan komt waaien en net als wij op 
zoek is naar warmte in een kille wereld 
Wensen wij elkaar een gezegend kerstfeest 
Evert van Leersum 
 

Vierde Advent 
Voor de dienst op vierde Advent, zondag 21 
december in de Maartenskerk, zijn  we nog op zoek 
naar de mooiste Adventsliederen, Wat is uw favoriete 
lied, waaraan u goede herinneringen bewaart.? Of 
wat u gewoon graag zingt, vanwege de melodie; of is 
het een enkele regel die u raakt  en ontroerd. Geef 
het door via email, of telefonisch. Graag met 
toelichting, maar zonder mag ook. 
Zo gaan we samen zingend op weg naar Kerst. 
Ds. Evert van Leersum 
 

KERST AAN DE DIJK 
Aan de vooravond van Kerst, op woensdag 24 
december is er in de Zeemanskerk weer een Kerst 
aan de Dijk viering. We beginnen om 16.00u en 
zingen met elkaar veel bekende  Kerstliederen ; er is 
een enkel gedicht en ook en verrassend verhaal en 
na afloop warme chocomelk  
Vertelstem is Evert van Leersum 
Rachel Barnard is de organist 



 19 

En de Blazersgroep van Excelsior is van de partij 
Voor in ieder geval een aantal vrolijke Kerst medleys 
Van harte welkom 
Evert van Leersum 
 

Verhuisd 
Jannie van der Vis, Oranjestraat 15, is verhuisd naar 
De Hollewal. Haar nieuwe adres is Hollewal 2, 1791 
GH kamer 412, afd. De Krukel. We zullen haar 
missen in Oosterend, en wensen haar alle goeds toe 
op haar nieuwe plek.  

 

Sint-Maarten 
Wat was het weer een feest op 11 en 12 november in 
de Maartenskerk. In de avond van 11 november was 
de kerk feestelijk versierd, met lichtjes langs het 
kerkpad en lichtjes in de kerk. Meer dan honderd 
kinderen kwamen met hun lampionnen. We hebben 
wel zes verschillende liedjes gehoord. Voor ieder 
kind was er iets te drinken, een snoepje of een stuk 
fruit. Ook waren er kleurplaten of puzzels om mee te 
nemen voor thuis.  
De volgende dag, 12 november, kwamen veel 
kinderen opnieuw naar de Maartenskerk. Nu met de 
hele Vliekotter. Deze keer kwamen ze iets brengen. 
Mooi versierde en goedgevulde schoenendozen, om 
te delen met kinderen die het minder hebben. Ds. 
Geertje vertelde de legende van Sint-Maarten en de 
bedelaar. Naar zijn voorbeeld delen wij nu nog 
steeds met elkaar en maken zo de wereld een beetje 
warmer en mooier.  

 

Kinderkerstfeest 
Op 24 december om 17.00 uur is er voor alle 
kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s, buren, 

verzorgers, oppas en andere belangstellenden een 
kinderkerstfeest in de Maartenskerk. Kinderen van de 
Vliekotter spelen dan hun kerstspel ‘Geen stille 
nacht.’ Het gaat over een herbergier, die na een dag 
hard werken graag een goede nachtrust wil. Maar 
dan wordt er op zijn deur geklopt…. 
Natuurlijk zingen we samen ook mooie kerstliedjes. 
Iedereen is welkom, kom je ook?  
 

Kerstavond 
De kerstavonddienst begint dit jaar om 21.30 uur. 
Voorganger in deze dienst is ds. Geertje de Vries. 
Muzikale medewerking is er van Voices of Light, 
onder leiding van Nelleke Schreur-Visser. 
We zingen bekende kerstliederen en zien uit naar het 
licht van de ster, die ons wijst waar we vrede, heil en 
zegen kunnen vinden. Allen welkom! 
 

Oudjaar 
De Oudejaarsdienst in Oosterend wordt dit jaar 
gehouden in de middag, om 16.00 uur. Voorganger in 
deze dienst is ds. Geertje de Vries.  
 
In De Cocksdorp is er een oecumenische 
oudejaarsdienst in de Francisca Romanakerk. Ook 
deze begint om 16.00 uur. Voorganger in deze dienst 
is drs. H.J. Boon.  
We zien uit naar waardevolle vieringen waarin we 
samen het oude jaar uitluiden.  
  

In Memoriam Fien Drijver-Meder 
Op 24 oktober overleed Fien Drijver-Meder. Ze 
woonde aan de Slotskolk 2 in Oosterend, samen met 
Kees, met wie ze ruim 72 jaar getrouwd was. Fien is 
96 jaar geworden.  
Fien en Kees hebben elkaar leren kennen in 
IJmuiden, waar hij de Zeevaartschool deed. Na een 
mislukt examen, moest hij nog een maand langer 
blijven om te herkansen. Zijn hospita had een nichtje, 
met wie hij ’s avonds voor haar de hond uitliet. En de 
rest is geschiedenis.  
Ze trouwden en Fien kwam op Texel wonen. Dat was 
een grote overgang voor haar. Ook kerkelijk. 
Opgegroeid binnen het Leger des Heils moest ze 
wennen aan de Strender gereformeerden. Maar met 
haar aanpassingsvermogen en open houding kwam 
dat helemaal goed. Fien zette zich in op allerlei 
terreinen. Veelgenoemd is haar taak als presidente 
van de vrouwenverenigingen, eerst bij de jonge 
vrouwen, later groeide ze mee. Veertig jaar lang 
heeft ze de voorzittershamer gehanteerd, en ze deed 
dat met verve.  
Ondertussen groeide haar gezin. In hun lange 
huwelijk samen werden ze gezegend met kinderen, 
schoonkinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Tot op het laatst waren zij voor 
haar een bron van vreugde en dankbaarheid.  
Fien was een lieve, verstandige, betrokken vrouw. 
Belezen en tot op het laatst goed op de hoogte van 
wat er speelde. Ze had er zo haar gedachten over, 
die ze ook deelde. Ook toen ze lichamelijk wel wat 
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moest inleveren aan kracht, bleef haar geest scherp 
en alert. 
In de dienst waarin wij haar leven herdachten, 
klonken veel warme en liefdevolle woorden. Uit de 
bijbel lazen we gedeelten en zongen we liederen die 
ze zelf had gekozen. Het waren teksten vol uitzicht 
en hoop. Fien verstond de kunst om vooruit te blijven 
kijken, naar de toekomst, naar Gods toekomst die 
nog te verwachten is.  
In eerbied en met dankbaarheid hebben we haar 
toevertrouwd aan de God van hemel, zee en aarde. 
De God die gisteren, heden en morgen trouw is en 
nabij. Moge hij Kees, haar familie en naasten troost 
en moed geven in de tijd die komt.  
 
Correspondentie-adres; Slotskolk 2, Oosterend.  
 
ds. Geertje de Vries 
 

Van het Diaconaal Team 
 

Schoenendoosactie 2025 
Gezinnen, alleenstaanden, scholen, kerken: allemaal 
helpen ze mee om schoenendozen te vullen voor 
kinderen in moeilijke omstandigheden. In Nederland 
en België zijn dat jaarlijks circa 45.000 dozen! De 
dozen gaan o.a. naar  kinderen in Roemenië, Togo, 
Moldavië. 
 
De actie is bijzonder goed verlopen, 11 dozen van 
gemeenteleden en de andere dozen van Basisschool 

de Vliekotter en 
kinderopvang de 
Pepermolen. En  er kwamen 
spontaan een paar dozen 
van Oosterenders die ook 
graag met de actie mee 
wilde doen. Behalve dozen 
is er ook naast de collecte 
voor dit doel geld ingeleverd 
voor de transportkosten. 

Voor 
elke doos 
wordt € 5,- 
gevraagd. 
 
De kinderen 
kwamen in een 
optocht van de 
Vliekotter naar 
de 

Maartenskerk waar de dozen voorin de kerk werden 
neergezet. 
 

Dominee Geertje vertelde een verhaal over Sint-
Maarten wat toevallig de dag ervoor was. Het verhaal 
werd ook uitgebeeld.                               

12 november is de dag dat ik mijn schoenendoos 
brengen mag!   
 
Het Diaconale Team wil iedereen hartelijk bedanken 
voor het inleveren van een gevulde doos of voor een 
donatie. We sluiten de actie af met 99 dozen en € 
714,45      Geweldig!! 
 

Afronding steun Kinderhuis Nepal 

Twee jaar geleden heeft het Diaconaal Team 
besloten het Kinderhuis, Shide Children Home 
Dharan in Duhabi, Nepal, gedurende twee jaar te 
steunen. Inmiddels loopt die periode af en kijken we 
met waardering terug op de samenwerking. Dankzij 
de bijdragen vanuit onze gemeente heeft het 
Kinderhuis de kinderen een stabiele plek kunnen 
blijven bieden met zorg, onderwijs en begeleiding. 
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Afgelopen jaar was er bijzonder contact toen een 
afgevaardigde uit Nepal en Henk Hooghuis, oprichter 
van de stichting, aanwezig waren bij een kerkdienst 
van onze gemeente. Hun verhalen gaven een helder 
beeld van het dagelijkse leven in het Kinderhuis en 
van de toewijding waarmee de begeleiders daar 
werken. Tegelijkertijd zijn de omstandigheden in 
Nepal zwaar. Er is sinds september extra veel 
politieke onrust en in sommige delen van het land 
vonden protesten en plunderingen plaats. Ook in 

Duhabi bleven de kinderen een tijdlang op het terrein 
omdat scholen gesloten waren. De begeleiding heeft 
hen goed kunnen opvangen en het dagelijks ritme zo 
goed mogelijk voortgezet. 
Tijdens de oudjaarsdienst houden we een laatste 
collecte voor het Kinderhuis als afronding van onze 
steun. We zijn dankbaar dat we samen als 
gemeente, hebben kunnen bijdragen aan een stukje 
stabiliteit en toekomst voor deze kinderen in een 
onrustig land. 
U kunt het project blijven steunen via Stg Shide 
Children Home Dharan, IBAN: NL90 INGB 
0000127313. 
 

 
De collecten brachten in okt 2025 € 431,91   
waarvoor onze hartelijke dank. 
Extra giften ad €150,- elk zijn gegaan naar: MAF, 
Leprafonds, St. hart voor kinderen, Artsen zonder 
grenzen, St. woord en daad. 
Het rooster voor december 2025 ziet er als volgt uit: 
Zondag  7 dec.: 2e advent: 1e collecte: KIA 
Werelddiaconaat Libanon: Trainingen in thuiszorg 
biedt werk en hoop. 

Zondag  14 dec.: 3e advent: avondmaal Oudeschild: 
1e collecte: diaconie, uitgangscollecte: EDW de 
Deel 
Zondag  21dec.: 4e advent: 1e collecte: Prot. Kerk 
NL, jonge generaties: Jongeren beleven het 
kerstverhaal 
Woensdag 24 dec.: Kerstnacht: collecte: Leger des 
Heils 
Donderdag 25 dec: kerst: 1e collecte: diaconie 
uitgangscollecte: KIA Kinderen in de knel:  
Zondag  28 dec.: 1e advent: 1e collecte: diaconie 
Woensdag 31 dec: Oudejaarsdienst: afsluiting 
project: 1e collecte: diaconie uitgangscollecte: 
Duhabi Children Home 
Zondag 4 jan. 2026: 1e collecte: diaconie 
  
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. 
 
Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal 
Team. 
 

BELANGRIJK 
Beste leden van de waddengemeente, 
Zoals u gemerkt heeft zijn de brieven kerkbalans, 
voor uw bijdrage 2026, veel te vroeg verstuurd. 
Doordat er nadat de bestelling geplaatst was nog een 
aanpassing gedaan moest worden is er een vinkje 
verkeerd komen te staan bij de manier van 
aanleveren. Dit hebben we bij de laatste controle 
gemist onze excuses hiervoor. 
Dit was natuurlijk niet de bedoeling en u had de 
enveloppen pas tijdens de actie kerkbalans in januari 
2026 mogen ontvangen. Ook de begeleidende brief 
waarin we u persoonlijk wilden aanspreken om te 
helpen onze gemeente financieel te steunen 
ontbreekt nu. We gaan kijken hoe we deze brief 
alsnog kunnen ronddelen. 
Het formulier wat u ontvangen heeft is gelukkig 
gewoon te gebruiken voor uw toezegging 2026. 
Waarbij we willen benadrukken dat uw steun 
onmisbaar is om ervoor te zorgen dat we Kerk 
kunnen blijven zijn. Nu en in de toekomst.  
Goed nieuws is dat de QR-code die we dit jaar 
hebben toegevoegd al gebruikt wordt. Bedragen 
hierop gestort komen ten goede aan de actie 2026. 
Het inleveren van de toezegging kunt u doen op de 
volgende adressen. 
Oudeschild:  Klaas de Vries de Ruyterstraat 51 
Oosterend:  Cor Trap Koetebuurt 12 
Cocksdorp:  Tineke Boon Joan Hodshonstraat 9 
Eierland: Dirk de lugt Hoofdweg 3 
Of een kopie mailen naar 
kerkrentmeesters@waddengemeente.nl 
Heeft u vragen neem dan gerust contact met het 
College van Kerkrentmeesters. 
Dirk de Lugt 06-40100177 Cor Trap 06-51347618 
Hartelijk groet, 
Cor Trap 

mailto:kerkrentmeesters@waddengemeente.nl
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Overpeinzingen van een aardebestormer... 
De reis door het leven is een reis door de tijd. 
Allemaal zijn wij mensen van de tijd, in de tijd en 
hopelijk ook nog bij de tijd. En het liefst zijn wij ook 
nog op tijd en niet te laat. En eens raken we allemaal 
uit de tijd. De een wat eerder, de ander wat later, 
maar 't is onvermijdelijk en ook maar 
goed ook: eens ben je uit de tijd en 
aangekomen in het land van eeuwigheid 
en oneindigheid. Van dat land kunnen we 
ons geen enkele voorstelling maken en 
enigszins stamelend noemen we dat land 
maar hemel. Onze veronderstelling zegt 
ons dat het daar licht is, mooi, rustig, 
veilig en altijd vredig. 
Aan ons de taak om tussen geboorte en 
sterven een wereld te creëren  die op die 
hemel lijkt: een koninkrijk van vrede en 
gerechtigheid, maar dan op aarde. Vele 
mensen doen dat ook, vele mensen zijn 
op school, in de zorg, op straat, in het 
ziekenhuis of waar dan ook bezig met het 
bouwen aan dat koninkrijk en God zal er 
blij mee zijn. 
Beste lezeressen en lezers, zo ongeveer 
25000 dagen krijgen we de tijd om te bouwen aan dat 
zo zeer gewenste koninkrijk. Het bijzondere is dat we 
al die dagen doorknippen in eenheden van 365 
dagen die we jaren noemen. En zodoende zijn we nu 
weer bijna aan het einde van 365 dagen lang. Nog 
een kleine maand en het is weer zover. We kijken 
dan voor even in de achteruitkijkspiegel, zo van: “ 
Wat hebben die 365 dagen ons gebracht?” Wat 
deden we goed? Wat deden we verkeerd en wat kan 
er beter? 
Weet u, zo argeloos komen we ter wereld. We weten 
van niets, maar onze ouders thuis, de juf, de meester 
op school, onze familie en dierbare vrienden vertellen 
erover, ze geven goede raad hoe het leven geleefd 
moet worden en je hebt minstens 25 jaar nodig om 
dat allemaal goed op een rijtje te zetten. Met een tas 
vol welgemeende raad stap je dan het grote 
mensenleven binnen. Maar oh, wat is die tas of die 
koffer vol toch zwaar, loodzwaar. Je komt bijna niet 
vooruit, je gooit eruit watje niet past, je houdt vast wat 
je past, wat je echt kunt gebruiken om te bouwen aan 
die wereld van vrede op aarde. God zegt dat we 
mogen zijn die we zijn. Je doet je best, je bouwt, 
maar je kunt niet alles. 
Op mijn bureau staat een crossmotor, heel klein, in 
miniatuur. Ernaast ligt de motorrijder, heel stoer, maar 
hij kan niet meer staan, want hij heeft maar één 
been. Een van de kleinkinderen heeft zijn andere 
been eraf gesloopt. Hij draagt een geel jack, een gele 
helm, een bruine broek en een zwarte laars. Dat 
been wat hij nog over heeft kan niet meer buigen, z'n 
armen nog wel. Ik kijk hem aan, zijn gezicht achter 
zijn groene motorbril straalt vrede uit. Hij kan nooit 
meer motorrijden, zo denk ik dan. We kijken elkaar 
aan, ik leer van hem, dat is aanvaarden wat niet 
meer heel te maken is..'t Is maar een klein tafereel 
aan mijn bureau, dat poppetje en ik... , op een 
duistere novemberdag... 

De reis door het leven is een reis door de tijd. Maar 
de tijd stond even stil. Die kleine motorrijder en ik, we 
wensten elkaar vrede op aarde en in de mensen een 
welbehagen...! 
U allen een behouden levensreis toegewenst, met 
groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon 

 

Het licht der wereld.. 
Afgelopen vergadering had ik een gedicht mee, met 
een kleinigheid, een lichtje. Het zelfgemaakte gedicht 
ging over de vuurtoren, die altijd licht geeft . 
Elke vergaderingen steek ik daadwerkelijk de 
vuurtoren aan, een stenen windlicht in de vorm van 
de vuurtoren. 
Iedereen mag mensen voordragen, van de gemeente 
maar ook daarbuiten , er leeft veel er speelt veel 
achter de deuren in de gezinnen of bij mensen die 
alleen achter blijven. 
Dat is in de feestdagen best moeilijk. Eenzaamheid 
en verdriet. Rouw en kerst zijn een moeilijke 
combinatie. 
Je hoopt op troost, op steun, en de ambtsdragers en 
bezoekdames, iedereen aan de tafel probeert dat op 
zijn manier te geven. 
Dat is belangrijk , zij hebben ook vaak een baan, en 
een gezin, maar doen de werkzaamheden ernaast. 
Dat er fouten worden gemaakt dat staat, we zijn 
allemaal maar mensen, maar dat we ook 
daadwerkelijk dat licht meedragen is ook een feit. 
De liefde voor de dorpen, voor de medemens, voor 
Hem is de drijvende factor , en dat licht hebben we 
allemaal nodig . 
Hieronder het gedicht , we zijn allemaal dragers van 
het licht , en daar ben ik dankbaar voor. 
 

Vuurtoren                           18-11-2025   

Elke vergadering steek ik een kaarsje aan in de 
vuurtoren 
Dat gebeurt elke maand, dat kan de Sint bekoren 
Aan mensen denken in vreugde en verdriet 
Dat verbindt elkaar, ook al zie je dat soms niet 
Lijnen gaan door de lucht, overzee, over land 
Worden getrokken van Kaap naar kerk, van hand tot 
hand 
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Van hart tot hart, de liefde is denk ik in het spel 
Bovenal de Liefde van Hem met de hoofdletter L 
 
We zijn allemaal dragers van dat licht, het vuur geven 
we door  
Daarom voor jullie allemaal een gedicht, dit uur zijn 
we een klein koor 
Een koor van verschillende stemmen alten, 
sopranen, tenoren en bassen 
Met 2 dirigenten, eigenlijk is dat een luxe klasse 
 
Met 3 mooie dorpen daar aan de Waddenkust 
Zijn jullie je wel van de 3 eenheid bewust? 
Onze diversiteit is denk ik de charme in het geheel 
En er branden weer lichtjes van kinderen, heel veel 
 
Paaskruizen, lampions, schoenendozen, een 
kerstspel 
Dat geeft toekomst, beseffen jullie dat wel? 
Een nieuw orgel uit een driemaster, hoe zal dat 
klinken? 
En een nieuw interieur in t’Gebouwtje, waar ze weer 
wijn drinken 
 
Een bruiloft veranderd water in wijn 
Met elkaar het leven vieren ,80, ja dat is fijn 

Iedereen hier aan tafel is een deel van het vuur  
Dit jaar, deze maand, deze week, deze dag, dit uur 
 
En natuurlijk eten we niet alle dagen vis 
En is er ook wel eens iets goed mis, 
Er zitten soms kraaien in de toren , 
Het geluid dringt soms niet door tot de 
dovemansoren 
 
Maar besef, en onthoud dat jullie onmisbaar zijn in 
het geheel 
Het geheel van stemmen, zuiver, vals , zacht , hard, 
weinig of veel 
De Sint is blij, ja met een solist, maar ook met een 
dissonant 
Met een denker, en met een spontane helpende 
hand 
Voor jullie allemaal een licht, een opfrisser in het 
geheugen 
Jullie zijn een prachtig stel, jullie deugen 
Met rekenmachine, met VOG, met brood en wijn 
Maar bovenal met Liefde, het mooiste medicijn… 
 
Erna Drijver Tuinema 
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan 
Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-
40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens 
NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 
85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- 
kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede 
(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 

 

Kerkdiensten 
 
07-12 De Waal Ds. G. de Vries (Oosterend) Coll.: Kerk in Aktie Libanon  

(2e advent) 
14-12 De Koog Mw. IM Bossenbroek (Nunspeet) Coll.: Kerk in Aktie India  

(3e advent) 
21-12 Den Hoorn  Ds. D. van Arkel (Leusden) Coll.: Jonge generaties  

(4e advent, m.m.v. het chr. mannenkoor) 
24-12 De Waal Ds. D. van Arkel (Leusden) Coll.: Kinderen in de knel  

(Kerstavond, aanvang 21.00 uur) 
25-12 Den Hoorn Ds. G. de Vries (Oosterend) Coll.: Kinderen in de knel  

(Eerste Kerstdag, mmv fanfare DEK) 
28-12 De Koog  Zangdienst Coll.: plaatselijke diaconie 
04-01 De Waal Ds. G. de Vries (Oosterend)  Coll.: Noodhulp Oekraïne   
   (nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst) 
 

 
 
Kinderkerstfeest 
Op zaterdag 20 december om 15.30 uur is er voor 
alle kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s, buren, 
verzorgers, oppas en andere belangstellenden een 
kinderkerstfeest in de Hoornder Kerk. Kinderen uit 
Den Hoorn hebben een kerstspel ingestudeerd. Ds. 

Geertje de Vries is de verteller. Het spel heet: ‘Geen 
stille nacht.’ Het gaat over een herbergier, die na een 
dag hard werken graag een goede nachtrust wil. 
Maar dan wordt er op zijn deur geklopt … . 
Natuurlijk zingen we samen ook mooie kerstliedjes. 
Na afloop is er een verrassing. Iedereen is welkom, 
kom je ook?  
 

24 december 
Kerstnachtdienst is om 21.00 uur in De Waal. In het 
donker naar de kerk en veel zingen. Net als vorig jaar 
is ds. van Arkel onze voorganger. Dat belooft een 
bijzondere dienst te worden.  
 

25 december 
Op Eerste Kerstdag is er een sfeervolle Kerstdienst 
in Den Hoorn. Blazers van DEK zullen hun 
medewerking verlenen. We zingen mooie 
kerstliederen met elkaar en zien uit naar een 
waardevol samenzijn.  
 

28 december: liederen gevraagd 
De zondag na Kerst (28 december) hebben we een 
bijzondere dienst. We gaan dan heel veel zingen en 
het liefst liederen die op de een of andere manier 
dankbaarheid uitdrukken. 

http://www.kerkpleintexel.nl/


 25 

De ambtsdragers van dienst, Joke Sabelis en 
Stefanie Bremer, ontvangen heel graag uw 
suggesties!  
Zij zijn (liefst) rechtstreeks te bereiken of via 
kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 
 

4 januari Nieuwjaarsontmoeting 
Op zondag 4 januari is er dienst in Den Hoorn. Een 
mooi moment om elkaar het beste te wensen voor 
het nieuwe jaar. Veel heil en zegen, heb ik van mijn 
Groningse ouders leren zeggen. Maar ‘de beste 
wensen’, ook dat liegt er niet om. We zegenen elkaar 
met goede woorden, waardevol om het nieuwe jaar 
zo te beginnen. Na een korte viering is er alle 
gelegenheid voor ontmoeting.  
 

Presentatie boek 600 jaar Hoornder kerk  

 
 
Op vrijdag 7 november was het zover. ’s Middags 
werd in een volle kerk het boek gepresenteerd 
getiteld “600 jaar Baken: Hoornder kerk 1425-2025”. 
4 jaar geleden werd met een vooruitziende blik door 
Gerard Bakker het initiatief genomen om mensen bij 
elkaar te zoeken die samen een boek zouden kunnen 
maken in het kader van het 600-jarig bestaan van de 
Hoornder kerk in 2025. Het enthousiasme hiervoor 
was direct aanwezig bij de benaderde auteurs Joop 
Rommets en Wilma Eelman en vormgever Ralf 
Grabowski. Kees Boon en later Jan Witte werden 
penningmeester van de stichting die werd opgericht. 
In die 4 jaar is een enorme hoeveelheid werk verricht, 
niet alleen door de genoemde auteurs maar ook door 
een grote groep schrijvers, veelal specialisten, die 
gevraagd werden een bijdrage te leveren. Dit heeft 
een prachtig divers en rijk geïllustreerd boek 
opgeleverd. Meer dan 500 pagina’s. Een boek dat 
uitnodigt om af en toe een stuk in te lezen of in te 
bladeren. Het is thematisch opgezet: vele 
hoofdstukken kunnen als apart boek worden gelezen. 
Een zeer rijk geheel.  
Op 7 november vertelden Gerard, Joop, Wilma en 
Ralph over het proces dat leidde tot dit 
indrukwekkende boek. Vervolgens werden 
exemplaren uitgereikt aan burgemeester Mark Pol, 
Fiet van Beek als voorzitter van de kerkenraad, Ben 
Bakker als voorzitter van de dorpscommissie en aan 
Axel en Gery Lap. Axel en Gery vertegenwoordigden 
alle vrijwilligers, in het bijzonder van de 
Rommeltjesmarkt, die in de loop der jaren een 

essentiële bijdrage hebben geleverd om de kerk zo 
goed in stand te houden.  
Mooi was het moment dat alle auteurs naar voren 
werden geroepen om een boek in ontvangst te 
nemen. Tientallen mensen bleken de moeite 
genomen te hebben om zich te verdiepen in een 
aspect van de geschiedenis van de Hoornder kerk en 
daarover een verhaal te schrijven. Indrukwekkend. 
Herman Ridderinkhof 
 

 
 
(het boek is te koop bij Spar Goënga, de boekwinkels 
en via www.600jaarhoornderkerk.nl) 
 

 
 

 
 

Schoenendozen 
Wij willen iedereen bedanken die van de 
schoenendoosactie weer een heel mooi resultaat 
heeft gemaakt. We kunnen weer veel kinderen blij 
maken met een mooi versierde schoenendoos met 
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schoolspulletjes, hygiënespulletjes een fijne knuffel 
en ander speelgoed. We konden 54 dozen afleveren 
in Julianadorp. 
Wijkie, Lia en Rietha 
 

 
 

Dankdag 
Ook dit jaar konden we onze Heer danken voor al het 
goede dat we ontvingen. Op dankdag voor gewas en 
arbeid maken we die zegeningen op meerdere 
manieren zichtbaar. We mogen ervan weggeven, uit 
dankbaarheid. Met dank aan Jan Lap voor de 
meegebrachte oogst, Rietha, Lia en Wijkie voor al het 
werk aan de goed gevulde schoenendozen die naar 
kinderen gaan en iedereen die geld of producten 
meenam voor de Voedselbank. De producten zijn 
weggebracht en de geschonken € 105 is inmiddels 
overgemaakt.  
 

 
 

Van de kerkenraad 
We begonnen met de vruchten van het afgelopen 
jaar te benoemen. Dat waren er veel. We ontdekten 
twee rode draden: de ontmoetingen tussen mensen 

binnen en buiten de kerk en het met weinig mensen 
grote dingen doen. We lazen over de wijnstok uit Joh. 
15.  
 

 
 
Vanwege gezondheidsredenen zal Leon van den 
Broeke niet meer bij ons voorgaan. We sturen hem 
een groet om te bedanken.  
We gaan graag in op de uitnodiging van Den Burg 
om hun gemeenteavond mee te maken. Stefanie zal 
ons vertegenwoordigen.  
Er komen geregeld vragen van mensen om t.z.t. 
begraven te mogen worden op het kerkhof van De 
Waal of Den Hoorn door mensen die er niet wonen. 
Ook nu waren er twee van die verzoeken. Een van 
de verzoeken werd gehonoreerd. Leidraad is of 
mensen in het dorp gewoond hebben. Op onze 
website staat het reglement van de begraafplaatsen. 
Binnenkort wordt dat weer besproken met de 
beheerders van de begraafplaatsen.  
We gaan een volle en feestelijke maand tegemoet. 
De verschillende bijeenkomsten werden 
doorgenomen. De 4e advent is dit jaar wel met het 
mannenkoor, maar niet i.s.m. de RK-kerk. Volgend 
jaar hopelijk weer wel.  
Het Eilandelijk Diaconaal Werkverband koos het 
project ’t Anker in Rotterdam Charlois als 
collecteproject voor twee jaar. Op 1 maart gaan we 
dat feestelijk starten in een gezamenlijke dienst in 
Den Hoorn. Ds. Ton Verbeek is de voorganger.  
Er waren vragen over de kerk in De Waal. Zolang de 
kerk niet is verkocht, gaan we ook in De Waal te 
kerke. Als we een overdrachtsdatum weten, gaan we 
goed afscheid nemen. Net als begin dit jaar, zullen 
we in januari en februari 2026 twee keer in De 
Hoeksteen kerken. 
De stamppotmaaltijd is dit jaar op 28 januari van half 
6 tot 8 uur. Zoals gebruikelijk in De Hoeksteen. Jacob 
en Jaap gaan het organiseren. 
De begroting 2026 van de diaconie wordt 
goedgekeurd. De diaconie zal volgend jaar 2x € 3000 
euro extra schenken: aan het Anker in Rotterdam en 
aan een project via Kerk in Aktie voor boeren in 
Indonesië. We hebben ons voorgenomen dat drie 
jaar zo te doen.  
 
Over het lied voort de dienst praten we in januari 
verder. Gaan we ermee door of zoeken we een 
andere vorm? 
Er zijn nu 9 lectoren. Daar zijn we blij mee. We 
besluiten dat we een lector per dienst vragen en dat 
we de lectoren meer van tevoren gaan ‘inroosteren’. 
Fiet gaat daarvoor zorgen.  
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Ds. Geertje biedt aan een korte training voor 
lectoren te houden in het voorjaar.  
Vanuit de Startdienstcommissie zijn er ansichten 
gemaakt van de top 5 van de fotowedstrijd. Voor 
elke gemeente zijn er 60 setjes beschikbaar.  
De volgende vergaderingen zijn 10/12 en 7/1. 
Aandachts- en agendapunten zijn welkom. 
We wensen jullie een warme en gezegende 
kerstmaand toe! 
Namens de kerkenraad, 
 
Fiet van Beek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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Protestantse gemeente Den Burg  9 
Protestantse Waddengemeente Texel  18 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  25 

 
 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 26 december 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl 

 


