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Met rechte rug  

Rembrandt tekent de bijbel als 
mensenboek. Hij heeft de verhalen goed 
gelezen en kiest het belangrijkste moment 
uit. Hij stelt zich de mensen voor die het 
meemaken. Elk verhaal is een ontmoeting 
in een grotere gebeurtenis. In een 
tekening kan je maar één ogenblik laten 
zien. Je kunt terugvinden welk moment hij 
gekozen heeft. Het gaat hem om de 
mensen in de ontmoeting. Rembrandt 
zoomt in op hun lichaamshouding en 
gezichtsuitdrukking.  
De rest vergeet hij bijna helemaal. Je 
komt in zijn tekeningen heel weinig te 
weten over de omgeving, de architectuur, 
de kleding, het weer, het moment van de 
dag, het jaargetijde.  
Wat overblijft is de aandacht voor de mensen.  

 
Bij Rembrandt zit er veel beweging in hun 
lichaam. Ze reageren op elkaar, dat zie aan hun 
gezicht en hun lichaamshouding.  
Hierboven zie je een schetsje van Jozef in de 
gevangenis van Egypteland. Genesis 40. 
Jozef legt de dromen uit van zijn mede-
gevangenen: De butler/schenker van het hof en 
de bakker van het hof van de Farao.  
Wie is de schenker en wie is de bakker? 
 
 
 

 
Beiden hebben een afwachtende 
houding. De één lijkt in zichzelf 
gekeerd. Hij heeft z’n ogen dicht en 
leunt tegen een muurtje. De ander zit 
onderuit. Bijzonder opvallend is de 
rechte rug van Jozef. Een rechte rug 
zie je bij Rembrandt zelden.  
Eén keer eerder kan ik me zo’n 
rechte rug herinneren: De 
voetwassing in Johannes 14 
 
Bij aankomst na een lange reis 
kijken de leerlingen elkaar vragend 
aan: 
“Wie zal onze voeten willen 
wassen?”   
Terwijl ze afwachten, neemt Jezus 
het initiatief. Hij ontbloot zijn bovenlijf 
en gaat, op zijn hurken, één voor 
één hun voeten verzorgen. Daarmee 
komt hij lager dan de anderen uit. De 
leerlingen zijn toeschouwers 

geworden. Maar geschrokken of beschaamd, ze 
kijken ondertussen wel op Jezus neer.    
Rembrandt kiest partij: Hij tekent Jezus met een 
rechte rug. Dwz Jezus straalt gezag uit. Hij is de 
situatie meester. Ook al zijn de laatste dagen 
van zijn leven penibel, Jezus gaat zijn weg. 
Rembrandt doet nog iets; Hij maakt ruimte voor 
ons. In de kring is aan onze kant ruimtegelaten. 
Als we willen, kunnen we een stap vooruit doen 
en in de kring komen staan, 
met rechte rug. 
Hans Marseille
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Texel 
 

Raad van Kerken Texel  
Diensten in de Week van Gebed 
voor de eenheid van de 
christenen 
 
Soms kennen kerkdiensten een 
lange voorbereiding. Dat gaat 
telkens weer op als een dienst verzorgd wordt onder 
verantwoordelijkheid van de Texelse Raad van 
kerken. In 2025 werd de dienst in de week van het 
gebed om eenheid van christenen al voorbereid. Ds. 
Geertje als voorzitter van de Raad van Kerken Texel 
was daarbij, net als vertegenwoordigers van de 
Doopgezinde gemeente, de PKN Den Burg, 
Waddengemeente, WaalKoogHoorn en de Rooms-
Katholieke kerk in Den Burg en De Cocksdorp. Voor 
heel kerkelijk Texel waren er op 18  januari 2 
diensten: deze keer in de Doopsgezinde Vermaning 
in Den Burg en in de Zeemanskerk in Oudeschild.  
De liturgie komt elk jaar uit een ander land, dit jaar uit 
Armenië. De Armeense kerk is een vervolgde kerk, 
christenen leven veelal in andere landen. In hun 
geloofsbeleving speelt het licht van God een 
belangrijke rol. Het thema paste naadloos in de week 
van gebed om de eenheid: Eén van Geest.  
In deze viering in de Vermaning ging voor Anita 
Captein, Jan Kruithof was organist, terwijl Johan 
Plaatsman koster was. Namens de Raad van Kerken 
waren er als gastvrouw en -heer Meta Blommers en 
Henk van den Top, die ook lector was.  
In de Zeemanskerk ging ds. Hans Marseille voor, 
sprak Iris Stekelenburg namens de Raad van Kerken 
een woord van welkom en bespeelde Rachel Vroom 
haar eigen elektrische piano. Klaas de Vries was hier 
de koster en Marja Kampstra lector. Beide diensten 
werden goed bezocht, uit allerlei Texelse kerken en 
enkele bezoekers van de overkant.  
De collecte voor de Stichting Hulp Oost-Europa 
bracht in beide kerken exact hetzelfde bedrag op: 
€261,-. Dus een prachtige ruim 500 euro in totaal. Als 
Raad van Kerken zijn we dankbaar voor de goede en 
inspirerende samenwerking met elkaar en zien we uit 
naar de Vredesdienst in september, waar we samen 
weer een waardevolle dienst van zullen maken.  
 

Week- en maandvieringen 
Als gezamenlijke protestantse kerken verzorgen we, 
samen met een groep vrijwilligers, maandelijks 
vieringen in De Gollards en wekelijks in de Hollewal. 
In februari betreft dit: 
Hollewal: wekelijks op vrijdag om 18.30 uur 
Gollards: vrijdag 20 februari om 15.30 uur, met als 
voorganger ds. Evert van Leersum. 

Ook is er maandelijks Praatcafe in de Gollards, op 
donderdag om 10.30 uur.  
De eerstvolgende zal zijn op 5 maart onder leiding 
van David Lodder.  
 

Hulp Oost-Europa Texel 
Elk jaar ontvangen wij van onze contactpersonen een 
verslag van hoogtepunten in het afgelopen jaar. 
Zo ook dit jaar van Micula, die voorganger is in het 
dorp Vama Bazaului, waar veel Zigeuners wonen. 
Zo heeft hij geholpen om de huisjes tocht vrij te 
maken en te renoveren en hebben wij vanaf Texel 
geholpen met bedden en andere dingen, die nodig 
waren, zodat de mensen goed wonen kunnen. 
Hij helpt de kinderen met huiswerk, zodat ze aan een 
betere toekomst kunnen werken. 
Dit is mogelijk nu er ruimte is in het nieuwe 
kerkgebouwtje, dat een paar jaar geleden is 
klaargekomen met veel hulp vanaf Texel en de 
stoelen komen nog uit Oosterend. 
Micula stuurde foto’s van het Kerstfeest met de 
kinderen en alle kinderen uit het dorp waren wel 
aanwezig. 
Ieder kind werd verblijd met een kado.... En die 
kwamen van de schoenendoos actie.... 
Wat een feest was dat voor al die kindertjes.......Zo 
maken we ook eens de andere kant mee, waar al die 
mooie dozen terecht komen en hoeveel blijdschap ze 
brengen. 
 

 
 
Kacheltjes zijn nog steeds onmisbaar in de strijd 
tegen de kou en zodra er geld is wordt er weer een 
kacheltje geplaatst bij mensen zonder verwarming. 
Als u hierbij wilt helpen, kunt u een bijdrage storten 
op NL18 RABO 036 25 21 905 St. Hulp Oost-Europa 
Texel ( ANBI gekeurd) 
Een hartelijke groet, 
Vrijwilligers Stichting Hulp Oost-Europa Texel.  
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Doopsgezinde Gemeente Texel 
Kogerstraat 18, Den Burg, tel. 320727 
Voorganger: ds. H. Marseille, Kogerstraat 17a, 1791 EN  Den Burg, tel. 365850  
Secretaris: A.L. Visman-van Zoest, Waalderstraat 58, 1791 EC  Den Burg 
Bankrekeningnummer: NL63RABO 0362 5053 81 
e-mail:  info@dgtexel.doopsgezind.nl 
website : www.dgtexel.doopsgezind.nl 
Inleveren kopij kerkblad: Anneloes Visman 
Kamer van Koophandel 76034771 
 

Agenda 
  3 februari  14.30 uur Oudere zusterkring 
  4 februari 10.00 uur  Bijbelleesuur 
  4 februari  14.00 uur  Broederkring 
  5 februari  10.30 uur  Praatcafé de Gollards 
  8 februari  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
10 februari 14.30 uur  Huisbijeenkomst  fam. Bakker 
11 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
12 februari  14.30 uur  Huisbijeenkomst Thea Hoogerheide 
14 februari  12.30 uur  Huisbijeenkomst Albert Keijser 
15 februari  10.00 uur  Dienst ds. Hans Marseille 
18 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
22 februari  10.00 uur  Dienst. Ds. Jan Willem Stenvers 
24 februari  14.30 uur  Huisbijeenkomst Rinus Kuiper 
25 februari  10.00 uur  Bijbelleesuur 
25 februari  14.00 uur  Zusterkring 
25 februari  15.00 uur huisbijeenkomst Gollards 
26 februari  15.00 uur  Huisbijeenkomst Hollewal 
  1 maart  10.00 uur  Dienst. Ds. Hans Marseille 
  3 maart 14.30 uur  Oudere zusterkring 
  4 maart  10.00 uur  Bijbelleesuur 
  4  maart  14.00 uur  Broederkring 
  5 maart  10.30 uur  Praatcafé De Gollards 
 

Concert Agenda 
8 februari  16.00 uur  Johanna Kliphuis piano 
 

Vooruitblik door Hans Marseille 

Un Ange Passe.  
In de maand februari houden we weer 
huisbijeenkomsten. De gesprekken zijn levendig, 
maar er is ook altijd een moment dat het gesprek 
stilvalt. ‘De dominee gaat voorbij…’ zeggen we dan. 
En die uitdrukking geeft de stilte een beklemmend 
gevoel mee. Ik ken voor die uitdrukking een 
doopsgezinde uitleg en een hervormde uitleg. In de 
tijd dat dopersen gedoogd werden, mochten ze wél 
bestaan maar niet opvallen. Daarom bouwden ze hun 
huizen-van-samenkomst achteraf en zonder toren. 
Wanneer er een hervormde dominee voorbijkwam, 
stopten ze met zingen en hielden ze zich even stil om 
geen aanstoot te geven. Toen ik dit aan een 
hervormde van Oudeschild vertelde, kwam hij met 
een hele andere verklaring. Hij vertelde dat, wanneer 
de vissersvloot was thuisgekomen en er een dode 
visserman te betreuren viel, de dominee langs de 
huizen ging om de dood aan te zeggen. En wanneer 
de dominee voorbijging, dan was iedereen wel even 
stil… 
Hoe verschillend deze verklaringen ook zijn, beide 
interpreteren die gezamenlijke stilte als negatief; 

angstig en beklemmend. Dat is jammer en volgens 
mij onterecht.  
Het kan ook anders. Het Frans zegt: “…un ange 
passe..,..een engel komt langs…” Met andere 
woorden: In het Frans zeg je iets moois over die 
stilte! Dankzij deze Franse uitdrukking krijg je een 
beter begrip van zo’n wonderlijk en weldadig 
moment. Zo’n stilte is niet langer pijnlijk. Met ‘een 
engel die langskomt’ kun zo’n gemeenschappelijke 
stilte gaan herwaarderen. ‘Een engel komt langs’ 
staat voor het gedeelde geluk van een onverwacht 
stilte-moment 
Ps Ik vond de uitdrukking ‘Un ange passe’ bij Emma 
Doude van Troostwijk in haar debuutroman: Mensen 
van de dag. Meulenhof 2026.   
 
 

Verkiezing leden kerkenraad 
In de eerste dienst in januari, 4 januari 2026, werd 
Margriet Tromp bedankt voor haar inzet. Zij werd 
toegesproken door vice-voorzitter Maarten Roeper 
die zelf herkozen was. Tot de rekendag 30 januari 
blijft Margriet nog in functie. Dan zal er een nieuw 
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bestuur gekozen worden. Daar hoort u later meer 
over. 
 

 
 

Verdriet 
Op 13 januari 2026 is overleden Neeltje Bakker-
Keiser, bij ons beter bekend als Nel. Nel werd 94 jaar. 
Zij is altijd heel betrokken geweest bij onze 
Doopsgezinde Gemeente. In De Koog had zij 
jarenlang de leiding van de zusterkring. Zij maakte 
deel uit van het federatiebestuur namens De Koog. 
Het Bijbelleesuur vond in haar een goede lezer. Ze 
ging er op de fiets naar toe.Zij bezocht onze diensten 
regelmatig. Ook toen zij later in het huis van tante 
Jans in Den Burg kwam te wonen. Tot kort voor haar 
overlijden las ze nog een gedicht voor in de kerk. 
Daar was ze erg goed in. Tijdens een zeer goed 
bezochte dienst hebben we afscheid genomen van 
Nel samen met haar kinderen en kleinkinderen. We 
hopen dat haar familie veel steun mag ervaren van 
elkaar bij het verwerken van dit verlies.  
 

 
 

Huisbijeenkomsten 
Iedereen is van harte uitgenodigd om naar een 
huisbijeenkomst te komen. U wordt daarvoor ook nog 
persoonlijk uitgenodigd. Mocht de indeling die in de 
uitnodigings-brief wordt genoemd voor u uitkomen, 
dan kunt u gerust voor een andere huisbijeenkomst 
kiezen. Voor de gastheer en de gastvrouw is het 
sowieso erg prettig als u zich van te voren aanmeldt 

In de regel beginnen de bijeenkomsten om 14.30 uur, 
in de Gollards en Hollewal echter om 15.00 uur. In de 
Hollewal verzamelen we ons in huize Van der Meer, 
in de Gollards in overleg met het management, in 
een gangkamer. Bij Albert Keijser is de begintijd 
12.30 uur, waar u ook iets te eten krijgt.   
Hierbij de adressen en telefoonnummers:  
Familie Bakker, Kogerstraat 69 telefoon 314278.  
Thea Hoogerheide, Naalrand 36 telefoon 319209.  
Albert Keijser, Halland 33b, tel. 06-11880257 
Fam. Kuiper, Oostereinderweg 35 tel. 318397 
Mensen die buiten de Gollards en buiten de Hollewal 
wonen, maar daar graag deelnemen aan het 
gesprek, kunnen zich aanmelden bij de pastorie 
Telefoon 365850.  
Tenslotte: De bestaande kringen gaan verder in de 
maand maart: Doperszaaigoed op 10 maart, Studio 
op 17 maart en de Rembrandtkring op 26 maart. 
 

Inleiding van ‘De bruiloft te Kana’.  
Door Rinus Kuiper 
De bruiloft te Kana was het 1ste optreden van Jezus 
in het Johannesevangelie. En dat heeft heel wat 
hoofdbrekens gekost bij de theologen. Van water wijn 
maken. En dat zonder de gebruikelijke wijze. 
Natuurlijk Jezus was een man met bijzondere gaven, 
en Hij noemt zichzelf niet voor niets: Wijnstok. Maar 
toch als wij uitgaan van een letterlijke invulling 
hiervan, dan lopen wij hopeloos vast. 
In ieder geval heeft nog nooit, (op een goocheltruc 
na) iemand Hem dit kunnen nadoen. Wij zullen dit 
dus Geestelijk moeten verstaan. Onze problemen en 
tegenslagen, van groot tot klein, aanpakken met de 
Geest van Jezus. En op die manier, het schrale leven 
opschalen, smaakvol maken, er kleur aan geven, zo 
nu en dan laten bruisen. Dat zijn onze 
mogelijkheden, en dat is van schraal water wijn 
maken. 
In onderstaand gedicht ga ik hier wat verder op in: 
 
De bruiloft te Kana. 
 
Jezus en moeder Maria 
Waren genodigd in Kana 
En dat op een bruiloftsfeest aldaar 
En bij vrienden, dus niet zomaar. 
 
De bruid stond daar te stralen 
En de bruidegom zich groots opladen 
Want vandaag is het groot feest! 
En dan telt nu de liefde het meest! 
 
Er is vreugde! De kinderen doen mee! 
Er hangen slingers! Er klinkt hoezee! 
Er worden handen geschud en getoost! 
Alles lijkt hier, wat je noemt, close! 
 
Maar opeens lijkt alles vast te lopen 
Er is in dit feest een fout geslopen. 
Opeens is hier gebrek aan wijn, 
En zoiets kan heel verstorend zijn. 
 
Dit alles lekt bij de aanwezigen door 
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En dat geeft onrust, van oor tot oor! 
Ook Moeder Maria zou dit veernemen 
En er op eigen wijze een boost aan geven! 
 
Je ziet haar opstaan en naar Jezus gaan 
En melden: Er is wijn tekort, doe er wat aan 
Maar Jezus valt van de weeromstuit 
Zelfs een beetje grof tegen moeder uit! 
 
Je ziet de menselijke kant van Jezus 
Wat Hij doet is niet zomaar een klus. 
Het is bovenaards en de 1e keer. 
En legt toch emoties bij Hem neer! 
 
Maar hij stelt Zijn moeder niet teleur 
Want zie de bruiloft krijgt weer kleur. 
En worden 6 grote vaten neergezet, 
En met water gevuld, tot en met! 
 
En als Jezus dit water heeft gezegend 
En als Priester, en “wijnstok ”bewegend 
Dan is dit water geen water meer! 
En daalt er iets bovenaards op neer! 
 
Het schrale water smaakt naar goede wijn 
Het schijnt van topkwaliteit te zijn! 
Geen mens die dit Jezus heeft nagedaan, 
Zelfs Hans Klok zal hier de plank misslaan! 
 
Maar wij kunnen wel in grote verbanden 
Hier het Kanaverhaal laten aanlanden. 
Onze problemen en tegenslagen 
Op de Kanaboodschap gaan verhalen! 
 
Ja, laat ons zingen! Laat ons bidden! 
Dan komt Jezus’ Geest in ons midden 
Dan wordt het schrale leven opgeschaald, 
En iets van het Kanafeest binnengehaald! 
 
Jezus leert ons hoe wij het leven 
Een extra zetje kunnen geven. 
Met kleur en smaak als Kanawijn, 
Aan leven dat soms bovenaards kan zijn! 
 

Theemiddag door Riny Wielinga 

Het kerkblad was precies op tijd, want we moesten 
naar onze club oudere zusterkring of theemiddag zei 
ik ook wel eens. We waren met Fien, Ria, Tilly, 
Christien, Riny, Hans, die met een verhaal begon uit 
een oud boek met jeugdverhalen: Leïs is de oma van 
Timotheus. 
Hans had heel  veel andere plannen voor ons 
vandaag, nl. kwartetten met prachtige foto's van   
personen, die soms 400 jaar geleden ouder dan wij al 
leefden. We kregen allemaal  een foto, op de 
achterkant stond vrij veel, wie  de persoon was, welk 
beroep hij had en de tijd hij of zij leefden. Daarmee 
gingen wij een kwartetspel spelen. Lang niet 
gedaan!! Wij hadden er allemaal 1 en een enkele 2. 
Het was grappig! Nel Bakker had voor  ons weer de 
thee en koffie klaargezet. Dat is heel lief van haar. 

Hans wilde in het nieuwe jaar een andere naam voor 
ons met elkaar bedenken en we hadden keus uit 4 
namen.: 
Theemiddag, oudere zusterkring, mennisten zusjes 
of ons kent ons. 
Het werd : oudere  zusterkring.  
Tussen door hadden we lekkere koeken.  Het was 
bijna 5 uur. We wensten elkaar een goede 
gezondheid en wel thuis. 
 

 
 

Bijbelleesuur door Hans Marseille 

Elke vertaling heeft z’n eigen stijl. De Willibrord-
vertaling die we nu lezen geeft vooraf een inleiding bij 
elk Bijbelboek. Zullen we die nou wel of niet lezen? 
Daarover verschillen de meningen en daarover 
wisselen we van gedachten. Sommigen vinden het 
interessant en prettig om van te voren weten wat ze 
kunnen verwachten. Anderen vinden het onnodig 
eerst zogenaamde deskundigen aan het woord te 
laten. Ze lezen liever meteen de tekst zelf. 
wat staat er dan bijvoorbeeld in zo’n inleiding? 
Bij het boek Daniël stelt de toelichting dat de 
profetieën van Daniel geen echte voorspellingen zijn, 
maar moeten verstaan worden als ‘voorspellingen na 
de feiten’. Normaal gesproken kun je de toekomst die 
verder van je af ligt minder goed voorspellen dan de 
toekomst op korte termijn. Bij Daniél is dat 
omgekeerd het geval. Hoe verder de toekomst van 
hem afligt, hoe nauwkeuriger Daniel die beschrijven 
kan. En wat Daniel zogenaamd zelf zou hebben 
meegemaakt, de situatie in Babylon, is mogelijk nog 
onnauwkeuriger en zelfs onjuist beschreven.  
Dat is misschien interessant maar maakt ons dat wat 
uit? Eerlijk gezegd niet. Afgezien van het feit dat 
bewijzen voor deze stelling dun zijn, is er nog heel 
iets anders. De informatie draagt niet bij aan het 
verhaal van Daniël. En dat verhaal is nu juist de 
reden waarom we het boek lezen. En de inleiding? 
Die lezen we voor de mensen die het interessant 
vinden. 
 

Studio door Hans Marseille 

We lezen het nieuwste boek van Claartje Kruijff: “Is 
er een God die in mij gelooft?” Het is een heel 
persoonlijk verhaal met hier en daar een bijbelstukje. 
Volgens sommigen is het té persoonlijk en heeft de 
schrijfster het teveel over zichzelf. De oorzaak van 
die persoonlijk stijl legt ze uit in een boek dat ze tien 
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jaar geleden schreef. Dat boek heet: “Leegte achter 
de dingen” en daarin beschrijft ze haar zoektocht 
naar een betekenisvol leven. De inleiding van dat 
boek begint met de vraag: Een boek over mij? En 
dan vertelt Claartje: “Mijn redacteur stuurde mijn 
manuscript terug met pittig commentaar. Hij schreef: 
Ik weet dat je een mooi verhaal te vertellen hebt, 
maar jíj zit er nog te weinig in.  Je blijft nog op 
afstand, ik mis iets. Ik wil graag dat je voor je boek 
durft te staan, dat je het boek gaat dragen” 
Ze kreeg van haar collega-dominees een maand vrij 
om haar tekst te gaan herschrijven. Ze vertelt hoe ze 
ertoe gekomen is dominee te worden. Op de 
middelbare school was ze al geïnteresseerd in 
mensen. Met haar vriendinnen roddelde ze uitgebreid 
over iedereen. Na het eindexamen koos ze voor de 
studie psychologie. “Moet je doen, zei haar vader 
spottend, kun je gelegitimeerd blijven roddelen.” Het 
werd uiteindelijk organisatiepsychologie waarmee ze 
veel geld kon verdienen. Van haar vriendinnen kreeg 
ze als eerste een email adres en een lease-auto. Na 
de geboorte van haar eerste kind vroeg ze een 
sabbatical aan. In dat jaar nam ze afstand van haar 

werk dat haar te weinig inhoudelijks bood. Toen las 
ze opnieuw het boek: ‘Het verstoorde leven van Etty 
Hillesum’. Claartje Kruijff herkende zich in de 
volgende zinnen: ‘….toen ik weer over de Apollo-laan 
fietste was er weer dat zoekende, dat ontevredene, 
dat je de leegte achter de dingen voelt, dat niet 
vervuld zijn van het leven, maar het gepieker zonder 
lijn of zin….’ Claartje Kruijff zoekt op haar beurt, in 
haar leven, iets om de leegte op te vullen. Ze voelde 
zich na de geboorte van haar eerste dochter, 
opnieuw een soort puber die zichzelf vragen stelt als: 
Wie ben ik, wie ben ik tot nu toe geworden, wie zou ik 
in de ogen van mijn kind willen zijn? 
Ze komt niet uit een kerkelijk milieu maar op de 
begrafenis van haar vader sprak een vriend. Het was 
net alsof die vriend, haar vader niet aan de Grote 
Leegte en het Grote Niets wilde prijsgeven.  
Nu is ze twee stappen verder en dominee geworden. 
In het boek dat wij lezen vertelt ze van haar 
zoekontwerpen en successen. Want die twee lijken 
helemaal bij haar te horen: het zoeken en de 
voorspoed
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Protestants Texel 
 

Samenwerking 
Hoewel het redelijk rustig is op het gebied van de 
samenwerking, wil dat niet zeggen dat er niets 
gebeurt. Er wordt hard gewerkt aan het verder 
uitwerken en concretiseren van de afspraken die 
gemaakt zijn in de samenwerkingsovereenkomst. 
Lastig daarbij is dat we er telkens voor moeten 
waken dat we werk niet dubbel, of zelfs driedubbel 
gaan doen,  Dat er feitelijk een extra bestuurslaag 
wordt gecreëerd , zodat er naast de drie eigen 
Colleges van Kerkrentmeester nog een vierde 
(gezamenlijk) College gaat ontstaan. Het komt dus 
ook aan op het overdragen van bevoegdheden, 
zodat  wat gezamenlijk gedaan kan worden, niet 
meer apart geregeld hoeft te worden. Dat proces 
vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarbij is nog 
steeds het uitgangspunt dat we lokaal kerk kunnen 
zijn en blijven. Zoals het kort en bondig door iemand 
werd verwoord: 
Fuseren leidt tot sluiten van kerken 
Federeren houdt de lokale kerken open. 
En dat is waar we net elkaar naar op zoek zijn; een 
federatie van kerken die bestuurlijk taken gezamenlijk 
oppakt, zodat er lokaal meer ruimte vrij komt om juist 
daar me elkaar kerk te zijn. 
Ds. Evert van Leersum 
 

‘De kerk en haar rituelen’. 
Vier kennismakingsbijeenkomsten; 5 en 19 maart, 9 
en 23 april. Aanvang 19.30 uur, Dorpskerk De Burcht 
In verschillende media verschijnen de laatste jaren 
berichten over een hernieuwd verlangen naar , of 
nieuwsgierigheid voor, het kerkelijk/gelovig leven. Die 
zijn niet uit de lucht gegrepen, merken ook wij als 
voorgangers en gemeenteleden, al is het een 
voorzichtige constatering. Daarom willen we in maart 
een viertal bijeenkomsten houden die , aan de hand 
van de belangrijkste rituelen, een introductie bieden 
tot wat geloven inhoudt, zoals wij dat in onze kerk 
beleven. Want wat is er nu mooier dan te delen wat 
je beweegt, in alle openheid en eenvoud.  
Daarbij hebben we uw hulp en inzet nodig. Kent u 
mensen die hiervoor belangstelling hebben? Wijs hen 
dan op deze avonden. Begin maart zullen we in de 
Texelse Media hiertoe ook een advertentie zetten.  
Ds. Wikke Huizing en Marjan Nicolaï. 
 

Ringbijeenkomsten  
In de ring Noordkop hebben we een werkgroep die 
jaarlijks een aantal activiteiten wil ontplooien voor de 
kerkelijke gemeenten in deze ring. 

Doel van deze activiteiten is om elkaar als 
gemeenten te ontmoeten en ervaringen uit te 
wisselen. 
In oktober 2025 was er een bloemschik bijeenkomst. 
Deze vond plaats in Middenmeer. 
  
In 2026  staan een aantal bijeenkomsten op het 
programma. 
  
Zo zal op 8 mei a.s. een bijeenkomst zijn op Texel.  
Deze bijeenkomst is bestemd voor kerkenraden en 
belangstellende gemeenteleden. Rondom het thema: 
“schapen” zal een gevarieerd programma worden 
aangeboden. 
De bijeenkomst vindt plaats in De Hoeksteen te Den 
Hoorn. Overdag kan eenieder al fietsend het eiland 
verkennen. Vanaf 17.30 uur zijn we welkom in de 
kerk. Er wordt een eenvoudige maaltijd aangeboden. 
Tijdens de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek. 
Meer nieuws volgt later. 
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Predikant (maandag vrij): ds. mevrouw Wikke Huizing, Kogerstraat 17A, 1791 EN Den Burg, tel. 0222-365850, email 
wikke.huizing@outlook.com 
Voorzitter kerkenraad: mevrouw Marjan Nicolay-Mosk, Keesomlaan 17, 1791 DA Den Burg, , tel 0222-316686, email 
voorzitter.pkn.denburg@texel.com.. 
Scriba: mevrouw Ank van Putten, Jan Dirksoord 53, 1791 GR Den Burg, tel. 0222-313990, email scriba.pkn.denburg@texel.com 
Ledenadministratie: mevrouw Marga Drijver-Zijm, tel. 0222-312300, email mh.drijver@kpnmail.nl 
College van Kerkrentmeesters: penningmeester en administratie Tessels Kerkblad: de heer Douwe Kooiker, Driehuizen 12, tel 0222-315577, 
email penningmeester@pkndenburg.nl . Bankrekeningnummers:  

• Kerkbalans IBAN rekeningnr. NL18RABO 03625.12302;  

• Voor alle andere kerkelijke bijdragen/collectes IBAN rekeningnr. NL62RABO 01220.41720  
College van Diakenen rekeningnr. NL50RABO0137195761. 

• Redactie kerkblad: mevrouw Corrie Hordijk, Vroonlant 15, 1791WK Den Burg, email: redactie.kerkblad.pkndenburg@pkndenburg.nl 
Gebouwen: “De Schakel” en “De Burght”: 0222-365933. Voor reserveringen van “De Schakel” kunt u zich melden bij mevrouw Ank van Putten, 
tel. 0222-313990, email: scriba.pkn.denburg@texel.com 
Kerkhof: de heer Erik v.d. Spek, email: beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl  
Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede, 
tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com 
Website https://www.pkndenburg.nl 

 

Kerkdiensten  
Zondag 8 februari  
Viering Heilig Avondmaal 
 
 

10.00 uur Ds.: ds. Wikke Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e werelddiaconaat KIA Bangladesh, 
uitgang verwarming 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 15 februari 
 

10.00 uur Ds.: ds. Wikke Huizing 
Organist: Jan Kruithof 
Collecten: EDW project De Deel 2, 2e Kerk, 
3e onderhoud gebouwen 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 22 februari 
1e zondag 40 dagen tijd 

10.00 uur Ds.: ds. D. van Arkel uit Leusden 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e Kia voorjaarszending Libanon, 
2e Kerk, 3e verwarming 
Zondagsbrief: Carla Bakker 

Zondag 1 maart 
2e zondag 40 dagen tijd 
Start Eilandelijk Diaconaalproject  
In Den Hoorn 

10.00 uur Ds.: ds. Ton Verbeek, Rotterdam 
voorzitter van de stichting Het Anker Charlois 

Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

Zondag 8 maart 
3e zondag 40 dagen tijd 
 

10.00 uur Ds.: ds. Wikke Huizing 
Organist: Dyo Wassink 
Collecten: 1e KIA Egypte, 2e Kerk, 
3e verwarming 
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg 

 

Agenda  
Woensdag 4 febr 11.00 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 4 febr 18.00 uur Samen aan tafel in De Schakel, opgeven noodz. 

Vrijdag 6 febr   9.30 uur  Ouderlingenberaad in de Consistorie 

Dinsdag 10 febr 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in De Schakel 

Woensdag 11 febr 11.00 uur Cantorij in De Burght 

Woensdag 18 febr 11.00 uur Cantorij in De Burght 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
mailto:voorzitter.pkn.denburg@texel.com
mailto:mh.drijver@kpnmail.nl
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
mailto:beheerder.begraafplaats@pkndenburg.nl
mailto:michielaten@hotmail.com
https://www.pkndenburg.nl/
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Woensdag 18 febr 19.30 uur? Aswoensdag, viering in RKK 

Woensdag 18 febr 19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Donderdag 19 febr 19.00 uur  Diaconievergadering in De Schakel 

Vrijdag 20 febr Vóór 17.00 uur Kopij kerkblad inleveren bij Corrie Hordijk 

Woensdag 25 febr 11.00 uur  Cantorij in De Burght 

Woensdag 25 febr 19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Woensdag 4 maart  11.00 uur  Cantorij in De Burght 

Woensdag 4 maart 19.30 uur Avondgebed in De Burght 

Donderdag 5 maart 10.30 uur Praatcafé in De Gollards 

 
Voor actuele activiteiten in De Burght zie: https://www.pkndenburg.nl/index-activiteiten.html. 
 

Van de predikant 

 
 

Huis (van God) 
Voor mijn verjaardag , in december, kreeg ik van de 
kinderen een kleurig keramieken huisje. Als 
decoratie, voor op tafel of in de vensterbank. Deze 
wintermaanden is het de tijd om het in huis 
aangenaam te maken. Rond de Kerst lukt dat goed 
met lichtjes en dennengroen. De maanden erna 
steken daar een beetje bleek bij af. Mensen in 
Noorwegen hebben nog veel meer korte dagen dan 
wij in Nederland. Daar is het inrichten en prettig 
maken van je huis een ware levenskunst geworden, 
las ik in De Volkskrant. Overigens gaan ze daar, net 
als wij, ook in de wintermaanden veel naar buiten, 
om een winterdip tegen te gaan. 
Een huis dat een thuis is, is veel waard. Meer dan in 
de geldwaarde van de stenen zit dat in de sfeer in 
huis. En die zit op haar beurt niet zozeer in de 
gezellige spullen (al helpt dit wel) maar in de 
verhouding tussen haar bewoner(s) en gasten.  
Mensen noemen de kerk vaak ‘het huis van God’. 
Dat kan het zijn. Het is zeker haar opdracht. Maar 
ook hier geldt: wat er in gebeurt, hoe de 
levenshouding binnen is, bepaalt of ze dat is of niet. 
Het ‘huis van God’ is ook bijbels gezien niet een 
vaststaande plek, of een gebouw. Eerder een tent. 
Het ontstaat dáár waar mensen in Zijn Naam en in de 
‘gezindheid’ van Christus samenleven. Kortom: of er 
liefde in dat huis is, of niet. Of mensen elkaar het 
goede leven gunnen en toewensen. Liefde heeft vele 
vormen en is soms subtieler aanwezig dan we in 
eerste instantie aanvoelen. Het is ook kwetsbaar. Het 
kan een tijdje afwezig zijn en dan terugkeren. En 
daar hebben wij zelf invloed op. 
In het huisje dat ik cadeau kreeg past een 
waxinelichtje. Als dat brandt , straalt het helemaal. 
Voor mij staat het symbool voor een huis, een plaats, 

waar Gods geest aanwezig is of niet. Het aansteken 
van een simpel lichtje is daarvoor niet genoeg, maar 
het wijst ons er wel op. Op de mogelijkheid, op de 
veelvormigheid, als iets om je best voor te doen en 
als iets wat je soms zomaar gegeven wordt. 
Wikke Huizing 
 

Veertig-dagen-tijd 
Pasen valt vrij vroeg dit jaar en daarom is het 
woensdag 18 februari al Aswoensdag. Het is een 
mooie traditie geworden om op de avond van 
Aswoensdag de eucharistieviering mee te vieren in 
de Katholieke Kerk. Zeer waarschijnlijk begint deze 
viering om 19.30 uur, in de Johanneskerk aan de 
Molenstraat. Let op de aankondiging in de 
Zondagsbrief. De daarop volgende zes 
woensdagavonden is er het Avondgebed, om 19.30 
uur in De Burcht. Een half uur zingen, bidden en 
stilte, ter voorbereiding op de Lijdensweek en Pasen. 
Verschillende gemeenteleden leiden dit gebed. 
Op de zondagen van de veertigdagentijd is de 
liturgische bloemschikking een krachtig onderdeel 
van de viering. Ze verandert met de zondagen mee. 
Reinie Dijkshoorn en Ank van Putten dragen daar 
zorg voor. 
Wikke Huizing 
 

Pastoraat 
Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit 
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de 
papieren uitgave van het kerkblad opgenomen. 
 
Anderen in onze gemeente wachten op uitslag van 
onderzoek en eventuele behandeling. We denken 
aan elkaar en hopen op het beste..  
In onze gebeden noemen we de namen van 
gemeenteleden, thuis en in de kerk. Mocht u voor 
een geliefde of een bepaalde situatie voorbede 
wensen in de dienst, meld het aan de dienstdoende 
ouderling of schrijf iets in het gebedenboek. Dit ligt 
altijd open voorin de kerk, vóór aanvang van de 
dienst. 
 

 
Kerkasiel Kampen dinsdag 10 maart   
Het Kerkasiel in kampen duurt voorlopig nog voort. 
Zelfs als er een nieuwe regering is, zal er niet meteen 
een beslissing vallen. Het rooster voor de 
doorgaande viering wordt nog steeds (tamelijk 
moeiteloos) gevuld door allerlei vrijwilligers uit het 



 11 

hele land. Dyo Wassink en ik hebben ons weer 
ingeschreven voor een liturgische en muzikale 
bijdrage op dinsdag 10 maart a.s. Het gaat om een 
viering van vier uur, tussen 12 en 16 uur, met een 
ruime pauze in het midden. Wie gaat er met ons 
mee? Vertrek met de boot van 9 uur, terug-boot 
18.30 uur. Je bent er dus een hele dag mee kwijt 
maar het is onderweg en tijdens de viering gezellig, 
je ontmoet er aardige en gemotiveerde vrijwilligers én 
helpt mee aan een zinvolle inzet voor ‘gewortelde’ 
kinderen in Nederland. 
Op 10 januari stuurden Herman Stomphorst 
(coördinator) en Kaspar Jager (dominee PG 
Kampen/Open Hof) de onderstaande mail aan alle 
vrijwilligers. 
“Lieve mensen,  Het lijkt soms een gebed zonder 
end. Dat wat wij al bijna 10.000 uur met elkaar doen. 
De familie Babayants en wij zijn ontzettend dankbaar 
voor datgene wat wij met elkaar doen. En tegelijk 
hopen we natuurlijk allemaal dat er een antwoord 
komt op onze gebeden: een oplossing voor alle 
gewortelde kinderen.  
We willen daarom graag met jullie delen dat wij er 
alles aan doen om in contact te komen met politici. 
Met diverse politici is contact. Helaas is een 
oplossing nog niet in zicht. Wat wel duidelijk is dat 
het thema echt leeft in Den Haag. Zo werd het onder 
andere nog benoemd in het debat over 
strafbaarstelling illegaliteit. Ook in ons contact met 
politici merken we dat het regelmatig terugkomt in 
fractie overleggen. Dat is al een enorme winst ten 
opzichte van een halfjaar terug, toen wilde men 
onder druk van de PVV niet over het onderwerp 
spreken. Dat er nu over gesproken wordt is dus echt 
winst!   
Vanuit de organisatie zijn wij met diverse politiek 
strategische mensen aan het werk om dit onderwerp 
elke keer terug te laten komen in de gesprekken in 
Den Haag. Dat is werk, wat helaas vooral op de 
achtergrond moet gebeuren en daardoor minder 
zichtbaar is. Wij snappen dat die beperkte 
zichtbaarheid soms lastig is, nu het zolang duurt. Wij 
hopen op jullie begrip daarvoor.  Naast bidden en 
vrijwilligerswerk is er voor iedereen de mogelijkheid 
om je contacten aan te boren die politieke invloed 
hebben. Spreek over het onderwerp, mail je partij, 
mail je kamerleden. Eén mail kan zomaar het verschil 
maken.    
Ondertussen blijven we samen bidden om een end.   
Hartelijke groet, Kasper en Herman” 
Doet je mee?  Opgave bij Wikke Huizing, 
wikke.huizing@outlook.com, 06-10872089 
 
Ds. Kaspar Jager werd genomineerd voor verkiezing  
‘Hartelijkste Kampenaar’ door Stichting Kampen 
Partners en Binnenstad Ondernemers Kampen. Zelf 

vindt hij de familie Babayants het hartelijkst      . Het 

laat zien hoe het Kerkasiel leeft en breed gedragen 
wordt in de stad. 

 

 

Kring ‘Generatie X’ 
Iedere generatie kent zo haar gemeenschappelijke 
ervaringen. Het moment in de geschiedenis waarop 
je gevormd wordt is mede bepalend voor hoe je in 
het leven staat; wat bijvoorbeeld je waarden en 
normen zijn, je hoop en verlangen. Zo is de generatie 
die de oorlog heeft meegemaakt daar mede door 
gevormd. Met de generatie van de “boomers” (na-
oorlogs) ontstond in de jaren ’60 en ’70 van de vorige 
eeuw een heuse ‘generatiekloof’. Ze begrepen elkaar 
niet meer… Nu, dat is tegenwoordig niet meer zo 
scherp maar het is wel fijn om met mensen van 
dezelfde generatie van gedachten te wisselen over 
geloofs-en levensaspecten. Dat willen we voor de 
generatie X op een viertal avonden doen. Generatie 
X?? Dit is de benaming voor mensen die geboren zijn 
tussen ca. 1965 en 1980. We kijken niet zo heel 
precies naar leeftijd, maar iedereen die zin heeft in 
een zinvolle ontmoeting nodigen we uit om op 
donderdagavond 26 februari om 18 uur te komen 
eten en praten bij Marjan Nicolaï thuis, o.l.v ds. 
Wikke Huizing. De  andere datum die vaststaat is 26 
maart, verdere data spreken we samen af. Geef je op 
bij Wikke Huizing of Marjan Nicolaï (zie colofon). 
Met groet! Wikke en Marjan 
 

Kring ‘Kennismaking met kerk en rituelen’ 
Op meerdere momenten kwam de wens naar voren 
om mensen uit te nodigen kennis te maken met de 
kerk, haar rituelen, de belangrijkste aspecten van het 
geloof. Soms werd die wens verwoord in een gesprek 
met iemand buiten de gemeente, soms door iemand 
binnen de gemeente, als aanbod. Wat is er mooier 
en eenvoudiger dan aan die wensen te voldoen! 
Op vier donderdagavonden in maart en april gaan we 

mailto:wikke.huizing@outlook.com
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praktisch en inhoudelijk in op de belangrijkste 
aspecten van het geloof zoals dat in onze kerk 
beleefd wordt en vorm krijgt. Te beginnen met een 
toertje door de kerk: wat is daar allemaal te zien?  
Kent u mensen die ooit de bovengenoemde wens 
hebben geuit? Nodig hen dan uit te komen op 
donderdagavond 5 maart, 19.30 uur, in De Schakel. 
We zullen in de kranten en de Texelagenda eind 
februari een advertentie zetten, waar u naar kunt 
verwijzen. De andere data zijn: 19 maart, 9 april en 
23 april. Wikke Huizing en Marjan Nicolaï 
 

 
 
In Memoriam Jan Kroon 
 
 
 
 
Wegens de privacy van de gemeenteleden die in dit 
stukje worden genoemd wordt dit item alleen in de 
papieren uitgave van het kerkblad opgenomen. 

 
 
 
 
 
 

Van de diaconie. 
 

Paasgroetenactie 2026 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 
gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 
gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de 
kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de 
PI Nieuwegein. Het thema is “De onvoorwaardelijke 
liefde van een moeder voor haar kind”. (Zoals deze 
moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt 
Jezus onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze pijn, 
stierf aan het kruis en overwon de dood uit liefde voor 
ons). Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is het 
bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 
daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen goed 
doet. Het is altijd een feestelijke gebeurtenis als de 
kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de 
gevangenissen worden uitgedeeld. 
De Diaconie betaalt de kaarten, u mag er een 
postzegel op doen.  
 
Afgelopen maand januari 2026  mochten wij het 
volgende ontvangen:                                 
24 dec. Kerstnacht KIA Noodhulp Soedan € 1352,50                                    
25 dec. Kinderen in de knel € 275,00                                                                               
28 dec. en 04 jan. Stichting Hulp Oost-Europa Texel 
€ 227,00                                                                     
31 dec. en11 jan. KIA Noodhulp Gaza € 265,00                                      
18 jan.  Dienst van de Eenheid Raad van Kerken 
Texel St. Hulp Oost-Europa € 522,00     
 

 
  
Uit het gastenboek van De Burght 

 
Het collecte rooster januari 2026          
* Zondag 08 febr. Heilig Avondmaal Werelddiaconaat 
Kerk In Actie Bangladesh. Beter bestand tegen 
klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder 
klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met 
cyclonen en overstromingen, regen valt 
onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor 
verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote 
moeite om te overleven. Kerk In Actie helpt 
boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om 
gewassen op een bamboe geraamte boven de grond 
te verbouwen. Ook leren dorpsgemeenschappen met 
waarschuwingsmechanismen en evacuatieplannen 
voorbereid te zijn op rampen.                                                                                                                                                       
* Zondag 15 febr. Eil. Diaconaal Werk project de Deel 
02. In het gebouw van de schietvereniging aan de 
Emmalaan in den Burg is een “Inloophuis” 
gerealiseerd waar mensen met beginnende dementie 
en niet aangeboren hersenletsel en hun naasten bij 
elkaar kunnen komen. Ook leden van de 
reumavereniging Texel en de ROPARUN kunnen hier 
terecht. Het project werkt o.a. mee aan de inrichting 
van deze locatie en ter ondersteuning van 
activiteiten.                                                                    
* Zondag 22 febr. KIA Voorjaarszending Libanon. 
Meebouwen aan een stabiele samenleving. 
Christelijke opleidingen in Libanon combineren het 
delen van de academische kennis met geestelijke 
toerusting.  Aan de Haigazian University in Beiroet 
studeren jongeren bedrijfskunde, economie en 
sociale wetenschappen, terwijl geestelijke 
begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te 
groeien. Dit draagt bij aan een stabiele samenleving 
waar het land naar snakt. Wilbert van Saane, 
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uitgezonden door Kerk In Actie verzorgt deze lessen 
en biedt pastorale zorg. Mirjam Polak, ondersteunt 
door Kerk in Actie werkt als docent psychologie.                                                                                                                                               
* Zondag 01 maart Hoop voor Albanië.  Hoop voor 
Albanië is sinds 1991 betrokken bij de hulpverlening 
en armoedebestrijding in Albanië. De stichting werkt 
vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook 
uit in haar werk. Hoop voor Albanië blijft zich inzetten 
voor de Albanese bevolking aan de rand van de 
samenleving .                                                                                                                                            
Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening 
van de Diaconie: NL50RABO0137195761, graag 
ovv het doel van uw gift. Waar nodig  vult de 
Diaconie de collectes aan.                                                                                
Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van 
Harten. 
 

Van de voorzitter 
Grote bewondering heb ik voor de vele vrijwilligers 
die hand en spandiensten in en rondom de kerk 
verrichten. Dit weet u van mij, want ik benoem het al 
veel vaker. Deze keer wil ik graag de ouderlingen 
Froukje Vlaming en Roelie Struick noemen. De 
eerste zondag van januari waren we domineeloos. 
De dominee die op het rooster stond, wist niet dat hij 
op het rooster stond. Hij was een vriend van mijn 
ouders en sinds hij gastpredikant bij ons is, nodig ik 
hem en zijn vrouw altijd uit voor de koffie of lunch. 
Maar deze keer zou ik niet op Texel zijn, dus appte ik 
hem dat. Toen kwam aan het licht dat hij niet zou 
komen. De preekvoorziener Maarten Jeroen den 
Boer heeft vervolgens alles in het werk gesteld een 
vervanger te zoeken. Dat lukte in dominee Braam uit 
Zeist. Maar vanwege te veel sneeuwval moest zij 
afbellen. Die weersomstandigheid hield ook mij op 
Texel. En zo was ik getuige van de dienst die Froukje 
en Roelie samen leidden.  

 
De orde van dienst inclusief de overdenking had 
dominee Braam zaterdagmiddag met hen gedeeld. 
Ondanks de zeer korte voorbereidingstijd werd het 
een hele fijne en warme dienst. Dank Froukje en 
Roelie: het was perfect!        Marjan Nicolay-Mosk 
 

 
 

Van de Kerkenraad. 
13 januari 2026 is de Kerkenraad weer 
bijeengekomen rond de Paaskaars. Marjan Nicolay 
heet ons welkom en wenst ons een goed 2026.                                                                   
Wikke opent met een gedeelte uit het boek van 
Aarnoud van der Deijl, Toekomst van de kerk. De 
kerk is niet te redden, maar redden wij het zonder 
kerk?? We praten hierover door.                                                                                                                                                  
De huis aan huiscollecte van Kerk In Actie voor 
Armoede in Nederland heeft € 950,00 opgebracht.                                                                                                                     
Omdat de ouderlingen en kerkrentmeesters in januari 
geen vergadering hebben gehad, is er van hun kant 
niets te melden.                                                                                               
In de weken voor Kerst zijn er ong. 30 mensen in de 
“open” kerk geweest en op Oudejaarsavond hebben 
74 mensen de dienst “online” gevolgd.                                                                     
De Kerstnacht dienst was druk bezocht en is door de 
bezoekers goed gewaardeerd, men was onder de 
indruk en positief. Het Chr. Texels mannenkoor 
verleende samen met Eline Jongejan hun 
medewerking.                                                                                                                           
De dienst van Oudejaarsavond werd verstoord door 
vuurwerk.                                                              
Door omstandigheden en het weer was er op 4 
januari geen predikant beschikbaar, dit is mooi 
opgevangen door Froukje en Roelie, complimenten!!                                                                                                                
Op 18 januari was de dienst van de Eenheid, er 
waren 2 diensten, 1 in de Doopsgezinde kerk in den 
Burg  en 1 in Oudeschild.                                                                
In de week van 25 januari t/m 1 februari wordt 
actiegevoerd voor de Voedselbank Texel, dit sluit aan 
op de landelijke actie. In de kerk komen kratten te 
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staan waarin men kan doneren.                                                                                                                              
Dit jaar heeft de Raad van Kerken een jubileum, de 
voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.                                                                                                                                                              
Op 1 maart 2026 wordt er een gezamenlijke dienst 
gehouden in Waal/Koog/den Hoorn i.v.m. het nieuwe 
Eilandelijk Diaconaal Werkproject.                                                                
De volgende Ring ( eerder classis) bijeenkomsten 
zijn op 14 maart, dan wordt de musical Petrus 
uitgevoerd, 8 mei is de Ring op Texel, waarschijnlijk 
in den Hoorn, 14 juni is er een BLØF dienst in 
Schagen.                                                                                                 
Om half 10.00 sluiten we de vergadering met een 
gedicht van Meta, zoek het recht.  
De Kerkenraad. 
 

Van de kerkrentmeesters. 
Collectes van december 2025 
Kerk      € 242,48 
Onderhoud gebouwen    € 104,63 
Onderhoud orgel    € 98,35 
Verwarming     € 138,78 
Overlegorgaan Joden-Christenen     € 83,42 
 

Kerkbalans 
Ook dit jaar zijn veel vrijwilligers door de kou gefietst 
of gelopen om de Kerkbalans enveloppen rond te 
brengen en de antwoorden op te halen. Hartelijk 
dank daarvoor want door het koude weer was het 
niet echt fijn om 's avonds op pad te gaan! Als u dit 
leest zijn de meeste enveloppen binnen en gaat het 
Kerkbalansteam de gegevens verwerken en dan is 
het spannend of de omvang van de toegezegde 
vrijwillige bedragen in de buurt van het begrote 
bedrag uitkomt. Uiteraard wordt met de opmerkingen, 
die de lopers hebben genoteerd, zorgvuldig 
omgegaan. De relevante opmerkingen worden 
gedeeld met de predikant en de ouderlingen. We 
houden u op de hoogte. Plezierig is ook dat de QR-
code op de achterkant weer door een groot aantal 
gemeenteleden is gebruikt om hun bijdrage reeds 
over te maken. Hartelijke groet van Marga Drijver, 
Bea Aalders en Douwe Kooiker. 
 

Collectebonnen 
Op de gemeenteavond is voorgesteld: een bon van 
0,50 wordt 0,75, 1,00 wordt 1,50 en 1,50 wordt 2,00. 
Dat betekent dat de bonnen van 0,50 komen te 
vervallen en de bonnen van 0,75 en 2,00 zijn dan 
nieuw. 
Een vel van 20 bonnen komt dan resp. op € 15,-- , € 
30,-- en € 40,--.   De penningmeester kan het erg 
waarderen als u bij uw bestelling het aantal en de 
soort bonnen vermeld. En natuurlijk kunt u meerdere 
soorten bestellen. Mixen mag!! 
 

 
 
Inkomsten belasting en uw vrijwillige bijdrage 
Voor de gemeenteleden die gegevens van de kerk 
nodig hebben bij het invullen van hun vrijwillige 
bijdrage op het inkomsten formulier (ANBI gedeelte) 
van de belasting:   Protestantse gemeente te Den 
Burg of RSIN: 824135374   Diaconie van de 
Protestantse gemeente te Den Burg of RSIN: 
824135453   
Of ga 
naar   https://den_burg.protestantsekerk.net   en dan 
naar Nieuws en activiteiten, verder naar de 
kerkrentmeesters (Aangifte inkomstenbelasting) en 
daar vindt u ook de noodzakelijke gegevens. 
Uiteraard mag u ook de penningmeester bellen 
315577 of mailen penningmeester@pkndenburg.nl 
 

Vrijwilligersvergoeding en de fiscus 

De Protestantse Gemeente Den Burg kent de 
mogelijkheid om vrijwilligersvergoedingen uit te keren 
voor vrijwilligerswerk (m.u.v. kerkenraadswerk) in 
onze gemeente. De voorwaarden staan vermeld in 
ons vrijwilligersbeleid. Ook is het mogelijk bij de 
aanvraag een verklaring te overleggen dat u de 
vergoeding niet hoeft te ontvangen maar aan onze 
gemeente schenkt. U ontvangt dan een verklaring 
van deze gift die u samen met andere giften als 
aftrekpost in uw belastingaangifte kan opnemen. 
Omdat de regels t.a.v. vrijwilligersvergoedingen door 
de Belastingdienst steeds strakker worden 
omschreven, heeft de kerkenraad besloten dat met 
iedereen die een vrijwilligersvergoeding aanvraagt 
een vrijwilligersovereenkomst moet worden 
afgesloten en dat de bestaande 
vrijwilligersovereenkomsten moeten worden 

https://den_burg.protestantsekerk.net/
mailto:penningmeester@pkndenburg.nl
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geactualiseerd. De betrokken vrijwilligers worden 
hierover benaderd. Het onbelaste bedrag voor 2025 
is € 5,60 per uur. 
Wilt u deze vergoeding aanvragen dan kunt u het 
declaratieformulier opvragen bij de Ank van Putten, 
secretaris van de kerkrentmeesters, 
via kerkrentmeesters@pkndenburg.nl.  Namens 
de kerkrentmeesters, Erik van der Spek. 
 

Oproep geldinzameling kabinetorgel. 
Er zijn vast nog wel mensen die geld over hebben 
voor het kabinetorgel. 

 
De stand is nu € 5.715,40. We zijn bijna op de helft ! 
Dus we hebben nog even te gaan. 
U kunt uw bijdrage klein of groot storten op: 
IBAN: NL 62 RABO 0122 0417 20 t.n.v. Protestantse 
gemeente Den Burg 
Onder vermelding van : voor het kabinetorgel. 
Dyo Wassink 
 
 
 

Kroonluchters vervolg 

 

Kroonluchter van der Hulst 
Kapitein Abraham van der Hulst 
Ook op het wapen op zijn grafsteen staat een 
enigszins vergelijkbare boom. 
 
In de database familiewapens.nl staat een wapen 
van de familie van der Hulst waarin een vrijstaande 
boom staat afgebeeld die enigszins op deze 
afbeelding lijkt 
Maar er zijn ook wapens van de familie van Helmont 
met daarin een dergelijke boom.  

 
Hoorn des overvloeds met drie ruiten 
De kasteeltoren zou naar Den Burg kunnen verwijzen 
of een oud (gemeente) wapen kunnen zijn. 
 

mailto:kerkrentmeesters@pkndenburg.nl
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Kroonluchter van Neck 

 
Commissaris van monstering van Neck. 
Een roodveld met een linkerschuinbalk, beladen met 
een groen klaverblad en begeleid rechts van twee en 
links van drie lelies. 

Dit zou om Jacob Corneliszn van Neck (1564-15 
maart 1638) kunnen gaan. Nadat hij tweemaal als 
admiraal reizen naar Oost-Indië had gemaakt had hij 
functies voor de admiraliteit van Amsterdam die voor 
hem een huis in 
Den Burg huurde. 
Hij moest orde 
onder de schepen 

op de Rede van Texel scheppen voor de admiraliteit. 
Hij moest ook zorgen dat de oorlogsschepen bij Texel 
en Vlieland van voorraden werden voorzien voor hun 
reizen konden maken. 
Het wapen staat ook op de grafsteen van o.a. 
Hendrickien Jan huysvrouwe van Barend van Neck 
met haar drie kinderen Waytien, Tryntien en Pieter 
van Neck overleden op 30 oktober 1611. Barend was 
een broer van Jacob Corneliszn en een periode 
baljuw van Texel. Zijn in 1577 gesneuvelde broer had 
toen nog steeds het schoutsambt van Texel in 
belening, hij moest dus pacht betalen aan de familie 
Ruijchaver die de nalatenschap van Nicolaes 
beheerde. De afbeelding op de andere schilden op 
deze kroonluchter laten schepen zien. 
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Waddengemeente Texel  
Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel 
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285 
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137 
                     Email:dsgeertje@gmail.com 
                    Email: ewjvleersum@gmail.com  
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997 
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871 
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel 
NL19RBRB069 5893 211  
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715 
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177 
Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946 
Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer 
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100 
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl  
Kopij zondagsbrief inleveren bij  redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl 
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930 
 

Rooster kerkdiensten Waddengemeente februari  2026 
 

1/2 Oosterend        Ds.G de Vries                10.00uur 
 
8/2 Cocksdorp       Ds. E v Leersum     10.00uur 
 
15/2 Oudeschild   Drs.C.Boon                    10.00uur 
 
22/2 Oosterend    Ds.E.v Leersum   10.00uur 
 
1/3 Den Hoorn    Ds. T. Verbeek  10.00uur 
Start Eilandelijk diaconaalproject 
 

Bij de diensten 
Op zondag 8 februari reikt het leesrooster ons een 
paar verzen uit Matteüs 5 aan over het zoutend zout 
en een lichtend lucht. We lezen daarbij een gedeelte 
uit Matteüs 19 over de rijke jongeling, en vragen ons 
af, waarom het juist een jongeling is die Jezus de 
vraag stelt naar het goede leven? 
Op zondag 22 februari begint de Veertigdagentijd. 
We tellen opnieuw de dagen af tot aan de nieuwe 
dag die verschijnt op Paasmorgen. En ook dit jaar 
beginnen we bij de verzoeking in de woestijn. Een 
vreemd begin om de Geest te gaan zoeken in de 
woestijn, om het geloof geboren te laten worden uit 
de twijfel. Zoals we het zingen met Lied 982: 
 
In ons einde is de aanvang 
In de tijd oneindigheid 
In de twijfel ligt geloven 
In ons leven eeuwigheid 
Ds. Evert van Leersum 
 

Jubileum 
Op 25 februari is het 30 jaar geleden dat ds. Geertje 
de Vries bevestigd werd in het ambt van predikant. 
Ze is toen verbonden aan de gereformeerde kerk van 
Giessen – Rijswijk; en via Barneveld en Huizen nu 
verbonden aan de waddengemeente én tevens 
tijdelijk aan de gemeente Waal/Koog/Den Hoorn.  
We willen aan dit kroonjaar  op muzikale wijze 
aandacht schenken op zaterdag middag 14 maart. 
Daarover leest u in het volgend kerkblad ongetwijfeld 
meer. Voor nu vraagt u zich wellicht af, waarom we 
een 30jarig jubileum vieren en niet – zoals 

gebruikelijker - een 25 jarige verbintenis aan het 
ambt? Dat heeft alles te maken met die vreemde en 
bijzondere jaren van de pandemie. Door Corona kon 
het 25 jarig jubileum toen niet voluit gevierd worden. 
Dat gemis gaan we nu inhalen.  
Schrijf het alvast in uw agenda, of op de kalender 
14 maart in de Maartenskerk.        Evert van Leersum 
 

 
 

Bij de tijd 
In Oosterend is er een dorpsapp. Verloren en 
gevonden voorwerpen worden daarop gemeld, 
loslopende honden opgespoord en zoekgeraakte 
pakketjes bij de juiste eigenaar terugbezorgd. Maar 
afgelopen week werd de app opeens gevuld met 
allemaal bijzondere foto’s. Het noorderlicht was te 
zien. Iedereen met een camera, of zelfs alleen maar 
een telefoon, toog naar de dijk om dit verschijnsel 
vast te leggen.  
Het leverde prachtige foto’s op. Maar wat natuurlijk 
wel bijzonder is, is dat met het blote oog veel minder 
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goed te zien is wat zich daar in de kosmos afspeelt. 
Veel meer dan een vage flard, of wat onduidelijke 
lichtsporen valt er voor ons gewone stervelingen met 
onze gewone mensenogen niet waar te nemen. 
Daarvoor moet je naar de poolcirkel, naar Lapland of 
IJsland, of Groenland wellicht.  
Het trof me, dat de camera’s meer kunnen zien dan 
onze menselijke ogen. Het toont de beperking aan 
van onze blik. De werkelijkheid die zich aan ons laat 
zien, is maar een deel van er allemaal in Gods goede 
schepping aan rijkdom en moois te ontdekken is. Ik 
vind het een heilzame ervaring, die confrontatie met 
wat ik allemaal niet weet en niet kan zien.  
Want hoe vaak denk je als mens niet dat je alles 
weet? Hoe vaak kijk je niet verder dan je eigen 
kringetje? Op het persoonlijk vlak geldt dat, maar ook 
als het gaat om de maatschappij en de wereld. Het is 
goed om je te realiseren dat je blik beperkt is. Het 
behoedt je voor hoogmoed en eigenwaan. Alsof de 
wereld om mij draait en wat ik weet. Er is oneindig 
veel meer, wat voor mijn ogen verborgen blijft, maar 
wat ook deel uitmaakt van de goede schepping.  
De foto’s van het noorderlicht, gemaakt met camera’s 
die meer zien dan mijn ogen, bepalen me daar weer 
eens bij. Ze verwonderen me en maken me 
bescheiden. En onwillekeurig komen dan de woorden 
van psalm 8 bij me op. De psalm van de 
verwondering, over de sterrenhemel en het 
mensenkind. Allebei prachtig en vol geheimen. Om 
stil en blij van te worden. 
 

Jongerenochtend in de Maartenskerk 
Op zaterdag 24 januari stonden de deuren van de 
Maartenskerk voor de tweede keer open voor een 
offlinebijeenkomst voor jongeren. 
Mobieltjes aan de kant, schermen dicht, om elkaar te 
ontmoeten rond de tafel waar koffie en iets lekkers 
klaarstond.  
Met zo’n vijf jonge mensen hadden we een goed 
gesprek. Over de toekomst, en de verwachtingen die 
we ervan hebben. Ook hebben we de kerk bekeken, 
en gesproken over de betekenis van de kerk voor 
mensen van vroeger en van nu.  
Het was waardevol om iets te delen van je leven en 
je tijd met elkaar!  ds. Geertje de Vries 
  

  
 

Wereldlichtjesdag 2 februari 2026  
Op maandag 2 februari op Wereldlichtjesdag 
herdenken we alle verloren (verwachte)kinderen op 
de begraafplaats in Oosterend. Dit initiatief is een 
samenwerking van de Protestantse 
Waddengemeente Texel en Lune Baris Uitvaarten.  

Wereldwijd wordt op de tweede zondag in december 
Wereldlichtjesdag gehouden. Op Texel doen we dit 
op 2 februari.  
Op deze avond herdenken wij met elkaar alle 
(verwachte) overleden kinderen door een kaarsje aan 
te steken en de namen te noemen of te zingen. Het 
maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang 
geleden het is. Het overleden kind is immers altijd in 
je hart en in je gedachten.  
De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor 
mensen, die een kind hebben verloren. Daarnaast is 
er het besef, dat je niet alleen bent met je verdriet.  
Iedereen is van harte uitgenodigd. Broertjes, zusjes, 
grootouder, andere familieleden en mensen die zich 
verbonden voelen zijn allemaal welkom. Wij hopen je 
op maandag 2 februari a.s. vanaf 18.30 uur bij de 
Maartenskerk in Oosterend samen met ouders, 
grootouders, familie, vrienden en andere 
belangstellenden te ontvangen. Om 18.50 uur lopen 
we gezamenlijk met lantaarns naar de Algemene 
begraafplaats aan de Achtertune. Hier kun je 
kaarsjes aansteken en kun je de naam van je 
overleden kind (laten) noemen en de naam op een 
houten hartje schrijven en die in de boom hangen of 
mee naar huis nemen. Er is een moment van stilte. 
Ook worden er liederen en een gedicht ten gehore 
gebracht. Daarna lopen we via de begraafplaats 
naast de kerk terug naar de Maartenskerk waar 
elkaar kunnen ontmoeten met warme chocolademelk, 
koffie of thee om misschien even na te praten.  
Lune Baris, uitvaartleider  
ds. Geertje de Vries, 
predikant  
 

Actie Kerkbalans is 
nu ‘echt’ begonnen 
Al waren we dit jaar 
(onbedoeld) eerder met het versturen van de 
formulieren, de actie Kerkbalans is nu echt 
begonnen! Het formulier dat u reeds ontvangen heeft 
is gewoon te gebruiken voor uw toezegging 2026. 
Waarbij we willen benadrukken dat uw steun 
onmisbaar is om ervoor te zorgen dat we Kerk 
kunnen blijven zijn. Nu en in de toekomst. Goed 
nieuws is dat de QR-code die we dit jaar hebben 
toegevoegd al gebruikt wordt. Bedragen hierop 
gestort komen ten goede aan de actie 2026.Het 
inleveren van de toezegging kunt u doen op de 
volgende adressen. Oudeschild: Klaas de Vries de 
Ruyterstraat 51 Oosterend: Cor Trap Koetebuurt 12 
Cocksdorp: Tineke Boon Joan Hodshonstraat 9 
Eierland: Dirk de Lugt Hoofdweg 3 Of een kopie 
mailen naar kerkrentmeesters@waddengemeente.nl 
Heeft u vragen neem dan gerust contact met het 
College van Kerkrentmeesters. Dirk de Lugt 06-
40100177 Cor Trap 06-51347618 Hartelijk groet, Cor 
Trap  
 

Invulling zondagsbrief  
Heeft u nieuws over activiteiten of praktische 
mededelingen voor gemeenteleden? Stuur het gerust 
naar redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl  
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Zondagsbrief per mail  
Bent u iemand of kent u iemand die deze 
zondagsbrief graag per mail wil ontvangen? Geef het 
mailadres aan ons door 
(redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl) en dan 
we maken het in orde.  
De Zondagsbrief wordt, maandelijks afwisselend, 
gemaakt door Jan Brouwer en Astrid van der Vis.  
 

Actualiseren looplijsten kerkblad 
Iedere maand brengen onze vrijwilligers het kerkblad 
trouw rond. Daar zijn we dankbaar voor. Dankzij hun 
inzet valt het blad bij veel mensen in de brievenbus. 
Om dat goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk 
dat onze looplijsten kloppen. Daarom zijn we het 
adressenbestand van het kerkblad aan het 
actualiseren. Zo zorgen we ervoor dat het blad 
terechtkomt bij mensen die het ook daadwerkelijk 
willen ontvangen. 
In dit kader kan het zijn dat u bij dit kerkblad een brief 
aantreft. Niet iedereen ontvangt deze brief. Treft u 
wél een brief aan, dan vragen wij u deze even te 
lezen en, alleen als dat nodig is, te reageren zoals 
daarin beschreven. Zo brengen we het 
adressenbestand stap voor stap weer op orde.   
Voor vragen of opmerkingen over de verspreiding 
van het kerkblad in de Waddengemeente: mail naar 
kerkbladwaddengemeente@gmail.com 
 

Kerst aan de dijk 
Op woensdag 24 december stroomde de 
Zeemanskerk vol met belangstellenden voor de 
viering van Kerst aan de dijk. We mochten zo’n 40 
bezoekers verwelkomen.  
De kerk was prachtig versierd, de kaarsen brandden 
en onder begeleiding van Rachel Vroom op het orgel 
en een selecte groep blazers van Excelsior zongen 
we en luisterden we naar bekende kerstliederen. 
Het kerstverhaal werd verteld door Evert en na afloop 
werden we getrakteerd op warme chocolademelk met 
slagroom en een kerstkransje. 
Deze middag was een sfeervolle en warme opmaat 
naar de kerstdagen. 
 

Van het Diaconaal Team 
Kerstviering 18 december in de Bijenkorf. 
In een goed gevulde zaal mochten we met elkaar het 
Kerstfeest vieren. Het kerstverhaal over engel 
Gabriëlla die toch uiteindelijk de goede dingen in de 
wereld ontdekte. Diaken Henk Schrader van de RK 
Parochie verzorgde de lezing, overdenking en de 
gebeden. We zongen met elkaar o.l.v. een 
blazersgroep van Excelsior. Jantien de Boer die 
vertelde over het werk van het Leger des Heils waar 
we onze vrijwillige bijdragen aan konden geven en 
dat leverde een prachtig bedrag op: € 722,- Ook 
konden we de Voedselbank verblijden met 
levensmiddelen wat over en nog verpakt was.                                                                                                                                    
We willen al ‘onze’ serveersters bedanken en Arnoud 
en Janita, beheerders van het dorpshuis. Dank voor 
uw komst en hopelijk tot december 2026!  

De Kerstfeestcommissie: Gerda Hin, Danuta Eelman 
en Jantine Brouwer. 
 

 
De collecten brachten in dec 2025 € € 1.463,08  op, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
Extra giften zijn gegaan naar: 
Living Springs: bijdrage voor voedseltas voor 
studenten in Egypte: € 200,00 
Heifer: we doneren voor 12 kuikens, zaaigoed en een 
geit: € 200,00 
Simavi: schoon water en toiletten voor 
schoolkinderen in Oeganda € 200,00  
Ora: levensmiddelen, kleding en briketten in 
Oekraïne: € 200,00 
ZOA: noodhulp in o.a. Zuid-Soedan, Congo en 
Burundi: € 200,00 
Leprastichting: behandelen van lepra patiënten: € 
200,00 
Gereformeerde Zendings Bond: bijdrage voor 
uitzending predikant Henk van den Bosch naar Zuid-
Soedan: € 500,00. 
Leger des Heils: € 500,00 
St. Hulp Oost Europa Texel: € 500,- 
EDW de Deel: € 500,00 
Afsluiting project st Shide Children Home Dharan: € 
500,00  
 

St. Shide Children Home Dharan 
Henk Hooghuis en 
zijn vrouw Bimla zijn 
momenteel in Nepal 
en hebben het 
weeshuis bezocht. 
Hij schrijft : het 
weeshuis is erg blij 
met de steun die we 
hebben ontvangen. 

Dankzij  de steun van de Waddengemeente konden 
o.a. de toiletruimtes en de septic tank worden 
gerenoveerd. Hiervoor hadden we anders het geld 
niet gehad. Nogmaals heel hartelijk dank. 
www.kinderhuisnepal.nl    
Vanuit het 15-jaren bestedingsplan:  
- Noodhulp Oekraïne : € 1250,00 aan ZOA en € 
1250,00 aan KIA te doneren.   
- Texelse doelen:  € 950,00 aan Texel  Gezinnen en € 
950,00 aan St. Hulp Oost Europa  
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Het rooster voor februari 2026 ziet er als volgt uit: 
Zondag 1 febr. : Heilig avondmaal Oosterend 1e 
collecte:  EDW Project   de Deel uitgangscollecte: 
diaconie, KIA Werelddiaconaat: Bangladesh, bestand 
tegen klimaatverandering 
Zondag 8 febr.: 1e collecte: diaconie, KIA-noodhulp 
Zuid-Soedan, vluchtelingen   
Zondag 15 februari: 1e collecte: diaconie Hospice 
Texel, uitgangscollecte: KIA Binnenlands diaconaat: 
Omzien naar gevangenen 
Zondag 22 februari: 40dagentijd 1e collecte: KIA 
Werelddiaconaat, Guatemala, stop lesuitval   
Zondag  1 maart: 40dagentijd: PKN en RK dienst in 
Den Hoorn: Start nieuw EDW Project 
Zondag 8 maart: 40dagentijd 1e collecte: KIA 
Werelddiaconaat Egypte, een betere toekomst voor 
meisjes in achterstandswijken rampgebied   
Mocht u aan één van de bovenstaande collectes 
willen bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken 
naar: NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Waddengemeente. 
U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of 
de collectedatum vermelden. Een hartelijke groet van 
de leden van het Diaconaal Team. 
 

Van de voorzitter… 
Een nieuwe maand, een maand van sneeuw en 
vrieskou achter de rug. 
Ja zelfs met Noorderlicht luchten in de nacht. 
Het nieuwe jaar komt met allerlei leuke en minder 
leuke dingen.  
Ja zo is het leven zeggen we dan. 
Veel mensen die verhuizen of naar een andere 
woning, of naar Den Burg gaan. 
Dat is wennen, niet alleen met de nieuwe adressen 
en post, het contactblad etc. maar ook voor de 
mensen zelf in een andere omgeving. 
Dat vergt aanpassingsvermogen en tijd. Vooral als je 
heel lang op dezelfde plek, in hetzelfde huis hebt 
gewoond is dat moeilijk. 
We hopen dat de nieuwe adressen goed doorkomen 
en dat we u op de nieuwe plek kunnen bereiken met 
post en/of een bezoekje. 
Ook veranderingen in het dagelijks bestuur. 
Jan en Marian Krotje hebben aangegeven om na 
vele jaren het kosterschap als wel het beheer van de 
Parel te willen overdragen in een stel jongere 
handen. Ze hebben het altijd met veel plezier en 
verve gedaan en daar zijn we ze zeer erkentelijk 
voor, maar we begrijpen ook dat als je de leeftijd van 
80 hebt bereikt je ook zin en tijd moet kunnen gaan 
besteden aan jezelf .  
Daarom zijn we op zoek naar mensen in ons midden 
die tijd en energie over hebben om eventueel willen 
kosteren in de Maartenskerk , en /of het beheer van 
de Parel op zich kunnen nemen. Dat mogen 
natuurlijk ook verschillende mensen/echtparen zijn. 
Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met het 
moderamen. 
Wij kunnen dan meer informatie geven over wat en 
hoe met betrekking tot de kerk en de Parel.  
Ik wens u een goede maand februari, ik hoop dat de 
dagen weer meer licht krijgen, gaan lengen en geef 

hierbij mijn mobiele nummer om contact te leggen 
waar mogelijk met een app of een gesprek. 
Erna Drijver Tuinema 0653559997 
 

Overpeinzingen van een aardebestormer... 
GOUDEN tijden zijn er in het vooruitzicht voor 
erfgenamen onder ons.  De babyboomers, de 
naoorlogse generatie die volgens velen in 
toenemende welvaart hebben geleefd, zijn reeds lang 
met pensioen. En voor zover ze woningbezitter zijn, 
worden ze slapend rijk. Dat zou in de komende tijd 
wel eens een “tsumami aan erfenissen” kunnen 
veroorzaken. Wie een eigen huis heeft, ziet zijn 
vermogen in steen snel stijgen. Al jarenlang tientallen 
procenten erbij. Het kan niet op. In de krant stond het 
heel prozaïsch beschreven, “dat omvangrijke 
financiële bombardementen uit het hiernamaals van 
de babyboomers”, zo'n 240 miljard euro in handen 
van de volgende generaties zal komen. 
Beste lezeressen en lezers, met een eigen huis en 
een beetje spaargeld erbij vanwege de oude dag 
voor ”je weet maar nooit “ is men in onze dagen 
gewoon snel miljonair. De kans op onenigheid bij de 
erfgenamen stijgt beslist naar evenredigheid 
vanwege kostbare spullen en enorme bedragen die 
er te verdelen zijn. Met helaas als veel voorkomend 
gevolg: vele families leven na vaders of moeders 
dood in blijvende onmin.  
Weet u, bij al dit geldelijk gewin zou je bijna vergeten 
dat er ook nog vele andersoortige erfenissen bestaan 
die direct en zonder risico te aanvaarden zijn. Dat zijn 
geen materiële erfenissen, maar erfenissen uit het 
geleefd verleden. Elk mens krijgt een erfenis mee 
vanuit zijn verleden. De opvoeding thuis, wat de juf 
en de meester op school en vele anderen ons 
meegeven, de kennis en ervaring die men opdoet uit 
een heel het mensenleven, kortom , een heel 
verleden sleept iedereen met zich mee. En wat je 
past dat erf je, dat hou je vast in blijvende 
herinnering. Wat je niet past dat weiger je gewoon 
om te beërven. 
“Erflaters van onze beschaving”, zo is de titel van het 
boek dat Jan en Annie Romein schreven. Vele 
bekende vaderlanders, zoals onder meer Geert 
Grote, Willem van Oranje, Rembrandt van Rijn,  
worden erin beschreven. Al deze mensen lieten iets 
na. Hun gedachten, een boek, schilderijen, muziek, 
hun uitvindingen, enz. Kortom, wat zijn we tocht rijk. 
Zomaar binnen handbereik voor iedereen die er 
belangstelling voor heeft en er zijn voordeel mee kan 
doen. En wat dacht u van onze bijbelschrijvers. 
Allemaal geïnspireerd door God om iets na te laten. 
Hoe God de aarde schiep, Mozes als reisleider, de 
psalmdichters, de profeten, Jezus met zijn 
genezingen en gelijkenissen, kortom, genoeg om te 
erven! 
Erfgenamen, rekent u zich vooral niet rijk, met samen 
die 240 miljard euro. Heus, de overheid pikt er ook 
graag een graantje van mee. En al dat gedoe wat 
ervan komt...! Ik raad het u aan: maak gebruik van al 
die andere erfenissen, dat is veel rustiger en veel 
minder heftig. U allen goede tijden toegewenst, met 
groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn  
Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.  
Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl  
Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn. 
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan 
Den Hoorn.  
De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog. 
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-
40585526  
Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RABO0362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens 
NL23INGB0000585874  
Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448  
Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566  
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.  
Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28 
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02 
85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag. 
Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202- 
kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729 
Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede 
(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75) 
Kerkblad kopij graag sturen naar corriepoot55@hotmail.com  tel. 050-5535912 en kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl 

 

Kerkdiensten 
 
08-02 De Waal Ds. J. Idzenga  (Alkmaar) Coll.: Kerk in Aktie Noodhulp Zuid Soedan 
15-02 Den Hoorn (Hoeksteen)  Ds. D. de Roest (Kapelle) Coll.: Binnenlands diaconaat 
22-02 De Koog Ds. G. de Vries (Oosterend)  Coll.: vastenaktie 
01-03 Den Hoorn Ds. T. Verbeek (Rotterdam)  

Startdienst Eilandelijk Diaconaal Project: ’t Anker in Charlois 
08-03 De Waal Ds. M. Aten (Den Burg)   Coll.: Hospice 
 

Bij de tijd 
Deze kopij wordt geschreven in de tweede helft van 
januari. Het is de tijd van de winterdip. Blue Monday, 
wordt de derde maandag van januari genoemd. Het 
schijnt de meest sombere dag van het jaar te zijn. 
Wonderlijk eigenlijk. Want het is niet de donkerste 
dag van het jaar. Die ligt alweer meer dan een maand 
achter ons.  
In de Hoeksteen was juist in die week van die 
somberheid niet veel te merken. De Jeugd van 
Vroeger hield er een bijeenkomst met als thema: 
vrolijkheid. En vrolijk was het. Een belangrijk 
ingrediënt van die vrolijkheid was, dat er veel 
gezongen werd. Vrolijke liederen, sommige met een 
kerkelijk karakter. Maar in een prachtig spel dat Alie 
Vlaming had bedacht, kwamen ook allerlei oude 
(kinder)liedjes langs. We maakten samen muziek en 
dat gaf licht en lucht. 
De kerkvader Augustinus, die leefde in de vierde 
eeuw, zag ook al het belang in van zingen. ‘Wie zingt, 
bidt dubbel’, is een beroemde uitspraak van hem. 
Bekend is natuurlijk ook het Bijbelverhaal van David 
die muziek maakte voor koning Saul om zo zijn 
somberheid te verlichten. Zij wisten al wat in onze tijd 
door hersenwetenschappers wordt aangetoond: 
zingen is goed voor je lichaam en je brein. En als 
theoloog voeg ik daaraan toe: en voor je ziel. Het 
verbindt mensen aan elkaar, het maakt nieuwe 
paadjes in je hersenen, het doet je opademen en het 
maakt je blij. Je mag letterlijk je stem laten horen in 
het grote koor van de mensheid.  
In de psalmen horen we vaak de aansporing: zing 
een nieuw lied. Soms doen we dat in de kerk, maar 
vaker zingen we oude en vertrouwde liederen. Hoe 

het ook zij: juist in deze winterse maanden mogen we 
het koesteren. Dat samen zingen voor Gods 
aangezicht. Dat het ons licht en lucht mag geven. 
Ds. Geertje de Vries 
 

 
© Bart Witte 

http://www.kerkpleintexel.nl/
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Gemeente-avond 26 februari 
Op donderdagavond 26 februari hopen we elkaar als 
gemeente weer te ontmoeten. We beginnen met het 
gebruikelijke bijpraten over wat er zoal speelt. De 
veertigdagentijd is dan net begonnen. Dat is een 
mooie gelegenheid om ons eens te bezinnen op de 
gewoonten en rituelen die bij deze tijd horen. Vasten 
is zo’n gewoonte, die de laatste jaren ook binnen de 
protestantse kerken steeds meer opgang doet. We 
kijken met elkaar naar een hongerdoek, dat ons als 
gemeente is geschonken. Ds. Geertje zal meer 
vertellen over het verhaal achter dit doek, en wat dat 
met vasten te maken heeft.  
Mijke van Leersum zal aanwezig zijn om te vertellen 
over haar ervaringen met de breiclub van De Koog. 
Zij hebben gebreid en gehaakt voor huisje Mosk. Hoe 
dat in zijn werk is gegaan, en wat het heeft 
opgeleverd hoort u van haar. Mijke zal ook wat van 
de resultaten meenemen, dus als u nog een 
cadeautje zoekt …? 
We gaan ook samen zingen. Het koortje onder 
leiding van Alie Vlaming repeteert normaal gesproken 
op donderdagavond. Maar deze keer 
mogen wij allemaal meezingen. Dat 
zal vast aanstekelijk zijn.  
Kortom, we zien uit naar een mooie 
avond. Wees welkom. Aanvang 19.30 
uur in De Hoeksteen.  
 

Gedachtenishoek 
Het is even stil geweest rondom de 
berichtgeving over de 
gedachtenishoek in de kerk van Den 
Hoorn. Maar ondertussen is er wel 
hard gewerkt. Peter Broekman van 
Texels Houtambacht heeft een 
prachtige tafel gemaakt. Het wachten 
is nog even op de metaalbewerker die 
een bak voor de kaarsjes maakt. Het 
begint vorm te krijgen! 
 

Op zoek naar een nieuwe 
dominee: de voorbereiding  

Al bij de aanstelling van ds. Geertje 
een jaar geleden wisten we dat zij 
vanaf januari 2027 voltijds bij de 
Waddengemeente is aangesteld. 
Vanaf die tijd is er bij ons een 
vacature voor een nieuwe predikant. 
Zoals besproken op een 
gemeenteavond een jaar geleden is 
het qua financiën en qua omvang van 
onze gemeente verstandig om 
iemand te zoeken die voor maximaal 
60 % in dienst is, 3 dagen per week. 
Om het zoekproces op te kunnen 
starten is toestemming van de classis 
nodig. Daarvoor moeten verschillende 
documenten worden aangeleverd, 
vooral financiële. De classis gaat 
vervolgens vooral beoordelen of het 

financieel mogelijk is om iemand voor een periode 
van 8 jaar te betalen.  
Onlangs is dit verzoek ingediend. Zodra de uitslag 
bekend is kunnen we ons verder beraden over hoe 
we op zoek gaan naar een invulling, hopelijk vanaf 
begin volgend jaar. 
Herman Ridderinkhof 
 

Een kookboek en een koelkast 
Armoede is een zaak die de kerk aan het hart gaat. 
De Bijbel staat vol met verhalen over en oproepen tot 
het zorgen voor kwetsbaren, vaak aangeduid als 
wezen, weduwen en vreemdelingen. De PKN 
organiseerde een landelijke dag voor diakenen over 
dit onderwerp.  
De dag begon met een verhaal van een vrouw, die 
met haar dochter tien jaar in armoede had geleefd. 
Ze vertelde hoe dat langzaamaan je zelfvertrouwen 
opeet, hoe naar het was dat haar dichter geen 
enthousiaste verhalen op school kon vertellen over 
vakantiereizen en hoe het kind zich afvroeg of 
Sinterklaas haar wel lief vond. De andere kinderen 

(c) Bart Witte 
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kregen veel meer en grotere cadeautjes. Ze vertelde 
ook hoe ze er bovenop gekomen was doordat één 
persoon het voor haar opnam, kansen gaf en ervoor 
zorgde dat ze een opleiding kon volgen. Haar tip aan 
de aanwezigen: wees die ene persoon! 
Doordat veel diaconieën te weinig mensen hebben, 
raken mensen ontmoedigd. We werden opgeroepen 
om niet uit een kookboek te koken, maar uit de 
koelkast. Bij het koken uit een kookboek moet je 
eropuit om speciale zaken aan te schaffen (en dat 
kost tijd, kookkunde en menskracht), als je gewoon 
gebruikt wat je al in de koelkast hebt kun je ook een 
maaltijd maken. Denk aan de jongen met de broden 
en de vissen, het kruikje met olie van de weduwe in 
het verhaal van Elia.  
Met 170 mensen uit alle hoeken van het land werden 
we geïnspireerd en deelden we gedachten en 
ervaringen. Ik sprak onder meer met mensen uit 
Haarlem, Almere en Nijkerk over samenwerking in 
onze ontvangst van wintergasten in huisje Mosk. In 
Nijkerk bleken ze een chalet gekocht te hebben met 
een vergelijkbaar doel.  
Het was een mooie gelegenheid voor alle 
aanwezigen om eens van ‘je eilandje af te komen’ en 
andere gedachtes te horen! 
Fiet van Beek 
 

Van de kerkenraad 
Wat doen we als de predikant van a.s. zondag niet 
kan komen vanwege code oranje? Dat was het 
eerste punt dat opgelost moest worden. We besloten 
dat we dan een zangdienst gaan houden, met de 
liturgie uit 2024 waarvoor liederen uit de gemeente 
waren aangedragen.  
Een gelijkluidend beleggingsstatuut voor diaconie en 
kerkrentmeesters wordt vastgesteld. Daarin staat hoe 
we omgaan met onze bezittingen.  
Verder kwam aan de orde: het lied voor de dienst 
(bespreken we op de gemeenteavond, besluit in 
kerkenraad van maart), de stamppotmaaltijd, de 
zonnepanelen op de schuur van huisje Mosk (die 
doen het), een verzoek om in Den Hoorn begraven te 
mogen worden (akkoord), de urnenmuur op de 
begraafplaats van Den Hoorn (wordt uitgebreid) en 
de wens er ook een te plaatsen in De Waal.  
Voor het kunnen beroepen van een nieuwe predikant 
zijn er een aantal financiële voorbereidingen nodig. 

Een daarvan is het aanvragen van een 
solvabiliteitsverklaring. Daarvoor is een 
meerjarenbegroting nodig die inmiddels is gemaakt. 
Het beleidsplan wordt daarvoor ook geactualiseerd, 
er zijn een paar kleine dingen veranderd. We hebben 
momenteel 78 belijdende leden, 118 doopleden, 3 
gastleden en 10 vrienden. We verwelkomen mw. 
Hilhorst uit Genemuiden als nieuwe ‘vriend’.  
Fiet van Beek 
 

Eilandelijk Diaconaal Project 
Eens in de twee jaar kiest het EDW (de drie 
diaconieën PKN en Charitas RK) een nieuw 
eilandelijk project. Dat is een goed doel waar we 
twee jaar voor gaan collecteren. Ons voorstel om dat 
de komende twee jaar te doen voor het werk van ’t 
Anker in Rotterdam Charlois werd enthousiast 
onthaald. Er is veel armoede en eenzaamheid in die 
wijk. In de ontmoetingsruimte van het Anker worden 
kinderactiviteiten georganiseerd, zoals 
huiswerkbegeleiding en voor 1 euro per keer: 
muziekles. Ook is er een zomerkamp en komen 
jonge moeders bij elkaar. De voorzitter van de 
stichting die dit mogelijk maakt is een bekende van 
ons: ds. Ton Verbeek, die predikant bij ons was. Dit 
jaar, op 1 maart, starten we voor het eerst met een 
gezamenlijke kerkdienst. Op 1 maart zal ds. Verbeek 
voorgaan in Den Hoorn. Hij zal ongetwijfeld vertellen 
over het werk van t Anker. De dienst wordt voorbereid 
samen met de Waddengemeente en Den Burg. 
 

Paasgroeten-actie gedetineerden: 

kleine moeite 
Ook dit jaar heeft de diaconie weer kaarten besteld 
die we aan gedetineerden kunnen sturen. Het 
ontvangen van zo’n groet, doet goed, zo vertellen de 
mensen die gedetineerden bezoeken. Het feit dat er 
mensen zijn die zich in hun situatie inleven en de 
moeite doen om iets bemoedigends te sturen wordt 
zeer gewaardeerd. Meedoen is een kleine moeite. Er 
is tien minuten van je tijd nodig én een postzegel. Die 
postzegel wordt op een tweede kaart geplakt, die de 
gedetineerde zelf kan versturen.  
De kaarten worden na de kerkdiensten en bij andere 
bijeenkomsten uitgereikt door Joke, Stefanie en Fiet. 
Graag ook bij hen teruggeven, uiterlijk op 22 februari. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Colofon 
 
Inhoud: 
Overdenking     1 
Texel      2 
Doopsgezinde Gemeente Texel   3 
Protestants Texel    7 
Protestantse gemeente Den Burg  9 
Protestantse Waddengemeente Texel  17 
Protestants Waal, Koog, Den Hoorn  21 

 
 
 
 

Centrale redactie: 
Doopsgezinde Gemeente Texel: Anneloes Visman 
PG Den Burg: Corrie Hordijk 
Protestantse Waddengemeente: Erna Tuinema 
PG Waal, Koog, Den Hoorn: Corrie Poot 
Predikanten: Hans Marseille 
Eindredactie: Erik van der Spek 
Drukwerk: Gerrit van Strien 
Sponsoring: Anneke en Nico Blonk 
De redactie kan artikelen inkorten of weigeren. 
Inleveren kopij voor 20 februari 17.00 uur. Niet 
gemeente gebonden stukken naar:  
spek-druif@introweb.nl
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Christendom op Texel 
 
721 Willibrodus sticht een kerk in De Westen 
+-850 er zijn ook kerken in Den Burg, De Waal en 
Oosterend 
1170 Texel wordt een eiland 
+- 1400 kerk in Den Hoorn onderdeel van parochie 
De Westen 
1415 De Koog krijgt permissie om een kapel te 
bouwen onderdeel van parochie Den Burg 
1559 De Koog wordt zelfstandige parochie 
 
1517 ‘startpunt’ reformatie met de stellingen van 
Luther 
 
Doopsgezinde Gemeente 
1530 eerste Doopsgezinden op Texel 
1540 start verborgen bijeenkomsten 
???? De Waal, Waterlandse en Friese gemeente 
1570 Waterlandse gemeente in Den Hoorn 
???? Friese en Vlaamse gemeenten in Den Burg 
eind 16e eeuw Vlaamse gemeente in Oosterend 
1672 Vlamingen en Waterlanders komen tot elkaar 
en spreken af samen te werken 
1709 Den Hoorn scheidt zich af 
1772 De gemeenten van Den Burg, De Waal en 
Oosterend worden één gemeente 
1949 ook de gemeente uit Den Hoorn sluit aan 
1955-1967 Vermaning in De Koog 
 
Nederduits Gereformeerde Kerk 
1572 beeldenstorm door watergeuzen Den Burg, De 
Koog, De Westen, Den Hoorn en Oosterend  
1615 De Westen opgeheven en leden gaan naar Den 
Hoorn 
1648 gemeente in Oudeschild 
1810 gemeentes De Koog en De Waal gaan samen 
 
Nederlands Hervormde Kerk 
1816 Nederduits gereformeerde Kerk wordt 
staatskerk en heet nu Nederlands Hervormde Kerk 
1839 Gemeente De Cocksdorp-Eierland 
1967 combinatie gemeenten De Waal en De Koog 
1996 fusiegemeente Waal-Koog-den Hoorn 
1997 fusiegemeenten De Cocksdorp-Oosterend-
Oudeschild tot Hervormde Waddengemeente 
2001 federatie Hervormde Wadden gemeente en 
Gereformeerde Kerk van Oosterend tot Protestantse 
Waddengemeente i.o. (doordat er landelijk nog geen 
fusie was (2004) kon er formeel nog geen sprake van 
fusie zijn. 
 
Protestantse Kerk in Nederland 
2001 federatie Gereformeerde kerk van Oosteren en 
Hervormde Waddengemeente tot Protestantse 
Waddengemeente (fuseren kon pas na de landelijke 
fusie)  
2004 Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde 
Kerk in Nederland en Lutherse Kerk vormen samen 
de Protestantse Kerk in Nederland 
2008-12 federatie Gereformeerde Kerk van Den Burg 
en Hervormde Kerk Den Burg 

2011-05-08 fusie Gereformeerde Kerk van Den Burg 
en Hervormde Kerk Den Burg tot Protestantse 
Gemeente Den Burg 
 
Gereformeerde Kerk 
1834 Afscheiding van Nederlands Hervormde Kerk in 
Oosterend als Gereformeerde Kerk onder het Kruis, 
vanaf 1861 onderdeel van De Gereformeerde Kerken 
in Nederland 
1951 vorming gemeente in Den Burg 
 
Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband 
1912 afscheiding van Gereformeerde Kerk in 
Oosterend 
1950 hereniging met GK Oosterend, terwijl deze 
kerken landelijk opgingen in de Nederlands 
Hervormde Kerk 
 
Rooms Katholieke Kerk 
1571 na beelden storm verborgen bestaan zonder 
pastoor 
1622 weer een pastoor op Texel 
1635-44 schuilkerk in Den Hoorn 
1640 aankoop schuur in Oosterend als schuilkerk 
1655 schuurkerk in De Koog 
1660 bouw schuilkerk in Den Burg, vervangt 
schuurkerken 
1712 schuilkerk in Oudeschild 
1842 kerkgebouw voor parochie  De Cocksdorp-
Eierland-Vlieland 
1881 overgebleven parochianen De Koog moeten 
naar Den Burg 
1964-2000 weer kerkgebouw in De Koog geen 
parochie 
1974 parochies van Den Burg (Oosterend bijkerk), 
De Cocksdorp en Oudeschild worden parochie Texel 
 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland  
1962 gemeente met kerk in Oosterend 
 
Baptisten 
1982 gemeente met kerk in Den Burg 
 
Dit overzicht is gemaakt bij de voorbereiding van de 
expositie in De Burght. Aanvullingen en correcties 
zijn welkom. Erik van der Spek 


