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In de avondgebeden tijdens de veertig dagen voor
Pasen zingen we een paar keer een acclamatie die uit
psalm 25 komt. Het is de Psalm die de derde zondag
van die voorbereidingstijd haar liturgische naam geeft :
Oculi (ogen). ” Houd mij in leven, wees Gij mijn redding,
steeds weer zoeken mijn ogen naar U”. (Liedboek 368d)
Ze verwijst naar de verzen 15 tot en met 17. Daar staat
(NBG) :” Mijn ogen zijn bestendig op de Here, want hij
voert mijn voeten uit het net. Wend U tot mij en wees
mij genadig, want eenzaam ben ik en ellendig. De
benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid,
voer mij uit mijn angsten.” De zanger van de Psalm
verlangt naar redding uit zijn angsten. En ziet daartoe
op naar De Eeuwige; ‘bestendig’, zelfs, de héle tijd. Hoe
zou dat zijn? Niet alleen op zondag, dus, of tijdens het
al dan niet dagelijkse gebed, nee, voortdurend.

Ik vermoed dat het niet om een letterlijk ‘opkijken’ naar
God gaat maar om een houding. Een levenshouding
van aandacht. Aandachtig leven. Dat klinkt vaag maar
als we er nu van uitgaan dat De Eeuwige zelf het Leven
is, de Bron van ons bestaan, dan is het al helderder. Als
je je dagelijkse leven laat bepalen door
levensbevestigende handelingen, dan kan dat helpend
zijn. ‘Je ogen richten op De Eeuwige/De Heer’ kan dan
in de kleinste dagelijkse handelingen zitten: tuinieren,

theezetten, de was doen, repareren, schoonmaken,
etc. En al die handelingen , met aandacht en overgave
gedaan, ‘duwen’ de angst opzij. Niet helemaal weg,
allicht, maar ze krijgt tegenkracht. Ik hoor het mensen
die echtiets te vrezen hebben ook wel zeggen: “ Doen
leidt niet allen af van angstige gedachten maar duwt ze
ook terug”. Het is niet voor niks dat psychologen dit
aanraden aan mensen die onder angstaanvallen lijden:
breng je aandacht terug naar het hier en nu door actief
te proeven, ruiken, horen, zien. En ga iets doen dat je
volledige aandacht vraagt. lemand zei: “lk geef me, in
het positieve doen, éver aan het leven, tegen de macht
van de dood”. Dus...aan De Eeuwige. Alles wat je
aandacht geeft, groeit. Dat geldt voor dingen maar
zeker ook voor angst ...of vertrouwen. Het meditatieve
kan in het gewone zitten.

De veertig dagen voor Pasen, waarin er extra aandacht
is voor de dreiging die Jezus ervoer in zijn bestaan, en
daarmee voor iedereen die zich inzet voor
gerechtigheid en vrede, is een goede tijd om met elkaar
te oefenen in ‘mijn ogen gericht houden op de Eeuwige’.
En van elkaar te leren, want velen van u hebben hier
ervaring in. Om dan met Pasen de ‘overwinning’ op de
dood te kunnen vieren.

Ds. Wikke Huizing




Texel

Roemenié en kacheltjeactie

Otto is onze contactpersoon in Sacaele en omstreken.
Hij trekt zich het lot aan van mensen met een handicap
en begeleidt ook de thuissituatie bij kinderen. Ook
heeft Otto een dagopvang met aktiviteiten.

Zo kwam hij op bezoek bij Agna en haar man. Hier was
ook hun dochter Georgiana met haar kinderen,
waarvan er meerdere tweelingen zijn.
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Het treurige is, dat haar man al meer dan een jaarin de
gevangenis zit. Hij is in de wintertijd naar het bos
gegaan om hout te sprokkelen en de politie heeft hem
betrapt en nu moet hij een aantal jaren in de
gevangenis zitten.

Maar niet alleen Georgiana is de enige jonge moeder
met kleine kinderen, waarvan de man in de gevangenis
zit vanwege het hout voor de kachel.

Zij proberen de wintertijd te overleven en nemen het
risico door naar het bos te gaan en hout te stelen,
Werkelijk geen enkele hulp is er voor hen van het
gouvernement. Misschien juister gezegd niet genoeg
sociale hulp.

Dit jaar hebben we weer een hele strenge winter met
veel sneeuw...

Dus het Kacheltjes Project en de hulp met brandhout
redt de vaders van de gevangenis en om thuis te blijven
en te zorgen voor hun gezin.

Georgiana heeft ook een kacheltje van ons ontvangen!

We hebben veel vragen voor hout en een
kacheltje....Wij doen ons best. Jullie moeten weten, dat
heel veel families in de problemen zitten in deze tijd.

In ons land zijn begin januari de prijzen sterk gestegen
en het Gouvernement sneed in de sociale hulp enin de
hulp aan mensen met speciale noden.

Dit Project en deze Hulp is van levensbelang voor hen
in deze crisistijd.
Moge God jullie zegenen!
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Agenda

3 maart 14.30 uur Oudere zusterkring

4 maart 10.00 uur Bijbelleesuur

4 maart 14.00 uur Broederkring

5 maart 10.30 uur Praatcafé De Gollards

8 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
10 maart 14.00 uur Doperszaaigoed

11 maart 10.00 uur Bijbelleesuur

11 maart 16.00 uur Ledencommissie6

15 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
17 maart 14.00 uur Studio

18 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
22 maart 10.00 uur Dienst. Zr. Jantine Huisman
25 maart 10.00 uur Bijbelleesuur
26 maart 13.30 uur Rembrandtkring
29 maart 10.00 uur Dienst. Ds. Hans Marseille
31 maart 15.30 uur Paasmaaltijd

1 april 10.00 uur Bijbelleesuur

2 april 19.00 uur Dienst met avondmaal. Ds. Hans Marseille

5 april 10.00 uur Paasdienst. Ds. Hans Marseille

Concert Agenda
zaterdag 21 maart 16.00 uur Faustine Griffioen Piano

Vooruitblik door Hans Marseille

Sinds het jaar 2000 bestaat het programma ‘De
rijdende rechter” met de centrale vraag: ‘Hoeveel
buurman wil ik in mijn achtertuin? Nu wij over onszelf
nadenken en over onze gastvrijheid krijgen wij
soortgelijke vragen voor onze kerkruimte: “Hoeveel zon
willen wij op zondag-ochtend?” en “Hoeveel
mobieltjes?”

Op zondagochtend 11 augustus 2024 won Sifan
Hassan de marathon op de Olympische Spelenin
Parijs. Ik kan het me nog goed herinneren want we
hadden een mobieltje in de dienst. Siffan ging over de
finish, vlak na de bijbellezing, om 23 minuten over 10.
Voor mij was het de introductie van het mobieltje in
onze ruimte. Ik heb er verder geen aandacht aan
besteed. Een andere gast waar wij mee om moeten
gaan is de ochtendzon. Ik pak de handschoen op in
mijn stukje: ‘Ongenode Gast’

Nieuw lid

Per 1 februari is lid geworden van onze Doopsgezinde
Gemeente Ireen Boekel, dochter van Nelly Boekel-
Roeper. Ireen heeft een schriftelijk verzoek gestuurd
naar de kerkenraad om lid te mogen worden. De

kerkenraad heeft daar positief op gereageerd. Wij zijn
blij met ons nieuwe lid.

Wereld Broederschapsdag in Dopersduin

&1 !
Op zondag 25 januari begaven een aantal Texelaars
zich naar Dopersduin. Om ons tegemoet te komen
begon de ochtenddienst pas om 11.15 uur, zodat wij
met de boot van 10 uur konden komen. Met 60
Doopsgezinden uit de kop van Noord-Holland zaten we
in het kerkje. Tijdens de dienst kregen we allemaal een
strook papier waarop we konden schrijven waar we ons
zorgen over maakten in onze gemeente of in de wereld.



Ook werd gevraagd welk visioen in deze tijd onder druk
stond volgens ons. De stroken werden verzameld in een
mandje. Wie wilde mocht ook een kaarsje opsteken. Na
nog een lied werden de stroken bekeken en door de
aanwezige voorgangers besproken. Niet alle stroken
konden aan bod komen. Na de dienst gingen we terug
naar het gebouw voor de lunch. Lekkere soep, een
broodmaaltijd met kroket / kaassouflé. We lieten het
ons goed smaken. Na de lunch gingen we in viertallen
praten over “Geloof jij er nog in?” In onze groep werd
gesproken over de tekst van het Doperse wandbord als
bron /basis van onze kijk op de wereld. Ook schreef
iedere groep 3 gebedsregels voor de liturgische
afsluiting ook in het kerkje. Om ruim 3 uur was de
bijeenkomst afgelopen en gingen we samen
theedrinken. We hadden ruim de tijd om de boot van
half 5 te halen, dus wij konden gezellig meedrinken. Het
was een plezierige, zinvolle dag. Voor herhaling vatbaar.

CMERK

In 2026 is doopsgezind Nederland gastland voor de
MERK* of CME**, die voor het laatst in 2018 in Frankrijk
werd gehouden. Wie er weleens aan heeft meegedaan
weet hoe het is: een feest van ontmoeting, bezinning,
ontdekking, en vol van activiteiten variérend van samen
zingen en vieren, workshops volgen, goede gesprekken,
toneel tot aan excursies. Maar vooral een gelegenheid
voor alle mennonieten in Europa om oude vrienden te
spreken en nieuwe te maken.

De Rijtuigenloods in Amersfoort zal onze basis zijn, een
industrieel rijksmonument vlakbij het station,
duurzaam, ruimtelijk en gastvrij. Stel je een workshop
in een Postwagon voor, of een silent disco in het
Onderdelendepot. Een gesprek in een Wachtkamer en
werken aan een goed doel in, uiteraard, de Werkwagen!
Voor meer informatie over de CMERK houdt u de
website en de nieuwsbrief van de ADS in de gaten of
kijk op de speciale website. Ook kunt u zich daar
aanmelden!

Voedselbank

Op 1 februari hebben wij meegedaan met de actie voor
de Texelse voedselbank. Fijn dat er zoveel producten
zijn ingezameld en ook de opbrengst van de collecte
was heel goed. Alle gulle gevers hartelijk dank namens
de voedselbank.

Paasmaaltijd

Op dinsdagmiddag 31 maart, aanvang 15.30 uur, wordt
de paasmaaltijd gevierd. Georganiseerd door de zuster-
en broederkring, bestemd voor alle leden, vrienden en
belangstellenden van onze gemeente. De liturgie voor
deze middagis van zr. Jolanda Valk. De broodmaaltijd
begint rond 17.00 uur. Opgeven voor de maaltijd kan op
het opgaveformulier dat half maart in de kerk ligt of
door een mailtje te sturen naar
info@dgtexel.doopsgezind.nl.

Landelijke Broederkringen Dag

Reserveer alvast de zaterdag 18 april: Landelijke
Broederkringen Dag in Holwerd aan de Waddenkant
van Friesland.

Zusterkring -
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Op 28 januariis de jaarvergadering van de zusterkring
gehouden.

We begonnen met een lekker stukje abrikozentaart,
gebakken door Tineke Roeper. Na de notulen, de
jaarverslagen van de secretaris en penningmeester
kwam het leuke gedeelte van de middag. We hebben in
drie groepen het Doopsgezinde kwartetspel van de
LFDZ gespeeld. Ondertussen werden we onthaald op
een glaasje advocaat of sinaasappelsap met heerlijke
hapjes.

Notulen 3 februari oudere zusterkring

door Riny Wielinga

Deze middag had Hans 2 afberichten ontvangen. Anna
Heerschap is niet meer op de fiets, maar nu ook met
een rollator. Christien, die heeft haar verjaardag
gevierd met haar familie. Daarom trakteert ze ons op
lekkere gebakjes. Hans en Ria zijn inmiddels ook
binnengekomen. Hans heeft de ledenlijst en de
collectebus, dus dit kan doorgaan. Nel Bakker heeft
weer koffie en thee gezet: bedankt. In het zaaltje zijn
grote dozen met levensmiddelen neergezet voor de
voedselbank. Hans is nieuwsgierig en pakt een grote
doos met levensmiddelen en gaat kijken of er veel over
datum is, datis niet zo. Hans begint weer voor te lezen
uit het heel oude boek voor de jeugd. Nazareth. Dan
deelt hij boekjes over VREDE uit. Er staan veel vragen
over VREDE in. hoe het smaakt, ruikt, en voelt en
klinkt, waar denk je bij vrede aan. enz. er komt geen
eind aan. We zijn er moe van! We willen naar huis. Meer
leden met rollators kunnen er niet meer bij. We wensen
elkaar een goede gezondheid en wel thuis.

Pasen en lente door Marinus Lantman.

De lente lijkt erg op Pasen:

Het gaat om een nieuw begin!

Om nieuw leven en om hazen

En om de echte levenszin!

Eris lang strijd met de winter,



Die geeft het niet zomaar op
En dat geeft natuurlijk hinder,
Soms zelfs voor een kleine stop!

Maar onstuitbaar komt de lente,
Heel fier en vol groei en bloei
Een uiting van echt nieuw leven
En datis een prachtig doel!

Ik ben gek op mozaieken,

Zij vormen een lentetuin

Met tulpen en de narcissen

En wat hier nog meer mag zijn!

In het duin zie je het kleine

In het bos is er veel vergroeid!
Daar zie je dan heel veel struiken
En menig plant die zich moeit!

Er speelt meerin de duinen
Zoals het konijnenhol!
Daarvoor dartelen konijnen
Met de lente in hun bol!

Hoor de zangvogels nu zingen
Met een nieuwe lentezang
Niets kan deze nu bedwingen:
Ook zij zijn nuin de ban!

Dan zijn er nog de Paashazen
Met een snelheid ongekend!

Om het Paasnieuws snel te plaatsen

Dat Maria heeft gemeld!

Laat ons feesten! Het is Pasen!
Met respect en dus gepast!
Met de vogels en de hazen

Dan wordt er niet misgetast!

Het is Pasen, Het is lente

Er zit éénheid in die twee!

Het is goed dit te herkennen,
Neem dit dus maar heerlijk mee!

Het is Pasen, laat ons haasten
Met de lente om ons heen!
Om het leven op te schalen:
Pasen maakt ons sterk en één!

Ook bij dit nieuwgeboren
Komt Edens’ hof voorbij

De hof die eens leek verloren
Komt door Jezus dichterbij!

Zij, Maria Magdalena

Zag Jezus levend het eerst!

Die als tuinman toen liet weten
Heel Gods tuin is tot mij gewend!

Doperszaaigoed door Hans Marseille

De dichter en liedjesschrijver Huub Oosterhuis schreef
jaren geleden een boekje waarin hij op zijn manier het
‘appel’ uitlegt dat uitgaat van de aanwezigheid van de
ander, in mijn nabijheid. Het boekje heet: ‘Jij, die mij tot
ik maakt’. Uit zijn eigen leven geeft hij het volgende
voorbeeld: Op een avond in november belt een
onbekende meneer bij mij aan. Hij was naar mij
doorgestuurd, door iemand die wel eens een liedje van
mij gezongen had. Daar stond die voor mij onbekende
man, voor mijn deur, voor mijn neus, op de drempel.
“Wat moet ik met je?” Ik moest iets met die ander. Die
ander was onontkoombaar. Was ik vereerd? Of hoopte
ik dat ik weer snel van hem af was? Met
Doperszaaigoed hebben we het over wat de
aanwezigheid van een ander met je doet. Over zulke
ervaringen, die voorafgaan aan je sociale reactie of
afwijzing.

Studio door Hans Marseille

We lezen het boek: ‘Een God die in mij gelooft’ van
Claartje Kruijff. De schrijfster pakt haar hele boek in
met eigen belevenissen en ervaringen als moeder en
als dominee. Vaak komen ze uit een stadse en
hooggeschoolde omgeving. Vaak heel anders dan wij
gewend zijn, maar soms ook herkenbaar en
humoristisch. Hier vakantie voorbeeld, vrij naar haar
hand, onder het kopje: Gelijk(waardigheid)

Toen onze kinderen klein waren, zaten we twee weken
op een camping in Frankrijk. Er waren nogal wat andere
Nederlandse gezinnen met jonge kinderen. De camping
had een mooi groot zwembad midden op het terrein en
een gezamenlijk ontbijtbuffet. Onze kinderen vonden
het een groot feest. Wanneer we in de ochtend gingen
ontbijten zagen we mensen eerst hun handdoeken en
spullen neerleggen op de ligbedden bij het zwembad
om vervolgens terug te gaan naar hun tent en dan rustig
te kunnen ontbijten. De meeste ligbedden en de
mooiste plekjes waren op die manier al vroeg
gereserveerd door mensen die pas veel later naar het
zwembad zouden komen.

Onze kinderen zeiden na een aantal dagen: “We
moeten ook eerst onze handdoeken neerleggen en dan
pas ontbijten dat doet iedereen hier.” Mijn man en ik
hebben ze toen uitgelegd dat wij niet gingen doen wat
iedereen doet en ook waarom niet. Dit zwembad is er
voor iedereen en je eigen plekje reserveren als je er nog
geen gebruik van maakt is niet sociaal naar anderen.
Het was niet sociaal naar het grote geheel toe, vonden
wij. Maar iedere ochtend opnieuw moest ik weer even
met mijn zelf in gesprek, want mijn irritatie groeide en ik
dacht: Waarom doe ik niet gewoon mee? Dan hebben
wij ook een keer een mooi plekje onder die leuke boom
Zal ik toch maar? Desalniettemin voelde het niet goed.
Op een ochtend, ik zal het nooit vergeten, zag ik een
vader alle handdoeken één voor één van de ligbedden
halen. Hij legde ze allemaal op één grote stapel een
eindje verder op en keek er heel tevreden bij. Hij had
een grote grijns op zijn gezicht. De chaos en verwarring



die na het ontbijt volgden, waren vermakelijk, ik kon
hem wel zoenen.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid

door Hans Marseille

Pianoconcert op zaterdag 21 maart. Sinds een kleine
twee jaar oefent de 14-jarige Faustine Griffioen bij ons
in de kerk. Faustine zitin MAVO 2 van OSG de Hoge
Berg. Ze komt uit Oosterend op de fiets en als ze ook
maar even tijd vrij van school heeft, belt ze op om te
komen spelen. Dat klinkt ongeveer zo: “Hallo met
Faustine, mag ik vanmiddag weer op de concertvleugel
komen spelen?” En dat is eigenlijk altijd goed. Ik kan
me niet herinneren dat ik haar een keer heb moeten
weigeren. Wij kunnen royaal zijn met de vleugel die we
van Ria de Jager hebben gekregen. Nu wil Faustine iets
terug doen en graag laten horen hoe ze piano speelt. Ze
speelt allemaal bekende stukken die goed in het
gehoor liggen. Bijvoorbeeld klassiek van Handel en de
canon in D van Pachabel. Maar ook populaire moderne
muziek van Yanne Tiersen, Enaudi en Celine Dionne. En
liederen die we kennen van de radio zoals ‘Haleluja’
van Leonard Cohen, en ‘Morning has broken’dat door
bijstaan.

Cat Stevens bekend werd. Op 21 maart begint de lente,
tijd voor Faustine Griffioen

In Memoriam, Aukje Hoekema-Norel.

door Rinus Kuiper

In het blad ’Mondig’ las ik dat Aukje Hoekema is
overleden.

Zij was de echtgenote van Alle Hoekema, die bekend is
bij de Doopsgezinden hier. Hij was een enorm
voorstander van de 2e weg opleiding voor
Doopsgezinde Predikanten. Aukje Hoekema was mijn
docente Oude Testament. Zij heeft mij geleerd hoe je
de kernwoorden kon ontdekken in de Bijbelse verhalen.
Ook was zij zeer duidelijk over wijsheidsleraar Prediker,
die het niet erg op vrouwen begrepen had. Dat komt
vast, zo redeneerde Aukje, omdat hij zelf geen
gelukkige relatie met vrouwen heeft gehad. Door haar
heb ik geleerd, dat in bepaald opzicht, het boek
Prediker een ouverture is op de evangelién! Ik bewaar
hele goede herinneringen aan Aukje Hoekema-Norel!
Zijwas een aansprekende en warme vrouw! Ik hoop dat
zij als zodanig mag voortleven, en de Heer die zij
gediend heeft, de verdrietigen zal troosten en



Protestants Texel

Stille Week

Zoals gebruikelijk vieren we de Stille of Goede Week
gezamenlijk als drie protestantse gemeenten op Texel.
We beginnen op Witte Donderdag om 19.30u in Den
Burg met een viering, waarin ds. Wikke Huizing voor zal
gaan. We gedenken de laatste maaltijd die Jezus met
zijn leerlingen heeft gehouden; de eerste viering van het
Koninkrijk dat aanbreekt. We delen het brood dat
gebroken is en de beker die het hart verwarmt.

Op Goede Vrijdag vinden we elkaar terug in de kerk van
Den Hoorn in een viering die om 19.30u begint en
waarin ds. Geertje de Vries voorgaat. We volgen het
evangelie op de weg die Jezus voor ons gegaan is.

Op Stille Zaterdag vieren we in de Paaswake de weg
vanuit het donker naar het Licht. We komen bij elkaar in
Qosterend in een viering die om 21.30u begint en
waarin ds. Evert van Leersum de voorganger is. In deze
nacht die “zo anders is dan de andere nachten, lezen
we over de komst van het Licht, over de uittocht uit de
angst, gedenken we onze doop en vieren we de
Maaltijd van de Heer. De Maartens Cantorij zal aan
deze dienst meewerken.

The Passion

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om samen naar
The Passion te kijken; op donderdag 2 april om 20.30u
in De Parel (Oosterend)
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Vertrouwenspersonen: ds. de heer Michiel Aten, tel 0610811430, email michielaten@hotmail.com en mevrouw Joke de Goede,

tel. 0644304075, email degoede.joke@gmail.com

Website https://www.pkndenburg.nl

Kerkdiensten
Zondag 8 maart 10.00 uur Ds.: ds. Wikke Huizing
3°zondag 40-dagen Organist: Dyo Wassink
Collecten: 1° KIA Egypte. 2° Kerk,
3°verwarming
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 15 maart 10.00 uur Ds.: ds. Wikke Huizing
4° zondag 40-dagen Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1° Diaconie, 2° Kerk,
3° onderhoud gebouwen
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 22 maart 10.00 uur Ds.: kand. M. Lock uit Giessendam
5¢ zondag 40-dagen Organist: Dyo Wassink
Collecten: 1¢ St. Voedselbank Texel, 2¢ Kerk,
3¢ Missionair werk
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Zondag 29 maart 9.30 uur Ds.: ds. Wikke Huizing
Palmzondag Organist: Jan Kruithof
Collecten: 1° St. Hulp Oost-Europa Texel,
2°¢ Kerk, 3e verwarming
Zondagsbrief: Iris Stekelenburg
Donderdag 2 april 19.30 uur Ds.: ds. Wikke Huizing
Witte Donderdag Organist: Dyo Wassink
Viering Heilig Avondmaal Collecte: Werelddiaconaat KIA
Zondag 5 april 6.15 uur Ds.: ds. W. Huizing
Paaswake Organist: Dyo Wassink
Zondag 5 april 9.30 uur Ds. W. Huizing
Pasen Organist: Jan Kruithof
Collecte: 1°*Werelddiaconaat KIA, 2¢ Kerk,
3°verwarming
Zondagsbrief: Joke Vlaming
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Agenda

Woensdag 4 maart 11.00 uur Cantorij in De Burght
Woensdag 4 maart 19.30 uur Avondgebed in De Burght
Donderdag 5 maart 10.30 uur Praatcafé in de Gollards
Dinsdag 10 maart Boot 9.00 uur Kerkasiel Kampen
Woensdag 11 maart 11.00 uur Cantorij in De Burght
Woensdag 11 maart 19.30 uur Avondgebed in De Burght
Woensdag 18 maart 11.00 uur Cantorij in De Burght
Woensdag 18 maart 19.30 uur Avondgebed in De burght
Donderdag 19 maart 18.00 uur Samen aan tafel.

Vrijdag 20 maart 9.30 uur

Ouderlingenberaad in de consistorie

Woensdag 25 maart 11.00 uur Cantorij in De Burght

Woensdag 25 maart 19.30 uur Avondgebed in De Burght
Donderdag 26 maart 17.30 uur Gespreksgroep GenX

Vrijdag 27 maart V66r 17.00 uur Kopij inleveren kerkblad april 2026
Woensdag 1 april 11.00 uur Cantorij in De burght

Woensdag 1 april 19.30 uur Avondgebed in De Burght
Donderdag 2 april 10.30 uur Praatcafé in de Gollards

» Voor actuele activiteiten in De Burght zie: https://den-burg.protestantsekerk.net/nieuws

Van de predikant

Generatie X

Op veel plaatsen lees of hoor je het: we behoren ieder
tot een bepaalde generatie , meestal uitgedrukt met
een letter (X,Y,Z) of met een woord: boomers,
millenials. Daarachter schuilt het idee dat iedere
generatie bepaalde kenmerken heeft. De babyboomers
zouden materialistisch zijn ingesteld. De generatie X is
vol van cynisme. Millennials lijden massaal aan burn-
out en 'vernietigen' allerlei zaken, al houden ze

de horeca in Nederland springlevend. Generatie Z komt
eraan, zij hebben een korte aandacht spanne en
autoriteitsproblemen. Zegt ‘men’. Nu valt het niet te
ontkennen dat de tijd waarin je opgroeit of een
bepaalde leeftijd hebt, je leven beinvloedt. Maar
sociale wetenschappers maken intussen gehakt van de
bewering dat generaties karaktereigenschappen delen.
Daar is geen enkel bewijs voor; de verschillen zijn
enorm groot binnen elke generatie. Bovendien hebben
deze verschillen veel meer met de levensfase of
situatie te maken waarin je iemand iets vraagt. Dit alles
in acht genomen is het toch leuk en interessant om met
leeftijdsgenoten van gedachten te wisselen. Vanuit dat
idee hebben Marjan Nicolai en ondergetekende
generatiegenoten die tot Generatie X worden gerekend,
in onze gemeente, uitgenodigd voor een maaltijd en
ontmoeting. De voorbereiding daartoe kostte iets meer
tijd dan we in januari dachten. Daarom is de eerste
bijeenkomst op 26 maart. GENX-ers worden
persoonlijk uitgenodigd.

Wikke Huizing

Pastoraat

We zijn een ouder wordende gemeente en dat betekent
o.a. dat velen verlies-ervaringen meemaken; afname
van gezondheid, van energie, afscheid van geliefden,
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moeten verhuizen, en meer. Het levensgevoel verandert
daardoor, in meer of mindere mate. Daar elkaar de tijd
en ruimte voor bieden is belangrijk, in ontmoeting,
gesprek, of zomaar een hartelijke groet of bericht.

Samen aan Tafel

De tafels in de Schakel worden weer zorgvuldig gedekt
en gevuld op donderdag 19 maart, door een gastvrije
groep vrijwilligers. U bent van harte welkom voor een
driegangenmaaltijd met een verhaal tussendoor.
Aanvang 18 uur. Kosten: 10 euro.

U kunt zich opgeven bij Carla Betsema (06-40292163)
en Wilvan Heerwaarden (06-29054961). Bij hen kuntu
ook aangeven of u opgehaald wilt worden.

Liturgische bloemschikking in de
Veertigdagentijd voor Pasen

De titel van de symbolische bloemschikking in de
vieringen is “De Geest waaiert breed uit..”. Dat bepaalt
meteen de vorm; de schikking toonteen
tweedimensionale waaier. Met in het midden van de
waaier een vaas waarin elke keer andere bloemen,
takken of andere materialen geplaatst worden. De



https://www.buzzfeed.com/michelleregna/things-millennials-killed-in-2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/26/een-generatie-van-uitvreters-a1810652
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https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/19/zet-je-schrap-generatie-z-komt-eraan-a1494506

waaier suggereert beweging. In sommige culturen
(Japans) is de waaier bedoeld om te communiceren. In
spirituele context heeft de waaier een symbolische
betekenis. Zo wordt in de Chinese feng shui de waaier
beschouwd als symbool van geluk en voorspoed. Deze
drie symbolische bronnen samenvattend kun je zeggen
dat voor de ontwerpers van de schikking de waaier
staat voor beweging en communicatie op weg naar een
andere toekomst, een nieuw begin.

(uit de brochure van de PKN)

Kerkasiel Kampen dinsdag 10 maart

Dinsdag 10 maart gaat een groep van zo’n 12 mensen
weer een dienst van vier uur verzorgen in het Kerkasiel
te Kampen. Op dinsdag 3 maart, 16 uur, is erin De
Schakel een uurtje voorbereiding gepland. Wie nog aan
wil sluiten is van harte welkom! Opgave bij ds. Huizing.

Van de Diaconie

Afgelopen maand februari 2026 mochten wij het
volgende ontvangen:

25 jan. Eilandelijke actie St. Voedselbank Texel €
253,00

01 febr. Diaconie € 143,00

08 febr. KIA Bangladesh € 183,00

15 febr. Eil. Diaconaal Werk project Inloophuis de Deel
2€200,00

Ook hebben wij na de inzamelactie voor de
Voedselbank 8 kratten met inhoud weg mogen
brengen, waarvoor onze hartelijke dank.

Het collecte rooster maart 2026

* Zondag 08 maart Kerk In Actie Werelddiaconaat:
Egypte, een betere toekomst voor meisjes in
achterstandswijken. Meisjes in kwetsbare wijken in
Egypte groeien op in onveilige omstandigheden. Ze
kunnen vaak niet naar school, krijgen te maken met
kinderarbeid, huiselijk geweld en vroege huwelijken.
Met het You are Beautiful-project steunt Kerk in Act
meisjes in Cairo en omgeving. Ze krijgen medische
zorg, onderwijs en bescherming, terwijl hun ouders
leren over de rechten en mogelijkheden van hun
dochters. Zo krijgen meisjes de kans om hun
zelfvertrouwen te versterken en hen een betere
toekomst te geven.

* Zondag 15 maart Diaconie

* Zondag 22 maart St. Voedselbank Texel, nog steeds
wordt er een beroep gedaan op de Voedselbank, door
mensen die amper rond kunnen komen. Uw steun is
helaas nog steeds nodig.

* Zondag 29 maart St. Hulp Oost-Europa Texel. Bij het
laatste transport zijn er weer kacheltjes meegenomen,
helaas zijn dat er nog niet genoeg, en de kou in
Oekraine is wel even heftiger dan bij ons. Ook de
transportkosten zijn bijna onbetaalbaar. Uw hulp is
hard nodig.

* Zondag 02 april Werelddiakonaat KIA.

Een gift mag ook overgemaakt worden op rekening van
de Diaconie: NL5ORABO0137195761, graag ovv het
doel van uw gift.

Waar nodig vult de Diaconie de collectes aan.
Namens de Diaconie Bea Aalders en Anke van Harten.

Van de voorzitter.

Gaf ik in het vorige kerkblad mijn complimenten aan
Roelie Struick en Froukje Vlaming: deze maand mijn
complimenten aan Jaap en Ria vd Slikke.

r |

Op 1 februari jl meldde de gastpredikant zich ’s
ochtends af vanwege griep. Ze was samen met haar
partner al op Texel maar raakte in de nacht van zaterdag
op zondag ziek. Nadien kreeg haar man de griep. Dus
serieus een afzegging twee uur voor de dienst.
Wederom hadden Roelie en Froukje respectievelijke als
ouderling van dienst en lector dienst en werden zij
tijdens de dienst weer dienstdoende in afwezigheid van
de gastpredikant.

Jaap van der Slikke was deze zondag organist, als
vervanger van de herstellende Jan Kruithof. Twintig
minuten voor de dient vernamen Jaap en Ria dat de
gastpredikant verhinderd was. En spontaan bedachten
ze dat Ria, onder begeleiding van Jaap, solo na de
‘overdenking van de scheurkalender 1 februari’ een lied
kon zingen. Het was weer prachtig.

Blij dat we zulke talenten in onze gemeenschap
hebben, die er dan toch maar staan. Dank Jaap en Ria,
ik heb weer genoten van jullie.

Marjan Nicolay-Mosk
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Van de Kerkenraad.

10 februari 2026 is de Kerkenraad weer bijeengekomen
rond de Paaskaars. Marjan Nicolay heet ons welkom en
wenst ons een goed 2026.

Wikke opent met een gedeelte uit het boek van
Aarnoud van der Deijl, Toekomst van de kerk. De kerk is
niet te redden, maar redden wij het zonder kerk?? Er
volgt een gesprek over welk “Godsbeeld” wij hebben en
of dat bij ons in de loop van de tijd is veranderd. Er is
een uitnodiging gekomen voor de gemeenteavond in
Waal/Koog/den Hoorn, 2 leden van de kerkenraad gaan
erheen.

De actie van de Voedselbank heeft in den Burg 8 goed
gevulde kratten opgeleverd, een mooi resultaat.

1 maartis er een gezamenlijke dienst in Den Hoorn, dit
iv.m. het nieuwe Eilandelijk Diaconaal Project van de
gemeente W/K/DH.

De kerstboom in de kerk tijdens kerst zal vervangen
worden.

De kerkdiensten zonder predikant zijn opgevangen door
Froukje en Roelie, keurig gedaan, complimenten.

Op 8 mei wordt de eerstvolgende ringbijeenkomst
gehouden op Texel, waarschijnlijk in den Hoorn, thema
“Schapen”.

21 meiis de volgende Gemeenteavond, er is een
commissie gevormd voor de voorbereiding hiervan
(noteert u vast de datum in uw agenda?). De
jaarrekeningen zullen dan o.a. gepresenteerd worden.
De verkiezingen komen er aan Froukje en Roelie zijn
bereid gevonden als ouderling door te gaan, evenals
Tjeert (diaken) en Erik (kerkrentmeester). Het knelpunt
ligt vooral bij de ouderlingen, dus mocht u iets horen
en/of zien of zelf interesse hebben, schroom dan niet
en neem a.u.b. contact op. De uitvoering van de
Mattheuspassion is verplaatst naar 2027, dit jaar wordt
de Johannes-Passion uitgevoerd.

De boktorren in de kerk zijn ook weer aangepakt.
Achter in de kerk is tijdens de uitvaartdiensten niet
alles te horen. Dit klop, achterin is er geen ringleiding.
De verantwoording hiervoor is bij de
uitvaartonderneming, hiermee zal contact worden
opgenomen.

Van Arjan Trap is er een bedankje gekomen iv.m. de
goede samenwerking tijdens de tentoonstelling. Fijn dit
te horen.

Om 21.30 uur sluit Meta de vergadering af met een
gebed: Genoeg, dan was u de herder en ik het schaap.

Van de kerkrentmeesters.

Collecten van januari:

Kerk €251,36
Onderhoud gebouwen € 42,39
Verwarming €79,34
Orgelfonds €85,90
Kerkbalans 2026.

Aangestuurd door een vijftal coérdinatoren hebben de
bijna 30 vrijwilligers de kou met regen, ijzel en zelfs
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sneeuw getrotseerd om alle Kerkbalans enveloppen
naar zo'n 250 adressen in Den Burg en daarbuiten rond
te brengen en na een week weer op te halen!! Daar zijn
de kerkrentmeesters super blij mee want zo blijven we
wel met elkaar in contact. Hartelijk dank daarvoor! De
nijvere handen van Bea Aalders en vooral Marga Drijver
hebben de toezeggingen ingeboekt en de opmerkingen
van de lopers, die tijdens het brengen en/of ophalen
werden opgeschreven, worden uiteraard gedeeld met
de ouderlingen en predikant. Daaruit ontstaat dan weer
een stukje nazorg.

Ondanks dat een flink aantal gemeenteleden hun
toezegging hebben verhoogd (waarvoor hartelijk dank!!)
lopen de inkomsten de laatste jaren wel terug. In 2020
werden er nog 300 Kerkbalans enveloppen verspreid
en datis nu gedaald naar 250. Het is in een ouder
wordende gemeente, waarin nogal wat gemeenteleden
de afgelopen jaren zijn overleden, niet vieemd dat ook
de inkomsten dan verminderen. Maar toch....

Om u een idee te geven mag u best weten dat, om een
beetje warm te zitten op zondagmorgen, er in januari €
1.035,-- aan gas verstookt is. Dat zijn toch serieuze
bedragen. En de winter is nog lang niet voorbij.

Maar de kerkrentmeesters blijven positief want in het
najaar komt de Dankdagcollecte weer bij u langs en het
zou ergfijn zijn, als u een goed jaar achter de rug hebt,
om onze gemeente daar een beetje van wilt laten mee
profiteren

Oproep geldinzameling kabinetorgel.
We zijn nog niet aan het streefbedrag voor het
kabinetorgel.
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Zodoende deze herhaalde oproep om ons te steunen
dat streefbedrag weer een stukje dichterbij te laten
komen.



U kunt uw bijdrage klein of groot storten op:

IBAN: NL 62 RABO 0122 0417 20 t.n.v. Protestantse
gemeente Den Burg

Onder vermelding van: voor het kabinetorgel.

Dyo Wassink

Interieur van De Burght

Collectezakken

Voor de Hervormde zondagsschool zijn er twee
collecteborden uit de periode 1930-1960. De twee
collecte vazen worden nog regelmatig gebruikt tijdens
het lopend avondmaal. Ze zijn in 1960 gemaakt door
Gerritsen en Van Kempen N.V.

De drie aanwezige collectezakken aan lange stokken
zijn afkomstig van de Hervormde Gemeente. Ze zijn
tijdens de coronaperiode toen kerkdienst mogelijk
waren wanneer 1,5m afstand werd gehouden nog
gebruikt. Van deze gemeente is er ook een rek met
tweemaal drie collectezakken.

Vanuit de Gereformeerde Kerk Den Burg zijn er twee
collecteschalen afkomstig van de Gereformeerde Kerk
in Hersteld Verband twee collecteschalen gemaakt: fa.
Hermannes, J. Tollenaar en F.C.J. Blaauboer uit
Amsterdam in de periode 1925-1950. Daarnaast zijn er
twee pleet collecteschalen gemaakt voor de
Gereformeerde Kerk Den Burg gemaakt doot fa Keltum
in de periode 1950-1975.

Het eikenhouten collectezakkenrek met drie maal drie
zakken is afkomstig uit de Gereformeerde Kerk van Den

Burg, de vier collectezakken aan lange stelen uit de
Hervormde Kerk van Den Burg.

Liedborden

De drie fraai houten beschilderde liedborden dateren
uit 1864 zijn gemaakt door Jan Dekker. In 1981 heeft
Cees Schenk ze bijgewerkt. De nu gebruikte liedborden
(hout en triplex) dateren vermoedelijk uit 1952.

Kansel

De kansen, gemaakt in de periode 1850-1880, is 4,5m
hoog, de kuip heeft een diameter van 1,9m. De
kuippanelen zijn van mahoniefineer op eiken. De
onderkuip is vermoedelijk van mahonie., de spijlen van
de trap zijn van ijzer.

De lezenaar van de kansel is van geelkoper en dateert
uit 1668.0p de rand van de onderzijde van het leesblad
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Aan de oostzijde van de noordbeuk hangt een
gedenkbord voor predikant lacobus Hondius. Het
dateert uit 1785 en is gemaakt van gemarmerd hout.

staat: ‘ Vereert door den heer CAPn loan Roeterink,
ANo. 1668 Burcht tussen ranken’.

De kansel stond in de oorspronkelijk inrichting van het
kerkgebouw tegen de derde pilaar.

Gedenkbord
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Waddengemeente Texel

Oesterstraat 11 1794 AR Oosterend Texel
Predikanten Ds,Geertje de Vries tel 06-25550285
Ds,Evert van Leersum tel 06-23467137

Email: dsgeertje@gmail.com

Email: ewjvleersum@gmail.com
Voorzitter kerkenraad Mw E.Drijver Tuinema tel 06-53559997
Penningmeester : Dhr P.Bas ,tel 0222-318871
Rekeningnummer t.n.v.de Protestantse Waddengemeente Texel
NL19RBRB069 5893 211
Het RSIN- nummer van de Waddengemeente: 002860715
Voorzitter v Col v Kerkrentmeesters: Dhr D. de Lugt tel 06-40100177

Voorzitter v College v Diakenen : Mw J.Brouwer-Medema tel 0222-318946

Penningmeester Diaconie : Mw.Heike Bremer
Rekeningnummer diaconie: NL76RBRB0691740100
Kopij kerkblad : Erna DrijverTuinema ;marcodrijver@kpnmail.nl

Kopij zondagsbrief inleveren bij redactiezondagsbrief@waddengemeente.nl
Kerkelijk centrum de Parel beheerders Marian en Jan Krotje tel 0222-318930

Mailadres van het kerkblad: kerkbladwaddengemeente@gmail.com

De Diensten...
1 maart 10.00uur  Ds.Ton Verbeek Den Hoorn

8 maart 10.00uur Ds.Geertje de Vries Zeemanskerk
15 maart 10.00uur Ds.Geertje de Vries Maartenskerk

22 maart 10.00uur Ds.F Stark Waddenkerk

29 maart 10.00uur Ds.Evert v Leersum Zeemanskerk

Van het Diaconaal Team

Zaterdag 24 januari heeft de tweede offline-
jongerenbijeenkomst plaatsgevonden in de
Maartenskerk. 5 jongeren deelden verhalen en samen
met Ds Geertje de Vries werden mooie thema’s
besproken. Wederom voor herhaling vatbaar!

Sobere maaltijd

Op woensdag 11 maart organiseert de Diaconie een
sobere maaltijd in De Parel. U bent welkom om 16.30
uur. Tijdens deze sobere maaltijd ligt de nadruk op
bezinning, solidariteit met de armen en het vasten.
Graag opgeven via berichtje of telefoontje naar Jantine
Brouwer (06-33037774), Jaap Visser (06-20920689) of
Astrid van der Vis (astrid@rekenmaatje.nl).

Petrus-veertigdagentijdkalender
De Petrus-
veertigdagentijdkalender
nodigt je uit om door Jezus’
ogen naar de wereld om je
heen te kijken. Hij kijkt met
liefdevolle ogen en met zijn
hart, ook naar wie vaak over
het hoofd wordt gezien. Voor
elke dagvind je een
bijbeltekst, overdenking,
gebed, lied of inspirerende
quote om op weg te gaan naar Pasen. Deze kalenders
zijn 15 en 22 februari uitgedeeld.

Protestantse Waddengemeente Texel

Collecten
De collecten brachten in januari 2026 € 379,80 op,
waarvoor onze hartelijke dank.

Extra giften

In febr. zijn extra giften ad. € 200,- gegaan naar Rudolph
stichting: de Glind een plek waar jongeren tot bloei
komen door kansen en perspectief; Artsen zonder
grenzen, Leger des Heils en de MAF. Bovendien hebben
we de KIA-actie’ Help opvangplekken in Oekraine warm
te houden’ met €1000,- gesteund

Het rooster voor maart 2026 ziet er als volgt uit:
Zondag 1 maart: 40dagentijd: PKN en RK dienst in Den
Hoorn : Start nieuw EDW Project: stichting Het Anker
Charlois.

Zondag 8 maart: 40dagentijd 1e collecte: KIA
Werelddiaconaat Egypte, een betere toekomst voor
meisjes in achterstandswijken rampgebied

Zondag 15 maart: 40dagentijd 1e collecte: KIA
Werelddiaconaat: Moldavié: kinderen en ouderen
worden gezien; uitgangscollecte: diaconie

Zondag 22 maart: 40dagentijd 1e collecte: KIA
Werelddiaconaat: Burkina Faso: meer voedsel en
inkomen voor boerinnen

Zondag 29 maart: Palmpasen 1e collecte: Prot. Kerk:
Missionair werk: Pasen als missionaire kans;
uitgangscollecte: diaconie

Zondag 5 april: Pasen: 1e collecte: KIA
Werelddiaconaat India: Onderwijs geeft kansarme
kinderen toekomst
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Mocht u aan één van de bovenstaande collectes willen
bijdragen, dan kunt u uw bijdrage overmaken naar:
NL76 RBRB 0691 7401 00 t.n.v. Diaconie Protestantse
Waddengemeente.

U kunt dan bij de mededelingen het collectedoel of de
collectedatum vermelden.

Een hartelijke groet van de leden van het Diaconaal
Team.

Jubileum concert

Geertje de Vries is 30 jaar predikant en dat willen we
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen we
u en jullie van harte uit om dat samen met ons en met
haar te vieren op zaterdag 14 maart.

Het belooft een muzikale middag te worden. Want
muziek verbindt. En muziek vormt de verbinding tussen
de verschillende plaatsen waar Geertje gewerkt heeft.
Telkens vond ze medespelers om te zingen, te fluiten of
om les te nemen en weer eens een heel nieuw
instrument te leren spelen.

Het kon n iet anders of er moest muziek in dit jubileum
zitten.

Vandaar dit concert.

Laat u verrassen door orgel en
fluit, )8

door blazers en zang, n
door koor en cantorij y
en wat er verder voorbijkomt }
Op 14 maart om 15.00u y y

In de Maartenskerk )

Met een hapje en een drankje.

Namens de kerkenraad

Allemaal van harte welkom

Samen Passion kijken

De Passion kijken op tv, voor veel mensen is dat vaste
prik op de donderdag voor Pasen.

The Passion is een jaarlijkse, eigentijdse vertolking van
het paasverhaal die live wordt uitgezonden op Witte
Donderdag. Het programma trekt jaarlijks miljoenen
kijkers.

Maar samen de Passion kijken, dat is nog veel leuker!
Daarom staan de deuren van de Parel, Oesterstraat 11
in Oosterend open op donderdag 2 april. Er is een groot

scherm, een hapje en een drankje, en goed gezelschap.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten.
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De deur is open vanaf 20.15 uur. De live-uitzending
start om 20.30 uur. Wees welkom!

Overpeinzingen van een aardebestormer...
“Durven is een heerlijk woord, als ge maar durft zoals
het behoort,
Weet ge wat ge durven moet, al wat recht is, braaf en
goed...”
Ruim een eeuw geleden schreef een buurmeisje deze
wijze woorden in mijn moeders poézie album. Die
albums bestaan allang niet meer, de kinderen van nu
hebben vele andere dingen waar ze waarde aan
hechten, dingen die in ruime mate op hun smartphones
te vinden zijn. Helaas geen poézie albums meer waar
allereerst vader en moeder, opa en oma, broer en zus
en daarna vele andere geliefden hun goede woorden
neerschreven als blijvende herinnering voor hun
geliefde lezeres. Die meisjes van toen waren er maar
wat blij mee. Met gepaste trots wisselden zij hun
albums uit aan elkaar, nieuwsgierig als ze waren naar
de volgende bladzijde in hun dierbaar album.
Beste lezeressen en lezers, “durven is een heerlijk
woord, als ge maar durft zoals het hoort...”, die
woorden zouden best eens van toepassing kunnen zijn
op al die bevlogen dames en heren die durven op te
treden als dienaren van onze koning. Samen,
werkzaam in Den Haag, vormen ze een gezelschap dat
kabinet heet en aan het begin van hun optreden
mogen zij samen met de koning vol verwachting op het
koninklijk bordes staan. Maar kwetsbaar zijn ze omdat
ze door het oog van de naald moeten kruipen om niet
alleen het Koninkrijk van God binnen te kunnen gaan,
maar ook om het Koninkrijk der Nederlanden te kunnen
dienen. Dat is best wel een risico. Want voor minister
worden bestaat geen beroepsopleiding en het is ook
geen garantie voor een vaste betrekking; het is
gewoonweg een kwestie van durven. Kabinetten en
ministers kunnen vallen.
Allereerst gaan onze media zoals gewoonlijk op zoek
naar nieuws. Altijd weer. Nieuws is geld waard en als er
geen nieuws is, dan moet je het zelf maken. Dus pluist
men het verleden na van al die nieuwe durvende
dienaren. Voortijdig struikelen is ook nieuws. Vroeger
begane zonden worden groter en moeilijker te vergeven
naarmate men stijgt op de maatschappelijke ladder.
Wie zonder zonden is, werpe te eerste steen..., maar
dat zijn onze nieuwsmakers al heel snel vergeten. Wie



zijn timmerman of metselaar zwart betaalt, ach, het
kan gebeuren, laat maar, maar als je minister van
financién bent, wordt zoiets opeens een ander verhaal.
Wie hoog op de maatschappelijke ladder staat kan diep
vallen. Dat geldt niet alleen voor de vaderlandse
dienaren van de koning, maar ook voor burgemeesters,
advocaten, managers van grote bedrijven, enz. Diep
vallen geldt in feite voor iedereen waar het oog van
onze kritische samenleving op rust.

Durven is een heerlijk woord, als ge maar durft zoals
het hoort, weet ge wat ge durven moet, al wat rechtis,
braaf en goed. Durven brengt risico's mee, we kunnen
vallen, maar als we de weg bewandelen van recht en
braaf en goed, laat ons geloof toch zo groot zijn dat de
goede God ons dan vast wel een handje wil helpen om
weer op te staan om verder te gaan.

U allen vertrouwen toegewenst om te blijven durven,
met groeten van huis tot huis, drs. H.J. Boon

Van de voorzitter

De voorjaarsmaand ligt voor ons, de eerste tekenen zijn
al zichtbaar.

De eerste sneeuwklokken luiden in de koude
Oostenwind die al weken een gure gevoelstemperatuur
laat beleven.

We trokken in die koude wind naar de Begraafplaats,
een mooie stoet van mensen bij Volle maan. We
herdachten de kinderen die we moesten loslaten.

Lune Baris, wij als kerk , dominee Geertje en vele
mensen van jong tot oud.

De muziek speelde prachtig op het kerkhof . Bij ons
huis op de Achtertune klonken de blazers, ontroerend .
Ook de zang van Lauri Brons op haar luit, ze zong de
namen ...

Een troost om daarna in de warme kerk te komen,
warme chocolademelk, koek, de kerk naar buiten had
ook de lichtjes, de lantaarns aangedaan, en dat was
mooi om te ervaren met elkaar.

Verdriet neem je niet weg, het wordt misschien wat
makkelijker om te dragen. Het mag er zijn.

Kerk naar buiten is belangrijk, de mensen, de wereld
om ons heen is belangrijk.

Verbinding krijgen, verbinding hebben met elkaar.

We werden uitgenodigd als ambtsdragers in Den Hoorn
, daar waren stamppotten gemaakt, met worst en
speklappen .. heerlijk om aan lange tafels dat met
elkaar te eten. Je welkom te weten in een koude winter.

Marco en ik vierden met familie, kinderen,
kleinkinderen en vrienden ons koperen huwelijk in de
Zeemanskerk. Ook allemaal lange tafels met zowaar
ook een bruidstaart en een heerlijk buffet. Zwager Cor
had de accordeon mee en we zongen blij met elkaar.
Dankbaarheid vulde de kerk. Marian een goede vriendin
maakte een foto van het kerkraam boven. Naar buiten
kijken is belangrijk.

Een mooie foto, maar eigenlijk heel eenvoudig, het
licht door de ramen.

In het midden een kruis.

We hebben allemaal ons kruis te dragen, zeker, maar in
de 40 dagen tijd is het ook bijzonder om te beseffen dat
ons kruis ook gedragen is.

Dat er licht komt, elk voorjaar, dat het lichter wordt,
niet alleen omdat de dagen lengen, maar ook omdat
het minder zwaar is als we het met elkaar doen en
samen met Hem.

Een mooie maand maart ...Erna
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Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn

Gemeente Waal, Koog, Den Hoorn, postadres via ontmoetingscentrum De Hoeksteen: Kerkstraat 3, 1797 AD Den Hoorn.

Website: www.pgwaalkoogdenhoorn.nl zie ook www.kerkpleintexel.nl

Kerkgebouwen: Hogereind 2 De Waal; Dorpsstraat 168 De Koog; Kerkstraat 5 Den Hoorn.
Kerkdiensten op internet: Den Hoorn (video) en De Waal (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland en dan

Den Hoorn.

De Koog (audio): www.kerkdienstgemist.nl kies eerst Noord-Holland, dan De Koog.
Voorzitter kerkenraad: Fiet van Beek, Hogereind 3, 1793 AD De Waal, kerkenraad@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-

40585526

Kerkrentmeesters: Bankrekeningen NL37RAB00362512833 t.n.v. PKN Gem. Waal Koog Den Hoorn. Tevens

NL23INGB0000585874

Voorzitter: Herman Ridderinkhof, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-39288448

Administratie: Gery Lap, Witteweg 3, 1791 RR Den Hoorn, kerkrentmeesters@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 0222-319566
Diaconie: Bankrekening: NL44RABO0362509506 t.n.v. Diaconie Gem. Waal Koog Den Hoorn.

Secretaris: Joke Sabelis, Gasthuisstraat 59, 1791 GK Den Burg, diaconie@pgwaalkoogdenhoorn.nl tel. 06-10 38 77 28
Predikant: predikant voor structurele hulpdiensten is ds. Geertje de Vries (Oosterend). Zij is te bereiken op nul zes 25 55 02

85 of dsgeertje@gmail.com. Bij voorkeur op woensdag of vrijdag.

Kerkhoven: - kerkhof De Waal administratie: Wim Luiken, w.luiken@planet.nl en Wil van Heerwaarden tel. 0222-312202-

kerkhof Den Hoorn administratie: Irene Kikkert tel. 06-49802729

Vertrouwenspersonen: Michiel Aten (michielaten@hotmail.com, 06 10 81 114 30) en Joke de Goede

(degoede.joke@gmail.com, 06 44 30 40 75)
Kerkblad kopij graag sturen naar: scriba@pgwaalkoogdenhoorn.nl

Kerkdiensten

08-03 De Waal
15-03 De Koog
22-03 DenHoorn
29-03 De Koog
02-04 DenBurg
03-04 DenHoorn
04-04 Oosterend
05-04 Den Hoorn

Ds. M. Aten (Den Burg)

Ds. T.J. Braam (Dwingeloo)
Ds. T.J. Braam (Dwingeloo)
Ds. Geertje de Vries

Veertigdagentijd en vasten

De kleur in de kerkdiensten is gewisseld naar paars.
Dat is altijd een teken: let op, hetis tijd om je te
bezinnen. We bereiden ons voor op een belangrijk feest
en die sprong kun je niet zomaar maken. Daar heb je
een aanloop voor nodig. Die aanloop is de
veertigdagentijd, ook wel de vastentijd genoemd.

Op de gemeente-avond van 26 februari hebben we
aandacht besteed aan het hoe en waarom van het
vasten. De christelijke hulporganisatie Cordaid
omschrijft het heel mooi, met de kernwoorden
soberheid, solidariteit en spiritualiteit. ‘Soberheid is
genieten van genoeg, in plaats van jagen op meer.
Solidariteit is delen vanuit verbondenheid, niet uit
overschot. Spiritualiteitis je niet alleen bezinnen op je
diepste waarden, maar ernaar leven.’ Vasten, zo
bekeken, is je geloof in praktijk brengen. Het wijst je op
de ander, met wie je verbonden bent uit een besef dat
God ons heeft geschapen en geroepen om medemens
en naaste te zijn. Het bepaalt je bij het geheim van het
geloof, bij de onuitputtelijke bron van liefde en bij de
genade die genoeg is om het mee te wagen.

De vastentijd of veertigdagentijd is de aanloop die we
nodig we hebben om de sprong naar Pasen te kunnen
maken. Dan vieren we hoe God het leven roept en blijft
roepen, door de dood heen. Dan vieren we dat de liefde
het wint van het kwaad. Dan vieren we dat de genade
machtiger is dan welke kracht dan ook. Dan roepen we,
zingen we, fluiten we halleluja’s.
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Coll.: Hospice

Coll.: Vastenaktie

Coll.: Voedselbank
Coll.: Hulp Oost-Europa

Witte Donderdag, ds. Wikke Huizing, gezamenlijke dienst, Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag, ds. Geertje de Vries, gezamenlijke dienst

Stille zaterdag, ds. Evert van Leersum, gezamenlijke dienst

Pasen, ds. Geertje de Vries m.m.v. DEK  Coll.: Vastenaktie

Pasen is boven jezelf uitstijgen, verder springen in je
geloof dan je dacht dat je kon. Door bewust bij de
veertigdagentijd stil te staan, en praktisch aan den lijve
te merken dat het je wat doet - door niet te snoepen, te
versoberen, geen alcohol te drinken, misschien wel
geen tv of social media te gebruiken - daardoor maak je
ruimte om de sprong te kunnen wagen.

Ik wens ons als gemeente een heilzame tijd toe.

Ds. Geertje de Vries

Jubileum

Op 25 februari was het 30 jaar geleden dat ik in het
ambt van predikant werd bevestigd in de
Gereformeerde kerk van Giessen en Rijswijk. Als jonge
beginnende predikant deed ik daar mijn eerste
ervaringen op in dit prachtige werk.

Nu, dertig jaar en allerlei omzwervingen later, kijk ik
met veel dankbaarheid terug op de gemeentes die ik
heb mogen dienen en alle mensen die ik daar heb
ontmoet en met wie ik een stukje op mocht lopen op
hun levenspad.

Dertig jaar geleden besloot ik ook om een toga te gaan
dragen als ik voorging in een dienst. Of beter gezegd,
een albe, dat is de officiéle naam voor een witte
gebedsmantel. Na intensief gebruik hingen letterlijk de
rafels erbij. Ik ben dan ook erg blij dat Pieta Daalder uit
Oosterend voor mij een nieuwe heeft willen maken. Hij


http://www.kerkpleintexel.nl/

is prachtig geworden en ik draag hem met veel plezier.
Deze kan nog wel weer dertig jaar mee!

Dertig jaar, dat heet officieel een pareljubileum. Dat
vind ik mooi en treffend. Zoals een parel groeit uit een
korrel zand, en tijd nodig heeft om te worden wat ie is,
zo ben ik ook gaandeweg gegroeid in mijn ambt en mijn
werk.

Graag wil ik dit jubileum met jullie vieren. Op zaterdag
14 maartis er in de Maartenskerk in Oosterend een
mooie muzikale middag samengesteld. Ik weet niet wat
er allemaal op het programma staat, dat is voor mij een
verrassing, maar hetis ongetwijfeld de moeite waard!
Wees dus van harte welkom! De middag begint om
15.00 uur.

Ds. Geertje de Vries

Stille week en Pasen

Zoals gebruikelijk vieren we de stille of goede week
gezamenlijk als drie protestantse gemeenten op Texel.
Dit begint op Witte Donderdag om 19.30u in Den Burg
met een viering, waarin ds. Wikke Huizing voor zal
gaan. Daar gedenken we de laatste maaltijd die Jezus
met zijn leerlingen heeft gehouden; de eerste viering
van het Koninkrijk dat aanbreekt.

Op Goede Vrijdag is er een viering in de kerk van Den
Hoorn die om 19.30u begint en waarin ds. Geertje de
Vries voorgaat. We volgen het evangelie op de voet op
de weg die Jezus voor ons gegaan is.

Op Stille zaterdag is er dienst in Oosterend. Deze
viering begint om 21.30 uur. Ds. Evertvan Leersum is
de voorganger. In deze dienst wordt gelezen over de
komst van het licht, over de uittocht uit de angst. Ook
gedenken we onze doop en vieren we de Maaltijd van
de Heer. De Maartenscantorij zet het muzikaal luister
bij.

Op Paasmorgen komen we bij elkaar in de kerk van Den
Hoorn. Ds. Geertje de Vries is de voorganger. In deze
dienst zingen we mooie paasliederen samen met
enkele muzikanten van DEK, en zeggen we elkaar toe:
de Heer is waarlijk opgestaan, halleluja!

Van de kerkenraad

We bespraken een brief van de stichting Kerken en
Minima Texel over de band met de kerken en de
bestuursleden. Is het nodig dat de bestuursleden
allemaal ook bestuurslid van een van de kerken zijn.
Wat we belangrijk vinden is dat er een vorm van
verbinding met de kerkenraden blijft en dat de
bestuursleden geheimhoudingsplicht hebben.

Eris eenvraagvan Jan Lap of wij ook meedoen aan het
kerkasiel. We vragen hem erover te vertellen op de
gemeenteavond. Het initiatief van naar Kampen gaan
ligt bij Den Burg, maar steeds met de uitnodiging naar
anderen om mee te doen. 10 maart is die mogelijkheid
er weer.

Geertje vertelt over het Heilig Avondmaal. Hoe vaak
voer je dat en op welke momenten? Ze vertelt dat er

een aantal zondagen in het kerkelijk jaar zijn die zich
daar goed voor lenen en komt met een voorstel.

We willen graag in de zomer weer viermaal dienst
houden in De Koog en Den Hoorn, om zoveel mogelijk
gasten te kunnen ontvangen. Of dit mogelijk is hangt af
van de beschikbaarheid van helpende handjes. Fiet en
Geertje gaan twee plannen uitwerken en dan spreken
we er verder over.

In de vastentijd wordt het uitgespaarde geld bestemd
voor de vastenactie van de PKN, waar we ook de
collectes voor bestemmen.

Over de opbrengst van de kerkbalans is te zeggen dat
het ernaar uitziet dat de toezeggingen van het niveau
van vorig jaar zijn, maar nog niet alles is binnen, dus
nog geen definitieve uitslag.

Er ligt een offerte voor een extra urnenmuur in Den
Hoorn. Het kerkhof in De Waal krijgt ook een
urnenmuur, maar hetis moeilijk de plaats daarvan te
bepalen zolang niet duidelijk is wat er met de kerk gaat
gebeuren. Daarom stellen we dat besluit nog even uit.
De volgende kerkenraadsvergadering is op 18 maart.

Gedichtendienst in De Koog

Dank

Corrie Poot, die inmiddels alweer jaren geleden van
Texel verhuisde, was nog steeds actief voor onze
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gemeente door de kopij van het kerkblad te corrigeren.
Met ingang van dit nummer heeft ze die taak wegens
gezondheidsredenen neergelegd. We danken haar voor
alles en stuurden een bloemetje namens de gemeente.
Sterkte en het Goede, Corrie!

Van de diaconie

De diaconieén van de PKN-gemeentes op Texel en de
RK-kerk werken al heel lang goed samen in het
Eilandelijk Diaconaal Werkverband. Dit jaar voor het
eerst deden we gezamenlijk mee aan de landelijke
actie van Kerk in Aktie voor de voedselbanken. Er werd
in januari 10 kratten levensmiddelen opgebrachten €
1.186 aan giften. Wat een prachtig resultaat! Namens
de Voedselbank en het EDW reuze bedankt.

Het EDW kiest iedere twee jaar een nieuw
collecteproject. Dat is per 1 maart de stichting het
Anker in Rotterdam Charlois geworden. We hebben
daar meer over gehoord in de gezamenlijke dienst op 1
maart in de Hoornder Kerk. Contactpersoon is een voor
ons wel zeer bekende: ds. Ton Versteeg. Fijn dat we zo
elkaar kunnen helpen!

Inmiddels zijn de paasgroeten voor gedetineerden naar
de PKN gestuurd, die voor verdere verspreiding zorgt.
Dank voor ieders medewerking!

In de derde week van februari was er openstelling van
de kerk in De Koog mogelijk. Ds. Douwe de Roest, die
dat al eerder een week deed en voorging op 15 februari,
bood aan weer drie middagen present te zijn tijdens zijn
(hun) vakantieweek op Texel. Fijn!

Een ongeluk zit in een “kleine dodehoek”
Alle meelevende fijne mensen bedankt voor de mooie
kaarten en telefoontjes na het auto-ongeluk op weg
naar de kerk.

Hart verwarmend dat er zovelen het
gemeentesamenzijn in de praktijk brengen.
Nogmaals hartelijk dank,

Willy en Pieter Plug

Beste mensen van het prachtige Texel,
Met enorm veel plezier heb ik een aantal jaren mogen
meewerken aan het Kerkblad van Texel het deel
Waal/Koog/DenHoorn.

Tot mijn spijt moet ik hier een punt achter zetten
vanwege gezondheidsproblemen.

De controles, onderzoeken en eventuele
behandelingen vergen veel tijd en energie.

Vanaf het eiland mocht ik veel bemoedigingen
ontvangen in de vorm van kaarten en bloemen.
Dat heeft me enorm goed gedaan. Hartelijk dank
daarvoor!

Vanuit Roden wens ik u alle goeds toe.
Vriendelijke groeten,

Corrie Poot
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